BEYİN ANILARI NASIL HATIRLIYOR VE "ZAMAN YOLCULUĞU"NU 
HATIRLAMAK İÇİN NASIL KULLANIYOR? 


Mustafa Tamer, 11.05.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri 


"Cedars-Sinai araştırmacıları, deneyimi bölümlere ayıran nöronları keşfediyor, sonrasında beynin 'zaman yolculuğuna' ve hatırlamaya yardımcı oluyor." 


Cedars-Sinai liderliğindeki bir araştırmada, araştırmacılar, sürekli insan deneyimini daha sonra hatırlanacak farklı bölümlere ayırmada kilit rol oynayan iki tür beyin hücresi keşfettiler. 
Keşif, bunama ve Alzheimer hastalığı gibi hafıza bozuklukları için yeni tedavilerin geliştirilmesine yönelik bir yol olarak yeni umutlar sağlıyor. 


Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen ve Cedars-Sinai tarafından yönetilen çok kurumlu bir BRAIN Initiative konsorsiyumunun parçası olan araştırma, hakemli dergi Nature Neuroscience'da yayınlandı. Belleğin nasıl çalıştığına ilişkin devam eden araştırmaların bir parçası olarak, Cedars-Sinai'de Nöroşirürji, Nöroloji ve Biyomedikal Bilimler profesörü olan Ueli Rutishauser ve yardımcı araştırmacılar, anılar oluşurken beyin hücrelerinin nasıl tepki verdiğini incelediler. 


Araştırmanın kıdemli yazarı Rutishauser, hafızanın insan olarak bizim için temel olduğunu da sözlerine ekliyor: "Hafıza bozukluğundan mustarip birine önemli bir yardım sağlayamamamızın nedenlerinden biri, hafıza sisteminin nasıl çalıştığı hakkında yeterince bilgi sahibi olmamamızdır." 


İnsan Beyni Anıları Nasıl Depolar ve Geri Getirir? 


Araştırmacılar, anıların oluşturulmasında kilit rol oynayan iki tür beyin hücresi keşfettiler. 
Kaynak: Cedars-Sinai Tıp Merkezi, Sarah Pyle 


İnsan deneyimi süreklidir, ancak psikologlar, insanların davranışlarının gözlemlerine dayanarak, anıların beyin tarafından farklı olaylara bölündüğüne inanırlar, bu kavram olay bölümlendirme olarak bilinir. Rutishauser ve ekibi, ilaca dirençli epilepsili 19 hastayla çalışarak bu süreçte nöronların nasıl performans gösterdiğini incelemeyi başardı. 


Araştırmaya katılan hastalar, epileptik nöbetlerinin odağını bulmaya yardımcı olmak için beyinlerine cerrahi olarak yerleştirilmiş elektrotlara sahipti, bu da araştırmacıların, hastalar 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bilişsel sınırları içeren film klipleri izlerken bireysel nöronların aktivitesini kaydetmesine izin verdi. 


Günlük yaşamdaki bu sınırlar nüanslı olsa da, araştırma amacıyla araştırmacılar “sert” ve “yumuşak” sınırlara odaklandılar. 


Cedars-Sinai Sinir Bilimi ve Tıp Merkezi ve Sinirbilim Yönetim Kurulu Başkanı, geçici yönetmen Rutishauser, "Yumuşak bir sınırın bir örneği, iki kişinin bir koridorda yürüdüğü ve konuştuğu bir sahne olabilir ve bir sonraki sahnede üçüncü bir kişi onlara katılır, ancak yine de aynı genel anlatının bir parçasıdır" diyor. 


Katı bir sınır söz konusu olduğunda, ikinci sahne bir arabaya binen tamamen farklı bir grup insanı içerebilir. Rutishauser, "Sert ve yumuşak sınırlar arasındaki fark, devam eden anlatıdan sapmanın boyutundadır." diyor. “Tamamen farklı bir hikaye mi yoksa aynı hikayeden yeni bir sahne mi?” 


Araştırmanın katılımcıları film klipleri izlediğinde, araştırmacılar beyindeki "sınır hücreleri" olarak adlandırdıkları belirli nöronların hem sert hem de yumuşak sınırlardan sonra aktivitelerini arttırdığını kaydettiler. “Olay hücreleri” olarak adlandırılan başka bir nöron grubu, aktivitelerini yalnızca katı sınırlara yanıt olarak arttırdı, yumuşak sınırlara değil. 


Rutishauser ve yardımcı araştırmacıları, her iki hücre türü de ateşlendiğinde, sert sınırlardan sonra en yüksek olan sınır ve olay hücrelerinin aktivitesinde zirvelerin, beyni yeni bir hafıza başlatmak için uygun duruma gönderdiğini teorileştiriyorlar. 


Rutishauser, "Sınır yanıtı, bilgisayarınızda yeni bir klasör oluşturmaya benzer" diyor. “Daha sonra dosyaları oraya aktarabilirsiniz. Ve başka bir sınır geldiğinde, ilk klasörü kapatır ve bir tane daha oluşturursunuz." 


Anıları geri getirmek için beyin, Rutishauser'in “zihinsel zaman yolculuğu için çapalar” dediği sınır zirvelerini kullanır. 


Rutishauser, "Bir şeyi hatırlamaya çalıştığınızda, bu beyin hücrelerinin ateşlenmesine neden olur" diyor. "Bellek sistemi daha sonra bu aktivite modelini, sınırlardan kısa bir süre sonra meydana gelen önceki tüm ateşleme zirveleriyle karşılaştırır. Benzerini bulursa o klasörü açar. 
Birkaç saniyeliğine o noktaya geri dönüyorsunuz ve daha sonra olan şeyler odaklanıyor.” 


Araştırmacılar teorilerini test etmek için katılımcılarına iki hafıza testi verdi. 


Önce katılımcılara bir dizi durağan görüntü gösterdiler ve onlara izledikleri film kliplerinde bunları görüp görmediklerini sordular. Yeni bir “hafıza klasörü” oluşturulduğunda, katılımcıların sert veya yumuşak bir sınırı yakından takip eden görüntüleri hatırlama olasılıkları daha yüksekti. 


Araştırmacılar ayrıca katılımcılara izledikleri film kliplerinden bir çift görüntü gösterdiler ve hangi görüntülerin ilk önce göründüğünü sordular. Katılımcılar, muhtemelen beyin bu görüntüleri ayrı bellek klasörlerine böldüğü için, katı bir sınırın karşıt taraflarında görünen görüntülerin doğru sırasını hatırlamakta güçlük çekiyorlardı. 


Rutishauser, olay segmentasyonunu iyileştiren terapilerin hafıza bozukluğu olan hastalara yardımcı olabileceğini söylüyor. "Atmosferdeki bir değişiklik kadar basit bir şey bile olay sınırlarını büyütebilir," diye açıklıyor. 


Rutishauser, "Bağlamın etkisi aslında oldukça güçlü" diyor. “Her şeyin tanıdık olduğu kanepenizde değil, daha önce hiç bulunmadığınız yeni bir yerde ders çalışırsanız, materyalin çok daha güçlü bir hafızasını oluşturacaksınız.” 


Araştırma ekibi, Boston Çocuk Hastanesi'nden doktora sonrası araştırmacı Jie Zheng, PhD ve sinirbilimci Gabriel Kreiman; Toronto Üniversitesi'nden beyin cerrahı Taufik A. Valiante, MD, PhD; ve Cedars-Sinai'de Nöroşirürji profesörü ve Fonksiyonel Nöroşirürji Programı direktörü Adam Mamelak. 


Takip çalışmalarında ekip, sınır ve olay hücrelerinin ateşlendiğinde dopamin nöronlarını aktive ettiği ve hücreler arasında mesaj gönderen bir kimyasal olan dopaminin hafıza oluşumunu güçlendirmek için bir terapi olarak kullanılabileceği teorisini test etmeyi planlıyor. 


Rutishauser ve ekibi, bu çalışma sırasında ayrıca, olay hücreleri beynin iç ritimlerinden biriyle zamanında ateşlendiğinde, teta ritminin (öğrenme, hafıza ve navigasyonla bağlantılı tekrarlayan bir aktivite modeli) deneklerin gördükleri görüntülerin sırasını daha iyi hatırlayabildiklerini kaydediyor. Bu, yeni ve önemli bir içgörüdür çünkü teta ritimlerini ayarlayan derin beyin stimülasyonunun hafıza bozuklukları için tedavi edici olabileceğini gösteriyor. 


Araştırmanın ilk yazarı Zheng, “Teta ritimlerinin, epizodik hafıza için 'geçici yapıştırıcı' olduğu düşünülüyor” diyor. "Olay hücrelerinin teta ritmiyle eşzamanlı olarak ateşlenmesinin, farklı bellek klasörleri arasında zamana dayalı bağlantılar oluşturduğunu düşünüyoruz." 


Cedar- Sinai Medical Center, 26 Mart 2022, SciTechDaily 


Referans: “Referans: Jie Zheng, Andrea GP Schjetnan, Mar Yebra, Bernard A. Gomes, Clayton P. Mosher, Suneil K. Kalia, Taufik A. Valiante, Adam N. Mamelak, “Nöronlar, insanlarda epizodik anıları yapılandırmak için bilişsel sınırları tespit ediyor”, Gabriel Kreiman ve Ueli Rutishauser, 7 Mart 2022, Nature Neuroscience. DOI: 10.1038/s41593-022-01020-w 


Araştırma, UOINS103792 ve UOINS117839 numaralı Ulusal Sağlık Hibeleri Enstitüleri, 8241231216 numaralı Ulusal Bilim Vakfı Hibe ve Brain Canada tarafından finanse edildi. 


Bu araştırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Araştırmacılar İnsan Beyninin Anıları Nasıl Ayırdığını, Depoladığını ve Geri Getirdiğini Keşfetti. 


BİLİM ADAMLARI, HERKESİN BURNUNA SÜRÜNTÜ SOKMANIN AMACINI 
SORGULUYOR: 'BUNU ABARTMIŞ OLABİLİRİZ' 


Mustafa Tamer, 18.05.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri "Bristol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kıdemli öğretim görevlisi ve Birleşik Krallık Ulusal Tarama Komitesi ile birlikte çalışan Angela Raffle, “İddia, (kitlesel test) pandeminin yayılmasını durduracağı ve bulaşmayı %90 oranında azaltacağıydı. Ve öyle olmadı." 


diyor." (Güncel Not: GAVT aşı organizasyonunun ana bağışçısı ve Covid-19 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Manipülatörü Bill Gates: "Kovid-19 sandığımız kadar öldürücü değilmiş. Arada fark olsa da grip gibiymiş. Virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini ve grip gibi olduğunu yeni anladık. Korkutucu bir dönemdi." Seçkin Deniz, 17 Mayıs 2022) 


Dünya çapında birçok insan için, COVID-19'u test etmek için pamuklu çubukların burnundan yukarıya veya boğazına sokması rutin ve tanıdık bir sıkıntı haline geldi. Ancak pandeminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bazı ülkelerdeki sağlık yetkilileri, özellikle milyarlarca dolara mal olduğu düşünüldüğünde, enfeksiyonları kontrol altına almak söz konusu olduğunda tekrarlanan toplu testlerin yararlarını sorguluyor. 


r - 


İl sağlık çalışanları, 27 Nisan 2020, Ontario, Kanada'daki Gull Bay'deki uzak First Nation topluluğundan Raymond Robins'e koronavirüs hastalığı (COVID-19) burun sürüntü testleri yapıyor. FOTOGRAF REUTERS/DAVID JACKSON 


Bunların başında, dünyanın en üretken COVID test rejimlerinden birini erkenden uygulamayı savunan Danimarka var. Milletvekilleri şimdi bu politikanın etkili olup olmadığının yakından incelenmesini talep ediyor. 


Kopenhag Üniversitesi'nden Rigshospitalet'te bulaşıcı hastalıklar profesörü ve hükümetin COVID danışma grubu üyesi Jens Lundgren, "Diğer ülkelerden çok daha fazlasını test ettik ki, aşırıya kaçmış olabiliriz" dedi. 


Japonya büyük ölçekli testlerden kaçındı ve yine de enfeksiyon ve ölüm oranlarına dayalı olarak pandemiyi nispeten iyi bir şekilde atlattı. Ingiltere ve Ispanya da dahil olmak üzere diğer ülkeler testleri azalttılar. 


Her şeye rağmen, bütün şehirlerin tekrar tekrar yapılan testler, liderlerin eleştirenlere karşı harekete geçmekle tehdit ettiği Çin'deki “sıfır-COVID” planının merkezi bir parçası olmaya devam ediyor. 


Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı başkanı Dale Fisher, “Öğrenmemiz gerekiyor ve kimse bunu mükemmel bir şekilde yapmadı” dedi. 


DSÖ, ülkeleri koronavirüs ilk tanımlandıktan sonra tüm şüpheli vakaları “test, test, test etmeye” çağırdı. Küresel sürveyans, bilim adamlarının ciddi hastalık veya ölüm riskinin yanı sıra bulaşma riskini anlamalarına yardımcı oldu. 


Uzmanlar, şimdi nispeten daha hafif Omicron varyantının baskınlığı ve aşıların ve daha etkili tedavilerin mevcudiyeti ile hükümetlerin nüfus örneklemesi gibi daha stratejik politikalar düşünmesi gerektiğini söyledi. 


Ancak bazı yetkililer, çok sert bir şekilde geri çekilmenin dünyayı hala değişen bir virüse karşı kör bırakabileceğini söylüyorlar. 


Önemli Maliyetler 


b. a a 
Koruyucu giysili işçiler, 16 Nisan'da Şanghay'da bir sokağa çıkma yasağı sırasında bir sokakta nöbet tutuyor. FOTOGRAF: ALY SONG / REUTERS 


DSÖ yönergeleri, ilgili maliyetler ve etkinliğine ilişkin veri eksikliği nedeniyle - şu anda Çin'de olduğu gibi - asemptomatik bireylerin toplu olarak taranmasını asla önermemiştir. 


Danimarka sonuçta daha az yaygın teste sahip diğer ülkelerle benzer vaka sayıları ve ölüm oranları kaydetti. Bu, parlamentodaki partilerin çoğunluğunu strateji hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunmaya sevk etti. 


Son iki yılda, Danimarka'nın 5,8 milyonluk nüfusu, tamamı ücretsiz sağlanan 127 milyondan fazla hızlı ve PCR test sonucunu kaydetti. Danimarka Kritik Tedarik Ajansı'na göre, Danimarka test için toplamda 16 milyardan fazla kron (2.36 milyar $) harcadı. 


Benzer bir nüfus büyüklüğüne sahip komşu Norveç, yalnızca 11 milyon PCR testi gerçekleştirirken, Our World in Data'ya göre, neredeyse iki kat daha fazla insana ev sahipliği yapan İsveç, yaklaşık 18 milyonu tamamladı. 


Güney Danimarka Üniversitesi'nde küresel sağlık profesörü olan Christine Stabell Benn, Danimarka'nın stratejisinin pahalı olduğunu ve sonuçların "belgelenmemiş" olduğunu söyledi: 


"Kitlesel test yaklaşımı, odağı gerçekten önemli olan yerde, yani savunmasızlar arasında test yapmaktan uzaklaştırdı." 


Diğer uzmanlar - ve Danimarka hükümeti - yaygın testlerin bulaşma oranını azalttığını ve insanların topluma yeniden girmesine yardımcı olarak ekonomiyi ve kendi zihinsel sağlıklarını iyileştirdiğini söyledi. Eylül ayında yayınlanan bir hükümet raporuna göre, ekonomi diğer Avrupa ülkelerine göre nispeten daha hafif bir darbe aldı. 


Adalet Bakanı Nick Haekkerup bir e-posta ile Reuters'e verdiği demeçte, "Diğer birçok ülkede gördüğümüz gibi, örneğin kapsamlı bir sokağa çıkma yasağının insani ve ekonomik maliyetlerinin daha büyük olacağına şüphe yok" dedi. 


Londra, İngiltere'de bir kadına ücretsiz bir COVID-19 hızlı test kiti veriliyor. FOTOĞRAF: TOLGA AKMEN/AFP GETTY IMAGES 


Geçen yıl yayınlanan bir Danimarka araştırması, test programının ve ardından doğrulanmış vakaların izolasyonunun, bulaşmayı 9025'e kadar azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna vardı. 


Diğer hastalık uzmanları bu tür tahminleri sorguluyor. Tıbbi Viroloji'de Mart ayı sonlarında, kitle tarama girişimlerinde semptomu olmayan kişiler için hızlı testlerin kullanımıyla ilgili olarak yayınlanan bir inceleme, etkileri konusunda “belirsizlik” buldu. 


Bristol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kıdemli öğretim görevlisi ve Birleşik Krallık Ulusal Tarama Komitesi ile birlikte çalışan Angela Raffle, “İddia, (kitlesel test) pandeminin yayılmasını durduracağı ve bulaşmayı %90 oranında azaltacağıydı. Ve öyle olmadı." diyor. 


Aşırı hırslı bir hedef ve testlerin kusurlu olması da dahil olmak üzere, testlerin neden daha büyük bir fayda sağlamadığının birkaç olası açıklaması vardır. Artı, birçok kişi pozitif test ettikten sonra izole olmadı veya edilmedi: Omicron öncesi British Medical Journal'da yapılan bir inceleme, bu tür vakaların sadece 9042 ,5'inin bütün izolasyon süresi boyunca evde kaldığını tespit etti. 


İngiltere'de ücretsiz COVID testleri artık yalnızca devlet sağlık çalışanları, belirli sağlık koşullarına sahip olanlar ve hastaneye giren kişiler için geçerlidir. Diğerleri, semptomları olsa bile, testler için ödeme yapmak zorunda kalıyor veya kendilerini daha iyi hissedene kadar evde kalmaları tavsiye ediliyor. 


Bazı küresel sağlık uzmanları, böyle bir geri çekilmenin çok ileri gittiğini söylüyor. 


Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde küresel sağlık profesörü olan Madhu Pai, “Bazı ortamlarda, politikacılar 'devam etmeye' ve tüm halk sağlığını ortadan kaldırmaya karar verdiğinden, testler kasıtlı olarak azaltıldı veya erişimi zorlaştırıldı." dedi. "Bu bir felaket olacak çünkü daha tehlikeli bir varyant ortaya çıkarsa tamamen hazırlıksız yakalanırız." 


Nikolaj Skydsgaard, Jennifer Rigby, Kopenhag, Londra, 10 Mayıs 2022, Reuters, National Post 


Referans: Raporlama Nikolaj Skydsgaard ve Jennifer Rigby tarafından yapıldı; Tokyo'da ek raporlama Rocky Swift; Düzenleme Michele Gershberg ve Nick Macfie tarafından yapıldı. 


BEYNİN MİKROPLARDAN KORUNMA ŞEKLİ ALZHEİMER HASTALIĞINA 
YOL AÇABİLİYOR 


"Denebilir ki, beyine gidecek hastalık yapıcılardan kaçınmak, bir anlamda Alzheimer hastalığını da geciktirmek veya bir noktaya kadar korunmak anlamına gelebilir." 


Beyinde birikmesi, Alzheimer hastalığı ile ilişkili olan protein plaklar, bağışıklık sistemimiz istilacı mikroplarla savaşırken üretiliyor olabilir. Beta-amiloid protein plakları olarak bildiğimiz ve uzun vadede sinir hücreleri ve/veya oligodendrositler arasında birikiminin, 


6 


Alzheimer ve ilişkili unutkanlık hastalıklarına sebep olduğu bilinse de, bu proteinlerin fonksiyonları gizemini koruyordu. 


Harvard Medical School?dan Rudolph Tanzi şu soruları soruyor : “Beta-amiloid, insanlar yaşlandıkça neden birikir? Beyinde bir rolü var mı veya biriken bir atık/çöp mü?” Tanzi ve araştırma ekibi, Boston — Massachusetts General Hospital'dan Robert Moir ile birlikte çalışarak, diğer hayvanlarda aynı proteinin koşulları ve varlığı üzerine incelemeler gerçekleştirdi. Grubun araştırması, omurgalı hayvanların yüzde 70'inde insan beta-amiloid proteininin belli bir kısım amino asit dizisi, ortak olarak bulunuyor. Bu amino asit dizisinin uzun yıllar değişmemiş ve hala paylaşılıyor olması; korunmuş olmasının ardında bir neden olması gerektiğine işaret ediyor. 

Beyni Savunmak 

Moir, daha önce beta-amiloidlerin mikropları tıpkı anti-mikrobiyal peptit LL-37 gibi öldürebildiğini keşfetmişti. Bu da araştırma ekibini, beta-amiloidlerin beyindeki mikropları öldürüyor olabileceğini test etmeye itti. 


Deney için, genetik olarak insanlar kadar amiloid beta protein plakları üretmeleri sağlanan farelerin beynine, bakteri enjekte eden araştırmacılar, bir gecelik sürede farelerin amiloid plaklar ürettiğini gözlemledi. Hatta yapılan incelemeler, tek bir bakterinin bir protein plak oluşmasına sebep olabileceğini gösteriyor. Şöyle ki, beyinden alınarak incelenen plaklardan birinin içinde yalnızca bir bakteri olanları da mevcuttu. 


Bu da gösteriyor ki, mikrobiyal enfeksiyonlar Alzheimer hastalığına sebep olan plak oluşumunu tetikleyebiliyor. Bir biçimde (başka bir koruyucu engel olan) kan-beyin bariyerini aşan bakteri, virüs veya diğer patojenler beyinde bu istilacılara karşı beta-amiloidler üreterek, sonuçta onları zarar vermeyecek biçimde hapsetmeyi sağlayan tepkiyi oluşturuyor olabilir. 


Ancak bu plaklar hızla çözülüp atılmazsa, tau olarak bilinen diğer bir proteinin de yumaklar halinde birikmesine ve hatta inflamasyona sebep olabiliyor. Öyle ki, bunun sonucunda nöronların ölümü veya toplu intiharı yoluyla Alzheimer hastalığına doğru bir adım daha atılmış oluyor. 


Denebilir ki, beyine gidecek hastalık yapıcılardan kaçınmak, bir anlamda Alzheimer hastalığını da geciktirmek veya bir noktaya kadar korunmak anlamına gelebilir. Çünkü belki de mikropların sebep olamayacağı bir hastalığa, onlardan korunmak pahasına yaklaşıyor olabiliriz. 


Baran Bozdağ, 28 Mayıs 2016, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 
Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Beynin Mikroplardan Korunma Şekli Alzheimer Hastalığına Yol Açabiliyor" 


https://bilimfili.com/beynin-mikroplardan-korunmas-alzheimer-yol-acabiliyor/ 


Kaynak ve İleri Okuma: 


1- Anil Ananthaswamy, (Newscientist Website), Mayıs 2016, Alzheimer’s may be caused by brain's sticky defence against bugs https://www.newscientist.com/article/2090221 - alzheimers-may-be-caused-by-brains-sticky-defence-against-bugs 


ALZHEİMER BEYİNDE NASIL BİR DEĞİŞİME NEDEN OLUYOR? 


"Dünya üzerinde yaklaşık 50 milyon insanın Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir ve pek çok ülkedeki yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor..." 


Alzheimer'a beyindeki problemlerin neden olduğunu biliyoruz. Hücreler fonksiyonlarını yitirmeye başlar ve nihayetinde de hücre ölümleri görülür. Bu durum, hafıza kayıplarına, düşünme becerilerinde bir azalmaya ve hatta önemli kişilik değişikliklerine yol açar. Bununla birlikte spesifik beyin bölgelerinde; beyin hacminde önemli kayıpların yaşandığı atrofi dediğimiz büzülme meydana gelir. Peki beyinde bu duruma neden olan şey tam olarak nedir? 


Hastalık, temel olarak beyin bölgeleri arasında elektriksel ve kimyasal sinyallerin iletilip işlendiği özelleşmiş hücreler olan nöronlar arasındaki iletişimin kesintiye uğratılması şeklinde kendisini gösterir. Beyindeki hücre ölümlerinin nedeni de budur ve tau ve amiloid adı verilen iki tip proteinin birikmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu iki protein arasındaki tam etkileşim büyük ölçüde bilinmiyor, fakat, amiloid, beta amiloid “plaklar” olarak bilinen yapışkan kümelerde birikirken, tau ise ölmek üzere olan hücrelerde “nörofibriler yumaklar” şeklinde birikir. 


Alzheimer hastalığının teşhisindeki zorluklardan birisi, hastalığın erken aşamalarında bu protein birikmesini doğru ve güvenilir biçimde ölçebilecek yöntemlere sahip olamayışımızdır. 
Esasında, hasta öldükten sonraya kadar mevcut beyin dokusunu inceleyerek Alzheimer teşhisini tam olarak koyamıyoruz. 


Bir diğer sorun ise, beta-amiloid plakların aynı zamanda da sağlıklı insanların beyninde de bulunabiliyor olmasıdır. Bu da, amiloid ve tau proteinlerinin varlığının bize hastalık hakkındaki tüm hikayeyi anlatmadığı anlamına geliyor. 


Daha güncel araştırmalar ise, kronik inflamasyonun hastalıkta bir rolü olabileceğini ileri sürüyor. İnflamasyon, vücudumuzun bağışıklık sisteminin hastalığa karşı bir tepkisidir ve kanımızdaki akyuvarlar vücudumuza giren yabancı maddelere karşı koruyucu kimyasallar salgıladığında görülür. Ancak inflamasyon, uzun süre devam ederse de vücutta hasara neden olur. 


Beynimizdeki mikroglia olarak bilinen hücrelerin birikmesi de uzun süreli inflamasyona 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sebep olduğundan doku hasarı oluşmasına neden olabilir. Sağlıklı bir beyinde, bu hücreler (mikroglia), atık ve toksinleri sarar ve yok eder. Fakat Alzheimer hastalarında, mikroglia hücreleri; toksik tau tumaklarını ya da amiloid plakları da içerebilen bu enkazı yok etmekte başarısızdır. Dolayısıyla da, vücut kendi savunma mekanizması gereği atıkların temizlenmediği tepkisini oluşturarak bu atıkların temizlenmesi için daha fazla mikroglia hücresi aktifleştirir ancak bu durum inflamasyona neden olur. Uzun vadede ya da kronik ınflamasyonda, özellikle de beyin hücreleri hasar görür ve nihayetinde de beyin hücresi ölümleri görülür. 


Bilim insanları, bu problemin sorumlusu olabilecek TREM2 isimli bir gen belirledi. TREM2 normalde, mikroglia hücrelerini beyinden beta-amiloid plaklarının temizlenmesi ve beyindeki inflamasyon ile mücadele edilmesine yardımcı olacak şekilde yönlendirir. Fakat araştırmacılar TREM2 geninin düzgün şekilde çalışmadığı hastaların beyinlerinde, nöronlar arasında beta- amiloid plak birikimi olduğu bulgusuna ulaştı. 


Öte yandan pek çok Alzheimer hastası, aynı zamanda da kalp ve dolaşım sistemi problemleri yaşar. Beyin arterlerinde beta amiloid birikmesi, damar tıkanıklığı ve mini-felçler, bu durumun sorumlusu olabilir. 


Bu vasküler problemler, beyindeki kan akışını azaltabilir ve hatta zararlı atıkların beyinden uzaklaştırılması için önemli bir yapı olan kan-beyin bariyerini yıkabilir. Bu durum ayrıca beynin fazla glikoz absorpsiyonunu engelleyebilir. Bazı araştırmalar, Alzheimer hastalığında, bu durumun toksik proteinlerden daha önce ortaya çıkabileceğini ileri sürüyor.. 
Kişiselleştirilmiş Tedavi 

Daha güncel olarak, araştırmacılar, beyni daha derinlemesine özellikle de nöronlar arasındaki hassas bağlantı noktaları olan sinapsları incelediler. Nature'da yayımlanan bir çalışmada, nöronlar arasındaki bu sinaptik bağlantıların bozulmasına neden olan hücresel bir süreç tanımlandı. Ulaşılan bu bulgu, bu durumun; RBFOX1 isimli özel bir sinaptik proteinin yetersizliğinde görülebileceğini işaret ediyor. 


Bu tarz araştırmalar sayesinde, artık, Alzheimer hastalığında ortaya çıkan birçok beyin değişikliğinden birini veya daha fazlasını hedef alan birçok yeni ilaç geliştirme ve klinik çalışmalarda bulunulmaktadır. Birçok araştırmacı artık Alzheimer hastalarına daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşımın mümkün olabileceğini düşünüyor. 


Bu yaklaşımlar, yukarıda bahsedilen problemlerin birden fazlasını hedefleyen ve daha çok kanser için yürütülen mevcut tedavilere benzer özel ilaç kombinasyonlarını içeriyor. 
Umudumuz, bu yenilikçi araştırmanın, bu kompleks hastalığın tedavisinde yeni bir yol geliştirilmesine ön ayak olabileceği yönünde. 

Gürkan Akçay, 8 Kasım 2017, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviri 

Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Alzheimer Beyinde Nasıl Bir Değişime Neden Oluyor?" 
https://bilimfili.com/alzheimer-beyinde-nasil-bir-degisime-neden-oluyor/ 

Kaynak ve İleri Okuma: 


1- Anna Cranston, Here's what we think Alzheimer’s does to the brain. TheConversation. (accessed November 8,2017). https://theconversation.com/heres-what-we-think-alzheimers-does-to-the-brain-86799 

2- Alzheimer Hastalığından Sorumlu İki Protein : Amiloid ve Tau. Bilimfili.com https://bilimfili.com/alzheimer- hastaligindan-sorumlu-iki-protein/ 

3- Dementia statistics https://Wwww.alz.co.uk/research/statistics 


KUŞLARIN BEYNİ SANILANDAN DAHA KARMAŞIK 


“Kuşların, özellikle de ötücü kuşların ve papağanların beyin kabuğunda (palyum [İng. 
pallium]) şaşırtıcı derecede fazla nöron olduğunu saptadık. Palyum, serebral kortekse karşılık gelen beyin bölgesidir ve gelecek için plan yapmak ya da desen bulmak gibi yüksek bilişsel işlevleri destekler. Bu da kuşların en az primatlarınki kadar karmaşık bilişsel düzeylere nasıl çıkabildiklerini açıklıyor,” diyor Herculano-Houzel. 


Ara (Makau |İng. Macaw]) papağanlarının beyni kabuksuz ceviz kadarken, makak maymunlarının beyni hemen hemen limon boyutundadır. Buna rağmen, beynin zeki davranışla ilişkilendirilen bölümü olan önbeyindeki nöron sayısı, ara papağanında makak maymunundan çok daha fazladır. Boyutları minik zebra ispinozdan (zebra saka (İng. zebra finchJ) devasa emu kuşuna kadar değişen iki düzineden fazla kuş türününün beynindeki nöron sayısının sistematik incelenmesinin gerçekleştirildiği bir çalışmadan çıkan sürpriz sonuçlardan biri bu oldu. 


Sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma için yapılan incelemelerde, kuşların küçük boyutlu beyinlerinde, memelilerden ve hatta aynı kütlede beyne sahip primatlardan bile daha fazla nöron bulunduğu anlaşıldı. Vanderbilt Üniversitesi'nde çalışan makalenin baş yazarlarından Suzana Herculano-Houzel şöyle değerlendiriyor: “Uzun süredir “kuş beyinli? sözü hakaret olarak kullanılıyordu. Görünüşe bakılırsa bunun iltifat olması gerekiyormuş.” 


Elde edilen bulgular, karşılaştırmalı nöro-anatomicilerin uzun süredir boğuştuğu önemli bir soruya da net bir yanıt sağlıyor: Kuşlar, küçük boyutlu beyinleri ile karmaşık bilişsel davranışları nasıl gerçekleştirebiliyor? Papağanların ve kargaların bilişsel becerilerinin, primatların bilişsel becerileri ile doğrudan karşılaştırmalı olarak incelendiği bir dizi çalışma sonunda bu soru sorulmaya başlanmıştı. Yapılan çalışmalarda kuşların, eskiden sadece primatlara özgü olduğu düşünülen çeşitli bilişsel yeteneklerinin olduğu anlaşılmıştı. Kuşların alet üretip kullanabildikleri, problem çözmek için sezgi ve kavrayıştan yararlandıkları, neden- sonuç ilişkileri hakkında çıkarımda bulundukları, kendi ayna görüntülerini tanıyabildikleri, ileride gereksinim duyabilecekleri şeyler için plan yaptıkları ve daha pek çok bilişsel beceriye sahip oldukları netlik kazanmıştı. 
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Kuş ve memeli beyinlerinin ön beyin (yeşil bölge) büyüklük oranı, kütle, nöronların yoğunluğu ve boyutu, ön beyindeki nöron oranı bakımından karşılaştırma grafiği görülüyor. 
(Telif: Pavel Nemec, Charles Üniversitesi, Prag) 


Bunun ardından bilimcilerin yanıtlaması gereken çok sayıda soru doğdu. Kuşların beyninin primatlarınkinden bütünüyle farklı bağlantıları olan bir donanım olabileceği akla geldi. İki yıl önce bu hipotez, güvercin beyninin ayrıntılı bir araştırmasının yapıldığı ve aslında primatlardakine oldukça benzer şekilde organize olduğunu söyleyen bir çalışma tarafından yıkılmıştı. Yeni çalışma daha kabul edilebilir bir açıklama sunuyor: Kuşlar bu karmaşık davranışların altından kalkabiliyor, çünkü önbeyinlerindeki nöron sayısı tahmin edilenden çok daha fazla; orta büyüklüklü primatlarınki kadar. 


“Kuşların, özellikle de ötücü kuşların ve papağanların beyin kabuğunda (palyum [İng. 
pallium|)) şaşırtıcı derecede fazla nöron olduğunu saptadık. Palyum, serebral kortekse karşılık gelen beyin bölgesidir ve gelecek için plan yapmak ya da desen bulmak gibi yüksek bilişsel işlevleri destekler. Bu da kuşların en az primatlarınki kadar karmaşık bilişsel düzeylere nasıl çıkabildiklerini açıklıyor,” diyor Herculano-Houzel. 


Araştırma kapsamında incelenen kuş beyinleri görülüyor. Her tür için milyon olarak toplam nöron sayısı sarı, milyon olarak ön beyindeki (palyum) nöron sayısı mavi ve gram olarak beyin kütlesi kırmızı ile gösterilmiş. Sağ alttaki ölçek çubuğu 10 mm. (Telif: Herculano-Houzel) 


Araştırma kapsamında incelenen kuş beyinleri görülüyor. Her tür için milyon olarak toplam nöron sayısı sarı, milyon olarak ön beyindeki (palyum) nöron sayısı mavi ve gram olarak beyin kütlesi kırmızı ile gösterilmiş. Sağ alttaki ölçek çubuğu 10 mm. (Telif: Herculano-Houzel) 


Kuşların beynindeki nöronların boyutu, primat nöronlarından daha küçük ve daha sıkışık biçimde yerleşmiş durumdalar. Örneğin papağanların ve ötücü kuşların beyninde, aynı kütledeki primat beyninden iki kat fazla ve eşdeğer kemirgen beyninden dört kat fazla nöron 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var. Bu nöronların ön beyinde bulunma oranı da dikkate değer ölçüde fazla. “Beyin tasarlarken doğanın oynadığı iki parametre var: Nöronların boyutu ile sayısı ve bu nöronların beynin farklı bölgelerine dağılımı. Kuşlarda bu iki parametreden de yararlanılmış olduğunu gördük,” diyor Herculano-Houzel. 

Sevkan Uzel, 14 Haziran 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevirmen 


Alıntı Kaynak: 


BilimFili.com "Kuşların Beyni Sanılandan Daha Karmaşık" https://bilimfili.com/kuslarin-beyni-sanilandan-daha-karmasik/ 


Kaynak ve İleri Okuma: 
1- Vanderbilt Üniversitesi, "Study gives new meaning to the term ‘bird http:/news.vanderbilt.edu/2016/06/study-gives-new-meaning-to-the-term-bird-brain/ 


FALI 


brain 
2-PNAS, "Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain" http://www.pnas.org/content/early/2016/06/07/1517131113.abstract 


BEYNİMİZ NASIL FİZİK ÖĞRENİYOR? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıdaki metnin ruhuna sinmiş olan Darvinist Evrim teorisinin insanlığın başından savılacak bela olduğu, insana dair teorik algıları sınırlamasından elde edilebilecek olan bir sonuçtur... Şu ana dek beynin bahse konu teori düzeyindeki evrimle geliştiğine dair herhangi bir kanıt yokken ve üstelik araştırmalar mevcut insan beyni ile yapılmasına rağmen, kısıtlı dar paranoid teoriler üretmek insanın insanı daha iyi tanımasının önündeki en büyük engellerden biridir. 


İlkel Homo Sapiens”in, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi”nden haberi yoktu; ancak bugün fizik dersi alan herkesten fiziğin temel ilkelerini anlaması bekleniyor. Peki, nasıl oldu da antik beyinlerimiz yeni bilimleri öğrenebilir ve soyut kavramları ifade edebilir hale geldi? 


Carnegie Mellon University'den sinir bilimciler Marcel Hust ve Robert Mason tarafından yürütülen ve Psychological Science'da yayımlanan bir çalışmada, fizik hakkındaki düşünmenin ortak beyin-aktivasyonu örgülerini harekete geçirdiği ve bu örgülerin cümle yapısı ve ritim işlemede kullanılan günlük nöral kapasiteler olduğu bulgusuna ulaşıldı. 


Araştırma ekibi, 9 ileri fizik ve mühendislik öğrencisinin beyinlerini, öğrencilerin, momentum, entropi ve elektrik akımı gibi kavramları da içeren 30 farklı fizik konsepti hakkında düşünürken tarama çalışması yürüttü. Taramalardan elde edilen veriler, bir katılımcının, hakkında düşündüğü hangi konseptin beyin aktivitesine dayandığını anında belirleyebilen bir bilgisayar öğrenme programına aktarıldı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Şöyle ki belirli bir konu, örneğin; yer çekimi, üzerine düşünmede görevli nöral örgüler bütün 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katılımcılarda aynıydı. Yani, her katılımcı farklı sınıflarda, farklı öğreticilerden farklı oranlarda fizik dersi almasına rağmen, bütün bu öğrencilerde bir fizik konseptini kavrayabilmek için aynı beyin bölgelerinin geliştirildiği görüldü. 


Daha da ileri düzey bir inceleme için, bilim insanları bu çalışmadan elde ettikleri taramaları, nöral aktiviteyi düşünme süreciyle eşleştiren geçmişteki bir çalışmayla karşılaştırdılar. 
Karşılaştırma neticesinde, insanların dansçıları izlediğinde, müzik dinlediğinde ya da dört nala koşan bir atın çıkardığı ritmik örgüleri duyduğunda, “frekans” ya da “dalga boyu” gibi bilimsel kavramlara karşılık gelen beyin tepkilerinin -muhtemelen bu olayların hepsinin bir “periyodisite-belirli aralıklarla gerçekleşme hissini verdiğinden kaynaklı olarak- aynı bölgelerde aktifleşme gösterdiği bulgusuna ulaşıldı. Öte yandan, öğrenciler matematiksel eşitlikler hakkında düşündüğünde, bu sürece eşlik eden beyin bölgelerinin, cümleleri işlemekten sorumlu beyin bölgeleriyle aynı olduğu görüldü. Sonuçlar açıkça gösteriyor ki genel nöral yapılarımız, üst-seviye bilimle başa çıkabilmek için başka bir amaca yönlenmiş durumda. 


Bu kavramlardan bazıları birkaç yüzyıl önce biçimlenmiş olmasına rağmen, araştırmacılar; beynimizin de bu kavramlarla başa çıkabilecek şekilde biçimlendiğini söylüyorlar. 


Araştırma ekibi, çalışmalarını atalarımızın daha az bilgi sahibi olduğu genetik ve bilgisayar bilimi gibi diğer bilimsel disiplinlerde de sürdürmeyi planlıyor. 


Gürkan Akçay, 4 Ağustos 2016, Boğaziçi Üniversitesi, Editör, Yazar, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Beynimiz Nasıl Fizik Öğreniyor?" 
https://bilimfili.com/beynimiz-nasil-fizik-ogreniyor/ 

Kaynak ve İleri Okuma: 

Cepelewicz, Jordana. "Your Brain on Physics." Scientific American 315, no. 2 (2016): 15- 
15. https://Wwww.scientificamerican.com/article/how-your-brain-learns-physics/ 


BELİRLİ BAZI SESLERE TAHAMMÜL EDEMEME: MİSOFONYA 


“Ses nefreti” anlamına gelen misofonya, insanların belirli seslere orantısız bir şekilde negatif reaksiyon gösterdiği nörofizyolojik bir durumdur. Bu nefrete sahip insanlar, belirli seslere aşırı tepki verdiklerinin farkındalar ve tepkilerinin onların kontrolünde olmadığını biliyorlar. 


Bazı sesler gerçekten hepimiz için dayanılmazdır. Ancak belirli bazı sesler ise kimimiz için katlanılabilir, hatta fark edilmez olabilirken; kimimiz için çıldırtıcı olabilir. O halde sizinle 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başlayalım. 


Şimdi sizden az sonra sıralayacağımız olaylara ait sesleri ayrı ayrı senaryolar şeklinde hayal etmenizi istiyoruz. İşitme alanınızın içerisinde bir yerlerde; yemek yiyen birisi ağzını “şapırdatıyor*, herhangi birisi elindeki içeceği “höpürterek“ içiyor, yanınızdaki bir kişi derin ve “hırıltılı” bir şekilde nefes alıp-veriyor, birisi sürekli burnunu çekiyor, birisi mırıldanıyor ya da birisi parmaklarıyla bir şeyleri “tıklatıyor*, birisi telefonundaki klavye sesi açıkken “tıkır tıkır” bir şeyler yazıyor veya tam arkanızdaki bir kişi “cak cak” sakız çiğniyor. 
Yeterince çıldırdınız mı? 


Eğer bu seslere ya da spesifik diğer bazı seslere karşı yoğun bir duygusal tepki geliştiriyorsanız ve sizi çıldırtan bu sesi susturmak veya ondan bir an önce uzaklaşmak istiyorsanız, muhtemelen misofonya sahibisiniz demektir. 


“Ses nefreti” anlamına gelen misofonya, insanların belirli seslere orantısız bir şekilde negatif reaksiyon gösterdiği nörofizyolojik bir durumdur. Bu nefrete sahip insanlar, belirli seslere aşırı tepki verdiklerinin farkındalar ve tepkilerinin onların kontrolünde olmadığını biliyorlar. 


Misofonya sahibi insanları tetikleyen sesler kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir. 
Ancak bazı kategoriler diğerlerine kıyasla daha yaygındır ve bunların büyük çoğunluğu da ağız veya yemeyle, nazal sesler ya da nefes alış-verişle, parmak veya el sesleriyle 

ilişkilidir. Yapılan araştırmalar, bu nefretin çocuklukta geliştiğini ve zamanla daha da aşırıya kaçtığını gösteriyor. 


Misofonya sahibi insanlar, nefret ettikleri bu sesleri, eğer aile üyesi birisinden duyuyorlarsa yabancılardan duyduklarına kıyasla daha fazla rahatsız oluyorlar. Bu durum aile yemeklerini misofonikler için sıklıkla katlanılmaz kılar. 


Misofonik tepkiler, duygusal olma eğilimindedir. En bilindik duygusal tepki ise öfkedir ve hafif bir rahatsızlık halinden şiddetli bir öfkeye kadar bir spektrum şeklinde seyredebilir. Öte yandan misofonik insanlar, anksiyete ya da tiksinti gibi bazı diğer duygusal tepkiler de hissedebilirler. Duygusal bu tepkilere eşlik eden fizyolojik tepkiler ise kan basıncının ve kalp atış hızının yükselmesi, terleme ve kas kasılmaları şeklinde olabilir. 

Hemen hemen herkesin belirli bazı seslere —örneğin; ani bir gürültü veya tiz bir “ciyaklama” gibi— bir dereceye kadar negatif tepkiler oluşturduğunu kabul edersiniz. Ancak misofonyada, insanlar, fısıldama veya yumuşak hızlarda nefes alıp-verme gibi yaygın olarak hoşnutsuzluk yaratmayan seslere de tepki verebilirler. Hatta kısık sesler, misofonik insanlarda, gürültülü seslere verilebilen tepkiler kadar yüksek şiddetlerde tepkilere neden olabilir. 


Journal of Clinical Psychology'de 2017 yılında yayımlanan bir araştırmada, misofonyanın; kulak çınlaması, obsesif-kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları ya da post-travmatik stres bozukluğu gibi diğer psikiyatrik ya da fiziksel vakalarla ilişkili olup olmadığına bakıldı. 
Araştırmada elde edilen sonuçlar; her ne kadar bu durumlar ile bazı ilişkiler mevcutsa da, bu 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bozuklukların hiçbirinin misofonik semptomları tam olarak açıklayamadığını ortaya koydu. 
Bu da misofoninin kendi başına, ayrı ve bağımsız bir vaka olduğunu düşündürmektedir. 
Savaş ya da Sıvış 

Misofonikler için, rahatsız edici bu sesleri “duymamazlıktan gelmeye çalışmak” pek mümkün değildir. Bu insanlar, seçici dikkat konusunda bozukluk yaşıyor olabilirler. Dolayısıyla, eğer ki siz de misofonya sahibi birisiyseniz ve nefret duyduğunuz bu seslere her zaman maruz kalıyor ve dikkatinizin tamamen bu seslere kilitlendiğini fark ediyorsanız; yapılabilecek tek bir şey vardır: Savaş ya da sıvış. 


Misofonikler üzerinde yürütülen bir çalışma, tetikleyici seslere maruz kalan misofoniklerin “029'unun sözlü bir şiddet içerisine girdiği; 9017?sinin ise saldırganlıklarını çeşitli nesnelere yönlendirdiği bulgusuna ulaştı. Öte yandan örneklemin küçük ancak önemli bir yüzdesi (%14) ise tetikleyici sesin kaynağına yönelik fiziksel bir saldırganlık hali içerisine girdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, misofonik insanlar, bu durumun yaşamları üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu, sosyal durumlardan kaçındıklarını, ilişkilerinin bozulduğunu ve dahası (bazıları) kendi canlarına kıymayı bile düşündüğünü belirtiyor. 


Bazı araştırmacılar, bilişsel davranışçı terapinin yardımcı olabileceğini ileri sürse de vakaya dair kavrayışımızın ve dolayısıyla da tedavi yöntemlerimizin —ne yazık ki— henüz emekleme aşamasında olduğunu söylemeliyiz. 


Gürkan Akçay, 7 Haziran 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör, Yazar, Çeviri, Alıntı Kaynak: 


BilimFili.com "Belirli Bazı Seslere Tahammül Edememe: Misofonyar" https://bilimfili.com/belirli-bazi-seslere-tahammul-edememe-misofonya/ 


Kaynak ve İleri Okuma: 
1- Misophonia — When Certain Sounds Drive You Crazy. NeuroscienceNews. (accessed June 7, 2018). https://neurosciencenews.com/misphonia-synesthesia-9004/ 
2- A Large-Scale Study of Misophonia. Journal of Clinical Psychology, (May, 2017). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jc1p.22500 
3- Cognitive behavioral therapy is effective in misophonia: An open trial. Journal of Affective Disorders, (August, 2017). https://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(16)32168-1/abstract 4- Phenomenology of Misophonia: Initial Physical and Emotional Responses. The American Journal of Psychology, (Winter, 2017). https://www.jstor.org/stable/10.5406/amerjpsyc.130.4.0431? 


BEYİN SARSINTISININ TAM OLARAK NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ İNCELENİYOR 


" Araştırmacıların keşfine göre, beyin sarsıntısına yol açan darbeler ile yol açmayan darbeler arasındaki kilit fark, beynin nasıl ve nereden sallandığı ile ilgili görünüyor. Orta düzey bir darbeden sonra, ekibin bilgisayar modeli, beynin saniyede yaklaşık 30 kez oldukça tekdüze şekilde ileri-geri sallandığına işaret ediyor. Yani beynin büyük bölümü birlikte sallanıyor ve böyle durumlarda genellikle beyin sarsıntısı rapor edilmiyor." 
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Gayet basit görünüyor: Başa sert bir darbe almak, beyin sarsıntısına yol açar. Ama Stanford araştırmacılarının Physical Review Letters dergisinde yayımlanan makalelerinde, çoğu durumda aradaki bağlantının hiç de basit olmadığını ortaya koyuyor. 


Amerikan futbolu oyuncularından kaydedilen veriler ile bilgisayar üzerinde yapılan beyin simülasyonlarının harmanlanması sonucunda, biyomühendis David Camarillo liderliğindeki bir ekip, beyin sarsıntılarının ve diğer travmatik beyin yaralanmalarının, beynin derinlerindeki bir bölgenin, onu çevreleyen bölgelerden daha hızlı ve yoğun sallanması sonucu gerçekleştiğini keşfetti. Ayrıca, beynin mekaniksel karmaşıklığı dolayısıyla, kafaya alınan farklı darbeler ile hasar olasılığı arasındaki bağlantının çok da basit olmadığı görüldü. 


Camarillo”nun labortuvarında çalışmış olan doktora sonrası araştırmacısı Mehmet Kurt, beyin sarsıntısının milyonlarca insanı etkileyen sessiz bir salgın olduğunu söylüyor. Kurt ve bir diğer doktora sonrası araştırmacısı Kaveh Lakseri, makalenin başyazarları olarak özetledikleri çalışmalarında, beyin sarsıntısının tam olarak ne olduğunun henüz tam bir netlikle anlaşılmış olmadığını belirtiyor. Darbe sırasında beynin biyomekaniğini anlamaya çalıştıklarını belirten Kurt, bunu anlamayı başardıkları takdirde, beyin sarsıntısının teşhisinin ve tedavisinin ilerleme kaydedebileceğini vurguluyor. 

Beyin Sallanıyor 

Camarillo”nun laboratuvarında daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, üniversite takımından 
31 tane Amerikan futbolu oyuncusunun ağızlıklarına yerleştirilen özel algılayıcılar sayesinde, 
oyuncuların darbe aldıklarında kafalarının yaptığı hareketler kaydedilmişti. Bu darbelerden birkaçından sonra, oyuncularda beyin sarsıntısı raporlanmıştı. 


Laksari ve Kurt'un fikri, bilgisayar üzerinde hazırlanan bir beyin modelinde, bu verilerle birlikte NFL oyuncularından alınan benzer verileri kullanmaktı. Bu sayede, beynin içinde, beyin sarsıntısına yol açan ne gibi bir olay olduğunu çıkarsayabilirlerdi. En önemlisi, darbe sırasındaki maksimum kafa ivmesi gibi bir ya da iki parametreye odaklanan nispeten basit modellerin ötesine geçebilirlerdi. 


Araştırmacıların keşfine göre, beyin sarsıntısına yol açan darbeler ile yol açmayan darbeler arasındaki kilit fark, beynin nasıl ve nereden sallandığı ile ilgili görünüyor. Orta düzey bir darbeden sonra, ekibin bilgisayar modeli, beynin saniyede yaklaşık 30 kez oldukça tekdüze şekilde ileri-geri sallandığına işaret ediyor. Yani beynin büyük bölümü birlikte sallanıyor ve böyle durumlarda genellikle beyin sarsıntısı rapor edilmiyor. 


Hasar durumlarında, beynin hareketi daha karmaşık oluyor. Beynin büyük bölümü birlikte sallanmak yerine, beynin derinlerinde bulunan “korpus kallosum” adlı bölge (sağ ve sol lobları bağlar), kendisini çevreleyen bölgeden daha hızlı sallanıyor. Bu da çevreleyen dokular üzerinde ciddi bir gerilim yaratıyor. 

Ardından Gelen Komplikasyonlar 
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“Nasırlı cisim” adıyla da anılan “korpus kallosum”a işaret eden beyin sarsıntısı simülasyonları, deneysel gözlemler ile de uyumlu. Beyin sarsıntısı geçiren hastalar çoğunlukla korpus kallosumlarından yaralanmış oluyor. Bununla birlikte, Laksari ve Kurt, elde ettikleri bulguların, laboratuvarda daha fazla sınanması gereken öngörüler olduğunu vurguluyor. 


Çalışmanın gerçekleştirildiği laboratuvarın lideri olan Camarillo?'nun beyin sarsıntısını ve konuyla ilgili çalışmalarını anlattığı TED söylevini de aşağıdaki videodan 

izleyebilirsiniz (Türkçe altyazıları, eğer otomatik olarak çıkmazsa, sağ alttaki “subtitles” menüsünden seçebilirsiniz): 

Sevkan Uzel, 1 Nisan 2018, Editör, Çevirmen 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com " Beyin Sarsıntısının Tam Olarak Nasıl Gerçekleştiği İnceleniyor" https://bilimfili.com/beyin-sarsintisinin-tam-olarak-nasil-gerceklestigi-inceleniyor/ 

Kaynak ve İleri Okuma: 

1- Phys.org, "Researchers probe the complex nature of concussion" https://phys.org/news/2018-03-probe- complex-nature-concussion.html 

2- Kaveh Laksari et al, Mechanistic Insights into Human Brain Impact Dynamics through Modal Analysis, Physical Review Letters (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.138101 


“KORPUS KALLOSUM” NEDİR? 


"Araştırmacılar, durağan durum beyin etkinliğinin, hem sağlıklı hem de AgCC”li beyinlerde, temelde aynı göründüğünü keşfetti. Bu da beynin kendini yeniden düzenleyerek ve yarıküreler arasında yeni sinir bağlantıları kurarak, korpus kallosumun eksikliğini telafi etmeye çalıştığına işaret ediyor. Bu telafi çabasının tam olarak nasıl işlediği ise henüz bilinmiyor." 


Latince “sert cisim” anlamına gelen korpus kallosum, beyinde bulunan bir yapıdır. Serebral korteks loblarını, sol ve sağ yarıküreler olarak ikiye bölen, kalın bir sinir lifleri bantıdır; hatta tüm sinir sistemindeki en kalın banttır. Yani iki yarıküre arasında iletişimi sağlamak üzere, beynin sağ ve sol yanlarını bağlar. Korpus kallosum, hareketsel, duyusal ve bilişsel bilgiyi, yarıküreler arasında aktarır. 


Nasırlı cisim olarak da adlandırılan korpus kallosum, beyindeki en geniş lif demeti olup, 200 
milyon civarında (tahmin elektron mikroskopuna değil de, ışık mikroskopuna dayalı olarak yapıldığından, gerçek sayı muhtemelen daha yüksektir) akson içerir. Karşılaştıracak olursak, her bir optik sinir için sayı 1,5 milyon ve işitsel sinir için sayı 32.000'dir. Kesit alanı 7 cm2 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kadardır ve “birleştirici lifler” olarak bilinen beyaz madde liflerinden oluşmuştur. Kabaca C şeklinde olan korpus kallosuma bazen “büyük serebral birleştirici” de denir. Beynin orta hattında, serebrumun altında bulunur. Beyin yarıkürelerini ayıran derin bir oyuk olan “yarımküreler arası yarık“ın içine yerleşmiştir. 


Korpus kallosum (nasırlı cisim), kıvrımlı beyin bölgesinin altında yer alır. 


İşlevi Nedir? 


1950'li yıllara kadar, nasırlı cismin işlevi bütünüyle bir sırdı. Arada bir bu yapı olmadan doğan insanlara rastlanıyordu. Hekimler bazen yapıya kesik atarak, epilepsi hastalarında bir lobda başlayan atağın diğerine geçmesini önlemeyi ya da derinlerdeki bir tümöre ulaşmayı başarıyordu. Her iki durumda da, korpus kallosumu yarılan bireylerde ciddi bir yan etki görülmüyordu. 


Hatta o yıllarda, şakayla karışık, belki de korpus kallosumun tek görevi iki lobu birbirlerine yakın dursunlar diye tutmaktır diyenler vardı. 1955 yılında, Şikago Üniversitesi'nde psikolog Roger Sperry danışmanlığında çalışan lisansüstü öğrencisi Ronald Myers, bu devasa lif demetinin işlevini açığa çıkaran bir dizi deneyi gerçekleştirdi. 


Bugünkü bilgilerimize göre, nasırlı cismin beyinde dahil olduğu işlevler arasında şunlar bulunuyor: 


— Beyin yarıküreleri arası iletişimi sağlamak, 

— Göz hareketleri ve görme, 

— Uyarım ve dikkat dengesinin sürdürülmesi, 

— Dokunsal yer tayini. 

Yapısı Nasıldır? 

Önden arkaya doğru, korpus kallosum şu bölgelere ayrılabilir: Rostrum (gaga), genu (eğrilik), cisimcik ve splenium (şerit). Rostrum ile genu, beynin sol ve sağ ön loblarını bağlar. Cisimcik ile splenium, şakak loblarının yarıkürelerini ve art kafa loblarının yarıküreleri bağlar. 


Korpus kallosum, görüntüleri her bir yarıkürede ayrı ayrı işleyen görme alanımızın ayrı yarılarını birleştirerek, görmede önemli bir rol oynar. Ayrıca, görsel korteksi beynin dil merkezlerine bağlayarak, gördüğümüz nesneleri tanımlamamızı sağlar. Bunlara ek olarak, korpus kallosum, paryetal loblarda işlenen dokunsal bilgiyi beyin yarıküreleri arasında aktararak, dokunuşumuzu konumlandırmamızı sağlar. 
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Yandan bakıldığında, korpus kallosumun (nasırlı cismin) beyindeki konumu şekildeki gibidir. 
Korpus Kallosum Eksikliği 


Ortalama 3000 doğumda bir karşılaşılan “Korpus Kallosum Agnezisi” (AgCC) olarak adlandırılan durum sonucunda, birey ya eksik bir korpus kallosumla ya da hiç korpus kallosumsuz doğabilir. 


Korpus kallosum insanda tipik olarak 12 ilâ 20.hafta arasında oluşur ve yetişkinliğe dek yapısal değişimler geçirmeyi sürdürür. AgCC'nin nedenleri arasında ise kromozom mutasyonları (Andermann veya Aicardi sendromları), genetik miras, doğum öncesi enfeksiyonlar (rubella gibi) ya da bilinmeyen başka sebepler bulunabilir. AgCC görülen bireyler, bilişsel ve iletişimsel gelişim geriliği deneyimler. Dilsel ve sosyal işaretleri anlamada güçlük çekerler. Diğer potansiyel sorunlar arasında görme yetersizliği, hareket koordinasyonsuzluğu, işitme sorunları, zayıf kaslar, kafada veya yüzde şekil bozukluğu ve atak geçirme sayılabilir. 


Peki nasıl oluyor da, korpus kallosumu olmadan doğan insanlar yaşamlarını sürdürebiliyor? 
Beyinlerinin iki lobu nasıl iletişim kuruyor? 


Araştırmacılar, durağan durum beyin etkinliğinin, hem sağlıklı hem de AgCC'”'li beyinlerde, temelde aynı göründüğünü keşfetti. Bu da beynin kendini yeniden düzenleyerek ve yarıküreler arasında yeni sinir bağlantıları kurarak, korpus kallosumun eksikliğini telafi etmeye çalıştığına işaret ediyor. Bu telafi çabasının tam olarak nasıl işlediği ise henüz bilinmiyor. 


Bir epilepsi hastasının, korpus kallosum merkezli tedavi süreci sonunda yaşamında oluşan değişimlere ilişkin aşağıdaki videoyu da izlemenizi öneririz. 
Sevkan Uzel, 6 Nisan 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, Editör / Yazar, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com " “Korpus Kallosum” Nedir?" 
https://bilimfili.com/korpus-kallosum-nedir/ 


Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Thought Co., "Corpus Callosum and Brain Function" https://www.thoughtco.com/corpus-callosum-anatomy- 
373219 

2- David Hubel, "Eye, Brain, and Vision" http://hubel.med.harvard.edu/book/b34.htm 

3- Medical News Today, "Corpus callosum: Function and 

disorders" https://www.medicalnewstoday.com/articles/3 18065.php 
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BEYNİMİZ DUYMADIĞIMIZ SESLERE DAİR BOŞLUKLARI KENDİSİ 
DOLDURUYOR 


"Elde edilen sonuçlar, konuşma algılaması sırasında eksik akustik içeriğin, gelen duyu ipuçlarının ve kelime seviyesine bağlı beklenti ve tahminler oluşturan iç nöral dinamiklerin entegrasyonuyla bağlantılı olarak sentezlendiğini gösteriyor. " 


Trafikteki klakson sesleri, motosikletlerin gürültülü geçişleri, çığlıklar atarak etrafta dolaşan çocuklar, yüksek sesin hakim olduğu partiler... Gürültü her yerdedir. Fakat beynimiz, rahatsızlık verici ve çoğunlukla da işitme kabiliyetimizi olumsuz etkileyen bu durumların üstesinden gelebilecek şekilde gelişmiştir. İnsanlar, doğal dinleme ortamımızın genellikle parazite girdiği gerçeğine rağmen konuşmayı anlamada ustadır. Beynimiz, böylesi gürültülü ortamlarda karşılıklık bir konuşma içerisinde işitemediği harflere ya da kelimelere dair tahmini doldurmalar yaparak ve söylenecek şeyi tahmin ederek gürültünün sebep olduğu işitme eksikliğine anlık çözümler üretiyor. 


Aralık 2016'da Nature Communications'da yayımlanan araştırma, beynin, kelimelerin gerçekten işitilmeyen kısımlarını algılamış gibi bir süreç işlettiğini ortaya koydu. 


1970li yıllardan beri, beynin, bir konuşmadaki işitilemeyen boşlukları doldurabildiğini biliyoruz, ancak beynimizin “algısal restorasyon” olarak ifade edilen bu durumu gerçekleştirmeyi nasıl başardığı sorusu ise tam olarak cevaplanamamıştı. University of California”dan araştırmacılar, bu sorunun cevabını aramak üzere, katılımcılara kısmi olarak belirsizleştirilmiş kelimeler dinleterek beyinlerinin bu duruma nasıl tepki verdiğini gözlemlediler. 


Deneyin katılımcı grubu ise, beyinlerinden veriler toplamak üzere kafalarına yüzlerce elektrot yerleştirilmiş epilepsi hastalarıydı. Kafaya yerleştirilen bu elektrotlar, epilepsi hastalarının krizlerini saptarken, aynı zamanda da diğer beyin aktivitelerini de kaydetmekte kullanılıyor. 
Algısal Restorasyonun Nörolojik Temeli 

Araştırma ekibi, “faster” ya da “factor” kelimelerinin seslendirildiği ancak ortadaki sesin (“s” ya da “c”) gürültüyle belirsizleştirildiği kayıtları katılımcılara dinletti. Elektrotlar aracılığıyla toplanan verilerde, katılımcıların beyinlerinin gürültüyle belirsizleştirilen sesleri gerçekten de duymuş gibi tepki verdiği görüldü. 


Beynimizin alt frontal korteks isimli bölgesi; kişinin ne duymaya yatkınlık gösterdiğine dair 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tahminler geliştirmeden sorumlu beyin bölgesidir. Görünüşe göre, bu beyin bölgesi, söz konusu bu işlemeyi; kişinin duyduğu bir sesi işlemeye başlayan beyin bölgesi olan üst temporal girus henüz devreye girmeden saniyenin onda ikisi bir süre önce gerçekleştiriyor. 


Öte yandan, beynin gerçekleştirdiği bu tahmin oldukça zekice bir yöntem olarak görülse de; bazı sınırlılıkları mevcut. Beyin, tahminlerinin doğruluğunu artırmak için konuşmanın bağlamından yararlanıyor gibi görünüyor. Ekip, insanları belirli bir sözcüğü dinlemeye hazırladıklarında — örneğin, belirsizleştirilen kelimeden önce “Arabamı sürdüm” cümlesini dinlettirdiklerinde— katılımcılar aslında “factor” (faktör) olarak belirsizleştirilen kelimeyi “faster” (daha hızlı) şeklinde işitme yatkınlığı gösterdi. 


Elde edilen sonuçlar, konuşma algılaması sırasında eksik akustik içeriğin, gelen duyu ipuçlarının ve kelime seviyesine bağlı beklenti ve tahminler oluşturan iç nöral dinamiklerin entegrasyonuyla bağlantılı olarak sentezlendiğini gösteriyor. 


Gürkan Akçay, 12 Mart 2017, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Beynimiz Duymadığımız Seslere Dair Boşlukları Kendisi Dolduruyor?" 
https://bilimfili.com/beynimiz-duymadigimiz-seslere-dair-bosluklari-kendisi-dolduruyor/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- NewScientist. "Your brain fills gaps in your hearing without you 

realising". https://Wwww.newscientist.com/article/2 1242 14-your-brain-fills-gaps-in-your-hearing-without-you- realising/ 

2- Matthew K. Leonard, Maxime O. Baud, Matthias J. Sjerps & Edward F. Chang. "Perceptual restoration of masked speech in human cortex." Nature Communications volume 7, Article number: 13619 

(2016) https://www.nature.com/articles/ncomms13619#abstract 


MERAK DUYGUSUNUN KÖKENİNDE NE VAR? 
"Motivasyonla harekete geçen organizmanın beyninde, uyarana karşı, motivasyon ve 


nörotransmitter görevi gören dopamin seviyesi ile bağlantılı olarak bir “istek” oluşuyor. 
Dopamin seviyesi ne kadar yüksek olursa, oluşan istek de o kadar büyük oluyor." 


Merak duygusuna hepimiz aşinayızdır. Bilmediğimiz, bizim için yeni sayılabilecek bir şeyle karşılaştığımızda, ya anlayabilmek için daha da yaklaşıp inceleriz ya da korunmacı bir içgüdü ile kendimizi geri çekeriz. Merak duygusu, insanlığın tarihte yaptığı birçok bilimsel keşfin de temelinde yatıyor. 


Yeni Dünya olarak anılan Amerika kıtasının Avrupalılarca keşfinden, Ay'a ilk ayak basılan 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ana kadar, merak ve yeniliğe duyulan istek, bilim için en büyük motivasyon kaynağı olarak görülebilir. Canlıların meraka ve yeniliğe olan ilgisine iki farklı şey sebep oluyor diyebiliriz; alışılmamışlık ve haz merkezi. 

Alışılmamışlık 

Canlılar, biyolojik olarak, yeni uyaranlara karşı daha duyarlıdır. Görme, işitme, duyma, koklama ve dokunma gibi temel duyusal yeteneklerimiz, sürekli maruz kaldığı uyaranlara karşı zaman içinde duyarlılığını yitirir. Bu duruma “alışma” ismi veriliyor. Örneğin, sıktığımız parfümün bir süre sonra kokusunu almamamız da bu sebeptendir. 


Alışma sürecinde kazanılan alışkanlık için beyinde bir girdi oluşturuluyor. Yeni bir çevresel uyarıcı, bu girdiden ne kadar farklıysa organizma o kadar hızlı şekilde uyarılıyor ve tepki veriyor. Bu durum, yeni uyaranlara karşı bir tür duyarlılık oluşturuyor. Bu duyarlılık, uygun bir seviyede olursa, organizmayı, keşfetmeye yönelik harekete geçiriyor ve bir “motivasyon” durumuna geliyor. 

Haz Merkezi ve Dopamin 

Motivasyonla harekete geçen organizmanın beyninde, uyarana karşı, motivasyon ve nörotransmitter görevi gören dopamin seviyesi ile bağlantılı olarak bir “istek” oluşuyor. 
Dopamin seviyesi ne kadar yüksek olursa, oluşan istek de o kadar büyük oluyor. 


Üç makak maymunu üzerinde yapılan bir çalışmada, maymunların, bir bilgisayar ekranından gösterilen ve içlerinden rastgele birine ödül değeri verilen 3 fotoğraftan birini seçmeleri sağlandı. Eğer maymun, ödül değeri olan fotoğrafı seçerse meyve suyu ile ödüllendirildi. 
Fotoğraflardan biri, rastgele dağıtılan aralıklarla değişecek şekilde ayarlandı. Maymunlar, farklı aralıklarda tuzlu su ve “Vanoxerine” isimli; dopamin salınım noktalarına yerleşerek, dopamin salınımını azaltırken, dopaminin görevini üstlenen bir ilaç enjekte edilerek teste tabi tutuldu. Her iki durumda da yeni fotoğrafı seçme oranının yüksek olduğu gözlenirken, “Vanoxerine” enjeksiyonundan sonra maymunlarda, yeni fotoğrafı seçme oranının daha da yükseldiği gözlendi. 


Görsel Telif: Behavioral Neuroscience 


Bu durumda, maymunlar için, meyve suyu ödülü, yeniliğin sebep olduğu motivasyon ile birleşerek bir “istek” haline dönüştü ve bu isteğin karşılanması ile, haz merkezi bir “tatmin olmuşluk” hissetti. Benzer bir test, insanlar üzerinde de gerçekleştirildi. Bir grup denek, tekrarlayan uyaranlara maruz bırakıldı. Ancak süreç içerisinde, tekrarlayan uyaranlardan farklı olarak yeni uyaranlar da eklendi. İnsanların da, laboratuvar hayvanlarına benzer şekilde, 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alıştıklarının dışında bir uyarana karşı daha hassas davranarak ilgi odaklarını, yeni uyarana kaydırdıkları gözlendi. 


Dikkatimizi çeken her yeni uyarıcı, benzer bir süreçle bir motivasyon-istek-ödül döngüsü içerisinde sindiriliyor ve alışılana kadar da süreç devam ediyor. Merak güdümüz, evrimsel sürecimizde kilit sıçrayışlara sebep olması bakımından da önemli. Canlılık var oldukça, keşfetme-haz döngüsünün kolay kolay yok olmayacağını bilmek, geleceği daha heyecan verici kılıyor ve bilim bu döngünün kilit noktasını oluşturuyor. 


Onur Demir, 23 Nisan 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Çevirmen 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Merak Duygusunun Kökeninde Ne Var?" 
https://bilimfili.com/merak-duygusunun-kokeninde-ne-var/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

l- Fagan, J.F., Memory in the infant, J. Exp. Child. Psychol., 9 (1970) 217-226. 

2- Costa, V. D., Tran, V. L., Turchi, J., & Averbeck, B. B. (2014). Dopamine modulates novelty seeking behavior during decision making. Behavioral neuroscience, 128(5), 556. 

3- Di Chiara, G., & Bassareo, V. (2007). Reward system and addiction: what dopamine does and doesn’t do. 
Current opinion in pharmacology, 7(1), 69-76. 

4- Bardo, M. T., Donohew, R. L., & Harrington, N. G. (1996). Psychobiology of novelty seeking and drug seeking behavior. Behavioural brain research, 77(1-2), 23-43. 


TERS PSİKOLOJİ NASIL İŞLİYOR? 


"Greenberg’e göre; ters psikoloji kişinin tepkiselliğinden avantaj elde ediyor." 


Çocuklarına sebze yedirmek, onları uyutmaya çalışmak ya da odalarını düzenlemek konusunda başarısız olan ebeveynler için iyi haberlerimiz var: Bilim, ters psikolojiyi kullanmanın gerçekten de işe yarayabileceğini gösteriyor. 


University of Arizona’dan sosyal psikolog Jeff Greenberg; ters psikolojinin; psikolojideki bir fenomen olan tepkisellik (reaktans) teorisinin bir parçası olduğunu söylüyor. 


Tepkisellik; bireyin, bir şeyi yapma ya da seçme özgürlüğünün tehdit edildiğini ya da kısıtlandığını hissetmesi hatta bunu düşünmesi durumunda, kendi özgürlüğünü tekrar ortaya çıkaracak şekilde, tehdit altındaki şeyi yapma eğiliminin artacağı görüşü. Bu yaklaşıma göre insanların tercih veya karar özgürlüklerinin kısıtlanması ve başka tercihlere veya kararlara zorlanması, kısıtlanan eylemin veya nesnenin cazibesini artırır, buna karşılık zorlandığı karara veya tercihe karşı güçlü bir direnmeyle karşılık verir. 
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Greenberg/e göre; ters psikoloji kişinin tepkiselliğinden avantaj elde ediyor. LiveScience'a konuşan Greenberg; bir kişide ters psikoloji uygularsanız, onun özgürlük algısını tehdit ediyorsunuz demektir. Özgürlüğe dair bir tehdit oluşturmak, özgür bir seçim yapma durumunu cazibeli hale getirir. 


Örneğin; brokoli yemeyen bir çocuğu düşünelim. Anne ya da baba; “Brokoliyi yiyemezsin” dediğinde, brokoliyi yemek çocuğa daha cazip hale gelecektir. Böylece, ilk başta çocuk brokoli yemeyi asla istemese de, seçimini yapmak da kendisini özgür hissedeceğinden brokoliyi yemeyi deneyecektir. Özgürlüğünü elinden aldığınızda, brokoli yemek çocuk için daha çekici bir hal alacaktır. 


Öte yandan, Greenberg; ters psikoloji kullanmanın her zaman işe yaramayabileceğini, bu durumun tepkiselliğe yatkın bireylerde işe yaramasının daha muhtemel olduğunu söylüyor. 


Çabuk sinirlenen, inatçı ve duygusal bireyler genellikle tepkisel olmaya daha yatkınken, uzlaşmacı ve yakınmacı kişiler tepkisel olmaya daha az yatkınlık gösterirler. Bunun yanı sıra erkeklerin kadınlara kıyasla biraz daha tepkisel olduklarına dair sınırlı sayıda da olsa bazı deliller var. 


Çocuklar için ters psikolojinin daha müsait olduğu evreler olduğunu söyleyen Greenberg, 2-4 yaş aralığındaki çocukların; genellikle daha duygusal ve daha isyankâr olduklarını, dolayısıyla ters psikolojinin bu yaş grubundaki çocuklarda işe yaramasının daha muhtemel olduğunu iddia ediyor. Fakat 4 yaşından itibaren, çocuklar biraz daha fazla sosyalleştiğinde ve daha az öfke krizleri geçirmeye başladıklarında, ters psikolojiye cevap verme noktasında daha az yatkınlık gösterirler. 


Diğer klasik örnek ise ergenliktir. Ergenler ebeveynlerine karşı isyankâr davrandıklarında, ters psikolojiye daha elverişli olabilirler. Çünkü bu periyot genellikle; ebeveynin bir şey söylediği ve ergen bireyin aksini yapmak istediği zamanlardır. 


Bir başka örnek ise; küçük çocuklar özellikle de bilişsel olarak daha az gelişmiş çocuklardır. 
Çünkü bu biliş düzeyi, ebeveynlerinin kullandığı ters psikolojiyi anlamayabilirler, dolayısıyla yetişkinler için basit bir taktik olarak kullanılabilir. 


Öte yandan Greenberg, yetişkinler üzerinde ters psikoloji kullanmaya çalışmanın olumsuz sonuçlara yol açabileceğini, yani bu denemenin yetişkinlerde ters psikolojinin tersi bir tepkiyi doğurabileceğini söylüyor. Fakat ince bir zekâ kıvraklığıyla bu psikolojiyi yetişkinlerde de işler hale getirebilirsiniz. 


Gürkan Akçay, 13 Temmuz 2016, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Ters Psikoloji Nasıl İşliyor?" 


https://bilimfili.com/ters-psikoloji-nasil-isliyor/ 
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Kaynaklar ve İleri Okuma: 
Miller, G. "How Does Reverse Psychology Work?" LiveScience. (accessed on 2016, July 
12) http://www.livescience.com/55272-how-reverse-psychology-works.html 


RÜYALARIMIZI NASIL HATIRLAYABİLİYORUZ? 


"Bir rüyanın duygusal içeriği ve mantıksal tutarlılığı da rüyalarımızın ne kadarını hatırladığımızda etkilidir. Yapılan bir çalışma; daha az mantıklı rüyaların, içeriği berrak ve organize bir hikaye çizgisi olan rüyalara kıyasla daha zor hatırlandığını ortaya koydu. 


Hemen hemen hepimizin malümudur; rüyaları hatırlamak zordur. Aslında, eğer ki bir rüya uyanmamızdan önce sona ermişse, bu rüyayı hatırlamıyoruz. Uzun süreli hafızalar oluşturmamızı sağlayan beyin süreci, uyku anında pasiftir. Bu yüzden de uyanmamızdan kısa bir süre önce gördüğümüz rüyaların büyük bir çoğunluğunu unuturuz. 


Örneğin; hatırlamada oldukça önemli bir nörotransmitter olan norepinefrin; uzun süreli hafızalar için elektriksel aktivitenin görüldüğü prefrontal korteks gibi bölgelerde rüya anında çok düşük seviyelerdedir. 


Beyin uyandıkça, uzun süreli hafıza için gerekli süreçleri aktif hale getirmeye başlar. Böylece, 
eğer bir rüyadan fırlayarak uyanırsak, bu rüyayı hatırlama şansımız çok daha fazladır. 2011 
yılında yapılan bir çalışma; REM uykusundan uyandıktan sonra prefrontal kortekslerinde daha fazla teta beyin-dalgası aktivitesine sahip insanların rüyaları hatırlamada daha iyi oldukları sonucuna ulaştı. Teta aktivitesi; daha yavaş bir tempoya, daha rahatlamış bir beyin haline işaret eder ve fazla teta aktivitesi ise uyanıkken hafızayı güçlendirmeyle bağlantılıdır. 


Bir rüyanın duygusal içeriği ve mantıksal tutarlılığı da rüyalarımızın ne kadarını hatırladığımızda etkilidir. Yapılan bir çalışma; daha az mantıklı rüyaların, içeriği berrak ve organize bir hikaye çizgisi olan rüyalara kıyasla daha zor hatırlandığını ortaya koydu. 
Hatırlamamıza en uygun olan rüyalar —kâbuslar ve oldukça parlak, duygusal rüyalar— beynin ve vücudun canlanmasına eşlik eder ve bizi uyandırmaya daha yatkın rüyalardır. 


Belli bazı teknikler rüya hatırlama oranımızı artırmaya yardımcı olabilir. Uyandıktan hemen sonra dikkatimizi çeken herhangi bir şey de rüya hatırlamayı engelleyebilir, bu yüzden uykuya dalarken kendinize rüyalarınızı hatırlamak istediğiniz hatırlatın. Uykudan hemen önce son düşündüğünüz şeyler bunlar olsun. Yatağınızın yanında bir defter ve bir kalem bulundurun ve tanımlayabildiğiniz bir görüntü ya da his varsa bunu not edin. Basit olan bu adımları izlemek bütün bir rüyayı geriye sarmanıza sebep olabilir. 


Gürkan Akçay, 3 Nisan 2016, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 


25 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Rüyalarımızı Nasıl Hatırlayabiliyoruz?" 
https://bilimfili.com/ruyalarimizi-nasil-hatirlayabiliyoruz/ 


Kaynaklar ve İleri Okuma: 
"What Processes in the Brain Allow you to Remember Dreams?" ScientificAmerican MIND. (2014, July 1) 


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE PSİKOLOJİK SORUNLAR NEDEN ÇOK 
YAYGIN? 


"Akademik hayatın içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki, evet hayat zor ama akademik hayat daha da zor. Peki ben mi abartıyorum, yoksa cidden bu süreç bu kadar sıkıntılı mı?" 


Akademik hayat, birçok öğrenci için hayallerini gerçekleştirebileceği bir yerdir. Bu yolculukta çıkmanız gereken uzun bir merdiven, bu merdivende sürekli sizi gözetleyen birileri ve önünüze sürekli engel çıkartan insanlar vardır. Yolculuğa büyük bir heyecanla başlanır ama bu heyecan bir süre sonra yerini umutsuzluğa bırakır. 


Nobel ödüllü Aziz Sancar bile yurtdışında çalışmalarını yürüttüğü sırada bu tarz sıkıntılara maruz kaldığını belirtiyor. Çalışma arkadaşlarınından birinin ona “Sen bu işi yapamıyorsun Aziz ülkene dönmelisin,” dediğini söylüyor. Ama o, bu sözlere aldırış etmeden çalışmalarına devam edip Nobel'i almayı başardı. 


Verdiğim örnekten de anlaşılacağı gibi sadece bu zor şartlarda hayatta kalabilenler bir gün istediği yere gelebilir. Farkındaysanız hala ihtimallerden söz ediyorum. Çünkü akademik hayatta ne yazık ki hiçbir şey garanti değildir. Sonuç olarak işleyen bir sistem var. Siz ne kadar iyi olsanız da sistem sadece istediği kişileri seçiyor. Tabi burada en büyük görev danışman hocalara düşüyor. 


Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı kurucu Başkanlığı görevini yıllarca yürüten ve şu anda da Dünya Hematoloji Derneği Başkanı olan benim de çok sevdiğim hocam, başarılı bilim insanı Emin Kansu, yaptığı her konuşmada mentorun (akıl hocası) öğrenciler için çok önemli olduğunu vurgular ve öğretim görevlilerine sürekli olarak öğrencilere nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunur. 


Açıkcası ben, akademik hayatı bir oyuna benzetiyorum. Ya başkalarının yarattığı kurallara göre (doğru-yanlış gözetmeden) oyunu oynayıp, hızlıca bu yolda ilerlersiniz ya da kendi kurallarınızı oluşturup, çok daha zorlu bir sürece adım atarsınız. Ama bu zorlu sürecin sonunda, başkasının oyununda bir piyon olmak yerine kendi oyununuzun kurucusu olur, kendi oyununuzu oynarsınız. Seçim Sizin. 
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Bilimsel Araştırmalar Ne Diyor? 

Akademik hayatın içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki, evet hayat zor ama akademik hayat daha da zor. Peki ben mi abartıyorum, yoksa cidden bu süreç bu kadar sıkıntılı mı? 
Gelin bu konuda Science'da yayımlanan bir yazıya ve beraberindeki bazı araştırmalara göz atalım. 


6 Mart'da Nature'da Teresa Evans ve arkadaşları, doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle 
gerçekleştirdikleri uluslararası bir araştırmayı yayımladılar. Bu çalışma, konuyla ilgili çok az içeriğe sahip olan literatüre katkıda bulunmakta ve son yıllardaki bazı kişisel trajediler de dahil olmak üzere konuyla ilgili anekdotlara yer verip, konuyla ilgili birçok tartışmayı desteklemektedir. 


26 ülkedeki 234 kurumda, %40’1 biyoloji, fizik ve mühendislik alanında öğretim gören (%90 
doktora öğencisi ve %10’unu yüksek lisans öğrencisi) 2279 kişiden alınan cevap sonucunda öğrencilerin “çarpıcı derecede yüksek oranlarda kaygı ve depresyon” sorunu yaşadığı görüldü. 


Klinik olarak doğrulanmış anketler, katılımcıların 404 1'inin orta ilâ şiddetli kaygı (anksiyete) yaşadıklarını, 9039'unun ise orta ve şiddetli depresyonda olduklarını gösterdi; bu sonuçların her ikisi de toplumda bu sorunu yaşayanlarının oranından altı katı fazladır. Araştırmacılar ayrıca cinsiyete göre de önemli farklılıklar buldu. Erkek katılımcıların yaklaşık üçte birinin, kadın katılımcıların ise yaklaşık % 40'nın her iki sorunu da yaşadığı görüldü. 


Veriler ayrıca, akademik danışman desteğinin ve sağlıklı bir iş hayatının, öğrencilerin ruh sağlığıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Kaygı veya depresyona sahip öğrencilerin yaklaşık yarısı, akademik danışmanlarından destek görmediklerini, kendilerini değersiz hissetiklerini ve iş ile özel hayatları arasında denge kuramadıklarını belirtiyor. 


Lexington'daki Kentucky Üniversitesi”nde yardımcı doçent olan Nathan Vanderford, bu sorunların çözülmesine yönelik programlar oluşturulmasında, kurumlara büyük ihtiyaç olduğunu söylüyor. Makalede yazarlar, zihinsel sağlığın, başarılı bir kariyer için gerekli olan temel şeylerden biri olduğunu savunuyor. Bu sıkıntıların çözümüne yönelik öneriler arasında; öğrencilerin ruh sağlığı ile ilgili konularda bilinçlendirilmesi, özel desteğe erişimin kolaylaştırılması, zor durumdaki öğrencilere dikkat çekilmesi için danışman hocaların eğitilmesi ve danışmanların öğrencilere liderlik yaparak onlara yol göstermeleri yer alıyor. 


Geçen yıl yayınlanan, doktora öğrencilerindeki yaygın ruh sağlığı sorunları riskini gösteren bir çalışmanın yazarı olan King’s College Üniversitesi'ndeki profesör Frederik Anseel, akademide ruh sağlığıyla ilgili ciddi problemler olduğunu söylüyor. Anseel, lisansüstü öğrencilerdeki ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığının, eğitim sisteminin nasıl düzenlendiğiyle, insanların nasıl eğitilip nasıl yönetildikleriyle ve öğrencilerin kariyerlerinin nasıl geliştiği ile ilişkili olduğunu belirtiyor. 


Başka bir çalışmada, kurumların durumu iyileştirmek için çalıştıklarına dair bilgiler var. 
Anseel, dünya çapındaki üniversitelerin, psikolojik sorunların akademide yaygın olarak 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görüldüğünü fark edip, öğrencilerin ve çalışanlarının daha iyi desteklenmesi için yeni yollar aramaya başladıklarını söylüyor. Anseel makalelerlerini yayımladıktan sonra kurumlardan, bulgularını sunup, bu konuyu izleyip önlemeye yönelik çözümler geliştirmeye yardımcı olmak için haftada üç — dört davet aldıklarını ifade ediyor. 


Lisansüstü öğrencilerdeki bu psikolojik problemleri çözmeye ve bu öğrencileri desteklemeye yönelik bir sosyal ağ kurmuş olan Wendy Ingram, Kaliforniya Üniversitesi”inde lisansüstü bir öğrenciyken, programındaki yakın bir arkadaşının depresyon nedeniyle intihar ederek yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Bu olayın, oluşturduğu ağı geliştirmesindeki ana neden olduğunu ve bu olaydan sonra birçok akademik kurumun öğrencilerin psikolojik sorunlarını çözme ve önlemeye yönelik adımlar attığını belirtiyor. 


Örneğin, 2017 sonbaharında Kaliforniya Üniversitesi, özellikle doktora öğrencileri için bir uydu danışmanlık hizmeti kurdu ve geçen ay Johns Hopkins Üniversitesi, kampüste, öğrencilerin ruh sağlığını ve refahını iyileştirmeye yönelik 51 sayfalık bir rapor yayınladı. 
Ancak Ingram, Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmalarını yapan arkadaşından aldığı bilgilere dayanarak “Çoğu zaman bu girişimler küçük çapta oluyor,” diyor. Gerçek değişim için, damgalama yapmadan, daha büyük kitlelere ulaşarak bu sorunları önlemeye ve müdahaleye yönelik çalışılması gerektirdiğini söylüyor. 


Birleşik Krallık'taki Bedfordshire Üniversitesi”nde profesör olan Gail Kinman kurumların bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını söylüyor. Kinman da yaptığı çalışmada, üniversite çalışanlarının psikolojik sıkıntıları olduğuna dair kanıtlar buldu. Ayrıca danışman hocalarında öğrencilerini destekleyip iş hayatlarında onlara yol göstermelerinin çok önemli olduğunu da vurguluyor. “Danışmanlarda, yüksek stres ve psikolojik problemler yaşıyor olabilirler,” diyen Kinman, akademisyenlerin öğrencilerinin zihinsel sağlığından sorumlu olmamaları gerektiğini savunuyor. 


Sorunlar Ertelenmemeli 


Kinman, psikolojik sorunların çözümü için, ertelemeden bir psikoloğa başvurulması gerektiğini belirtiyor. Kinman ayrıca öğrencilere, kendi kendinizle ilgilenerek, iş ve özel yaşamınız arasında sınırlar oluşturararak, kendinize karşı şefkatli ve affedici olarak daha sağlıklı bi yaşam sürebileceklerini söylüyor. Teresa Evans da, “Herkesin hayatında iniş çıkışlar ve beklenmedik dönüşler var ve gösterdiğiniz mücadele beklenmedik bir hızda sizi hayallerinize götürebilir,” diyor. 


Son olarak bu konuyla ilgili yaşadığım bir olaydan örnek vermek istiyorum. Antalya'da bir kongrede Emin hoca ile yaptığım bir sohbette gerçekleştirmek istediğim birkaç projeden bahsettiğimde bana söylediği ilk şey, “Senin önüne çok engel çıkaracaklar; dikkatli ol, pes etme ama seni zorlu bir süreç bekliyor,” olmuştu. Açıkçası hiç beklemediğim bir cevaptı. 
Çünkü biz öğrencilerin istediği sadece bilim yapmak ama maalesef ki yapmak istediğiniz şeyler, ilginç bir şekilde, diğer bilim insanlarınca kısıtlanıyor. Hayli ironik bir durum. 
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Sonuç olarak pes etmemek lazım ve gerçek olan başka bir şey de var ki, kalpten istemezsiniz eğer bu işi yapamazsınız. Olayın özü şu aslında, eğer sevdiğiniz işi iyi yaparsanız hem başarılı hem de mutlu olursunuz. Ne diyelim, insanların daha mutlu olduğu ve hayallerini daha kolay gerçekleştirebileceği bir akademik hayata... 


Elif Ardahanlı, 04.04.2018,Uludağ Üniversitesi, Çevirmen 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Lisansüstü Öğrencilerde Psikolojik Sorunlar Neden Çok Yaygın?" 
https://bilimfili.com/lisansustu-ogrencilerde-psikolojik-sorunlar-neden-cok-yaygin/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Science, "Graduate students need more mental health support, new study 

highlights" http://Wwww.sciencemag.org/careers/2018/03/graduate-students-need-more-mental-health-support- new-study-highlights 

2- Nature Biotechnology, "Evidence for a mental health crisis in graduate 

education" https://Wwww.nature.com/articles/nbt.4089 


BEYNİMİZİN GİZLİ İŞLEYİŞİNİ ORTAYA ÇIKARAN ÜÇ GÖRSEL İLLÜZYON 
ÖRNEĞİ 


"Bu üç illüzyon, bir nesnenin ne olduğunu belirleme noktasında görsel işlemenin son derece ayarlanabilir olduğunu ortaya koyuyor." 


1“ x di — 


Görsel illüzyonlar, bazen gerçekliğe direkt olarak ulaşamadığımızı gösterir. Bu görseller, ayrıca, gözlemlenebilir dünyaya dair deneyimimize varan zihinsel süreç hakkında da bir ipucu sağlayabilir. 


Elbette ki, pek çok illüzyonun da temelinde olduğu gibi; bu durum, beynimizde meydana gelen bir işleme sürecidir. Şöyle ki; beynimiz, gözlerimizden gelen bilgiyi ham bir kamera görüntüsü olarak almaktan ziyade, dışarıda ne olduğunu, görüntüdeki şekillerin ve nesnelerin tam olarak ne olduğunu belirlemeye çalışır. 


Diğer beyin fonksiyonları hakkında bildiklerimizi göz önüne aldığımızda, beynin görselleri nasıl algıladığına dair oldukça iyi bir kavrayışa sahibiz: Beyin, gözümüzün arka kısmındaki 


retinada bulunan hücrelerden gelen milyonlarca küçük elektriksel titreşimi işler. 


Ancak gözümüze gelen bilgi belirsiz olduğunda, beynimiz akıllı tahminlerde bulunmak zorundadır. Aşağıdaki üç görsel bu tahminleri son derece keyifli bir biçimde ortaya koyar. 


29 


Cinsiyet İllüzyonu/ Görsel Telif: Richard Russell 


Richard Russell tarafından hazırlanan bu illüzyonda; aynı yüz, ten rengi biraz daha açık yapıldığında (soldaki görsel), kadın yüzü görünümü alırken, ten rengi biraz koyulaştırıldığında ise (sağdaki görsel), erkek yüzü gibi görünmektedir. 


Söz konusu bu görsel, yanılsama oluşturmaktadır çünkü; ten rengi, yüz kontrastını —yüzün en karanlık kısımları (dudaklar ve gözler) ve en açık kısımları (deri) arasındaki fark— etkiler. 
Bazı yüz kontrastları, cinsiyet görünümünde belirleyici olabilir ve esasında kadınlardaki yüz kontrastı ortalaması kadınlarda erkeklerden daha yüksektir. Hatta bunun bilinçli olarak farkında olmasak bile, beynimiz, cinsiyetler arasındaki kontrast farklılığına uyum sağlar. Bu yüzden, kontrast; beynin, cinsiyeti belirlemede kullandığı bir ipucudur. Diğer bütün ipuçları dışarıda bırakıldığında, kontrast belirleyici bir faktör olabilir. 


İllüzyon hakkındaki belki daha da ilginç olan şey; kontrast, basitçe yüzün cinsiyetini belirlememize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir erkeğin ya da kadının yüzünü gördüğümüz deneyimi yaşamamıza neden oluyor. Kontrastın bir ipucu olarak kullanımı bilinçsiz bir süreçtir. Beynimiz, önceden sahip olduğumuz bilgileri birleştirdi ve imgedeki belirsizliği gidermek için de bu birleşik bilgiyi kullandı. 


Jı 


Ul 


ATUT 
Coffer İllüzyonu/ Görsel Telif. Anthony Norcia 


SIAISNIE 


Coffer İllüzyonunu, başlangıçta, içe doğru geçmiş bir dizi kapı döşemesi gibi görebilirsiniz, fakat birkaç saniye sonra, beyninizin görsel imgelemi; size; görseldeki 16 adet daireyi fark ettirir. İnsanlar, bu tarz belirsiz figürlerle Antik Roma döneminden beri büyülenmişlerdir. 


Söz konusu bu illüzyon, beynimizin görsel bölgesinin, nesneleri tanımlama konusunda gösterdiği yoğun odaklanma ile oynar. Burada, “pikseller”; kenarlar, konturlar, şekiller ve nihayetinde de nesneler oluşturmak için gruplandırılır. Öte yandan, tıpkı Coffer İllüzyonu”nda olduğu gibi, görsel, özü itibariyle belirsiz olmasından kaynaklı “doğru” bir gruplandırma şekli yoktur. Burada da iki farklı gruplandırma biçimi mantıklıdır: Biri; bir dizi yatay çizginin bir daire oluşturmak için kullanılması ya da iki dikdörtgen arasındaki interseksiyon şeklinde olabilir. 


Peki ilk bakışta dikdörtgen gruplandırması yapmamızın nedeni nedir? Bu durumun muhtemel 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bir sebebi; gördüğümüz kapı döşemeleri de dahil olmak üzere gündelik yaşamımızda dairelerden ziyade sayıca daha fazla dikdörtgen şekline maruz kalmamız olabilir. Dolayısıyla, beynimiz, dikdörtgen şekilleri oluşturan gruplandırmalara öncelik veriyor olabilir. 


Aşkın Maskesi / Görsel Telif: Gianni Sarcone 


Gianni Sarcone tarafından hazırlanan Aşkın Maskesi'nde, bir Venedikli maskesi, tek bir yüz ya da öpüşen iki insanın yüzlerini görmenize neden olabilir. Söz konusu bu illüzyon, yukarıda bahsettiğimiz Coffer İllüzyonu'na benzer şekilde çalışır. Görseldeki konturlar, iki farklı şekilde gruplandırılabilir vebu gruplandırmalardan hangisinin seçileceği noktasında beynimizde bir belirsizliğe neden olur. 


Bu illüzyonun farklılığı ise, illüzyona bakan insanların bazılarında hiçbir gruplandırmanın baskın olmamasıdır. Yani görüntü, iki alternatif arasında makul derecede iki özgür geçiş yapılabilmesine neden olabilir. Geçiş yapabilmek, beynimizin belirsizliği ortadan kaldırabilme noktasında kullandığı ilginç yöntemlerden birisidir. Beynimizin diğer kısımları, belirsiz bilgiye dair en olası olanı seçebilecek ve diğer bütün alternatifleri görmezden gelebilecek mekanizmalara sahiptir. Geçiş yapmanın, görüntünün ne olabileceği hakkında tutarlı bir bilgi verme avantajı vardır ve bu da, dış dünyayla nasıl etkileşim kurulacığını öğrenme noktasında faydalı olabilir. 


Bu üç illüzyon, bir nesnenin ne olduğunu belirleme noktasında görsel işlemenin son derece ayarlanabilir olduğunu ortaya koyuyor. Beynimizin görsel sunum oluşturma yeteneği, işlevsel olabilecek şekilde evrimleşmiştir. Bu yüzden, piksel karmaşıklığı sunmak yerine, dairelerin, dikdörtgenlerin, yüzlerin ve hatta yüzlerin cinsiyetinin dahi ayrıntılı görsel deneyimlerine sahibiz. 


Gürkan Akçay, 21 Ekim 2017, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Beynimizin Gizli İşleyişini Ortaya Çıkaran Üç Görsel İllüzyon Örneği" https://bilimfili.com/beynimizin-gizli-isleyisini-ortaya-cikaran-3-gorsel-illuzyon-ornegi/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Three visual illusions that reveal the hidden workings of the brain. TheConversation. (accessed October 20, 2017). https://theconversation.com/three-visual-illusions-that-reveal-the-hidden-workings-of-the-brain-80875 2- Why Your Brain Tricks You Into Thinking These Stationary Circles Are Moving. HuffingtonPost. (accessed October 20, 2017). https://www.huffingtonpost.com/entry/pinna-optical-illusion- 

explanation us 575864b1e4b0e39a28ac4Id5 
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3- Göz Yanılsamaları Nasıl Oluşur? Bilimfili.com https://bilimfili.com/goz-yanilsamalari-nasil-olusur/ 

4- The evolution of human skin coloration. Journal of Human Evolution, 

(2000). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248400904032 

5- Facial Contrast Declines with Age but Remains Sexually Dimorphic Throughout Adulthood. Adaptive Human Behavior and Physiology, (2017). https://link.springer.com/article/10. 1007/s40750-017-0068-x 

6- A new visual illusion of relative motion. Vision Research, 

(2016). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698900000729 

7- Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex. The Journal of Physiology, 

(1959). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1363130/?pagezl 


PEDOFİLİ NEDİR? PEDOFİL BEYNİ NASILDIR? PEDOFİLİ TEDAVİ 


EDİLEBİLİR Mİ? 


"Pedofiller üzerine kapsamlı bir araştırma yürüten Yuli Grebchenko; pedofilinin hayat boyu süren bir hastalık olduğunu, dolayısıyla da hayat boyu süren bir tedavi sürecinin uygulanması gerektiğini belirtiyor." 


Birçok insan; pedofilleri, çirkin, yaşlı, izbe yerlerde saklanan ve sokaklardan geçen çocukları seyreden adamlar olarak düşünür. Ancak acı gerçek şu ki; pedofiller, bazen komşularımız, bazen güvendiğimiz arkadaşlarımız, bazen bir din adamı, bazen çocuk bakıcıları, öğretmenler, doktorlar, politikacılar, cemaat liderleri ve hatta aile bireyleri olabiliyor. 


Yeni çıkarılan cinsel suçlu açıklama yasaları, mahkum olmuş cinsel suçluları takip eden kuruluşlar, web siteleri ve özellikle de pedagoji ile ilgili yapılan daha fazla araştırmalar ile pedofili tanımı gündelik hayatımızdaki yerini büyütüyor. Ancak ne var ki; toplumun bir kesiminin çabalarına rağmen çocuklar, cinsel istismarcılara karşı hâlâ savunmasız haldeler. 
Hatta daha da kötüsü, son günlerde ortaya çıkan yeni tartışmalar çocuk istismarcılarının elini güçlendirmeye de devam ediyor. 


Pedofiliye yönelik dikkatin artmasıyla, pek çok insanın aklına da hastalığa nelerin sebep olduğu, bu durumun karakteristikleri ve istismarcılara ne tür bir tedavinin uygulanabileceği gibi sorular geliyor. Peki pedofili nedir? İnsanlar pedofili olmayı seçerler mi yoksa bu şekilde mi doğarlar? 


Pedofili 


The American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV); pedofiliyi; en az altı ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüleyici istekler ya da bir çocukla cinsel etkileşimi içeren davranışlar olarak tanımlıyor. 
Çoğu vakada, pedofili, en az 16 yaşında ve çocuktan en az 5 yaş büyük olmayı içerir. Pedofil 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bireyler, kendilerinden küçük çocuklara dair cinsel istismar dürtüsünü barındırırlar. 
Pedofillerin Sınıflandırılması 


Pedofil bireyler, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Pedofili, kişiye özgü ya da kişiye özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Kişiye özgü pedofiller yalnızca çocuklara ilgi duyarlar. Bu kişiler, ergenliğine girmemiş çocuklara ilgi göstermezler ve bu istek, çocukların yokluğunda da uzun süre devam eder. Kişiye özgü olmayan pedofiller ise hem yetişkinlere hem de çocuklara ilgi duyarlar. Erkek pedofillerin büyük çoğunluğu, çocuklarla homoseksüel ya da biseksüel bir cinsel ilişki arzusundadır, yani bu kişiler yalnızca erkek çocuklara ya da hem erkek hem de kız çocuklara ilgi gösterebilirler (1). 


Birçok insan, pedofil bireylerin yalnızca erkekler olduğunu düşünür. Ancak, pedofiliye dair vaka analizleri kadın pedofillerin de olduğunu ortaya koyuyor. Her ne kadar bu durum nadir görülse de, pedofili tanımına uygun düşen kadınlar da erkekler ile benzer mental sapmalar gösteriyor. Fakat, erkek ve kadın pedofiller arasında bazı farklılıklar da söz konusudur. 
Pedofili eğilimi gösteren kadınlar genellikle psikiyatrik hastalıklar ya da madde bağımlılığı problemleri yaşayan bireylerden oluşur. Bununla birlikte, erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların çocuklara dair cinsel istismarı görece daha fazladır. 


Pedofilinin Sebepleri Nelerdir? 


Pedofilinin etiyolojisi (sebep bilgisi) hem biyolojik hem de çevresel faktörlere bağlanabilir. 
Vaka çalışmaları serebral yani beyindeki işlevsizlikler, pedofili için bir katkı ya da baskın faktör olabileceğine işaret ediyor (2). Kendini kontrol etmede yaşanan sorunlar, aşırı dürtü ve bilişsel sapmalar birer örnek olarak gösterilebilir. Birçok uzmana göre, cinsel tercihleri belirleyen hastalıklar, insan gelişimi için kritik bir süreç olan çocukluk deneyimlerinden kaynaklanır (3). Pek çok vakada da, cinsel istismarcıların, çocukluklarında yaşadıkları travmatik deneyimlerin izlerini taşıdığı görülmüştür. 


Daha açık bir biçimde ifade edersek, pedofillerin, çocukluklarında istismara uğramış olmaları muhtemeldir. Çocukken, bu durumu kontrol etme yetisinden yoksun olmalarından, çocuklara cinsel saldırılarda bulunarak travmaları yeniden yaşamak isterler ve bunda usta olma amacı taşırlar. Tam bir rol değişikliği yaşamaları, onları üst seviyeye çıkarır ve mağdur rolünde olmalarını engeller. Genel anlamda da, serebral disfonksiyon (beyindeki işlevsizlik), travmatik gelişim, cinsel istekler ve çocuklara duyulan cinsel ilgi giderek kişinin sinir sisteminde yerleşik hale gelir. 


Beynin Rolü 


Pedofil bireylerin beyinlerinde yapısal anormallikler olduğunu gösteren önemli deliller mevcuttur. Beyin gelişimi sırasında ortaya çıkan bu anormallikler belirli deneyimler ile - örneğin, çocukken istismara uğramak gibi- zihindeki yerini alır. Pedofil bireylerin beyinlerindeki anormallikler; zorlanmaya, muhakeme zayıflığına ve tekrarlı düşüncelere 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sebep olabilir. 


Beyindeki bu anormallikler, erken nörogelişimsel bozulmalardan kaynaklanır (4). 
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniği ve pozitron emisyon tomografisi taramaları (PET) kullanılarak, pedofil bireylerin beyinlerinde, frontal ve santral bölgelerde anormallikler olduğu belirlendi. Daha da özelleştirirsek, santral striyatumdaki gri maddede hacimsel azalma söz konusudur. Sonuç olarak da, beynin ödül merkezleri, orbital frontal korteks ve beyincik, etkilenen kısımlardır (5). 


Beyindeki bu bölgeler, bağımlılık davranışında önemli bir role sahiptir. Ödül merkezleri, ödül sinyallerinin ve ödül beklentisinin merkezi aracılarıdır. Striyatum ve orbito frontal korteks ise bu ödül sistemlerini kontrol eder. Sonuç olarak da, ödül eksikliği karmaşası, kompülsif ve bağımlılık davranışlarında yer alan dopamin nörotransmisyonunu bozmaktadır. 


Frontotemporal işlevsizlikten kaynaklı, pedofili, obsesif-kompülsif spektrum aralığına düşen psikiyatrik hastalıklarla benzer nöral karakteristikleri paylaşır. Bu dürtüsel hastalıklar; patolojik kumar, kleptomani ve hatta Tourette sendromunu da içerir. Bu iddia üzerinde tartışmalar sürse de (6), fizyolojik ve genetik örtüşmelerin varlığına dair önemli deliller mevcut. Yapılan çalışmalar, özellikle frontostriyal devrelerdeki değişikliklerin, obsesif- kompülsif davranışa neden olan önemli bir anormallik olduğunu göstermiştir. Pedofiller, dürtülerini kontrol etme yeteneğinden yoksun oldukları için uygunsuz davranmaya ve zayıf muhakemeye sahiptirler. 


Bu yapısal değişiklikler, pedofil birisi tarafından sergilenen anti-sosyal davranışların temelini oluşturmaktadır. Pedofiller, tekrarlı düşüncelerle ve dürtülerle yüklü haldedirler. Sonuç olarak da, bu istekleri toplumsal olarak kabul edilemez olan ve hatta -bir zamanlar- yasadışı olan davranışlarla yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Çoğu pedofil, bu ahlâksız davranışlarından sonra utanç ve suçluluk ifade eder, çünkü nörolojik işlev bozuklukları, duygularla değil kesinlikle dürtülerle ilgilenir (7). 


Bir Tedavisi Var mı? 


Birçok rahatsızlık veya hastalık gibi, pedofilinin de tam bir tedavisi yoktur. Pedofili ile ilişkili cinsel dürtüler hiçbir zaman kalıcı olarak kaybolmayabilir, dolayısıyla da günümüzdeki tedaviler de, başka suçları önlemeye odaklanmaktadır. 


Pedofiller üzerine kapsamlı bir araştırma yürüten Yuli Grebehenko; pedofilinin hayat boyu süren bir hastalık olduğunu, dolayısıyla da hayat boyu süren bir tedavi sürecinin uygulanması gerektiğini belirtiyor(8). Son yıllardaki araştırmalar, psikoterapi ve farmakoterapinin, pedofili hastası birine en etkili tedaviyi sağlayacak şekilde birleştirilebileceğini ortaya koyuyor (9). 


Terapi, travmatik olayları, özellikle de istismar eden birinin çocukluğunda olanları tartışmayı içerir. Terapi ayrıca, hastaların, çocuklara yönelik zararlı davranışlara girmeye teşvik eden durumları belirlemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. 
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Pedofili için üç standart farmakoterapi tedavisi; seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), luteinize edici hormonu salgılatan hormon (LHRH) ve leuprolid asetat (LA) dır (10). Bu farmakoterapi tedavileri, vücudun belirli hormon ve kimyasallarını hedef alır, ancak çeşitli yan etkileri vardır. SSRPlar daha az şiddetli vakalarda etkilidir ve hastalar sıklıkla sadece cinsel yan etkilere maruz kalırlar (11). Daha ciddi durumlarda, LA, testosteron düzeyini, pedofili dürtülerle birlikte aşırı derecede düşük seviyeye düşürebilir. LA tedavisi biraz tehlikeli olmakla birlikte, çok etkili olduğu bulunmuştur (12). En yeni tedavi ilacı olan, LHRH ise görsel cinsel uyaranlara karşı sinirsel yanıt vermeyi azaltır ve çok az yan etkiye sahiptir (13). 


Günümüzde 


Çoğu insan, pedofilinin toplumlarında veya evlerinde var olduğunu inkar etmektedir. Bununla birlikte, pedofiller, zorlayıcı davranışlarını sürdürmeye uzun bir süre de devam edeceklerdir. 
Bu kişiler, çeşitli dini örgütlenmelerde, vakıflarda, çocuklarla yakın ilişkiler kuran organizasyonlarda gönüllü olarak yer almaya ve potansiyel kurbanlarıyla etkileşim kurabilmenin farklı yollarını aramaya devam edeceklerdir. Çoğunlukla da, kendilerini, çocuklarla kolaylıkla etkileşim kurabilecekleri konumlara yerleştirmektedirler. 


İnternet, bu anlamıyla çocuklar üzerinde avlanmanın ortak bir alanı haline gelmiş durumda. 
Bugün, hep daha fazla çocuk, sosyal medya hesapları kullanmaya başlıyor. Sosyal medya, insanları birbirine bağlamaya yardımcı olmak için bir sosyal ağ görevi görmesine rağmen, kişinin kişisel bilgilerini gösteren bir profil oluşturması, dolaylı olarak pedofillerin bir sonraki kurbanını bulmalarına yardımcı olabilir. Pedofiller, daha sonra çocuklarla arkadaş olabilir ve kurbanlarını sahte bir güven duygusuna yönlendirerek, tuzağa düşürür. Bazı pedofiller, başkalarını —örneğin, bir sınıf arkadaşını- taklit etme davranışı gösterebilirler. Bazıları da çocuklarla arkadaşlık kurar ve toplantı saatleri ve yerleri düzenleyerek cinsel arzularını yerine getirebilirler (14). 

Sonuç 

Pedofili, birçok altta yatan faktörü olan kompleks bir hastalıktır. Bunlar, beynin gelişimindeki bozukluklardan, çocukken cinsel istismara uğrama veya tecavüz gibi belirli travmatik deneyimlere kadar değişkenlik gösterir. Pedofili için kesin bir tedavi olmamasına rağmen, bu hastalığa sahip kişilerin dürtü ve davranışlarını denetlemelerine yönelik önlemler alınabilir. 
Toplumun bu hastalığın ve günlük yaşamdaki yaygınlığının daha fazla farkında olması gerekiyor. Çocuklarla meşgul olan herkes pedofili değildir, ancak pedofillerin yaşamın çeşitli alanlarındaki uzantıları düşündüğümüzden çok daha fazladır. 


Gürkan Akçay, 19 Kasım 2016, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviri 

Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Pedofili Nedir? Pedofil Beyni Nasıldır? Pedofili Tedavi Edilebilir mi?" 
https://bilimfili.com/pedofili-nedir-pedofil-beyni-nasildir-pedofili-tedavi-edilebilir-mi/ 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KONUŞULAN DİLE GÖRE RENK ALGISI DEĞİŞİYOR 


"Alanda yapılan çalışmalar, farklı dillere maruz kalmanın ve farklı diller konuşmanın gündelik nesneleri algımızı nasıl değiştirdiğini de araştırmaya devam ediyor. Bu durum oldukça mümkün görünüyor çünkü yeni bir dil öğrenmek, beynimize dünyayı farklı şekilde yorumlama yetisi kazandırıyor." 


İnsan gözü fiziksel olarak milyonlarca rengi algılayabilir. Fakat bu renkleri hepimiz aynı biçimde tanımlamıyoruz. Öte yandan retinadaki hücre eksikliği ya da kusurundan kaynaklı renklerdeki farklılıkları ayırt edemeyen insanlar olduğunu da biliyoruz. 


Renk körlüğü olarak tanımlanan bu genetik bozukluk, gözün retina tabakasındaki yüksek 


seviye ışığa duyarlı hücreler olarak bilinen koni hücreleri bulunmamasından ya da bulunsa dahi yeterince işlevsel olmamasından kaynaklanır. Ancak “normal görüşe” sahip insanlarda 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da bu hücrelerin yoğunluğu ve dağılımı değişkenlik gösterir, bu da hepimizin aslında aynı renkleri farklı biçimlerde deneyimlememize yol açar. 


Aslına bakarsanız, biyolojik yapımızın da ötesinde, renk algısı, esasında görünen şeyin kendisiyle çok daha az ilgilidir; bu durum, daha çok beynimizin anlamlı bir şey oluşturmak için renkleri nasıl yorumladığıyla ilgilidir. Yani, renk algısı temelde beynimizde şekillenir ve bu yüzden de kişisel deneyimlere özgüdür. Bir başka ifadeyle; renk algısı, özneldir. 


Örneğin, sayıları ve harfleri renkli olarak deneyimleyen sinestezi sahibi insanları düşünün. 
Sinestezi, genellikle duyuların kesişimi (kişinin sesleri tattığı, renkleri duyabildiği yer) olarak tanımlanır. Fakat, bu insanların duydukları renkler de durumdan duruma farklılık gösterir. 


Bir diğer örnek ise, Adelson'un damalı-gölge illüzyonudur. Aşağıdaki görselde A ve B olarak işaretlenmiş iki kare de tamamen aynı renktedir, fakat beynimiz onları farklı yorumluyor. 


Görsel Telif: Edward Adelson 


Kültürel Renkler 


Doğduğumuz günden beri, nesneleri, renkleri, duyguları ve neredeyse anlamlı her şeyi dil kullanarak kategorize etmeyi öğrendik. Gözlerimiz, binlerce rengi algılayabiliyor olsa da renkler hakkında kurduğumuz iletişim ve gündelik yaşamda renkleri kullanma biçimimiz; onları tanımlanabilir, anlamlı kategorilere ayırmamız gerektiği anlamına gelir. 


Örneğin; ressamlar ve moda uzmanları, uzman olmayan bir kişi tarafından tek bir terimle açıklanabilecek renk ve tonlara bağlama göre atıfta bulunmak ve ayrım yapmak için renk terminolojisini kullanırlar. 


Farklı diller ve kültürel gruplar da, renk sprektrumunu farklı biçimde parçalara ayırır. Papua Yeni Gine'de konuşulan Dani dili ve Batı Afrika'daki Liberya ve Sierra Leone gibi ülkelerde konuşulan Bassa dili gibi diller yalnızca iki terime sahiptir: Açık ve koyu. Koyu, bu dillerde kabaca soğuk anlamına gelirken, açık ise sıcak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, siyah, mavi ve yeşil gibi renkler, soğuk renkler olarak ifade edilirken; beyaz, kırmızı, turuncu ve sarı gibi daha açık renkler ise sıcak renkler olarak ifade edilir. 


Öte yandan Avustralya”nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayan Warlpiri insanları ise “renk” kelimesi için bir kavrama bile sahip değildir. Bu ve bunun gibi kültürel gruplarda, bizim “renk” olarak tanımladığımız şey, dokuya, fiziksel hisse ve fonksiyonel amaca yönelik zengin bir kelime hazinesiyle tanımlanır. 


5 Temel Renk 
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Şaşırtıcı biçimde, Dünya dillerinin büyük çoğunluğunda 5 temel renk kavramı bulunur. 
Namibya ovalarındaki Himba ve Papua Yeni Gine'nin yemyeşil yağmur ormanlarında bulunan Berinmo gibi çeşitli kültürler, bu beş kavramlı sistemi kullanmaktadır. Koyu, açık ve kırmızının yanı sıra, bu diller bizim sarı olarak ifade ettiğimiz renge dair bir terime ve hem mavi hem de yeşile işaret eden bir terime sahiptir. Yani, bu diller “yeşil” ve “mavi” için ayrı tanımlamalara sahip değildir, fakat her iki rengi tanımlamak için bir nevi “mayeş” olarak adlandırabileceğimiz bir terime sahiptir. 


Kullanılan dilin renk kategorizasyonuna bağlı olarak renk algımız farklılık gösteriyor. 


Görsel Telif: Bokeh Art Photo / Shutterstock 


Tarihsel olarak, Galce'de de tıpkı Japonca ve Çince'de olduğu gibi maviyi ve yeşili birden tanımlayan bir terim vardır. Günümüzde ise tüm bu dillerde, orijinal “mayeş” terimi, maviyle sınırlandırılıyor ve ayrı bir yeşil terimi kullanılıyor. Bu terimler, ya —Japonca'da olduğu gibi— dilin içerisinde gelişmiş ya da —Galce'de olduğu gibi- başka dilden alınıp uyarlanmıştır. 


Türkçe, Rusça, Yunanca ve diğer pek çok dil de mavi için birisi koyu tonlarını birisi açık tonlarını tanımlayan ayrı iki terime sahiptir. 


Dil ve Renk 


Renkleri algılama biçimimiz, yaşamımız boyunca da değişebilir. Örneğin, Açık ve koyu maviyi —“ghalazio” ve “ble” — tanımlamak için iki temel renk terimine sahip olan Yunanca konuşanlar, İngiltere'de uzun süre yaşadıktan sonra bu iki rengi daha benzer görme — İngilizce'de temel renk terimi olarak “blue” kullanılır- eğilimi gösteriyor. 


Her gün İngilizce konuşulan bir çevrede bulunmaktan kaynaklı, ana dili Yunanca olanların beyni, daha önce ayrı tanımlama şeklinde kullandıkları “ghalazio” ve “ble” renklerini aynı renk kategorisinin bir parçası olarak yorumlamaya başlıyor. 


Bu durum yalnızca renklerde görülmez, esasen farklı diller, yaşamın tüm alanlarında algılarımızı etkileyebilir. Alanda yapılan çalışmalar, farklı dillere maruz kalmanın ve farklı diller konuşmanın gündelik nesneleri algımızı nasıl değiştirdiğini de araştırmaya devam ediyor. Bu durum oldukça mümkün görünüyor çünkü yeni bir dil öğrenmek, beynimize dünyayı farklı şekilde yorumlama yetisi kazandırıyor. 


Gürkan Akçay, 24 Mayıs 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviri 
Alıntı Kaynak: 
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BİLİNÇ, ENTROPİ'NİN YAN ETKİSİ OLABİLİR 


“Şaşırtıcı ölçüde basit bir sonuca ulaştık: Normal uyanıklık durumları, beyin ağları arasındaki etkileşimlerin en yüksek sayıdaki olası konfigürasyonları ile karakterize ediliyor; yani en yüksek entropi değerlerini temsil ediyorlar.” 


İnsan bilincini anlama çabası yüzyıllardır sürüyor. Bilinç nasıl tanımlanabilir, kaynağı tam olarak nedir ve neden böyle bir işleve sahibiz? 


Fransa ve Kanada'da çalışan araştırmacılar yeni bir olasılıktan söz ediyor: Bilinç, beynin enformasyon içeriğini en yükseğe çıkarmasının (maksimize etmesinin) bir sonucu olarak doğal biçimde beliriyor olabilir. Tıpkı evrenin bütününde düzensizliğin maksimize edilme eğilimi olduğu gibi, beyinde de var olan bu entropi eğilimine benzer bir eğilimin yan etkisi olarak bilinç ortaya çıkıyor olabilir. 


Düzensizleşen Sistemler 


Entropi sözcüğü ile ne anlatılmak istendiğini anlamaya çalışalım. Genelde “sistemin düzensizlik derecesinin bir ölçüsüdür” tanımı verilir. Yani entropi, bir sistemin düzenli bir durumdan düzensizliğe doğru ilerleyişini ifade eder. Matematiksel denkleme baktığımızda da, entropi eşittir sistemin olası durumlarının ortalama sayısının logaritması olarak görürüz. 
Şimdi bunları daha anlaşılır bir dille yorumlamak gerekirse, entropinin bir sistemin olası mikro (küçük ölçekli) durumlarının/düzenlenme biçimlerinin sayısı ile ilgili olduğu söylenebilir. 


Bir yumurta düşünelim: Sarısı ve beyazı bütünüyle ayrık durumdayken entropisi düşüktür. Bu 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yumurtayı çırparsanız, entropisi artar ve sarı ile beyazın güzelce karışmış biçimi onun en düzensiz biçimi olur. Çünkü çırpılmış durumda olmanın çok sayıda yolu (konfigürasyonu/düzenlenme biçimi) vardır, küçük ak ve sarı damlacıkları için. Kabuğunun içinde duran ve şekli bozulmamış yumurtanın ise entropisinin düşük olduğu söylenir; çünkü akının sarısına karışmadan ayrı ayrı durmasını sağlayacak konfigürasyon sayısı nispeten düşüktür (tüm sarı damlacıkları küçük bir küresel alanda toplu durumda kalmalı ve ak damlacıkları da onun çevresinde kalmalı gibi). 


Fizikçiler evren için de aynı durumun geçerli olduğunu düşünüyor. Büyük Patlama'dan sonra evren giderek düşük entropili durumdan, yüksek entropili duruma kaymaya başladı. 
Termodinamiğin ikinci yasası uyarınca, bir sistemde entropi sadece artabilir. Bu da zamanın okunun neden hep geleceğe dönük olduğunun bir açıklaması olarak düşünülür. 


Entropi daima artma eğilimindedir, derken aslında söylenen şudur: Sistemler daima olasılığı az durumlardan, olasılığı bol durumlara değişme eğilimindedir. Peki neden? Aslında yanıt zaten cümlede var: Çünkü o durumların/olasılıkların sayısı daha fazla. Tıpkı piyangonun bir insana çıkmama olasılığının çok olması gibi; büyük ikramiyenin çıkması için tek bir olasılık varken, çıkmaması için milyonlarca olasılık var (milyonlarca farklı sayı kombinasyonu var). 
Büyük ikramiyenin çıkması, entropisi en düşük durumdur, diye benzetme yapılabilir bu durumda. 


Kendiliğinden Beliren Bir Özellik mi? 


Araştırmacılar bu düşünceyi, beynimizdeki bağlantılara uygulamaya karar verdiklerini ve beynin de bilinçli durumda iken kendini düzenleme sırasında herhangi bir şablon sergileyip sergilemediğini araştırdıklarını belirtiyorlar. Toronto Üniversitesi ve Paris Descartes Üniversitesi”nden bilimcilerden oluşan Jose Luis Perez Velazquez liderliğindeki ekip, bu amaçla 9 farklı kişinin (bunlardan 7 tanesinin epilepsisi bulunuyordu) beynindeki nöron ağlarını modellemek için istatistiksel mekanik adı verilen bir tür olasılık kuramını kullandılar. 


Spesifik olarak ilgilendikleri şey, nöronların eşzamanlılığı (senkronizasyonu) idi. Nöronların bağlantılı olup olmadıklarını anlamak için birbirleri ile aynı fazda mı salınıyorlar diye bakıldı. 
İki farklı veri kümesi incelendi: İlkinde bağlantılılık desenlerinin katılımcılar uyurkenki ve uyanıkkenki durumları karşılaştırıldı. Ardından epilepsi hastalarının 5 tanesinin nöbet geçirirkenki ve normal durumdaki desenler arasında oluşan değişikliğe bakıldı. 


Her iki durumda da aynı eğilim görüldü: Katılımcıların beyinleri, bütünüyle bilinçli bir durumdayken daha yüksek entropi sergiliyordu. “Şaşırtıcı ölçüde basit bir sonuca ulaştık: Normal uyanıklık durumları, beyin ağları arasındaki etkileşimlerin en yüksek sayıdaki olası konfigürasyonları ile karakterize ediliyor; yani en yüksek entropi değerlerini temsil ediyorlar,” diye anlatıyor ekip. Araştırmacılar buradan hareketle bilincin, enformasyon değiş- tokuşunu en yükseğe çıkarmaya çalışan bir sistemin “kendiliğinden ortaya çıkan bir özelliğinden (İng. emergent property) ibaret olabileceğini düşünüyorlar. 
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Araştırmalar Sürecek 


Kulağa çok heyecan verici gelse de temkinli olmakta yarar var. Sonuçta bu araştırmada ele alınan örnek sayısı çok az; sadece 9 kişi. İnsanların beyinlerinin birebir özdeş olmadıklarını da düşünürsek, daha fazla sayıda katılımcı ile çalışmaları sürdürmenin gerekliliği ortaya çıkıyor. 


Örnek sayısını arttırmanın yanı sıra, farklı beyin durumları için de incelemelerde bulunmak gerekecek; örneğin anestezi altındaki beyinler için. Yine de bu çalışmanın çok önemli bir başlangıç noktası olduğuna kuşku yok. 


Sevkan Uzel, 27 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çeviri 
Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Bilinç, Entropi'nin Yan Etkisi Olabilir" https://bilimfili.com/bilinc-entropinin-yan-etkisi-olabilir/ 


Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Science Alert,"Consciousness could be a side effect of 'entropy', say 

researchers" http://www.sciencealert.com/consciousness-could-be-a-result-of-entropy-say-researchers 

2- Physics World,"Consciousness is tied to 'entropy", say 

researchers" http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/0ct/18/consciousness-is-tied-to-entropy-say- researchersarXiv, 

3- "Towards a statistical mechanics of consciousness: maximization of number of connections is associated with conscious awareness" https://arxiv.org/abs/1606.00821 


BOŞLUĞA ÇAĞRI'NIN VE YÜKSEK BİR YERDEN ATLAMA DÜRTÜSÜNÜN 
ARDINDA NE VAR? 


" Araştırma ekibi; daha fazla endişe duyarlılığına sahip olmanın; özellikle de daha önce hiç intihar düşüncesini aklına getirmemiş kişilerde de görülmesine bağlı olarak atlama dürtüsünün frekansıyla da ilişkili olduğu bulgusuna ulaştı." 


Yüksek bir binanın çatısında olduğunuzu ve aşağıya doğru baktığınızı hayal edin. Yer ile aranızda oldukça büyük bir mesafe var. Tam bu sırada aşağıya doğru atlama isteği hissediyorsunuz. Sonra duruyorsunuz, kendinizi geriye doğru çekip, “Ben ne düşünüyorum böyle?” diye sorgulamaya başlıyorsunuz. 


Yüksek bir yerden atlama dürtüsü, “boşluğa çağrı” ya da Fransızca boşluğa uçmaya yönelik bir iç ses anlamına gelen “l'appel du vide” olarak isimlendiriliyor. Journal of Affective Disorders “da yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar bu dürtünün aslında oldukça yaygın olduğu -çalışmaya katılanların 9030*undan fazlası bu durumu en az bir kez yaşadığını 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söylüyor— bulgusuna ulaştı. 


Araştırmacılar bu tuhaf fenomenin beyindeki farklı algısal sistemlerin geçici olarak birbirinden ayrılmasıyla ortaya çıkabileceğinden şüpheleniyorlar. Bu sistemlerin bazıları çok hızlı ve kontrol edilemez biçimdeyken, bazıları da yavaş ve ayarlanabilir düzeydeler. 


Bir kimse yüksek bir yapının ya da bir gökdelenin çatısının köşesine yakın bir yerde durduğunda, beynin süper hızlı korku devresi sistemi anında: “Tehlike var, geri çekil, düşebilirsin” şeklinde kişiyi köşeden uzaklaştıracak otomatik bir güvenlik sinyali verir. Fakat bir ya da iki saniye sonra, daha yavaş algısal sistem kişiyi arkasına bakmaya ve artık tehlikenin geçtiğini fark etmeye yöneltir, çünkü köşede düşmeyi engelleyen bir trabzan vardır. 
Ancak yine de güvenlik sinyali devrede olmaya devam eder, çünkü kişi aşağı atlama sorgulamasını kendinde yapabilir. 


Bu tarz bir yanlış yorumlama; ilk olarak 1920 yılında Freud'un Beyond the Pleasure Principle makalesinde ortaya atılan ve kişinin psikoanalitik bir düşünceye yakınlığı (özellikle de ölüm isteği düşüncesiyle —kendi kendine zarar verme güdüsü ve inorganikliğe dönüş-—) ile cesaretlendirilebilir. 


Araştırmacılar yüksek yer fenomeni olarak isimlendirdikleri çalışmalarını kurguladıklarında, aynı zamanda bu durumun kişinin intihar düşüncesi deneyimiyle ilişkili olup olmadığını da görmek istediler. Araştırma ekibi aslında bu fenomenin intihar düşüncesi geçirmemiş insanlarda da olup olmadığını merak ediyorlardı ve elde ettiklere sonuçlara göre bu deneyim herhangi bir depresyon geçmişi ya da intihar düşüncesi geçirmemiş insanlarda da oldukça yaygın bir durumda. 


Ekip, 431 üniversite öğrencisine bu tarz bir deneyimi yaşayıp yaşamadıklarını, yaşadıysalar ne sıklıkla yaşadıklarını gösteren bir ölçek tasarladılar. Bunun yanı sıra katılımcıların depresif belirti seviyeleri ve intihar düşüncesi potansiyelleri de test edildi. 


Araştırma sonucunda; daha önce hiç intihar düşüncesi geçirmeyen insanların 901 7?sinin yüksek bir binadan atlama isteğini deneyimledikleri, geçmişte intihar etmeyi düşünmüş insanların ise “056'sının bu dürtüyü deneyimledikleri bulgularına ulaşıldı. 


Araştırma çerçevesinde, aynı zamanda da “geri çekil” şeklindeki güvenlik sinyaline aşırı tepki vermenin yüksek yer fenomeni deneyimini yaşamaya aşırı yatkın olma ile bir bağlantısı olup olmadığı da görülmek istendi. Bu tarz sinyallere tepkinin bir işareti de endişe ile ilişkili vücut sinyallerinin (hızlanan kalp atışı gibi) kişinin korkusuzluğunu belirleyen endişe duyarlılığı seviyesi oldu. 


Geçmişteki araştırmalar yüksek endişe duyarlılığının tehlikesiz vücut sinyallerinin de yanlış bir biçimde tehlikeli olarak değerlendirilmesi eğilimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu. 
Araştırma ekibi; daha fazla endişe duyarlılığına sahip olmanın; özellikle de daha önce hiç intihar düşüncesini aklına getirmemiş kişilerde de görülmesine bağlı olarak atlama dürtüsünün 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frekansıyla da ilişkili olduğu bulgusuna ulaştı. 


Vücut işaretlerine genellikle daha duyarlı olan daha önce intihar düşüncesi geçirmemiş insanlar atlama dürtüsüyle beraber gelen güvenlik sinyallerini yanlış yorumlamaya daha yatkın olabilirler. Ancak yine de, söz konusu fenomen üzerinde daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyuyoruz. 


Gürkan Akçay, Boğaziçi Üniversitesi, 15 Mayıs 2016, Bilim Fili, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Boşluğa Çağrının ve Yüksek Bir Yerden Atlama Dürtüsünün Ardında Ne Var?" 
https://bilimfili.com/yuksek-bir-yerden-atlama-durtusunun-ardinda-ne-var/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Boxe, A, B. "What's Behind Call of the Void and the Urge to 

Jump" https:/Wwww.braindecoder.com/post/whats-behind-calI-of-the-void-and-the-urge-to-jump-1299814876 2- Hames, Jennifer L., Jessica D. Ribeiro, April R. Smith, and Thomas E. Joiner. "An urge to jump affirms the 
urge to live: An empirical examination of the high place phenomenon." Journal of affective disorders 136, no. 3 
(2012): 1114-1120. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2011.10.035 


GÖRSEL VE DOKUNSAL HAFIZAMIZ, İŞİTSEL HAFIZAMIZDAN DAHA GÜÇLÜ 


"Deney sonucunda, bir saat ve bir hafta arasında, katılımcıların duydukları sesleri hatırlamakta oldukça kötü oldukları, fakat görsel sahneler ve dokunsal nesnelerde neredeyse aynı hatırlama yüzdesini gösterdikleri bulgusuna ulaşıldı." 


Bir Çin atasözü der ki; “Duyarım ve unuturum; görürüm ve hatırlarım.” 


University of lowa'dan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, söz konusu hafıza olduğunda, duyduğumuz şeyleri gördüğümüz ya da dokunduğumuz şeyler kadar iyi hatırlamadığımız bulgusuna ulaşıldı. 


Hafıza için beynimizin parçalarının birbirine entegre bir biçimde bağlı olduğunu düşünme eğilimindeyizdir. Fakat, PloS One “da yayımlanan araştırmanın bulgularına göre, beynimiz bilgiyi işlemek için ayrı örgüler kullanabilir. Dahası, bu çalışmaya göre, beyin işitsel bilgiyi, görsel ve dokunsal bilgiden farklı bir şekilde işleyebilir ve hafızayı güçlendirmek için alternatif stratejilerin (mental tekrarlama gibi) geliştirilmesi gerekebilir. 


100”den fazla katılımcının yer aldığı çalışmada, katılımcıların görsel, işitsel ve dokunsal duyulardan en az hatırlama eğilimi gösterdiklerinin işittikleri sesler olduğu bulgusuna erişildi. 
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Çalışma kapsamında yürütülen deneylerin birinde araştırmacılar, kısa süreli hafızayı test ederek, katılımcılara çeşitli kırmızı karelere bakarken ve avuçlarındaki alüminyum çubukla oluşturulan düşük titreşimleri hissederken kulaklıktan gelen kusursuz sesleri dinlemelerini istediler. Her ses, kare ve titreşim arasında 1 ila 32 saniyelik zaman boşlukları bırakıldı. 


Ayrıca, zaman boşlukları arttıkça hafızanın zayıfladığı, bu zayıflamanın sesler söz konusu olduğunda en yüksek değeri aldığı ve zayıflamanın işitilen sesten 4 ila 8 saniye gibi kısa bir sürede başladığı görüldü. 


Bu kısa süre, not alınmayan bir telefon numarasının unutulmasına benzer bir zaman olarak ifade edilebilir. Eğer birisi size numarasını verirse, numarayı hemen aramayı denerseniz genellikle unutmadan arama yapabilirsiniz. Ancak numaranın size söylendiği andan sonra araya başka bir iş sıkıştırdığınızda, muhtemelen bu numarayı unutursunuz. 


İkinci deneyde ise araştırmacılar katılımcıların hafızalarını her gün karşılaşabilecekleri şeyler kullanarak test ettiler. Bunun için de katılımcılara; köpek havlaması sesi dinletildi, bir basketbol maçının sessiz videoları izletildi ve katılımcıların gözleri kapatılarak bazı bilindik nesnelere (örneğin kahve kupası gibi) dokunmaları istendi. 


Deney sonucunda, bir saat ve bir hafta arasında, katılımcıların duydukları sesleri hatırlamakta oldukça kötü oldukları, fakat görsel sahneler ve dokunsal nesnelerde neredeyse aynı hatırlama yüzdesini gösterdikleri bulgusuna ulaşıldı. 


Her iki deney de beynimizin sesi işleme ve kaydetme biçiminin diğer hafıza türlerini işleme ve kaydetme biçimlerinden farklılık gösterebileceğini ortaya koyuyor. 


Deneyler, özellikle eğitim alanında farklı öğretim zenginleştirme tekniklerinin kullanılması gerektiğinin önemine vurgu yapıyor. Geçmişte yapılan çalışmalar, insanların duydukları sesleri o seslerle ilişkili kelimeleri gördüğünde hatırlama yetilerinin yalnızca sesleri işittiklerindeki hafızalarından daha güçlü olduğunu ortaya koyarak üstün görsel bellek sahibi olabileceklerine işaret etmişti. Yapılan bu çalışma da geçmişte elde edilen bulgularla uyumluluk gösteriyor. 


Öte yandan, araştırma, dokunduğumuz ya da gördüğümüz şeyleri hatırlamamızın hemen hemen aynı hatırlama kapasitesini ortaya koyduğunu gösteren ilk çalışma olma özelliğinde. 
Peki bu oldukça tahmin edilebilir bulgular neden önem arz ediyor? 


Çünkü yapılan deneyler, örneğin maymunlar ve şempanzeler gibi insan olmayan primatların da görsel ve dokunsal hafıza görevlerinde benzer başarıyı gösterdiklerini, ancak işitsel görevleri hatırlamada güçlük çektiklerini ortaya koyuyor. Bu gözlemlere dayanarak, insanlardaki sesleri hatırlama güçlüklerinin evrimsel bir kökenden kaynaklanmış olabileceğini ve bu durumun primat beyninin evriminin bir parçası olabileceğini söyleyebiliriz. 

Gürkan Akçay, 24.08.2016, Bilim Fili, Çeviri 
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Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Hücreler Neden Proton Derecesine Bağlı Çalışır?" 
https://bilimfili.com/gorsel-ve-dokunsal-hafizamiz-isitsel-hafizamizdan-daha-guclu/?1 


Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- University of Iowa. (2014, February 26). Our memory for sounds is significantly worse than our memory for 
visual or tactile things. ScienceDaily. Retrieved Agust 2016, 2018 

from https://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140226174439.htm 

2- Bigelow, James, and Amy Poremba. "Achilles? ear? Inferior human short-term and recognition memory in the auditory modality." PloS one 9, no. 2 (2014): 

e89914. http://journals.plos.org/plosone/article?id—10. 137 1/journal.pone.00899 14 


ENDOSİMBİYOTİK KURAM: HÜCRE ORGANELİNE DÖNÜŞEN BAKTERİLERİN 
ÖYKÜSÜ 


"Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Gezegenimizde milyonlarca farklı yaşam biçimi olsa da, sahip oldukları hücre tipine göre hepsini iki temel sınıfa ayırabiliyoruz: Prokaryotlar ve ökaryotlar." 


Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Gezegenimizde milyonlarca farklı yaşam biçimi olsa da, sahip oldukları hücre tipine göre hepsini iki temel sınıfa ayırabiliyoruz: Prokaryotlar ve ökaryotlar. 


Prokaryotlar küçük ve basit canlılar olup, hücre çekirdekleri bulunmaz. Genetik malzemeleri yani DNA ları halka biçimindedir ve hücrenin içinde serbestçe gezinir. Ökaryotların ise hücrelerinde çekirdek vardır ve genetik malzemeleri bu çekirdeğin içinde yer alır. Ayrıca DNA”ları halka biçiminde değil, çizgisel biçimdedir. 


Prokaryotik hücreler, dünyadaki ilk yaşam biçimlerindendir. Fosil kayıtlarında belirişleri, 4 
milyar yıl kadar geriye gider. Ökaryotik hücreler ise 1,8 milyar yıl öncesine ait kayıtlardan itibaren görülürler. Dolayısıyla ökaryotik hücrelerin, prokaryotlardan türediği düşünülür. 


Prokaryotik bir hücrenin, ökaryotik bir hücreye dönüşmesi için edinmesi gereken bazı özellikler vardır. Ökaryotların hücrelerinde özelleşmiş organeller vardır. Örneğin tüm ökaryotlarda bir tür pil görevi görerek, enerji sağlayan mitokondri organelleri bulunur. 
Mitokondri oksijen tüketerek, glukoz gibi karbon kaynaklarından enerji elde eder ve bu süreçte karbon dioksit ile su üretir. 


Bitki hücrelerinde ayrıca güneş ışığından enerji elde edebilen plastid organelleri de mevcuttur; örneğin kloroplast gibi. Kloroplast, su ve karbon dioksit tüketerek, ışıktan enerji elde edip 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kimyasal glukoz enerjisine çevirirken, oksijen üretir. 


Bunlara ek olarak hücrelerde ribozom, lizozom, endoplazmik retikulum gibi farklı görevlere sahip başka organeller de yer alır. Fakat hepsinin içinde iki tanesi, çok önemli bir farkla diğerlerinden ayrılır: Mitokondri ve kloroplast, kendi DNA'”larına sahiptir. 


Ortaklık Kuran Mikroplar 


1963'te iki ayrı ekip tarafından eşzamanlı olarak, mitokondrinin kendi DNA'sı olduğu keşfedildi. O yıllarda pek çok bilimci, mtDNA’nın kaynağını epey sıkıcı bir biçimde açıklıyor, hücrelerin bir kereye mahsus olmak üzere dışarıya ödünç DNA verdiğini ve bir daha da geri almadığını öne sürüyordu. Ancak Lynn Margulis, 1965'teki doktora tezinden başlayarak 20 yıl boyunca, mtDNA’ nın çok daha büyük bir şeyin kanıtı olduğunu göstermeye çalıştı: Yaşamın, geleneksel biyologların hayal bile edemeyeceği kadar çok karıştırma ve evrimleşme yollarına sahip olduğunu. 


Margulis'in Endosimbiyotik Kuram adını verdiği düşüncesi şöyleydi: Hepimiz çok uzun zaman önce yeryüzünde bulunmuş olan ilk mikroplardan geldik. Bugün tüm canlı organizmalar, bu mirasın bir parçası olarak, yaklaşık 100 kadar geni paylaşır. İlk mikroplar kısa süre içinde birbirlerinden farklılaşmıştır. Kimi devasa kitlelere dönüşmüş, kimi de küçülerek zerre hâline gelmiştir. Aradaki bu büyüklük farkı, çeşitli fırsatlar yaratmıştır. Bazı mikroplar diğerlerini yutup sindirirken, bazıları da büyük ve dikkatsiz olanları enfekte edip öldürmüştür. 


Margulis'in iddiasına göre, çok uzun zaman önce büyük bir mikrop, küçük bir mikrobu içine almış ama beklenmeyen bir şey olmuştu: Hiçbir şey. Ya küçük mikrop sindirilmeye direnç göstermiş ya da büyük mikrop enfeksiyonu bertaraf etmişti. Ardından bir beraberlik dönemi geldi; savaşmaya devam etseler de birbirlerinin üstesinden gelemiyorlardı. Baştaki düşmanca karşılaşma, sayısız kuşak sonunda ortak bir girişime dönüştü. Küçük mikrop oksijenden gelen yüksek oktanlı yakıtı sentezlemede giderek ustalaşırken, büyük hücre de güç üretme becerilerini yitirdi ve bunun yerine ham besinleri sığınağı sağlama görevini üstlendi. Bu işbölümü iki tarafa da yarar sağladı ve sonunda iki tarafı da birbirleri olmadan yaşam sürdüremeyecek denli değiştirdi. 


Organele Dönüşen Bakteriler 


Kloroplast da tıpkı mitokondri gibi kendi genetik malzemesine sahiptir ve parçası olduğu organizmanın içinde o da üreyerek, kendi DNA'sını yeni nesile aktarır. Buna ilişkin ilk bulguları elde eden kişi, 1883 yılında mikroskop ile bitki hücrelerine bakan bitkibilimci Andreas Schimper idi. Plastidlerin bölünüşünü izleyen bilimci, sürecin serbest yaşayan bakterilerin çoğalmasına ne kadar benzediğini hemen fark etti. Kendi DNA”larına sahip olduklarının netleşmesi ise 1960'larda gerçekleşti. 


Kloroplast ve mitokondri bir zamanlar bağımsız yaşayan bakterilerdi; tıpkı bugün hâlâ 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bağımsız hayatlarını sürdüren milyonlarca yakın akrabaları gibi. Fakat uzun zamandır yaşamakta oldukları ortama, yani ökaryotik hücrenin içine uyum sağlamış durumdalar artık. 
Genetik malzemeleri, tıpkı diğer prokaryotlar gibi halka biçiminde bulunuyor. Ayrıca yapılan genomik çalışmaları sonucunda, mitokondrinin bugün yaşayan en yakın akrabasının, tifüse neden olan Rickettsia bakterisi olduğu belirlendi. Kloroplast ise görünüşe bakılırsa siyanobakterilerin oldukça yakın bir akrabası. 


Neredeyse tüm ökaryotlar mitokondriye sahipken, sadece fotosentez yapan ökaryotların kloroplasta sahip olmasından dolayı, endosimbiyoz olayının iki kez gerçekleştiği düşünülüyor. Büyük olasılıkla ilk olarak oksijen kullanan (aerobik) heterotrof bir prokaryot, daha iri bir konak tarafından kabul edildi. Zamanla birlikte evrildiler ve küçük olan mitokondri oldu. Bunun ardından ise fotosentetik bir prokaryot, mitokondri içeren bir büyük hücre tarafından içeri alındı ve ortama uyum sağlayarak kloroplast organeli hâline geldi. 


Evrime İtici Gücü Sağlayan Enerji 


Mitokondriyi açıklamanın dışında, Margulis'in kuramı daha sonra yeryüzündeki yaşamın derin bir gizemini aydınlatmaya da yardım etti: Umut vaad edici bir başlangıçtan sonra evrimin neredeyse durma noktasına gelmesinin nedenini. Mitokondri başlangıç vuruşunu yapmasa, ilkel yaşam zeka sahibi olmak şöyle dursun, biraz daha donanımlı canlı türlerine bile evrilemezdi. 


Yalnızca bir milyar yıl içinde, ilk zamanların kaynayan organik çorbasının içinden, gelişmiş zarları ve değiştirilebilir hareketli parçaları olan özerk mikroorganizmalar ortaya çıkmıştı. Bu ortak başlangıçtan kısa süre sonra çok sayıda farklı tür meydana gelmişti. Ama bu mucizeden sonra, evrimin seyri düz bir çizgiye dönüşmüştü: Yaşayan pek çok tür canlı olsa da, bu mikroplar bir milyar yılı aşkın süre boyunca fazla evrilmediler. Bunun nedeni “enerji tüketimi” meselesi idi. 


İlkel mikroplar, tüm enerjilerinin %2’sini DNA kopyalama devamlılığı için, 9075”'ini ise DNA'dan protein yapmak için harcar. Bu nedenle bir mikrop avantajlı ve evrimsel açıdan ileri bir özelliğin DNA'sını geliştirse bile (kapalı bir çekirdek, başka mikropları sindirecek bir mide veya diğer mikroplarla iletişim kurmasını sağlayacak bir araç gibi), bu gelişmiş özelliği oluşturmak onu tüketir. İki tane eklemek söz konusu bile değildir. Bu koşullar altında evrim atıl hâle gelir ve hücreler ancak bir yere kadar gelişebilir. 


Ucuz mitokondri enerjisi, bu sınırlamaları kaldırdı. Atalarımızın aynı anda pek çok üstün özelliği eklemesine ve onların karmaşık organlar hâline gelmesine izin verdi. Hatta mitokondri, hücrelerin DNA dağarcığını 200.000 kat genişletmesini sağladı; yalnızca yeni genler keşfetmelerine izin vermekle kalmadı, aynı zamanda tonlarca düzenleyici DNA ekleyip, genleri kullanırken çok daha esnek olmalarını da sağladı. Bütün bunlar, mitokondri olmadan olmazdı. 


Son olarak, şunu da ekleyelim: İnsan da dahil olmak üzere tüm ökaryotik canlılar, kendi 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DNA”larından ayrı bir DNA taşıyan bu küçük böcekleri, yani mitokondrileri (ve eğer bitki ise plastidleri) hazır olarak ebeveynden almak zorundadır. Bu işlem, dişi üreme hücresi olan yumurta hücresinde yer alan mitokondrilerin de, zigot embriyoya dönüşürken her bölünmede üreyerek, yeni hücrelere kendi yavrularını aktarması ile gerçekleşir. 


Eğer ökaryotik bir hücre organel kaybederse, kendi başına yenisini yapamaz. Çünkü organel oluşturmak için gereken bilgi, ökaryot DNA'sında yoktur. Her ökaryotik hücrenin, kendi ebeveyn hücresinden en az bir adet organel alması gerekir ki, o da kendi genetik malzemesi ile çoğalsın. Tüm bunlar, endosimbiyotik kuramı destekleyen olgulardır. 

Sevkan Uzel, 26.02.2018, YTÜ, Bilim Fili, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Endosimbiyotik Kuram: Hücre Organeline Dönüşen Bakterilerin Öyküsü" https://bilimfili.com/endosimbiyotik-kuram-hucre-organeline-donusen-bakterilerin-oykusu/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Sam Kean, "Bitmeyen Keşif: DNA" ISBN: 9786055029081 

2- Ask A Biologist, "Cells living in cells" https://askabiologist.asu.edu/explore/cells-living-in-celis 

3- Dummies, "ENDOSYMBIOTIC THEORY" http://www.dummies.com/test-prep/endosymbiotic-theory/ 


GERÇEK NEDİR? YA DA GERÇEK GERÇEK MİDİR? 
Erol Anar-20 Mart 2014-https://t24.com.tr/ 


Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir. 


Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. 


İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir. Bu yüzden sistem tarafından kendilerine sunulan sanal gerçekliği yaşamayı tercih ederler. Çoğu insanın sorunu, içinde bulunduğu konumu korumak ve geliştirmektir. Bunun için, gerçek olmadıklarını bilseler de inanırlar ya da inanmış görünürler. Öyleyse toplumun bütünü için gerçek ya da gerçeklik diye bir kavram söz konusu değildir. 


Gerçeği ve hakikati arayanların başına ise tarihsel olarak hep kötü şeyler gelmiştir. Gerçek, sistemin düşmanıdır, onu en ince yerinden kırar dağıtır. 


Gerçek kavramının tarihsel olarak birçok alanda kullanıldığını, ama anlamlarının değiştiğini görebiliriz. Felsefe, din, sanat, bilim gerçek kavramını kullanır. Bu kavramlar halk dilinde ise içiçe geçmiştir ve yanlış kullanılmaktadır. 


“Günlük dilde de çoğu kez “gerçek” sözcüğü “hakikat? ve “doğru” sözcükleriyle eşanlamlı 


kullanılır. Ancak, felsefi kavramlar söz konusu olduğunda, “gerçek? deyimiyle “hakikat? ve ‘doğru’ deyimlerini birbirinden ayırmak gerekir. 
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Gerçek: İnsan bilincinden bağımsız, somut ve nesnel olarak varolan herşey, Hakikat: Nesnel gerçekliğin, bilinçteki, kendine uygun kavramsal yansısı, 


Doğru: Bu kavramın, hem gerçeğe hem de düşünme yasalarına uygun oluşudur.” (http://Wwww.historicalsense.com) 


Materyalist felsefeye göre herşey maddeden gelmekte ve madde olarak devam etmektedir. 
İdealizm ve materyalizm gerçeğin doğasını araştırır ve farklı sonuçlara varırlar. Bu konuda temel soru sudur: “Gerçeklik nedir ve neden oluşur?” 


Dinler ise, gerçek kavramını kutsal kitaplarda dile getirilen düşüncelerle eşitlerler. Ve ona itaat edilmesini, sorgulanmamasını isterler. İdealist bir düşünce biçimidir bu. Çünkü din olgusu yalnızca düşüncede vardır; bilincin dışında bir madde olarak evrende yer almaz. 
Çünkü gerçek daima somuttur; soyut değildir. 


“Bu anlamda gerçek deyimi, “özdek? ve “nesne” deyimleriyle de ilişkilidir. “Özdek, bize duyumlarla verilen nesnel gerçekliktir.” Tüm nesneler de gerçektirler. Gerçek deyince bilincimizin dışında nesnel olarak ortaya çıkmış bulunan nesne, nitelik, koşul, durum vb. gibi olgu ve olayları anlarız. Bir kuram (teori)'ın doğru olup olmadığını pratikle, eş deyişle gerçekle deneyerek anlarız. Yapmamız gereken, gerçekleri tasarımlarımıza uydurmaya çalışmak değil, tersine, tasarımlarımızı gerçeklere uygun kılmak böylelikle hakikati elde etmektir.” (Yıldırım, Ders Notları) 


Gerçek, her zaman somut ve nesneldir. Diyalektik materyalist anlayışta “gerçeklik- yanılsama” üzerinde de çalışılır. 


Postmodernizmde ise, evrensellik, bütünsellik, nesnellik, gerçek tezlerinden uzaklaşılmıştır. 
Postmodernist düşünürler, nesnel gerçekliğin, bizim algıladığımızdan daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu iddia ederler. Postmodernist anlayışta, gerçeklik, materyalist anlayışta olduğu gibi bilincimizin dışında var olan birşey değildir ve gerçekliği biz biçimlendiririz. 


Gerçek ve “sanal gerçek” 


Matrix filminin ünlü bir sahnesinde, filmin bir kahramanı kaşığı bakışıyla büken diğerine şöyle der: “Aslında kaşık yoktur.” 


Gerçekte böyle midir? 

Aslında kaşık vardır, ama kaşığın bükülmesi eylemi yoktur. Bu bir illüzyondur yalnızca beyinde öyleymiş gibi algılanmaktadır. Ama öyleymiş gibi algılandığı için, onu algılayanın gözünde “gerçek” olarak nitelenebilir. İşte manipülasyon da böyle birşeydir, tıpkı kaşık gibi 


gerçeğin bükülmüş ve başka birşeye dönüşmüş şekliyle gösterilmesidir. 


Bundan aşağı yukarı bin yıl önce yaşamış İsmailiye tarikatı lideri Hasan Sabbah şöyle demiştir: “Hiçbir şey gerçek değilse, herşeye izin verilmiştir.” 


Gerçekten hiçbir şey gerçek değil midir? Herşey bir yanılsamadan mı ibarettir? Yoksa gerçek, algıladığımız kadar mı vardır? Eğer herşeye izin verildiyse, zaten orada gerçeği bulmak çok 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güçtür. Sabbah'ın bu mesajı Matrix filmindeki “Aslında kaşık yoktur.” mesajıyla örtüşüyor. 
Çünkü Sabbah'in bence sözünü ettiği de bu illüzyon ve sanal gerçeklik dünyasıdır. Gerçeğin üzerinin örtüldüğü, manipüle edildiği bir yerde de, hiçbir insan kendisi olamaz. 


Çok sonraları Dostoyevski, idealist bir bakış açısıyla bunu şöyle ifade etmiştir: “Eğer tanrı yoksa, herşeye izin verilmiştir.” 


Dostoyevski'nin sözlerini biraz değiştirerek şöyle de diyebiliriz: “Eğer gerçek yoksa, herşeye izin verilmiştir.” Çünkü eğer bir insan gerçekliği yaşamıyorsa, özünde kendisini de yaşamıyor demektir; o bir başkasının hayatını yaşamakta ve bunu da ona biçilen rol kadar bunu yapabilmektedir. O zaman artık o kendisi değildir, tıpkı gerçeğin tersine çevrilmesi gibi. 
Gerçeğin olmadığı bir yerde, özünde insan da gerçek değildir. O kendine yabancılaşmış bir madde yığınıdır sadece. 


Herşey bir simulasyondan mı ibaret? 


Simulasyon kuramını geliştirmiş olan Jean Baudrillard'a göre ise simulakrum, orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan; kendisi zaten kopya olan birşeyin kopyasını anlatan bir terimdir. 
Baudrillard, gerçeğin çöktüğünü ve onun yerini “hipergerçeklik”in aldığını ve bir simulasyon çağına girildiğini savunur. Bu hipergerçeklik, hem sistem hem de gönderen olarak ortadan kaldırıp model düzeyine yükselttiği gerçeği yok etmektedir. (Baudrillard, 2003: 58) 


“Baudrillard'ın bu konuda ortaya attığı en önemli kavramlardan birisi “gerçeklik ilkesi””kavramıdır. Gerçeklik ilkesi tamamen zihinde oluşan, düşünsel bir süreçtir. Bu algıya görecamaç, umut, geleceğe yönelik düşler şekillendirilir. Gerçeğin ne olduğu konusunda yanıltılan ya da gerçeklik algısı saptırılan bireyler, artık tercihlerini gerçek olmayan fakat gerçekmiş gibi onun yerini alan şey'ler üzerinden yapmaktadırlar. Bu bağlamda en büyük saf simülakrlar da Din ve Politikadır. (*M. Yiğit Ersoydan, “Jean Baudrillard ve Simulasyon Kavramı”) 


Baudrillard, Disneyland'i bütün simulakr düzenlerinin içiçe geçmiş olduğu kusursuz bir model olarak niteler; ona göre burası bir fantazm oyunu ve bir illüzyondur. 


“Sanal gerçeklik, en basit şekliyle, bilgisayarda canlandırılan üç boyutlu görüntülerin, bazı aygıtların yardımıyla insanlara "gerçek bir dünya" gibi gösterilmesidir. Bugün birçok alanda farklı amaçlarla kullanılan bu teknolojiye, bu nedenle "yapay gerçeklik", "sanal dünyalar", "sanal ortamlar" gibi isimler de verilmektedir. Sanal gerçekliğin en önemli özelliği, özel aletler kullanan bir kişinin gördüğü görüntüyü gerçek zannederek, aldanmasıdır. Bu nedenle son yıllarda sanal gerçeklik ifadesinin İngilizce karşılığının başında "immersive" kelimesi de kullanılmaktadır ve bu kelimenin anlamı "dalmak, kaptırmak"tır. (Immersive Virtual Reality: Kaptıran Sanal Gerçeklik) 


Bugün birçok insan “sanal gerçekliği” gerçekmiş gibi algılamakta ve sanal dünyada yaşamaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşması ve teknolojinin ilerlemesi, “sanal ortamlar”, “yapay gerçeklik” gibi kavramların daha sık duyulmasını da beraberinde getirmiştir. 
Bilgisayar oyunları, chat ortamları da ve daha pekçok şey, kişiyi kendisine yabancılaştırmakta ve onun “sanal gerçekliği” gerçekmiş gibi algılamasına neden olmaktadır. 
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“Gerçekler, ne yaparsanız yapın, gizlenemezdi. Araştırıp kovuşturarak ortaya çıkarılabilir, işkence yaparak sizden sökülüp alınabilirdi. Ama amacınız hayatta kalmak değil de insan kalmaksa, sonuç ne fark ederdi ki?” (Orwell, 2003: 197) 


Resmi ideolojinin egemen olduğu rejimlerde ise, yine sistem kendi ideolojik aygıtları eliyle “sanal bir gerçeklik” yaratır ve toplum algılayışında bunun gerçeğin yerini almasına çalışır. 
Gerçeği savunarak “sanal gerçekliğe ve yalanlara” karşı çıkan kişiler ise cezalandırılırlar. 
Çünkü sisteme göre “gerçeklik” yoktur, yalnızca kendi “sanal gerçekliği” gerçektir. 


Gerçek ve manipulasyon 


Medya, iktidarın elindeki en önemli manipülasyon araçlarından birisidir. Althusser'in belirttiği gibi, devletin ideolojik aygitlarından birisidir. Küreselleşme ile birlikte dünyanın her yerinde anaakım medyada yer alan haberler de tek tipleşmiştir. Örneğin sistemin çıkarına denk düşen silahlı gruplar “özgürlük savaşçısı”, sisteme aykırı olanlar ise “terörist” ilan edilir. 
Herşey, tek merkezden ilan edilir ve dünyanın dört bir yanındaki medyada aynı haber ve yorumlar yer alır. Burada ölçü gerçek veya doğru değil, sistemin çıkarlarıdır; bunun için gerçek ve hakikat manipüle edilir. 


Baudrillard, bu manipülasyonu ve yanılsamayı çok güzel açıklayarak şöyle der: “Gündelik haberler, tarihin yok olmasına hizmet eden en önemli tezgâhtır.” (Baudrillard, 2005: 120) 


Resmi ideolojinin egemen olduğu ülkelerde, gerçek tamamen tersine çevrilmiştir. Resmi tarih kitapları, egemen ideolojinin sanal kahramanlık ve zafer öyküleriyle doludur. Gerçek artık “gerçek olmayan”dır. İnsanlar küçük yaştan itibaren okulda ve heryerde, toplum içinde buna inandırılır. 

Orwell'in ünlü “1984” adlı kitabında, gerçek kavramı sık sık sorgulanır. Yazar, sistem tarafından yaratılan “sanal gerçeklik” kavramının nasıl gerçeğin yerine geçirilmeye çalışıldığnı son derece çarpıcı olarak anlatır bu yapıtında. Neyin gerçek, neyin sanal olduğu birbirine karışmıştır. “Gerçek”, Büyük Birader'in sözleri ve ideolojisidir; bunlar da konjonktüre göre değişebilir. 

Kitapta şöyle bir diyalog var: 

“Winston: Büyük birader diye biri gerçekten var mı? 

O'brien: Bu var olmakla neyi kastettiğine bağlı. 

Winston: Demek istediğim, o benim gibi var mı?” 

O’brien: Sen yoksun.” (Orwell, 2003: 303) 

Burada gerçek kavramı, toplumun hafızasında sanal gerçeklik ile yer değiştirmiştir. Daha doğrusu sisteme göre toplumun hafızası yoktur, tek tek bireylerin de... O hafızayı, sistemin kendisi oluşturur. Buna göre, gerçek olan tek sey sistemin kendisidir, bireyler bir vida işlevi bile görmezler bu anlayışa göre. 


Sahi kendi gerçekliğimizi mi yaşıyoruz, yoksa simulakr bir dünyada mıyız? 
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GERÇEK GERÇEK MİDİR? 
İstanbul - BİA Haber Merkezi30 Ağustos 2018, Perşembe- bianet.org/ 


Trump'ın eski avukatı ve kampanya direktörü jüri karşısında suçlu bulunurken, avukatı Rudy Giuliani'nin bir televizyon programında kullandığı söz yeni tartışmaları alevlendirdi: Gerçek gerçek değildir. 


ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak ara seçimler öncesi Başkan Donald Trump'a geçen hafta gelen kötü haberin yanına Nisan 2018'den beri kişisel avukatlığını yürüten eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'den geldi. 

21 Ağustos'ta Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkide olduğu öne sürülen iki 
kadına da ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti. 

Aynı saatlerde Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu. 


"Azledilebilir mi?" tartışmaları 
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Tam da bu tartışmalar yaşanırken Giuliani öyle bir söz sarf etti ki hem retorik, hem felsefi, hem de ABD Başkanı'nı hakkında "azledilebilir mi?" sorusunun gündeme geldiği şu günlerde hukuki tartışmaları beraberinde getirdi. 


11 Eylül saldırısı sırasında New York'u yönetirken tüm dünyanın tanıdığı bir belediye başkanı 
olan Giuliani, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu Meet the Press programına katıldı. 


Ocak ayında aynı programa katılan ABD Başkanı'nın danışmanı Kellyanne Conway, Beyaz Saray'ın Rusya soruşturmasıyla ilgili "alternatif olgular (gerçekler)" sunduğunu söylemiş Todd, "Alternatif olgular olgu değildir. Onlar yalandır" demişti. 


Giuliani biraz daha felsefi ama aynı zamanda kişisel avukatlığını yapan Trump'ı zora sokacak bir cevap verdi. 


Sunucu Todd, Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın ifade verip vermeyeceğini sordu. 


(Trump, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Mueller'e yeminli sorguda ifade verebileceğini söylemişti.) 


"Gerçek gerçektir/ Hayır Değildir" 


ği | a . 
WASHINGTON, DC NEW YORK 


Giuliani bu soru üzerine "Onu (Trump'ı) tuzağa düşürebilecek bir ifade sürecinde sokma konusunda acele etmek istemiyorum" dedi ve ekledi: 


"Şimdi bana diyeceksiniz ki eğer gerçeği söyleyecekse endişelenmesini gerektirecek bir şey yok. Bu aptalca olur çünkü bu bir başkasının gerçeklik versiyonu olacaktır. Gerçek değil." 


Bunun üzerine sunucu Todd, "Gerçek gerçektir" yanıtını verdi. 
Giuliani bu noktada o yanıtı verdi: Gerçek gerçek değildir. 


Sunucu ellerini başının arasına alarak "Bu internette kötü bir meme'ye (İnternette hızla yayılan video, fotoğraf ve sözler) dönüşecek!" dedi. 


"Bu kadar dâhiyseniz gerçek ne?" 
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Giuliani hemen ardından söylediği sözü değiştirmeye çalıştığı ve 2017 Şubat'ında Trump ile eski FBI Başkanı James Comey arasındaki diyaloğun çarpıtıldığını söyledi. 


Giuliani sunucuya "Eğer bu kadar dâhiyseniz bana gerçek ne söyleyin!" dedi ve ekledi: "İkisi arasında kayda değer bir boşluk var. Bu ikisi arasından (gerçek ve gerçek olmayan) birini seçmelisiniz." 

Bharara: Bunu bir de jüriye söyleyin 


Bu noktada tartışmalara Türkiye'de "Rıza Sarraf'ı tutuklatan savcı" olarak tanınan ve Trump tarafından Mart 2017'de görevden alınan Savcı Preet Bharara da devreye girdi. 


Bharara "Truth isn't truth" sözünün herhangi bir dava için ikna edici olmadığını söyledi. 
Bharara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Gerçek gerçek değildir... Bunu bir de jüri karşısında deneyin" ifadelerini kullandı. 


Birçok insanın kabul etmesi, bir şeyin gerçek olduğuna delil sayılmaz. William Shakespeare 


Tartışmaları başlatan Giuliani kimdir? 


Tam adı Rudolph William Louis Giuliani II. 

1944'te ABD'ye göç edenİtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Birçok ünlü mafya davasına baktıktan sonra siyasete atıldı. 

1994-2001 yılları arasında New York Belediye başkanlığı onu siyasette de tanıttı. 


11 Eylül saldırısı sırasında kentin belediye başkanı olan Giuliani o yıllarda Demokrat 
partiliydi. Hatta saldırılar sırasında Clinton ailesi ile olay yeri incelemeleri görüntüleri bulunuyor. 


Cumhuriyetçi Parti'den 2008 ABD başkanlık seçimleri'ne adaylığını koydu ancak başarılı olamayarak Ocak 2008'de adaylıktan çekildi. 


Nisan ayından bu yana ise Trump'ın kişisel avukatlığını yürütüyor. 
(PT) 
GERÇEK DİYE BİR ŞEY GERÇEKTEN VAR MI? 


https://felsefedm.wixsite.com/site/post/geroC3GA7ek-diye-bir-90C5909Fey- ger%C3%A7ekten-var-m%C4%B1 
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Bir şeyin doğruluğunu nasıl belirleyebileceğimiz hakkındaki sorumuz kaçınılmaz olarak “Hakikat” kavramına dokunuyor. Genel anlamıyla bir şeyin “gerçek” olması için bir olguya ya da gerçekliğe karşılık gelmesi gerekir. “Doğru” ve “gerçeklik” birbirine çok yakın kavramlardır fakat eşanlamlı değildirler. Bir ifade, gerçek ya da doğru ya da ikisi birden ola- bilir. Eğer gerçekse, aynı zamanda doğrudur ama bir ifadenin doğru olması onun zorunlu olarak gerçek olduğu anlamına gelmez. Ay'da, Antarktika'da ya da Taşkent'te olmadığımı ispatlayabilirim; o mekânlarda bulunmadığımı ileri sürebilirim. Başka bir yerdeyim, eğer başka bir yerdeysem burada değilim. İfadem, bir kelime oyunu olarak doğru ama gerçek değil. 


Bir şeyin doğru olup olmadığına kafa yorduğumuzda onu, en güçlü kanıta karşı bile, “bize göre” doğru ya da yanlış olarak nitelendirebiliriz. Tecrübesi olan insanın, kanıtı olan insanın merhametine mahküm kalmayacağı söylenir. Eğer başımın ağrıdığını söylüyorsam, kimse aksi bir görüşü temellendiremez. Bu da bir şeyin tamamen doğru olup aynı zamanda da nesnel olabilirliği ve daha da ötesinde doğrulanamaz bir şeyin gerçek olabilirliği sorusunu ortaya çıkarıyor. Biz ispatlayamasak bile bir şeyin gerçek olduğunu, kesin olarak bilebileceğimizi dikkate almak önemlidir. Komşumun penceresini kimin kırdığını bilebilirim ama bu gerçeği hiçbir biçimde is- patlayamayabilirim. 


Yukarıdaki alıntı İsa'nın manifestosunu tanımlıyor: Bize, hakikate tanıklık etmek için geldi. 
Tanıklık zorunlu bilgileri ve yetkiyi gerektirir ve dört bölüm önce Yuhanna İsa'nın hakikat olduğunu iddia ettiğini yazıyor (Yuhanna 14:6). İsa'nın tanıklık ettiği hakikat neydi? İsa'nın öğretilerini anlamamıza ve yorumlamamıza rağmen, temsil ettiği gerçekliğin mutlak ya da nihai olabilmesi, hayatın anlamını ve amacını sonsuzluk bağlamında düşünmemizi gerektirir. 
Tüm dinler, Wittgenstein'ın anlamsız olarak tanımladığı, hakikatin bağlamlar düzlemindeki gerçekliğinin ötesindeki mutlak bir gerçekliğe tanıklık ederler. Alman teorik fizikçi Werner Heisenberg (1901-1976) “Saf aklın mutlak bir hakikate ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır” demiştir. 


O halde, saf akıldan başka, “gerçek” dünya olarak düşündüğümüz şeyin parçası olmayan hakikate ulaşmak için kullanabileceğimiz başka bir şeyimiz var mı? Mantık filozoflarını bir kenarda bekletirsek, düşünme, sezgi, inanç ve aydınlanma ile daha yüce bir hakikate ulaşacağımızı iddia eden birçok kişi vardır. Birçok dini gelenek, yandaşlarına İsa'nın tanıklık edeceği hakikatin kendi içlerinde bulunabileceğini ileri sürerek kendi içlerine yönelmeyi tavsiye eder. Zen Budist Bilge Dogen Zenji (1200-1253) şöyle sorar; “Eğer hakikati olduğun yerde bulamıyorsan, nerede bulmayı umuyorsun?” Bazıları Gustave Flaubert (1821-1880)Y'in savını daha rahatlatıcı bulacaklardır; “Hakikat diye bir şey yoktur. Sadece algı vardır.” 
Başkaları ise Sri Ramana Maharshi (1879-1950) gibi şöyle diyebilir; “Hakikat diye bir şey yoktur. Sadece anlar içindeki gerçeklikler vardır.” 


GERÇEKLİK GERÇEK Mİ? 
10.10.2017- www.birgun.net/ 


Biz insanlar doğanın gerçek yüzünü deneyimleyemiyoruz. Duyularımız dünyanın sadece bir bölümünü yorumlamaya elverişli. Bu yüzden doğanın gerçek yüzünü anlayabilmek için kavramlara ve araçlara ihtiyacımız var. 


O zaman soru şu, gerçeklik gerçekten gerçek mi? 


Bu sorunun yanıtını Almanya kökenli Kurzgesagt — In a Nutshell ekibi yayımladıkları video ile yanıtlıyor. 
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Dünya çapında bilinirliğe sahip olan bu bağımsız YouTube kanalı Kurzgesagt — In a Nutshell (Tr.: Kısaca) animasyonlu eğitim içeriği üretmeye odaklanmaktadır. 

Bağışlarla hayatta kalmaya çalışan Kurzgesagt — In a Nutshell'a Patreon üzerinden bağış yapmak mümkün. 


GERÇEK GERÇEKTEN GERÇEK Mİ? 
Merve S- arsiv.anarsizm.org/2021/www.lafisyanda.org/php/gercek-gercekten-gercek-mi/ 


“Herkesin hayallerini süsleyen Disneyland... Oteller, restoranlar, mağazalar, yüzme havuzları, Disney stüdyoları, binlerce oyuncak... Evet burası bambaşka bir dünya. Ve bu dünya sadece çocuklar için değil. Bu dünya yetişkinler için. Bu dünya “yeni dünya’ için.” 


Platon, bir mağarada zincirlenmiş halde bulunan insanların gölgelerinden söz ederken, bu insanların gördüğü gölgelerin ve mağaranın dışındaki yaşamın birbirleriyle karşıtlığını sanı (doksa) ve bilgi (episteme) olarak ifade eder. Platon'un bu metaforundan binlerce yıl sonra, günümüzde bile, bu karşıtlık bir sorgulama biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Platon'dan Baudrillard'a felsefenin gelişim sürecinde toplum da değişmiş, dönüşmüş; bambaşka bir hal almıştır. Baudrillard, işte bu bambaşka toplumu eleştirmek üzerinden felsefesini şekillendirir. Eleştirilerini, yaşamımızın her alanını kapsayan ve hapseden “Batı” toplumuna yöneltir. Artık kapitalizm farklı bir boyut kazanmıştır, teknolojinin “ilerlemesiyle” insan ilişkileri ve günlük yaşam tamamen değişmiştir. Bu dünyada artık gerçeklik yoktur. Bu düşüncesini kuramsallaştırdığı kitabı “Simülakrlar ve Simülasyon”dur. 


Simulakr; basit anlamıyla, bir olay veya nesneyi varmış gibi yapmaktır. Simülasyon ise gerçek olmayan ama gerçeği temsil eden göstergedir. Hiper-gerçeklik olarak da adlandırılır. 


Kitaptan en çok akıllarda kalan örnek, kuşkusuz küçük bir Amerika tasviri olan Disneyland'tir. Ona göre burası, bütün simülakrlar düzeninin iç içe geçtiği kusursuz bir modeldir. Baudrillard burada akıllara şu soruyu getirir: “Gerçek olan hangisi? Amerika mı Disneyland'tir, Disneyland mi Amerika?'dır?” 


“Burada Amerika'nın sahip olduğu tüm değerler minyatürleştirilmekte ve çizgi filmler aracılığıyla çoğaltılarak kendilerinden geçmektedir. Tıpkı içi doldurularak süs eşyasına dönüştürülen vahşi hayvanlar gibi...” 


İçinde yaşadığımız sistemde günlük hayatlar ve insanlar arası ilişkiler dönüşmüştür. Büyük bir anlam kaybı, içinde yaşanılan zamana damgasını vurmuştur. Gelişen teknoloji, tüketim toplumu, bilginin iktidarı ve bilginin aktarım araçları olan medya ve iletişim araçlarının etkisinde yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu anlatır Baudrillard. Sosyal medya gibi araçların yaşantılarımızda iyice belirgin hale gelmesiyle, bunları kullanmadığımız takdirde görünürlüğümüzün ortadan kaybolduğunu vurgular. Gerçek olmayan bir gerçeklik eleştirisidir Baudrillard'ın yaptığı. 


Simülasyon teorisi, Avrupa hegemonyasında gelişen rasyonalizme ve onun “doğru” bilgi ilan ettiklerine bir karşı çıkıştır aynı zamanda. Nietzscheci geleneği takip ederek Batılı düşünce geleneğiyle yüzleşmektir Baudrillard'ın yaptığı. Bu düşüncenin yarattığı kültür, kapitalizm aracılığıyla kendini dünyanın her tarafında bu kadar belirgin bir şekilde açığa çıkarken, içinde yaşadığımız düşsellikle gerçeklik arasındaki bağın koptuğu “matrix”i sorgulama çabasıdır. 
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Baudrillard, hakikatın yok olduğunu ilan eden filozoftur. “Gerçek, gerçekten gerçek mi?” 
sorusu, neyin gerçek olduğunu ya da neyin gerçek olmayıp da gerçekmiş gibi kabul edildiğini sorgulamayı barındırır. Konuştuklarımızı, izlediklerimizi, dinlediklerimizi, düşündüklerimizi, tükettiklerimizi... Bir düşün! Gerçek olan hangisi? 


GERÇEK VE GERÇEKLİK NEDİR? 
https://www.kutsalkitap.org/gercek-ve-gerceklik-nedir/ 


Gerçek ve Gerçeklik Arasındaki Fark 


Gerçek, etrafımızda algıladığımız veya algılamadığımız, var olan her şeydir. Mesela binalar, dağlar, araçlar, hayvanlar vs. gerçektir. Ancak biz bütün bunları algıladığımızda, bunun ismi gerçeklik olur. Peki neden böyle bir fark var? Çünkü biz, var olan her şeyin, algıladığımız kadarını bilebiliriz değil mi? Gerçek, bizden bağımsız olarak var olan her şeyi kapsadığı halde, gerçeklik için algılarımız gerekiyor. Yani aslında biz gerçeğin beynimiz tarafından yorumlanabildiği kadarını algılayabiliyoruz ve gerçekliği beynimiz yaratıyor. 


Gerçeklik Aldatıcı Olabilir Mi? 


Algı, 5 duyumuzla çevremizde olan şeylerin beynimiz tarafından yorumlanmasıdır. Beyin görmez, koku almaz, duymaz, hissetmez, tat almaz. Bunun yerine bazı araçlar aracılığıyla (göz, burun, dil, kulak ve tenimiz) iletilen sinyalleri yorumlar. Aslında renk diye bir şey yoktur. Işık kırılmasının gözümüz aracılığıyla beynimize iletilmesi ve beynimizin de bunu yorumlanmasıdır renk. Aynı şekilde ses ve koku da yoktur. Kulaklarımız ve burnumuz aldığı sinyalleri dönüştürerek beyne gönderirler ve aslında beynimizde hissederiz her şeyi. İşte gördüğümüz gibi, gerçek ve gerçeklik arasında bir fark oluşuyor. 


Aşağıda algı testini, “Önce” ve “Sonra” tablarına basarak görebilirsiniz. A ve B olarak adlandırılmış bölgelerin renklerini baktığınızda ne görüyorsunuz? 


Yukarıdaki örnekte gördüğünüz üzere, aslında beynimiz kendi kendisine parçaları birleştirerek bir gerçeklik oluşturuyor. Gözlerimizle görüp beynimize ileterek ışık ve gölgeyi algılıyor. Böylece bizim aslında olmayan bir gerçekliği algılamamızı sağlıyor. 


Mesela, olasılık ya da tesadüf dediğimiz şeyler de yoktur. Sadece hesaplayamadığımız sonuçlar vardır. Her şeyin bir nedeni vardır, ama biz her zaman nedenleri bilemediğimiz için sonuçları de öngöremiyoruz. Özetle söylemek gerekirse biz aslında algıladığımız her şeyin kısıtlı yönlerini algılıyoruz. 
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Beyin dediğimiz organ farklı noktalardan küçük elektrik sinyalleriyle iletişim kurar ve bu bağlarla zihin dediğimiz şey ortaya çıkar. Ama bunların çok büyük bir çoğunluğu dört yaşına kadar oluşur ve bundan sonraki hayatımız genel olarak bu nörolojik bağlardan ibarettir. Bizi biz yapan şey işte bu bağlardır. Tüm gerçekliğimiz buna göre oluşur. Aslında kendi gerçekliğimizin temeli işte tam böyle atılır. 


Sosyal Değerler ve Gerçeklik 


Bu dönemde bizim gerçekliğimizin oluşumunda sosyal ilişkilerimiz ve en önemlisi ebeveynlerimiz, ailemiz devreye girer. Ailemiz, içinde yaşadığımız mahalle, kültür, okul vs. 
hepsi bizim gerçekliğimizin oluşmasında rol oynarlar. 


Peki bu bizi her zaman sağlıklı büyümemize yardımcı olur mu? Tabi ki bütün bu sosyal ortamlar iyi niyetle yaklaşırlar. Ama aslında hiçbirini biz seçimimiz halde, o topluluğun görüşleri, otomatikman bizim görüşlerimiz olur. Beynimiz bir şablon oluşturur ve bütün algımız bu şablon içerisinde hareket eder. Bizi büyütecek nedensellik ilkesi yerine, alışkanlıklar yer almaya başlar. Yeni bir şey öğrensek bile, bu şablonun dışına çıkmamız çok zordur. Bunu değiştirmek için çok güçlü bir dinamiğe ihtiyacımız vardır. 


İşte bütün bu etkenler bizde bir süzgeç oluşturur ve gerçeğin ancak o süzgeçten geçen bölümünü algılarız. Buna da gerçeklik denir. Gerçeklik aslında gerçeğin kişi tarafından yorumlanış biçimidir. 


Peki biz her şeyin algılayabildiğimiz kadarını bilebiliyorsak, Tanrı'yı gerçekten tanıyor muyuz? Tanrı'yı nasıl bileceğiz, nasıl tanıyacağız? Biz, aslında bizi yaratan gerçek Tanrı'ya mı, yoksa bizim kendi gerçekliğimizde yarattığımız Tanrı'ya mı inanıyoruz? Çok şükür ki Tanrı, bizim O'nu algılamamızı şansa bırakmıyor. 


İsa Mesih, İncil'de şöyle diyor: “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” 


Gerçek Tanrıyı öğrenmek ister misiniz? Aşağıdaki linkten formu doldurun ve size kargo dahil ücretsiz İncil gönderelim. 


MUTLAK GERÇEK / EVRENSEL GERÇEK DİYE BİR ŞEY VAR MIDIR? 
https://Www.gotguestions.org/Turkce/mutlak-gercek.htmi 


Mutlak ya da evrensel gerçeği anlamaya gerçeğin ne olduğunu tanımlayarak başlamalıyız. 
Sözlüğe göre gerçek, “hakikate uygun, doğru olduğu kanıtlanan ya da doğru olduğu kabul edilen bir bildiri”dir. Bazı insanlar, hiçbir doğru gerçek olmadığını, sadece algılamalar ve düşünceler olduğunu söyleyecektir. Diğerleri mutlak bir gerçek olması gerektiğini savunacaktır. 


Görüşlerden bir tanesi, gerçeği tanımlayan mutlaklar olmadığını bildirir. Bu görüşü savunanlar, her şeyin başka bir şeyle göreceli olduğunu ve bu yüzden de hakiki bir gerçek olamayacağına inanır. Bundan ötürü, nihai olarak hiçbir ahlaksal mutlak yoktur, bir etkinliğin olumlu ya da olumsuz, doğru ya da yanlış olduğuna karar verecek hiçbir otorite yoktur. Bu görüş insanları, doğru ve yanlışın duruma bağlı bir şey olduğunu düşünmelerine neden olan “durumsal etik” anlayışını yöneltir. Bu anlayışa göre, doğru ve yanlış yoktur, bu yüzden o sırada ve o durumda insana iyi bir his veren ya da iyi gözüken her ne ise doğru olan odur. 
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Tabii ki, durumsal etik sübjektif bir, “her ne sana kendini iyi hissettiriyorsa” kafa yapısı ve yaşam biçimine yol açar ve bunun da toplum ve bireyler üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Bu, bütün değerleri, düşünceleri ve gerçek olduğu iddia edilen şeyleri eşit şekilde geçerli gören bir toplumu yaratmış olan postmodernizmdir. 


Diğer görüş, neyin doğru, neyin doğru olmadığını tanımlayan mutlak gerçekler ve standartların gerçekten var olduğunu savunur. Bu yüzden, davranışların doğruluğu ya da yanlışlığı, bu mutlak standartlarla karşılaştırılarak belirlenebilir. Eğer mutlaklar ve gerçek yoksa bunu kargaşa izler. Örneğin, yerçekimi kanununu ele alalım. Eğer yerçekimi kanunu mutlak olmasaydı, hareket etmeye karar verene dek bir yerde durup oturabileceğimizden emin olmazdık. Eğer iki artı her zaman dört etmezse bunun uygarlık üzerindeki etkileri feci olurdu. 
Bilim ve fizik yasaları geçersiz olur ve ticaret imkânsız olurdu. Her şey karman çorman olurdu! Çok şükür ki, iki artı iki dörttür. Mutlak gerçek vardır ve bulunup anlaşılabilir. 


Mutlak gerçek olmadığı gibi bir bildiride bulunmak mantıksızdır. Buna karşın günümüzde birçok insan herhangi bir tür mutlak gerçeği inkâr eden kültürel bir göreceliği kabul etmiş durumdadır. “Mutlak bir gerçek yoktur” diyen insanlara sorulacak iyi bir soru, “Bundan kesinlikle emin misiniz?” sorusudur. Eğer, “evet” derlerse, mutlak bir bildiride bulunmuşlardır ve bu da mutlakların varlığını ima eder. Bu kişiler mutlak gerçek olmamasının tek mutlak gerçek olduğunu söylemektedirler. 


Mutlak ya da evrensel gerçekler olmadığına inanmak, kendileriyle çatışma oluşturmanın yanı sıra, ortaya aşılması gereken birkaç başka mantıklı sorun daha atar. Bunlardan bir tanesi, bütün insanların sınırlı bilgileri ve zekâları olduğu ve bu yüzden de mantıklı olarak mutlak olarak olumsuz bildirilerde bulanamayacaklarıdır. Birçok kişi bunu yapsa da, bir insan mantıklı olarak, “Tanrı yoktur” diyemez çünkü böyle bir bildiride bulunabilmek için evrenin bütününün başlangıcından sonuna kadar olan süresi boyunca mutlak bir bilgisi olması lazımdır. Bu imkânsız olduğundan, birisi mantıklı olarak en fazla, “Sahip olduğum sınırlı bilgiyle, bir Tanrı olduğuna inanmıyorum” diyebilir. 


Mutlak/evrensel gerçeğin inkâr edilmesinin oluşturduğu bir başka sorun da, onun kendi vicdanlarımıza, kendi deneyimlerimize ve gerçek dünyada gördüklerimize uymadığıdır. Eğer mutlak gerçek diye bir şey yoksa o zaman nihai olarak hiçbir şey hakkında doğru ya da yanlış yoktur. Bir şeyin sizin için “doğru” olabilmesi, onun benim için “doğru” olması gerektiği anlamına gelmez. Yüzeysel olarak bu tür görecelik çekici görünse de, herkesin hayat konusunda kendi kurallarını belirlediği ve doğru olduğunu düşündüğü şeyleri yaptığı anlamına gelir. Bir kişinin doğru gördüğü bir şey, kaçınılmaz olarak çok geçmeden başka bir insanın doğru gördüğü bir şeyle çatışacaktır. Kırmızı oldukları zamanlarda bile trafik ışıklarına aldırmamam benim için “doğru” bir şey ise bunun sonucu ne olur? Birçok insanın hayatını tehlikeye atarım. Ya da ben sizden hırsızlık yapmanın doğru olduğunu düşünebilirim ve siz de bunun doğru olmadığını düşünebilirsiniz. Bu durumda doğru ve yanlış standartlarımızın çatışma içinde oldukları açıktır. Eğer mutlak bir gerçek, hepimizin sorumlu olduğumuz doğru ve yanlış konusunda bir standart yoksa o zaman hiçbir şeyden emin olamayız. İnsanlar, adam öldürme, ırza geçme, hırsızlık etme, yalan söyleme, ihanet etme vs. 
gibi istedikleri her şeyi yapabilir ve kimse bunların yanlış olduğunu söyleyemez. Hükümet olmaz, yasalar olmaz ve adalet olmaz, çünkü kimse halkın çoğunluğunun standartlar belirleyip azınlıkları bu standartları uymaya mecbur etme hakkına sahip olduğunu bile söyleyemez. Mutlakların olmadığı bir dünya düşünülebilecek en korkunç dünya olur. 


Ruhsal bakımdan, bu tür bir görecelik, tek bir gerçek dinin ve Tanrı'yla doğru bir ilişkiye 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girmenin bir yolunun bulunmadığı bir dini karmaşaya neden olur. Bu yüzden bütün dinler sahte olur çünkü hepsi de öbür dünya hakkında mutlak iddialarda bulunurlar. Günümüzde birbirinin tamamen zıttı olan iki din de cennete giden tek yol olduklarını iddia edip birbirinden tamamen farklı iki “gerçek” öğretseler de insanların ikisinin de eşit derecede “doğru” olduğuna inanması sık görülen bir durumdur. Mutlak gerçeğe inanmayan insanlar bu iddiaları görmezden gelir ve her dinin eşit olduğunu ve bütün yolların cennete götürdüğünü öğreten daha hoşgörülü bir evrenselliği kabul eder. Bu dünya görüşünü benimseyen insanlar, İsa'nın “yol, gerçek ve yaşam” olduğunu ve O'nun gerçeğin nihai gösterimi ve kişiyi cennete götürebilecek tek yol olduğunu söyleyen (Yuhanna 14:6) Kutsal Kitap'a inanan müjdeci Hristiyanlar'a şiddetle karşı çıkar. 


Post modem toplumda en büyük erdem, tek mutlak, hoşgörü olmuştur, bundan ötürü de hoşgörüsüzlük tek kötülüktür. Dogmatik olan her inanç, özellikle de mutlak gerçeğe bir inanç hoşgörüsüzlük ve nihai günah olarak görülür. Mutlak gerçeği inkâr edenler, sık sık inançlarınızı başkalarına dayatmaya çalışmadığınız sürece istediğinize inanmanın bir sakıncası olmadığını söyler. Ama bu görüşün kendisi neyin doğru, neyin yanlış olduğu hakkındadır ve bu görüşe sahip olanlar da büyük bir olasılıkla onu başkalarına dayatmaya çalışırlar. Başkalarının izlemesinde ısrarlı oldukları bir davranış standardı belirlerler ve bunu yaparak da savunduklarını iddia ettikleri şeye aykırı hareket ederler; bu da kendileriyle çelişen bir başka durumdur. Böyle bir inancı savunanlar basitçe kendi davranışları için sorumlu olmak istemezler. Eğer mutlak gerçek varsa o zaman doğru ve yanlışın mutlak standartları vardır ve bizler de bu standartlara karşı sorumluyuz. İnsanlar mutlak gerçeği ret ettiklerinde aslında ret ettikleri şey bu sorumluluktur. 


Mutlak gerçek/evrensel gerçeğin inkârı ve buna eşlik eden kültürel görecelik, yaşamın açıklaması olarak evrim teorisini kabul etmiş olan bir toplumun mantıklı sonucudur. Eğer doğal evrim doğruysa o zaman yaşamın bir anlamı yoktur, bizim bir amacımız yoktur ve mutlak bir doğru ya da yanlış olamaz. İnsan istediği gibi yaşamakta serbesttir ve davranışlarından ötürü kimseye karşı sorumlu değildir. Buna karşın günahlı insanlar Tanrı'nın varlığını ve mutlak gerçeği ne kadar inkâr ederlerse etsinler yine de bir gün yargılanmak üzere O'nun önüne çıkacaklardır. Kutsal Kitap, “Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde O'nu Tanrı olarak yüceltmediler, O'na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar” diye bildirir (Romalılar 1:19-22). 


Mutlak gerçeğin varlığı konusunda kanıt var mıdır? Evet. İlk olarak insan vicdanı vardır; içimizden “bir şey” bize dünyanın belirli bir şekilde olması gerektiğini, bazı şeylerin doğru, bazı şeylerin yanlış olduğunu söyler. Vicdanımız bizi, acı çekme, açlıktan ölme, ırza geçme, acı ve kötülüğün yanlış olduğu konusunda ikna eder ve sevgi, cömertlik, merhamet ve barış ve huzurun erişmeye çalışmamız gereken olumlu şeyler olduğunun bilincine varmamızı sağlar. Bu bütün zamanlardaki her kültür için geçerlidir. Kutsal Kitap, Romalılar 2:14-16'da, insan vicdanının rolünü tanımlar: “Kutsal Yasa'dan yoksun uluslar Yasa'nın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. 
Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. 
Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım Müjde”ye göre Tanrı'nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır.” 
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Mutlak gerçeğin varlığının ikinci kanıtı da bilimdir. Basitçe açıklamak gerekirse bilim bilginin ardından gitmektir, bildiklerimizin bir araştırması, etüdü ve daha çok bilme konusunda bir uğraştır. Bu yüzden, bütün bilimsel araştırmaların zorunlu olarak dünyada objektif gerçeklerin var olduğu ve bu gerçeklerin keşfedilip kanıtlanabileceği inancının üzerine kurulu olması lazımdır. Mutlaklar olmadan, araştıracak ne olur ki? İnsan bilimin bulduğu şeylerin doğru olduğunu nasıl bilebilir? Aslında bilim yasaları mutlak gerçeğin varlığı üzerine kuruludur. 


Mutlak gerçek/evrensel gerçeğin üçüncü kanıtı dindir. Dünyadaki bütün dinler yaşama anlam ve tanım getirmeye çalışır. Hepsi de insanın sadece varoluştan daha fazla bir şeye olan arzusundan kaynaklanır. İnsanlar din aracılığıyla Tanrı'yı, gelecek için umut, günahların bağışlanmasını, mücadelelerin ortasında huzur ve en derin sorulara yanıtları ararlar. Din aslında insanlığın sadece çok yüksek dereceye kadar evrim geçirmiş bir hayvandan fazlası olduğunun kanıtıdır. Daha yüksek bir amacın ve insanın içine Kendisini tanıma arzusunu koyan kişisel ve amaçlı bir Yaratıcı'nın varlığının kanıtıdır. Ve eğer gerçekten de bir Yaratıcı varsa, o zaman O mutlak gerçeğin standardı olur ve bu gerçeği pekiştiren de O'nun otoritesidir. 


Çok şükür ki, böyle bir Yaratıcı vardır ve O, Kendi gerçeğini bize Kendi Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla bildirmiştir. Mutlak gerçek/evrensel gerçeği bilmek sadece Gerçek olduğunu iddia eden Kişi olan İsa Mesih”le kişisel bir ilişki aracılığıyla mümkündür. İsa, tek yol, tek gerçek, tek yaşam ve Tanrı'ya giden tek yol olduğunu iddia etmiştir (Yuhanna 14:6). 
Mutlak gerçeğin var olması bizi, gökleri ve yeri yaratan ve Kendisini Oğlu İsa Mesih aracılığıyla kişisel olarak tanımamız için Kendisini bize vahyetmiş olan egemen bir Tanrı olduğu gerçeğine yönlendirir. Mutlak gerçek de budur. 


Tanrı var mıdır? Tanrı'nın varlığının kanıtı var mıdır? 
WWW.gotgu€stions.org/ 


Tanrı'nın varlığı da yokluğu da kanıtlanamaz. Kutsal Kitap, Tanrı'nın var olduğunu imanla kabul etmemiz gerektiğini söyler: “İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. 
Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6). Eğer Tanrı bunu yapmayı isteseydi, görünür ve var olduğunu bütün dünyaya kanıtlardı. Ama eğer bunu yapsaydı, imana ihtiyaç olmazdı. “İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!” (Yuhanna 20:29). 


Ancak bu, Tanrı'nın varlığının hiçbir kanıtı olmadığı anlamına gelmez. Kutsal Kitap, “Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma, sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı” (Mezmur 19:1-4). Yıldızlara bakmak, evrenin enginliğini anlamak, bir güneş batışının güzelliğini görmek—bütün bunlar bir Yaratıcı Tanrı'ya işaret eder. Eğer bunlar yetmese bile, kendi yüreklerimizde de Tanrı'nın kanıtı bulunmaktadır. Vaiz 3:11 şöyle der: “... İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu.” İçimizin derinliklerinde bu yaşam ve bu dünyanın ötesinde bir şey olduğunu kabul ederiz. Bu bilgiyi entelektüel olarak inkâr edebiliriz, ama Tanrı'nın içimizdeki ve etrafımızdaki varlığı yine de barizdir. Buna karşın, Kutsal Kitap bizleri bazılarının yine de Tanrı'nın varlığını inkâr edeceği konusunda uyarır: “Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der (Mezmur 14:1). Tarih boyunca bütün kültürlerde, bütün 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uygarlıklarda ve kıtalarda insanların çoğu bir tür Tanrı'nın varlığına inandıkları için bu inanca neden olan bir şey (ya da birisi) olmalıdır. 


Tanrı'nın varlığı konusunda, Kutsal Kitap'ın kendi savunusuna ek olarak mantıklı savlar da vardır. İlk olarak, ontolojik ya da varoluşsal sav vardır. Varoluşsal savın en popüler biçimi, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için Tanrı kavramını kullanır. Tanrı'yı, “Kendisinden daha büyük bir varlık düşünülemeyecek varlık” olarak tanımlayarak başlar. Bundan sonra, var olmanın var olmamaktan daha büyük bir şey olduğunu ve bundan ötürü de düşünülebilecek en büyük varlığın var olması gerektiğini savunur. Eğer Tanrı yoksa, o zaman Tanrı düşünülebilecek en büyük varlık olamaz ve bu da Tanrı'nın tanımının kendisiyle bir çelişki oluşturur. 


İkinci bir sav da teleolojik ya da amaçsal savdır. Amaçsal sav, evren böylesine hayret verici bir tasarımı sergilediğinden ilahi bir Tasarımcı olması gerektiğini bildirir. Örneğin, eğer Yeryüzü güneşe çok daha yakın ya da güneşten çok daha uzak olsaydı, şimdi olduğu gibi üzerindeki yaşamı destekleyemezdi. Eğer atmosferimizdeki öğeler birkaç yüzde noktası bile farklı olsaydı, yeryüzünde yaşayan hemen hemen her şey ölürdü. Bir tek protein molekülünün oluşması 10243 de (bu 10 sayısının arkasından 243 sıfır gelmesi demektir) I'dir. Bir tek hücre milyonlarca protein molekülünden oluşur. 


Tanrı'nın varlığı hakkında üçüncü bir mantıklı sava kozmolojik sav adı verilir. Her sonucun bir nedeni olmalıdır. Bu evren ve içindeki her şey bir sonuçtur. Her şeyin var olmasına neden olan bir şey olmalıdır. Nihai olarak, her şeyin var olmasını sağlayan “nedeni-olmayan” bir şeyin var olması lazımdır. Bu “nedeni-olmayan” neden de Tanrı'dır. 


Dördüncü bir sav ise ahlaksal savdır. Tarih boyunca her kültürün bir tür yasası olmuştur. 
Herkesin içinde bir doğru ve yanlış sezisi vardır. Adam öldürmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak ve ahlaksızlık hemen hemen evrensel olarak reddedilir. Bu doğru ve yanlış sezisi kutsal bir Tanrı'dan gelmediyse nereden gelmiştir? 


Bütün bunlara karşın, Kutsal Kitap bizlere insanların Tanrı konusundaki açık ve inkâr edilemez bilgiyi ret edip bunun yerine bir yalana inanacaklarını söyler. Romalılar 1:25 şöyle bildirir: “Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin.” Kutsal Kitap aynı zamanda, insanların Tanrı'ya inanmama konusunda hiçbir mazeretleri olmadığını bildirir. “Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur” (Romalılar 1:20). 


İnsanlar Tanrı'nın varlığını bunun “bilimsel olmadığı” ya da “hiçbir kanıtı olmadığı için” ret ettiklerini iddia ederler. Gerçek neden, bir Tanrı olduğunu kabul ettiklerinde, aynı zamanda O'na karşı sorumlu olduklarını ve O'nun kendilerini bağışlamasına ihtiyaçları olduğunu da kabul etmeleri gerekmesidir (Romalılar 3:23, 6:23). Eğer Tanrı varsa, o zaman bizler davranışlarımızdan ötürü O'na karşı sorumluyuzdur. Eğer Tanrı yoksa, o zaman Tanrı'nın bizi yargılamasından endişe etmeden ne istersek onu yaparız. Tanrı'nın varlığını inkâr edenlerin birçoğunun doğalcı evrim teorisine sıkı sıkı yapışmasının nedeni de budur; bu teori onlara Yaratıcı bir Tanrı'ya inanma konusunda bir alternatif sunar. Tanrı vardır ve nihai olarak herkes O'nun var olduğunu bilir. Bazılarının agresif bir biçimde O'nun var olmadığını ispat etmeye çalışmaları bile aslında O'nun varlığını savunur. 


Tanrı'nın var olduğunu nasıl mı biliyoruz? Hristiyanlar olarak, Tanrı'nın var olduğunu 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biliyoruz çünkü her gün O'nunla konuşuyoruz. O'nun bizimle sesli olarak konuştuğunu duymuyoruz ama O'nun varlığını hissediyoruz, bize yol gösterişini hissediyoruz, sevgisini biliyoruz ve lütfunu arzuluyoruz. Hayatımızda Tanrı'dan başka bir açıklaması mümkün olmayan şeyler gerçekleşmiştir. Tanrı bizi öylesine mucizesel bir şekilde kurtarmış ve hayatlarımızı değiştirmiştir ki, elimizden O'nun varlığını kabul edip O'nu övmekten başka bir şey gelmez. Bu savların hiçbiri, zaten açık olan bir şeyi kabul etmek istemeyen kimseyi ikna edemez. Sonunda, Tanrı'nın varlığı imanla kabul edilmelidir (İbraniler 11:6). Tanrı'ya iman körce karanlığa atlamak değil, insanların büyük bir çoğunluğunun şimdiden içinde ayakta durdukları iyi aydınlanmış bir odaya güvenle adım atmaktır. 


Tanrı'nın nitelikleri nelerdir? Tanrı nasıldır? 


Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap bize Tanrı'nın neye benzeyip neye benzemediğini bildirir. 
Kutsal Kitap'ın yetkisi olmadan, Tanrı'nın niteliklerini açıklamaya çalışmak bir fikirden öteye gitmez ve bu da özellikle Tanrı'yı anlama konusunda çoğu kez kendi başına yanlıştır (Eyüp 42:7). Tanrı'yı anlamaya çalışmanın bizim için önemli olduğunu söylemek yetersiz kalır. 
Tanrı'yı anlamaya çalışmamak, Tanrı'nın isteğine aykırı olarak sahte tanrılar belirlememize, onların peşinden gidip onlara tapınmamıza neden olabilir (Mısır'dan Çıkış 20:3-5). 


Sadece Tanrı'nın Kendisi hakkında bildirmeyi seçtikleri bilinebilir. Tanrı'nın nitelikleri ya da özelliklerinden biri, “ışık”tır ve bu da O'nun Kendisi hakkındaki bilgileri Kendisinin bildirdiği anlamına gelir (Yeşaya 60:19; Yakup 1:17). Tanrı'nın Kendisi hakkındaki bilgileri bildirdiği unutulmamalıdır (İbraniler 4:1). Yaratılış, Kutsal Kitap ve beden alıp insan olan Tanrı Sözü (yani İsa Mesih) Tanrı'nın nasıl olduğunu bilmemize yardımcı olur. 


İşe, Tanrı'nın Yaratıcımız ve bizim de O'nun yarattıklarının bir parçası olduğumuz (Yaratılış 1:1; Mezmur 24:1) ve O'nun benzerliğinde yaratıldığımızı anlayarak başlayalım. İnsan, Tanrı'nın yarattığı bütün diğer şeylerin üzerindedir ve ona yaratılış üzerinde egemenlik verilmiştir (Yaratılış 1:26-28). Yaratılış, düşüş tarafından bozulmuştur ama yine de Tanrı'nın işleri hakkında bir fikir verir (Yaratılış 3:17-18; Romalılar 1:19-20). Yaratılışın büyüklüğünü, karmaşıklığını, güzelliğini ve düzenini düşünerek Tanrı'nın ne kadar huşu verici olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz. 


Tanrı'nın isimlerinden bazılarını okumak da Tanrı'nın nasıl olduğu konusundaki araştırmamızda bize yardımcı olabilir. Bu isimleri aşağıda görmekteyiz: 


Elohim — kuvvetli Olan, ilahi (Yaratılış 1:1) 

Adonai - Rab, Efendi-hizmetkâr ilişkisini belirtir (Mısır'dan Çıkış 4:10, 13) 

El Elyon — En Yüce Olan, en kuvvetli Olan (Yaratılış 14:20) 

El Roi — her şeyi gören kuvvetli Kişi (Yaratılış 16:13) 

El Shaddai — Yüce Tanrı (Yaratılış 17:1) 

El Olam — Sonsuz Tanrı (Yeşaya 40:28) 

Yahweh — Rab, kendiliğinden var olan sonsuz Tanrı anlamında “Ben'im,” (Mısır'dan Çıkış 3:13, 14). 


Tanrı sonsuzdur, bunun anlamı O'nun bir başlangıcı olmadığı ve varlığının hiçbir zaman son 
bulmayacağıdır. Tanrı ölümsüz ve sonsuzdur (Yasa'nın Tekrarı 33:27; Mezmur 90:2; 1 
Timoteos 1:17). Tanrı değişmez, bu da Tanrı'nın kesinlikle güvenilir olduğu anlamına gelir (Malaki 3:6; Çölde Sayım 23:19; Mezmur 102:26, 27). Tanrı kimseyle kıyaslanamaz, işleri ve varlığı bakımından O'nun gibi olan kimse yoktur. Tanrı eşsiz benzersiz ve kusursuzdur (2 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Samuel 7:22; Mezmur 86:8; Yeşaya 40:25; Matta 5:48). Tanrı anlaşılmaz, O'na akıl sır ermez, anlaşılamaz, O'nu tamamen anlamak imkânsızdır (Yeşaya 40:28; Mezmur 145:3; Romalılar 11:33, 34). 


Tanrı adildir, Tanrı insanlar arasında ayrım yapıp bazılarını kayırmaz (Yasa'nın Tekrarı 32:4; Mezmur 18:30). Tanrı'nın gücü her şeye yeter, Tanrı bütün kuvvete sahiptir ve Kendisini hoşnut eden her şeyi yapabilir, ama etkinlikleri her zaman kişiliğinin geri kalan kısmıyla uyum içinde olacaktır (Vahiy 19:6; Yeremya 32:17, 27). Tanrı aynı anda her yerde birden bulunur ama bu Tanrı'nın her şey olduğu anlamına gelmez (Mezmur 139:7-13; Yeremya 23:23). Tanrı, her şeyi bilir, yani Tanrı bizim herhangi bir anda ne düşündüğümüz dahil, geçmişi, şimdiyi ve geleceği bilir. Tanrı her şeyi bildiği için, adaleti her zaman adil bir şekilde yerine getirecektir (Mezmur 139:1-5; Süleyman'ın Özdeyişleri 5:21). 


Tanrı birdir, başka bir Tanrı yoktur ve O bizim yüreklerimizin en derin ihtiyaç ve özlemlerini karşılayabilecek tek Kişi'dir. Sadece Tanrı, tapınma ve adanmışlığımıza layıktır (Yasa'nın Tekrarı 6:4). Tanrı doğrudur, yani günah ve kötülükleri görmezden gelemez ve gelmez. 
Tanrı'nın doğruluğu ve adaletinden ötürü, günahlarımızın bağışlanabilmesi için, günahlarımız İsa'nın üzerine konulduğunda O'nun Tanrı'nın gazabına katlanması gerekmişti (Mısır'dan Çıkış 9:27; Matta 27:45-46; Romalılar 3:21-26). 


Tanrı egemendir, yani her şeyin üzerindedir. Yarattığı her şey iş birliği yapsa bile O'nun amaçlarının gerçekleşmesini engelleyemez (Mezmur 93:1; 95:3; Yeremya 23:20). Tanrı ruhtur, yani görülmez (Yuhanna 1:18; 4:24). Tanrı, Üçlü Birlik'tir. O aynı özden, eşit güç ve yüceliğe sahip üç Kişi’ den oluşan tek Tanrı'dır. Tanrı gerçektir, hiçbir zaman bozulmadan kalacaktır ve yalan söyleyemez (Mezmur 117:2; 1 Samuel 15:29). 


Tanrı kutsaldır, her türlü ahlaksal kirlenmeden ayrıdır ve bunlara düşmandır. Tanrı bütün kötülükleri görür ve bunlar O'nu kızdırır. Tanrı'dan yakıp yok eden bir ateş olarak söz edilir (Yeşaya 6:3; Habakkuk 1:13; Mısır'dan Çıkış 3:2, 4-5; İbraniler 12:29). Tanrı lütufkârdır ve lütfu, iyiliğine, şefkati, merhameti ve sevgisi dahildir. Tanrı'nın lütfu olmasaydı, O'nun kutsallığı bizi huzurundan atmasına neden olurdu. Hamdolsun ki, durum böyle değildir çünkü Tanrı her birimizi şahsen tanımayı arzular (Mısır'dan Çıkış 34:6; Mezmur 31:19; 1 Petrus 1:3; Yuhanna 3:16, 17:3). 


Tanrı, sonsuz bir varlık olduğundan hiçbir insan bu Tanrı-boyundaki soruyu yanıtlayamaz ama Tanrı'nın Sözü aracılığıyla, Tanrı'nın kim ve nasıl olduğu hakkında birçok şey öğrenebiliriz. Duam, hepimizin O'nu bütün yüreğimizle aramaya devam etmemizdir (Yeremya 29:13). 


Tanrı gerçek midir? Tanrı'nın gerçek olduğunu nasıl kesin olarak bilebilirim? 


Tanrı'nın gerçek olduğunu biliyoruz çünkü Tanrı Kendisini bize Yarattığı evrende, Kendi Sözü'nde ve Oğlu İsa Mesih'te olmak üzere üç şekilde göstermiştir. 


Tanrı'nın varlığının en temel kanıtı, basitçe yarattığı şeylerdir. “Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur” (Romalılar 1:20). “Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta” (Mezmur 19:1). 
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Bir tarlanın ortasında bir kol saati bulsanız onun hiç yoktan birden bire “oluştuğunu” ya da her zaman var olduğunu düşünmezdiniz. Saatin tasarımını temel alarak bir tasarımcısı olduğuna hükmederdiniz. Ama etrafımızdaki dünyada çok daha büyük bir tasarım ve dakiklik vardır. Zamanı ölçmemiz kol saatlerini değil, Tanrı'nın ellerinin işini; dünyanın düzenli bir şekilde dönmesini (ve sezyum-133 atomun radyoaktif özelliklerini) temel alır. Evren büyük bir tasarım gösterir ve bu da onun Büyük bir Tasarımcısı olduğunun belirtisidir. 


Şifreli bir mesaj bulsanız, şifreyi çözmeye çalışırdınız. Mesajı gönderen, şifreyi oluşturan akıllı birisinin var olduğunu tahmin ederdiniz. Bedenlerimizin her hücresinde taşıdığımız DNA “şifresi” çok karmaşıktır, öyle değil mi? DNA'nın karmaşıklığı ve amacı şifreyi Yazan Akıllı Birisinin bulunduğunu göstermiyor mu? 


Tanrı sadece çapraşık ve ince ayarlı bir fiziksel dünya yaratmakla kalmamış, aynı zamanda her kişisin yüreğine sonsuzluk hissini de yerleştirmiştir (Vaiz 3:11). İnsanlık hayatın gözle görünen şeylerden daha fazlası olduğu, yeryüzündeki bu rutinden daha yüksek bir varoluş olduğu konusunda içsel bir sezgiye sahiptir. Bizim sonsuzluk hissimiz kendisini en az iki şekilde ortaya koyar: Bunlar yasaları oluşturma ve tapınmadır. 


Tarih boyunca her uygarlık belirli ahlaksal yasalara değer vermiştir. Bunların her kültürde birbirine çok benzemesi şaşırtıcıdır. Örneğin, sevgi ideali evrensel olarak değer verilen bir şey olduğu halde yalan söylemek evrensel olarak kınanan bir şeydir. Bu ortak ahlak, bu doğruyla yanlışın global anlaşımı, bize bu ayırt ediş duygusunu veren Üstün bir Ahlaksal Varlık'a işaret eder. 


Aynı şekilde, dünyanın her yerinde insanlar, kültürleri ne olursa olsun, her zaman bir tapınma sistemini oluşturmuştur. Taptıkları obje değişik olabilir ama “daha yüksek” bir güç”ün var olduğu duygusu insan olmanın inkâr edilmez bir parçasıdır. Tapınmaya yatkınlığımız, Tanrı'nın bizi “Kendi benzerliğinde” yaratmış olduğu gerçeğine uygundur (Yaratılış 1:27). 


Tanrı ayrıca Kendisini bizlere Kendi Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla da göstermiştir. 
Kutsal Yazılar boyunca, Tanrı'nın varlığına apaçık bir gerçek olarak ele alınmıştır (Yaratılış 1:1; Mısır'dan Çıkış 3:14). Bir insan otobiyografisini (kendi yaşam öyküsünü) yazdığında kendisinin var olduğunu kanıtlamak için vakit harcamaz. Aynı şekilde, Tanrı da Kendi kitabında Kendi varlığını kanıtlamak için fazla vakit harcamaz. Kutsal Kitap'ın insanların yaşamlarını değiştiren doğası, bozulmamışlığı ve yazılışına eşlik eden mucizeler ona daha yakından bakmamız için yeterli nedendir. 


Tanrı'nın Kendisini insanlara bildirmesinin üçüncü bir yolu da Oğlu, İsa Mesih aracılığıyladır (Yuhanna 14:6-11). “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük” (Yuhanna 1:1,14; ayrıca bkz. Koloseliler 2:9). 


İsa, hayret verici hayatında, Eski Antlaşma yasasının tamamını kusursuz bir şekilde yerine getirmiş ve Mesih”le ilgili peygamberlikleri yerine getirmiştir (Matta 5:17). Mesajının doğruluğunu göstermek için ve Tanrılığına tanıklık olması üzere merhamet dolu sayısız etkinlik ve halkın önünde mucizeler yapmıştır (Yuhanna 21:24-25). Bundan sonra, çarmıha gerildikten üç gün sonra, ölümden dirilmiştir ve bu gerçek yüzlerce kişinin tanıklığıyla onaylanmıştır (1 Korintliler 15:6). Tarihsel kayıt İsa'nın kim olduğu konusunda “kanıtlarla” doludur. Elçi Pavlus'un söylemiş olduğu gibi, “Bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir” (Elçilerin İşleri 26:26). 
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Tanrı hakkında her zaman kendi düşüncelerine sahip olacak ve kanıtları da buna göre değerlendirecek olan şüpheciler olacağını biliyoruz. Ayrıca ne kadar kanıt gösterilirse gösterilsin ikna olmayacak kişiler olduğunu da biliyoruz (Mezmur 14:1). Her şey sonunda imana dayanır (İbraniler 11:6). 


Kötülüğü Tanrı mı yarattı? 


İlk bakışta, eğer her şeyi Tanrı yarattıysa, o zaman kötülük de Tanrı tarafından yaratılmış gibi görünebilir. Ancak, kötülük bir kaya ya da elektrik gibi bir “şey” değildir. Bir kavanoz kötülük alamazsınız. Kötülüğün kendi kendine bir varlığı yoktur; kötülük aslında iyiliğin eksikliğidir. Örneğin, çukurlar gerçektir ama sadece başka bir şeyin içinde vardırlar. Toprağın olmadığı bir yere çukur deriz ama çukur topraktan ayrılamaz. Bu yüzden, Tanrı yarattığı zaman, yarattığı her şeyin iyi olduğu doğrudur. Tanrı'nın yarattığı iyi şeylerden biri, iyiliği seçme özgürlüğüne sahip olan yaratıklardı. Gerçek bir seçime sahip olunması için, Tanrı'nın seçilmek üzere iyilikten başka bir şeyin var olmasına izin vermesi gerekiyordu. Bunun üzerine Tanrı, bu özgür meleklerin ve insanların iyiliği seçmelerine ya da iyiliği reddetmelerine (kötülüğü seçmelerine) izin verdi. İki iyi şey arasında kötü bir ilişki var olduğunda buna kötülük deriz ama bu yaratılması için Tanrı'ya ihtiyaç olan bir “şey” haline gelmez. 


Belki başka bir örnek bunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Birisi, “Soğuk var mıdır?” 
diye sorsa, bunun yanıtı büyük bir olasılıkla, “evet” olurdu. Ancak, bu doğru değildir. Soğuk diye bir şey yoktur. Soğuk, ısının eksikliğidir. Aynı şekilde, karanlık diye bir şey de yoktur; karanlık ışığın eksikliğidir. Kötülük, iyiliğin yokluğudur ya da daha iyi bir tanımı şöyledir: kötülük Tanrı'nın eksikliğidir. Tanrı'nın kötülüğü yaratması değil, sadece iyiliğin eksikliğine izin vermesi gerekmişti. 


Tanrı kötülüğü yaratmamıştır ama kötülüğe izin verir. Eğer Tanrı kötülük olasılığına izin vermemiş olsaydı, hem insanlar ve hem de melekler Tanrı'ya istedikleri için değil, zorunlu oldukları için hizmet ederlerdi. Tanrı, programlanmış olduklarından ötürü sadece Kendisinin yapmalarını istediği şeyleri yapan “robotlar” istemiyordu. Tanrı, bizim gerçekten özgür bir iradeye sahip olup Kendisine hizmet etme konusunda kendi seçimlerimizi yapmamız için kötülük olasılığına izin vermiştir. 


Ölümlü insanlar olarak bizler, ölümsüz bir Tanrı'yı hiçbir zaman tamamen anlayamayız (Romalılar 11:33-34). Bazen Tanrı'nın neden bir şey yaptığını anladığımızı zannederiz ancak daha sonra bunun ilk önce düşündüğümüzden farklı bir nedenden ötürü olduğunu öğreniriz. 
Tanrı durumlara kutsal ve sonsuz bir bakış açısıyla bakar. Biz durumlara, günahlı, dünyasal ve geçici bir bakış açısıyla bakarız. Tanrı, Adem'le Havva'nın günah işleyeceğini bildiği halde neden insanı yeryüzüne koydu ve böylelikle bütün insanlığın başına kötülük, ölüm ve acı getirdi? Tanrı neden hepimizi yarattıktan sonra bizi kusursuz olacağımız ve hiç acı çekmeyeceğimiz bir yer olan cennette bırakmadı? Bu sorular, bu dünyadayken yeterli bir şekilde yanıtlayamayacağımız sorulardır. Bilebileceğimiz bir şey varsa o da, Tanrı'nın yaptığı her şeyin kutsal ve kusursuz olduğu ve nihai olarak O'nu yücelteceğidir. Tanrı bizlere Kendisine tapınıp tapınmama konusunda gerçek bir seçenek vermek için kötülük olasılığına izin vermiştir. Tanrı kötülüğü yaratmamış ama ona izin vermiştir. Eğer kötülüğe izin vermemiş olsaydı, O'na kendi irademizle yapmış olduğumuz bir seçimden ötürü değil, zorunlu olduğumuz için tapınırdık. 


Tanrı'yı kim yaratmıştır? Tanrı nereden gelmiştir? 
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Ateistler ve şüphecilerin sık sık dile getirdiği bir itiraz da, eğer her şeyin bir nedeni olması gerekiyorsa, o zaman Tanrı'nın da bir nedeni olması gerektiğidir. Sonuç, eğer Tanrı'nın bir nedene ihtiyacı olsaydı, o zaman Tanrı'nın Tanrı olmayacağıdır (ve eğer Tanrı, Tanrı değilse, o zaman tabii ki Tanrı yoktur). Bu, “Tanrı'yı kim yarattı?” şeklindeki temel sorusunun biraz daha entelektüel bir biçimidir. Bir şeyin hiçbir şeyden oluşmadığını herkes bilir. Bu yüzden, eğer Tanrı “bir şey” ise, o zaman bir nedeni olmalıdır, öyle değil mi? 


Bu kurnazca bir sorudur çünkü Tanrı'nın bir yerden geldiği gibi sahte bir varsayımı ortaya atar ve bundan sonra da bunun ne olabileceğini sorar. Yanıt, sorunun hiçbir anlam taşımadığıdır. Bu tıpkı, “Mavinin kokusu nasıldır?” gibi bir soru sormaya benzemektedir. 
Mavi kokusu olan şeyler sınıfına dahil değildir, bu yüzden sorunun kendisi hatalıdır. Aynı şekilde, Tanrı da yaratılmış ya da neden olunmuş şeyler sınıfında değildir. Tanrı'ya neden olunmamıştır ve Tanrı yaratılmamıştır; O sadece vardır. 


Bunu nasıl mı biliyoruz? Hiçbir şeyden hiçbir şey olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şeyin var olmadığı bir zaman olduysa o zaman hiçbir şeyin var olamayacağını biliyoruz. Ama birçok şey vardır. Bu yüzden, hiçbir zaman kesinlikle hiçbir şeyin olmadığı bir zaman olamayacağı için, bir şeyin her zaman var olmuş olması gerekmektedir. O her zaman var olmuş şey de, adına Tanrı dediğimiz şeydir. Tanrı, başka her şeyin var olmasını sağlamış olan neden olunmamış Varlık”tır. Tanrı, evreni ve içindeki her şeyi yaratmış olan yaratılmamış olan Yaratıcı'dır. 


Tanrı'yı gören olmuş mudur? 


Kutsal Kitap bizlere, Rab İsa Mesih hariç kimsenin Tanrı'yı görmediğini söyler (Yuhanna 1:18). Tanrı, Mısır'dan Çıkış 33:20'de şöyle bildirir: “Ancak, yüzümü görmene izin veremem. 
Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.” Bu ayetler, Tanrı'yı “gören” çeşitli insanları tanımlayan diğer ayetleri yalanlıyor gibi gözükür. Örneğin, Yaratılış 33:19-23 Musa'nın Tanrı'yla “yüz yüze” konuştuğunu tanımlar. Eğer kimse Tanrı'nın yüzünü görüp de yaşamamışsa Musa, Tanrı'yla nasıl “yüz yüze” konuşmuştu? Bu durumda, “yüz yüze” sözü, onların Tanrı'yla çok yakın bir ilişki içinde olduğunu gösteren bir mecazdır. Tanrı ve Musa birbirleriyle güzel bir sohbete dalmış iki insan gibi konuşuyordu. 


Yakup, Yaratılış 32:30'da Tanrı'nın bir melek olarak görünüşünü görmüştü, Tanrı'yı gerçekten görmemişti. Şimşon'un anne babası, Tanrı'yı gördüklerini anladıklarında dehşete düşmüşlerdi (Hakimler 13:22), ama onlar Tanrı'nın sadece bir melek olarak görünüşünü görmüşlerdi. İsa, Tanrı'nın beden almış haliydi (Yuhanna 1:1, 14) bu yüzden insanlar O'nu gördüklerinde Tanrı'yı görüyorlardı. Bu yüzden, evet, Tanrı “görülebir” ve birçok insan Tanrı'yı “görmüştür.” Aynı zamanda kimse Tanrı'nın bütün yüceliğinde vahyedilişini görmemiştir. Düşmüş insansal konumumuzda, eğer Tanrı Kendisini bize tamamen vahyetseydi, bizler yanıp yok olurduk. Bu yüzden Tanrı Kendini örter ve bize O'nu “görebileceğimiz” biçimlerde görünür. Ancak bu, Tanrı'yı bütün yüceliği ve kutsallığı görünen bir şekilde görmekten farklıdır. İnsanlar Tanrı hakkında görümler, Tanrı'nın görüntülerini ve görünümlerini görmüşlerdir ama hiç kimse Tanrı'yı asla bütün doluluğunda görmemiştir (Mısır'dan Çıkış 33:20). 


Tanrı'yı sorgulamak yanlış bir şey midir? 


Önemli olan Tanrı”yı sorgulamamız değil, O'nu ne şekilde ve hangi nedenden ötürü sorguladığımızdır. Tanrı'yı sorgulamak kendi başına yanlış olan bir şey değildir. Peygamber 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Habakkuk'un, Tanrı'nın planının zamanlaması ve hangi yollarla yerine geleceği hakkında soruları vardı. Habakkuk, sorularından ötürü azarlanmak yerine sabırla yanıtlandı ve peygamber kitabını Rab'be bir övgü ilahisiyle sonlandırdı. Mezmurlar'da Tanrı'ya birçok sorular sorulur (Mezmurlar 10, 44, 74, 77). Bunlar zulüm görenlerin Tanrı'nın duruma el atıp kendilerini kurtarması için bütün güçleriyle yalvaran yakarışlarıdır. Tanrı bizim sorularımızı her zaman bizim istediğimiz şekilde yanıtlamadığı halde, bu ayetlerden Tanrı'nın içten bir yürekten gelen içten bir soruyu memnuniyetle karşıladığı sonucuna varıyoruz. 


İçten olmayan sorular ya da ikiyüzlü bir yürekten kaynaklanan sorular farklıdır. “İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6). Kral Saul Tanrı” ya itaatsizlik ettikten sonra sorusu yanıtlanmamıştı (1 Samuel 28:6). Tanrı'nın belirli bir olaya neden izin verdiğini merak etmekle direkt olarak Tanrı'nın iyiliğini sorgulamak tamamen farklı şeylerdir. Kuşkuları olmak, Tanrı'nın egemenliğini sorgulayıp O'nun karakterine saldırıda bulunmaktan farklıdır. Kısaca, dürüst bir soru günah değildir ama acılık dolu, güvensizlik dolu ya da asi bir yürek günahtır. Bu sorular Tanrı'nın gözünü korkutmaz. Tanrı bizleri Kendisiyle yakın bir paydaşlığın tadını çıkartmaya davet eder. “Tanrı'yı sorguladığımızda,” bu alçakgönüllü bir ruh ve açık bir akılla yapılmalıdır. Tanrı'ya soru sorabiliriz ancak Tanrı'nın yanıtıyla gerçekten ilgilenmiyorsak bir yanıt beklememeliyiz. 
Tanrı yüreklerimizi bilir ve bizi aydınlatması için O'nu gerçekten arayıp aramadığımızı bilir. 
Tanrı'ya soru sormanın doğru olup olmadığını belirleyen yüreğimizin tutumudur. 


Tektanrıcılık kanıtlanabilir mi? 


“Tektanrıcılık” sözcüğü, “tek” anlamına gelen “mono” ve “Tanrı'ya inanç” anlamına gelen “teizm” olmak üzere iki sözcüğün bileşimidir. Kesin bir açıklama yapmak gerekirse, tektanrıcılık, tek yaratıcı, yaşamı devam ettiren ve bütün yaratılışın yargıcı olan tek gerçek Tanrı'ya inançtır. Tektanrıcılık, hepsinin üzerinde bir tek en üstün Tanrı olan birçok tanrının varlığına inanç olan “henoteizm”den farklıdır. Ayrıca, birden fazla tanrının varlığına inanç olan politeizme de karşıdır. 


Tektanrıcılığın, özel vahiyden (Kutsal Yazılar'dan), doğal vahiyden (felsefe) ve tarihsel antropolojiden olanlar dahil birçok savunması vardır. Bunlar aşağıda sadece kısaca açıklanacaktır ancak bu listenin kesinlikle bütün savunuları içeren bir liste olmadığı akılda tutulmalıdır. 


Kutsal Kitap'ın tektanrıcılığı savunması: Yasa'nın Tekrarı 4:35: “Bu olaylar RAB’bin Tanrı olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi.” Yasa'nın Tekrarı 6:4: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir.” Malaki 2:10a, “Hepimizin babası bir değil mi? 
Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi?” 1 Korintliler 8:6: “Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da -nitekim pek çok “ilah”, pek çok “rab” vardır bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.” Efesliler 
4:6: “Her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.” 1 
Timoteos 2:5: “Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa”dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur.” Yakup 2:19: “Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. 
Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar!” 


Belli ki, birçok insan için, sırf Kutsal Kitap bunu söylediği için sadece bir tek Tanrı olduğunu 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söylemek yetmez. Bunun nedeni Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü olduğunu kanıtlamanın mümkün olmadığıdır. Ancak, Kutsal Kitap kendi öğrettiklerini onaylayan en güvenilir doğaüstü kanıt olduğundan, tek tanrının varlığının buna dayanarak savunulabileceği söylenebilir. Buna benzer bir tartışma da, mucizesel doğumu, yaşamı ve diriliş mucizesiyle Tanrı olduğunu (ya da en azından Tanrı tarafından onaylanmış olduğunu) kanıtlayan İsa Mesih'in inançları ve öğretileri olur. Tanrı yalan söyleyemez ve kandırılamaz, bu yüzden de İsa'nın inanıp öğrettiği şeyler gerçektir. Bundan ötürü İsa'nın inanıp öğrettiği tektanrıcılık doğrudur. Bu tartışma, Kutsal Yazılar'ın ve Mesih'in doğaüstü onaylarını pek bilmeyen insanlar için fazla etkileyici olmayabilir ama onların kuvvetini bilenler için iyi bir başlangıç yeridir. 


Tektanrıcılık konusundaki tarihsel savunmalar: Popülerliği temel alan tartışmalardan kuşku duyulduğu bilinir ancak tektanrıcılığın dünya dinlerini ne kadar etkilediği ilginçtir. Dinin gelişimi konusundaki popüler evrimsel teori, genel olarak gerçeğe evrimsel bir bakıştan kaynaklanır ve evrimci antropoloji “ilkel” kültürlerin dinsel gelişimin ilk aşamalarını temsil ettiğini varsayar. Ancak bu evrim teorisinin birkaç sorunu vardır. 1) Tanımladığı gelişim hiç gözlenmemiştir; hatta hiçbir toplumda tektanrıcılığa doğru bir ilerleyen ilerleme yoktur— aslında bunun tam tersi doğrudur. 2) Antropolojik yöntemin “ilkel” tanımı teknolojik gelişimle eşittir, ancak her kültürün birçok öğesi olduğundan bu hiç tatmin edici bir ölçüt değildir. 3) Var olduğu sayılan aşamalar sık sık eksik ya da atlanmıştır. 4) Son olarak, çoktanrılı kültürlerin çoğunun gelişimlerinin ilk aşamalarında tektanrıcılığın kalıntıları görülmektedir. 


Gördüğümüz şey, kişisel, eril, gökte yaşayan, büyük bilgisi ve gücü olan, dünyayı yaratmış olan tek bir Tanrıdır. Kendisine karşı sorumlu olduğumuz ahlakı yaratan, Kendisine karşı itaatsizlik ederek Kendisinden uzaklaştığımız ama bize bir barışma yolu sağlayan da O'dur. 
Hemen hemen her din, çoktanrıcılığın karmaşasına geçmeden önce geçmişinin bir noktasında bu Tanrı'nın bir çeşidine sahip olmuştur. Böylece dinlerin çoğunun tektanrılı olarak başladığı ve sonradan çoktanrıcılığa, animizme ve büyüye “geçtikleri” görülmektedir, bunun tersi olmamıştır. (İslamiyet tam bir daire çizerek yeniden tektanrılı bir inanca dönmesiyle çok ender bir durum oluşturmaktadır.) Bu hareketle bile, çoktanrıcılık sık sık işlevsel olarak tektanrılı ya da henoteistiktir. Tanrılarından birini öbürlerine egemen görmeyen çok az çoktanrılı din vardır. O zaman da, daha az önemli tanrılar sadece aracılar görevini görürler. 


Tektanrıcılık konusundaki felsefi / teolojik savunmalar: Birden fazla Tanrı'nın var oluşunun ımkânsızlığı konusunda birçok felsefi savunma vardır. Bunların birçoğu büyük ölçüde kişinin gerçeğin doğası konusundaki metafizik görüşüne dayalıdır. Ne yazık ki, bu kadar kısa bir makalede bu temel metafizik konumları savunmak ve sonra da bunların tektanrıcılık hakkında nelere işaret ettiğini göstermek imkânsız olur. Ancak bu gerçekler konusunda bin yıl gerisine dayanan (ve çoğu epey açık olan) kuvvetli felsefi ve teolojik temeller olduğuna emin olabilirsiniz. O zaman araştırmayı seçebileceğimiz üç savı kısaca veriyoruz: 


1. Eğer birden fazla Tanrı olsaydı, evren düzensizlik içinde olurdu çünkü çok sayıda yaratıcı ve otorite olurdu, ama evren düzensizlik içinde değildir; bu yüzden sadece bir tek Tanrı vardır. 

2. Tanrı tamamen kusursuz bir varlık olduğundan ikinci bir Tanrı olamaz çünkü birbirlerinden bir şekilde farklılık göstermeleri gerekir ve tam kusursuzluktan farklılık göstermek de 


kusursuzdan azı olmak ve Tanrı olmamaktır. 


3. Tanrı varlığında sonsuz olduğundan kısımları olamaz (çünkü kısımlar sonsuzluğa erişmek 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için eklenemez). Eğer Tanrı'nın varlığı O'nun sadece bir kısmı değilse (ki öyledir, çünkü her şeyin ya var olması, ya da olmaması lazımdır), o zaman Tanrı sonsuz varlığa sahip olmalıdır. 
Bu yüzden iki tane sonsuz varlık olamaz çünkü birisinin öbüründen farklılık göstermesi gerektir. 


Birisi bu savların birçoğunun bir alt “tanrılar” sınıfını ortadan aldırmayacağını söyleyerek tartışmak isteyebilir ve bunun bir sakıncası yoktur. Ancak bunun Kutsal Kitap'a göre doğru olmadığını bildiğimiz halde teori olarak yanlış değildir. Yani, Tanrı bir alt “tanrılar” sınıfı yaratabilirdi ama öyle yapmamıştır. Eğer öyle yapmış olsaydı, bu “tanrılar” büyük bir olasılıkla meleklere çok benzeyen sadece sınırlı, yaratılmış varlıklar olurlardı (Mezmur 82). 
Bu, başka ruhsal varlıklar olamayacağını değil, birden fazla Tanrı olamayacağını söyleyen tektanrıcılık savunusuna zarar vermez. 


Tanrı neden depremler, kasırgalar ve tsunamiler gibi doğal afetlere izin verir? 


Tanrı neden depremler, kasırgalar, tsunamiler, tayfunlar, siklonlar, çamur kaymaları ve diğer doğal afetlere izin verir? 2004 yılında Asya'da gerçekleşen tsunami, 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda gerçekleşen Katrina Kasırgası ve 2008 yılında Myanmar'da gerçekleşen siklon, birçok insanın Tanrı'nın iyiliğini sorgulamasına neden oldu. 
Yıllarca, on yıllarca ya da hatta yüzyıllarca süren güzel havalarla ilgili olarak Tanrı övülmediği halde, doğal afetlere sık sık, “Tanrı'nın işleri” adı verilmesi talihsizliktir. Tanrı bütün evreni ve doğa kanunlarını yaratmıştır (Yaratılış 1:1). Doğal felaketlerin çoğu bu kanunların işlevi sonucudur. Kasırgalar, tayfunlar ve hortumlar değişik hava akımlarının çarpışmasından oluşur. Depremler, yerkabuğu yapısının hareket etmesinin sonucudur. Bir tsunami, su altındaki bir depremden oluşur. 


Kutsal Kitap, İsa Mesih'in bütün doğayı bir arada tuttuğunu bildirir (Koloseliler 1:16-17). 
Tanrı, doğal felaketleri engelleyebilir mi? Kesinlikle! Tanrı bazen havayı etkiler mi? Yasa'nın Tekrarı 11:17 ve Yakup 5:17?de gördüğümüz üzere, evet. Çölde Sayım 16:30-34 bizlere Tanrı'nın bazen günaha karşı bir yargı olarak doğal afetlere neden olduğunu bildirir. Vahiy 
Kitabı, kesinlikle doğal afetler olarak tanımlanabilecek olan birçok olayı tanımlar (Vahiy 6, 8 
ve 16'cı bölümler). Her doğal afet, Tanrı'dan gelen bir ceza mıdır? Kesinlikle hayır. 


Tanrı'nın kötü insanların kötü şeyler yapmasına izin verişi gibi, Tanrı yeryüzünün de günahın yaratılış üzerindeki sonuçlarını yansıtmasına izin verir. Romalılar 8:19-21 şöyle der: “Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı.” İnsanlığın günaha düşmesi, içinde yaşadığımız dünya dahil her şeyi etkiledi. Yaratılıştaki her şey “bozulmaya” ve “çürümeye” tabidir. Ölüm, hastalık ve acı çekmenin olduğu gibi, doğal afetlerin de nihai nedeni günahtır. 


Doğal afetlerin neden gerçekleştiklerini anlayabiliriz. Anlamadığımız şey, Tanrı'nın onların gerçekleşmesine neden izin verdiğidir. Tanrı neden Asya'da 225.000'den fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiye izin verdi? Tanrı neden binlerce insanın evlerini yok eden Katrina Kasırgası'na izin verdi? İlk olarak, bu tür olaylar bu hayata olan güvenimizi sarsar ve bizi sonsuzluğu düşünmeye zorlar. İnsanlar bu olaylar aracılığıyla hayatlarının aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve her şeyin bir anda ellerinden alınabileceğinin bilincine vardıkça 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kiliseler genelde dolar taşar. Bildiğimiz bir şey varsa o da Tanrı'nın iyi olduğudur! Doğal afetler sırasında daha da fazla can kaybını engelleyen bir şekilde birçok harika mucize gerçekleşmiştir. Doğal afetler milyonlarca insanın hayatta öncelik verdikleri şeyleri yeniden değerlendirmelerine neden olur. Sıkıntıya düşen insanlara yardım etmek için yüz milyonlarca dolarlık yardım gönderilir. Hristiyan hizmetler, insanlara yardım, hizmet, danışmanlık ve dua etmek ve onları Mesih'te kurtaran imana yöneltmek fırsatını bulur! Tanrı korkunç trajedilerden çok iyi şeyler ortaya çıkarabilir ve çıkarır (Romalılar 8:28). 


Tanrı hâlâ mucizeler yaratır mı? 


Birçok insan, Tanrı'nın Kendisini onlara kanıtlaması için mucizeler yaratmasını arzular. 
“Tanrı bir mucize, bir işaret, bir belirti yapsa inanırım!” der. Ancak bu düşünce Kutsal Kitap'ta yalanlanır. Tanrı, İsrailliler için harika ve güçlü mucizeler yarattığında, bu onların Tanrı'ya itaat etmesini sağlamış mıydı? Hayır, İsrailliler mucizeleri gördükleri halde sürekli olarak Tanrı'ya itaatsizlik ve asilik etmişti. Tanrı'nın Kızıldeniz'i açtığını gören bazı insanlar daha sonra Tanrı'nın Vaat Edilen Topraklar'da yaşayan insanları fethedip edemeyeceği konusunda şüpheye düşmüşlerdi. Bu gerçek, Luka 16:19-3 1'de açıklanmıştır. Bu öyküde, cehennemdeki bir adam, İbrahim'den kardeşlerini uyarması için Lazar’ı ölümden dünyaya göndermesini istemektedir. İbrahim ise adama, “Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar” demiştir (Luka 16:31). 


İsa sayısız mucizeler gerçekleştirmiştir, buna karşın insanların çoğu O'na inanmamıştır. Eğer Tanrı günümüzde de geçmişte olduğu şekilde mucizeler yaratsaydı, sonuç aynı olurdu. 
İnsanlar kısa bir süre hayret edip Tanrı'ya inanırdı. Ancak böyle bir iman yüzeysel olur ve beklenmedik ya da korkutucu bir şey olduğu an yok olurdu. Mucizeleri temel alan bir iman olgun bir iman değildir. Tanrı, bizim kurtulmamız i için (Yuhanna 3:16) çarmıhta bizim günahlarımız için ölmek üzere yeryüzüne İnsan olan İsa Mesih olarak gelmekle bütün zamanların en büyük mucizesini gerçekleştirmiştir (Romalılar 5:8). Tanrı hâlâ mucizeler gerçekleştirir; ama bunların çoğu fark edilmez ya da inkâr edilir. Ancak bizim daha çok mucizeye ihtiyacımız yoktur. İhtiyacımız olan şey, İsa Mesih'e iman aracılığıyla kurtuluş mucizesine inanmaktır. 


Mucizelerin amacı, mucizeleri gerçekleştirenin doğruluğunu ispatlamaktı. Elçilerin İşleri 2:22 şöyle bildirir: “Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.” Aynı şey elçiler için de söylenmiştir: “Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi” (2 Korintliler 12:12). İbraniler 2:4 Müjde'den söz ederken şöyle bildirir: “Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.” Bizler şimdi Kutsal Kitap'ta kaydedilmiş olan gerçeğine sahibiz. Şimdi elçilerin Kutsal Yazılar?'da kaydedilmiş olan yazılarına sahibiz. Kutsal Kitap'ta kaydedildiği üzere, İsa ve elçileri, imanımızın köşe taşları ve temelidir (Efesliler 2:20). İsa'nın ve elçilerinin mesajı Kutsal Yazılar'da zaten bildirilip kaydedildiğinden, bu anlamda mucizeler artık gerekli değildir. Evet, Tanrı hâlâ mucizeler gerçekleştirir. Aynı zamanda günümüzde, Kutsal Kitap zamanlarında olduğu şekilde mucizelerin gerçekleşmesini beklememeliyiz. 


YARATILIŞ HAKKINDAKİ SORULAR 


https://Www.gotguestions.org/Turkce/Yaratilis-Hakkindaki-Sorular.html 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Yeryüzünün yaşı kaçtır? Yeryüzü kaç yaşındadır? 


Kutsal Kitap'a göre, Adem gezegenimizin varoluşunun altıncı gününde yaratılmış olduğundan insanlığın kronolojik ayrıntılarına bakarak yeryüzünün yaşının tahminen ne kadar olduğunu belirleyebiliriz. Bu görüş, Yaratılış Kitabı'nda yer alan anlatımın doğru olduğunu, yani, altı gün süren yaratılışın günlerinin gerçek, 24'er saatlik günler olduğunu ve Yaratılış Kitabı'ndaki kronolojide hiç belirsiz boşluklar olmadığını varsayar. 


Yaratılış 5 ve 11”ci bölümlerde listelenen soyağaçları, Adem ve soyundan gelen herkesin bir sonraki kuşak doğduğunda kaç yaşında olduğunu bildirerek bize Adem'den İbrahim'e kadar devam eden soyağacını sağlar. İbrahim'in kronolojik olarak tarihin neresinde olduğunu belirleyip, Yaratılış 5 ve 11'de sağlanan yaşları toplanmasıyla, Kutsal Kitap'ın yeryüzünün birkaç yüzyıl eksik ya da fazla olmak üzere yaklaşık 6000 yaşında olduğunu öğrettiği ortaya çıkar. 


Peki ya, günümüzdeki bilim adamlarının çoğunun kabul ettiği ve akademik kuruluşların çoğunda öğretilen milyarlarca yıl nedir? Bu yaş, öncelikle radyometrik tarihleme ve jeolojik zaman ölçeği olmak üzere iki tarihleme tekniğiyle bulunur. Dünyanın 6000 yıllık olduğunu savunan bilim adamları, radyometrik tarihlemenin hatalı olduğunu, bir dizi sahte varsayım üzerine kurulduğunu ve jeolojik zaman ölçeği de döngüsel muhakemeye dayalı olduğundan hatalı olduğunu savunur. Ayrıca, katmanlaşma, fosilleşme, elmasların, kömürün, petrolün, sarkıtların, dikitlerin vb.nın oluşmasının çok uzun zaman sürdüğü konusunda ki popüler yanlış fikir gibi dünyanın çok eski olduğu mitlerinin maskesini düşürmek için bu noktaya dikkat çekerler. Son olarak, dünyanın daha genç olduğunu savunanlar, maskesini düşürdükleri dünyanın eski olduğu konusundaki kanıtların yerine yeryüzünün yaşının genç olduğu konusunda pozitif kanıtlar sunarlar. Dünyanın genç olduğunu savunan bilim adamları günümüzde azınlıkta olduklarının bilincindedir ancak zamanla daha çok bilim adamı kanıtları yeniden inceleyip şu anda kabul edilmekte olan eski dünya değerler dizisine daha yakından baktıkça sayılarının artacağında ısrar etmektedirler. 


Nihai olarak, yeryüzünün yaşı kanıtlanamaz. İster 6000, ister milyarlarca yıllık olsun, her iki (ve ikisinin arasında yer alan başka her) görüşün temelinde iman ve varsayımlar bulunmaktadır. Dünyanın milyarlarca yıllık olduğunu savunanlar, radyometrik tarihleme gibi yöntemlerin güvenilir olduğuna ve tarihte radyo-izotoplarının normal çürümesini aksatacak hiçbir şeyin gerçekleşmediğine güvenir. 6000 yıllık geçmişi savunanlar, Kutsal Kitap'ın doğru olduğunu ve dünya çapındaki Tufan ya da Tanrı'nın evreni çok yaşlı bir “görünümde” yaratmış olduğu gibi diğer etkenlerin yeryüzünün “görünen” yaşını açıkladığını savunur. 
Buna bir örnek olarak, Tanrı Adem'le Havva'yı tamamen büyümüş, yetişkin insanlar olarak yarattığını söyleyebiliriz. Adem'le Havva'yı yaratıldıkları günde, bir doktor onları muayene etseydi, onların 20 yaşlarında (ya da kaç yaşında görünüyorlarsa o yaşta) olduğunu söyleyebilirdi. Halbuki onlar o zaman daha bir günlük bile değildiler. Durum her ne olursa olsun, evrimci bir gündeme sahip ateist bilim adamlarının sözleri yerine Tanrı Sözü'ne güvenmek için her zaman iyi bir neden vardır. 


Kutsal Kitap, evrime karşı Yaratılış hakkında ne der? 
Bu yanıtın amacı, evrime karşı yaratılış tartışmasında bilimsel bir tartışma sunmak değildir. 
Yaratılışı savunan ya da evrim karşıtı bilimsel tartışmalar için, Answers in Genesis ve 


Institute for Creation Research'i hararetle tavsiye ederiz. Bu makalenin amacı, Kutsal Kitap'a göre evrime karşı yaratılış tartışmasının neden var olduğunu açıklamaktır. Romalılar 1:25 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şöyle bildirir: “Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin.” 


Tartışmada anahtar bir etken, evrime inanan bilim adamlarının çoğunun aynı zamanda ateist ya da agnostik olmasıdır. Tanrı tarafından gerçekleştirilmiş bir tür evrime inananlar vardır ve bazıları da Tanrı hakkında deistik görüşe (Tanrı vardır ancak dünyayla ilgili değildir ve her şey doğal bir yolla devam eder) inanırlar. Verilere gerçekten ve dürüstçe bakıp evrimin verilere daha iyi uyduğu sonucuna varanlar vardır. Ancak bunlar, evrimi savunan bilim adamlarının çok önemsiz bir yüzdesini temsil eder. Evrime inanan bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu, hayatın daha yüksek bir varlıktan herhangi bir müdahale olmadan evrimle gerçekleştiğini savunur. Evrim, tanımı bakımından doğal bir bilimdir. 


Ateizmin gerçek olması için, evrenin ve yaşamın nasıl var olduğu konusunda Yaratıcı'dan başka alternatif bir açıklama var olmalıdır. Charles Darwin'den önce de bir tür evrime inanıldığı halde, evrim süreci için akla yatkın bir modeli, doğal seçimi, geliştiren ilk o olmuştu. Darwin bir keresinde kendisini bir Hristiyan olarak tanımlamıştı, ancak hayatında gerçekleşen bazı trajedilerden ötürü, daha sonra Hristiyan inancından vazgeçmiş ve Tanrı'nın varlığını inkâr etmişti. 


Evrim bir ateist tarafından icat edilmiştir. Darwin'in hedefi, Tanrı olmadığını kanıtlamak değildi ama bu, evrim teorisinin sonuçlarından biridir. Evrim ateizmi mümkün kılar. Evrimi savunan bilim adamları, hedeflerinin hayatın nasıl başladığı hakkında alternatif bir açıklama vermek ve böylece ateizm için bir temel oluşturmak olduğunu büyük bir olasılıkla itiraf etmezler ama Kutsal Kitap'a göre, evrim teorisi aynen bundan ötürü vardır. 


Kutsal Kitap bize, “Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der” diye bildirir (Mezmur 14:1; 53:1). 
Kutsal Kitap aynı zamanda, insanların Yaratıcı bir Tanrı'ya inanmama konusunda hiçbir mazeretleri olmadığını da bildirir. 


“Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur” (Romalılar 1:20). Kutsal Kitap'a göre, Tanrı'nın varlığını inkâr eden herkes akılsızdır. O zaman neden, bazı Hristiyanlar dahil birçok insan, evrim teorisini savunan bilim adamlarının bilimsel verilerin önyargısız yorumlayıcıları olduklarını kabul etmeye razıdır? Kutsal Kitap'a göre, bu kişiler akılsızdır! Akılsızlık sadece akıl eksikliği anlamına gelmez. Evrimci bilim adamlarının çoğu entelektüel bakımdan çok akıllıdır. Burada söz konusu olan akılsızlık, bilgiyi doğru bir şekilde uyarlayamamayı gösterir. Süleyman'ın Özdeyişleri 1:7 bize şöyle der: “RAB korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.” 


Evrimci bilim adamları, yaratılış ve/veya akıllı tasarımın, bilimsel olmayan ve bilimsel araştırmaya layık olmayan şeyler olarak görerek onlarla alay eder. Bir şeyin bir “bilim” sayılabilmesi için, gözlemlenebilmesi ve denenmesi; “doğal” olması gerektiğini savunurlar. 
Yaratılış, tanımı bakımından “doğaüstü”dür. Tanrı ve doğaüstü gözlemlenemez ve denenemez (tartışma böyle der), bu yüzden yaratılış ve/ya da akıllı tasarım bilim sayılamaz. Tabii ki, evrim de gözlemlenip denenemez ama evrimciler için bu bir sorun oluşturmuyora benziyor. 
Sonuç olarak, alternatif açıklamalar göz önünde bulundurulmadan bütün veriler evrim teorisinin peşin hükümleri, önceden var olan tahminleri ve önceden kabul edilmiş süzgecinden geçirilir. 


Ancak, evrenin nasıl oluştuğu ve hayatın nasıl başladığı sınanamaz ve gözlemlenemez. 
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Başlangıçlarla ilgili olarak hem yaratılış, hem de evrim imanı temel alan sistemlerdir. İkisi de sınanamaz çünkü evrenin ya da evrendeki hayatın nasıl var olduğunu gözlemlemek için milyarlarca (ya da binlerce) yıl geriye dönemeyiz. Evrimci bili madamları, yaratılışı kabul etmek onların mantıklı olarak aynı zamanda evrenin başlangıcının bilimsel açıklaması olarak evrimi de ret etmeye zorlayacağından yaratılışı ret eder. Evrim, en azından evrenin ve insanlığın başlangıcıyla ilgili olarak, “bilim” tanımına yaratılıştan daha fazla uymaz. Evrim güya evren ve insanlığın başlangıcı konusunda sınanabilen tek açıklamadır; bu yüzden başlangıçlar hakkında “bilimsel” sayılabilecek tek teoridir. Bu akılsızlıktır! Evrimi savunan bilim adamları, bu onların “bilim” konusundaki mantıksızca dar tanımlarına uymadığı için, başlangıçlar konusunda olası bir teoriyi daha onun gerçekliğini dürüst bir şekilde incelemeden ret ederler. 


Eğer yaratılış doğruysa, o zaman Kendisine karşı sorumlu olduğumuz bir Yaratıcı vardır. 
Evrim, ateizmi mümkün kılar. Evrim, ateistlere hayatın Yaratıcı Tanrı'dan ayrı olarak nasıl var olduğunu açıklamak için temel sağlar. Evrim, bir Tanrı'nın evrenle ilgilenmesi ihtiyacını inkâr eder. Evrim, ateizm dininin “yaratılış teorisi”dir. Kutsal Kitap'a göre, seçim açıktır. Ya her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Tanrımız'ın Sözü'ne inanabiliriz, ya da akılsızların mantıksızca önyargılı “bilimsel” açıklamalarına inanabiliriz. 


Tanrı'ya iman ve bilim birbirleriyle çelişkili midir? 


Bilim, “görüngülerin gözlemlenmesi, belirlenmesi, tanımlanması, deneysel araştırılması ve teorik açıklanması” olarak tanımlanmıştır. Bilim, insanların doğal evren konusunda daha büyük bir anlayış kazanmak için kullanabileceği bir yöntemdir. Bilim, gözlem aracılığıyla bilgi arayışıdır. Bilimdeki ilerlemeler insan mantığı ve hayal gücünün eriştiği yerleri gösterir. 
Ancak bir Hristiyan'ın bilime olan inancı hiçbir zaman Tanrı'ya olan inancımız gibi olmamalıdır. Bir Hristiyan, hangisinin kusursuz olup hangisinin olmadığını aklında tuttuğu sürece Tanrı'ya iman edip bilime saygı duyabilir, 


Tanrı'ya olan inancımız bir iman inancıdır. Kurtuluş için Tanrı Oğlu'na inancımız vardır, öğretim için Tanrı'nın Sözü'ne imanımız vardır ve bize yol göstermesi için de O'nun Kutsal Ruhu'na imanımız vardır. Tanrı'ya iman ettiğimizde, kusursuz, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Yaratıcı’ ya bağımlı olduğumuzdan, Tanrı'ya olan imanımız mutlak olmalıdır. Bilime olan inancımız entelektüel olmalıdır, daha fazlası olmamalıdır. Birçok büyük şeylerin gerçekleştirilmesi için bilime güvenebiliriz ama bilimin hatalar yapacağını da unutmamalıyız. 
Eğer bilime iman edersek, kusurlu, günahlı, sınırlı, ölümlü insanlara bağımlı oluruz. Tarih boyunca bilim, yeryüzünün biçimi, motorlu uçuş, aşılar, kan nakli hatta üreme gibi, birçok konuda hata yapmıştır. Tanrı hiçbir zaman hata yapmaz. 


Gerçek korkulacak bir şey değildir, bu yüzden bir Hristiyan'ın iyi bilimden korkacak bir şeyi yoktur. Tanrı'nın evreni nasıl oluşturduğu hakkında daha çok şeyler öğrenmek, bütün insanlığın yaratılışın harikalığını takdir etmesine yardımcı olur. Bilgimizi arttırmak, hastalıklarla, cahillikle ve yanlış anlamalarla savaşmamamıza yardımcı olur. Ancak, bilim adamları kendi insansal mantıklarını Yaratıcımız'a imandan üstün tuttuklarında bir tehlike oluşur. Bu kişiler kendilerini dine adamış insanlardan farklı değildir; bir insana iman etmeyi seçmişlerdir ve o imanı savunmak için gerçekler bulacaklardır. 


Yine de, Tanrı'ya inanmayı ret edenler dahil, en mantıklı bilim adamları, evreni anlayışımızın 


tamam olmadığını itiraf eder. Bilim tarafından, kendi çok sevdikleri teorilerin birçoğunun nihai olarak ne kanıtlanıp ne de kanıtlanamayacağı gibi, ne Tanrı'nın ne de Kutsal Kitap'ın ne 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kanıtlanıp kanıtlanamayacağını itiraf edeceklerdir. Bilimin, bir gündemin ilerlemesini sağlamaya çalışan değil, sadece gerçeği arayan tamamen tarafsız bir disiplin olması gerektir. 


Bilimin büyük bir kısmı, Tanrı'nın varlığını ve işini destekler. Mezmur 19, “Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta” der. Modern bilim, evren hakkında git gide daha çok şey öğrendikçe, evreni Tanrı'nın yarattığı konusunda git gide daha çok kanıt bulmaktayız. DNA'nın hayret verici karmaşıklığı ve kendini kopyalayarak çoğalması, fiziğin çetrefilli, birbiriyle kenetli yasaları ve burada, yeryüzündeki durumların ve kimyanın mutlak uyumu Kutsal Kitap'ın mesajını destekleme görevini görür. Bir Hristiyan'ın gerçeği araştıran bilimi kucaklaması ama insan bilgisini Tanrı'dan üstün tutan “bilim papazlarını” ret etmesi gerekir. 


Nuh?un Tufanı dünya çapında mıydı, yoksa yerel olarak mı gerçekleşmişti? 


Tufanla ilgili Kutsal Kitap ayetleri Tufan'ın dünya çapında olduğunu açıklığa kavuşturuyor. 
Yaratılış 7:11, “enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı” diye bildirir. 
Yaratılış 1:6-7 ve 2:6 bizlere, Tufan'dan önceki ortamın şimdi içinde yaşadığımız ortamdan çok farklı olduğunu bildirir. Bunları ve diğer Kutsal Kitap tanımlarını temel alarak, mantıklı olarak bir zamanlarda yeryüzünün üzerinde sudan oluşan bir tür örtü olduğu varsayılmaktadır. 
Bu örtü, buhardan bir örtü de olabilirdi ya da belki de Satürn'ün halkalarına benzer halkalardan oluşuyor da olabilirdi. Bu, yerin altındaki su tabakasıyla birlikte yeryüzüne boşaltıldığında (Yaratılış 2:6) dünya çapında bir Tufan'a neden olmuş olurdu. 


Tufan'ın boyutunu gösteren en açık ayetler, Yaratılış 7:19-23'dür. Bu ayetler sularla ilgili olarak şöyle der: “Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. 
Yükselen sular dağları on beş arşın aştı. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. RAB insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı.” 


Yukarıdaki ayetlerde, sadece “bütün” sözcüğünün tekrar tekrar kullanılmasının yanı sıra, “yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı,” “Yükselen sular dağları on beş arşın aştı” ve “RAB... bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey silinip gitti” sözlerini de okuyoruz. 


Bu tanımlar, bütün dünyayı sular altında bırakan dünya çapındaki bir Tufan'ı tanımlıyor. 
Ayrıca, eğer Tufan yerel olsaydı, Tanrı neden Nuh'a taşınmasını ve hayvanları da yanına alıp göç etmesini söylemek yerine bir gemi inşa etmesi talimatını versindi ki? Ve Tanrı neden Nuh'a, yeryüzündeki her çeşit kara hayvanını barındırmaya yetecek kadar büyük bir gemi yapmasını söylesindi ki? Eğer Tufan dünya çapında olmasaydı, bir gemiye ihtiyaç olmazdı. 


Petrus da, “O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar” dediği 2 Peter 3:6-7?de Tufan'ın evrenselliğini tanımlar. Petrus bu ayetlerde, gelecek olan yargının “evrenselliğini” Nuh'un zamanındaki Tufan'la kıyaslamaktadır ve o zamanlarda var olan dünyanın Tufan'ın suları altında kaldığını bildirir. Ayrıca, Kutsal Kitap yazarlarından birçoğu da dünya çapındaki Tufan'ın tarihsel bakımdan doğru olduğunu kabul etmiştir (Yeşaya 54:9; 1 Petrus 3:20; 2 Petrus 2:5; İbraniler 11:7). Son olarak, Rab İsa Mesih de evrensel Tufan'a inanıyordu ve onu Kendisi geri döndüğü zaman dünya üzerine inecek yıkımın bir tiplemesi olarak görüyordu (Matta 24:37-39; Luka 17:26-27). 
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Dünya çapındaki bir Tufan gibi dünya çapındaki bir felakete işaret eden birçok Kutsal Kitap dışı kanıt bulunmaktadır. Her kıtada muazzam fosil mezarları ve geniş bitkisel alanların hızla örtülmesini gerektirmiş olan büyük kömür yatakları bulunmaktadır. Dünyanın her tarafında dağ tepelerinde okyanuslara ait fosiller bulunmuştur. Dünyanın her yerindeki kültürlerde bir tür Tufan efsanesi vardır. Bu gerçeklerin hepsi ve daha başkaları dünya çapındaki bir Tufan gerçekleşmiş olduğuna kanıttır. 


Akıllı Tasarım Teorisi nedir? 


Akıllı Tasarım Teorisi, biyolojinin karmaşık ve bilgi dolu yapılarını açıklamak için akıllı nedenlerin bulunmasının gerekli olduğunu ve bu nedenlerin deneysel olarak saptanabilir olması gerektiğini söyler. Belirli biyolojik özellikler tasarlanmış göründükleri için Darwin'in her şeyin rastgele, şans eseri olarak yaratılmış olduğu şeklindeki standart açıklamasına meydan okur. Tasarım mantıklı olarak akıllı bir tasarımcıyı gerektirdiğinden, tasarım görünümü, bir tasarımcının varlığının kanıtı olarak bildirilir. Akıllı Tasarımcı Teorisi'nin, 1) azaltılamaz karmaşıklık, 2) belirlenen karmaşıklık ve 3) antropik ilke olmak üzere üç ana savı vardır. 


Azaltılamaz karmaşıklık, “... temel işleve katkıda bulunan birbiriyle uyumlu birkaç etkileşimli parçadan oluşan tek bir sistem. Bu parçaların herhangi birinin sistemin içinden çıkartılması sistemin çalışmasını etkin bir şekilde durdurur” şeklinde tanımlanır. Basitçe söylemek gerekirse, hayat yararlı olabilmesi için birbirlerine bağlı olan birbirine dolanmış parçalardan oluşur. Rastlantısal mutasyon yeni bir parçanın oluşumunu açıklayabilir ama işlerlik gösteren bir sistem için gerekli olan birçok parçanın eş zamanlı oluşumunu açıklayamaz. Örneğin, insan gözü belli çok yararlı bir sistemdir. Göz yuvarlağı, göz siniri, görme merkezi olmadan, rastlantısal mutasyon geçiren tamamlanmamış göz, türlerin hayatta kalabilmesi için zararlı olur ve bu yüzden de doğal seçim süreci boyunca saf dışı edilir. Bütün parçaları aynı anda var olup aynı anda işlerlik göstermedikçe göz yararlı bir sistem değildir. 


Belirlenen karmaşıklık, organizmalarda belirtilen karmaşık kalıplar bulunabildiğinden, ilk oluşmalarında bir tür yol gösterim olmalıdır. Belirlenen karmaşıklık savı, karmaşık kalıpların 
rastgele süreçler aracılığıyla oluşmasının imkânsız olduğunu bildirir. Örneğin, bir odada 100 
maymun ve 100 bilgisayar varsa, sonunda maymunlar bastıkları tuşlarla şans eseri olarak birkaç sözcük ya da hatta bir cümle bile oluşturabilirler ama hiçbir zaman bir Şekspir oyunu oluşturamazlar. Biyolojik yaşam bir Şekspir oyunundan çok daha karmaşıktır. 


Antropik ilke, dünya ve evrenin yeryüzünde yaşama izin vermek için “ince ayarlı” olduğunu bildirir. Dünyanın havasındaki öğelerin orantısı birazcık değiştirilse, birçok tür çabucak yok olurdu. Eğer yeryüzü, güneşe birkaç kilometre daha yakın ya da daha uzak olsaydı, birçok tür yok olurdu. Yeryüzünde hayatın varlığı ve gelişmesi tamamen uyum içinde olması için o kadar çok değişken şeye bağlıdır ki, bütün değişkenlerin rastgele, plansız olaylar aracılığıyla var olmuş olması imkânsız olurdu. 


Akıllı Tasarım Teorisi, (ister Tanrı, ister UFOlar ya da başka bir şey olarak) aklın kaynağını tanımladığını iddia etmese de, Akıllı Tasarım teoricilerinin büyük bir kısmı Tanrı'ya inanır. 
Biyolojik dünyaya hakim olan tasarım görünümünü Tanrı'nın varlığının kanıtı olarak görürler. Ancak, bir tasarımın var olduğu konusundaki kuvvetli kanıtı inkâr edemedikleri halde, Yaratıcı bir Tanrı'nın varlığını kabul etmeye razı olmayan birkaç ateist vardır. Verileri, yeryüzünün dünya dışından gelen bir tür üstün ırk (yabancı yaratıklar) tarafından 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tohumlandırıldığının kanıtı olarak yorumlamaya yatkındırlar. Tabii ki, bu yabancı yaratıkların da nasıl oluştuğunu ele almadıkları için, yine inanılır bir yanıt olmadan ilk sava geri dönmüş olurlar. 


Akıllı Tasarım Teorisi, Kutsal Kitap'a uygun yaratılışçılık değildir. İki konum arasında önemli bir fark vardır. Kutsal Kitap'a uygun yaratılışçılığa inanan kişiler işe, Kutsal Kitap'ta yer alan yaratılış anlatımının güvenilir ve doğru olduğu, yeryüzündeki yaşamın akıllı bir yaratıcı; Tanrı, tarafından tasarlanmış olduğu sonucuyla başlar. Bundan sonra, bu sonucu desteklemek için doğal alemden kanıtlar ararlar. Akıllı Tasarım teoricileri, işe doğal alemle başlar ve yeryüzündeki yaşamın (bu kim olursa olsun) akıllı bir yaratıcı tarafından tasarlandığı sonucuna varır. 


Kutsal Kitap dinozorlar hakkında ne der? Kutsal Kitap'ta dinozorlar var mıdır? 


Kutsal Kitaptaki dinozorlar konusu, Hıristiyan toplumun içinde dünyanın yaşı, Yaratılış Kitabı'nın doğru yorumu ve etrafımızda gördüğümüz fiziksel kanıtları nasıl yorumlamamız gerektiği konusuyla ilgili olarak devam eden daha büyük bir tartışmanın bir parçasıdır. 
Dünyanın düşünüldüğünden daha yaşlı olduğuna inananlar, kendi paradigmalarına göre, Kutsal Kitap'ın dinozorlardan söz etmemesinin nedeninin onların ilk insanların yaratılmasından milyonlarca yıl önce öldükleri olduğu konusunda görüş birliği içindedir. 
Kutsal Kitap'ı yazan adamlar yaşayan dinozorları görmüş olamazlardı. 


Dünyanın yaşının daha genç olduğuna inananlar, Kutsal Kitap hiçbir zaman “dinozor” sözcüğünü kullanmadığı halde onun dinozorlardan söz ettiği konusunda görüş birliği içinde olmaya yatkındırlar. Kutsal Kitap bunun yerine, bizim Kutsal Kitapımız'da birkaç değişik şekilde tercüme edilen İbranice tanniyn sözcüğünü kullanır. Bu sözcük Kutsal Kitap'ta bazen “deniz canavarı” ve bazen de “yılan” olarak tercüme edilir. En yaygın şekli, “ejderha”dır. 
Tanniyn'in bir şekil dev sürüngen olduğu düşünülmektedir. Eski Antlaşma'da bu tür yaratıklardan neredeyse otuz kez söz edilmiştir ve bunlar hem karada, hem de suda bulanabilen yaratıklardır. 


Kutsal Kitap, bu dev sürüngenlerden söz etmenin yanı sıra, bir iki yaratığı öyle tanımlar ki, bazı bilginler burada dinozorların tanımının yapıldığına inanır. Kuyruğu bir sedir ağacına benzetilen behemotun Tanrı'nın yaratıkları arasında en güçlüsü olduğu söylenmiştir (Eyüp 40:13). Bazı bilginler behemotu ya bir fil ya da bir hipopotam olarak tanımlamaya çalışmıştır. 
Başkaları, filler ve hipopotamların çok ince kuyrukları olduğuna, onların kuyruklarının sedir ağacıyla kıyaslanamayacak olduğuna işaret etmiştir. Ancak brakiyozorlar ve diplodokuzlar gibi, dinozorların da sedir ağacıyla kolaylıkla kıyaslanabilecek dev kuyrukları vardır. 


Neredeyse her antik uygarlığın dev sürüngen yaratıkları resmeden bir tür sanat eseri vardır. 
Taşa kazınmış şekil ya da yazılar, ilk insanların yarattığı sanat eserleri ve hatta Kuzey Amerika'da bulunan küçük kilden heykelcikler bile dinozorların modem tanımlarına benzemektedir. Güney Amerika'da kayalara kazınmış resimler, insanları diplodokuzlara benzeyen yaratıklara binmiş olarak betimlemişlerdir ve hayret verici bir biçimde triseratopsa, pterodaktile ve tiranozor rekse benzeyen bildik görüntüler sergilerler. Roma mozaikleri, Maya çanak çömlekleri ve Babil kent surları da insanın bu yaratıklara olan kültürler ötesi, coğrafyayla sınırlı olmayan büyük ilgisine tanıklık etmektedir. Marko Polo'nun Il Milione ya da Marko Polo'nun Seyahatleri'nde yer alan ciddi anlatımlar, hazine bekçiliği eden canavarlarla ilgili fantastik hikayelerle birleşmektedir. Dinozorlarla insanların bir arada 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yaşadıklarını gösteren çok sayıda antropik ve tarihsel kanıta ek olarak, Kuzey Amerika ve Batı-Orta Asya gibi yerlerde insanlar ve dinozorların fosilleşmiş ayak izlerinin birlikte bulunması gibi fiziksel kanıtlar da vardır. 


Öyleyse, Kutsal Kitap'ta dinozorlar var mıdır? İnsanlar bu konu üzerinde görüş birliğine varmaktan çok uzaktalar. Her şey, var olan kanıtları nasıl yorumladığınıza ve etrafınızdaki dünyayı nasıl gördüğünüze bağlıdır. Kutsal Kitap harfi bir şekilde yorumlanırsa bundan dünyanın genç olduğu yorumu çıkar ve dinozorlarla insanların aynı zamanda yaşadıkları düşüncesi kabul edilebilir. Eğer dinozorlarla insanlar aynı zamanda var olmuşlarsa, dinozorlara ne olmuştur? Kutsal Kitap bu konuyu ele almadığı halde, dinozorlar büyük bir olasılıkla Tufan'dan bir süre sonra, hem dramatik çevresel değişimlerden ötürü ölmüşler ve hem de insanlar tarafından amansız bir şekilde avlandıklarından yok olmuşlardır. 


Yaratılışçılık bilimsel midir? 


"Evrenin ve diri organizmaların evrim gibi doğal süreçler yerine Kutsal Kitap'taki anlatımda olduğu gibi ilahi bir şekilde yaratıldığı inancı" diye tanımlanan yaratılışçılığın geçerliliği konusunda şu sıralarda epey tartışma yapılmaktadır. Seküler topluluk, yaratılış bilimini sık sık reddeder ve onu bilimsel değer taşımamakla suçlar. Ancak yaratılışçılık her konuda bilimsel bir yaklaşımla açıkça uyumludur. Yaratılışçılık, sadece sübjektif düşünceler ve soyut kavramlarla ilgilenmez; gerçek dünya olayları, yerleri ve şeyleri hakkında bildirilerde de bulunur. Yaratılışçılıkla tutarlı olan yerleşik bilimsel gerçekler vardır. Ve bu gerçeklerin birbirleriyle bağlantısı yaratılışçı bir yoruma açıktır. Bir dizi gerçeği birbiriyle bağlantılamak için başka geniş bilimsel düşünceler kullanıldığı gibi, aynı şey yaratılışçılıkta da kullanılır. 


O zaman yaratılışçılık, "her şeyin doğal özellikler ve nedenlerden oluştuğu ve doğaüstü veya manevi açıklamaların dışlanıp önemsenmediği "doğalcılık"tan farklı olarak bilimsel olarak tanımlanabilir? Tabii ki, yanıt "bilimsel"i nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Fazlasıyla sık bir biçimde, "bilim" ve "doğalcılık" aynı şey sayılmakta ve bu tanım yoluyla yaratılışçılık düşüncelerini dışarıda bırakmaktadır. Böyle bir tanım, doğalcılığa mantıksız bir saygı gerektirir. Bilim, "olayların gözlem, belirleme, tanımlama, deneysel araştırma ve teorik açıklaması" olarak tanımlanmıştır. Tek başına bilimi doğalcı yapan hiçbir şey yoktur. 
Doğalcılık da, yaratılışçılık gibi, deneylerle oluşturulmayan bir dizi ön varsayım gerektirir. 
Bunlar verilerden ya da test sonuçlarından oluşturulmamışlardır. Bu felsefi ön varsayımlar, herhangi bir veri alınmadan önce kabul edilmiştir. Hem doğalcılık, hem de yaratılışçılık, ne kanıtlanabilen ne de denenebilen ön varsayımlardan kuvvetli bir biçimde etkilendiğinden ve gerçeklerden önce tartışmaya dahil edildiğinden, yaratılışçılığın da doğalcılık kadar bilimsel olduğunu adil bir şekilde söyleyebiliriz. 


Yaratılışçılık da bilimsel keşif yöntemiyle uyum içinde olduğundan doğalcılık kadar "bilimsel" olabilir. Ancak bu iki kavram kendi başlarına bilim değildir, çünkü her iki görüşün de normal anlamda "bilimsel" sayılmayan yönleri vardır. Ne yaratılışçılık ne de doğalcılık yalanlanabilir, yani her ikisini de tamamen kanıtlayabilecek bir deney yoktur. İkisi de öngörüm gücüne sahip değildir; bir sonucu önceden bildirme yeteneğini oluşturmaz ya da geliştirmezler. Sadece bu iki noktayı temel alarak, birisini öbüründen daha bilimsel saymak için mantıklı bir neden olmadığını görüyoruz. 


Doğalcıların yaratılışçılığı reddetmek için gösterdikleri en büyük nedenlerden biri, mucizeler 


kavramıdır. Ne gariptir ki, doğalcılar tipik olarak, özel yaratılış gibi mucizelerin açıkça ve tarihsel olarak gözlemlenen doğanın kanunlarına aykırı olduklarından imkânsız olduğunu 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söyler. Böyle bir görüş birkaç bakımdan tuhaftır. Tek bir örnek olarak, cansızdan canlı oluşumu teorisi olan abiyogenezi düşünün. Abiyogenez bilimin iyice yalanladığı kavramlardan biridir. Ancak gerçekten doğalcı bir bakış açısı yeryüzündeki hayatın, kendini kopyalayan, kendi kendine yeterli, karmaşık organik hayatın, tesadüfen ve cansız maddelerden oluştuğunu varsayar. Böyle bir şey insanlık tarihinin hiçbir zaman gözlenmemiştir. Bir yaratığı daha karmaşık bir forma ilerletmek için gereken yararlı evrimsel değişiklikler de hiçbir zaman gözlenmemiştir. Bu yüzden, Kutsal Kitap mucizesel olayların kayıtlı anlatımlarını sağladığından yaratılışçılık aslında "mucizesel olayların" kanıtı bakımından daha avantajlıdır. Mucizelerden ötürü yaratılışçılığın bilimsel olmadığını söylemek doğalcılık için de benzer bir etiket gerektirir. 


Yaratılışçılıkla doğallık konularındaki tartışmanın her iki tarafında da birçok gerçek kullanılmıştır. Gerçekler gerçektir, ama kesinlikle tek bir yorumlama gerektiren bir gerçek diye bir şey yoktur. Yaratılışçılık ve seküler doğallık arasındaki uçurum tamamen farklı yorumları temel alır. Charles Darwin kendisi, özellikle evrim ve yaratılışçılık tartışmasıyla ilgili olarak bazı şeyler söylemiştir. Türlerin Kökeni adlı kitabının giriş bölümünde, "Bu kitapta, sık sık benim vardığım sonuçların tam tersi sonuçlara yol açabilecek gerçeklerin kanıt gösterilemeyeceği bir tek konunun ele alınmadığını biliyorum" demiştir. 


Darwin'in yaratılış yerine evrime inandığı açıktır ama bir inanç seçerken yorumun anahtar olduğunu itiraf etmeye razıydı. Bir bilim insanı belirli bir gerçeği doğalcılığı destekler olarak yorumlayabilir, bir başkası ise aynı gerçeği yaratılışçılığı destekler olarak yorumlayabilir. 


Ayrıca yaratılışçılığın, evrim gibi doğalcı fikirler için tek olası alternatif olduğu gerçeği, özellikle de bu ikilik bilimin önde gelen kişileri tarafından kabul edildiğinden onu geçerli bir konu haline getirir. Birçok ünlü ve nüfuz sahibi bilim insanı, yaşamın tek olası açıklamasının doğalcı evrim ya da özel yaratılış olduğunu bildirir. Hangisinin doğru olduğu konusunda bütün bilim insanları görüş birliği içinde olmasa da, hemen hemen hepsi bunlardan birinin doğru olduğu konusunda görüş birliği içindedir. 


Yaratılışçılığın öğrenmeye mantıklı ve bilimsel bir yaklaşım olduğu konusunda daha başka birçok neden vardır. Bunların arasında gerçekçi olasılık, makro evrim için kusurlu delil desteği, deneyim kanıtları ve benzeri kavramlar vardır. Doğalcı varsayımları hemen kabul edip yaratılışçı varsayımları kesinlikle reddetmenin hiçbir mantıklı temeli yoktur. 
Yaratılışçılığa kuvvetli bir inanç bilimsel keşif için bir engel değildir. Bunu anlamak için Newton, Pasteur, Mendel, Pascal, Kelvin, Linnaeus ve Maxwell gibi adamların başarıları gözden geçirmek yeterlidir. Bu kişilerin hepsi de açıkça ve rahatça yaratılışçılardı. Doğalcılık bir "bilim" olmadığı gibi, yaratılışçılık da bir "bilim" değildir. Ancak yaratılışçılık bilimin kendisi ile tamamen uyumludur. 


Yaratılış 1:1 ve 1:2 arasında herhangi bir şey gerçekleşti mi? 


Yaratılış 1:1-2, "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu" diye bildirir. 
Boşluk teorisi, Tanrı'nın dinozorlar ve sadece fosil kayıtlarından bildiğimiz diğer yaratıklar dahil bütün hayvanlarla birlikte tamamen işleyen bir yeryüzü yarattığını, bundan sonra yeryüzünü tamamen yok eden bir olay olduğunu söyler. Bazı insanlar bunun İblis'in yeryüzüne düşüşü olduğu şeklinde fikir yürütür, bundan ötürü yeryüzü boş ve yeryüzü şekilleri olmayan bir hale gelmişti. Bu noktada Tanrı her şeye yeni baştan başlamış, yeryüzünü Yaratılış kitabında tanımlandığı üzere cennetsel şekliyle yeniden yaratmıştı. 
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Bu teoriyi kısa bir yanıtla yeterli bir şekilde tanımlayabilmek için fazlasıyla çok sorun vardır, bunların bir tanesi, iki ayet arasında önemli bir şey olduysa Tanrı'nın bunu bize söyleyecek olduğudur. Tanrı bizi böylesine önemli olaylar konusunda fikir yürütmeye bırakmazdı. İkinci olarak, Yaratılış 1:31 Tanrı'nın yarattıklarının "çok iyi" olduğunu bildirdiğini söyler. Eğer "boşluk"ta kötülük dünyaya İblis'in düşmesiyle zaten girdiyse Tanrı kesinlikle böyle bir şey söyleyemezdi. Aynı çizgide, eğer fosil kayıtları boşluktaki milyonlarca yılla açıklanabilirse bu da ölüm, hastalık ve acı çekmenin Adem'in düşüşünden çağlar önce yaygın olduğu anlamına gelir. Ama Kutsal Kitap bize, hayata ölümü, hastalığı ve acı çekmeyi getirenin Adem'in günahı olduğunu söyler. "Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı" (Romalılar 5:12). 


Boşluk Teorisi'ni savunanlar bunu, yaşlı yeryüzü teorisini savunan modern bilim adamlarının teorileriyle bağdaştırmak için yaparlar. Yaşlı yeryüzü, yeryüzünün Kutsal Kitap'ta soyağaçları bildirilen insanların yaşadıkları yılları ekleyerek bulunduğundan milyarlarca yıl daha yaşlı olduğudur. İyi niyetli evanjelikler bile, yaşlı yeryüzü teorisine inanmışlar ve Kutsal Kitap'ın geri kalan kısmını harfi olarak kabul etmeye çalışırken Yaratılış 1'in büyük bir kısmını alegorik olarak kabul etmişlerdir. Bundaki tehlike, hangi noktada alegorik yorumu bırakıp harfi yoruma geçmek gerektiğini belirlemektir. Adem gerçek bir insan mıydı? Bunu nasıl biliyoruz? Eğer gerçek bir insan değil idiyse insanlığa gerçekten günahı getirdi mi yoksa bunu da mı alegorik bir hale sokabiliriz? Eğer hepimizin miras aldığımız günahı dünyaya getiren gerçek bir Adem olmadıysa o zaman İsa'nın çarmıhta ölmesi için bir neden yoktu. Harfi olmayan özgün günah Mesih'in yeryüzüne geliş nedenini yok eder, bu durum 1 Korintliler 15:22'de açıklanmıştır: "Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak." 
Bu noktada Hristiyanlık bir aldatmaca ve Kutsal Kitap da sadece öyküler ve masallarla dolu bir kitap olur. Bu tür bir "mantığın" bizi nereye götürdüğünü görmeliyiz. 


Yaratılış 1, yaratılışın uzun zaman dilimleri içinde gerçekleştiği ya da bu dönemlerin Yaratılış 1:1 ve 1:2 arasındaki boşlukta gerçekleştiği düşüncesiyle bağdaştırılamaz. Yaratılış 1:1 ve 1:2 arasında ne gerçekleşmişti? Hiçbir şey! Yaratılış 1:1 bize Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığını söyler. Yaratılış 1:2 Tanrı yeryüzünü ilk yarattığında, yeryüzünün şekli olmadığını, boş ve karanlık olduğunu, tamamlanmamış olduğunu ve içinde henüz yaratıklar olmadığını bildirir. 
Yaratılış bölüm 1'in geri kalan kısmı, Tanrı'nın şekilsiz, boş ve karanlık yeryüzünü, onu yaşam, güzellik ve iyilikle doldurarak tamamladığını anlatır. 


Kutsal Kitap doğru, harfi ve kusursuzdur (Mezmur 19:7-9). Bilim, Kutsal Kitap'taki hiçbir şeyin aksini ispat etmemiştir ve hiçbir zaman da etmeyecektir. Kutsal Kitap en üstün gerçektir ve bu yüzden de bilimsel teorinin değerlendirilmesi gereken standarttır. Bilim Kutsal Kitap'ı değerlendirmez, Kutsal Kitap bilimi değerlendirir. 


Teistik evrim nedir? 


Teistik evrim, yaşamın nasıl oluştuğu konusundaki üç ana dünya görüşünden biridir. Diğer ikisi, ateistik evrim (ayrıca Darwinci evrim ve doğalcı evrim olarak da bilinir) ve özel yaratılıştır. 


Ateistik evrim, Tanrı olmadığını ve hayatın, (yerçekimi gibi) doğal yasaların etkisi altında, doğal olarak, daha önceden var olan, diri olmayan yapı taşlarından oluşabileceğini ve oluştuğunu söyler ancak bu doğal yasaların nasıl oluştuğunu açıklamaz. Özel yaratılış, Tanrı'nın hayatı, ya hiçbir şeyden ya da daha önceden var olan şeylerden doğrudan yarattığını 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söyler. 


Teistik evrim şu iki şeyden birini söyler: Birinci seçenek bir Tanrı olduğu ama O'nun hayatın oluşmasıyla doğrudan bir alakası olmadığıdır. Tanrı yapı taşlarını, doğal yasaları, hatta bütün bunları daha sonra hayatı oluşturmak üzere yaratmış olabilir, ama daha önce bir noktada geriye çekilip yaratılışın dizginleri ele almasına izin vermiştir. Yaratılışın yaptığı şey her ne ise onu yapmasına izin vermiştir ve yaşam sonunda, canlı olmayan maddelerden ortaya çıkmıştır. Bu görüş, doğalcı bir yaşam başlangıcını varsayan ateist evrime benzer. 


Teist evrimin ikinci alternatifi, Tanrı'nın bizim bildiğimiz şekliyle yaşamı oluşturmak için sadece bir iki mucize gerçekleştirmediğidir. Tanrı'nın mucizeleri süreklidir. Tanrı yaşama, tarih öncesi çağların basitliğinden çağdaş karmaşıklığa kadar giden yolda adım adım yol göstermiştir. Bu balıklardan amiplerin, amiplerden sürüngenlerin, sürüngenlerden kuşlar ve memelilerin oluştuğu Darwin'in evrimci yaşam ağacına benzer. 


Yaşamın doğal olarak evrim geçiremediği yerde (bir sürüngenin uzvu nasıl evrim geçirerek doğal bir şekilde bir kuşun kanadına dönüşebilir?) Tanrı duruma el atmıştır. Bu görüş, Tanrı'nın bizim bildiğimiz haliyle hayatı oluşturmak için bir şekilde doğaüstü bir şekilde etkin olduğunu varsaydığından özel yaratılışa benzer. 


Kutsal Kitap'taki özel yaratılış perspektifi ve teistik evrim perspektifi arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Önemli bir farklılık her ikisinin ölüm konusundaki görüşleridir. 
Teistik evrimciler, evrenin milyarlarca yaşında olduğuna ve fosil kayıtlarını içeren jeolojik sütünün uzun çağları temsil ettiğine inanmaya yatkındır. İnsan, fosil kayıtlarının son dönemlerine kadar gözükmediğinden, teistik evrimciler insanın en sonunda ortaya çıkmasından önce birçok yaratığın yaşayıp öldüğüne ve yok olduğuna inanır. Bu da ölümün Adem ve günahından önce var olduğu anlamına gelir. 


Kutsal Kitap'a uygun yaratılışçılığa inananlar, yeryüzünün göreceli olarak genç olduğuna ve fosil kayıtlarının Nuh'un Tufanı sırasında ve sonrasında oluştuğuna inanır. Katmanların tabakalaşmasının her ikisi de gözlenen olaylar olan hidrolojik sıralama ve sıvılaşmadan ötürü meydana gelmiş olduğu düşünülmektedir. Bu da, fosil kaydını ve temsil ettiği ölüm ve katliamı Adem'in günahından yüzlerce yıl sonrasına koyar. 


İki görüş arasındaki önemli bir fark da Yaratılış kitabını okuyuş biçimlerindedir. Teistik evrimciler, ikisi de Yaratılış 1'deki yaratılış haftasının alegorik yorumları olan, gün-çağ teorisini ya da çerçeve teorisini kabul etmeye yatkındır. Genç yeryüzü yaratılışçıları, Yaratılış l'de okudukları üzere gerçekten 24 saatlik bir güne inanır. Teistik evrimcilerin görüşlerinin ikisi de, Yaratılış'daki yaratılış anlatımına uygun olmadığından Hristiyan bakış açısına göre hatalıdır. 


Teistik evrimciler, yıldızların, sonra da güneş sistemimizin, sonra yeryüzünün, sonra bitkiler ve hayvanların ve sonunda da insanın evrim geçirdiği Darwinci bir senaryo hayal eder. İki teistik evrim görüşü, Tanrı'nın gelişen olaylardaki rolü konusunda görüş ayrılığı içindedir ama genelde Darwinci zaman çizelgesini kabul ederler. Bu zaman çizelgesi, Yaratılış kitabındaki yaratılış anlatımıyla çelişkilidir. Örneğin, Yaratılış 1, yeryüzünün birinci günde yaratıldığını ve güneş, ay ve yıldızların dördüncü güne kadar yaratılmadıklarını söyler. Bazıları, Yaratılış'ta kullanılan sözcüklerin güneş, ay ve yıldızların aslında birinci günde yaratıldığını ancak dördüncü güne kadar yeryüzünün atmosferinden görülemediğinden dördüncü güne konulduklarını öne sürer. Bu gerçeğin epey esnetilmesidir çünkü Yaratılış anlatımı, 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yeryüzünün ikinci güne kadar bir atmosferi olmadığını çok açık bir şekilde bildirir. Eğer güneş, ay ve yıldızlar birinci günde yaratıldılarsa birinci günden görülebiliyor olmaları gerekirdi. 


Ayrıca Yaratılış anlatımı kuşlar ve deniz yaratıklarının beşinci günde yaratıldıklarını ve hayvanların da altıncı güne kadar yaratılmadıklarını söyler. Bu da, kuşların karada yaşayan hayvanların evrim geçirmesiyle oluştuğunu iddia eden Darwinci düşünceyle taban tabana zıttır. Kutsal Kitap anlatımı, kuşların karada yaşayan hayvanlardan önce yaratıldığını bildirir. 
Teistik evrimci görüş bunun tam tersini söyler. 


Modem Hristiyanlığın en talihsiz eğilimlerinden biri de Yaratılış kitabını evrimci teorilere yer verecek şekilde yeniden yorumlamaktır. Birçok ünlü Kutsal Kitap öğretmeni ve savunucusu evrimcilere karşı koymaktan vazgeçmiş ve Yaratılış'ın harfi bir yorumuna bağlı kalmanın Hristiyanlar'ın inanılırlıklarına zarar verdiğine inanmaya başlamıştır. Ancak, evrimciler Kutsal Kitap'a çok bağlı oldukları halde çabucak ödün vermeye razı olanlara saygılarını yitirir. Akademik çevrelerde yaratılışa gerçekten inanan kişilerin sayısı azaldığı halde Answers in Genesis, Creation Research Society ve Institute for Creation Research gibi birkaç sadık kuruluş, Kutsal Kitap'ın gerçek bilimle uyum içinde olmakla kalmayıp Kutsal Kitap'taki bir tek sözün bile gerçek bilim tarafından aksi ispatlanmamış olduğunu onaylamıştır. Kutsal Kitap, bizlere evrenin Yaratıcısı tarafından verilen Tanrı'nın diri Sözü'dür ve Tanrı'nın o evreni nasıl yarattığını tanımlaması, evrim teorisiyle, hatta evrimin "teistik" bir anlayışıyla bile uyum içinde değildir. 


SİMÜLASYON TEORİSİ: GERÇEKLİK GERÇEK Mİ? 
17 Aralık 2019-oggito.com/ 


Nick Bostrom tarafından yazılan 2003 tarihli “Bir Bilgisayar Simülasyonunda mı Yaşıyorsunuz”? adlı makaleyi ele alıyor. Teknolojik gelişmeler, sadece bilgi dağarcığını geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda farkında olmadığımız mümkünatlar hakkında bizi haberdar etti. Gelecekteki evreni teknolojik ortamda kurgulamak mümkün olabilir. Ancak peki ya bu daha önceden yapıldıysa? Ya yaratan değil, yaratılan isek? Gerçek olmayabiliriz ve gerçek olmadığımızın farkında olmayabiliriz. Gerçekmiş gibi “hissettirilmek” yeterli. 
Video, simüle edilip edilmediğimizi tartışırken Nick Bostrom tarafından ortaya atılmış Simülasyon teorisinin üstünde oynayarak beş varsayım ortaya koyuyor. 


Kurzgesagt nedir? 


Kurzgesagt (In a Nutshell) Münih'te kurulan bir Youtube kanalı ve tasarım stüdyosudur. 
Türlü tasarım projelerinde yer almakla birlikte, en fazla yaptıkları animasyon videoları ile tanınıyor. Kurzgesagt amacını şöyle açıklıyor: “Bilim, uzay, teknoloji, biyoloji, tarih ve felsefe gibi alanlarda daha fazla farkındalık yaratmak istiyoruz. Amacımız insanları öğrenmeye teşvik etmek ve bunu başarmak için mizah ile iyi bir hikâyenin en az doğrular kadar önemli olduğuna inanıyoruz.” 


Youtube kanalında yetmişi aşkın video bulunuyor ve her video ilgi çekici bir konuyu ele alıyor. Videolar genellikle on dakikayı aşmıyor. Konu başlıkları da çoğunlukla bir soruyu (“Avrupa Birliği'ne bir son vermeli miyiz?” ya da “Eğer cebinizde bir kara delik bulunsaydı ne olurdu?” gibi) yanıtlamaya çalışıyor ya da merak edilen şeyleri, en önemli noktalarını göz önünde bulundurarak, kısaca açıklıyor. 
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GERÇEKLER HAKİKATEN VAR MIDIR? 


Ara 12, 2018-derindusunce.org/ 


Gerçeklerden, Hakikat'ten ve bizim bunları ayırdetme imkânlarımızdan konuşalım. 
İnsanlar var zannettikleri şeylerle gerçekleri her zaman birbirine karıştırmışlardır. Nedir bu karışıklığın kaynağı? Dış “gerçeklerin” içimizdeki algı ile birebir örtüştüğünü kim garanti edebilir? 


Göz'ü istediğiniz kadar küçük parçalara ayırın; “objektif gerçeklere” asla rastlayamazsınız. Yani vehim, illüzyon, halüsinasyon, cinnet ve toplu cinnet hallerimizin temyiz mahkemesi gözün içinde değil. Ya akıl? 


Göz gibi beyni de ince dilimlere bölebiliriz ama sübjektif gerçeklerle tartışılmaz, mutlak, objektif, baş harfi büyük “G” ile yazılacak bir Gerçek'i yine bulamayız. 


Peki gördüğümüz her şey yalan mı? Septik/ şüpheci filozofların girdabına düşMEmek için “Derin Göz” kitabini tavsiye edelim evvelâ... Dikkat Kitap: Derin Göz 


“Akıl” dediğimiz zaman bir çok insan zekâ veya ona yakın bir şey anlar. Yani problem çözme kapasitemiz, varlıkları kavramsallaştırma, olaylara anlam verme: “Bayrak” bez parçası değildir; “Anne” doğurmuş bir dişiden daha fazla bir şeydir; “vatan” alınıp satılacak bir araziden farklıdır. 


İşte bu kavramsallaştırmaya zemin oluşturan manevi değerler, gelenek ve daha bir çok etken, kendi gerçeklerimizi bina etmemize sebep olur. Vücutlarımız kütle hacim gibi aynı gerçeklere mahküm olsa da bunlara mânâ vermekte diğer insanlardan ayrılıyoruz. 


Bu şartlarda “Objektif Bilgi” diye bir şeyden söz edebilir miyiz? Bkz. Objective Information / Sa saa Âye yıla ga 


“Sanal gerçeklik” dediğimiz teknoloji, bize zıddı hakkında şüphe duymanın da kapısını açtı: Sanal gerçeklik var olabildiğine göre bir de gerçek gerçeklik olmalı. Ama şu anda yaşadığımız (yahut yaşadığımızı zannettiğimiz) hayatın gerçek olduğunu garanti edecek bir bilim var mı? 


Şayet 5 hissimiz, sanal gerçeklik makinelerindeki gibi aldatılabiliyorsa, bilimsel “gerçekler” de yalan olabilir. Zira mikroskop, teleskop, x-ışını... bilimsel ölçme ve gözlem için kullandığımız ne varsa 5 hissimize “konuşur” yani algılarımızın uzantısı olan bu aletler çok iyi çalışsa bile bizim gerçekten gerçek olan gerçeklerle temas etmemizi garanti edemezler. 
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a ia e 
Biz insanlar, gözlerimizden gelen “yanlış” bilgileri aklımızla temyiz ederiz. Meselâ elimizle düz olduğunu hissettiğimiz kalem suda kırık görünse bile kalemin kırık olmadığını “biliriz”. Aslında ellerimizin (bu konuda) gözden daha az hata yaptığına iman ederiz. Gerçek gerçeklere ulaşmak için yeterli mi? 


İnsanlar gözleriyle “gördüklerine” inanmazlar her zaman ve bunun için “görünenler” eylemlerini etkilemez. Meselâ sahnedeki adam testere ile ikiye bölündüğü zaman kimse ambülans çağırmaz. Çünkü görmek ile “inanmak” arasında büyük bir mesafe vardır... 
Nedir görmek? 


Güneşin ışıkları dışarıdaki cisimlerden yansıyarak bizim et-Gözümüze varır. Et-Gözün uzmanlaşmış bazı hücreleri gelen ışığın rengine göre değişen sinyallerle bunları beyine bildirir. Teknik olarak söylersek ışığın elektromanyetik sinyalleri bu uzman hücreler tarafından bio-elektrik mesajlar olarak “tercüme” edilir. 


Gözden gelen mesaj yığını beynimizin “görme” sistemince bir “görüntü” haline getirilir ama insan bu aşamada “gördüklerine inanmak” noktasından hâlâ çok uzaktır. Beyin tarafından inşa edilen bu görüntü bellekteki kavramlarla anlamlandırılır: Bir eşya, bir yiyecek, bir ışık, renkler, uzak, yakın... 


Bu anlamlandırılmış görüntü ise aklın diğer işlevleriyle test edilir: Bellek, temyiz, tahayyül, tasavvur... Neden? Çünkü göz değildir gören. Bunu neredeyse sezgisel olarak biliyoruz. 

Meselâ hareket halindeki bir cismin hareket ettiğini “görebilmek” için önceki konumlarını hafızada tutmak ve yeni konumlarla karşılaştırmak, ardından da birleştirmek icab eder. Sadece konumları hatırlamak da yetmez. 


Uçan bir kuş ise baktığımız, o kuşa bir “kimlik” veririz. Bir “identity“ yani zaman içinde değişmeden (identical) kalan bir AYNILIK. Her yeni konumda gördüğümüz kuş eğer o AYNI kuş ise “kuş şuradan şuraya uçuyor”diyebiliriz. Aksi takdirde gökyüzünde değişik noktalarda ve kanatları değişik biçimlerde açılıp kapanmış kuş fotoğrafları görmüş gibi oluruz ama uçan kuşu göremeyiz. 


“Sanat bu kusurlu ve dengesiz dünyanın yanıltıcı, aldatıcı şekillerinden görünenin içindeki Gerçeklik'i çekip alır... O gerçeklik zihnin keşfettiği üstün bir Hakikat ile donanır. Aldatıcı görüntülerin tersine Sanat günlük gerçeklikten daha üstün ve daha gerçek bir Hakikat içerir” (Hegel, Estetik yani sanat felsefesi) 


Fakat gözlerimizden gelen “yalan” bilgileri düzeltmesi gereken zekâ da her zaman görevini yapamaz. İnsan bazen korkularının esiri olur. Bazen de toplumdan tepki almak istemediği için kabul gören yalanları, rahatsız eden gerçeklere tercih eder. 
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Gelin bu bilgiler ışığında baştaki sorumuzu tekrar soralım: Sanal gerçeklik varsa “gerçek” dediğimiz gerçekliklerin de sanal olmadığını bilimsel olarak ispat edebilir miyiz? Etrafımızdaki dünya gerçek değil rüya olabilir mi? Meselâ Inception filmindeki gibi? 


Inception filmini seyretmiş olanlar hatırlayacaklar, rüya içinde rüya gören özel ajanlardan biri gerçekle rüyayı ayırd etmek için bir topaç kullanıyordu. Eğer onun gördükleri gerçek hayatta ise topaç durmalıydı. İşte bizim de böyle topaçlara ihtiyacımız var. 


Pozitif bilimlerin dar kalıplarında düşünürsek bilimsel gerçeklerin Matrix'inde kayboluruz ve Hakikat'i bulamayız. Bilim Felsefesi 


Demek ki algılarımızdan, hatta bilimden bile şüphe etmemize sebep olan bir iç-akıl var. 
“Ben kimim?” yerine “Ben kimdir?” diye soracak kadar güçlü bir akıl bu. 


Matrak bir baba oğlunun yaptığı resimleri fotoşop ile “gerçek” hale getirmiş. Gerçek dünyanın bizim gördüğümüz gibi olduğunu, çocuğun da “gerçekleri” büyüdükçe öğreneceğini kim ispatlayabilir? Belki de hepimiz gerçekleri unuttuk ve çocuklar hâlâ bir şeyler hatırlıyorlar? Bkz. Çocuk hayatı görünmesi gerektiği gibi değil yaşadığı gibi resmeder 


Gerçekleri Hakikat'ten ayırmak için insanlar güzellik üzerine tefekkür etmelidir. Zira insanı insan yapan teknik zekâsı değil hür olmasıdır. Hürriyetin ifade sahası ise güzelliktir. Güzel suretler ve güzel davranışlar... Haliyle Hakikatin yolu bilimden değil sanattan geçer. 


Zira Gazâli Hazreteri'nin İhya”da buyurduğu gibi “Ateşin haberini alan değil yanına oturan ısınır” 


“Günümüz insanı zannediyor ki bilginler bize öğretirler, şairler ve müzisyenler de bizi eğlendirirler. Sanatçıların onlara bir şeyler öğretebilecekleri akıllarına gelmiyor bile!” (Ludwig Wittgenstein, Karışık Saptamalar) 


İnsanlık, ruhunu tatmin edecek yegâne Hakikatten uzaklaşıyor. Zira Rönesans'tan bu yana sanat ifsad oldu. Önce Avrupa, ardından bütün dünya bu girdabın içine düşmüş durumda. Bkz. Dikkat Kitap: Rönesans'ın Kara Kitabı 


Rönesans, sadece felsefe ve siyasette değil sanatta da sekülerleşmeyi getirdi ve insanlar güzellik ile cazibeyi birbirinden ayıramaz oldular: Henri Matisse şöyle demiş: ©... 
Fotoğraf hayal gücünü rahatsız etti çünkü makine sayesinde eşyayı hissetmeden gördük 


29 


Son 4 asırda nice savaşlar çıktı; krallıklar devrildi; sınırlar yer değiştirdi. Ama hiç kesintiye uğramayan bir şey var: Biz insanlar Hakikat’in yerine gerçekleri koyduk. 
Hesaplamayı düşünmek zannettik. Bugün insanlara “sen insansın” demek bile hayal. Dikkat Kitap: Sen insansın, homo-economicus değilsin! 


Inception filminde rüya içindeki ajanları uyandırmak için yüksek bir yerden suyun içine atıyorlardı. Zannediyorum bizim gezegenimizde bu düşüş Ölüm'e tekabül ediyor. Bir 


85 


âlemde ölerek bir başka âleme doğmak. Bu sayede önceki âlemin rüya olduğunu fark edeceğiz. Bir ölüm provasıdır uyku 


İnsan'ın varlığı 3 türlüdür: Taş ve tahta gibi cesedi, hayvan ve bitki gibi nefsi, bir de bunların yasalarına tabi olmayan rühu. İnsan, sıcak-soğuk, acı-tatlı ayrımı yapabildiği gibi iyi-kötü ayrımı yapabilecek şekilde teçhiz edilmiştir. 


İnsan, cisminden ibaret değildir. Gözlenebilir evrenin gerçekleri ancak bizim cismimizi kuşatır; ruhumuzun hakikati için yeterince büyük değildir. 


NESNEL GERÇEKLİĞİN OLMADIĞI MI İSPATLANDI? 
27 Mayıs Pazartesi 2019-Gülgün Türkoğlu Pagy-gazeteduvar 


Eğer sizin gerçek/nesnel dediğiniz dışsal olan ise, bilimin özünün bu olduğunu düşünüyorsanız, atom üstü örgütlenmeden şüphe duymanız normal. Bu tip şüphe, bu 

deney sonucu karşısında “Yoksa bardak bardak değil mi?” demekten başka bir şey 

üretemez. 

Bu yılın Mart ayı başında önemli bir deney sonucu açıklandı. Nesnel gerçeklik diye bir şeyin olmadığını gösteren bu sonuç, şaşırtıcıydı. Konu ile ilgili yapılan açıklamalar yetersiz kaldı. 
Binlerce sayfa yazıldı ama ne olup bittiği ile ilgili bir türlü tatmin eden bir anlayışa ulaşılamadı. Öznel ve nesnel tanımlarının, “bana göre” anlayışı ile yapılıyor olması, karmaşık durumu daha da karmaşıklaştırdı. 


Sıradan vatandaş için, öznel olan düşünce, nesnel olan ise dış gerçekliktir. “Sıradan” sözcüğü ile yapılan atıf, ancak pozitivist eğitimle ulaşılan, yetersiz düşünce seviyesinedir. Bir fizikçi, biyolog, avukat, sosyolog, doktor olmamız, kavrayışımızda değişiklik yaratmaz. 


Şöyle deriz: “Yalnızca bir düşünce” “Alt tarafı bir fikir”. Kalkılan yer burası olunca, nesnel gerçeklik dediklerinin de “dışarıda” olan olduğu anlaşılır. Hemen, bilimaşığı, emin bir tavırla eklenir: “Bak gerçek işte, dokunuyorum, görüyorum, duyuyorum...” Bu sırada, dışarıdaki en yakın eşyaya işaret ediliyordur. Aynı hızla devam edilir: "Ben, bilime inanırım kardeşim; iki kere iki dört eder, kesinlik ararım." 


Oysa bilim “dışarıda” olandan, nesnel zannedilenden yansıyarak, duyu algılarımıza çarpan verilerin, bilgi olarak doğruluğundan şüphelenerek işe başlar. Öyle olmasaydı, Madam Curie'nin neden öldüğünü bilemezdik. Radyoaktif maddeleri, bir zamanlar olduğu gibi, çok yararlı diye, bebek sabunlarına, yüz kremlerine ilave etmeyi sürdürürdük. Bu hastalığa, şu maddenin neden olduğundan şüphelenmek, neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, düşünmeye başlamaktır. Radyoaktif madde, dışarıda, uslu uslu oturmaktadır. Görebildiğim, işitebildiğim, dokunabildiğim bir zararı yoktur. Bilimsel yöntem oluşturmak, düşünce alanında kesinlik arayışıdır. Dış dünyada kilo, birlik, yasa, ölçü vs yoktur. Doğadaki kuvvet, akılda yasa kazanır: yerçekim kuvveti, yerçekim yasası gibi. 


Deneye dönersek, onu, önce bir düşünce olarak ortaya koyan, Nobel ödüllü E. Wigner'dir. Bu deneyi anlamak için süperpozisyonun, çift yarık deneyinin ne anlama geldiği ile tanışık olmamız iyi olur. Atom altı düzeyde, gözlemin, gözlenilenin yapısını değiştirdiği saptanmıştı; dalga yapısı, gözlem altına alındığında kesikli hâl alıyordu. Gözlem yapanın, bir elektronik sayaç olduğu unutulmamalı! Bu şu demekti: Dalga yapısı “gözlemci” devreye girdiğinde çöküyor, kesikli yapı kazanıyordu. Böylece ışığın, hem dalga hem de parçacıklı bir yapıya sahip olduğunu anladık. 
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Wigner, Wigner'in Arkadaşı olarak adlandırılan deneyinde şunu öne sürmüştü: Laboratuvarda bir kişi ve laboratuvarın dışındaki bir kişi, aynı anda, aynı fotonu gözlemlediğinde; laboratuvardaki kişi, süperpozisyonun kalkarak, fotonun dikey ya da yatay konuma geçtiğini gözlemlerken; dışarıdaki gözlemci için foton hâlâ aynı konumda olacaktır. İşte, 1961 yılında ortaya atılan bu fikir, doğrulanmış oldu sözünü ettiğim deneyle. 


Nesnel gerçeklik diye bir şey yok mu, o hâlde?! Elimdeki bardak, başkasına göre bardak değil mi, o zaman?! Yorumların hemen tamamı bu çerçevede yapıldı. Herkesin kafasına göre takıldığı bir dünya, günümüzün usandırıcı öznelliğine pek yakışırdı. Oysa, ilk soru şu olmalıydı: Nesnel nedir? 


Nesnel ile kastettiğimiz nedir? Düşüncemizin nesnelliğe karşı tutumu, yaşamımızı belirler dersem abartmış olmam. Bunun farkına varırsak “kader” denileni de, belli bir ölçüde kavramış oluruz. Bu tutumları inceleyenler, insanların üç tür nesnel tanımının olduğunu söylerler: 


Birincisi: Dışsal olan şey anlamı taşıyandır. Burada öznel olan sanılarımız vs'dir. 


İkincisi: Evrensel ve zorunlu olan. Duyu algılarımıza çarpandan, tikel olandan, öznel olandan ayrı olan anlamı taşır. 


Üçüncüsü: İşte burada karmaşıklaşıyor. Çünkü, bu aşamada, “kendinde ayrı olandan ayrı olarak? gibi zor bir tanım giriyor işin içine. Varolanın düşünülen kendindesi anlamında. 


Eğer sizin gerçek/nesnel dediğiniz dışsal olan ise, bilimin özünün bu olduğunu düşünüyorsanız, atom üstü örgütlenmeden şüphe duymanız normal. Bu tip şüphe, bu deney sonucu karşısında “Yoksa bardak bardak değil mi?” demekten başka bir şey üretemez. Oysa, düşünme ile tasarım, bu aşamada ayrılır birbirinden. Dışsal olan, sonlu ve koşulludur. Dışsal olan her şey geçicidir, nedenini kendinde taşımaz. İşte gerçek felsefe, deneyime dayanan, duyu algılarımıza çarpanla yetindiğimiz bu yanı gerçek olarak ele almaz. Antik Yunan kuşkuculuğu “eşya”dan kuşku duyardı, soyut kavramdan, düşünceden değil. Hatta Hume kuşkuculuğu bile, bizim anladığımız biçimde, evrensel ve zorunlu olanı yadsıyan bir kuşkuculuk değildir. 


Bunu anlamadan, nesnelin ne olduğunu nasıl tartışacağız? Hatta bu aşamada somut ve soyut sözcüklerinin de sandığımız/inandığımız anlamı taşımadığını görürüz. Derin düşünme, tefekkür okyanusunda “bu bardak somuttur” tanımının, nasıl da karşıtına, soyuta dönüştüğünü kavramadığımızda, elimizde şu olasılıklar kalır: 


Gündelik kaygılarla örülmüş yaşama geri dönmek. 

Düşünmeyi boş bir iş olarak görmek. Felsefe, üvey evlat olmaya devam eder. 

Daha önce filozoflarca üretilen düşünceleri yazmak, dile getirmek. 

Atomr-altı örgütlenme ile atom-üstü örgütlenmenin yasalarının farklı olduğunu hatırlamakta fayda var. Etrafımızda gördüğümüz, dokunduğumuz her şey, bedenimiz de dahil atom-üstü düzene ait. Bu bölgede var olan her şey, determine olmuş, belirlenmiştir. Atom-altı bölge ise kaotiktir, düzensizdir. Literatürde denk gelmediğim, yalnızca Metin Bobaroğlu'nun 


toplantılarında dile getirdiği, özgün bir düşünceyi sizlerle paylaşmalıyım. Kendisi, 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“düşüncenin atom-altı bölgeye ait olduğunu” söyler. Şöyle ki: Bedenimiz, kozmos/düzen alanına aitken; düşüncelerimiz, Kaos/düzensizlik alanına aittir. İnsanın huzursuz bir varlık olması ontolojik temellere dayanıyor. Düşünce bölgesi tam bir kaotik çorba; ki, bu, bize aynı zamanda özgürlük olanağı veriyor. 


Bu yazının devamı, yarın yayımlanacak. Bu deneyin ve diğer atom-altı fiziği deneylerinden elde edilen sonuçların, düşünen bir varlık olarak insanın, belki de tek hakikatinin düşünmek olduğuna nasıl işaret ettiğini anlatmaya çalışacağım: Fizik ile felsefeyi, felsefe ile biyolojiyi, İnsan ile Tanrı'yı aynı cümlede anarak; ama hepsinden önemlisi kendimi Kendime davet ederek. 


Önemli not: Bu konular, yalnızca bir tarafından tutulduklarında anlaşılması olanaksız konular. Deneyle ilgili yorum aşamasına geçmeden, yeni okurlarımın, aşağıda listelediğim bilim, fizik konulu yazılarıma bir göz atmalarını öneririm. 


Bilim ve soyut düşünme, kuantum dolanıklık, genetik ile bağıntı, belirsizlik ilkesi ve belki de en çok gereksinim duyduğumuz, uzmanlarının bile anlamakta zorlandığı şu yazı. 


CELAL ŞENGÖR VE TUTSAK AKLIMIZ 
15 Ekim Pazartesi 2018-Gülgün Türkoğlu Pagy-gazeteduvar 


Bilimsel merakın “hayret” etmekle başladığını neredeyse 2 bin 500 yıldır biliyoruz Sayın Şengör. Dışkınızın tadına bakmanıza neden olan merakın, bilimsel bir merak olamayacağı açıkça ortada. Acaba diyorum siz yeniden mi düşünseniz?! 


Sayın Celal Şengör'ün temsil ettiğini düşündüğüm bir grup var ülkemizde. Bu grubun üyelerini bir araya getiren ortak nitelik, derslerini eksik çalışmış olmaları. Gerçeğin, neredeyse dolaysızca bilinebileceğine olan inançları onları dogmatik kıldığı için: Bilimsel aklın, insan aklının çıkabileceği zirve olduğuna; realist olmanın duyusal eminlik demek olduğuna; metafiziğin ise, her türlü şuursuz duygusal köpürmenin cirit attığı bir alan olduğuna inanıyorlar. 


Düşünmek çileli bir iştir, değil mi? Kendimize hak vererek değil yadsıyarak ilerleyebileceğimiz bir alan. Gelin, bir gazete yazısının olanak tanıdığı ölçüde, düşünme nerede başlar, nerede biter inceleyelim. İlk olarak dışarıda nesne vardır ve biz o nesneyi orada olduğu ve duyu algılarımıza çarptığı için biliriz. Duyu algılarımıza çarptığı kadarının, onun gerçekliği olduğundan eminizdir. Düşünce boyutunda ise şöyle bir işleyişi vardır: Düşünerek gerçeklik bilinebilir. Nesnelere gidilir, duyum ve sezgilerin içerikleri bir düşünce içeriği olarak üretilir, böylece gerçekliğin doyumuna ulaşılır. Bu bilinç düzeyi “Gerçek nedir?” 
sorusunu, tereddütsüz bir biçimde maddi olanı, nesneyi işaret ederek yanıtlayacaktır. 
Düşünme derinliği de çıkarımı ile uyumlu, “Tanrı vardır” “Tanrı yoktur” gibi düz mantık biçiminde olacaktır. Saltığın bilgisine, ona yüklemlerin, olumlu/olumsuz biçimlerde eklenerek ulaşılacağına inanır. Diyalektiğe direnen bu dikkafalılık için, varlık ile yokluk nesnenin varlığı ya da yokluğudur. Varlık ile yokluğun dolayımsız birliğinin düşünülebilme olasılığı henüz bu bilinç için var değildir. O, duyusal kesinlik ile özdeştir henüz. Dogmatiktir çünkü tek yanlı belirlenimlere düşkündür. Ya-ya da mantığı. 


Görgücülük/Empirizm/Bilimsel bilgi, bilincin nesne ile olan ilişkisinde, bir şimdi ve burada varlığı olarak öznenin devreye girip, “bu” ve “şimdinin geçici olduğunun ama bunun 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arkasında evrensel bir bilgi olması gerektiğinin dolayımsız sezgisi ile başlar. Salt duyusal algının tekil ve geçici olduğunu ilan eder. Bulduğu “şey”leri çözmeye/soymaya/analiz etmeye başlar. Çözümlemeci/analitik yaklaşım, nesneyi soyut tümele taşır: sayı, metre, enerji, varlık, güç gibi kavramlara. Analiz, soyut tümelin altında anlam kazanan tikel olgunun/nesnenin ilk kez anlaşılır olmasını sağlar. “Şey” olan nesne; şimdi, anlama yetisinde kuvvet ve yasadır; metafiziktir. Yasalılığı, zorunluluğu gösterilmiş olanın verdiği güvendir bilime duyulan güven. Metafizik, mantıktır; logostur. Duyusal algı nesnelerinin gerçekliğinin yanlış konumlandırıldığının bilgisi, kavramsal düşünceye atılan bir adımdır. Görgücü bilinç, duyulur bölgenin tutarlılığını (görüngünün-duyu algıları ile algılananın) duyulurüstü bir bölgeye borçlu olduğu yadsımayı tercih ettiği için, diyalektik düşünmeye evrilmez. 


İşin gerçeği, madde bugüne dek gösterilememiştir, maddi olan gösterilebilir ama madde asla, kavramdır söz konusu edilen. Madde kendi başına tanımlanamaz. Tanımlı olan, belirli bir form/biçim kazanmış olan “bu şey”dir; kitap, yaprak, koltuk, amorf kristal vs'dir; formsuz madde yoktur. Devinen bilinç burada “o halde, her şeye zemin olan nedir, varlık nedir, töz nedir?” benzeri sorular sorar. Bilim, tikel referanslarla “çokluk” olarak algılananın, algıda “bir”liği üzerinde çalışır. Nesne ile öznenin birbirinden bağımsız ele alınamayacağının idraki önemli bir aşama olarak gösterilmiştir; gerçekleştiği yer anlama yetisidir. 


Hegel'in “Mantık Bilimi” ve “Tinin Görüngübilimi”ni temel alan “hızlandırılmış” anlatıma devam edersem, nesne ile öznenin birlikte kavranmaya başladığı alanın aklın görüldüğü ilk alan olduğunu anlarız. Empirizme, düşünülebilir bir alan sağlayan soyut tümel alandan, devinime devam edilirse Hegel'in “evrik evren” dediği bir alana geliriz. Evrik evren, diyalektik düşünce açısından önemlidir; ussal düşünmenin sine gua non'u karşıtların birliği burada neredeyse içinden çıkılmaz bir hâl alır. Bununla ilgili bir yazı yazacağım. Şimdilik, evrik evrenin; fizik (P. Dirac), psikoloji (C. Jung) ve din (Arabi) birlikteliğinde ele alınabileceğini düşündüğümü belirtmekle yetineyim. 


Soyut Tümeller bizi, çocuğumuzu kilo ile sevemeyeceğimiz, adaleti dört metre kadar alamayacağımız, toplumsal olanın zorunlu olanla ilişkilendirilmesindeki güçlükler gibi gerçeklerle baş başa bırakır. O halde, bunların zorunlu bağıntılılığının ne olduğu sorusunun yanıtı Ussallık gerektirir. Bu bağlamda şu hatırlanmalıdır: Akıl bireysel değildir ama zihin bireyseldir. Zihin parçalar, analiz eder; akıl birleştirir. Akıl konusunda düşünmeye başlayanlara Platon ve Aristoteles'te Nous kavramını çalışmalarını öneririm. Ussallık ilkelere, soyut tümellere bağlı bir işletim biçimidir. Bilen kimdir? Birlik nedir? İrdeleme konusu yalnızca “büyüklük” olan, kavram olmayan matematik, bize nesnel gerçekliği vermekte yeterli olabilir mi? gibi sorular sorar. Gerçeklik demişken, Celal Şengör kendisini realist olarak tanımlıyor; ancak, kavramla bir aşinalığı olmasa gerek. Örneğin tarihteki ilk realist filozof Platon'dur. Kavramların gerçekliğini ilkelere bağladığı için o bir realistti; duyu algılarına çarpanların gerçek olduğuna inandığı için değil. 


Görülüyor ki, gerçek kendini ifade etmekte, birliğe gelmiş akılları kullanmakta. Örneğin, eğitimlilerin tepeden bakacağı Tireli bir saatçi amca gelir “Şey istidadın zuhuruna verilen addır, evladım” der. Bize de, o henüz olmamış, pozitivist aklımızla “A! Aristo mu çalışmış acaba?” demek kalır. 


Bilincin, hakikatin ülkesine girmesinin, insanın kendisiyle ilişki kurmasıyla olanaklı olduğunu felsefe ve din söylüyor. Kendinle ilişkide olmak, düşünceni ikiye bölmek; karşıt olana geçebilmektir denir. İçine düşülüp, ebediyen kaybolma riski barındıran kuyularla dolu bir uğraş. Düşünce devinimlerinde, duyusal algı ile yetinmeyen bilincin, bir yerde kibre 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bulanarak, giderek “kuru bir ben” bulacağı konusunda da uyarılar boldur, dikkatli olunmalı. 
Aslında, akıl basamaklarını epey tırmanmış olanlar için de geçerlidir bu uyarı; bunun nedenini, ben'in, koltuğunu, evrensel olana bırakmak istemeyişine bağlarlar. Salt kendi için olmak onun hobisi olmuştur artık. 


Akıl, var değildir; o bağlantıları emek emek kurarken kendisini oluşturur. Kendisini çoğaltabilmek için ortadan ikiye ayrılan DNA’ mız gibi ayırabilen, karşıtına geçtiğinde üreyen, üretiminde kendisini tanıyabilen bir yetimizdir. Ulaştığı seviyelere göre değişik isimler alır. Tek tip değildir: Örneğin; orantı, karşılaştırma yapabildiğinde rasyonel akıl; sebebe bağlandığında us (reason); bir gayeye bağlı hareket ettiğinde gayii akıl (intellectus) gibi isimler alır. 


Bilimle uğraşan, eğitimli gruplar tarafından genellikle azımsanan tasavvuf, bin yılı aşkın bir süredir bu bağlantılar üzerinden işlemekte, dirimliliğini korumaktadır. Bu disiplin çerçevesinde akıl, kişinin içinde bulunduğu nefs seviyesinden bağımsız olmayan bir derecelendirme ile ele alınır. Beş akıl mertebesinin en yükseği Sultani Akıl'dır. Size Metin Bobaroğlu'nun bir konuşmasından derlenen bir yazıdan küçük bir alıntı yapayım: 


“Sultan eger kimseye danışmıyor ve hüküm veriyorsa, bu firavunluktur. Akl-ı sultaninin “ilme” secde etmesi lâzım... Akılsız irade keyfidir; firavundur... Mesele aynı zamanda sosyal yaşamı da düzenleyen bir anlatımdır ki bu insanın kendi mülkünde de sultan olmasını gerektirir.” 


Bilimsel merakın “hayret” etmekle başladığını neredeyse 2 bin 500 yıldır biliyoruz Sayın Şengör. Dışkınızın tadına bakmanıza neden olan merakın, bilimsel bir merak olamayacağı açıkça ortada. Acaba diyorum siz yeniden mi düşünseniz?! 


DİYALEKTİK NEDİR? 
24 Aralık Pazartesi 2018-Gülgün Türkoğlu Pagy-gazeteduvar 


Düşünmenin özgürleştirici kolları, tam da gereken anda “talep ettiğimiz” aleti bize verecektir. 
Her aleti vermeden hemen önce, kafamıza değişen şiddetlerde vurduğu doğrudur. 


Einstein'ın “ürkütücü” bulduğu kuantum dolanıklık; iki veya daha fazla atomaltı parçacığın, birbirlerine olan fiziksel uzaklıklarından bağımsız, eş zamanlı olarak etkileşebileceğinin, 
başka bir deyişle haberleşebileceğinin ifadesidir. 1935 yılında ortaya atılan bu öngörü, 2008 
yılından beri bilimsel bir gerçek olarak ortaya konulmuştur. Etkileşime girmiş iki parçacık, aralarında milyonlarca kilometre de olsa aynı anda, fakat ters yönde etkileşir: Birisi saat yönünde dönerse diğeri aynı anda ama saat yönünün tersine hareket eder. İşin ilginç yanı Einstein'ın, bunun hareket gerçekleşmeden önce var olan gizil bir bilgi olduğu savını ileri sürmesiydi; ona göre, ölçümle gelen bilgi, sonradan gelen bir bilgiydi. 


Günlük yaşantımızı duyusal bilincimizle sürdürürüz; duyusal yanılsamayla desek pek de yanlış olmaz. Doğada renk yoktur ama biz renk görürüz. Doğada ses yoktur biz sesler işitiriz. 
Görme, işitme, koklama gerçekte beynimizde olmaktadır. Duyu organlarımıza yüklenen veriler, tamamen karanlık ve sessiz bir ortamda bulunan beynimize, sinirler aracılığıyla, elektrik akımı olarak iletilirler. 
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Felsefe ve din her zaman, bilim ise son dönemlerinde; dış ortam olarak duyumsadığımızın gerçekliği konusunu; düşünsel, sezgisel ve bilimsel çıkarımlar ile sorgulamıştır. Yalnızca “şimdi ve burada” olana tanıklık edebilen duyusal bilinç ne kadar güvenilirdir? Filmin tek karesine tanıklık etmek, filmin konusu ile ilgili bilgi verebilir mi? Kuantum dolanıklığın bugün, din ve felsefenin uzun zamandır ortaya koyduğu “evren bir ilişkiler bütünüdür” önermesi bizim için ne anlama gelmelidir? Evrende ilişkisiz ve hareketsiz hiçbir şey yokken, gündelik yaşamımız neredeyse tamamıyla bunun yadsınması üzerine kurulmamış mıdır? 


Kısıtlı düşünme biçimlerinin, engin çıkarımlar yapamayacağı ortada. Ülkemizde hemen her alanda dar alanlarda kısacık ve artık ezberlenmiş paslaşmaların yapılma nedeni gelişmemiş düşünme kalıplarımızın, bezdirici tekrarı olabilir mi? 


Filozoflar, gerçek anlamda düşünmeye başlamamış olanlar için “henüz uykuda” tanımı yaparlar. Uyuduğumuz, ancak uyandığımızda farkına vardığımız bir olgudur. Uyku bu anlamıyla bir özdeşlik halidir. Özdeşlik “başka” olanı barındırmaz. Düşünce olarak uykuda olmak ise, insanın kendi zihni ile özdeşlik içinde olmayı tercih ettiği durumdur. Yapılan işlerde, gözlemlenen olaylarda, okunan satırlarda kendi düşünce kalıplarına uygun olanın çekilip çıkarılması işlemidir. Kullanılan mantık A-A mantığıdır. A, A'dır başka bir şey olamaz. Analitik olan bu yaklaşım, düşüncenin devinimi için zorunlu bir uğraktır. 


Devinemediğinde, bu mantık harekete karşı konum alır. Duyusal algıdan beslenildiği sürece, geleceği sürekli bir endişe alanı olarak yapılandırmamız tesadüf değildir. Gündelik yaşamda bu mantık, kendisine en yakın olanların sağlık ve mutluluğunu önceler. Kaygısı, eğer mümkünse ânı dondurmaktır. Gerçek ise devinebilmek için baskı kurar. Öyle ya, bir tohumun yegâne çabası, bir an önce kendisinde gizil olarak bulunan, içinde barındırdığı meyve ağacı olup; bu sefer, tohumu içinde barındıran meyve haline gelmek değil midir? 


Düşünmenin devinmeye başlaması diyalektiktir. Karşıtlar yan yana getirilip değerlendirme yapılır. Birbirlerinde ortadan kalkacaklardır. Bu, okuması, hakkında konuşması kolay; ancak, uygulaması olanak sınırlarını zorlayan bir düşünme aşamasıdır. Zıtların değil, karşıtların bir edildiği bir düşünme tipidir. Bir şey “ya vardır, ya da yoktur “ diyalektik düşünme değildir. 
Diyalektik düşünmedeki iki ucun birlikteliği, zorunludur; onlar, bir bütünün parçalarıdır ama henüz bir ortaya konuluş, bir soyutlama olarak karşıttırlar. Keyfi olarak bir araya getirilemezler. Hedeflenen birliktelikleri halihazırda, gizil olarak oradadır. Diyalektik düşünme zorunlu olarak “doğum yapan” üreyen bir düşünme biçimidir. Diyalektikte kalmak olanaksızdır: Geri gider ya da devam eder. Diyalektiğin işlediğini, kurgul aşamaya geçtiğini üründen tanırız. Ürün, daha önceki aşamalarda gizil olarak bulunandır. Tıpkı, çocuğun anne ve babasında gizil olarak bulunduğu gibi. Kurgul aşama, “ya, ya” dışlayıcılığından, “hem, hem” kapsayıcılığına geçiştir. 


Düşünme, yukarıda değindiğim kuantum dolaşıklığı andıran bir yapıdadır. Her düşünme girişimi, bağlı olduğu diğer yarısı ile etkileşime girer; ve bu, ortak noktada buluşmak uğruna, ters yönde bir harekettir. İzafiyet teorisinde olduğu gibi gözlemcinin/düşünenin süreçte olmasından bağımsız kurulamaz. 


Düşünce tarihinde Hegel'in zirvede oturduğu söylenir. Diyalektiğin, kurgula nasıl taşındığını bir dizge içinde gösteren ilk düşünürdür. Marks onunla felsefenin tamamlandığına değinir. 
Hegel'in bütünsel felsefesi, analitik bakışa, parçalayarak kavrama seçeneğinden başkasını bırakmaz. Bu nedenle Sağ Hegel, Sol Hegel, Ateist Hegel, Teist Hegel listesi çok uzundur. 
Hatta, Hegel'i kavramak bir ölçüde olanaksızdır demek sanırım yanlış olmaz. Hegel 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yorumlarının, sık sık diyalektik hatta analitik uğraklardan yapıldığı görülür. Diyalektik uğrağın bir sonucu olarak, olumsuzlamayı kapsayan Kuşkuculuk; düşünmenin, Hegel'i kavramak için en yakınında bulunan aşaması olsa da; onca yolu katetmiş olanın, belki de haklı kibri, son hamleyi yapmaya engel bir perde olur. Belirlenimlere sarılmak, henüz olmamış “ben” belirlenimine hayran olmak anlağın işidir. 


Hegel'in, Saltık İdea olarak anlattığı aşamaya ulaşmadan, dizgeden söz etmek olanaklı olmasa gerek. Dizge, henüz tamamlanmadıysa, yapısını yetkinlikle inceleme ve son sözü söyleme hakkını vermez. Bir bütün olarak anlaşılması bu nedenle zordur ve aynı nedenle “Hegelci” olunamaz denir; çünkü, Saltık İdea”ya ulaşan bir düşünmenin özgür ve özgün olması zorunludur. Tanımlanan aşama, saltık olarak bir başkasının kalmadığı; kendisiyle olan ilişkinin sonsuzda deneyimlendiği; görüngü ile özünün özdeş kılındığı bir aşamadır. 


Erek, süreci belirleyen, biçimlendiren etmendir. Platon'da diyalektik ustalık gerektiren bir yürüyüş biçimidir. “Ruhun dolaşması, varolanın yeniden ortaya çıkması, ruhun oluştan temel olana ve öze yönelmesi, hep varolanı bilmesi” olarak tanımlanan Philosophia'dır. Bu anlamda filozof: “...tek tek şeylerin özünün temelini (neliğini) kavrayabilen; bu temeli gören ve gösterebilen, neden öyle olduklarının hesabını verebilen; bu temel aracılığıyla diğerlerin arasından her şeyde iyinin ideasını seçebilen, ayırt edebilen, bir muharebede olduğu gibi her şeyi yoklaya yoklaya giden ve bu yoklamayı kanılara dayanarak değil, öze dayanarak yapan, bütün bunları kusursuz, yıkılmayan bir biçimde temellendirerek yürüyen; hipotezleri aşa aşa, esas olana varan; cinslere ayırabilen ve aynı türden olanları başka başka, başka olanı da aynı türden görmeyen; bütünü, bütünlüğü görebilen kişidir.” Bu tanım, düşüncenin yürüyüşünün bir özetidir. 


Aristoteles”te ise diyalektik bir temellendirme ve bir yoklama yöntemi olarak karşımıza çıkar. 
Hocasının sezgimize verdiği bilgiyi, Aristoteles bir yöntem olarak açımlandırır. 


Ez cümle: Süreç, sonucun içeriğidir. Hegel'i anlama çabası takdir edilecek bir çabadır. 
Düşünce onun felsefesi ile kurgul olana, zirveye ulaşmıştır. Ereğimiz, kendimizi anlamak/anlamlandırmak olduğu sürece; başkalarının yaptığı Hegel okumalarıyla yetinmemeliyiz. Kendi okumalarımızda ise, yukarıda yüzeysel olarak değindiğim nedenden dolayı dikkatli olmalıyız. Ereğimiz, yanımızda bulunduracağımız alet (organon) çantasının içeriğini belirleyecektir. Hatta, yanımızda getirdiğimiz alet çantasını atmak analitik aşamadan çıkışımızı belgeleyecektir. Düşünmenin özgürleştirici kolları, tam da gereken anda “talep ettiğimiz” aleti bize verecektir. Her aleti vermeden önce, kafamıza değişen şiddetlerde vurduğu doğrudur. 


Bu yazı için: Hegel'in “Mantık” ve “Tinin Görüngübilimi” isimli kitaplarının yanı sıra; İonna Kuçuradi'nin “Diyalektik Kavramının Tarihsel Gelişimi” ve Aziz Yardımlı'nın “Diyalektik Yöntem” isimli makalelerinden yararlandım. 

FİZİKÇİLERDEN DAHA HIZLI ANLAYAN HİPPİLER 

Ol Nisan Pazartesi 2019-Gülgün Türkoğlu Pagy-gazeteduvar 

Kuantum şifreleme çok önemli bir konu. Bu konuda Çin lider konumda ve muazzam bir projeye imza attı. Kuantum bilgisayarların birbirleri ile haberleşmelerinde aralarındaki mesafe 


ile ilgili problem yaşanıyordu. Çin, bir kuantum iletişim uydusu fırlattı ve kuantum dolaşıklığı ilkesini kullanarak, kırılması olanaksız bir şifreleme çağı başlattı. 
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Mahallede top oynarken, bazen, şutun çekildiği anda topun varacağı yeri bilir, henüz top havada süzülürken sıvışırdık. Kuantum mekaniği (KM) faili meçhul cam kırma hakkını çocuklardan aldı. KM'ye göre neden ve sonuç arasında geçen bir süre yoktur. Neden ile sonuç aynı anda olabilir. Barbutçulara da kötü bir haberim var: Bin kez de deneseniz hep çift atacaksınız. 


Tabii, bu benzetmeler, daha iyi anlayalım diye ölçek büyütmeler. Yukarıda anlatılanlar kuantum düzeyde olup biten işler. Ona da bir ölçü verelim ki daha iyi anlayalım: Bir atomu görebilmek için sınırsız ölçek büyütme hakkımız olsaydı, futbol topu ancak yerkürenin boyutlarına geldiğinde bir atomu görmeyi başarabilirdik. Kuantum dendiğinde aklımızı zorlayan bir boyuttan bahsediliyor. 


Einstein'ın kuantum dolaşıklık adı verilen bir kabusu vardı. Çünkü bu teoriye göre, atom altı parçacıklar ışıktan hızlı hareket edebiliyorlar! Dahası var: Birbiri ile ilişkili iki parçacığı ayırıp birisini Londra diğerini Ağrı'ya koysak, birisi üzerinde gerçekleştirilen etkiye diğeri de aynı anda, aynı tepkiyi veriyorlar. Ayrıca, örneğin elektronlar, yalnızca gözlemlendiklerinde fiziksel özelliklere sahip oluyorlar. Yapılan matematik hesaplar, bize böyle söylüyor. 


Einstein, en çok atıf yapılan makalesi olan EPR'de (Einstein, Podolsky, Rosen) bu yönü bakımından KM'nin eksik olduğunu ileri sürdü. Kuantum dolaşıklık gerçek olamazdı. Bütün çalışmalarını, bunun olanaksızlığını ispatlamaya ayırdı. EPR makalesine bir yanıt Bohr'dan geldi, tuhaflık olarak görünen bu durum olanaklıydı ve artık kuantum dolaşıklık olarak anılacaktı. 


Hangisi haklıydı? Problem uzun yıllar boyunca, kağıt üzerinde çözümsüz olarak kaldı. 
Çözüm, pırıl pırıl bir zeka olan Bell’ den geldi. Gündüz parçacık fiziği ile ilgili işine gidip, gece kuantum mekaniği çalışan Bell, o güne dek hiç düşünülmemiş bir fikir ileri sürdü. Ona göre, Einstein ve Bohr'un öngörüleri, aynı değil farklı fikirler için geçerliydi. Yanıt hangi dünyaya baktığınıza bağlı olarak değişmeliydi. Atom altı dünya ile atom üstü dünya farklı yanıt veriyorlardı. Bu fikri açıkladığı makale anlaşılmadı, ilgi çekmedi. Uzun yıllar tozlu raflarda bekledi. Ta ki, deneysel fizikçi Clauser makaleyi okuyuncaya kadar. Clauser, bu makalenin fark edilmemiş olmasına hayret etmişti, çünkü yalnızca içinde bulundukları yüz yıl için değil, fizik tarihi için çok önemli bir makaleydi. Hemen kolları sıvadı ve bir deney düzeneği kurdu. Deneyinde Bohr'un iddiasının birebir doğru olduğunu saptadı. Kuantum dolaşıklık vardı. Fiziksel gerçeklik olarak içinde yaşadığımız dünyanın temellerinde, hiç de kesin olmayan, hatta ne şekilde var olduğu bile soru işareti olan bir dünya vardı. 


Clauser'in deneyi fizik dünyasında beklediği ilgiyi görmedi. Deneyin hak ettiği ilk tepki, coşkulu hippilerden geldi. Fizikçilerden oluşan dört kişilik bir hippi grubu, çıkan sonuca hiç şaşırmamıştı. İlgili oldukları Tao gibi mistik öğretiler zaten, kuantum dolaşıklığı birebir anlatıyor, açıklıyordu! Kozmik birlik binlerce yıldır dile getiriliyordu zaten. Önceleri sezgimize geleni, bilim şimdi yakalayıp gösteriyordu. 


Deneysel ispatından çok önce, atom bombasının, lazerin, transistörün keşfedilip kullanılmaya başlandığını hatırlamalı. Bunlar kuantum kuramı sayesinde gerçekleşmişti. 


Kuantum bilgisayarları kullanmaya başladık. Sıradan bilgisayar Var (1) Yok (0) olan “bitler 


üzerinden işlem yapar. Ya vardır ya da yoktur. Kuantum bilgisayar ise “kübit”lerin dolaşıklığı üzerinden işlem yapar. Kübit Var (1) veya Yok (0) olabildiği gibi hem var hem de yok 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olabilir; aynı anda ikisi birden olabilir! Bu bilgisayarlarda, dolaşıklık, öyle üst seviyeye taşınmıştır ki, artık iki parçacığın değil, parçacık gruplarının dolaşıklığı temel alınır. 


Sıradan bir bilgisayarın, yüzlerce yılda başarabileceği bir işlemi, kuantum bilgisayarlar saniyeler içinde yapabiliyorlar. Bütün bilgilerimizin data olarak saklandığı, para aktarımının, devletlerin güvenliğinin data halinde depolandığı bir ortamda, şifreleme önemli bir hale geliyor. Kuantum bilgisayarlar, sıradan bilgisayarlarla yaratılmış en sağlam şifreleri kırmakta kullanılabilirler. Kuantum şifreleme çok önemli bir konu. Bu konuda Çin lider konumda ve muazzam bir projeye imza attı. Kuantum bilgisayarların birbirleri ile haberleşmelerinde aralarındaki mesafe ile ilgili problem yaşanıyordu. Çin, bir kuantum iletişim uydusu fırlattı ve kuantum dolaşıklığı ilkesini kullanarak, kırılması olanaksız bir şifreleme çağı başlattı. Satellit, Dünya'da iki farklı noktaya iki dolaşık foton gönderiyor. Eğer, fotonlardan birisi korsanlar tarafından yakalanırsa, fotondaki bilgiyi ölçüp farklı bir bilgiye sahip bir foton ile değiştirebilirler, ama “tutsak” fotonun dolaşık olduğu fotondaki bilgi ile, “hırsız foton”un bilgisi uyuşmayacaktır. Böylece veri korsanlığı olanaksız hale gelmiş olacak. 


Hemen ilave edeyim: Clauser'in deneyi ile ilgili şöyle bir kuşku vardı: Ya deney filtrelerini etkileyen bilmediğimiz bir etken varsa ve bu rastlantısal değilse? Bu kuşkuyu gidermek için, Kanarya Adaları'nda, Zeilinger başkanlığında bir deney istasyonu kuruldu. Avrupa'nın en büyük iki teleskobu kullanılarak, sekiz milyar ışık yılı ötedeki, iki kuasardan gelen ışıkla ölçüm yapıldı. Sonuç: Bohr haklıydı! Bu oldukça yeni bir bulgu. Sekiz milyar yıl uzaklıktaki kuasardan gelen ışığın, atom altı parçacığı büyüklüğünde ölçülebilmesi tek kelime ile muhteşem! 


KM ile uğraşan fizikçiler, bilimin makul sayılan bölgenin dışına doğru bir adım attığını dile getiriyorlar. Öyle ki, varılan mecrada, doğru bildiğimiz fizik kanunları geçerli değil, atom üstü dünyanın kesinliği orada yok. Alice Harikalar Diyarı'nda gibiyiz. 


Felsefe açısından, baktığımızda; bilimin “kuşkuculuk” aşamasına ulaştığını söyleyebiliriz. 
Çünkü, kuşkuculuğa göre, duyusal olarak algılananlar bağımsızlıktan yoksun ve ikincildirler, düşünceler ise bağımsız ve birincildirler. Oysa, bir önceki aşama için duyusal olarak algılanan gerçektir. Bizde bilim henüz bu anlayış seviyesinde yapılıyor. Sıkça, “Newton uzayında donmuş gibiyiz? dediğim aşama. Bilim algısı bu seviyede kalanlar, bir zamanlar bilim karşıtlarının bulunduğu konuma düşecekler. 

Biz hangi dünyada yaşıyoruz? “Ya” “ya da” dünyasında mı? “Hem” “Hem de” dünyasında mı? Tinsel özgürlüğe doğru giden her adım, iki dünyadan da vaz geçemeyeceğimizi söylüyor. 


İÇİMİZDE YAŞAYAN HAYALET: EPİGENETİK 
18 Mart Pazartesi 2019-Gülgün Türkoğlu Pagy-gazeteduvar 


“Armut dibine düşer”, “Dedesi koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış” hepimizde ortak olan bilgeliğin söylemleri. Şimdi sıra “Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken”in sırrını çözmeye geldi. Hoş çözüldü de! Ne zaman çözüldü? 

Yakın zamana kadar, annemiz ve babamızdan gelen kalıtsal özelliklerin, bizlere yalnızca eşey hücreleri aracılığıyla geçtiği düşünülüyordu. Genetik aktarımın, yumurta ve sperm 


hücrelerindeki kromozomlara ait bilgi ile sınırlı olduğundan emindik. 
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Artık kalıtımın daha farklı boyutları olduğunu, DNA'mızla sınırlı olmadığını biliyoruz. Bu bilgi şu anlama geliyor: Bizleri doğrudan etkileyen bir kalıtım mekanizması var, ve bu mekanizma DNA dizisinde hiçbir değişiklik olmasa da iş görüyor. Bunu inceleyen bilim dalına Epigenetik deniyor. Etimolojisine bakmak isteyen okurlarıma, bu sözcüğün en az beş farklı anlamda kullanıldığını, ilk kullanan kişinin Aristoteles olduğunu hatırlatmalıyım. 
Bugün, ona ayrı bir bilim dalı olma niteliğini veren özellik DNA”sız kalıtımdır; eş deyişle gensiz kalıtım. 


Güneşlenen bir insanın, kararan derisi gelecek nesillere aktarılmaz. Parmağı kopan bir kişinin, çocuğunun parmak sayısının tam olacağından kuşkulanmayız. Bunlara modifikasyon deniliyor. Epigenetik ise, genlerin açılıp kapanmaları üzerinde etkili olan süreçlerle ilgili bir konu. Organizma öyle bir etkiye maruz kalıyor ki, normalde kapalı olan bir gen açılabiliyor. 
Örneğin, DNA metilasyonu bu mekanizmayı etkileyen kimyasal süreçlerden birisi. Bir örnek olarak, tüp bebek yönteminin, Beckwith- Wiedemann hastalığının görülme sıklığını 3-4 kat artırması verilebilir. Bundan önce, genlerin açılıp kapanma özelliklerinin sonraki nesillere aktarılamadığı düşünülüyordu. Oysa, farelerde yapılan çalışmalarda, daha sonraki nesillere geçtiği gösterildi. Genlerimiz o güne dek inanıldığı gibi, kilitli ve asla açılmayan mekanizmalar değildi. Hatta, Cambridge Üniversitesi'nden Jamie Hackett”in açıkladığı gibi, genlerimiz, geçmiş deneyimlerden bazılarını anı olarak muhafaza ediyordu. 


İnsan Genom Projesi 1990'lı yıllarda büyük bir heyecan yaratmıştı. Proje öncesi, yüz binin üzerinde gene sahip olduğumuzu tahmin ediyorduk. Genleri bilirsek, çalışma mekanizmalarını anlarsak, müdahale edebileceğimiz alanların sınırsız olacağı inancındaydık. Oysa, yaklaşık yirmi bin kadar genimiz olduğunun keşfedilmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Bir domatesin bile bizden daha fazla geninin olduğu gerçeğine adapte olmakta zorlandık. Şok atlatıldığında, yanıtlanması gereken büyük bir soru ile başbaşa kalmıştık: Bunca farklı özelliğimizi, yalnızca yirmi bin kadar genin etkileşimine mi borçluyduk? Donuk, mekanik anlayış, bir mekanizma üretebildiğinde kendini güvende hissediyor. Oysa insan, bedeninden ibaret değil. Epigenetik, bu anlamda ciddi bir uyarıdır. 


Gensiz kalıtım konusunda, uzun zamandır şüpheler vardı. Son araştırmalar görülme sıklığının tahminlerimizin çok üzerinde olduğunu ortaya koydu. Kalıtımın yalnızca genlerle sınırlı olmayacağını düşünmek, hayret verici bir cesaret örneği. İlklerden Lamarc'a selâm olsun. 
İspatlandığında herkes normalmiş gibi söz ediyor. Oysa, bir fikir ispatlanıncaya kadar, kaç cesur araştırmacıyla dalga geçilmesine, bilim dünyasından dışlanmasına neden olan bir hipotez olarak kenara ittiriliyor. Yazılarımda sıkça değindiğim, her alanda başarılması gereken, ortodoks kabuğu kırma cesareti, bilimin ilerlemesindeki temel unsurdur. 


Epigenetik, insanların psikososyal bir kalıtım alanını paylaştığını ortaya koymuştur. Yaşanan acıların, savaşların, göçlerin gelecek nesiller üzerinde tahribat yaratabildiğini artık biliyoruz. 
Yeni çalışma alanları açılıyor. Örneğin, köleleştirmenin Afrika kökenli Amerikalılar üzerindeki etkisi inceleniyor. Günümüzde yaşayan torunlarının; intihara eğilim, depresyon, duygu durum bozukluklarına daha açık olmaları olasılığı inceleniyor. 


Kuantum dolaşıklık, sibernetik, izafiyet, diyalektik tekrar tekrar düşünmemiz gereken konulardan. Platon, bilmenin, aslında hatırlama olduğundan söz etmiştir. Hafıza konusundaki açıklamaları günümüzdeki gelişmeleri daha iyi anlamamıza olanak verebilir. İbn-i Arabi”de Varlık, farklı beden katmanlarından söz eder. Artık, epigenetik bilgimiz ile onun ne demek istediğini daha kolay anlayabiliriz. 
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Carl Gustav Jung, kolektif bilinçaltımızın, bilinç içeriklerini düzenlediğini açıkça ortaya koymuştur. Ona göre, bireysel bilinçaltı insanlık tarihinden bağımsız olarak örgütlenemez. 
Pozitivist eğitim, her dönemi, geçmişi ile olan bağlarını keserek ele alırken, mekanizma kıvamında bir insan anlayışı ortaya çıktı. Narsisizm uğrağından bir türlü kendini koparamayan soliptik, nihilist mini mini “ben”lere; p53 geni bir türlü açılmayan kanser hücreleri tadında bir yaşama maruz bıraktı. Hipokampus, beynimizin zaman algısı yaratan bölümü. Geçmiş, şimdi ve gelecek gibi lineer bir zamanın olmadığı bütünsel düşünen, bütünsel bakabilen, bilmekle kalmayıp yapabilenler tarafından defaatle söylenmiştir. Einstein tarafından da bilimsel olarak zamanın izafi bir kavram olduğu gösterilmiştir. 


Onbinlerce yıllık insanlık travmalarından, inançlarından bağımsız bir varoluş olanaklı değil. 
Kullandığımız naylonun, okyanustaki balinanın ölümüne neden olduğunu; küresel ısınmanın yerel değil, bütünsel bir sistem olarak gezegenimizin tamamında etkisini gösterdiğini deneyimliyoruz. “Gerçek olan bütündür” bir aforizma olsaydı keşke! Bütün sözcüğü, felsefe ile uğraşanların bile, sıklıkla, kendilerini bir yana bütünlüğü ise diğer yana koyarak anlamaya çalıştıkları bir olgu ne yazık ki. 


“Armut dibine düşer”, “Dedesi koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış” hepimizde ortak olan bilgeliğin söylemleri. Şimdi sıra “Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken”in sırrını çözmeye geldi. Hoş çözüldü de! Ne zaman çözüldü? Masalların niçin hep “Bir Varmış! Bir 


Yokmuş!” ile başladığını anladığımız zaman... 
BİLGELİĞE GİDEN YOLDA MODERN FİZİK 
25 Mart Pazartesi 2019-Gülgün Türkoğlu Pagy-gazeteduvar 


Yakın dönemde yaşamış, BBC'nin kendisiyle söyleşi yaptığı büyük bilge İsmail Emre, insanın bir idrak varlığı olduğuna sıkça değinir. Hatta günümüz insanının, nasıl olup da binek üzerinde bir mirâca inanabildiğini sorgular ve mirâcın aslında bir “idrak mirâcı” olduğunu vurgular. 


Fritjof Capra, doktorasını teorik fizik üzerine yapmış bir fizikçidir. Parçacık fizikçisi ve sistem teorisyeni olarak, kariyer yaşamını Paris Üniversitesi, Londra Imperial Koleji gibi prestijli eğitim kurumlarında sürdürmüştür. “Fiziğin Tao'su” isimli kitabın yazarı olan Capra, yaşayan bilgeler arasında anılır. Kitabının amacı olarak, basit ancak anlaşılması çok güç bir hedef koyar: Bilimin prestijini artırmak. Kitabın ABD'de en çok satanlar listesine girip, yirmiden fazla dile çevrildiğini düşünürsek, bu amacı kavramaya çalışmak bir sorumluluk haline gelir. O dönemde batı tinselliği, mekanistik her türlü düşünceye bayrak açmıştır; klasik fiziğe dayalı bilim anlayışının, indirgemeci bir yaklaşım içinde olması eleştirilmektedir. 
Yazara göre, toplumun huzursuzluğu, bilim ile bilgeliğin uyum içinde var olduğu gösterilerek, yalıtılmış bireysel algıdan kurtularak aşılabilir. 


Gündelik yaşantımız bize, biz ve dış dünya olarak algıladığımız, eminlik içinde yaşamımıza devam edebileceğimiz bir ortam sunar. Bir tarafta nesneler yığını, diğer tarafta algılayan ben. 
Oysa, modern fiziğin öne çıkan iki alanı olan izafiyet kuramı ve kuantum, içinde yaşadığımız alanın, ne derece gerçeklik olarak adlandırılabileceğini sorgulamamıza neden olmuştur. 
Fiziğin bu iki alanı, gerçekliğin farklı olduğunu, dışarıda nesne olarak konumlanan her şeyin, atom altı seviyede birbiri ile, bizimle, birbirimizle bağımlı var olduğunu ortaya koymuştur. 
Sonuçta, bedenimizin, kalemin, filin tırnağının, pelikanın tüyünün yalnızca yoğunlaşmış enerji alanları olduğu gösterilmiştir. Orada duran bir bardak ve benim bedenim olarak 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algıladığım fotoğraf karesi, atomaltı düzeyde hiç de birbirinden yalıtılmış görünmemekte, hatta bu birlikteliğin bir örgünlük olduğunu göstermektedir. 


Atom fiziği, gözlemcinin soyutlanmış olarak gözlemden ayrı bir şekilde var olamadığını da göstermiştir. Gözlemci, bilincin eşlik ettiği her durumda, aynı zamanda gözlenendir ve bu durumda bir katılımcıdır. Bu durumu, ışığın hem parçacık hem de dalgacık olarak, yani iki farklı biçimde davranış özelliğinde olduğunu unutmadan düşünmek gerek. İzafiyet kuramı ile de zaman ile uzayın birbirinden bağımsız var olamadıkları gösterildi. Sıkça değindiğim hologram evren konusundaki son bulguları da düşünürsek; bilimin, evrendeki birlik ve bütünlüğü önümüze serdiğini “idrak” ederiz. 


Capra deneyimlediği iki farklı aydınlanmadan söz eder. İkincisi, kendisinin bütün varlığıyla, kozmik bütünlüğe dahil olduğu bir deneyimdir. İlkini ise kitaptan alıntılayayım: 

“Eğitimimin ilk başlarında akademik çevrede oluşan «düşünsel atmosferde» aklın nasıl da özgürce hareket edebildiğini görmüş, sezgisel ve bütünsel 

alanın nasıl kendiliğinden oluştuğunu farketmiş ve 

bilincimin derinliklerini keşfedebilmiştim. Düşünsel 

atmosfer çerçevesindeki ilk önemli tecrübemi, yıllar 

içinde gelişen derin düşünceler sonucu elde edebilmiştim. Bu tecrübe benim için o kad ar olağanüstüydü ki, yaratmış olduğu etkiyle gözyaşlarımı tutamamış ve ağlamaya başla mıştım.” 


İlk deneyim, Varlığın Birliğinin, aklen kavranması; ikincisi ise bizatihi bir kavrayıştır. Bireyin doğa ile içinde yaşadığı toplum ile uyum içinde yaşaması bilim ile bilgeliğin ilişkilendirilmesini gerektirir. Birey çevresine ve kendisine yabancılaşmıştır. Akılcı bilgi; böler, ayrıştırır, ölçer, sınıflandırır. Böylece, önümüze parçalanmış, yalıtılmış, bütünlük içinde taşınan anlamından arındırılmış bir dünya serilmiştir; “karşılıklı varoluş” olmaksızın devam edebilen bir dünya değildir. Bu statik anlayış, aklın “ya” “ya da” basamağıdır. Dogmatik tutumlu bilim insanları bu basamağa takıldıkları için, bilimi savunmak gereği duyarlar. Oysa, dizge bir öncekini kapsayarak ortadan kaldırır. Klasik bilim görevini tamamlamış, insanlığa muazzam bir kapı açmakta öncül görev yapmış, sağlam bir alt yapı olarak kendini sunmuştur. 


Klasik fizikte değişmez, sert kabul edilen nesneler, kuantum kuramı ile olasılıklar, hatta nesnelerin karşılıklı etkileşimlerinin olasılıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç nettir: Evren, her şeyin birbiri ile ilişkide olduğu bir ilişkiler bütünüdür. Ülkemizde bilim algısı henüz klasik fizik aşamasındadır. Bilimin, bütünselliğin bir parçası olduğunu dile getirmek; bilimsel aklın, aklın yükseldiği alanda yalnızca bir uğrak olduğundan söz etmek dogmatik tepkilere neden olmaktadır. Bilime saldırıldığı sanrısı devreye girince, tartışmalar “bol ünvanlı” maskeler altında yapılan duygu alışverişleri haline gelmektedir. 


Değil sıradan vatandaşın, çok değerli akademisyenlerimizin bile bu ortodoks kabuğu kıramamasındaki en büyük etken, diyalektiğin kavranamamasıdır diye düşünüyorum. 
Diyalektik, eğitimli bireyin hızla anladığı, ancak kavranabilmesi için çok katmanlı bilinç basamaklarından geçişi gerektiren bir olgudur; çözüldüğü yerde adı artık kurguldur. Bu bakımdan “idrak”, bireyde öncelikle değişimi, sonra dönüşümü müjdeleyen bir sözcüktür. 
Yakın dönemde yaşamış, BBC'nin kendisiyle söyleşi yaptığı büyük bilge İsmail Emre, insanın bir idrak varlığı olduğuna sıkça değinir. Hatta günümüz insanının, nasıl olup da 


binek üzerinde bir mirâca inanabildiğini sorgular ve mirâcın aslında bir “idrak mirâcı” 
8 8 
olduğunu vurgular. 
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Tarih boyunca bilgiye ulaşmanın iki yolundan söz edilmiştir. Bunlar hepimizde içkin olan iki kutuptur: Akıl yolu ile elde edilen ve sezgi ile elde edilen bilgi. Değinilen sezgi duyusal sezgi değil, ussal sezgidir. 


Fizikçinin de mistiğin de yönteminin ampirik (deneye dayalı) olduğunu; ilkinin içsel gözlemlere dayalı deneyimler, ikincisinin ise dışsal gözlem ve deneyimden hareket ettiğini ifade eden Capra bu aşamada çok önemli bir hususa değinir: “ 


“Modern atom-altı fiziği ile ilgili herhangi bir deney yapmak veya bir deneyi tekrarlamak isteyen bir kişinin, yıllar süren yoğun bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Ancak böyle yorucu bir eğitimi aldıktan sonradır ki, bu kişi doğaya deney aracılığı ile belirli bir soru yöneltebilme ve doğanın bu soruya verdiği cevabı anlayabilme düzeyine erişebilmektedir. 
Derin bir mistik tecrübeye ulaşabilmek için de, buna benzer bir biçimde, uzun yıllar süren ve yapılması için yetenekli bir öğretmen gerektiren bir eğitimden geçmek gerekmektedir. 
Ayrıca, aynen bilimsel eğilimde olduğu gibi, harcanmış olan emek ve zaman, başarıyı garanti edecek bir etken olmaktan çok uzaktır. Ama buna rağmen öğrenci başarılı olduğu takdirde, «deneyi tekrarlayabilecek» bir duruma gelmiş olacaktır. Çünkü aslında deneyin (yani mistik tecrübenin) tekrarlanabilir olması, bütün mistik eğitimlerin temelini ve spiritüel uğraşının asıl hedefini oluşturmaktadır.” 


Heisenberg, gözlemlediğimiz şeyin doğanın kendisinin olmadığını; doğanın yalnızca, yönelttiğimiz soruya verdiği yanıt olduğunu ifade etmiştir. Ona göre kutuplar temas etmelidir: “Bence, insanlığın düşünce tarihine bakıldığında, en verimli sonuçların, iki farklı düşünce sisteminin birbirleriyle temas ettikleri yerlerde ortaya çıktıkları fikri gerçekten de doğrudur. 
Bu sistemler, köklerini insan kültürünün çok çeşitli ve değişik biçimlerine, değişik zamanlarına ya da değişik dinsel geleneklerine salmış olabilirler. Ancak buna rağmen birbirleriyle temasa geçtiklerinde, yani gerçek bir etkileşim ortaya çıktığında, yeni ve ilginç gelişmelerin de bunun takipçisi olacağını ümit edebiliriz.” 


Sözünü ettiği ümit, üniversiteli genç Fritjoftun, aklın özgürce hareket edebildiğini, sezgisel ve bütünsel alanın nasıl da kendiliğinden oluşuverdiğini kavradığı anda, yanaklarından süzülen gözyaşlarındadır. 


GAZETELERDE BUGÜN 
24 Ağustos 2009 Pazartesi-cumhuriyet 


Cumhuriyet, 'İstanbul doğadan köprüyle kopacak' başlıklı haberinde Prof. Dr. Hüseyin Kaptan'ın üçüncü köprü hazırlıklarını sert bir dille eleştirmesini manşetten gördü. Hürriyet ise TBMM Başkanı'nın bakan arabalarına takılan özel plakaların milletvekillerine de sağlanması için başlattığı çalışmayı okurlarına duyuruyor. 


Cumhuriyet:İstanbul doğadan köprüyle kopacak 


İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, üçüncü köprü hazırlıklarını sert bir dille eleştirdi. İkinci köprünün Küçükçekmece su havzasını bitirdiğini anımsatan Kaptan, “Aynı risk Sazlıdere, Alibeyköy ve Ömerli havzaları için geçerli” dedi. Kaptan, üçüncü köprüden sonra kentin kuzeyindeki ormanlara “Yok gözüyle bakılabileceğini” söyledi. 


Hürriyet: Vekile TBMM 550 plaka 
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Yeni TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bakan otomobillerine takılan özel plakaların milletvekillerine de sağlanması için çalışma başlattı. Plakalar ya kırmızı renkli olacak ya da üzerinde TBMM veya MV yazacak. 


Milliyet: Belediye okul yıktı 

İstanbul'daki Kemer Okulları, dün sabaha karşı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Okulların açılmasına 15 gün kala yapılan yıkıma veliler isyan etti. 

Radikal: Avukat beyin darbe düşleri 

Darbeyle iktidar olacağına inanan avukatın Ergenekon dosyasındaki belgeden: Boğaz Köprüsü üstünde konuşurum, halk iki yakaya dizilir, İzmit, Sakarya ve Trakya da İstanbul'a yönlendirilir. 


Akşam:IMF defteri kapanmadı 


Türkiye-IMF ilişkilerinde gelinen son noktayı Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Müzakere değil, diyalog halindeyiz. İçerikte sorun yok, miktarı konuşuyoruz. 


Posta:50 bin meşe çöp oldu 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz'da çöp dökme alanı açmak için 50 bin meşe ağacını kestirdi. Belediyenin bu alanı alabilmek için 2005'ten beri Çevre ve Orman Bakanlığı'na defalarca başvuruda bulunduğu belirlendi. Başvuruları, &Burası orman ve su kaynaklarına yakın" diye sürekli reddeden bakanlık sonunda belediyenin isteğini kabul etti. 


Vatan:Bizde eğitim seferberliği böyle olur 


Hazine arazisine okul yapıp devlete devredenlere 'Üstün Hizmet Madalyası' verilen Türkiye'de, seçkin bir okul hukuk dışı gerekçelerle apar topar yıkıldı. 


Habertürk:O eskidendi 


Bush'un Dışişleri Bakan Yardımcısı Marc Grossman: "Her karar ABD'de alınıyor fikrinden artık vazgeçin. Onlar geçmişte kaldı." 


Sabah:Dersim adını vali önerdi 

Tunceli'de kurulmasına onay verilen Dersimspor'un antrenörü SABAH'a açıkladı: Adı, Vali Taşkesen'den 

Tercüman:Sizi Allah Islah Etsin 

Devlet Bakanı Bağış, akan kanın durması için yapılan mücadeleye "Hainlik" dendiğini 


belirterek, "Onların Allah ıslah etsin diyorum" dedi. 
Yeni Şafak:Zafer'i yıkan operasyon 
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Büyükşehir zasıta ekipleri, Vatan Gazetesi yöneticisi Zafer Mutlu'nun Kemerburgaz'da kaçak olarak kamu arazisine kurduğu koleji sabaha karşı yıkarak 10 yıllık işgale son verdi. 


Zaman:GATA'dan Danıştay saldırısının kilit ismine iki kez 'akıllı' raporu 


Ergenekon davasını akamete uğratma girişimleri, şimdi de Osman Yıldırım'la ilgili iddialar üzerinden yürütülüyor. Verdiği bilgilerle Ergenekon ve Danıştay cinayetine ışık tutan Yıldırım'ın ifadeleri, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle çürütülmeye çalışılıyor. 
Ancak GATA'nın 2002 ve 2005 raporları iddiaları boşa çıkardı. GATA'nın tespitlerini değerlendiren Prof. Nevzat Tarhan ve Prof. Haluk Savaş gibi uzmanlar, Yıldırım'ın tanıklığının geçerli olduğuna dikkat çekiyor. 


DÜNYA ÇAPINDA POPÜLER HALE GELEN İSLAMİ İFADELER: SELAM, 
İNŞALLAH, MAŞALLAH... 


21 Nisan 2022 Perşembe-Fatih Demir-HAKSÖZ HABER 
Bir zamanlar yalnızca Araplar ve Müslümanlar tarafından kullanılan bir dizi İslami ifade pop 


kültürüne girdi. Bu etkileşim olumlu sonuçlar verse de zaman zaman olumsuz ve duyarsız ifadeler şeklinde sadece birer sözcük olarak kullanıldı. 


Sosyal medyanın yoğun kullanıldığı dijital dünyada “anlamlı etkileşim” haline gelen İslami ifadeler dikkat çekiyor. 


Küresel çapta yaygınlık kazanan İslami ifadelerin bir zamanlar kabul görmesi mümkün değilken, popüler kültürün içine dahil olan bu kelimeler artık Hıristiyanlar veya diğer din gruplarından insanların sosyal etkileşim için kullandıkları tabirler oldu. 


İki kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Habib Nurmagomedov, uzun süredir maç öncesi hazırlıklarına İslami duaları dahil ediyordu. İslami kelimeleri sık sık kullanması onun için normal bir durum olsa da buna alışık olmayan toplulukların da bu dualara eşlik etmesi dikkat çekiyor. 


Dubai merkezli Tacik sosyal medya fenomeni Abdurezzak, Instagram üzerinden Habib Nurmagomedov'u boks maçındaki galibiyetinden dolayı tebrik etti. Tyson Fury adlı Hıristiyan bir boksör de bu tebriğe eşlik ediyor ve "Bir kraldan diğerine! Maşallah." diye yazıyor. Dünya çapında tanınan sporcuların bu etkileşimlerde kullandıkları dil dikkat çektiği gibi yaygın kullanım haline geliyor. 


Sosyal medya, kültürlerin kaynaşması ve tanınması açısından önem arz etse de kullanım amaçları zaman zaman değişen İslami ifadelerin popüler kültür nesnesi haline getirilmesi endişeleri de beraberinde getiriyor. Tüketim kültürüne alışan sosyal medya toplulukları için sıradanlaşma ve bayağılaşma riski taşıyan İslami terminolojinin haliyle doğru kullanılmayacağı endişesi kimi örneklerde de görüleceği üzere haklılık kazanıyor. 
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Bir zamanlar Müslümanlar veya Araplar arasındaki bir konuşmaya kulak misafiri olurken veya vaazlarda, devlet yayınlarında rastlanan İslami ifadelere artık bir rap şarkısında veya bir futbol maçı sırasında rastlamak eskiye oranla daha mümkün. 


Müslümanlar, kendilerini popüler kültürden bir yandan korumaya çalışırken öte yandan kendi kültürleri üzerine inşa ettikleri şöhretlerini de İslami ifadelerde dahil olacak şekilde dünyanın önüne çıkarıyorlar. 


Futbolculardan boksörlere, atletlerden müzisyenlere kadar birçok popüler kültür ürünü olan alana Müslümanlar dahil oldukça bu alanlarda kullanılan ifadelere Islami olanlar dahil olmaya başladı. 


Dağıstanlı Habib Nurmagomedov gibi “Ultimate Fighting Championship? boksörleri, Müslüman kültürlerinden (kimileri gibi) utanmıyor ve röportajlarında İslami ifadeleri kullanmayı zaruri görüyorlar. Rakiplerine korku salan, kendilerine ve hayranlarına güven veren ve en önemlisi Müslümanlıklarını gösteren terkipleri kullanan boksörlerin bu tavrı sosyal medyadan destek alıyor. 


Yine benzer bir şekilde gol attıktan sonra “secdeye kapanan” Liverpool futbolcusu Muhammed Salah gibi futbolcular ilgiyle izleniyor ve tavırları dikkatle takip ediliyor. 


1. Selam 


Selam (Selamun aleykümün kısa ve hızlı söylenişi), kökeni Arapça olan bir kelime olarak Müslüman ülkelerde sıklıkla bir selamlama sözcüğü olarak kullanılıyor. Ortadoğu ve İslam dünyasında en çok kullanılan selamlama kelimelerinden biri olduğu gibi Türkçe, Farsça ve Malayca gibi çeşitli dillerde de aynı anlamda ve aynı şekilde kullanılıyor. 


Kelimenin tam anlamıyla "barış, esenlik" anlamına gelen sözcük Müslümanlar arasında sıklıkla kullanıldığı gibi sosyal medyada da aynı anlamda ünlü Müslüman isimlerin paylaşımlarının altlarına yabancılar tarafından eklenerek yaygın bir selamlama ifadesi olarak kullanılmaya başlandı. 


2. İnşallah 


ABD Başkanı Joe Biden, 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump ile yaptığı bir tartışmada İnşallah kelimesini alaycı bir şekilde kullandığı için gazete manşetlerinde eleştirildi. 


Bu ifade, kullanıldığı bağlama göre İslam dünyasında çeşitli çağrışımlara sahip. 


İnşallah ifadesi "Allah dilerse" anlamına geliyor ve Müslümanlar tarafından gelecekten ümitlerini dile getirdiklerinde kullanılıyor. Allah'ın gelecek üzerindeki kontrolünün yanı sıra insanlığın kaderini değiştirememesinin bir hatırlatıcısı olarak kullanılan bu İslami kelime, Joe Biden gibiler tarafından amacından saptırılıp tam tersi yönde farklı anlamlara gelecek şekilde ve hakaret içerikli olarak kullanıma sokuluyor. 


Biden'ın, Trump ile yaptığı tartışmada atıfta bulunduğu İnşallah kelimesi, “olmayacak şeyler için bir atasözü” veya “göreceğiz” manasına gelecek şekilde ABD medyasında kendisine yer edindi. 
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Kanadalı rap müzisyeni Drake, İnşallah?ı olumlu anlamda 2018?de çıkardığı bir parçada kullandı. Sosyal medya hesaplarından Müslüman ünlü sporcular ve müzisyenler ile girdiği etkileşimlerde de İnşallah kelimesini sıklıkla tercih ettiği için eleştirildi. 


2017'de aktör Lindsay Lohan, Instagram'da "İnşallah" başlığıyla bir fotoğrafını paylaştı. 
Hayranları kendisine tepki gösterirken o, bir yıl sonra 2015 yılında vefat eden Suudi Arabistan'ın merhum Kralı Abdullah'ın yasını tutan bir paylaşımında yine İnşallah tabirini kullandı. 


İnşallah ifadesinin dini önemi ve kullanımı azalmadı aksine bilinen ve yabancılar da benzer anlamda kullanılan bir ifade oldu. 


3. Vallahi 


Vallah veya Vallahi ifadeleri en yaygın olarak hararetli sohbetlerde dürüstlük iddiaları ve görünüşte imkansız görünen bir şeyin gerçekten olduğu durumlarda bir nida olarak kullanılıyor. 


Etnik kökenlerine bakılmaksızın Londra gençleri arasında yaygın olarak kullanılan bir terim olan Vallah, kelimenin tam anlamıyla "Allah tarafından" anlamına geliyor. Arapların sıradan bir konuşmasında, birine "Vallahi" demesini istemek, "Ciddi misin?" diye sormanın bir başka versiyonu. 


Allah'ın adının yer aldığı bir yemin olarak dini olan şeylerde dahi rastgele olarak kullanılmayacağı biliniyor. Bu ifade sadece bir hakikat iddiasının ciddiyetini aktarmayı amaçlıyor. Yalan yere yemin etmek İslam’da büyük günahlardan sayılırken, kullanımında dikkat ve özen bekleniyor. 


Arapça kelimelere yabancı olmayan ünlü rap müzisyeni Drake, Sweeterman adlı müziğinde, "Bu bir nimet. Maşallah, vallahi, yemin ederim hayat hikayem onların benim hakkımda anlattıkları hikayelerden daha iyi" diyerek rap yapıyor ve dikkatleri çekiyor. 


4. Maşallah 


Maşallah ifadesi "Allah'ın dilediğidir" anlamına geliyor ve bir kimseyi bahtından dolayı tebrik etmek ve başkalarını "nazar"dan korumak için kullanılıyor. Kimi Müslüman toplumlarda, birine "maşallah" demeden iltifat etmenin haset ve kıskançlık işareti olduğuna ve karşıdaki kişiye zarar verebileceğine inanılıyor. 


Müslümanlar için bu ifade, tüm iyiliklerin ve talihlerin nihayetinde Allah'tan kaynaklandığının bir hatırlatıcısı ve içinde bulundukları durumla ilgili şükran ve memnuniyeti ifade etmenin bir hatırlatıcısı. 


Ancak burada görünen diğer terimler gibi popüler kültüre farklı aktarıldı ve amacı dışında da rastgele kullanılmaya başlandı. 


Karayipler doğumlu rap müzisyeni ve müstehcinliği popüler tüketim için aldırış etmeden afişe eden Nicki Minaj, “A$AP Ferg'den Plain Jane'in 2017 remix” müziğinde konuk vokalist olarak bu İslami ifadeyi sorumsuz bir şekilde şöyle kullandı: “Minaj ile sür, maşallah, benimle check-in yap, sonra işini yap." 
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5. Elhamdülillah 


Müslümanlar, Elhamdülillah tabirini hayattaki durumlarından memnun olduklarını ifade etmek için kullanırlar ve bu ifade "Allah'a şükür" anlamına eşdeğerdir. Kelimenin tam anlamıyla ise "Hamd Allah'adır" anlamına geliyor. 


Bu ifade, müminler için tüm iyi durumların Allah'tan geldiğinin bir başka hatırlatıcısı olarak sıklıkla kullanılır. 


Sıklıkla günlük konuşmalarda da cevap olarak kullanılan bu ifade örneğin misafire bir şeyden daha fazlasını isteyip istemediği sorulduğunda, "elhamdülillah" yanıtı ile geri dönüş alır. 
Yeterince yediğini söylemenin bir yoludur bu sözcük. 


Karışık dövüş sanatları olarak adlandırılan MMA müsabakasında Habib Nurmagomedov, büyük zaferinin öncesi ve sonrasında Elhamdülillah demişti. Rakibi İrlandalı İslam düşmanı ve alaycı ifadeler ile Habib'i ve Müslümanları tahkir eden Conor McGregor ile yapılan final dövüşünün ardından kullanılan bu İslami ifade tüm dünyanın dikkatini çekmişti. 


Nurmagomedov, "Elhamdülillah! Bundan hoşlanmadığınızı biliyorum, elhamdülillah! Yarın gece sizin oğlunuzu ezeceğim." demiş ve rakibini mağlup ettikten sonra secdeye kapanmıştı. 


*Bu yazı Middle East Eye'da yayımlanan “Wallah, salam, inshallah: Five Islamic expressions that have gone mainstream” makalesindeki verilerden faydalanılarak HaksözHaber için hazırlanmıştır. 


ABD, KÜRESEL ÇAPTAKİ RUS SİBER SALDIRILARINI ÖNLEMİŞ 
09 Nisan 2022 Cumartesi -Fatih Demir-Haksöz Haber 


Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı ağır yaptırım kararları aldıran ABD'nin, dünya genelinde Rusya tarafından bilgisayar ve ağlara bulaştırılan kötü ve zararlı yazılımları temizlediği ifade edildi. 


ABD Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus siber saldırılarını önlemek ve “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj göndermek için” son haftalarda dünya çapındaki bilgisayar ağlarından kötü amaçlı yazılımları gizlice kaldırdıklarını açıkladı. 


ABD'li yetkililer bir süredir Rusya'nın, ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak finans şirketlerini, boru hatlarını ve elektrik şebeke sistemlerini vurabileceği uyarıları alıyordu. 
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı ağır yaptırım kararları aldıran ABD'nin dünya genelinde Rusya tarafından bilgisayar ve ağlara bulaştırılan kötü ve zararlı yazılımları temizlediğini, birçok ülkenin bu tarz zararlı yazılımlardan haberdar dahi olmadığını açıkladı. 


Botnet adı verilen Rus istihbarat birimlerinden GRU'nun ürettiği kötü amaçlı yazılımlar ile Rusların farklı ülkelerde ağlara sızdığı, istihbari bilgiler topladığı, saldırıları organize ettiği ifade edildi. 

ABD'li bir yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli mahkeme emirleriyle hareket eden Adalet Bakanlığı ve FBI'ın ağları GRU'nun kontrolünden arındırdığını söyledi. 
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Mahkeme kararıyla hareket ettiği ve zararlı yazılımları sistemlerden kaldırdığını iddia eden ABD'nin bu çalışmasından birçok kurumun hiçbir zaman haberi olmadığını ifade etmesi dikkat çekti. 


ABD Başkanı Joe Biden ısrarla ABD ordusunu Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya sokmayacağını söylüyordu ancak kimi yorumculara göre ABD'nin siber ordusu ile Rus ordusunun karşı karşıya geldiği ifade ediliyor. 


Amerika Birleşik Devletleri Rus saldırılarını önlemeye çalışırken kimi Amerikalı yetkililerin olası Rus saldırılarının ABD ekonomisini sarsacak büyüklükte olmasından çekindiği aktarılıyor. 


Amerikalı yetkililer şimdiye kadar, Ukrayna devlet dairelerini çalışamaz hale getirmek için tasarlanmış "Silecek" adlı kötü amaçlı yazılım ve Viasat adlı bir Avrupa uydu sistemine yapılan saldırı da dahil olmak üzere birincil Rus siber eylemlerinin durdurulduğunu açıkladı. 


Türünün ilk örneği olan uydu saldırısının ayrıntıları açıklanmazken ABD'de bu konuda büyük bir endişe uyandı. 


Biden yönetimi, ABD'deki kritik altyapı şirketlerine Rus siber saldırılarını savuşturmaya hazırlanma talimatı verdi ve İngiltere'deki istihbarat yetkililerinin de bu uyarıları yinelediği görüldü. 


Rus bilgisayar korsanları bazen sessizce ağlara sızmayı ve bilgi toplamayı tercih ederken, araştırmacılar Ukrayna'daki son kötü amaçlı yazılım etkinliğinin Rusya'nın dijital hasara neden olma konusundaki artan istekliliğini gösterdiğini söyledi. 


Rusya'nın siber saldırıları hangi alanları etkiledi? 


Rusya'nın kullandığı kodların, verileri silme ve bilgisayar sistemlerini çalışamaz hale getirmek için tasarlandığı belirtildi. 


Kötü amaçlı yazılımın, kurbanlarına bilgi kaybı konusunda alay ettiği bir notu geride bıraktığı öğrenildi. 


Rus menşeili olduğu belirtilen bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarını; gıda güvenliği, finans ve yasaları uygulamadan sorumlu devlet kurumları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kritik kamu altyapısına saldırmak için kullandığı öğrenildi. 


Başka bir saldırı da Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiği gün olan 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. 
Bilgisayar korsanlarının Avrupa uydusu “Viasat'ı çevrimdışına almasıyla gerçekleşen olaydan etkilenenlerin sayısının yüzbinler olduğu iddia edildi. 


Viasat da yaptığı açıklamada, saldırının modemleri kötü niyetli trafik akışı ile yorduğunu ve Ukrayna'daki birkaç bin kişiye ve Avrupa'daki on binlerce diğer müşteriye yönelik internet hizmeti sunmaya engel olduğunu söyledi. 

Saldırının Almanya'ya da sıçradığı aktarılırken, orada bulunan rüzgar türbinlerinin 


operasyonlarını da kesintiye uğrattığı iddia edildi. 


104 


Mart ayının sonlarında gerçekleştirilen bir siber saldırı Ukrayna'daki iletişim hizmetlerini yeniden kesintiye uğratırken, bu kez saldırı, bir telefon ve internet servis sağlayıcısı olan Ukrtelecom'a odaklaydı. 


Şirketin hizmetlerini birkaç saat boyunca çevrimdışı bırakan saldırı sonucu internet ve haberleşme sistemleri uzun süre gerçekleştirilemedi. 


İnternet kesintilerini takip eden bir grup olan NetBlocks'a göre saldırı, "Rusya'nın işgalinden bu yana kaydedilen en şiddetlisiydi. Üstelik saldırı yoğun olduğu kadar ulusal çapta kesintilere neden oluyordu." 


Ukrayna'nın siber güvenlik kurumunun bağlı olduğu Devlet Özel İletişim ve Enformasyon Servisi üst düzey yetkilisi Victor Zhora, “Rusya, silahlı kuvvetler ve birliklerimiz arasındaki iletişimi kesmekle ilgilendi ve bu savaşın en başında kısmen başarılı oldu” dedi. 


Kaynak: The New York Times 


COVİD-19 VİRÜSÜNÜN KÖKENİ NEDEN BULUNAMADI? 
05 Nisan 2022 Salı-Fatih Demir-Haksöz Haber 


Covid-19 virüsünün kökenini ortaya çıkarma çabaları çatışmalar ile suçlamalara tanıklık eden atmosferden bir sonuç elde edemedi. Üstelik kaynak belirlenemediği gibi dünyanın “bilme hakkı”, “unutulma hakkı'na evirtildi. 


Al Jazeera bir dizi bilim insanı ile yaptığı görüşmeleri derleyerek pandemiye neden olan virüsün kökeninin neden ortaya çıkarılamadığını ve olası ihtimalleri değerlendiriyor. 
“COVID-19: Virüsün kökeni için sonsuz arayış” başlıklı yazıda, Çin'in engellemeleri ve ABD-Çin geriliminin sağlık alanındaki çalışmalara da yansıdığı ifade edilirken, virüsün hala hayvan konağının bulunamamasının aşısız insanlar için olası tehditler barındırdığı ifade ediliyor. 


COViD-19 bir pandemi olarak üçüncü yılına girerken, dünyada yaşanan onca ölümün sebebi, ekonomileri durduran gücün, normal hayatı dahi farklı tanımlatan kısacası her şeyi etkileyen virüsün kaynağını bulamadı. 


Küresel bir sağlık acil durumu ilan edildikten altı hafta sonra, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
11 Mart 2020'de yeni koronavirüsün yayılmasını bir pandemi ilan ederek ülkeleri zorlayıcı 
kararlar almaya yöneltti. 


Ancak 2003-2004 SARS ve 2012 MERS salgınlarına neden olan koronavirüslerin hayvan konakları birkaç ay içinde tanımlanırken, mevcut SARS-CoV-2 virüsünün sayısız mutasyonu ve varyantı ile birlikte kökeni hala kanıtlanamadı. 


14 ay boyunca virüsün kökenine dair araştırmalar yapmakla görevlendirilen ekip Eylül ayında 
dağıtıldı. Lancet COVID-19 Komisyonu tarafından pandeminin nihai kaynağını aramak için 


kurulan ekibin elinde hiçbir şey olmadığı bilgisi paylaşıldı. 


Çıkar çatışmaları ile suçlamalara tanıklık eden atmosferden bir sonuç çıkarılamadığı gibi dünyanın “bilme hakkı?, “unutulma hakkı'na evriltildi. 
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Hiçbir soruşturma yetkisi olmayan bir halk sağlığı kurumu olan DSÖ'nün soruşturması da Ocak 2021'de Çin'de ortaya çıkan virüsün kaynağını bulma arayışlarına engel olan Çin tarafından dolaylı yollardan durdurulmuştu. Araştırmacıların her adımında onları takip eden ve gidecekleri yerleri Çin hükümetinin belirlediği noktalara gerçekleştiren ekibin de eli boş dönmesi tepki çekmişti. 


Çin, henüz DSÖ'ye, koronavirüsün yayılmasının doğal bir zoonotik yola sahip olduğu - yarasalardan ev sahibi hayvanlara ve insanlara doğru hareket ettiği — iddialarını kanıtlayacak kanıtlarını sunmadı. İlk vakaların görüldüğü iddia edilen Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nın hızla dezenfekte edildiği iddiasını da destekleyecek kanıtların Çin tarafından sunulmadığı öğrenildi. 


Wuhan Viroloji Enstitüsü verileri DSÖ'ye açmamakla suçlanmıştı 


Kaynağı bulma mücadelesinde harcanan mesailer, virüsün bir laboratuvar sızıntısı da dahil olmak üzere başka bir yerden gelmiş olabileceği ihtimaline daha fazla güven duyulmasına yardımcı oldu. Sonuç ne olursa olsun kaynak olarak hastalığın Çin'de olduğu sabit bir kanı. 


Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Ulusal Epidemiyoloji ve Nüfus Sağlığı Merkezi'nde fahri profesör olan Colin Butler Al Jazeera'ya, “Çin'in şeffaf olmadığına ikna oldum... Birkaç şeyden kaçınıyorlar" dedi. 


Geçtiğimiz yılın sonlarında Butler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ‘Çevresel Değişim ve COVID-19: Asya ve Pasifik'te Gelecekteki Pandemi Riski” başlıklı bir rapor yazmak üzere görevlendirilmişti. 


Butler, çalışmasında, tıbbi ve laboratuvar prosedürlerinin virüslerin kontrollü bir ortamdan kaçmasına ve geniş çapta yayılmasına izin verebilecek risk faktörleri olduğunu yazmıştı. 
Butler konu hakkında gördüğü bir durumu da örnek vererek şöyle diyor: “Çin, koronavirüs deneylerinin yalnızca laboratuvar çalışanlarının lavaboda el ayak yıkama ve göz yıkama istasyonu için koruyucu giysiler gerektiren düşük biyogüvenlikli ortamlarda yapılmasına izin veriyor.” 


Butler, eski Sovyetler Birliği'nde en az 66 kişinin ölümüne neden olan 1979 şarbon salgınının kökeninin ancak ülkenin 1992'deki çöküşünden sonra ortaya çıktığının farkında olduğunu ifade ediyor. 

Butler, mevcut pandemi hakkındaki gerçeğin mevcut Çin liderliği tarafından gömülü kalacağına inandığını söylüyor ve “Çin, mevcut rejim altında bu konuda açık olmayacak” diye 


ekliyor. 


'Taraf tutmak' 
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Salgının ilk aylarında, Nisan 2020'de Avustralya, COVID-19'un kökenleri hakkında bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunan ilk ülkelerden biriydi ancak başta ABD olmak üzere diğer ülkeler bu çağrıya kulaklarını tıkayarak cevap verdi. 


Butler, "Sadece Çin'de değil, ABD'de de birçok yetkilinin yeterince şeffaf davranmadığına kesinlikle inanıyorum" dedi. 


ABD'de moleküler biyolog olarak çalışan Alina Chan da Butler'ın şüphelerini paylaşıyor. 


MIT ve Harvard'da bilimsel danışman olan Chan, virüsün kaynağı olarak bir laboratuvar sızıntısının göz ardı edilmemesi gerektiğini savunan ilk bilim adamları arasındaydı. 


Wuhan'da bulunan hayvan pazarı 


Geçen Kasım ayında, İngiliz bilim yazarı Matt Ridley ile birlikte Chan, “Viral: The Search for The Origin of COVID-19”un ortak yazarlığını yaptı ve virüsün en olası iki köken hikayesine ilişkin kanıtlarını belirtti: “Doğada bir hayvanın taşıyıcı olması yoluyla veya laboratuvar kazası” 


Geçen yaz yapılan bir ankette, Amerikalıların çoğunluğu, siyasi iknadan bağımsız olarak, virüsün Çin'deki bir laboratuvar sızıntısından çıktığına inandıklarını söyledi. Buna rağmen Chan, soruşturmaya yönelik baskının Washington'daki siyaset tarafından engellendiğini söylüyor. 


Chan, Al Jazeera'ya “Herkes bir taraf tutuyor ve diğer tarafı devirmeye çalışıyor” diyor ve ekliyor, “Bir örtbas olduğunu söylemek fantastik bir şey değil.” 


Chan ve SARS-CoV-2 virüsünün bir laboratuvardan kaynaklanabileceğini iddia eden herkes için, “Virüsü yarasalardan insanlara bulaştıran bir ara hayvan; konakçı bulunamadığı sürece doğal kaynaklı senaryolar bilimsellikten yoksundur” diyor. 


Ayrıca, virüsün en başından beri insanları toplu olarak enfekte etmeye son derece adapte olmasını sağlayan benzersiz özelliklere sahip olduğuna dair yaygın olarak paylaşılan gözlem, koronavirüs uzmanlarını bile şaşırtmaya devam ediyor. 


Chan, “SARSI ve MERS'in doğal kökenine dair kesin kanıtlar, o zamanlar daha az gelişmiş teknolojiler olmasına rağmen hızla bulunmuştu. Yine de SARS2 için piyasada virüsü insanlara bulaştırabilecek herhangi bir enfekte hayvan bulamadık. Virüsün Aralık 
2019 ortasından önce Wuhan'da ne zaman ve nasıl yayıldığını bize bildirecek kanıt elde 
etmedik. ” dedi. 
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Geçen ay virüsün kökenleri hakkında şimdiye kadar yayınlanan en ayrıntılı araştırmalar arasında yer alan yeni bir araştırmaya dayanarak uzmanlar hastalığın “belirsiz merkez üssü olarak” Çin'deki hayvan pazarını belirledi. 


Çin'e seyahat eden DSÖ uzman ekibinin bir üyesi olan virolog Marion Koopmans, Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nden Michael Worobey liderliğindeki araştırmanın, pazarın gerçekten de “her şeyin başladığı bir dünya” olduğuna dair “ikna edici kanıtlar” sunduğunu söyledi. 


Ancak Chan ve diğer bilim adamları, makalelerin eksik verilere ve önyargılı örneklemelere dayalı iddialarda bulunduğunu söylüyor. 


Evrim riski 
Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'ndeki virolog Jesse Bloom, salgının 


başlangıcına kadar izini sürmeyi umarak, Çin dışındaki en erken vakalardan SARS-CoV-2'nin genetik dizilimlerine açık veri merkezi üzerinden ulaşmaya çalıştı. 


Ancak Çinli araştırmacıların talebi üzerine, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından açık erişim sunulan veriler siteden kaldırılmıştı. Verilerin sahipleri olarak bilim adamlarının, herhangi bir gerekçe göstermeksizin verilerin kaldırılmasını talep etme hakları olduğu biliniyor. 


Çin'de hayvan pazarlarında satılan kemirgen türü bir hayvan 


Bloom kaynağı bulmada, “Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün tüm yarasa koronavirüsleri veri tabanını yayınlasaydı, bunun laboratuvarlarından birinin kaynak olup olmadığı sorusunu çözmede uzun bir yol kat edeceğini” düşündüğünü belirtti. 


Bu bilgi olmadan, soruşturmanın bilimsel olarak çözülemeyeceğini söyleyen Bloom, “Pandeminin kökenini anlamak önemli bir soru ve halk daha bilimsel bir açıklama istiyor. ” dedi. 


Nisan ayının başına Bloom ve diğer 17 bilim insanı, Çin'den, hayvan pazarından toplanan örneklerden elde edilen sıralama verilerini yayınlamasını isteyen bir mektup imzaladı. 


Canberra Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında yardımcı doçent olan Rosemary McFarlane, virüsün hayvanlar tarafından mı yoksa bir laboratuvar yoluyla mı bulaştığına bakılmaksızın, bir sonraki salgın riskini durdurmak için çok şey yapılabileceğini söylüyor. 


McFarlane, “Bunun nedeni her iki senaryonun da insanların vahşi hayvanları nasıl idare ettiğine dair uzun süredir devam eden sorunlara işaret etmesidir” diyor ve ekliyor, “Ticarette ve transit geçişte hayvanlara yakın mesafede durmak virüslerin, hayvanlardan insanlara sıçrama olasılığını artırıyor”. 
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Araştırmacı McFarlane,"Bu pandeminin kökenini tartışmaya devam edebiliriz, ancak virüs aşıya erişimi olmayan insanlar arasında ve hayvanlara yakın kişiler arasında dolaşırken risklerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Tüm bu etkenler daha fazla virüs evrimi için fırsat sağlıyor. Bu gelecekteki risk olasılığına yönelik bir uyandırma çağrısıdır”. diyerek insanları uyarıyor. 


Kaynak: Al Jazeera 


OXFORD, ÇOCUK KİTAPLARINDA ORTADOĞU'YA DAİR IRKÇI TASVİRLER 
NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ 


23 Nisan 2022 Cumartesi -Fatih Demir-Haksöz Haber 


Çok okunan Biff, Chip ve Kipper çocuk öyküleri serisi, Orta Doğu'yu korkutucu bir yer olarak tasvir etmesi nedeniyle sosyal medyada eleştirildi. 


The Blue Eye adlı kısa öykü, Wilf ve Biff adlı iki karakteri canlandırıyor ve çifti bir maceraya çıkarıyor. Bu macera sırasında yolu Ortadoğu'ya düşen çocukları burada korkutucu “Ortadoğulular” bekliyor! 


Oxford University Press'in çocuk kitaplarındaki tasvirlerde kullanılan görsellerin kasıtlı bir şekilde ırkçılığı beslediği, çocuklara kötü rol modellikte bulunduğu ve çarpıtılmış yanlış bilgileri öğretmeye çalıştığı görüldü. Üstelik hikâyede de karakterler bir pazar yerinde, karakterlerden birinin “İnsanların pek arkadaş canlısı görünmediğine” dikkat çektiği ve “Bu yeri sevmiyorum. Korkutucu." sözüyle çocuk okurlar “ırkçı” görsellere yönlendiriliyorlar. 


Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdikleri kitapların ilgili içeriklerini sosyal medyada 


paylaşarak “uygunsuz”, “ırkçı” ve “algı şekillendiren” içeriklerden dolayı Oxford Üniversitesi Yayınları'na tepki gösterdi. 


Yayıncı Oxford University Press, gelen tepkilerden sonra özür diledi ve kitabın baskısının kaldırıldığını söyledi. 


Oxford yayıncılık, “Bu kitabın neden olduğu saldırı için içtenlikle özür dileriz... Tüm kitaplarımızı sürekli gözden geçiriyor ve öğrenme ve gelişme sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Lütfen emin olun, bu kitabın baskısı çoktan kaldırıldı ve artık satın alınamıyor" dedi. 


Birçok Twitter kullanıcısı hikayede kullanılan dilin ırkçı ve İslamofobik mesajlar içerdiği yorumlarında bulundu. 


Biff, Chip ve Kipper öykü koleksiyonu, çocuklara okumayı öğretmeye yardımcı kaynak olarak Birleşik Krallık ilkokullarında yaygın olarak okutuluyor. 


Bir sosyal medya kullanıcısı asıl kötü olanın, “Bunu bu kadar kötü yapan şey, bu kitabın okulda çocuklara okumayı öğretmek için kullanılması, böylece nasıl Islamofobik olunacağını da öğrenmiş oluyorlar” diye belirtti. 


Kimi sosyal medya kullanıcıları ise içerikleri şu sözlerle savundu: “Size uygun olmayan bir şeyi 'okuyorsunuz'. Bunlar tuhaf çevreleri hakkında gözlem yapan ve sadece dikkatli olan 


küçük çocuklar. ” 
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Birleşik Krallık Ulusal Müfredatının temel dayanağı haline gelen Biff, Chip ve Kipper serisinde 800'den fazla eser bulunuyor. İlk kez bir çocuk kitabının ‘sorunlu dili? nedeniyle tartışmalara konu olduğunu söyleyemeyiz. 


Geçtiğimiz yıl Dr Seuss Enterprises, geniş çapta popüler olan 6 kitaptan oluşan ‘Dr. Seuss'un İnsanları” kitaplarını "zararlı" tasvirleri nedeniyle yayından kaldırdı. Dr Seuss'un ‘Eğer Hayvanat Bahçesine Koşarsam ' adlı kitabında Arap ve Afrikalı erkekleri klişeleştiren çizimlere yer verilmiş, ırkçı söylemler ile bu insanların farklı olduğu ifade edilmişti. Üstelik kitapta Asyalı karakterlerin "eğri gözleri" olduğu iddia edilmişti. 


Frances Hodgson Burnett'in klasik çocuk kitabı “Gizli Bahçe'de de siyahi insanlara karşı “ırkçı çizimlere? yer verilmiş ve kitap eleştirilere konu olmuştu. Siyahilerin saygın “insanlar olmadıkları” ima ediliyordu bu kitapta. 


RUSYA'NIN MARİUPOL'Ü ELE GEÇİRMESİ HANGİ HAYIRLARA VESİLE 
OLACAK? 


22 Nisan 2022 Cuma-haksozhaber 


T24'te Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş kafa kafaya verip düzenli fakat son derece tuhaf bir tarzda dış politika programı yapıyor. Rusya'nın işgalini hayra yoran Barçın Yinanç'ın cümleleri Rus propagandasını andırıyor! 


T24'te Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş kafa kafaya verip düzenli fakat son derece tuhaf bir tarzda dış politika programı yapıyorlar. Son programa bakalım mesela: “Rusya'nın işgal ve katliam suçu işlediği”ne dair bir ifadeyi bulabilmek hemen hemen imkansız. “Askeri operasyonların doğal akışı sırasında Mariupol'ü ele geçiren bir Rusya gerçeği var. Üstelik Mariupol'ün Rusya'nın eline geçmesi Ukrayna ve bütün bölge için hayra vesile olacak pek çok gelişmenin de habercisi ” olabilirmiş. 


Evet, Barçın Yinanç hanım aynen böyle söylüyor: “İyiye dönük bir haber olabilir. 
Mariupol'un düşmesi Ukraynalılar için belki iyi bir şey değil ama belki de iyi bir şey. 'Belki savaşın gidişatı açısından, savaşın sonlanması açısından, iyi bir gelişme olarak değerlendirilebilir mi?' böyle bir soru işareti ile gelebiliriz. Şu aşamada elbette çok önemli olan Mariupol'de Rusya'nın elbette insanlık suçu işlemeyecek bir tavır takınmasıdır." 


Bu meyanda en tehlikeli durumun ne olduğunu da Yinanç ve Kurtulmuş masal tadında bir 


anlatıyla şöyle işaretliyor: "Batı savaşın bitmesini değil uzamasını istiyor. Yani aslında Rusya bu savaşa hiç girmek istemiyordu. Olan oldu fakat bir an önce savaşı bitirip adil bir barış 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anlaşması imzalayacak. Ne var ki; Amerika ve Avrupa savaşın devamı için her türlü oyunu oynuyor Rusya'ya karşı.” 


Barçın hanım ve Kaan beyi dinlerken acaba Ukrayna'nın işgaliyle birlikte Rusya'nın giriştiği yıkım ve katliamlara dair analiz mi yapıldığını yoksa Polyannacılık mı oynandığını karıştırabilirsiniz. Bu özel yetenek elbette "bedelsiz" sergilenmiyor. Rusya'nın koskoca bir ülkeye yönelik işgalini, milyonlarca insanı canından, ailesinden, evinden, ülkesinden söküp koparan saldırganlığını şiddet içermeyen kelimelerle anlatmak, öznesi-faili meçhul bırakılan cümlelerle tarif edebilmek her babayiğidin harcı değil! 


Ukrayna coğrafyası ve halkını boyunduruk altına almak üzere devasa savaş makineleri 

ile harekete geçen Rusya'yı temize çıkarıp hatta onu da mağdurlar listesine ekleyip "Barış istemeyen, savaşı uzatmak isteyen Batı" frekansından yayınlar yapabilmek kim ne derse desin çok büyük bir hüner fakat bir o kadar da utanmazlık değil midir? Mariupul'un işgalini "kontrol" olarak tanımlarsanız elbette ‘9 Mayıs'ta Putin vereceği müjdeyle hayırlı gelişmelerin kapısını aralayacak’ diye zil takıp oynarsınız. 


Bir süredir Amerika'nın, İsrail'in, Fransa'nın yıkıcı-kıyıcı emperyal siyasetini aklayan lobicilik faaliyetlerinin yerini Rusya ve Çin hesabına yapılanlar aldı. Artık elinizi sallasanız Rusya ve Çin (hatta İran ve Esed rejimi) hesabına analiz yapan, gelecek projeksiyonları tutan asker, diplomat, stratejist ve gazetecilerden birine değiyorsunuz. Tabii kamuoyunda uygun bir literatür oluştu, geniş kitleler üzerinde komplocu iklim hakimiyet iyice oturdu ve uzmanların işi bundan böyle epeyce kolaylaştı. 


Rusya, Çin, İran gibi devletlerin Türkiye için ayırdığı tanıtım fonları, PR bütçeleri, propaganda ödenekleri neden tek başına Aydınlık-Ulusal Kanal şebekesinin tekeline bırakılsın ki? Pasta çok büyük, bu pahalılık ortamında özellikle işsiz kalan gazetecilerin mütevazı bütçelerine katkı sağlayacak kadar herkese bir şeyler düşer elbette. 


POPÜLİZMDE “ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETMEK? HEVESİ Mİ VAR? 
21 Nisan 2022 Perşembe-haksozhaber 


Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri dikkatle takip edilirken siyasi arenadaki değişimlerin, popülist söylemlerden nasıl beslendiği de ortaya çıkıyor. Aşırılık yanlısı, göçmen karşıtı partiler arasındaki mücadeleden en az aşırı olanı üste çıkıyor. 


Yunan-Fransız Bilim Enstitüsü Başkanı Giorgos Stephanidis Fransa'daki aşırı sağın iç mücadelesi ve cumhurbaşkanlığı seçimi için şöyle söylüyor: 


“İlk turda daha da sağcı bir parti vardı, o da Eric Zemmour'un partisiydi: “Bu, Le Pen'in aşırı sağcı olarak değil, “makul” bir aşırı sağcı olarak sunulmasını sağladı. Yanınızda daha aşırıcı bir parti varsa, siz de daha az aşırıcı görünürsünüz.” Le Pen'in anketlerde zirveyi zorlamasını sağlayan bir diğer unsur da ilk turda bölünmüş ve kararsız görünen klasik sağ tabandan çok fazla oy almasıydı.” 


Türkiye'de aşırı sağın ve solun uç noktalarında yer alan küçük partilerin seçim öncesi sayıları 


arttığı gibi siyasi arenada polemik konusu edilmeleri veya ifade ettikleri aşırı yorumlar medyada daha sık karşımıza çıkıyor. Sağ veya sol partiler veya görüşlerden ziyade partilerin 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her ne kadar ideolojileri birbirine uzak olsa da ortak ifade ettikleri söylemlerin kendilerini bir noktada birleştirdiği görülüyor. 


Dengeyi yitiren partilerin Türkiye siyasi arenasında neler yapabildiğine geçmiş örneklik ve bugünkü iktidarda rastlamak mümkün. Toplumdan oy beklentisine giren ve popülizmi oy kazanma sanatına eviren partilerin dengeleyici siyasi söylemlerinden vazgeçip 

ağırlığı kazanmaya oynamak için kullanmaları toplumsal tahribata yol açacak gibi görünüyor. 


Irkçılık, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ulus söylemlerine daha sık yer verme, İslam karşıtlığı gibi konularda Türkiye'de aşırıya kaçan partiler olduğu biliniyordu. Ancak son zamanlarda bu partilerin söylemleri medyada daha sık görülür olurken, diğer partiler tarafından dikkate alındıkları ve söylemlerine hızla cevap üretildiği görülüyor. 


Yanınızda daha aşırıcı bir parti varsa, siz de daha az aşırıcı görünürsünüz söylemine Türkiye'de de rastlanıyor. Örneğin, CHP'nin aşırılık yanlısı söylemlerini “helalleşme” ile giderdiği hikayeleri yerini politik çıkarlara bırakırken, onunla aynı söylemi daha keskin ifade eden İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin oylarının belli bir potada birikmesi gerekecek. 


Seçimlere henüz aylar olmasına karşın Türkiye'deki siyasi atmosferin şu anki ruh hali farklı topluluklar için olumsuz sonuçlara gebe... Söylemsel şiddetin eyleme geçilmemesi için sağduyunun siyasi arenada hakim kılınması gerekiyor. Her ne kadar bu küçükmüş gibi görünen partilerin iktidar olmayacağı düşünülse de hesaba katılması gerektiği aşikar. Bu konuda Trump gibi aşırılık yanlısı bir siyasinin ABD gibi bir ülkeyi yıllarca başkan olarak yönettiğini hatırlatmak yeterli olacaktır. 


TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TARİKATI: KEMALİZM 


Bahadır Kurbanoğlu -Haksöz Dergisi Sayı: 307 - Ekim 2016 


15 Temmuz'un ardından, FETÖ üzerine yapılan tahlillerin siyasi ve teolojik yönlerinin iç içe 
geçişi, tarikatlar, cemaatler, laiklik, Kemalizm tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tabii bu harlanmanın yönü Kemalizm ve Kemalist kesimler lehine, tarikat-cemaatler aleyhine 1920- 30'lu yılların perspektiflerini ve politik meşruiyetlerini(!) canlandırır tarzda yapılınca, yavuz hırsız ev sahibini yeniden bastırma ameliyesine büyük bir iştiyakla ve çok izlenen programlar aracılığıyla yeniden girişti. 


Madalyonun bir tarafı böyle, peki ya diğer tarafı?! Meseleye İslami literatürle yaklaştığımızda, aslında FETÖ'ye ilişkin yaptığımız/yapacağımız tüm tahlillerin Kemalist kesimler için de ziyadesiyle geçerli olduğu anlaşılır. Hatta gerek teolojik gerekse siyasi yönleriyle fersah fersah aşabilir de. Nasıl mı? Bir bakalım... 


Mesiyanik Anlayış Ya da Mehdicilik 


Sözü hiç uzatmadan öncelikle “din” ve “dindar”; hatta “mezhep” ve “tarikat” kelimelerinden başlayalım: Kemalizm de bir yaşam biçimi yani dindir. Dolayısıyla her Kemalist birer “dindar”dır. Eğer meseleyi aydınlanma felsefesine kadar götürecek olursak ve mesela rasyonalizmi bir itikad biçimi ve din olarak kabul edersek, o halde Kemalizm'e de pekâlâ bu dinin bir kolu/mezhebi/tarikatı muamelesi yapmak mümkündür. Tıpkı hurafe/ler kelimesine Kemalizm'in dağarcığının hiç de yabancı olmaması gibi. 
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“Hurafe” kelimesini genellikle geleneksel-yozlaşmış ve saptırılmış akidevi teorik ve pratik umdeler adına kullanırız ve bu kullanımı zihinsel olarak da sınırlarız. Oysa bu tutum eksiklik içermektedir. Mesela Kemalizm'in kök kaynaklarını oluşturan Alman Vülger materyalizmi, Fransız Pozitivizmi ve Sosyal Darwinizm birer hurafeler bütünüdür. Batı'da bile yüzyılın ortalarından itibaren bunlara karşı “Akıl Tutulması” başlıklı felsefi kitaplar yayınlanmıştır. 
Hatta Alman Vülger materyalizmine ilişkin kitapların yüzyılın başında Tıbbiye'de -hem de Almancasından- okunduğunu gören Alman yazar, bu teveccühe olan şaşkınlığını gizleyememiş, Almanya'da taraftarı olabildiğince azalmış bir düşüncenin bu derece sahiplenilmiş olmasını aklı almamıştır! 


Tabii Kemalizm'in bu hurafeler zinciri sadece seküler yanlarıyla değil, ilahi referanslı dinlerin yardımına başvurularak mistifike edilmesiyle de ele alınmalıdır. Ancak konuyu çok dağıtmadan “Tek Adamcılılık/Kurtarıcılık/Mesiyaniklik” meselesine yönelik birkaç kelam edelim ve bakalım Mesihçi anlayış, sadece muharref geleneğe ait bir itikad/düşünüş biçimi miymiş? 


İki gelişme bize Seküler Mesiyanizmin temellerinin nasıl ve niçin atıldığını göstermektedir. 
1) Heykellerin dikilmesi 
2) Atatürk merkezli tarih yazımına başlanılması. 


Heykellerin dikilmesi süreci 1925 yılında başlamıştır: Sarayburnu (1926), Ankara-Ulus (1927), Taksim (1928) gibi önemli noktalara heykeller dikilmeye başlanmıştır. 


Tarih yazımında da Nutuk merkezi bir yer işgal etmekle birlikte, mesela önceleri “Mebuslar Cumhuriyeti ilan etti” gibi cümleler “M. Kemal Cumhuriyeti ilan etti” şekline dönüştürülmüştür. 1928'de “Türk'ün Altın Kitabı”nda yüceltici biyografiler ele alınmış; “Türk'ün Yeni Amentüsü”nde Türklük bir iman konusu olarak işlenirken, “Gazi Allah'ın en sevgili kulu” olarak nitelenmiş ve ince ince sözünü ettiğimiz mistifikasyon süreci, ilahi ve nebevi sıfatların istismarıyla imar edilmeye başlanmıştır. 


1908 neslinde var olan İslami kültürel potansiyel ulusalcılığa akıtılmış ve 1930'larda 
Kemalizm sözcüğünün tam karşılığı iman ve bağlılık konusunda “din” olarak belirlenmiştir. 
Böylelikle dönemin ruhbanları olan ulusçular önce “toplum/ulus eşittir tanrı”yı, eşgüdümlü olarak da “şef eşittir ulus” yani “şef eşittir tanrı”yı üretmişlerdir. 


Bu meyanda Ziya Gökalp'in Durkheim'den mülhem ifade ettiği “Fertler yok cemiyet var. La ilahe illallah!” tespitini hatırlamakta fayda var. Ruşeni Barkın 1926'da “Din Yok Milliyet Var: Benim Dinim Benim Türklüğümdür” kitabını yazarak ulusçuluğu İslam'a alternatif olarak önermiştir. Afet İnan, M. Kemal'in Ruşeni Barkın''ın kitabını çok beğendiğini ve zaman zaman kitaba notlar düştüğünü belirttikten sonra, onlardan birini şu şekilde aktarır: 


“Bizim kutsal kitabımız bilgiyi esirgeyen, varlığı taşıyan, mutluluğu kucaklayan, Türklüğü yükselten ve bütün Türkleri birleştiren ulusalcılığımızdır. O halde felsefemizde din 


sözcüğünün tam karşılığı ulusalcılıktır. ” 


Tanrı = Türk Ulusu = M.Kemal 
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Bu sürecin ardından “ulus” ile “lider”in özdeşleştirilmesi ve onun da kutsanması vakti gelip ği 


çatmıştır. Artık “ulusun kutsallığı”ndan “şefin kutsallığı”na geçilecektir. Böylelikle “Tanrı — Türk Ulusu = M. Kemal” özdeşliğine varılacaktır. 


Yakup Kadri, “Ankara”sında Atatürk'ün “Türk milletinin maneviyatından risalet aldığı” yani “ulus tanrısından vahiy/ilham aldığı”nı yazacaktır. Ruşen Eşref onu resulün “emin” sıfatıyla tanımlayacak; yine Yakup Kadri “Atatürk'ün Sofrası”nı İsa'nın havarileriyle yediği yemeğe 


benzetecektir. 


Şiirlerde; “Ölüleri dirilten İsa; kavmini kurtaran Musa; insanlığın ikinci atası Nuh; imdada yetişen Hızır; dünyayı düzeltecek Mehdi” olarak nitelenecek; Reşat Nuri Güntekin 1918-1922 arasında Tanrı olarak doğduğunu yazacak; Nurullah Ataç ise “Tanrıtürk”ü üretecektir. 
“Allahu Ekber”e karşıtlık olarak “Atatürk Ekber”, Kâbe'ye nazire olarak da Çankaya figürü yerleştirilecektir. 


“Atası etrafında toplanan millet” vurgusuyla “soyut ulus tanrı” ve Atatürk zaman zaman yer değiştirecektir: “Milli Mücadele onun mucizesidir.” “O'nun “nafiz nazarı” (delip geçen bakışları) vardır.”“O, hayat ve şeniyeti (gerçekliği) tam idrak etmiştir.”“Türk ulusunun şahsında tecessüm etmiştir (cisimleşmiştir).” “Bugünkü ve yarınki Türk nesillerinin iman ve mefküre babasıdır.” 


Dolayısıyla Hasan Ali Yücel gibilerin o öldükten sonra, 1943'te onu “tanrı” olarak görmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Zaten yaşarken o konuma gereğince oturtulmuştur. Bu, Şevket Süreyya Aydemir'in 1975'te “Mecburduk inkılâbımızı oturtmaya ve Atatürk'ü putlaştırmaya.” 
sözlerinde olduğu gibi o yıllarda kalmış bir politik/dini tutum olsa idi bir derece. Ancak öyle olmadı ve aksine tabulaştırma, kutsama, putlaştırma ve tarihle, ulusla özdeşleştirme resmi ideolojinin tahkim edilmesinin gereklilikleri mucibince ihtiyaca göre çeşitlendirilerek bugüne dek taşındı. 


İnkılâplar tıpkı o gün olduğu gibi bugün de liderin iradesiyle özdeşleştirilerek kutsandığı için şahsına, inkılâplara ya da tarihe muhalefet de devlete, millete, vatana ihanet ölçütü olarak rahatlıkla dile getirilebiliyor. 


Onun hakkında o dönemden günümüze halen kullanılan sıfatları şu şekilde özetlemek mümkündür: 


Kurtaran (Halaskâr), Koruyan (Hami), Kuran (Bâni), Yetiştiren (Mürebbi), Yol Gösteren (Mürşit), Denetleyen (Vâsi), Layık Olan (Liyakatli), Şaşmaz Olan (Layetezelzel), Önder (Pişüva), Havarileri olan ama “Tek Olan” (Ben), daha doğrusu “O”. 


Fethullahçılar Büyülenmiş de Kemalistler “Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” mü?! 


Tekin Alp 1935'te yazdığı “Kemalizm” kitabının bir bölümünün başlığını “Kahrolsun Şeriat Hükümeti” koyacak ve “Mademki Kemalist öğreti böyle istiyor, sırası gelince, dinsel toplulukların da er geç geçmişten kalıt kalan öteki pek çok şeylere katılmak üzere tarihe fırlatılıp atılacağına kuşku yoktur.” diyecek, böylelikle “Kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı (abidi)”ni tanımlayacaktır. Bu vurguyu da 1936'da yayınlanan “Kamâlizm (CHP Programının İzahı)” kitabında Şeref Aykut yapacaktır. Ona göre gençliğin ihtiyacı bu dinin tapkanı olmaktır: 
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“Gençliği... Kamalizm Dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı yapmak, ona bu kutsal, ulusal, kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile oydamlamak ister... Ta ki Kamalizm dinine inanı artsın. İşte disiplin altında gençlik böyle olacaktır. Parti, bunu amaçlamış, hazırlamıştır.” 


Devamında şöyle diyor: 


“Kamalizm bir dindir ki onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır... 
Kamalizm Dininin devletçiliği... Kamalizm, ulusu amacına yönelten bir din... Biz, Kamalizm'in inanlı tapkanları (tapıcıları/inananları) şunu çok iyi anlamak kadar inanmak gerekliğini gönlümüzde taşımalıyız ki Türk tarihini Atatürk'e gelinceye kadar kimse içinden eleyerek onun büyük ulusa yüksek bir terbiye kaynağı olduğunu anlayamamıştır...” 


Bu dinin bir kitabı da olacaktır elbette. 


“İşte bu tarihtir ki bugün kutsal bir kitap gibi önümüze açılarak, yüce partimizin korucusu Atatürk'ün parti prensiplerini kavrayan şimdi çözelemeğe çalıştığım Mushaf'ını yapıyor.” 


1934'e gelindiğinde, M. Kemal'in bir yurt gezisi esnasında gazeteler köylülere şöyle seslenecektir: 


“19 Mayıs'ta Samsun'da doğan güneşin (...) Büyük Gazi'nin önünde eğilelim.” 


10. Yıl ve 15. Yıl ders kitaplarında “CHP ilkeleri Büyük Şef in ruhundan doğdu.” ibareleri yer alır. Mahmut Esat Bozkurt, inkılâp tarihi derslerinde Faşizm'i Kemalizm'in kopyası olarak anlatır. 1938 yılı ders kitabında (Sadak) “Milli irade siyasi kahramanlarda tecelli eder. 
Totaliter rejimler demokratiktir.” ibareleri yer alır. Zaten Şef ulusu temsil ettiği ve birbirlerinde fena buldukları için, şeflik sistemi doğal olarak demokratik ilan edilir. 


Mahmut Esat Bozkurt, inkılâp tarihi derslerinde “İhtilallerin... Şeflerin kafalarının dışa yansıması” olduğundan bahseder. 


Böylelikle yeni nesillerin zihninde Cumhuriyet = Ulus = Rejim = Atatürk özdeşliği imgesi yaratılmak istenir ve bunda da önemli ölçüde başarılı olunur. 


Osman Nuri Çerman'ın deyişiyle Nutuk da “bir ilham-ı ilahi” olarak görüldüğü için ve sırf Atatürk yaptığı için Batılılaşmacı devrimler de rahatlıkla millileşir, kutsallaşır. Bu öyle bir manevi dönemdir ki 1908 nesli aydınlarının daha önce rüya gibi gelen düşüncelerinin de gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Böylelikle Şinasi'nin Mustafa Reşit Paşa'ya atfettiği “medeniyetin resulü” tabirinden çok daha iştiyaklileri Atatürk'ün kişiliği, geçmişi, geleceği, yazdıkları, yaptıkları için üretilir. Öyle ya, Kamalizm bir din ise eğer, bu dinin bütün tamamlayıcı unsurları ya Atatürk'te toplanmış ya da onun icraatlarında somutlaşıp kutsallık zırhına bürünmüştür. 


Bugün bu ulusalcı sınıfın kendilerini halen elitist seçkinler olarak görmelerinin arka planında bu derin ve üretilmiş tarihi algı yatmaktadır. Bu toplumsal şuuraltı, pozitivist bilimciliğin devamlılığı ve üretilmiş maneviyat umdeleri sayesinde devlet eliyle ve inkılâp tarihi popülarizasyonu ile beslenmektedir. Böylelikle başta Atatürk imgesi olmak üzere genç kuşakların zihninde yeniden ve yeniden üretilebilmektedir. Bu dinin ve tapkanlarının niteliklerini özetlersek: Kutsama; elitizm/ruhbanlık/skolastisizm; halka rağmen soyut 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ulusçuluk (Ancak seçkinler ulusta fena bulur!); İslam reforme edilmeli retoriği altında İslam düşmanlığı başı çekmektedir. 


“Takiyye” mi Demiştiniz? 


Türkiye tarihinde “irtica” kelimesinden daha ala takiyyecilik var mı diye sormak gerek. İslam düşmanlığını örttüğünü sanmanın bir mottosu olan “irtica” kelimesinin her kullanıldığı cümlenin ardından “Bizim gerçek dindarlarla işimiz yok!” gibi garabet bir açıklamanın, yalanın gelmesi ne türden bir takiyye ile karşı karşıya olduğumuzu yıllardır yeterince ispat etmedi mi? 


“Din avamın ilmi, bilim havassın dini” ya da “Din terakkiye manidir” gibi hurafeler de yıllarca bu tarikat mensuplarınca tekrarlanagelmedi mi? Her zulüm, her tedip, tenkil ve taktil harekâtı “o zaman öyle gerekiyordu” mottosuyla meşrulaştırılmadı mı? M.Kemal'in Milli Mücadele esnasında yapageldiği takiyyeci hilafet ve saltanat konuşmaları, tarihi bir dehanın ürünü olarak sunulmadı mı? 


Üstelik İttihat Terakki ile başlayan darbeci geleneğin bugünkü uzantılarına baktığımızda da FETÖ'cülerin şizofrenikliğine sebebiyet veren ve 25-30 yıl içine büründükleri ikincil kimlikleri “Kemalistlik” değil mi? 


Laikliği “Liyakat Ölçüsü” Olarak Dayatmak Ya da 
Sadece FETÖ’ cüler mi Birbirlerinden Yıllarca Emir Aldılar? 


90 yıldır birbirlerinden emir alan tarikatçıların başında asker-sivil Kemalist bürokrasi 
mensupları gelmekte değil mi? Ya laiklik üzerinden kimlik ayrımlaştırması yapılması ve bizatihi laik olmanın liyakat ölçüsüymüşçesine sunulmasına ne demeli? Liyakat meselesi kimliklerden ayrı savunulması gereken bir meziyet iken; bizatihi Kemalist-laik olmayı bir liyakat ölçüsü gibi yutturmaya çalışmanın anlamı nedir? Hatırlayalım bakalım...28 Şubat'ta dindar-muhafazakâr kesimleri kamusal alandan kazırken akla gelmeyen bu liyakat meselesi, ne zamandan beridir Kemalistlerin adalet/kıst ölçütü haline geldi? 


İşin gerçeği bugünlerde yapılan tüm yazı-çizi ve konuşmalarda bile açıkça takiyyenin, yalanın, samimiyetsizliğin, riyakârlığın binbir türüyle karşı karşıya kalınmakta ama “ilericilik, çağdaşlık, tarikatlar, cemaatler” nakaratları gırla gitmekte. 


Türkiye'nin en büyük tarikatı meşrebine uygun söylemlerini yeniden diriltme peşinde. 
Kutsallık onlarda, dogmatiklik onlarda, ruhbanlık, mezhepçilik, seküler ulusçu tarih yazımı ve dayatması üzerinden İsrailiyat ve Mesihiyat onlarda; kiliseleri merkezde, “bilim/ilim” anlayışı tekellerinde; rasyonalizmin çarpıtılmış hali olan “akılcılık” uhdelerinde, diledikleri gibi aforoz ediyorlar, diledikleri mistifikasyonlara başvuruyorlar ve meşruiyetleri de kendilerinden menkul. 


Türbeciliğe karşı olduklarını ellerini çırparak ilan ediyorlar ama onyıllardır en büyük türbecilik (Anıtkabir) onlarda; “akıl”, “sorgulama”, “eleştirel zihin” baş tacı ama ta ki kendi dinleri sorgulanana kadar! Nutuk ya da inkılap tarihi sorgulanamaz çünkü layusel! Bu ameliyeye girişmek hainlik, münafıklık, küfür, hatta had cezası gerektirmekte! “Dikkat edin bugünlerde Atatürk'e sövecek olanlar ekranlara çıkartılacak; bilin ki onlar FETÖ'cüdür!” diye 


avazı çıktığı kadar bağıranlar da sadece bunların ekmeğine yağ sürenler. Tarihsel eleştiri 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yapmanın küfür sayıldığı, 5816'nın bile az görüldüğü bir dindar kişilik portresinden bahsediyoruz. İsa'nın kendilerine hakaret ettiği Ferisiler'den farkları olduğunu ispat edecek olanlar az beri gelsin! 


Nutuk’a Kutsal Kitap Muamelesi Yapanlara “Ruhban” Demeyin, Alınırlar! 


Nutuk, taraflı (bazı hususların gizlendiği, bazılarının öne çıkarıldığı ve merkeze tek bir kişinin konulduğu) bir siyasi hatırat olduğu halde, zamanla bir anı/hatırat kitabı olmaktan çıkmış; kurtuluş formülümüzün biricik el kitabı, kurtarıcının kutsal tarih metni olarak anılagelmiş ve zamanla bizzat tarihçilerce o konuma oturtulmuştur. Mesela Ordinaryüs Prof.Enver Ziya Karal ya da Hikmet Bayur gibi tarihçilerce adeta “Nutuk'ta yazıyorsa doğrudur!” algısı benimsenmiş, oluşturulan tarih kurumlarının tarih çalışmaları ve okul kitapları yoluyla bu mantık yaygınlaştırılmış ve “Tek Adam Tarihçiliği”nin altı çeşitli argümanlarla doldurulmuş ve mutlaklaştırılmıştır. 


Artık karşımızda “Şef'in kutsal metni” vardır. O bunu “Türk milletinin maneviyatından aldığı risaletle” yazmış-yapmıştır. Yazıp-yapılanlar sorgulanamayacağına göre, “hainlik, gericilik, çağdışılık” şeklindeki eleştirilerin dışında, daha mütevazı görülebilecek “ama...”lı cümlelerle sebebi hikmetlerinin açıklanması olacaktır. Burada da tarihçilere (ideolog/ruhban sınıfı) büyük görev düşmektedir. “O ne yapmışsa doğru yapmış”; “Hangi kararı almışsa doğru almış”; “Yanlış gibi görünenlerin olsa olsa hikmeti kavranamamıştır”. Çünkü artık olup bitmiştir. Tarih yapılmış; kurtarılan kurtarılmış, kurulan kurulmuştur. Bunlara dokunmak mevzubahis olamayacağına göre, onun eserlerine dair yapılacak itiraz ya da eleştiriler de şiddetle, cezayla, sorgulanması güçleştirilen çağdaş normların (dogmaların) gücüyle 


püskürtülmelidir. 


Bir tarih tartışması, tarihçinin zihninde ve dilinde böylesi bir yankılama yapıyorsa, bunun üzerine çok ciddi bir şekilde düşünmek gerek. Bu bir tarih tartışması olduğu halde bir rejimin yıkılması, kurumların kaybedilmesi, değerlerin yitimi olarak görülüyor. Peki, bu layusellik nereden geliyor? İşte Kemalist tarihçilerin neden “ruhbanlar”a dönüştükleri de burada gizli. 
“Söyledikleriniz bilimsel değil, ispatı yok!” kabilinden iddialar ortaya koyan bir Kemalist tarihçi, herhalde karşı taraftan bir cevap bekler. Delilleriyle konunun ispatını talep eder. Karşı tarafı direkt olarak “cumhuriyet düşmanı”, “hain”, “kâfir” ya da “münafık” ilan etmez. Çünkü bu bir tarih tartışması olarak algılanmalıdır. Ancak bahsettiğimiz güruh olanı bir tarih tartışması olarak görmüyor. Ortaçağ'da kilise ruhbanlarının dogmalarını sorgulatmak istememelerine benzer bir şekilde, “Bizim elimizdeki veriler gerçeğin ta kendisi, siz ise yakılması gereken büyücülersiniz!” mantığı devreye giriyor: “Çünkü tarihi en iyi onu yazanlar bilir. Bunların başında da onu yapan Atatürk gelmektedir. Bizler de tarihi yapana sadık tarih yazarlarıyız.” 


Kemalizm Tarikatı da “Taklidi İman” İster 


İnkılâp tarihçilerinin kendilerinde vehmettikleri bu layuselliğin baş sebebi, Atatürk'ün layusel bir tarih anlatısının içerisinde -daha yaşarken- kutsal şef ilan edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Böylelikle bugünkü normlarla uyuşmayan taraflar gördüklerinde bile “o zaman öyle gerekiyordu” diyerek uyuşmazlıkların üzerini örtmeleri yeterli oluyor. Bunu İslami literatürle ifade etmeye çalışırsak “taklidi iman”a benzetebiliriz. Evet, bu bir iman konusu. Atatürk, Atatürk'ün yaptıkları, Atatürk'ün yazdıkları ve söyledikleri bir kutsallık zırhına büründürülünce, tarihçinin (ideolog/ruhban) tarihçiye karşı devrimci bir savaşçı gözüyle bakması da doğallaşıyor. İşte üretileni din, inkılâp tarihini akide olarak görmemiz de 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buradan kaynaklanıyor. Bugüne dek tarihçiliği kale bekçiliği yapmak olarak algılayanlar açısından alternatif söylemlerin lanetlenmesi kaçınılmaz. “Hiç mi sahip olunan bilgiler üzerinde insanın şüphesi olmaz? Ve koskoca bir tarihi “Tek Adam’ üzerinden okumak nasıl bir güven duygusunu içerir?” diye meraklananlar, bu tarikatın amentüsünü bilmiyorlar demektir. 


Bu duygunun hiç şüphesiz ilahi referansları var. Yoksa konunun tarihçilikle, merakla, ilgiyle, ispatla, delille açıklanması imkânsız. Delillerin olabildiğince karartıldığı ve sansürlendiği bir ortama insanın bu derece güven duyması, ancak zaten yapılmış olan tarihe iman etmiş olmakla ilgilidir. Gerisi eldeki tüm verilerle bunu korumaya dönük çabalara kalacaktır. 
Yapılmış olan tarihe iman; üretilmiş olan değerlere iman; tüm icraatların adilliğine yönelik şaşmaz bir inanç... Tabii aynı zamanda “üstünlük tezi”. Bu konularda meraklı olanlar için pozitivizm, sosyal darwinizm ve Alman vülger materyalizmine müracaat etmelerini en başta salık vermiştik. Özellikle bunların neticesi olan “Din terakkiye manidir”; “Bilim havassın/seçkinlerin dini, din avamın ilmi” tespitlerinin ne anlama geldiğini ve bu modern dinin temellenmesinde yaptıkları katkıyı düşünelim. Çünkü 1920'1i-30'lu dönemlerin seçkinleri kendilerini aydınlanmanın projektörlerini ellerinde taşıyanlar, halkı ise aydınlatılması gerekenler olarak görmekteydiler. Bu meyanda halkın tedip edilmesi, yani medenileştirilmesinin tüm verilerinin de ellerinde olduğunu düşünmekteydiler. Böylelikle, “Aydınlanma dini”nin Türkiye mezhebine mensup olanların, yaşattıkları tüm trajedileri (tenkil, taktil ve tecavüzler) vicdanlarında meşrulaştırabilmeleri de mümkün oluyordu. Çünkü bunu kendileri için zorunlu ve ahlaki bir görev/ödev olarak telakki ediyorlardı. İşte bugünkü devamcıları da bu ilhamı geçmişten bugüne taşıyanlar, seçkinler, ilahi doğruları ellerinde bulundurdukları vehmiyle yaşayan ruhbanlar olarak nitelememiz de bundan. 


Netice-i Kelam 


FETÖ heyulası üzerinden başlatılan ve tarikatların teolojik saiklerle “geleceğin potansiyel suçluları”? muamelesine tabi tutulması tartışması anlamsızdır. Bunu meşru görenler varsa, bilmelidirler ki bu tartışma yapılacaksa öncelikle Kemalizm tarikatı/mezhebi/dininden -her nasıl tanımlarsak tanımlayalım-başlamak gerekli. Çünkü bunlar ziyadesiyle kuvveden fiile geçmiş, “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” düsturuyla amel etmiş güruhlardır. 
Dediğimiz gibi, eğer “tarikat” sorgulaması yapılacaksa öncelikle bu en büyük tarikatın uzak ve yakın geçmişte hurafelerini geniş halk kitlelerine kabul ettirebilmek için uygulayageldiği cürümler ve bu cürümlere meşruiyet kazandıran çağdaş dogmalar, tabular, çağın çöplüğüne atılmış ideolojik argümanlar/itikad umdeleri hedefe konmalıdır. Kendileri öncelikle yıllarca “irtica” kavramı üzerinden takiyyeci bir mantıkla geniş kitlelere reva gördükleri muamelelerin hesabını vermelidirler ve bizim mahallenin mensupları da bu “irtica ile mücadele”yi her dönemde meşru gören mürtecilere, bize ait sorunları anlayacaklarmış muamelesiyle müdahanecilik yapmaktan vazgeçmelidirler! Yeni döneme ilişkin sözümüz daha bitmedi; yeni başlıyor... 


Unutmamak gerekir ki bu tarikatın mensupları bizler arasında ayrım yapmıyor ve hepimizi İskilipli Atıf'ın torunları olarak görüyorlar. 


ERKEN DÖNEM TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÖMER SEYFEDDİN 


Sinan Ön -Haksöz Dergisi Sayı: 342 - Eylül 2019 
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“Söylediklerinize katılmıyorum ama bunları söyleme hakkınızı hayatım pahasına savunacağım!” 


Voltaire'nin Helvetius'a hitaben dillendirdiği bu cümleyi; “Yazdıklarınızdan nefret ediyorum ama yazmayı sürdürmenizi mümkün kılmak uğruna canımı veririm!” diye aktaranlarda var. 
Fark eder mi bilmiyorum ancak sizce de bu söylem bugün ihtiyaç duyduğumuz erdemlerden biri değil mi? 


Milliyetçi histerinin nüksettiği zamanlarda düşüncenin yok oluşu, kaçınılmaz bir sonuç! 
Tanzimat ile başladığını söyleyebileceğimiz düaliteler günümüzde halen mevcudiyetini koruyor. Alaturka dünyada alafranga yaşam tarzları! Bir noktadan sonra bu yaşam tarzı, Bera Moran'ın ifadesiyle; “alafranga züppe 'den alafranga hain”e dönüşecektir! 


Türk milliyetçiliği denilince akla Ziya Gökalp gelir. Oysa Ömer Seyfeddin 1910'larda hem dilinde hem içeriğinde “milli acı” ve “milli düşmanlar” üretme konusunda son derece mahirdir. Milliyetçiliğin olmazsa olmaz koşullarından birisi mağduriyet duygusu ise diğeri ötekiler, düşmanlar ve şeytanlar galerisidir. Milliyetçilik başka türlü popülerleşemez, sokağı kazanamaz, bir kitle seferberlik ideolojisi olamaz. 


Bu yüzden erken dönem Türk milliyetçiliğinin sokak varyantının öncüsü Ömer Seyfeddin’ dir. 
O sadece özgürlükten değil, düpedüz “insanlık” ve “evrensel değerlerden nefret eden bir öykücüdür! Bir insanda “savaş ve ölüm hayranlığı” olabilir mi? Bu kimse milliyetçi 


dürtülerini bastıramayan biri ise olur. 


Türk milliyetçiliği, sadece modern emperyalizme değil (ki öyle olsa kısmen anlaşılabilir) öncelikle “öteki” millet ve milliyetçiliklere karşı ideolojik bir silah olarak şekillendi. 
İttihatçılar 19.YY?'dabirçok şey yanında, milliyetçiliklerin birbirlerini boğazlama gerekçelerini de ithal ettiler. Fiziksel antropoloji, ırkçılık, sosyal Darwinizm, savaşperestlik, Nietzsche tarzı üstün insan hayranlığı, şiddet fetişizmi bu kanaldan Türk milliyetçiliğine girdi. 


1902 kongresinden itibaren İttihatçıların içinde farklı düşünenler etiketlenmeye başlandı. 
Prens Sebahattin, Mizancı Murat, Osmanlı Ahrar Fırkası kısaca “hürriyet” diyenler “itilaf”çı oldular. Alafranga züppeler, devleti bölmek ve yıkmak için adöm-i merkeziyet öneriyor, emperyalizmin yolunu açmaya çalışıyordu. Yedi düvel üzerimize çullanmışken “hain”lerin içeride hürriyet istemesinin, günün istiklal görevinin gerektirdiği “milli birlik ve beraberliği” sabote etmekten başka ne anlamı vardı? Uzak mı bu söylemler? 


“Cumhuriyete kadar Türk milliyetçiliği yoktur.” diyenler var. Nasıl yokmuş? Hiç mi Ömer Seyfeddin okumamış bunlar? Edebiyatının siyasal tarihi kurgulamadaki rolüne hiç mi bakmamışlar? 


Tam bir İttihatçılık sentezidir Seyfeddin. “Anadolu'nun Türkleştirilmesi” projesinde korku ve nefret tohumlarını öyküleriyle zihinlere kazıma görevini üstlenmiştir. Fuat Köprülü, milli edebiyatımızın nasıl kurgulandığını, bu akımın kökeninde nasıl bir devlet irade ve müdahalesi olduğunu anlatır. 1917'de bizzat Enver Paşa yazar ve sanatçıları savaş propagandasına çağırır. 
Ömer Seyfeddin de öykülerinin birçoğunu kapsayan “eski kahramanlar” dizisini bu çerçevede 
1917 yılında kaleme alır.1910”larda köşeye sıkışmış Türkleri bir telafi mekanizması olarak 
şanlı Osmanlı tarihine çağırır. Çağrı bir taraftan “böbürlenme” diğer taraftan “ihanet” duyguları içerisinde aktarılır. “Biz onlara adil davranmışken, onların bize nankörlük yapması, bizi sırtımızdan hançerlemesi” anlaşılır gibi değildir. 
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Korku ve nefret hikâyeleriyle bize; ihanet yüzünden nelere maruz kaldığımızı göstermek, haksızlığa uğramışlığımızı anlatmak, böylece milli hissiyatımızın bütün bileşenlerini bir araya toplayarak, halet-i ruhiyemizi yakıcı, patlayıcı, öldürücü bir kıvama getirmektir amacı Seyfeddin'in. Süreç günümüzde “hain” sözcüğünün rastgele ve uluorta kullanılabilmesini, en ağır hakarete dönüşmesini de bir nebze açıklar. İmparatorluğun dağılma süreciyle başlamış bu ihanet söylemi sona erdiğinde, toplum olarak biraz daha olgunlaşmış, alçak sesle ve küçük harflerle konuşabilir hale gelmiş olabileceğiz, umarım. 


Erken dönem Türk milliyetçiliğinin inşası açısından, Ömer Seyfeddin'in iki grup hikâyesi göze çarpar. Birinci grupta “sosyal zaman”da kurgulanmış “korku ve nefret” öyküleri yer alır. 
Nakarat, Hürriyet Gecesi, Hürriyet Bayrakları, Tuhaf Bir Zulüm, İki Mebus, İrtica Haberi, Mehdi, Primo 1-2, Bomba, Ashab-ı Kehfimiz, Bir Çocuk: Aleko gibi. Hepsinin genel bağlamı 1908-18 arasında imparatorluğun Rumeli'den çekilişidir. Bu grupta Balkan ve Kafkas milliyetçilikleri ötekilerdir. İkinci grupta ise “anıtsal zaman”da kurgulanmış “kahramanlık” hikâyeleri vardır. Kızılelma Neresi, Ferman, Teselli, Pembe İncili Kaftan, Büyücü, Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Kütük, Vire, Teke Tek gibi. 


Anıtsal zaman öyküleri yukarıda bahsi geçen “eski kahramanlar” dizisidir. Çoğu Kanuni zamanında geçer. Bu sefer düşman (Topuz dışında) Balkanlardan değil Avusturya'dan ya da Safevilerdendir. Seyfeddin burada hem günün serdarlarına ilham olur hem de İttihatçılığın Anadolu'da yürüttüğü Türkleştirme operasyonuna geçmişten dayanaklar arar. Ama asla Osmanlı kelimesini kullanmaz! Özellikle bizim güçsüz, düşmanların güçlü olduğu bazı an ve durumları özenle kurgular: Avusturya sınırında küçük ve uzak bir kalenin kuşatılması (Vire, Başını Vermeyen Şehit), zaptı neredeyse imkânsız bir hisar (Kütük), mağrur Şah İsmail'in huzurunda onurlu bir elçi (Pembe İncili Kaftan), dev gibi zırhlı şövalye karşısında zayıf ve zırhsız bir sipahi (Teke Tek)... Bu “Davud-Calud” mücadelelerinden Türk Davudlar kaba kuvvetleriyle değil üstün zekâ ve çeviklikleri, bir de sarsılmaz özgüvenleriyle galip gelirler. 
Mesaj nettir: Türk milleti her şart ve ortamda galip gelmeye muktedir bir millettir. Dört tarafı düşmanlarla çevrilse de Türklüğü bu cendereyi parçalayıp atacaktır. 


Türk milliyetçiliğinin tipik korkuları vardır. Kuvvetlenmemizi çekemeyen büyük devletler; ordularıyla, donanmalarıyla bizi ezmeye, tarihten silmeye koşacaklar! Bu korkular özgürlüğü, çoğulculuğu, insanlık sevgisini hafifseyen; çiğnemek, üzerinde tepinmek isteyenler için biçilmiş kaftan! Ömer Seyfeddin bunların çırılçıplak iç dünyalarını, zamanından yansıtır. 
Yansıtmakla kalmaz, milliyetçiliğin gayet basit, hatta çocukça ihtiraslarına azamet kazandırmak adına inşa eder. 


Mesela “Ashab-ı Kehfimiz 'in alt başlığında “bir Ermeni gencin hatıraları” vardır. Hayikyan 
adlı genç şöyle konuşturulur, 20 Ağustos 1912'de: “Rumlar, İstanbul'u, İzmir'i falan alıp 14 
milyon Türk'ü Kızılırmak'ın sağ tarafına atacak. Ermeniler Büyük Ermenistan'ı kurup ne kadar Türk varsa hepsini Kızılırmak'ın sol tarafına atacak. Bu iki millet muvaffak olursa, Anadolu'da bir tane bile Türk kalmayacaktı”? 1918'de basılan bu kitabın, 1912'den sonra Osmanlı bakiyesinde olacaklara sufle vermesinin sebebi vardır. Onların bize ilişkin niyetleri, bizim onlara yaptıklarımızı haklı çıkarmak adına kullanılacaktır! Cihan harbinden sonra askeri mahkemede yargılanan Ziya Gökalp; “Karşılıklı mukalete (taklit) ettik” ifadesiyle, yüz yıllık Türk milliyetçiliğinin savunma çizgisini oluşturacaktır. 


Ömer Seyfeddin “Osmanlılık” fikriyle hep alay eder. Ona göre millet doğal bir kategoridir. 


Milliyetçilik insanın özünde, ruhunda vardır. Karşı çıkmak insan tabiatına aykırıdır. “Hürriyet Bayrakları'nda şöyle der: “Bir cinsten olmayan şeyler cem edilemez. On kestane, sekiz armut, 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dokuz elmayı nasıl cemedeceksiniz? Bu mümkün değildir. Bu imkânsızlık; tarihi, ananesi, meyilleri, müesseseleri, lisanları, mefküreleri ayrı milletleri cemedip hepsinden bir millet yapmak konusunda da böyledir.” 1920'de vefat ettiği için kendisinden sonra tüm kestane, armut ve elmaların “ayva” yapılmaya çalışıldığını göremedi. Görseydi, ayva dışında kalanlara ne yapmak isterdi öykülerinde saklı! 


Yine “Ashab-ı Kehfimiz'den; 1908 yılında on dört münevver “Osmanlı kaynaşma kulübü” kurar. Farklı milletlere mensup ancak çoğunluğu Türk-Müslümanlardan oluşan bu gruptan gayrimüslimler çeker gider. Kendini bilmez Türk kurucular ise “İnsanlık” adında bir mecmua çıkarmaya başlar. Türk Yurdu, Türk Ocağı, Türk Gücü, Altın Ordu, Yeni Turan, Türk Birliği gibi gruplardan tepkiler yağar. Protestolar 80 binlerle ifade edilir. Burada dikkat edilmesi gereken, isimlerin nasıl özenle seçildiği, yazarın nasıl bir ikilem ve kutuplaşma yarattığıdır. 
İnsanlık karşısında, Türk ve veçheleri özenle kurgulanır. 


“Primo: Türk Çocuğu”, Ömer Seyfeddin'in en komple hikâyesidir denilebilir. Neredeyse tek başına Türk milliyetçiliğinin kütüphanesidir. İttihatçı yazarın; sosyal Darwinist milliyetçiliği ve buna karşı olan her türlü evrensel insani değere karşı müthiş nefreti, bu kitabında en berrak şekliyle karşımıza çıkar. 


Kenan, Tanzimat'ın getirdiği alafranga eğitim ve yaşam tarzının tipik bir örneğidir. 
Avrupa'da okumuş, Batı medeniyetine hayran kalmış, dönünce İtalyan bir bayanla evlenmiş, ilk çocuklarının adını Primo koymuşlar. Ailece Selanik'e yerleşirler, Kenan, şehrin mason locasına kayıt olur. Hızla, “alafranga züppe 'den alafranga hain”e yükselmiştir. 


Derken İtalya, Trablus'a saldırır. Kenan'ın gözlerindeki perde kalkmış, emperyalizmin gerçek yüzüne şahit olmuştur. Buraya kadar sorun yok gibi ancak bundan sonrası bizim için irdelenmeyi hakediyor. Kenan, ideolojisini değiştirecek, eşini boşayacak, kendini “Türklük” davasına adayacaktır. 


Nedir Kenan'ın ulaştığı yeni gerçek? Emperyalizmin teşhiri yoluyla daha tutarlı bir insanlık anlayışı mı yoksa erdem ve insanlık kavramlarının rafa kaldırılması mı? 3 Kasım 2007'de Hürriyet'te yayınlanan yazısında Ege Cansen şöyle diyordu: “Hayatın en büyük gerçeği ölümdür... Tarihin en büyük gerçeği savaştır!” Ömer Seyfeddin de Kenan'ın geçmiş yanılgılarını şöyle anlatıyor: “Hiç harbi sevmezdi... Darwin 'den nefret ederdi” Yüz yıl sonra aynı nakaratı dinlemek, milliyetçiliğin “i/keselliği” olsa gerek. 

Onun için insaniyet de fazilet de birer zırvadır. Bu erdemler; tembel, korkak, hasta düşünürlerin hülyalarıdır. Bu kavramlar akla, fenne, bilime yani gerçeğe aykırıdır. İnsanların beynini uyuşturur, ruhunu öldürür, canlı cesede döndürür! “Hürriyet Gecesi? ve “Nakarat'taki milli gayeye, ulvi hedeflere bağlılık çağrısını, “Primo'daki fazilet ve insaniyet reddiyesiyle birleştirince görürüz ki Seyfeddin, Stalin ve Hitler'den önce bu ayak bağlarından kurtulmuştur! O, “milletin içinde fena bulmaktaki azameti” keşfettiği anda herşeyi yapabilecek “sağlıklı bir nesil” arzuluyordu! 


Ömer Seyfeddin, öykülerinde katıksız bir milliyetçiliği yansıtır. Ahlak dışılığı, insanlığa ve evrenselliğe düşmanlığı sistematiktir. “Primo?'daki Kenan, zihnindeki yanılgı perdelerini yıkıp, kendini milleti için adayan bir münevver olarak karşımıza çıkarken, “Beyaz Lale'deki Radko ötekini imal eder. Kenan ve Radko karakterleri birbirinden nefret eden, birbirini boğazlayacak düşmanlarken aslında aynı ideolojik temelden beslenen canavar kardeşlerdir. Ne var ki birisi Türk diğeri Bulgar milliyetçisidir. Oysa Bulgar, Yunan, Ermeni, Kürtya da Türk 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milliyetçilikleri yekdiğerinin aynadaki suretidir. “Kutsal toprağımızı” yabancılardan arındırmayı amaçlayan düşük ölçekli, düşük yoğunluklu savaşlarda, birinin kahraman diğerinin canavar olması realiteyi değiştirmiyor. Sonuçta milliyetçi kahraman ve canavarlar birbirine çok benziyor. Örneğin; Bir zamanların çetecisi, son zamanlarında fedai olan Topal Osman'ın Doğu Karadeniz'de heykeli dikilebiliyor! Yine bir zamanlar Kürtler için en vahşi canavar olan Korkut Eken, Susurluk sonrası cezaevinde ziyaret edilip kahraman ilan edilebiliyor! Peki diğer tarafta, 6-8 Ekim olaylarının baş faili, Yasin Börü ve arkadaşlarının baş katili; birileri tarafından özgürlük havarisi, barış güvercini, mağdur edilmiş bir kahraman haline getirilebiliyor! 


Bugünün en etkili söylemlerinden birisi; “etme bulma dünyası” sanırım. Kime kötülük yapılırsa, o da kötülük yapar, anlamında! Bunun en anlamlı örneğini Balkan, Kafkasya ve Ortadoğu bağlamında Türk milliyetçiliğinde buluyoruz. Büyük devletler ve Balkan milliyetçilikleri karşısında Osmanlı habire yenilir ve geri çekilir. Buna tepki olarak Türk milliyetçiliği gelişir. Diğer alternatifleri devre dışı bırakır ve iktidar olur. İmparatorluğu kurtaracağım derken; Balkan, Trablus ve Cihan Harbi faciaları yaşanır. Bu ortamda filiz veren ve gelişen Türk milliyetçiliği mağduriyetinin acısını, (içeride kim kalmışsa) diğer milletlerden çıkarır. Mazlum zalime dönüşür. Birikmiş öfke Ermeni, Arap ve Kürtlere patlar. Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliğini doğurur. 90'larda Şerafettin Elçi konuşuyor: “Kürt milleti tarihte hep varolmuş, büyük bir ulustur. Hep devletler kurmuşlardır!” 1930”ların Türk Tarih Tezi söylemiyle konuşan bir Kürt Tarih Tezi! Aslında paylaşılamayan mağduriyettir. Ve tabi ki banal milliyetçiliğin en yaygın sloganları devreye girer: “Ama onlar da bize yaptı” veya “Önce onlar başlattı!” 


Batı'da kendi okullarını basan, onlarca kişiyi öldüren tiplere sıkça rastlarız. Bu psikopat tiplerin sosyal Darwinizmden beslendiğini, bazılarının üzerinde “İnsanlığa gereğinden çok değer biçiliyor!” yazılı t-shirtleri ile videolarının yayınlandığını hatırlayalım. Toplumu ve insanlığı bir arada tutan, birlikte yaşamayı mümkün kılan bağlardan kendini “kurtarmış” tipler nasıl da canavarlaşıyorlar! 


Bu tür canavarlardan birini Ömer Seyfeddin, “Beyaz Lale’ öyküsünde kurgular. “Beyaz Lale? 
en saf ve mutlak nefret öyküsüdür. Betimlediği bazı sahneler insanın okumakta, hangi ruh haliyle yazıldığını anlamakta oldukça zorlandığı sahnelerdir. “Fırın sahnesi” gibi! Burada öykünün kahramanı Radko?'ya odaklanıp, Radko’yu kurgulayan psikolojiyi atlamamak gerek. 
Seyfeddin, bu anlatılarda psikopat bir kişilikle, sado-mazoşist eğilimlerini sergiliyor! 
Özellikle “Bomba” ve “Beyaz Lale” öykülerinde Seyfeddin, “sapkın ve vahşi düşlerini ürettiği kahramanlarına giydirir!” Öyle ki milletleri yanarken çıkardığı kokulardan tanıyacak kadar sapkın ve vahşi! Sanmayın ki bunu Radko yapıyor. Radko araç. Seyfeddin Radko üzerinden şehvet ve şiddeti birbirine karıştırarak mezcediyor. Sonra korkunç vahşeti ballandıra ballandıra anlatıyor. Zalim bir düşmanla birlikte, yazarımız da kendinden geçiyor sanırım! 
Bununla birlikte, “Beyaz Lale? öyküsünün abartılı, mutlak korku ve nefret saçan sahnelerinden çıkarılacak dersler var: Böyle bir mağduriyet haklılığı olmadan, onların bize yaptıklarının ve yapabileceklerinin korkusu olmadan, vahşet ve etnik temizlik nasıl olacaktı ki? 


Bizim savaşlarımız vardır, bir de onların savaşları! Bizim savaşlar epik-lirik bir güzellemeyle anlatılır. Her nasılsa kimse ölmez, derin acılar yaşanmaz. Her şey bir oyun, bir eğlence havasında sunulur: “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!” Oysa onların bize karşı savaşlarında sınırsız vahşet vardır. “Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak; boşanır sırtlara, vadilerden sağnak sağnak!” Evet, savaşın gerçek 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yüzü budur aslında ve ancak başkalarının acılarını anlatabilen, insanlık acılarını dillendirmiş olur. 


Seyfeddin, hikâyelerinde hep “onların bize yaptıklarından bahseder. Fetih adeta bize özgü bir haktır ve her nasılsa diğer halklara hiç zarar verilmeden başarılır. İmparatorluk doğaldır. 
Bu yüzden birtakım “kendini bilmezlerin” ayrılma çabalarına karşı yapılanlar da doğal olacaktır. Örneğin, Topuz”daki Türk elçisi, Eflak prensinin beynini dağıttıktan sonra kılıcını sıyırıp “İşte gördünüz, istiklal hevesine kapılan asilerin sonu budur!” diye bağırır. Kendimizle alakalı istiklal mücadelesini, “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!” formatında karşılayan Türk milliyetçiliği “onların” bağımsızlık mücadelelerini birer isyan ve eşkıyalık vakası üzerinden, bir kanun ve düzen meselesi olarak anlatır. 


Öykülerinde anlattığı acı ve yasların belirli görevleri dayatması, ortak bir çabayı gerektirmesi; erken dönem Türk milliyetçiliğinde Ömer Seyfeddin gibilerinin rolünü kavrama noktasında belirleyici cümle. Tabi ki “Bu ortak acılar kimin acıları? Herkes aynı şekilde tecrübe etmese olur mu? Çıkarılacak görevler ne ve kim tarafından belirleniyor?” gibi sorular, acıları kurgulayanlar açısından önemsiz. Çünkü yeri geliyor bu görevler, “Kürtlere aslında Türk olduklarını” öğretmede düğümlenip kalıyor. 


“Primo: Türk Çocuğu'ndaki Kenan ile “Beyaz Lale'deki Radko karşılaştırması, erken dönem Türk milliyetçiliği ile Bulgar milliyetçiliğinin paylaştığı “sosyal Darwinizm”e işaret ediyor. 
Kenan, İttihatçı milliyetçiliğin iç dünyasını, korkunç nefretlerini ve mazoşist kan dökücülüğünü açığa vuruyor. İkinci bölümde Türk milliyetçiliğinin bütün komplekslerini sergiliyor. Bütün problemlerin temel kaynağında, alınan yerlerin Türkleştirilmemiş olması yatıyor. Bu arada Ömer Seyfeddin herhangi biri değil. İttihatçılara, daha özel olarak Enver Paşa'ya çok yakın. İşte bu kişi, Osmanlı'nın bir “Türkleştirme politikası” olmamasından 


yakınıyor! 


Türk milleti olarak merhametli, yumuşak, alicenap bir milletiz, bilmeyen yoktur! 
Alabildiğince insancıl, cömert ve insaflıyızdır! Kimsenin canını yakamaz, kılına zarar veremeyiz biz! “Primo'da fazilet ve insaniyet kavramlarının üzerinde tepinen Ömer Seyfeddin, aynı öyküde bu değerleri Türklerin fitri hasletlerinden sayar. Bununla birlikte aynı paragraf içerisinde kendisi ile tenakuz halindedir. Kenan, İtalyan karısı Grazia ile kavga eder. 
Kadın “İstiyorsun ki mutaassıp Türkler beni de öldürsünler.” der. Kenan hiddetlenir: “Türkler kadınlara el kaldırmazlar!” Biraz sonra Kenan tekrar kükremeye başlar: “Benimle yaşamak, evimizi bozmamak istersen tamamıyla Türk olacaksın! Babanı, memleketini, adetlerini, dostlarını unutacaksın! İsmin değişecek! Çarşaf giyecek, Türkçe öğrenecek, bir daha bir harf bile İtalyanca konuşmayacaksın!” Ama Kenan kadın olduğu için karşısındakine el kaldırmaz, merhametlidir! Bu arada 1911'de kadınların Türkleşmesinin ölçütlerinden birinin, “çarşaf giymek” olduğunu satır arasından öğreniyoruz. Aman Kemalistler duymasın! 


“Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan” diyordu, Rakel Dink! Ömer Seyfeddin tam da böyle bir karanlığın zebanisidir. Hatta onun milli kahramanlık adına kan dökmeye hazırladığı çocuk daha on bir yaşındadır. “Ölüm; eskilerin, ihtiyarların, namussuzların, alçakların, kavmiyetsizlerin, Yahudilerin, kadınların ve korkakların sandıkları gibi korkunç bir şey midir? Tabi ki hayır! O latif bir uyku, derin bir rüyadır.” Ancak kahramanlar, büyük Türklük için ferdi hayatlarını feda edebilirler. 


Son paragraf ise tüyler ürperticidir. Uyur ve birçok rüyalar görür. Al ve ılık kanlar içinde, milyonlarca düşman leşiyle dolmuş muharebe meydanlarından geçer. Gece olur. Şarktan, 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Turan tarafından bir hilal, mavi göğe yükselir. İçinde mini mini bir yıldız var. Primo hayretle bakar, ayaklarında bir ıslaklık... İşte bu, Türk düşmanlarının kanı, koca bir göl olmuş, kırmızı ve nihayetsiz, semadaki ayın ve yıldızın hayali üstüne aksediyor. İşte; bayrağımızın canlısı, asil bayrağımız, mukaddes bayrağımızın manası! Burada kafamız karışır. Çünkü biz okullarımızdaki ders kitaplarında bir “mağduriyet anlatısı” olarak, Türk bayrağımızın kırmızı zeminini, şehitlerimizin kanından aldığını okumuştuk! 


“Beyaz Lale'de Radko; komitacılarını çağırır. “Bunlar, yeni doğmuş bir Mesih'i dinleyen havariler gibi oniki kişidirler.” Ancak bizi bu sahnede ilgilendiren bölüm; reislerden Dimço'nun “Kentteki çocuk ve kadınları öldürün?” emrine itiraz etmesi ve karşılığında Radko'nun “Meclisin kararına muhalif bir şey yapmayın. Katliam içtimai bir ilaçtır. İçtimai vücutlar uzvi vücutlar gibi aynı kanunlara tabidir. Tüm mikropları temizlemek gerekir. Bir memleket alındığı zamanda ecnebi bir unsurun kalmasına izin vermek, besleyecekleri kin ve garazla bilenmelerini ve vatanın zayıf zamanında kalkıp intikam almaları demektir. Biz bu hatayı yapmayacağız.” cümleleridir. 


Hak yoktur. Her şey kuvvettir. Ezmeyen ezilecek, öldürmeyen ölecektir. Tabiatın değişmeyen, asla gizli kapaklı olmayan kanunu zayıfın düşmanı olmasıdır! Ömer Seyfeddin bu sahneyi boşuna zihinlere işlemiyor. Çünkü o, sosyal Darwinizm'in “doğal seleksiyon” kanununa inanmış, yılmaz bir milliyetçi mümindir. Sizce hayvanların dünyasını mı tercih edelim yoksa böyle insanların mı? Ben karar veremedim doğrusu! 


Ömer Seyfeddin, öykülerinde Balkan milliyetçiliklerinin canavarlığını, uyuyan Türk milliyetçiliğine aşılamaya çalışır. Amacı “Hem düşmanlarımızı tanıyalım hem de yenmek için onlar gibi olalım.” demektir. Radko'nun sadece Bulgarlığına karşıdır. Yoksa düşünsel temellerine asla karşı değildir. Hatta hikâyenin birçok yerinde ona öykünür. Düşmanlarımıza karşı korku ve nefretle doldurduğu kalbimizi teskin etmenin, bu duygularla mücadele etmenin yolunu, onlar gibi olmakta bulur. Oysa ne diyordu Aliya: “Savaşı ancak düşmanına benzediğin zaman kaybedersin!” Ne diyordu Ömer Muhtar: “Onlar bizim öğretmenlerimiz değil” 


BÜYÜK SIFIRLAMA VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ İÇİN BİR OYUN ALANI 
OLARAK METAVERSE-I 


Tamer Güner, 21.04.2022, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce, Batı Afrika'daki Ganaian Chronicle'da muhabir ve Güney Amerika'daki Colombia Reports'ta editörü olan 

ve hükümetler, seçilmemiş küreselciler, düşünce kuruluşları, büyük teknoloji şirketleri, savunma departmanları ve istihbarat teşkilatları tarafından önerilen kamu ve özel politikalara ilişkin bakış açılarıyla teknoloji ve toplumla ilgili analizler yapan Sociable editörü Tim Hinchliffe'a aittir ve Metaverse olarak adlandırılan, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin ve bedenlerin interneti, veri, dijital kimlikle kuşatılmış olan insanın hacklenebileceği ve özgürlüğünü tamamen yitireceği, tasarımını Satanist Dünya Ekonomi Forumu (WEF) patronlarının yaptığı 4. Sanayi devrimi ile ilgili gelişmelere odaklanmaktadır. "Onları düşünerek bir şeyleri gerçekleştirmenizi” sağlayan cihazlar, Bedenlerin İnterneti (1oB) olarak bilinen birbirine bağlı cihazlardan oluşan büyüyen bir ekosisteme aittir. İnsan vücudunu, kişisel verileri birlikte çalışabilir ağlar üzerinden aktarabilen çok sayıda sensörle birleştiren 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Bedenlerin İnterneti (loB), yeni bir transhümanizm çağıdır." diyen analistin, "“Biz insanlar artık gizemli ruhlar olmadığımız fikrine alışmalıyız; artık hacklenebilir hayvanlarız," diye uyarıyordu Harari. Bir şey hacklenebiliyorsa, yeniden programlanabilir. Bu insan için de geçerlidir." ve "Sanal Gerçeklik (VR), bölmelerinde oturup programlanabilir dijital para biriminin bir sonraki Evrensel Temel Gelir maaşını bekleyen kullanıcıları, hiçbir şeye sahip olmamanın ve "vatandaş merkezli bir refah devleti" altında yaşamanın sert gerçeklerinden uzaklaştıracak olsa da, Arttırılmış Gerçeklik Metaverse anlamında bir veri toplama altın madenidir." cümleleri ile somutlaştırdığı gelecekteki transhümanist insan evreni şu şekildedir: "Gösterişli manzaraların ve seslerin bulunduğu ekmek ve sirk siyasetinin ötesinde, tatsız ve kokusuz bu ortamın birincil işlevi; hayatınızın en mahrem ayrıntılarını, toplumun ve küresel ekonominin büyük sıfırlanması fikrine kapılan seçilmemiş teknokratlara gönüllü olarak bırakırken sizi Metaverse'e bağlı tutmaktır. Metaverse olgunlaşarak kendi kendine büyüdükçe, teknolojik olarak geliştirilmiş ve genetik olarak 

düzenlenmiş transhümanizmin insan sonrası geleceğini yönlendirecek, Bedenlerin İnterneti (loB) olarak bilinen giyilebilir, vücuda yerleştirilebilir ve/veya tüketilebilir cihazlardan oluşan birbirine bağlı ekosistem sayesinde dijital ve fiziksel dünya arasındaki çizgi bulanıklaşacaktır." "Türkiye'nin Metaverse ile ilgili ön alıcı ve korumacı ulusal kontrol çerçevesi oluşturacak çalışmalar yapmak amacıyla mı, WEF direktifleri doğrultusunda mı Metaverse ile ilgili çalıştaylar yaptığı" sorusu net bir şekilde cevaplanması gereken büyük ve çok önemli bir sorudur. 21 Mart 2022'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Metaverse Çalıştayının ana sloganı, "Gelecek, onu tasarlayana aittir" olsa da İnternet'in ve bahse konu ekosistem unsurlarının benzersiz ve küresel yapısı yeterli bir cevap alınmasının önündeki en büyük engeldir. 


Metaverse'deki avatarınız dijital kimliğiniz olacak; sanal bir vudu bebeği: perspektif 


Facebook, yani yeni adıyla Meta şirketi, Dünya Ekonomik Forumu'nun büyük sıfırlama gündeminin doğrudan işine yarayacak, avatarınızın dijital kimliğiniz için sanal bir vudu bebeği haline geldiği, Bedenlerin İnterneti'nin en kişisel verilerinizin her zaman kaydedildiğini garanti ettiği bir metaverse tasavvur ediyor. Burada, davranışınızı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla verilerinizi toplayan ve izleyen kamu ve özel kuruluşları tarafından oluşturulan genişletilmiş bir gerçeklikte, fiziksel değeri olan hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. 


Image: Nurudeen Alidu 


Metaverse, sanal ve artırılmış gerçekliklerin internetle arayüz oluşturmak için birincil teknolojiler olduğu bir dijital ekosistem olmayı vaat ediyor ve Mark Zuckerberg'in “varlık duygusu ve paylaşılan fiziksel alan” dediği, iş ve oyunun yeni zirvelere taşınacağı şeye imkan sağlıyor. 
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Sanal Gerçeklik (VR), bölmelerinde oturup programlanabilir dijital para biriminin bir sonraki Evrensel Temel Gelir maaşını bekleyen kullanıcıları, hiçbir şeye sahip olmamanın ve "vatandaş merkezli bir refah devleti" altında yaşamanın sert gerçeklerinden uzaklaştıracak olsa da, Arttırılmış Gerçeklik Metaverse anlamında bir veri toplama altın madenidir. 


Gösterişli manzaraların ve seslerin bulunduğu ekmek ve sirk siyasetinin (*) ötesinde, tatsız ve kokusuz bu ortamın birincil işlevi; hayatınızın en mahrem ayrıntılarını, toplumun ve küresel ekonominin büyük sıfırlanması fikrine kapılan seçilmemiş teknokratlara gönüllü olarak bırakırken sizi Metaverse'e bağlı tutmaktır. 


https://youtu.be/Uvufun6xer8 


Bu cesur yeni sanal dünyada gezinmek, sanal bir avatar kılığında bir dijital kimlikten başka bir şey olmayan özel bir pasaport türü (dijital ikiz) gerektirecektir. 


Metaverse olgunlaşarak kendi kendine büyüdükçe, teknolojik olarak geliştirilmiş ve genetik olarak düzenlenmiş transhümanizmin insan sonrası geleceğini yönlendirecek, Bedenlerin İnterneti (loB) olarak bilinen giyilebilir, vücuda yerleştirilebilir ve/veya tüketilebilir cihazlardan oluşan birbirine bağlı ekosistem sayesinde dijital ve fiziksel dünya arasındaki çizgi bulanıklaşacaktır. 


Ve mevcut linç kültürü iklimi, internetin nereye gittiğine dair herhangi bir gösterge ise, o zaman metaverse ortamında söyledikleriniz ve yaptıklarınızın gerçek dünyada size karşı kullanılacağı söylenebilir - bunların tümü, metaverse'in nasıl yönetildiğine ve kimin tarafından yönetildiğine bağlıdır. 


Burada, Bedenlerin İnterneti'ni, dijital kimliği ve Metaverse'deki hayatın bir gününün, WEF'in sözde dördüncü sanayi devrimi ile ilgili büyük sıfırlama gündeminin merceğinden nasıl görünebileceğini inceliyoruz. 


Metaverse'de Hacklenebilir İnsanlar ve Bedenlerin İnterneti 


WEF Kurucusu Klaus Schwab, yıllardır, sözde dördüncü sanayi devriminin fiziksel, biyolojik ve dijital kimliklerimizin kaynaşmasına yol açacağını iddia ediyor. Metaverse, bu iddiayı yerine getirmeyi vaat ediyor. 


"Sinir arayüzlerinin, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle nasıl etkileşimde bulunduğumuzun 
önemli bir parçası olacağına inanıyoruz" - Mark Zuckerberg, 2021 


Sanal ve artırılmış gerçekliğin ötesinde, meta veri tabanında etkileşimde bulunduğumuz cihazlar, veri toplama noktasında daha da kişisel ve istilacı bir yapıya sahip olacak. 


Zuckerberg'in Connect 2021 açılış konuşmasında söylediği gibi, "Cihazlarla etkileşim kurmanın çok daha "doğal" olan yeni yolları olacak. "Yazmak veya dokunmak yerine, ellerinizle hareket edebilecek, birkaç kelime söyleyebilecek ve hatta sadece düşünerek bir şeyleri gerçekleştirebileceksiniz." 


“Dördüncü Sanayi Devrimi'nin yol açacağı şey, fiziksel, dijital ve biyolojik kimliklerimizin bir 
birleşimidir” - Klaus Schwab, 2019 
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https://youtu.be/CVIy3rjuKGY 


“Onları düşünerek bir şeyleri gerçekleştirmenizi” sağlayan cihazlar, Bedenlerin İnterneti (loB) olarak bilinen birbirine bağlı cihazlardan oluşan büyüyen bir ekosisteme aittir. İnsan vücudunu, kişisel verileri birlikte çalışabilir ağlar üzerinden aktarabilen çok sayıda sensörle birleştiren Bedenlerin İnterneti (loB), yeni bir transhümanizm çağıdır. 


2020'de yayınlanan bir RAND şirket raporuna göre, loB cihazı şu özelliklere sahip bir cihaz olarak tanımlanır: 


1-Yazılım veya bilgi işlem yetenekleri içerir. 

2-İnternete bağlı bir cihaz veya ağ ile iletişim kurabilir. 

3-Aşağıdakilerden birini veya her ikisini karşılar: 

4-Kişiye ait sağlık verilerini veya biyometrik verileri toplar. 

Kullanıcının vücudunun performansını artırma veya değiştirme anlamına gelen insan vücudunun işlevini değiştirebilir. Bu, bir beyin-bilgisayar arayüzü tarafından sağlanan bilişsel iyileştirme ve bellek iyileştirmesindeki bir değişiklik veya kullanıcının bir kamerayla göz içi lens aracılığıyla gördüklerini kaydetme yeteneği şeklinde olabilir. 


Zuckerberg, Connect 2021 açılış konuşmasında metaverse bağlamında IoB ekosistemine atıfta bulundu: "Sinir arayüzlerinin, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle ve daha spesifik olarak, bağlamsallaştırılmış yapay zekâ ile birlikte bileğinizdeki kaslardan gelen elektromiyogram (EMG) girdisi ile nasıl etkileşimde bulunduğumuzun önemli bir parçası olacağına inanıyoruz." 


Zuckerberg: “Sadece parmaklarınızı hareket ettirmeyi düşünerek kısa mesaj gönderebileceksiniz” diye ekledi. 


IoB'den yeterli biyolojik veri toplandığında, insanlar hacklenmeye başlayabilir. 


Bedenlerin İnterneti (JoB) Örnekleri, RAND Corporation 


“Artık gizemli ruhlar değiliz; artık hacklenebilir hayvanlarız” -Yuval Harari, WEF, 2020 


Davos'taki yıllık WEF toplantılarında tarihçi Yuval Harari, insanları hacklemek için gereken tek şeyin biyolojik veri ve bilgi işlem gücü olduğunu yıllarca tekrarladı. 


Hatta “21. yüzyılda yaşamın tanımlayıcı denklemi olabileceğine” inandığı bir formül bile buldu: B x C x D = AHH; bu, Biyolojik bilgi çarpı Bilgisayar gücü çarpı Veri eşittir İnsanları Hack Yeteneği anlamına geliyordu. 


“Biz insanlar artık gizemli ruhlar olmadığımız fikrine alışmalıyız; artık hacklenebilir hayvanlarız," diye uyarıyordu Harari. Bir şey hacklenebiliyorsa, yeniden programlanabilir. Bu insan için de geçerlidir. 


Harari, "İnsanları hackleme gücü elbette çok daha iyi sağlık hizmetleri sağlamak gibi iyi amaçlar için kullanılabilir" diye ekledi, "Ancak bu güç 21. yüzyıl Stalini'nin eline geçerse, sonuç en kötü totaliter rejim olacaktır. 21. yüzyıl Stalini'nin işi için zaten çok sayıda başvuru var.” 
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İnsanları hacklemek, Harari'nin terimleriyle, hükümetlerin ve şirketlerin sizin hakkınızda, sizin kendi hakkınızda bildiğinizden daha fazlasını bildiği ve bu nedenle karar verme sürecinizi tahmin edip manipüle edebileceği anlamına gelir. 


Toplumu büyük ölçüde sıfırlamanın, egemen sınıfa toplumun her bir üyesini hackleme gücü vermekten daha iyi bir yolu var mı? 


Metaverse ne kadar çok cihaz bağlanırsa, o kadar fazla veri toplanır. 


Cihazlar ne kadar özel olursa, veriler de o kadar özel ve verileri kullananlar da o kadar fazla kontrol sahibi olur. 
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“Eğer bu güç 21. yüzyıl Stalini'nin eline geçerse, sonuç insanlık tarihinin en kötü totaliter 
rejimi olur” - Yuval Harari, WEF, 2020 


https://youtu.be/eOsKFOrW5h8 


"[Benim internetim-The Internet of Me], biyolojik ve bilişsel yaşamımızı izlenebilen, 
paylaşılabilen ve şekillendirilebilen veri akışlarına dönüştürüyor” - WEF Gündemi, 2015 


“Bedenlerin İnterneti” terimi popüler isimlendirme haline gelmeden önce, kısaca “Benim İnternetim” [The Internet of Me], olarak adlandırılıyordu - her ikisi de Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramından yararlanan ve onu insan vücudunu içerecek şekilde genişleten terimlerdir. 


“The Internet of Me", zihinlerimizi ve bedenlerimizi çevrimiçi dünyaya bağlayan teknolojiyi gevşek bir şekilde ifade ediyor. 2015 tarihli bir WEF gündem gönderisine göre, biyolojik ve bilişsel yaşamımızı izlenebilen, paylaşılabilen ve şekillendirilebilen veri akışlarına dönüştürüyor. 


“Artık Bedenlerin İnterneti zamanı. Bu, fiziksel verilerimizi implante edilebilen, yutulabilen veya basitçe takılabilen ve sağlıkla ilgili büyük miktarda bilgi üreten cihazlar aracılığıyla 
toplamak anlamına geliyor” - WEF Agenda, 2020 
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Bedenlerin İnterneti (1oB) Teknolojileri, WEF örnekleri 


“Sadece parmaklarınızı hareket ettirmeyi düşünerek kısa mesaj gönderebileceksiniz” - Mark 
Zuckerberg, 2021 


Bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü kadar basit Bir IoB cihazından toplanan verilerle, herhangi bir hükümet veya şirket tam anlamıyla ne gördüğünüzü ne yaptığınızı ve gerçek zamanlı olarak nereye gittiğinizi görebilirken yüz tanıma, coğrafi konum takibi veya temas takibine kim ihtiyaç duyar ki? 


Bedenlerin İnterneti, yalnızca insanların bedenlerinde olan her şeyi izleme ve takip etmeyi vaat etmekle kalmaz; aynı zamanda toplanan veriler, manipülasyonu kimin ve hangi amaçla yaptığına bağlı olarak insanların davranışlarını hem iyi hem de korkunç şekillerde değiştirmek için kullanılabilir. 


RAND raporuna göre, "İnsan bedenlerini ve davranışlarını izlemek, analiz etmek ve hatta değiştirmek için insan vücuduna eklenen, içine yerleştirilen veya insan vücuduna alınan benzeri görülmemiş sayıda "sensör" göz önüne alındığında " ToB ile birlikte gelen etik ve yasal hususları ele almak için acil eylemlere ihtiyaç var.” 


“ToB ile birlikte gelen etik ve yasal hususları ele almak için acil eylemler gerekiyor." -RAND 
Corporation, 2020 


https://youtu.be/-ObXUxRgy8g 


Haziran 2020 tarihinde WEF Üyesi Xiao Liu şöyle diyordu: “Artık Bedenlerin İnterneti zamanı. Bu, fiziksel verilerimizi implante edilebilen, yutulabilen veya basitçe giyilebilen ve sağlıkla ilgili büyük miktarda bilgi üreten cihazlar aracılığıyla toplamak anlamına geliyor. Bu tür teknolojiler aracılığıyla toplanan veri seli, insan davranışının, yaşam tarzının ve çevresel koşulların sağlığımızı nasıl etkilediğine dair anlayışımızı geliştiriyor. Bu durum ayrıca sağlık hizmeti kavramını hastane veya ameliyatın ötesine ve günlük hayata da genişletti”. 


Biyolojik, dijital ve fiziksel alemleri kaynaştırırken, Metaverse?'de gezinmek, her kullanıcının oturum açmak ve kendisini tanımlamak için kişisel avatarına - dijital bir kimliğe - sahip olmasını gerektirecektir. 

Metaverse'de avatar kılığına girmiş dijital kimlik 

Metaverse'deki avatarınız, dijital kimliğinizin sanal bir şekilde cisimleştirilmiş hali olan 


dijital ikiziniz olacak. 
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Dijital kimlik, sosyal medyada paylaştığınız şeyler, ziyaret ettiğiniz web siteleri, kredi geçmişiniz, sağlık durumunuz ve akıllı telefonunuzun coğrafi konumu dahil olmak üzere çevrimiçi yaptığınız her şeyin kaydını tutar. 


“Bu dijital kimlik, hangi ürünlere, hizmetlere ve bilgilere erişebileceğimizi veya tam tersine 
bize nelerin kapalı olduğunu belirler” - World Economic Forum, 2018 


Dijital kimliğiniz, ehliyetiniz, sigorta kartınız ve kredi kartlarınız gibi normalde fiziksel bir cüzdanda bulacağınız tüm kimlik bilgilerini de barındırabilir. WEF'in dijital kimlikle ilgili 
2018 tarihli bir içgörü raporuna göre , "Bu dijital kimlik, hangi ürünlere, hizmetlere ve 
bilgilere erişebileceğimizi veya tam tersine bize nelerin kapalı olduğunu belirler." 


Ek olarak, "Kimliğimiz, kelimenin tam anlamıyla, kim olduğumuzdur ve Dördüncü Sanayi Devrimi'nin dijital teknolojileri ilerledikçe, kimliğimiz giderek dijitalleşmektedir." 


Tim Hinchliffe, 17 Mart 2022, The Socaible 


(Sociable editörü Tim Hinchliffe, hükümetler, seçilmemiş küreselciler, düşünce kuruluşları, büyük teknoloji şirketleri, savunma departmanları ve istihbarat teşkilatları tarafından önerilen kamu ve özel politikalara ilişkin bakış açılarıyla teknoloji ve toplumu kapsar. Daha önce Tim, Batı Afrika'daki Ganaian Chronicle'da muhabir ve Güney Amerika'daki Colombia Reports'ta editördü. Bu günlerde sadece kendi adına yazdığı ve yayınladığı makalelerden sorumludur.) 


Çevirenin Notu: 


(*) Ekmek ve sirk siyaseti (veya sadece "ekmek ve sirk"): Roma İmparatorluğu'nda ve sonrasında Doğu Roma İmparatorluğu'nda Roma ve Konstantinopolis gibi şehirlere cazibe kazandırmak ve böylelikle şehirlerin nüfusunu arttırmak amacıyla halka temel gıda maddelerini iaşe olarak bedava vermek ve halkın güvenliğini garanti etmek gibi ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra halkı eğlendirmeye yönelik etkinliklerin düzenlenmesinin de devletin görevlerinden biri kabul edilmesi siyasetine verilen isimdir. 


BÜYÜK SIFIRLAMA VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ İÇİN BİR OYUN ALANI 
OLARAK META VERSE-T 


Tamer Güner, 13.05.2022, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 
WEF Gündemi'ne göre, "Bugün internet, çoğu zaman milyonlarca insanın bilgi ve hizmetlere 


erişmesi, birbirimizle iletişim kurması ve sosyalleşmesi, mal satması ve eğlenmesi için ana giriş noktasıdır." 
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"Metaverse'in bu değer önermesini tekrarlayacağı tahmin ediliyor - temel fark şu ki çevrimdışı ve çevrimiçi olma arasındaki ayrımın tanımlanması çok daha zor olacak." 


"Dördüncü Sanayi Devrimi ve Metaverse kavramları ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır" - 
Derrick Broze, The Last American Vagabond, 2021 


Zuckerberg, Ekim ayında Connect 2021'deki açılış konuşmasında, gelişmekte olan teknolojilerin ve portal olarak hizmet veren cihazların yardımıyla dijital ve fiziksel alemler arasında sorunsuz bir şekilde "hareket etmekten" bahsettiğinde metaverse hakkında benzer bir gözlem yapmıştı. 


Zuckerberg “Her türden farklı cihazda bu farklı deneyimler arasında 'hareket edebileceksiniz” diyerek ekledi: “(bunu) bazen sanal gerçekliği kullanarak (yaparsınız) yani tamamen işin içine çekilmiş olursunuz, bazen artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanarak (yaparsınız) böylece fiziksel dünyada da bulunabilirsiniz ve bazen de bunun için bir bilgisayar veya telefon kullanabilirsiniz, bu şekilde mevcut platformlardan metaverse ortamına hızla atlayabilirsiniz.” 


Kullanıcıların metaverse ortamında sahip oldukları deneyim türleri ve erişim düzeyleri, dijital kimlikleriyle doğrudan ilişkili olacaktır. 


Twitter 


Teknokratlar metaverse tabanını yönetmek için kurallar ve düzenlemeler oluşturduğunda, metaverse'deki kuralları çiğnerseniz ne olur? 


Derrick Broze'nin The Last American Vagabond'da (TLAV) gözlemlediği gibi: “Hedef, tüm işlemlerin kaydedildiği, her kişinin izlenebilen bir dijital kimliğinin olduğu ve sosyal hoşnutsuzlukların sosyal kredi puanları yoluyla toplumdan dışlandığı bir izleme ve takip toplumudur.” 


https://youtu.be/TXOJSUpJz1w 


Dijital kimliğiniz hangi ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin kısıtlanıp verileceğini belirlediğinde, kural ihlallerini cezalandırmak için yapılacak en basit şey, Çin Komünist Partisi'nin sosyal kredi sistemiyle yaptığı gibi erişimlerini kesmektir. 


Böylece, teknokratların metaverse vizyonu, büyük sıfırlama gündemi ve dördüncü sanayi 


devriminin gerçekleşmesine hizmet etmiş oluyor: Biyolojik, fiziksel ve dijital kimliklerin bir birleşimi. 
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Broze'nin TLA V'da dediği gibi, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve Metaverse kavramları ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır." 


Dijital pazarlarda dijital ürünler için dijital para birimleri 


Dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları, küreselci davulun “daha iyi inşa etme” ritmi ile yürürken; Blackrock gibi şirketler tüm uygun fiyatlı konutları satın alırken; Bill Gates gibi insanlar tüm tarım arazilerini satın alırken, vatandaşlar için mülkiyet, anonimlik ve özerklik her zamankinden daha zor hale geliyor. 


Seçilmemiş bürokratlar fiziksel dünyayı ele geçirmeye ve kontrol etmeye çalışırken, aynı anda bize yakın gelecekte tadını çıkaramayacağımızı söyledikleri gerçek deneyimlerin yerine paralel bir sanal deneyimler dünyası yaratıyorlar. 


Twitter 


Metaverse gerçekleştiğinde, gerçek bir ev alamama konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. 


Bunun yerine, herhangi bir anda sanal olarak kapatılabilen, sanal para birimiyle ödeme yapabileceğiniz sanal bir ev inşa edebilirsiniz. 


Broze'un TLAV'da belirttiği gibi : 


"Milyarder sınıfı ve bunların WEF ve Birleşmiş Milletler gibi kukla örgütleri için Metaverse; tüm yaşamı, insanların dijital alemdeki hizmetler ve ürünler için suçlanabileceği dijital hapishanelere çevirme potansiyeli sunuyor." 


o term ngrars ta the new camer öf The Metafiower A 
er Megs Yir 3 


Twitter 
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Zuckerberg'in metaverse'sindeki "deneyimler" arasında avatarlar için giysiler veya lüks yatlar gibi fiziksel dünyada var olmayan dijital ürünlerin inşası, satın alınması ve satılması yer alıyor — dijital lüks yatlardan bir tanesi yakın zamanda 650.000 dolara satıldı. 


Sanal metaverse'de güneşin sıcaklığını yüzünüzde hissedemeyebilir, taze kesilmiş bir gülün aromasını koklayamayabilir veya olgun meyvenin lezzetini tadamayabilirsiniz; ancak, gerçekte ne kadar az şeye sahip olduğunuzu size unutturacak, manzaraların ve seslerin tatsız, kokusuz bir yanılsamasına girebileceksiniz. 


WEF'in 2030'lardaki metaverse için distopik fütürizmleri 


Metaverse'in kurumsal bir ütopik versiyonunu arıyorsanız, Zuckerberg'in saatlerce süren açılış konuşmasını izleyin ve soru sormayın. 


Distopik bir versiyon arıyorsanız, Dünya Ekonomik Forumu'nun Nisan 2021'de yayınlanan “Teknoloji Gelecekleri: Olası olanı Projelendirme, Sıradakini Gerçekleştirme” başlıklı raporuna göz atın. 


Rapor, 2030'larda yüksek düzeyde bağlantılı bir geleceğin nasıl görünebileceğini hayal etmekle görevlendirilen WEF üyeleri tarafından yazılan kurgusal hikayeler ve analizlerin bir koleksiyonudur. 


Bu “2030'lardan Anılar” arasında hem metaverse'in artırılmış gerçeklik yönünü hem de büyük sıfırlamanın görünüşte kehanetvari yansımasını anlatan “Maple's Story” yer alıyor. 


Maple güne meta veri deposuna bağlanarak başlıyor: 
"Geliştirilmiş gözlüklerimi başucundaki şarj istasyonundan alıyorum ve sersemce takıyorum." 


Maple daha sonra 2030'larda nasıl geçimini sağladığını ve ürettiği içeriği bilinmeyen üçüncü taraflara satmaya çalıştığını anlatıyor. 


"Demek gündelik olarak yaptığım şey bu. Geziyorum [...] ve dijital egzozumu”* “araştırma ve geliştirme” için kullanan üçüncü şahıslara satıyorum. En azından bunun için kullandıklarını düşünüyorum. ” 


Maple'ın bir evi yok - WEF'in daha önce meşhur "Hiçbir şeye sahip olmayacaksın ve mutlu olacaksın" sözüyle ima ettiği bir şey - bu yüzden hala metaverse bağlı iken stüdyo dairesinden dışarı çıkıyor. 


“Annem, 20'li yıllardaki 'gizlilik savaşları' nedeniyle iş alanım konusunda gergindi. 'Senin için iki işte... kendini satman için çalışmadım' derdi bana. Sanki verilerimi satmak beni bir tür 
- Maple's Story, World Economic Forum, 2021 
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dijital fahişe yapmış gibi 


Bir park bankı buluyor ve artırılmış gerçeklik kulaklığı, o bankı ziyaret eden her kişinin zaman damgalı bir kaydını gösteriyor. 


"Parmağımla havada SON MİSAFİRLER listesini aşağı kaydırıyorum, gerçek bir şahsiyete sahip birisini bulmayı umarak." 
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Maple kendi adı, dijital kimliği, sosyal etiketi ve orayı ne zaman ziyaret ettiğini gösteren bilgiler ile karşılaşıyor. 


“AD: MAPLE BRINKLY 

VERİ SAĞLAYICI KİMLİK: 9372843 
SOSYAL ETİKET : OLIVINITUP243 
SON ZİYARET :3 AY ÖNCE” 


2020'lerde gerçekleşen "gizlilik savaşlarını", kişisel tıbbi verilerini satmanın ödeme almanın nasıl hızlı ve kolay bir yolu olduğunu ve annesiyle "dijital bir fahişe" olma konusunda nasıl tartıştıklarını hatırlıyor. 


“Annem, 20'li yıllardaki 'gizlilik savaşları' nedeniyle iş alanım konusunda gergindi. 'Senin için iki işte... kendini satman için çalışmadım' derdi bana. Sanki verilerimi satmak beni bir tür dijital fahişe yapmış gibi ” 


"En azından 2020'lerin ortalarından beri, tıbbi veriler özellikle çok rağbet gören bir şey haline geldi. Biz sağlayıcılar için, genellikle en hızlı ve en büyük ödeme yöntemlerinden biri bu tıbbi verilerdir. Ama verilerimi tıpçılara satmak beni korkutuyor." 


Maple'ın verilerinin ne için kullanıldığı hakkında hiçbir fikri yok ve bu onu endişelendiriyor, ancak kendi kendine bunun “daha büyük bir iyilik için” olduğunu söylüyor - WEF'in büyük sıfırlaması da dahil olmak üzere tarihteki neredeyse her totaliter hareketin arkasındaki rasyonalizasyon bu şekildedir. 


“Kendime bunun daha büyük bir iyilik için olduğunu söylüyorum — bilirsiniz, bazı iyi niyetli yapay zekaların yeni güvenlik hatalarını daha iyi analiz etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı oluyor — ama bu durum bazen geceleri uykumu kaçırıyor. ” 


Çok başarılı bir içerik yaratıcısı olmadığını açıklayan Maple, bu yüzden verilerini bir "veri sağlayıcı" olarak satıyor. 


“Bugünlerde para kazanmanın en kolay yolunun veri sağlayıcısı olmak olduğunu hepimiz biliyoruz |...| Sağlayıcı olmak, kariyerimi içerik üzerine kurarken kendimi desteklemenin en 


kolay ve en esnek yolu. “ 


Maple, geçimini sağlamak için kişisel verilerinin satılmasına ilişkin etik kaygılar üzerine şunları düşünüyor: 


“Bana maliyeti nedir? Bu verileri onlardan başka kim satın alıyor? Ve bunu bana karşı kullanacaklar mı?” 


“Her neyse; Nakite ihtiyacım var. Endişelerimi bir kenara itiyorum ve bir otomatik taksiyi dijital olarak çağırmak için abartılı bir “buraya gel” hareketi yapıyorum |...) 
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Bu işlemi bitirmek için biyometrik olarak kiosk'a** giriş yapıyorum, fiyatı kabul ediyorum ve veri aktarımını başlatıyorum. Beklerken, ilerleme çubuğunun üzerinde bir reklam yanıp sönüyor: 


Biyometrik Özel! 
DAHA FAZLA YEŞİL [para] ALMAK İÇİN KIRMIZI [kan] VE SARI [idrar] SAĞLAYIN! 


Optik, işitsel, GPS, finansal ve sosyal verilerim? Alın işte. Vücut sıvılarım? Hayır teşekkürler.” 


MediData sağlayıcısı olarak ilk kez kaydolduğumda bir şartlar ve koşullar formu imzaladığımı hatırlıyorum, ancak aramızda kalsın, eğer kafama bir lazer ışını hedeflenmiş olsa bile, benden ne tür veriler topladıklarını hala söyleyemem, hatta bunları ne için kullanacaklarını. 


Cehalet mutluluktur, değil mi? 


“Bugünlerde para kazanmanın en kolay yolunun veri sağlayıcısı olmak olduğunu hepimiz 
biliyoruz ” - Maple's Story, World Economic Forum, 2021 


WEF'in 2030'a kadar “Hiçbir şeye sahip olmayacaksın ve mutlu olacaksın” derken aklından geçen bu muydu? 


Maple'ın hikayesi, aşağıdaki öğeler de dahil olmak üzere, büyük sıfırlamanın metaverse ortamında nasıl görünebileceğini gösteriyor: 


Bir evi yok —apartman dairesinde yaşıyor 

Sabit bir geliri yok - paranın gelmesi zor 

Artırılmış gerçeklik (AR), günlük etkileşimlere hükmediyor 

IoB'den toplanan kişisel verilerin satılması — insan sermayesi 

Kişisel sağlık verilerinin en değerli meta olması - insan sermayesi 

Verilerin nereye gittiği, kimin tarafından veya hangi amaçla kullanıldığı bilinmiyor Veri toplama ve kullanma konusunda bir korku ve endişe kültürü hâkim 

Dijital kimliğin, sosyal etiketlerin ve coğrafi konum izleyicilerinin her yerde kullanımı Temel mal ve hizmetlere erişmek için biyometrik tarama 


Maple'ın hikayesi, Maple'ın AR gözlüklerini bırakması, kendini metaverse'den kurtarması ve canlılar diyarına adım atması ile sona erer. 


"Sıradan dünya - doğal dünya - bir botanik bahçesi ya da doğal bir koruma alanı gibi korunur ve sonra türümüzde bolca bulunan devasa, Promethean güç, insani hayal gücü - 


hayal gücünün tüm kalelerini yaratmak sanal gerçeklikte ücretsizdir” - Terence McKenna, 
1991 


Yaklaşan metaverse tehlikelerle dolu olsa da, tümüyle azap ve kasvet dolu olmak zorunda değil. 
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Otuz yıl önce, Terence McKenna “sıradan dünyadan ayrı bir boyutta yer alan ultra teknolojinin geleceğini” hayal etti. 


McKenna "Sıradan dünya - doğal dünya - bir botanik bahçesi veya doğal bir koruma alanı gibi korunur" diyor. 


"Ve sonra türümüzde bolca bulunan devasa, Promethean güç, insani hayal gücü - hayal gücünün tüm kalelerini yaratmak sanal gerçeklikte ücretsizdir”. 


https://youtu.be/kMyBecgEN4o 


“Bana göre, bilgisayar ve sanal teknolojilerin hepsinin -kendi ruhlarımızın bir tür aynası-Siber uzayın gündemini götürmek istediği nokta; bedeni bir tür içten dışa çevirmek, ruhu bir tür içsel, boyutlar-ötesi nesne olarak dünyada görünür bir tezahür haline getirmek ve 

- Terence McKenna, 


, 


ardından bedeni özgürce komuta edilen bir nesneye dönüştürmektir.” 
1991 


Sanal ve artırılmış gerçeklik, şüphesiz çalışma ve hareket şeklimizi değiştirecek ve heyecan verici disiplinler arası işbirliklerine, bilimsel keşiflere ve kullanılmayan pazarlara erişime yol açacaktır. 


Ancak seçilmemiş küreselciler ve sorumsuz teknokratlar yönetimden sorumlu olduğu taktirde; metaverse, dijital kimliğinizin giriş seviyenizi belirlediği ve sanal dünyada söylediğiniz veya yaptığınız her şeyin fiziksel dünyada -veya tam tersi, ikisi arasında bir fark olmayacak- sizi rahatsız etmek üzere geri döneceği büyük sıfırlama gündemi için dijital bir oyun alanından daha fazla bir şey olmayacaktır. 


Metaverse'e takılı iken herkes dijital bir kimliğe bağlandığında, muhalefeti bastırmak için gereken tek şey, birinin dijital kimliğini değiştirmek için basit bir fiske vurmaktır ve işte! 
Sanki o kişi artık yok olmuştur. 


Evinize, şehrinize ve vücudunuza gömülü biyometrik cihazlardan toplanan veri ve bilgi akışını kontrol edenler, sizden istifade edecek hiçbir şey kalmayana kadar hayatınızın her yönünü izleyecek ve manipüle edecekler. 


Daha da distopik olan, beyin-bilgisayar arayüzleri aracılığıyla insanın düşüncelerinin, duygularının ve anılarının bir gün yeniden programlanabilecek olmasıdır; böylece artık kim olduğunu hatırlamak şöyle dursun, muhalif görüşlere bile sahip olamayacaktır. 


Yakın gelecekte, beyin aktivitesini, serotonin seviyelerini ve dopamin üretkenliğini değiştirebilen beyin-bilgisayar arayüzleri lehine, klasik hapishanelerinin modası geçebilir. 


“Sanal gerçeklikle ilgili fantezim, onu dili nesnelleştirmek için bir teknoloji olarak kullanmak. 
Çünkü konuştuğumuzda ne demek istediğimizi görebilseydik, bu bir tür telepati olurdu” — 
Terence McKenna, 1991 


Sürekli biyometrik gözetim yoluyla, kamu-özel kuruluşlar, birinin bir suç işlemek üzere olduğunu iddia edebilir ve böylece anti-sosyal davranış, hükümet karşıtı duygular veya büyük 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anlatıya aykırı görüşler gibi düşünce suçlarıyla suçlanan vatandaşları önceden cezalandırabilir veya yeniden eğitebilir. 


Yeniden eğitim, fiziksel sınıflar veya kamplar gerektirmez - sadece teknolojik ve/veya biyolojik yollarla insanların beynindeki nöronların kendini yeniden yapılandırması veya düzenlemesi ile bu sağlanabilir. 


McKenna'nın sanal gerçekliği “hayal gücünün kaleleri” hala ulaşılabilir durumda, ancak temelleri oluşturan zindanlar da öyle. 


Tim Hinchliffe, 17 Mart 2022, The Socaible 


(Sociable editörü Tim Hinchliffe, hükümetler, seçilmemiş küreselciler, düşünce kuruluşları, büyük teknoloji şirketleri, savunma departmanları ve istihbarat teşkilatları tarafından önerilen kamu ve özel politikalara ilişkin bakış açılarıyla teknoloji ve toplumu kapsar. Daha önce Tim, Batı Afrika'daki Ganaian Chronicle'da muhabir ve Güney Amerika'daki Colombia Reports'ta editördü. Bu günlerde sadece kendi adına yazdığı ve yayınladığı makalelerden sorumludur.) 


Çevirenin Notu: 


*Dijital Egzos: Tıpkı motor egzozunun araba kullanmanın kalıntısı olması gibi, dijital egzoz (veya veri egzozu) da internet kullanımının kalıntısıdır. Dijital egzoz, bir kişinin web siteleri ve hizmetlerle etkileşime girerken oluşturduğu tüm bilgiler veya 'tüketici verileridir'. 


**Kiosk: havaalanları, mağazalar, süpermarketler, bankalar ve benzeri kalabalık yerlerde sipariş alma ya da bilgi verme amacıyla kullanılan teknolojilerdir. 


https://sociable.co/web/metaverse-playground-the-great-reset-fourth-industrial-revolution/ SİYONİST HERZOG'U AĞIRLAYANLAR VE BUNLARA SESSİZ KALANLAR! 


28 Mart 2022 | Yazar Orhan Atay - E. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı-millicozum 


Milli Görüş davasına hıyanet etme, Erbakan'ın “Adil Düzen ve İslam Birliği” projelerinden vazgeçme karşılığında iktidara taşınan ve yıllarca İslamcılık rolü oynayarak ülkemizde ekonomik ve ahlâki yönden büyük tahribatlar yapan Sn. Recep T. Erdoğan, sonunda Siyonist ve işgalci İsrail'in, zalim ve katil terörist başı Isaac Herzog'u Türkiye'ye çağırıp krallar gibi ağırlayarak, gerçek ayarını ve amacını ortaya koymuşlardı. Çünkü İsrail'le normalleşme çabaları; imandan, İslam'dan, insaftan uzak gitme ve insanlıktan taviz verme yaklaşımıydı. 


Kur'an'ın çok açık beyanlarına, Resulüllah'ın uyarılarına, imani ve insani duyarlılıklarına aykırı olarak, hâlâ Siyonist Herzog'u ağırlama ve Türkiye'yi İslam âleminden koparıp İsrail'in taşeronu yapma planlarına, şeytanın bile güleceği mazeret ve kerametler uyduran... 


Ey Tarikat Simsarları!.. 
Ey Medrese Mollaları!.. 
Ey İlahiyat Profları!.. 


Ey Diyanet Hocaları!.. 
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Ey çeşitli Cemaat ve Dini teşkilat Mensupları!.. 
Ey koyu Milliyetçi ve Erdoğan destekçisi Mafya Babaları!.. 
Ve Ey, Milli Görüş dışındaki Muhalefet Parti Başkanları!.. 


Şu ayetlerin şiddetli ikazları karşısında, koflaşmış kafalarınızı hangi gaflet kumlarına sokacaksınız?.. Daha hangi bahanelere sığınacaksınız?.. Hâlâ susup saklanmakla “Dilsiz Şeytan!” olmaktan nasıl kurtulacaksınız?.. 


“Sen onların milletlerine (Siyonist ve emperyalist emellerine ve zulüm düzenlerine) tâbi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar, kesinlikle Senden (ve Ümmet-i Muhammed'den) asla razı olacak (memnun kalacak) değillerdir. (Eğer Yahudi ve Hristiyanların zalim takımı, Müslüman bilinen kimselerden razıysa ve yardımcı oluyorsa, anlayın ki bunlar, kendilerinin güdümüne girmişlerdir.) 


De ki: Şüphesiz (fek) kurtuluş ve huzur yolu, Allah'ın yoludur (Peygamberin sünneti ve sistemidir). Eğer Sana gelen bunca ilimden (ve Kur'ani haber ve hükümlerden) sonra onların (yani Siyonist ve emperyalist odaklara yanaşanların) hevâlarına (ve şeytani arzularına) uyacak olursan, (artık) Senin için Allah (farafın)dan ne bir dost, ne de bir yardımcı kalıverir.” 


“Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar, (ayetleri anlamaya ve uygulamaya çalışanlar, Siyonist ve emperyalist zalimlerden uzak duranlar var ya) Ona (gerçekten) iman edenler işte bu kimselerdir. Kim de Onu (Kur'an'ı) inkâr (ve itiraz) ederse, artık işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.” (Bakara: 120-121) 


“(Mürşit müttaki ve lider rolü oynayan bazı münafıklar) Eğer Allah'a, Nebisine ve Ona indirilen (Kur'an-ı Kerim'e, öyle göstermelik değil de gerçekten) inanmış olsalardı, asla onları (Siyonist Yahudileri ve Hristiyan emperyalistleri) evliya (himayelerine sığınılan güç merkezi ve rehber) edinmezlerdi. (Zalim güçlerin hizmetine girip siyasi ganimet devşirmeleri, bunların özde değil sözde iman eden, kalbi marazlı kimseler olduğunun alâmetidir.) Velâkin, onların çoğu zaten fasık kimselerdir.” (Maide: 81) 


“Ey iman edenler, (sakın) Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan (kişileri, çevreleri ve ülkeleri) evliya (dost ve müttefik) edinmeyin. (Zalim ve kâfir güçlerin hükmüne ve himayesine girmeyin. Bu uyarılarıma rağmen hangi sebep ve beklentiyle) Siz hâlâ onlara karşı meveddet (yaranmak için muhabbet ve destek çağrısı) yöneltmekte (ve onlara yakınlık mesajı ve tavrı iletmekte)siniz; oysa onlar size Hakk'tan gelen (Kur'ani emir ve hükümleri) inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah'a imanınızdan dolayı, Elçiyi de, sizi de (ülkenizden, hak ve hürriyetlerinizden) çıkarmaya girişmişlerdir. Eğer siz, Benim uğrumda (Kur'an'ın adalet kurallarını hâkim kılmak ve herkese temel insan haklarını sağlamak üzere) CİHAD etmek ve Benim rızama erişmek (niyeti ve gayretiyle yola) çıkmış iseniz; (nasıl oluyor da hâlâ kalbinizin içinde zalim ve kâfir güruhuna) onlara karşı meveddet (sevgi ve destek) gizliyorsunuz? (Oysa) Ben sizin gizli tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilirim. 
Sizden kim bunu yaparsa (zalim ve kâfir güçlere yaranmaya ve sığınmaya çalışırsa), artık o kesinlikle (Hakk) yolun ortasından şaşırıp-sapmış birisidir.” 


“Eğer onlar, sizi(her yönden zayıf ve çaresiz konumda) yakalayıp ele geçirirlerse, (kesinlikle) sizin düşmanınız gibi hareket (ve hakaret) edecekler ve size ellerini ve dillerini kötülük için uzatıp (zahmet ve eziyet vereceklerdir). Ve onlar (Hakkı ve hayırlı olanı terk ve) inkâr etmenizi arzu edip dayatmak üzere (çeşitli hile ve hıyanetler peşindedirler).” (Mümtehine: 1-2)[1] 
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Evet, “Şayet gerçekten inanmış olsalardı, Siyonist Yahudileri ve Hristiyan emperyalistleri Dost tutmayacaklardı!..” 


e İslam Birliği yerine, Haçlı AB kapısında nöbet tutmayacaklardı... 


e Faizsiz Adil Düzen yerine, Küresel sömürü patronlarından aldıkları borçla köleliğe razı olmayacaklardı... 


* “Kadın Hakları” palavralarıyla, ar-namus damarlarını çatlatıp, aile yuvamızın temeline dinamit koymayacaklardı... 


e Eğer gerçekten Rabbimize ve ahiret gününe inanmış olsalardı, dünyevi makam ve çıkar uğruna, dinlerini istismar aracı yapmayacaklardı... 


Herzog'un şahsında şu mel'un zihniyet ağırlanmıştı! 


“Yahudi devletinin sınırları, sonsuza dek kesinleşmeyecektir. Çünkü hedefimiz bütün dünyadır!” (David Ben GURİON — İsrail'in ilk BAŞBAKANI) 


“Terörün bir savaş yöntemi olarak kullanılması kaçınılmazdır. Bizim için terör, bugünkü koşullarda siyasi bir savaşın bir parçasıdır. ” (Izak ŞAMIR - İsrail eski BAŞBAKANI) 


“Filistinli Müslüman Araplar, iki ayaklı iğrenç hayvanlardır.” (Menahem BEGİN - İsrail eski BAŞBAKANI) 


“Zaman içinde Filistin'in tamamına yayılacağız; ve tüm bölgeye hâkim olacağız.” (Haim WEIZMANN - İsrail'in ilk CUMHURBAŞKANI) 


“Eğer ben sıradan bir İsrail vatandaşı olsaydım ve bir Filistinliyle karşılaşsaydım, yemin ederek söylüyorum ki, ben o Filistinliyi yakarak öldürür ve öldürmeden önce ona işkence yapardım.” (Ariel ŞARON — İsrail eski BAŞBAKANI) 


“Hiçbir ülkenin hiçbir biçimde kesin toprak mülkiyetini ve sınır hâkimiyetini kabul etmiyoruz. ” (David Ben GURION - İsrail'in ilk BAŞBAKANI) 


“Ben askerlerimi, Müslüman Arap kızlarının ırzına geçmeleri yolunda cesaretlendirdim. 
Çünkü Filistinli kadınlar Yahudilerin köleleridir ve biz bu kölelere istediğimizi yaparız ve kimse de bizden hesap soramaz. Asıl biz herkesten hesap sorarız.” (Ariel ŞARON - İsrail eski BAŞBAKANI) 


“Siyonist teröristler, Filistinli Müslüman çocukları, kafalarına sopalarla vura vura öldürdüler. ” (Prof. Dr. Walid Khalid - İsrailli Yazar) 


“Artık parayla toprak almayacağız. Toprakları işgal edip hâkimiyet kuracağız!” (David Ben GURION - İsrail'in ilk BAŞBAKANI) 


“Yahudi dininin temel ilkesi 'Haşmadat goyim' yani Yahudi olmayanların ya imhasıdır veya köle yapılmasıdır.” (Haham Rav Leor, 18 Mayıs 2002) 


“Filistinliler, tıpkı çekirgeler gibi öldürülüp ortadan kaldırılmalıdır. Kafaları kayalara ve duvarlara çarpılarak parçalanmalıdır. ” (Izak ŞAMIR - İsrail eski BAŞBAKANI, 1 Nisan 
1988) 


139 


“Bizim vereceğimiz her bir kurban karşılığı, 1000 Filistinli Müslümanın öldürülmesi lazımdır.” (Michael Kleiner - İsrail Herut Partisi Genel Başkanı, 23.10.2002) 


“ABD'li her politikacı, ister New York eyaletinin kuzeyindeki küçük bir bölgede kampanya yürüten birisi olsun, isterse de bir başkan adayı olsun; hepsi kendisini İsrail'in koşulsuz destekçisi ilan etmek durumundadır.” (Prof. Edward Said - ABD Columbia Üniversitesi, Kasım 2000) 


İşte birkaç yüzyıldır faizle borç alarak zenginleştirdiğiniz, bu Siyonist takımıdır. 


Türkiye'nin ekonomisini, bankalarını, siyasetini, dinini, cemaatlerini, eğitimini teslim ettiğiniz, bu marazlı kafalardır. 


Her yıl bu ülkenin gelirlerinin çoğunu faiz olarak gönderdiğiniz adres, bu Siyonist sömürü bankalarıdır... 


Sadece ABD ve AB'yi değil, tüm Suudi krallarını, prenslerini, şeyhlerini ve körfez ülkelerini yönetenler de bunlardır. 


Atatürk'ün kurtarıp kurduğu bu tam bağımsız Türk ülkesinde Atatürk düşmanlığını yayan ve yaşatanlar da yine bu MOSSAD ve CIA ajanlarıdır. 


Büyük Ortadoğu Projesi'ni hazırlayan, büyük Kürdistan kurdurup, büyük İsrail'e hazırlık yapan işte bu Herzog’ lardır. 


Ortadoğu'daki bütün savaşlar Büyük İsrail için yapılmaktadır. Kanlar bu terörist şebeke için akıtılmaktadır. 


Bunları bilerek, bu insi şeytanların karanlık projelerine katkıda bulunanlar bu yanlış kararların altında kalacaklardır. 


Bu yanlış kararları alkışlayanlar da sonunda pişman ve perişan olacaklardır... Isaac Herzog'un bunlardan farklı olduğunu sananlar ise ya ahmaktır veya alçaktır!.. 


İsrail Medyası Ziyaretten Memnun Kalmışlardı! 


İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırarak 10 vatandaşımızı şehit etmesi olayı sonrası kamuoyu baskısıyla İsrail ile arasına mesafe koymak zorunda kalan iktidar, aradan geçen 12 yıldan sonra Siyonist İsrail ile ilişkileri geliştirmeye çalışmıştı. Dindar ve kahraman Erdoğan iktidarı 2016 yılında İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamıştı. 10 Mart 2022'de ise Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog “İlişkileri geliştirmek için” Ankara'da ağırlanmıştı. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşılamıştı. 


İsrail medyası, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un iki gün süren Türkiye ziyaretine yayınlarında genişçe yer ayırmıştı. Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre; İsrail'in en eski günlük gazetesi olan Haaretz, başyazısını bu ziyarete ayırdı. Haaretz, Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin, “iki ülke arasındaki yaklaşık on yıldır ilişkileri şekillendiren düşmanlık, rekabet ve şüphe dönemini sona erdirebileceğini” yazmıştı. 


Haaretz analisti Jonathan Lis de, “Ziyaretin önemli noktası, İsrail ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının sağlam ilişkiler kurmaya yönelik ortak arzuyu açık ifade edecek ortak açıklamalar yapmasıdır” yorumunu yapmıştı. Lis, “Herzog'un, bu fırsatı değerlendirerek Erdoğan'ı benzer bir ziyaret için İsrail'e davet edeceğine inanıldığını” da kaydetti. İsrail 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Bölgesel Dış Politika Enstitüsü (Mitvim) Başkanı Nimrod Goren de aynı gazeteye şunları yazmıştı: “Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti, yeni hükümet iktidara geldiğinden beri İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen kademeli yakınlaşmada önemli bir adım. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyükelçilik düzeyinde yenilenmesine yönelik bir açıklamaya yol açmalıdır.” 


En Önemli Konu Doğalgazın Çıkarılması ve Taşınmasıydı! 


İsrail gazetesi Maariv ise “Erdoğan ile Herzog arasındaki görüşmelerde ortaya çıkması beklenen en önemli konulardan birinin Kuzeydoğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları hakkında olacağını” vurgulamıştı. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Görüşmesinde Enerji İşbirliği Ön Plana Çıkmıştı. 


Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda sahip olduğu ve aslında Doğu Akdeniz'de özellikle de Yunanistan'la gerilim yaşanmasına yol açan sismik araştırma ve sondaj gemilerine değinerek; "Bu çalışmaları o işbirliğimizle birlikte o hayata geçirebiliriz” buyurmuşlardı. 


Bu ziyaretin ardından kısa bir süre sonra, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in İsrail'e ziyaret gerçekleştireceğini açıklayan Erdoğan; "Daha önce başlatılmış olan enerji konusundaki işbirliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır diye düşünüyorum.” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: “2022 senesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara taşıyacağıma inanıyorum. Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde işbirliğine hazır olduğumuzu aktardım. Türkiye böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahip bulunmaktadır. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda İsrail'le ciddi işbirliği imkânlarına sahip durumdayız!" 


İsrail: İran'a Karşı Askeri Seçenek Dahil Gerekli Önlemler Alınacaktır! 


Sn. Erdoğan Herzog'u ağırlarken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın “Nükleer güce ulaşmasını engellemek için” askeri seçenek de dahil olmak üzere tüm önlemleri alacaklarını açıklamıştı. 


İran'ın bugünkü "saldırganlığını" nükleer güce sahip olmadan yürüttüğünü savunan Gantz, "İran nükleer güç olmanın eşiğine ulaşırsa, dünya barışı için daha da tehlikeli hale gelecektir" diyerek seferberlik çağrısı yapmıştı. Yani Siyonist Herzog'un Türkiye ziyareti; ülkemizi İslam âleminden koparmayı ve İran'la aramızı açmayı amaçlamıştı. .. 


Tarih bunu unutmayacaktır! 


Hatırlayınız; 6 Eylül 1980 tarihinde Kudüs'ün İsrail'in ebedi başkenti olarak ilan edilmesine karşı Türkiye'den en güçlü tepki Konya'dan yankılanmıştı. Erbakan'ın Milli Selamet Partisi, dünya kamuoyunda infial uyandıran bu olaya karşı İsrail'i tel'in etmek için İslam âleminin büyükelçileri ve diğer yetkililerin de davet edildiği büyük bir miting hazırlamıştı. Dönemin Demirel hükümetinin İsrail'in icraatlarına ses çıkarmamasına rağmen Konya Mitingi'ne yüz bini aşkın insan katılmıştı. Bu mitingin, 6 gün sonra gerçekleşen 12 Eylül Darbesi'nin gerekçelerinden biri olduğu, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı tarafından yapılan bir basın 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toplantısında açıklanmıştı. “Konya mitingi 12 Eylül'e gelinmesinde bardağı taşıran son damla olmuştur ” şeklindeki sözleriyle darbenin esas nedenini bir şekilde açığa vurmuşlardı. 


Kudüs Mitingi'nden bir gün öncesine gittiğimizde Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde bir ilk yaşanmıştı. İsrail'le gizli gizli görüşmeler yapan dönemin Dışişleri Bakanı Adalet Partili Hayrettin Erkmen hakkında 5 Eylül 1980'de MSP'li 24 milletvekilinin Meclis'e verdiği gensoru ile bir Bakan ilk defa düşürülmüş olmaktaydı. AP'li Erkmen'e verilen gensorunun gerekçeleri ise şöyle idi: “Milli menfaatlere aykırı politika izlemesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET, bugünkü Avrupa Birliği) girmeye teşebbüs etmesi, İslam dünyasına karşı Batı yanlısı politika takip etmesi, Yunanistan'a büyük tavizler verilmesi... 
Batı Trakya'yı ise ihmal etmesi, Afganistan konusunda aktif olmaması, Türkiye'nin Afganistan'ı Sovyetler'in işgaline ve insafına terk etmesi, Dışişleri Bakanı olarak İslam Konferansı Örgütü'nü küçümsemesi... Gensorunun ana gerekçesi, ana omurgası ise İsrail'in, Kudüs'ü başkent ilan etmesine karşı sessizce seyretmesi” olmuştu. 


Bu sebeple 24 MSP'li milletvekilinin verdiği gensoru sonucu CHP'nin desteği ile mason Hayrettin Erkmen Bakanlıktan düşürüldü. Erkmen'in kendi partisinden bazı AP'li milletvekilli arkadaşları oylamaya katılmayarak Demirel Hükümeti'nin dış politikada güttüğü siyaseti desteklemediklerini ortaya koymuşlardı. Böylece, işgalci İsrail ile kim normalleşmeye kalkarsa kalksın, tarihin bunun hesabını soracağının bir ispatı, Hayrettin Erkmen'in düşürülmesi olayıydı. 


Tarih 10 Mart 2022. Yine gündemimizde Filistin vardır. (Ki 1948'den beri gündemden düşmeyen bir yaramızdır.) Yine iktidarda merkez sağı temsil eden Erdoğan iktidarı bulunmaktadır. Bu sefer en üst yönetim kadrosu, katil İsrail Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaktadır?! Oysa Erbakan Hocamız MSP döneminde; İsrail'in, Kudüs'ü başkent ilan etmesine sesini çıkarmayan Dışişleri Bakanını gensoru ile alaşağı etmiş iken, şimdi Sn. 
Erdoğan katil Herzog'u ülkemize çağırmışlardır!? Kurulduğu ilk günden beri hedefinden sapmamış terörist İsrail, Müslümanların her kutsal Cuma'sında, bayramlarında Mescid-i Aksa'yı ihlal eden İsrail, peygamberlerin izlerini Filistin'de yok eden İsrail, Osmanlı'dan kalan miraslarını bir bir yıkan İsrail, Süleyman Mabedi’ni yapmak için yerin altından ve yerin üstünden çalışan İsrail, çoluk çocuk demeden her zaman insanları katleden İsrail, tüm uluslararası baskılara rağmen Birleşmiş Milletler'in kararlarını takmadığını/tanımadığını izhar eden İsrail, çilek tarlalarında çocukları öldüren İsrail, Müslümanların geçim kaynaklarına el koyan İsrail, Siyonist Yahudilere yerleşim yeri açmak için Filistinlilerin evlerini yıkan ve yıkacağı evin yıkma bedelini yıktığı Müslümanlardan tahsil eden İsrail... Ve dünyada akıl ve vicdan sahibi her insanın lanet ile andığı İsrail'in terörist başı, atalarımızın şehit kanlarıyla suladığı ülkemize davet neticesi topraklarımızdadır.|2| 


İsrail ile ilişkilerinizin normalleşmesi, Gazze'de başına fosfor bombası atılan mazlumlara sırt çevirmek anlamındadır. Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa bilin ki, Filistin davası satılmıştır. 


Yine ülkemizden bu ziyarete karşı ses çıkaran, gündem olmasını sağlayan, her partisi Filistin davası için kapatılan Milli Görüşçü kuruluşlardı. 1980'de tüm Müslümanları bir araya getirerek miting düzenleyen Milli Görüş; yine Saadet Partisi'yle, Milli Gazete'siyle ve MİLKO kuruluşlarıyla bu yanlışı Müslümanların ve insanların gündemine taşımış ve gerçekleri haykırmıştır. Bu arada: “İçimizdeki İsrail nefreti arttıkça onurumuz da artacak! 
Dünyanın kalbindeki işgal altmış bir yıldır sürüyor!” diye köşe yazısı yazan yandaş İslamcı yazarların ve kiralık medyanın, katil İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine dair tek kelime etmemeleri münafıklığın daniskasıdır. Bu dünya imtihan dünyasıdır ve Allah (CC) her kulun hesabını taraf olduğu yere göre görecektir. Şüphesiz ki; Hz. İbrahim'in ateşini söndürmek için 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su taşıyan karıncanın imtihanı kazandığı gibi, İsrail'in karşısında dimdik duranlar da imtihanı kazanacaktır.” 


Herzog ziyaretinde, asıl maksat gizlenmeye çalışılmıştı! 


Siyonist ve terörist Isaac Herzog'un Türkiye'de ağırlanıp, çeşitli anlaşmalar imzalanmasının ötesinde, özenle gizlenen sinsi bir amaç vardı... 


Mazlum ve mağdur Filistinli Müslümanlardan gasp ve işgal edilerek çalınan Gazze Doğalgazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılacaktı... Böylece Ukrayna savaşı yüzünden tehlikeye giren Rus doğal gazı yerine, Siyonist İsrail Gazze gazını pazarlamış ve Erdoğan iktidarı sayesinde yüz milyarlarca Dolar kazanmış olacaktı... Ve tabi bu paralarla daha da güçlenip silahlanacak; Büyük İsrail'i kurmak üzere Türkiye de dahil, bölgedeki İslam ülkelerine saldıracaktı!.. İşte Sn. Erdoğan çok büyük bir gaflet ve dalâletle, işte böylesine sinsi ve tehlikeli Siyonist amaçlara taşeronluk yaptığının farkında mıydı? 


İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye Ziyaretinin Perde Arkası! 


Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Isaac Herzog'un ülkemizde ağırlanması kanımıza dokunmaktaydı. İsrail'de Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik değere ve ağırlığa sahip olduğu düşüncesi ile meseleye bakmak doğru bir yaklaşım olmazdı. 


İsrailliler için Türkiye; çok önemli coğrafi konuma, devasa büyüklüğe ve doğal güzelliklere sahip ve bölgenin en güçlü ülkesidir. Türkiye'deki gelişmeler ve izlediği siyaset İsrail'in hayati çıkarlarını birçok yönüyle yakından ilgilendirir ve önemli ölçüde etkiler. İsrail kurulduğundan itibaren dünyanın diğer bölgelerine Türkiye üzerinden ulaşmıştır ve bu durum önemli ölçüde bugün de devam etmektedir. Türk kimliği ve tarihi Yahudiler için genel olarak dost ve güven veren bir niteliğe sahip olsa da Türkiye, İsrail'in çıkarları bakımından yakından takip edilmesi, hep kontrol altında tutulması ve dengelenmesi gereken bir ülke olarak görülmektedir. Her geçen gün gelişmekte olan Milli Savunma Sanayisi ile desteklenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artan gücü ve sahadaki etkisi dikkatle izlenmekte ve 21'inci yüzyılda kendileri açısından en büyük zorluk olarak değerlendirilmektedir. Çünkü, Yahudi halkının önemli bir bölümünün İslam'a karşı ön yargısız olduğunu söylemek neredeyse mümkün değildir. İsrail'deki düşünce kuruluşları sitelerinde ve medyasında on yılı aşkın bir süredir (Davos'taki “One Minute” hadisesi sonrası), Türkiye hakkında olumlu bir habere ve hatta tarafsız bir habere rastlandığı görülmemiştir. Fakat aleyhte yazılar ve yorumlar hep gündeme getirilmiştir. Türkiye'nin meşru hükümetine ve siyasi liderliğine yönelik yürütülen iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları üzerinden esasen ülkenin istikrarı, güvenliği, ekonomisi ve dış politikası hedef alınmıştır. Türkiye'nin ABD ve Avrupalı müttefikleri ile olan ilişkileri (ikili ve NATO bağlamındaki ilişkiler) ve Arap İslam ülkeleri ile olan ilişkileri hedef alınarak ilişkiler zehirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye bölgede Batı'dan ve güneyden kuşatılmaya, tecrit edilmeye ve etkisizleştirilmeye uğraşılmıştır. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri etki altına alınmaya çalışılmış ve Türkiye'nin etkisizleştirilmesi yolunda Rusya'dan faydalanılmak istenmiştir. 


İsrail'deki düşünce kuruluşları sitelerinde ve medyada yer alan Türkiye hakkındaki haber, analiz, değerlendirme ve yorumlarda kullanılan; İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ kavramlardan, temalardan ve iddialardan öne çıkanlar ile aleyhte yürütülen örtülü faaliyetlerden bazıları aşağıda kısa başlıklar halinde sıralanmıştır: 


* Yeni Osmanlıcılık hedefi, Siyasal İslâmcılık, saldırgan ve genişlemeci siyaset iddiası, 


* Cihatçı ve radikal örgütlerin desteklendiği ve İŞİD terör örgütünün desteklendiği iftiraları, 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* Topraklarının işgaline karşı direnen Filistin Halkına ait örgütlerin (İsrail'de terör örgütü olarak nitelendirilmektedir), terör faaliyetlerinin desteklendiği uydurmaları... 


e Sayın Cumhurbaşkanı'nın “Atatürk Türkiye'sini yıkarak onun yerine; İslamcı ve otoriter bir yönetim sistemini benimsediği” palavraları... 


* Hain ve devşirilmiş FETÖ'nün aklanması ve terör örgütüne meşruiyet sağlanması çabaları: FETÖ terör örgütünün “muhalifler” olarak nitelendirilmesi, hain darbe girişiminin ise “ordudaki muhalif subayların başarısız darbe girişimi” olarak görülmesi ve FETÖ bağlamında yürütülen yasal yargılama ve cezalandırma süreçlerinin “kendisine muhalif olanları temizleme" süreçleri olarak yorumlanması. Yurt dışında faaliyet yürüten FETÖ üyelerinin Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerine destek verilmesi ve yazılarının yayınlanması, lobi faaliyetlerinde örtülü işbirliği yapılması. 


e Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak yürütmekte olduğu kendini savunma ve terörle mücadele faaliyetlerinin kirletilmeye ve önlenmeye çalışılması, fakat diğer taraftan terör örgütlerine meşruiyet sağlanarak örtülü ve dolaylı destek çıkılması: Hain ve bölücü terör örgütü PKK'nın bir yeraltı örgütü olarak nitelendirilmesi ve terör faaliyetlerine hiç yer verilmemesi. PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG terör örgütünün (kendileri Kürt demokratik güçleri demektedir) ise kutsanması ve “Türkiye'nin saldırganlığına” karşı mutlaka korunması gerektiği; bu bağlamda ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını ve “Kürtlere” sağladığı desteğini sürdürmesi gerektiğinin belirtilmesi. PKK terör örgütü ve Suriye'deki kolu olan YPG/PYD terör örgütlerine İsrail tarafının nasıl baktığını çok net olarak ortaya koyan bir yayından yapılan alıntı mealen şöyledir: (İsrail'in gizli dış operasyonlar kurumu olan) /... MOSSAD'ın eski İstihbarat Dairesi Başkanı Haim Tomer, "Kabine" programında röportaj yaptı; Trump, İsrail'in Kürtlerle ilişkileri ve bölgedeki değişiklikler hakkında konuştu: "İsrail Kürtler konusunda net olmalı.” (Araya diğer konuşmacı giriyor:) “Günün sonunda kendilerini savunmak için Kürtlerin silaha ihtiyacı olacak." ... (Tomer konuşmaya devam ederek:) “İsrail Devleti karmaşık işleri biliyor (üstesinden gelebiliyor). Kürtlerin kaderi Yahudi halkının kaderiyle bağlantılıdır ve görmezden gelmek doğru değildir". //3) 


e Türkiye'nin, uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatlerine yönelik saldırıları püskürtmek ve çıkarlarını korumak gayesiyle izlediği aktif savunma politikasını başarısız kılma çabaları: “Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere genel olarak bölgede izlediği saldırgan siyasetin bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit ettiği ve bölge halklarının çıkarlarına zarar verdiği” iddiası ile birlikte bu tehdide karşı bölge ülkelerinin (Yunanistan, Rum yönetimi, BAE, Mısır, Libya'da Hafter) birlikte hareket etmesi gerektiğinin savunulması ve çok yönlü işbirliği yapılması. 


e Bölgede ve özellikle Arap ülkelerinde halkın iradesinin egemen olması, demokrasinin filizlenmesi, büyümesi ve kökleşmesi yolunda var olan ülkelerin kendi iç dinamiklerinin doğal seyrinin engellenmesi ve bastırılması maksadıyla; dolaylı ve örtülü faaliyetler ile darbecilerin ve diktatörlüklerin desteklenmesi ve İsrail lehindeki statükonun korunması ve geliştirilmesi. Diğer yandan demokrasiyi savunan ve teşvik edenlere karşı iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarının yapılması. 
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e Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında tecrit edilmesi ve zayıflatılması faaliyetleri: Aleyhte yürütülen kampanyalar ve lobi faaliyetleri ile “Türkiye'nin artık güvenilmez bir ülke olduğu, müttefiklerinin aleyhine olarak BATI'nın düşmanlarıyla işbirliği yaptığı ve BATI değerlerinden uzaklaştığı” iddiaları ve iftirasının sürekli gündemde tutulmaya çalışılması, ambargo ve yaptırımların uygulanması çabalarının örtülü olarak desteklenmesi. Fakat diğer taraftan, ABD ile olan çok özel ilişkisine ve almakta olduğu büyük desteğe rağmen; İsrail'in kendi çıkarları doğrultusunda Rusya ve Çin ile stratejik ilişkiler geliştirmesinin ve stratejik işbirliği yapılmasının savunulması. 


Türk tarafının durumuna dair İsrail tarafının okuması: Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son aylarda değişik vesilelerle dile getirdiği İsrail ile ilişkileri geliştirme arzusu İsrail medyasında ve genel Yahudi yayın organlarında önemli ölçüde yankı bulmuş, fakat geçmişte olanlar hatırlatılarak samimiyeti sorgulanmıştır. Diğer taraftan Türkiye'nin bugünkü iç siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları ile birlikte dış ilişkiler bağlamında ABD ve AB ülkeleri ile “kötüleşen” durumuna dikkat çekilerek; bugün Erdoğan'ın daha zayıf, İsrail ve Arap ülkelerinin daha güçlü konumda olduğu vurgusu yapılmıştır. Mevcut koşulların sürmesi halinde 2023 yılında yapılacak seçimlerde iktidar değişikliğinin yüksek bir olasılık olduğu değerlendirmeleri yapılarak, İsrail'in Türkiye'deki bu muhtemel değişikliğe hazır olması ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde şimdiden bazı adımların atılması tavsiye edilmiştir. Fakat Türkiye ile ilişkilerde atılacak adımların, İsrail'in Doğu Akdeniz bölgesinde oluşturduğu Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve BAE arasında stratejik işbirliği ve Türkiye'yi dengeleme platformuna zarar vermemesi ve benzer şekilde İbrahim Anlaşmaları olarak adlandırılan, Arap ülkeleri ile normalleşme ve ilişkilerin geliştirilmesi politikalarını olumsuz etkilememesi gerektiği vurgulanmıştır. BAE ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde son aylarda atılan adımların ve BAE'nin Türkiye'de yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yatırımın İsrail'in çıkarları açısından faydalı olacağı ve Türkiye'yi kendilerine yaklaştırmaya hizmet edeceği yorumları yapılmıştır. En çok dikkat çeken bir diğer konu ise; “Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu Deniz Yetki Alanı Sınırını Belirleme Anlaşmasını geri çekmesinin Türkiye'ye şart koşulması” önerisidir. 


İsrail Tarafının Maksadı ve Hesapları! 


İsrail'in, daha çok orta ve uzun vadeli çıkarları için bölgeyi siyasi ve ekonomik açıdan şekillendirmek gayesiyle; iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli ve zamana yayılmış olarak geliştirilmesine yönelik siyasi ve diplomatik alanda gerekli adımların atılmasının zeminini oluşturmak için mevcut koşulların elverişli olduğu kanaatine varmıştır. Kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu görülmekle birlikte; Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemli sınırlarının olduğunun farkında olan İsrail tarafı, bu fırsatlardan güç alarak elini yükseltmek ve mümkün olduğunca zamana yaymak amacındadır. Fakat diğer taraftan mevcut elverişli koşullardan faydalanmak ve muhtemel gördüğü iktidar değişikliği olmadan, yani Erdoğan iktidarı yıkılmadan maksimum taviz koparabileceği düşüncesiyle 2023 seçimleri öncesinde arzu edilen hedeflere ulaşmak isteyebilecekleri varsayılmalıdır. 


Kısacası, İsrail'in asıl niyet ve maksadı; “İbrahim Anlaşmaları-Güvenlik İçin Ekonomi” sloganıyla uygulamaya koyduğu bölgesel stratejiyi, Türkiye'nin doğrudan ve/veya dolaylı katılımını veya desteğini alarak, meşruiyet sağlamak ve sağlamlaştırmaktır. Ve böylece büyük İsrail hedefine bir adım daha yaklaşmaktır. 


Değerlendirme: 
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ABD'nin birinci öncelikle Çin'e ve ikinci öncelikle Rusya'ya karşı hazırlanmakta olduğu mücadele için yeniden konumlanmakta olduğu günümüzde; Ortadoğu bölgesinde ABD'nin neden olduğu boşluğun nasıl doldurulacağı ve bölgede Çin ve Rusya'nın gittikçe artan önemi karşısında İsrail'in kendi çıkarlarını koruyabilmek için bu güçlerle ABD'ye rağmen nasıl bir ilişki içinde olacağı gibi çok kritik sorulara cevap arandığı bir aşamadayız. İsrail, çok yönlü ve üç katmanlı (büyük güçler ile, bölgesel güçler ile ve küçük ülkeler dizisi ile) dış siyaseti başarılı bir şekilde kotarmaktadır. Bunun için gerekli stratejik akla ve bilgiye sahip durumdadır. İsrail, geleceğe dönük olarak en üst katmandaki stratejisinde yumurtalarını her üç sepete (ABD, Çin ve Rusya) dağıtmıştır. 


Bölgesel güçler katmanında ise; Türkiye genel olarak bölgenin en güçlü ülkesidir ve işbirliğinin geliştirilmesi açısından İsrail yararına önemli bir potansiyele sahiptir. İsrail, mevcut koşullarda İran ve Türkiye ile aynı anda ilişkilerinin gergin olmasını arzu etmez ve İran ile ilişkilerinin gittikçe gerildiği bir dönemde Türkiye ile ilişkilerinin olabildiği kadar yumuşamasını tercih etmektedir. Fakat, özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki, Kıbrıs taki ve Libya ile yapılan kritik anlaşma bağlamındaki Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden taviz istenebileceği görülmektedir. İsrail'in bölgedeki deniz ve hava sahasında çok önem verdiği hareket serbestisini sürdürmek için kendince oluşturmaya çabaladığı ve henüz kırılgan olan stratejik dengeleme mekanizmalarından vazgeçme niyetinde olmadığı; fakat Türkiye ile mevcut ilişkileri geliştirme ihtiyacında ve arzusunda olduğu söylenebilir. “(4) 


Ukrayna Savaşı, bu ülkedeki Yahudileri İsrail'e göçmelerine mecbur bırakmak için tezgâhlanmıştı. 


İsrail gazetesi Haaretz, "İsrail'in Dönüş Yasası, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olan kişilere İsrail vatandaşlığı alma hakkı tanıyor. Yaklaşık 200 bin Ukraynalı İsrail'e göç etme hakkına sahip ve bu yasaya göre direkt vatandaşlık alacak" şeklinde bir haber yayınlamıştı. 


Haberde, Ukrayna'dan gelen yakınlarını ağırlamak isteyen İsrail vatandaşlarından 10 bin şekel 
(3 bin 55 dolar) istendiği ve bir ay içinde ülkeyi terk edeceklerine dair bir beyanname imzalamaları gerektiği de vurgulanmıştı. İsrail'de halihazırda 26 bin Ukrayna vatandaşının olduğu, yaklaşık 4 bininin sığınma başvurusunda bulunduğu da aktarılmıştı. İsrail'deki Ukrayna Büyükelçiliği ise İsrailli ailelerden ödeme istenmesine ilişkin karara "utanç verici" tepkisinde bulunmuşlardı. 


Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesi Ynet, Ukraynalı bir ailenin İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya yerleştirildiğini yazmıştı. Habere göre, Kiev'den gelen bir aile Filistin'in Nablus kentinin güneybatısında yer alan İsrailli yasadışı yerleşim yeri Revava'ya konuşlandırılmıştı. 
İsrailli bir yerleşimcinin, Filistinlilerin arazileri üzerinde yasadışı konutların yer aldığı bu bölgeye gelen Ukraynalı bir aileyle ilgili "öncüler" ifadesini kullandığı dikkatlerden kaçmamıştı. 


Zelenskiy bile: “NATO'dan ve tabi Avrupa ve Amerika'dan soğudum” derken, Erdoğan İsrail'in ve Siyonizm'in ne olduğunu hâlâ anlamamış mıydı? 


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım ve Donbass'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" şeklinde yanıtlamıştı. Interfax Ukraine ise; Zelenskiy'nin röportajda, "NATO ile ilgili olarak, NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını anladıktan sonra bu konuya ilgimi kaybettim. İttifak, Rusya ile yüzleşmekten korkuyor" dediğini yazmıştı. 


(1 Yüce Kur'an'ın Manası ve Mesajı — Ahmet - Abdullah Akgül. 
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UKRAYNA KARGAŞASI VE DÜNYANIN YENİDEN KURGULANMASI 
28 Mart 2022 | Yazar Necati Akgül-millicozum 


NATO'nun ve AB'nin, Rusya'nın saldırısı karşısında Ukrayna'yı yalnız bıraktıklarını ve sadece kof nasihatlerde bulunduklarını söyleyen Sn. Erdoğan, Ukrayna'nın; “Türkiye Montrö Sözleşmesi'ndeki yetkilerini kullanıp, Boğazları savaş gemilerine kapatmalıdır!” çağrısına karşı kof mazeretlere sığınmaktadır. Dışişleri Bakanlığı uzmanlarımız “Ukrayna'da yaşananların bir savaş olup olmadığını araştırmaktadır ” şeklinde gülünç bahaneler uydurmaktadır. Rus Orduları, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya 3 cepheden saldırı başlatmış ve başkent Kiev kuşatılmış, bizimkiler hâlâ bunun bir savaş olup olmadığına bakacaklarmış!? 


Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Satrancı 


Günlerdir ABD Başkanı'nın yaptığı “Rusya Ukrayna'yı işgal edecek!” açıklaması sonucu 24 
Şubat 2022 günü Rusya Ukrayna'yı işgale başlamıştı. İşgale görünürdeki sebep “Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimali sonucu Rusya sınırlarının güvenliğinin o tehlikeye gireceği” iddiasıydı. Güvenlik endişesi ve Ukrayna'nın silahlanması Rusya tarafından tehdit olarak algılanmıştı. Rusya, Ukrayna'ya tarihsel ve ideolojik sebeplerle saldırmıştı. Putin işgal emrini vermeden az önce yaptığı konuşmasında tarihe atıf yaparak, “Ukrayna şehirlerini Türklerden biz koruduk” buyurmuşlardı. Buradaki Türklerden kasıt sadece Osmanlı İmparatorluğu sanılmasındı. Bu Türkiye'yi de bağlamaktaydı. 


Ukrayna'nın demografik yapısında Müslüman Tatar Türkleri önemli bir yer tutmaktaydı. 
Ukrayna bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen, Rusya hiçbir Avrupa devletini dinlemeden Ukrayna'ya saldırmıştı. ABD'nin sözde yaptırım kararlarını Rusya ciddiye bile almamıştı. 
Irak ve Suriye'yi hiçbir sebep olmadan işgal eden ABD, yıllardır kurup yönettiği PKK ile Türkiye'yi uğraştıran ABD, Ukrayna için kılını kıpırdatmamıştı. ABD nereyi işgal edecek olsa hemen ABD işgaline katkı için asker göndereceğini açıklayan AB ülkeleri, Ukrayna işgaline ciddi bir tepki koymamıştı. 


Türkiye, Osmanlı'nın yerine kurulmuş bir devlet olmaktaydı. Her ne kadar bazıları tarihini inkâr etse de Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıydı. Buradan baktığımızda Putin Türkiye'ye, tarihe atıf yaparak, nerede durması gerektiğini hatırlatmıştı. Ukrayna Savaşı bir satranç tahtasıydı. Türkiye yönetimi bu oyunu kendi koyduğu kurallara göre çok iyi oynamalıydı. Ukrayna, Boğazlardan Rusya gemilerinin geçmesinin engellenmesini hatırlatmıştı. Karşılığında ne verecek Ukrayna? Türkiye bağımsız bir devlet, devletler arasındaki ilişki çıkara dayalıdır her zaman. ABD Türkiye'nin dibine askeri yığınak yaptı (Dedeağaç'a), bu yığınakla Ukrayna'ya askeri yardım etmeyecekse bu yığınağın Türkiye için olduğu sırıtmaktadır. ABD Türkiye'ye, “Rusya 'ya karşı Ukrayna'ya gir!” diyerek Türkiye'yi savaşa sokma çabasındaydı. Türkiye Ukrayna için uğraşırken ABD Türkiye'ye girmeye başlardı!? ABD ile Rusya bu zamana kadar hiçbir yerde fiili olarak karşı karşıya gelmedi. 
Yani ABD ile Rusya hiç savaşmadı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, Rusya'nın ABD'yle 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birlikte planladığı bir savaştır. Türkiye, ateş çemberi içine alınmaktadır. Asıl hedefte Türkiye'nin bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye artık NATO'dan ayrılmalı, AB'ye girmeye çalışmamalıdır. ABD'nin kuyruğu olmaktan çıkması lazımdır. Erbakan'ın başlattığı İslam ülkeleriyle askeri, siyasi ve ekonomik ayrı ayrı birlikler kurmalıdır. Türk Cumhuriyetleriyle de birlikler oluşturmalıdır. ABD ve Rusya'yı ancak Türkiye durduracaktır.|1 | 


Montrö Sözleşmesi neler içeriyordu? 


Ukrayna'daki son gelişmelerin ardından Karadeniz'e Türk Boğazlarından geçiş konusu da tartışılmaya devam ediyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Boğazlarında (İstanbul ve Çanakkale) seyir ve seferi, yürürlükte bulunan Montrö Sözleşmesi düzenliyor. 
Türk Boğazlarından hem ticari hem savaş gemilerinin duraksız geçişi, 29 madde ve 4 ayrı 
ekten oluşan Sözleşme'nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yapılıyor. Uzmanlara göre, 20 
Temmuz 1936'da İsviçre'nin Montrö kentinde imzalanan Sözleşme, Türk Boğazlarına ilişkin uygulamalarda ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanması gereken özel hukuk kuralları (leges specialis) niteliğinde bağlayıcı hükümler içeren, kendine özgü (sui generis) bir düzenleme oluyor. 


Temel amacı; Türk Boğazlarından geçiş yapmak isteyen yabancı bayraklı savaş gemilerinin hukuki o statüsünü düzenlemek olan sözleşmenin hazırlık aşamasında, yani Montrö Konferansı'nda, Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'e kıyıdaş olmayan yabancı bayraklı savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini mümkün olduğu kadar kısıtlamak istediği biliniyor. 
Sovyetlerin ardından bu politikayı sürdüren Rusya Federasyonu'nun aksine ABD ise, savaş gemilerinin tam serbest geçiş haklarının olması gerektiğini savunuyor. 


Montrö Sözleşmesi, gerek ticari gemilerin gerek savaş gemilerinin geçişini; /- Barış zamanı, 2- Savaş zamanı ve 3- Montrö Sözleşmesi 'ne münhasır olarak-yakın bir savaş tehlikesi tehdidi şeklinde üçe ayırarak düzenliyor. Sözleşme, yabancı bayraklı gemilerin hem Türk Boğazlarından geçişlerine hem de Karadeniz'de bulunmalarına, idari ve diplomatik yöntem, hacim-tonaj, adet ve kalma süresi bakımından önemli kısıtlamalar getiriyor. 


Montrö Sözleşmesi'nin yabancı bayraklı savaş gemilerine getirdiği başlıca kısıtlamalar şu şekilde sıralanıyordu: 


1- Geçiş öncesinde Türkiye'ye bildirimde bulunma zorunluluğu bulunuyor: (Madde 13'e göre Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkeler 8 gün öncesinden diplomatik yollarla ön bildirim yapmalıdır. 
Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkeler ise 15 gün öncesinden yine aynı yolla ön bildirim yapmalıdır. Ayrıca, ön bildirim tarihinden itibaren 5 gün içinde geçiş gerçekleşmelidir.) 


2- Toplam tonaj sınırlanması getiriliyor: (Madde 14'e göre Sözleşme'nin II. maddesinde ve II sayılı Ek'inde öngörülen koşullar dışında Boğazlarda transit geçişte bulunabilecek bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek (tavan) toplam tonajı 15.000 tonu aşamıyor.) 


3- Savaş gemilerinin türü belirtiliyor: (Örneğin uçak gemilerinin Türk Boğazlarından geçişine izin verilmiyor.) 


4- Denizaltıların gündüz ve su üstünden geçme mecburiyeti şart koşuluyor. 
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5- Karadeniz'e kıyıdaş olmayan savaş gemilerinin Karadeniz'de kalma süresine ve toplam tonajına getirilen ayrıntılı sınırlamalar yer alıyor: (Madde 18'e göre Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin barış zamanında bu denizde bulundurabilecekleri toplam tonajı Sözleşme'de belirtilen şartlar dışında 30 bin tonu aşamıyor. Şartlar dahilinde de gerekçe ne olursa olsun 45 bin tonu geçemiyor.) 


6- Bu şartlarda Boğazlardan geçen gemilerin Karadeniz'de en fazla 21 gün kalabileceği kayda bağlanıyor. 


Savaş durumunda ise Türkiye eğer savaşan tarafsa, dilediği gibi hareket edebiliyor ve Boğazları tüm yabancı savaş gemilerine kapatabiliyor. Bu hak, “Türkiye kendisini yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayarsa” yine tanınıyor, ancak Türkiye'nin BM Genel Sekreteri'ne bu konuyla ilgili bir bildiri göndermesi gerekiyor. 


Montrö Sözleşmesi'nin hem Türk Boğazlarından geçiş yapmak isteyen yabancı bayraklı savaş gemilerinin geçiş düzenlerini, hem de Karadeniz'e giriş yapmak ve orada kalmak isteyen savaş gemilerinin hukuki statülerini belirleyen dünyadaki tek Sözleşme olduğu dikkat çekiyor. 


Montrö Sözleşmesi'nin feshini kim ve neden istiyor? 
Ş y 


Montrö Sözleşmesi ilk başta 20 yıl yürürlükte kalmak üzere hazırlanmıştı. Sözleşme, eğer 20 
yıllık sürenin bitiminden 2 yıl önce, hiçbir taraf, Fransız hükümetine Sözleşme'yi sona erdirme yolunda bir ön bildirimde bulunmamışsa daha sonraki bir tarihte bir sona erdirme ön bildiriminin gönderilmesinden başlayarak, iki yıl geçinceye kadar yürürlükte kalıyor. 
Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her 5 yıllık dönemin sona ermesinde de taraflardan biri, Sözleşme'nin bir ya da birkaç hükmünün değiştirilmesini önerme girişiminde bulunabiliyor. 
Taraflardan birinin bu şekilde ön bildirimde bulunması nedeniyle Sözleşme'nin feshi durumunda, 28. Madde'ye göre Sözleşme'nin 1. maddesinde sözü geçen "geçiş ve seyir özgürlüğü" ilkesi bir süreyle sınırlı olmaksızın yürürlükte kalmaya devam ediyor. 


Burada, belirtilen ilkenin anlamının ve kapsamının ne olacağı sorusu muğlak-kapalı duruyor. 
Acaba bundan bir "transit geçiş" rejimi mi, yoksa başka bir rejim mi kastedildiği belirtilmiyor. 
Ayrıca bu durumda 1. maddenin hem ticaret gemileri hem de savaş gemileri için mi geçerli olacağının da belirsizliği, Türkiye'nin gelecekte bu tür olası sorulara cevap verebilmek için hem hukuki hem de siyasi açıdan hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyuyor. 


Türk Boğazlarının Geleceği ve ABD'nin Sinsi Planları! 


Montrö Sözleşmesi yürürlüğe girdiği tarihte, Karadeniz'e giriş-çıkış yapabilecek en büyük savaş gemisinin deplasman ağırlığının 30 bin tona ancak ulaştığı biliniyor. Öte yandan, bugün gemileri Boğazlardan geçen ABD, ne 1923 Lozan Sözleşmesi'nin, ne de 1936 Montrö Sözleşmesi'nin tarafı. Ancak Montrö Sözleşmesi, doğurduğu objektif hukuki statü açısından Sözleşme'ye taraf olmayan üçüncü ülkeleri, dolayısıyla ABD'yi de bağlıyor. Son yıllarda ABD'nin Karadeniz'de savaş gemisi bulundurma arzusu öne çıkıyor. Bununla birlikte bir uçak gemisinin Türk Boğazlarından geçiş yaparak Karadeniz'e çıkabilmesi için asgari 100 bin deplasman tonluk bir korumayla birlikte geçmesi gerekiyor. Bu durumdan, ABD'nin, tarafı 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olmasa da Montrö Sözleşmesi'nin savaş gemilerine ilişkin hükümlerinin güncelleştirilmesine ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. 


Montrö'yü imzalayan ve eski Varşova Paktı üyesi olan iki Karadeniz ülkesi Romanya ve Bulgaristan'ın da ABD ile askeri anlaşmalar yaparak, ABD'nin Karadeniz'e yerleşme konusundaki olası stratejisini destekledikleri gözüküyor. Bu durumda Karadeniz'de askeri olarak var olma amacı güden ABD'nin önünde engel olan Montrö Sözleşmesi'nin değiştirilme istekleri olasılığına karşı, Türkiye'nin yeni ve milli stratejiler için hazırlıklara başlaması gerektiği kaçınılmaz görünüyor. 


MONTRÖ Sözleşmesi ve Türkiye'nin Güvenliği Üzerine Eski Cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk'ün Yaklaşımları 


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'un gerekliliğini anlatmak için önce Atatürk döneminde /936'da imzalanan Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi 'nin Türkiye'ye geçiş parası o kazandırmadığını, zaten ne kazandırıp ne o kaybettirdiğinin o belli olmadığını söylemişti. “Kanal İstanbul'un Montrö ile ilgisi yok” sözleri de temelsizdi. Zaten o arada önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2008'de ABD'nin Karadeniz'e belirlenen büyüklüğün üstünde gemi çıkarma isteğinin Montrö uyarınca geri çevrildiğini söylemişti, Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov da, “Kanal İstanbul, Montrö'yü bozmadıkça Türkiye'nin meselesi” diye tutumunu belli etmişti. Oysa Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yıllar öncesinden bu gerçeğe dikkat çekmişti... “Yerli bir Karadeniz ve Akdeniz devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyası ve potansiyeli ile dünya siyasetinde, birbirine muarız [karşıt] olan kuvvetler karşısında dünya barışını korumak açısından ne denli hayati bir sorumluluğu olduğunu meydana çıkarmaktadır.” demiş, sonra da “Türk Boğazları ile 1936 Montreux Sözleşmesi'nin tarafları arasında daha dengeli bir yenisini sağlamanın kolay olmayacağını” söylemişti. 


Fahri Korutürk'ün sözlerinin nedeni sadece 1973-1980 arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış olması değildi, aynı zamanda genç bir Kurmay Subay olarak Montrö görüşmelerine katılmış birisiydi. Boğazlar Konferansı 22 Haziran 1936'da İsviçre'nin Montreux şehrinde, Türkiye'nin çağrısıyla toplandığı sırada Kurmay Deniz Binbaşı Fahri Korutürk, Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşeliğinde görevliydi. Tarihçi Hikmet Özdemir'in 2010'da Atatürk Araştırma Merkezi yayını olarak basılan Fahri Korutürk biyografisinden öğrendiğimize göre Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nde subayken tesadüfen tanışıp sınava çekildiği Atatürk tarafından kendisine Korutürk soyadı verilmişti. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras başkanlığındaki 24 kişilik Montreux heyetine de yine Atatürk'ün talimatıyla dâhil edilmişti. 
İleriki yıllarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini yürüttükten sonra, önce (1980 askeri darbesiyle kapatılan) Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, sonra da Cumhurbaşkanlığına seçilecekti. 


Korutürk, Montrö Sözleşmesi'nin imzalanışının kırkıncı yıl dönümüne denk gelen bir kitabın sunuşunun sonunda, “aydın ve sorumlulara”, yani kendisinden sonraki devlet yetkililerine de bir önerisi vardı: “Montrö tutanak ve belgelerini dikkatle okuyarak, Lozan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel kuruluş anlaşmalarından sayılan Montrö'nün ‘ruhuna’ hâkim olmak” lazımdı. 
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İşte Korutürk'ün tarihi Montrö sunuşundaki önemli vurguları: 


“Lozan'ı Atatürk, uzun Osmanlı dönemine ait tarihte emsali geçmemiş siyasi bir zafer olarak nitelemiştir. Bu gerçek yanında, Lozan'ın Türk Boğazları dediğimiz Karadeniz Boğazı — Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı kompleksinde teşekkül eden coğrafi sınırlar içinde Türk egemenliğini tamamen sağlamış olmadığı da bir gerçekti. Ayrıca, Lozan'ın Anadolu Yarımadası'nın devamı olan Ege Adaları'nı Türk hâkimiyeti dışında bırakmakla Cumhuriyet Türkiyesine kâfi derecede bir güvenlik getirmiş olmadığı da muhakkaktı. 1930'larda Deniz Harp Akademisi'nde hararetle tartışmalarını yaptığımız Boğazlar bölgesindeki bu zaaf Montreux Konferansı ve Sözleşmesi sonunda ortadan kaldırılmıştır... 


Montreux nün birinci özelliği, Lozan'ın Boğazlar bölgesinde Türkiye hesabına açık bıraktığı boşluğu doldurmasında ve Cumhuriyetimize büyük bir güvenlik getirmiş bulunmasındadır. 
Diğer taraftan Montreux uluslararası ilişkilerde siyasi anlaşmaların “Müzakere ve barışçı yollar' ile günün şartlarına daha uygun bir hüviyete sokulabileceğine, tarihte ender rastlanan bir örneği getirmiş olması bakımından dikkate şayandır. Filhakika, I. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan siyasi konferans sonuçlarının ve anlaşmaların hemen hiçbiri, imzacı devletlerin hür iradeleri ile ve müzakere ve barış yolu ile değiştirilmiş değildir: Montreux bu yoldan değiştirmenin tek örneğidir. Tek taraflı geçersiz sayılan anlaşmaların ise, imzacılar arasında er veya geç mutlaka yeni bir anlaşmazlığa ve savaşa yol açtığını gösteren yakın tarihte pek çok örnek mevcuttur. Uluslararası anlaşmalarla 1960 yılında kurulan yeni bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Başkanının Londra ve Zürih Anlaşmalarını tek taraflı bozmuş olmasının meydana getirdiği Kıbrıs bunalımı, bu düşüncemizin haklılığına gösterilebilecek en son örneklerden biridir. 


Montreux'de başlıca iki tezin çarpıştığına işaret etmiştik. Şöyle ki; bu tezlerden biri, Karadeniz'in bir transit deniz olmadığını, başka bir deyişle, bir ucundan girilip öbür ucundan çıkılabilen herhangi bir (açık deniz) sayılamayacağını ve bu nedenle uluslararası (serbest deniz) rejimine tâbi tutulamayacağını ve netice itibarıyla Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler gibi öteki dünya ülkelerinin de bu denizde harp gemilerini tıpkı ticaret gemilerini açık denizlerde gezdirebildikleri şekilde kayıtsız şartsız dolaştıramayacaklarını iddia etmiştir. Diğer tez ise, Karadeniz'in Boğazlardan geçilerek girilebildiği için ‘denizlerin serbestliğini kabul eden”, “Uluslararası hukuk rejimi'nden ayrılamayacağını ve dünya devletlerinin bu deniz çevresinde vukua gelebilecek büyük hastalıklar, tabii afetler, yangınlar, isyanlar vb. gibi felâket zamanlarında insani düşüncelerle daima yardıma açık tutulması gerektiğini savunmuştur. 
Konferansın davetçisi olan Türkiye ise, bir yandan ülkesinin Lozan'da açık bırakılmış bulunan güvenliğini ve Boğazlardaki egemenlik hakkını sağlamakla birlikte, öte yandan bölge ve dünya barışını koruyabilmek için ilgili ülkelerce ileri sürülen farklı görüşlerin bağdaştırılabilmesinde bir denge unsuru olmak gayreti içinde çalışmıştır. 


Montreux Konferansı tutanakları ve belgeleri dikkatle incelenirse görülecektir ki, müzakereler, II. Dünya Savaşı'ndan çok sonra uluslararası yumuşama-détente’ siyasi anlayışına bu savaştan önce Boğazlar bölgesinde getirilmiş ilk örneğini kazandırmıştır. Bu müzakerelerde Türkiye Cumhuriyeti doğu-batı arasında kıymetli bir denge ve dünya siyaset arenasında itibarlı bir kuvvet unsuru olarak dikkatleri üzerinde toplamıştır. Nitekim, 


151 


Konferansta, katılanların hiçbirisi, Türk tekliflerinin tam karşısına çıkmamış, böyle bir davranıştan daima uzak kalmıştır. Bu bakımdan Konferansın açılışında, katılan devletlerin baş temsilcilerinin konuşmaları dikkatle incelenmeye değer bulunmaktadır. Özellikle, temsilcilerin kapanıştaki konuşmaları ve bunların içerisinde Konferans Başkan Yardımcısı ve Redaksiyon Komitesi Başkanı şöhretli hukukçu Yunan Baş Temsilcisi Nicolas Politis'in sözleri tarih açısından önem taşır. ‘Zira, Konferansta gerek Teknik Komite'ye, gerekse Redaksiyon Komitesi'ne ağır görevler düşmüştür. Katılan devletler çetin müzakereler sırasında ileri sürülen çeşitli önerilerin Genel Kurul'un tasvibini sağlayacak bir ifadeye sokulabilmesindeki yüksek maharetinden dolayı Politis'i tebrik etmişlerdir. Son konuşmalarda bunlara teşekkür mahiyetinde cevap veren Yunanlı diplomatın şu sözleri cidden ilgi çekici olmuştur: 


“Bu Konferansın uluslararası haklılık bakımından başarıya ulaşmasına büyük önem veriyordum. Bu itibarla bana verilen görevi başarmaya çalıştım. Türkiye, buradan dünyaya haklılığın sancaktarı, uluslararası uzlaşmanın koruyucusu ve barışın düzenlenmesinin savunucusu olarak çıkmıştır. Türkiye'yi yücelten her şey, dostları için bir kazançtır. Açıkça söylemek isterim ki, bana burada elimden geldiği kadar çalışmakta güç veren, bu duygu olmuştur. Çünkü Oo Türkiye'nin kazancı, dolaylı olarak benim ülkemin kazancıdır.” Montreux’ün yürürlülükte kalma süresi uzun tartışmalara yol açmıştır. İngiltere, elli yıl geçerli olmasını isteyerek en uzun süreli öneriyi getirmiştir. Sovyetler Birliği, uluslararası ilişkilerin süratle gelişmesini ve koşulların da ona uygun olarak süratle değişmekte olduğunu ileri sürerek Türk tezine yaklaşmış, sözleşmenin 10-12 yıl geçerli olmasını istemiştir... 


I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu zayıf ve bir deniz gücüne malik olmadığı halde, Boğazları canı ve kanı ile savunmuş, Karadeniz-Akdeniz bağlantısı bu savunma ile I. Dünya Savaşı'nın kaderine büyük etki yapmıştır. II. Dünya Savaşı'nda ise Cumhuriyet Türkiye 'si, Montreux Sözleşmesi'ni sadakatle korumak suretiyle silahlı çarpışmaları bu bölgeden uzak tutabilmiş ve savaşanlara, sonuna kadar Boğazlara sahip olmanın değerini kanıtlamıştır. 
Bütün bu realiteler, yerli bir Karadeniz ve Akdeniz devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyası ve potansiyeli ile dünya siyasetinde, birbirine muarız olan kuvvetler karşısında dünya barışını korumak açısından ne denli hayati bir sorumluluğu olduğunu meydana çıkarmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, dünya barışını korumak açısından kendisine düşen bu büyük sorumluluğu, elbette kendi gücü yanında bugün geçerli olan Montreux Uluslararası Sözleşmesi'nin hükümlerini dikkatle takip ve denetlemekle yürütmeye çalışacaktır. Bu Uluslararası Sözleşme'nin etrafında vukua gelebilecek her türlü anlaşmazlıkları ve aykırılıkları önleme durumunda olan Türkiye'nin tatbikatta maruz kalabileceği tazyiklerin ve hatta saldırıların, Birleşmiş Milletler tarafından dikkatle izlenmesine ve karşılanmasına kesin zorunluluk vardır. Bu bakımdan Montreux Konferansı hükümlerine bütün siyasetçilerin çok yakından ilgi göstermelerinde ve bu hükümlerin inceliklerini bilgi edinmelerinde mutlak bir zaruret bulunmaktadır. Montreux Sözleşmesi'nin anlaşmazlık anında, bazı maddeleri arasında dolaşarak bir sonuca varılmasını ümit etmek yanlıştır veya hiç değilse yeterli olmayacaktır. Sözleşme'de görülen maddeler pek çok değişiklik önerilerinin ve bu önerilerin arkasında yatan pek farklı siyasi ve askeri düşüncelerin bağdaştırılması ile ortaya 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çıkmışlardır ve ancak Konferans tutanakları okundukta ve belgelerden sezilecek art niyetlere hâkim olundukta, bu maddelerin ruhuna ulaşılmak imkânı vardır. “/2) 


Montrö'nün delinmesi ABD'nin bir talebi ve tuzağıydı! 


Bu Sözleşme'yi Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden de okuyabilecek her kişi ülkelerin Karadeniz'de bulundurabilecekleri ve Boğazlardan geçirecekleri savaş gemisi büyüklüklerine getirilen sınırlamaları anlayabilirdi; özellikle de Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin. 
Montrö Sözleşmesi, Lozan'da eksik kalan Boğazlar ve Karadeniz rejimini düzenlediği için Lozan'a imza atan bütün ülkeler ve Sovyetler Birliği (ve devamında Rusya Federasyonu) Montrö'ye imza vermişlerdir. Ancak ABD ne Lozan'ı, ne Montrö'yü hâlâ resmen kabul etmemiştir. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler'i baskı altına almak için Karadeniz'e uçak gemisi ve ağır tonajlı savaş gemisi, denizaltı çıkarma talepleri Montrö nedeniyle geri çevrilmiş, örneğin ABD uçak gemileri Dolmabahçe önlerine dek geldiği halde Boğaz'dan geçememiş ve Karadeniz'e girememiştir. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taha Akyol'un 22 Aralık'ta Karar gazetesinde yer verdiği sözlerinde, 2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasındaki krizde ABD'nin Karadeniz'e (anladığımız kadarıyla 6'ncı Filo'nun) “güçlü bir kolunu” gönderme talebinin geri çevrildiğini söylemiştir. ABD'nin, Montrö Sözleşmesi'nden en fazla rahatsız olan ülke olduğu sır değildir. Hatta Ergenekon mağduru emekli Amiral Cem Gürdeniz'in iddiasına göre; Montrö'yü delmek için (erken uyarı radarı Türkiye'de, Kürecik'te olan Füze Kalkanı Projesi'nin füzelerinin bulunduğu) Romanya'nın Köstence Limanı'na Tuna Nehri kanalıyla taşıyacağı gemi parçalarını burada monte etme planları bilinmektedir. Erdoğan'ın, Rusya'dan alınan S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'yi F- 
35 uçakları dahil ABD yaptırımı tehdidi altında tuttuğu bir sırada Kanal İstanbul fikrini 
canlandırması herhalde bir tesadüf zannedilmemelidir! 


Erdoğan MONTRÖ kozunu iyi kullanmazsa, Türkiye'nin başına bela açardı! 


Haftalardır, Türkiye gündeminde Montrö vardı. Dünyanın gündeminde de üstü örtülü Montrö vardı. Bakınız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonla, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek, “NATO kararlı bir şekilde Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünden yanadır” diyerek kışkırtmıştı. Ama şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırınca, bu ülkeyi yalnız bırakmışlardı. 


Ukrayna'nın, Rusya ile yaşadığı savaş Karadeniz'i karıştırmıştı. Ukrayna'nın Karadeniz'de sınır uzunluğu 1.756 km, Türkiye'nin ise Karadeniz'deki kıyı uzunluğu 1.700 km kadardı. 
Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile -altı ay önce Devlet Nişanı verdiği- Erdoğan'ın arası çok iyi durumdaydı. Zelenskiy, 2021 Nisan'ında Türkiye'ye uğramıştı. 


-Erdoğan, 2016'da Ukrayna ile ortak askeri araç ve silah üretimi konusunda anlaşmıştı. 
-Erdoğan, askeri tedarik için Ukrayna'ya 200 milyon lira mali destek sağlamıştı. 


Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine de arka çıkmaktaydı. Bu arada şunu hatırlatayım: NATO üyesi olmak isteyen Gürcistan'a karşı 2008 yılında askeri müdahalede bulunarak engelleyen Rusya, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine de hiç olumlu yaklaşmamaktaydı. 
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Ayrıca Gürcistan'ın da Karadeniz kıyı uzunluğu 322 km... Keza Rusya'nın ise Karadeniz'e kıyısı 421 km civarındaydı. Evet; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan, bu dört ülkenin Karadeniz'e kıyısı vardı. Bu nedenle haftalardır gündemimizden düşmeyen Montrö ilebu dört ülke de alâkadardı. Bölgeye girmek isteyen ABD/NATO dabu tartışmalara yakından ilgi duymaktaydı. 


Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ABD, bölgede renkli devrimleri kışkırtmıştı. 2003 yılında Gürcistan'da “Gül Devrimi” yaptırdı. 


2004 yılında Ukrayna'da “Turuncu Devrimi” yaptırmıştı. Putin'in iktidara gelişiyle Rusya, 
bölgede kaybettiği ülkeleri yeniden himayesine almaya başlamıştı. Çatışmalar, savaşlar, işgaller yaşanmıştı ve hâlâ yaşanmaktaydı. 


ABD/NATO, Ukrayna ve Gürcistan'a yardım etmek istiyorlardı. Ama karşılarına Montrö Boğazlar Sözleşmesi çıkmaktaydı. Çünkü Montrö Sözleşmesi'ne göre: (Çanakkale ve 
İstanbul) Boğazlardan geçişte bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek toplam tonajı 15 
bin tonu aşmayacaktı... 


Yine Montrö'ye göre: Karadeniz'in en güçlü donanmasının tonajını en az 10 bin ton aşarsa, diğer kıyıdaş ülkelere Karadeniz donanmalarının tonajlarını en çok 43 bin tona varıncaya değin arttırma hakkı doğacaktı. Ayrıca Montrö'ye göre: Karadeniz'de bulunmalarının amacı ne olursa olsun, kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileri bu denizde yirmi bir günden çok kalamayacaklardI... 


Evet görülüyor ki Montrö, ABD/NATO'nun Gürcistan ile Ukrayna'ya silah yardımı yapmasının önünde engel oluşturmaktaydı. Örneğin: Rusya, 2008 yılında Gürcistan topraklarına girince; ABD, savaş gemilerini insani yardım kılıfında Karadeniz'e sokması büyük kriz çıkarmıştı. Bu “İnsani yardım gemisi” denen, 18 bin 400 tonajlı Amerikan 6. 
Filo'ya ait USS Mount Whitney adlı savaş gemisi olmaktaydı! Bu aldatma ortaya çıkınca Türkiye kınanmıştı, ama Erdoğan iktidarı sesini çıkarmamıştı. 


Emekli Amirallerin yayınladıkları açıklamanın ağırlık konusunu Montrö oluşturmaktaydı. 


, 


- “Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır. ? 


- “Montrö, sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri 


, 


kazandıran, Lozan Barış Antlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. ? 


- “Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış 


» 


denizi yapan sözleşmedir. 


- “Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Ikinci Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır.” 
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- “Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz...” gibi ifadeler yer almıştı. 


“Bu sözlerde büyük fırtına çıkarılacak ne vardı? Denizciler, Montrö'nün Türkiye için ne derece hayati önemde olduğunu vurgulamışlardı!” diye soran Soner Yalçın'a hatırlatmak lazımdı: Evet; emekli Amirallerin Montrö'nün, ABD ve NATO lehine ama Türkiye'nin aleyhine sulandırılma çabalarına vurgu yapmaları haklıydı. Ancak bu haklılıklarını, tekke- takke hezeyanıyla ve Atatürkçülük istismarıyla boşa çıkarmışlardı ve kendilerini haksız konuma taşımışlardı... Üstelik o bildik muhtıra tarzında ve gece yarısında yayınlayarak AKP'ye malzeme sunmuşlardı. Bunlar ya ahmaklık yapmışlardı veya Erdoğan'a yarayacak şekilde kiralanıp kurgulanmışlardı!? 


Bu arada Sn. Amirallere de bir hatırlatma yapalım... 
Türk denizciliğinin Piri Barbaros Hayrettin Paşa da sarıklıydı!.. 


Daha önce, Akdeniz'i aşıp İspanya'yı fetheden ve o boğaza ismini veren Tarık bin Ziyad da sarıklıydı!.. 


Bugünkü İstanbul'u ve Boğazları bize kazandıran Sultan Fatih Hz.leri de sarıklıydı!.. 


Bundan asırlar önce Kıbrıs, Akdeniz ve Ege üzerinden gemilerle İstanbul Fethine gelen ve şehit düşerek bugün yattığı Kutlu Mahal'e ismini veren büyük Sahabe Eba Eyyub-el Ensari Hz.leri de sarıklıydı!.. 


En son, Mustafa Kemal önderliğindeki şanlı Kurtuluş Savaşı’ mızda bile, çok önemli ve tarihi yararlılıklar gösteren Sarıklı Mücahitlerimizle ilgili nice kitaplar yazılmıştı!.. 


Yoksa, çok özel bir mekânda ve gayet şahsi ve manevi bir ortamda; ve bize göre gereksiz bir fantezi merakıyla ve riyakârlıkla çekilen bir “Sarıklı Amiral” fotoğrafı üzerinden ve cübbe- tekke bahanesiyle Aziz Milletimizin birlik ve dirlik mayası olan Yüce İslam'a duydukları sinsi düşmanlıklarını mı kusmuşlardı? Oysa sarık-cübbe gibi, yaşanan çağın ve coğrafyanın ihtiyaçlarını yansıtan aksesuarlar, İslam'ın şartı ve esası da sayılmazlardı. Bunlar “Örfi Sünnet” cinsinden birtakım âdet ve geleneklerin icabıydı. 


Tabii ki, eğerbir kaşık suda fırtına estiriliyor ise asıl bunun üzerinde durmak lazımdı. 
Montrö'yü savunmak antiemperyalist bir tavırd; ABD/NATO karşıtlığıydı. Evet ABD/NATO, Montrö Sözleşmesi'ni yok etmek için fırsat kollamaktaydı. Denizcilerin Montrö çıkışı haklı olsa da, çıkış tarzları ve dolaylı biçimde İslam alerjilerini kusmaları yanlıştı, yakışıksızdı. 


Sn. Erdoğan'ın: “Montrö Sözleşmesi'nden çıkmakla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz... ” savunması da sinsi mesajlar taşımaktaydı. 
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Acaba... “Yap İşlet Devret” modeliyle yaptırılacağını Sn. Erdoğan'ın açıkladığı KANAL İSTANBUL'u, yıllar boyu işletecek olan yabancı firmalar ve yerli ortaklarıyla imzalanan anlaşmaya; Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçmeleri yasaklanan 15 bin tonajı aşan ABD ve NATO ülkeleri savaş gemilerinin, para karşılığı Kanal İstanbul'dan geçip Karadeniz'e kolaylıkla ulaşmalarına ve böylece Montrö'nün Rusya aleyhine delinmiş olmasına izin veren özel kılıflı maddeleri mi yazılacaktı? Bu durumda Türkiye Rusya'nın saldırısına maruz mu bırakılacaktı? Tarih boyunca Haçlı Avrupa'nın ve Amerika'nın düşmanlığından ve entrikalarından kurtulamamış olan Türkiye'yi, şahsi ikbal ve ihtirasları uğruna böyle bir maceraya sürükleyenlere fırsat tanınacak mıydı? 


(İ caferkeklikci © milligazete.com.tr 
2! (Ankara, 20 Ekim 1976 / Fahri S. Korutürk) 


DRONE-SAVAŞ DEVRİMİ BURADA 
Seçkin Deniz, 08.05.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Hudson Enstitüsü kıdemli 

üyesi Arthur Herman'a aittir ve Rus işgaline karşı Ukrayna'nın neden Türk ve Çin SİHAlarına güvendiğini irdelemekte ve ABD'nin neden bu konuda yetersiz kaldığına odaklanmaktadır. Analistin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünyaya insansız hava araçlarının savaşların istikametini nasıl değiştireceğini gösteriyor. Şimdi sormamız gereken soru şu: Ordumuz İHA'ların geleceğin hava gücü silahı olduğunun farkına varacak mı, yoksa Ukrayna'dan çıkan alınacak dersler bir kenara itilip unutulacak mı?" şeklindeki sorusu Amerikalı politika yapıcıların ve Pentagon yetkililerinin zihinsel olarak ne kadar yetersiz olduklarını ve ABD'nin artık yeni savaş teknolojisinde geride kalmış olduğunu da da kanıtlamaktadır. 


Ukrayna'daki savaşın en olası kahramanı bir drondu; veya Pentagon'un tercih ettiği tabiri kullanmak gerekirse, bir insansız hava aracı (İHA). 21 fit uzunluğunda ve 39 fit kanat açıklığına sahip orta irtifa, uzun ömürlü bir drone olan Türk yapımı Bayraktar TB-2, 24 saat boyunca havada kalabiliyor. Aynı zamanda ölümcül bir darbe vuracak cephane de taşıyor: Rus zırhlı ve ikmal kollarını ortadan kaldıran ve Rus kara saldırısını durdurmaya yardımcı olan “akıllı” bir mühimmat. 


20 Mart 2022, Ukrayna, Kiev Bölgesi'nde ön cephede kömürleşmiş bir Rus tankı.(Ukrayna 
Kara Kuvvetleri Basın Servisi/Reuters aracılığıyla Bilgi Notu) 


Bu arada, Ukraynalı insansız hava aracı meraklılarının oluşturduğu sivil kulüpler, çok daha küçük, ticari olarak yapılmış insansız hava araçlarını - Çin yapımı DJI makineleri dahil -, düşman birimleri üzerinde keşif yapmak ve bilgileri Ukrayna topçu birliklerine ve diğer komutanlara geri göndermek için cephe hatlarının ve binaların üzerinde uçurarak 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silahlandırdı. Independent'a göre, Ukraynalı subaylar aynı şeyi askeri İHA'larıyla nasıl yapacaklarını öğrenmek için Polonya'ya seyahat bile ediyorlar. 


Kısacası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünyaya insansız hava araçlarının savaşların istikametini nasıl değiştireceğini gösteriyor. Şimdi sormamız gereken soru şu: Ordumuz İHA'ların geleceğin hava gücü silahı olduğunun farkına varacak mı, yoksa Ukrayna'dan çıkan alınacak dersler bir kenara itilip unutulacak mı? 


Bununla birlikte, önce yüzleşilmesi gereken ilgili bir sorun var. Ukraynalılar neden Amerikan İHA'ları yerine Türkiye ve Çin'de yapılan İHA'lara güveniyorlar? Ukrayna'ya sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük olan ve hedefine ulaştığında patlayan sustalı “kamikaze” insansız hava araçları sağlamayı ve bunları kullanmak için az sayıda Ukraynalıyı eğitmeyi planladığımız doğru. Ancak ABD'nin Ukrayna'ya sunabileceği dronlarla ilgili çok daha fazlası var ve bizim buna sahip olmadığımız gerçeği, İHA'ların bir hava gücü silahı olarak potansiyelini gerçekleştirmede neden hala geride kaldığımızı açıklıyor. 


Yeterli olmamamızın iki nedeni var. 


Birincisi, General Atomics MQ-9 Reaper veya Northrop Grumman Global Hawk gibi en iyi ve en değerli dronlarımızı ihraç etme yeteneğimiz, insansız uçak teknolojisini sorumsuzca ele alan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi olarak bilinen, balistik füze teknolojisi gibi, uluslararası bir anlaşma tarafından engelleniyor. Bu anlaşmanın, sonuç olarak Çin yapımı İHA'lara güvenmek zorunda kalan BAE gibi müttefiklere bile ABD ihracatını nasıl sınırladığını daha önce yazmıştım. 


İkincisi, seçmenlerin ve politika yapıcıların zihninde insansız hava araçları ile teröre karşı savaş arasında Pentagon stratejistlerinin bu devrimci ve yıkıcı silahların tüm potansiyelini benimsemek zorunda oldukları alanı sınırlayan bir ilişki var. 


Örneğin, şu anda Hava Kuvvetleri, en iyi uzun menzilli istihbarat toplama araçlarımızdan biri olan ve çoğu on yaşın altında, hala çok kullanışlı durumda olan uzaktan kumandalı gözetim uçakları RO-4 Global Hawk Block 30'dan oluşan bütün filoyu emekliye ayırmayı planlıyor. 
Emekliliklerinin belirtilen nedeni, son derece gelişmiş anti-balistik füze sistemleri tarafından vurulabilmeleridir. Ancak, bu sistemlere karşı daha az savunmasız oldukları irtifalarda uçarak, ABD ve müttefiklerinin Karadeniz, İran, Tayvan Boğazları ve Karadeniz'i, Güney Çin Denizi'ni ve Kuzey Kore'yi gözetlemelerine izin vererek, genişletilmiş bir istihbarat paylaşım ağının temel taşı olarak hizmet edebilirler. Hatta böyle bir ağ oluşturmak için tasarlanmış bir ödünç verme anlaşması yoluyla NATO müttefiklerimiz ve Ukrayna ile paylaşılabilirler. 


Gelecekte, silahlı İHA filoları, yakın hava desteği ve düşman kara kuvvetlerine karşı Ukrayna'da olduğundan çok daha büyük ölçekte tam ölçekli hava saldırıları ve havadan balistik füze savunması için kullanılma potansiyeline sahip olacaklar. Ancak şu anda NATO, Polonya'dan Ukrayna'ya Reaper gibi ABD yapımı ve tamamen silahlandırılmış büyük İHA'ları uçurmalı ve kontrolleri Ukraynalılara devretmelidir. 2015'te Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra, ABD'nin Ukrayna'ya böyle gelişmiş İHA'lar sağlaması gerektiğini yazdım: 


Ukraynalı bir Reapers, Predators ve Global Hawks filosu... Sadece Ukrayna'daki Rus hamlelerini caydırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bölgenin başka yerlerindeki Rus hamlelerinin bir miktar gözetimini de sağlayabilirdi. 
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Bu tavsiyeye uyulsaydı, Ukrayna'daki savaş bugün çok farklı görünebilirdi ya da hiç savaş olmayabilirdi. Amerikalı politika yapıcılar, gelecekteki çatışmalarda tekrar hazırlıksız yakalanmazlardı. Şu anda insansız bir devrimin ortasında olduğumuzu ve Amerika'nın öncülük edebileceğini ve öncülük etmesi gerektiğini anlamalılar. 


Arthur Herman, 8 Nisan 2022, The National Review 


(Arthur Herman, Hudson Enstitüsü kıdemli üyesidir, Pulitzer Ödülü finalisti ve son olarak THE VIKING HEART: How SCANDINAVTIANS THE WORLD FETHED'in yazarıdır.) 


OBEZİTE: SAĞLIKSIZ DİYET BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİN ÖLÜMCÜL 
AKTİVASYONUNA YOL AÇIYOR 


Mustafa Tamer, 27.04.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri 


"Sağlıksız bir diyet, bağışıklık hücrelerinin ölümcül aktivasyonuna yol açıyor. LMU'dan bir araştırmacı ekibi, Boston'daki Harvard Tıp Okulu ile işbirliği içinde, yeni moleküler etkileri ortaya çıkardı." 


Obezite: Tehlikeli Bir Bağışıklık Tepkisi 


Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre aşırı kilo ve obezite 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunları arasında yer alıyor. Almanların yaklaşık yüzde 60'ı aşırı kilolu, yüzde 25'i obez olarak kabul ediliyor. Ayrıca aşırı kilolu olmak genellikle diyabet, damar sertliği veya kalp krizi gibi ciddi ikincil hastalıkları tetikler. 


Obez Adam Kalp Krizi Illüstrasyonu 


Doktorları rahatsız eden şey, teknik olarak karındaki yağ dokusunun veya viseral yağ dokusunun boyutudur. Bu dokunun güçlü bir şekilde genişlemesi, tüm vücudu kapsayan ve böylece ikincil hastalık riskini artıran inflamatuar bir bağışıklık tepkisi ile ilişkilidir. Viseral yağ dokusu bu süreçlerde önemli bir rol oynar: Burada bağışıklık hücreleri kendilerini lenfoid yapılara yerleştirebilir ve kişinin metabolizmasını rayından çıkaran bağışıklık tepkilerini tetikleyebilir. 


"Yüksek yağlı, yüksek kalorili bir diyetten sadece üç hafta sonra, bağışıklık sistemini ve 


organizmadaki metabolizmayı kontrol eden moleküler süreçlerde değişiklikler görüyoruz." Dr. Susanne Stutte 
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Diyet anahtardır 


LMU'daki bir araştırmacı ekibi, bu sözde immünmetabolizmayı etkileyen moleküler süreçleri araştırdı. Diyetin belirleyici bir rol oynadığını keşfettiler: "Yüksek yağlı, yüksek kalorili diyetten yalnızca üç hafta sonra, bağışıklık sistemini ve organizmadaki metabolizmayı kontrol eden moleküler süreçlerde değişiklikler görüyoruz" diye açıklıyor Münih Biyomedikal Merkezi'nden ve çalışmanın baş yazarı Dr. Susanne Stutte. Fazla gıda enerjisi, karında ve iç organlar arasında bulunan viseral yağ gibi yağ dokusunda depolanır. Bu visseral yağ herkeste bulunsa da, özellikle kalorisi yüksek bir diyet bu yağın genişlemesine neden olur ve sağlık için risk oluşturur. 


Viseral yağın sürekli büyümesiyle, araştırmacıların gösterebildiği gibi, immünolojik süreçler dengesiz hale gelir: Plazmasitoid dendritik hücreler (pDC'ler) olarak bilinen belirli bir tür bağışıklık hücresi, iç organ yağ dokusunda birikir. Stutte, bunu, “pDC'lerin bağışıklık sistemini düzenlediği ve metabolizmayı etkilediği üçüncül lenfoid doku oluşmaya başlar” diye açıklıyor. 


Murin Viseral Yağ Dokusundaki Damarlar 


Murin viseral yağ dokusundaki damar sistemi (kırmızı: kan damarları, yeşil: pDC'ler, mavi: hematopoietik hücreler). Kaynak: LMU 


Kronik iltihap 


Yağ dokusu genişlediğinde, bu yapılar artan bir oranda oluşur. Şimdi, pDC'ler metabolizmaya akut bir şekilde müdahale ederek, viseral yağdaki pDC'ler sürekli tetikte olduğundan bir metabolik sendrom üretir. 


LMU'daki Walter Brendel Deneysel Tıp Merkezi'nden ve İşbirlikçi Araştırma Merkezi SFB 914'ün "İnflamasyon, Gelişim ve Hastalıkta Bağışıklık Hücrelerinin Trafiği" başkanı Profesör Barbara Walzog, "pDC'ler genellikle bir viral enfeksiyon durumunda, bağışıklık sistemine talimat veren bir haberci (tip I interferon) salarak yanıt verdikleri ilk engeli temsil eder" diye açıklıyor. 


İnflamatuar belirteçler arttığında metabolizma raydan çıkar ve metabolik sendrom oluşur. 
Stutte, "pDC'lerin yağa göçü engellendiğinde, kilo alımı azalır ve metabolik durum iyileşir" diyor. 

Moleküler haritalar 

Araştırma Harvard Tıp Okulu ile işbirliği içinde gerçekleştirildi ve araştırmacıların görüşüne 


göre, sonuçlar metabolik hastalıklarda terapötik bir müdahaleye yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunabilir. pDC'lerin yağ dokusuna göçü, haritalar olarak 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düşünülebilecek kesin moleküler kalıpları takip eder. Walzog, "Örneğin, yağa pDC göçünü durdurabilirsek, ortaya çıkan ikincil hastalıkları da önleyebiliriz" diye açıklıyor. 


Ludwig Maximilian University Of Munich, 17 Mart 2022, SciTechDaily 


Referans: “Susanne Stutte, Hellen Ishikawa-Ankerhold, Lydia Lynch, Sarah Eickhoff, Simona Nasiscionyte, Chenglong Guo, Dominic van den Heuvel, Daniel “Yüksek Yağlı Diyet, Adipoz Dokudaki Plazmasitoid Dendritik Hücrelerin Ticaretini, Fenotipini ve İşlevini Hızla Değiştiriyor” Setzensack, Marco Colonna, Daniela Maier-Begandt, Ludwig Weckbach, Thomas Brocker, Christian Schulz, Barbara Walzog ve Ulrich von Andrian, 
15 Mart 2022, The Journal of Immunology. DOI: 10.4049/jimmunol.2100022 


REKLAMLAR BEYİNLERİMİZE FORMAT ATIYOR 
Ayten Yadigâr-Ekim 2007 370. Sayı-zaferdergisi 


Günümüzde başlı başına bir sektör reklamcılık. Ürünün tüketiciye sunuluşuna kadar safha safha gelişen, her biri kendi sorumluluk ve ilgi alanında uzmanlaşmış kişilerin kollektif çalışması neticesinde ortaya çıkıyor reklamlar. Günün yirmi dört saati özel reklam kuşaklarında (ki bu aralar, programlardan daha fazla süre almaya başladı), seyirciler âdeta bir bombardımana tutuluyorlar. Farkına bile varmadan beyinlerimize birtakım mesajlar kazınıp duruyor. Çünkü birkaç saniye süren reklamlar bile, bizlerin karşısına gelinceye kadar ayrıntıları ince ince düşünülmüş, verilmek istenen mesaj ve tüketiciye kazandırılmak istenen davranış tarzı en iyi şekilde tasarlanarak hazırlanmış filmlerdir. Ürünün hedef kitleye ulaşması, o kitlenin çok iyi tanınması ve bunun reklam filmine en iyi şekilde yansıtılmasını gerektirir. Bu nedenle araştırmalar her safhada çok önemli bir yer tutmaktadır. 


Bu araştırmalar ile hedef kitlenin yaş grubu özellikleri, hayat standartları, sosyoekonomik gerçeklikleri, ilgi alanları, özlemleri vs. gibi değerlere veri olarak ulaşılır. Sonra bu verilerden yola çıkılarak uygun karakterler, uygun ortamlarda, uygun senaryolarla reklam filmi halinde karşımıza çıkarlar. Tüketici bir anlamda kendini bulur o filmlerde. Bu şekilde bir “özdeşleşme” sağlandı mı, belli bir ürünü almak âdeta kaçınılmaz hale gelir. İşte, hedeflenen amaca ulaşılmıştır. 


Kadın ve çocuk, reklamların başta gelen hedef kitlesidir. Ülkemizde okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde seyrettiği ve kadınlarımızın vakitlerinin çoğunu televizyon seyretmekle geçirmeyi tercih ettiklerini göz önüne alırsak, olayın ne kadar geniş boyutlu olduğunu daha iyi anlarız. Başında oturulmasa bile, evde bir ses olsun anlayışıyla gün boyu açık bırakılan televizyonlardan bir çeşit “beyin yıkama” olayı gerçekleşiyor. Düşünce tarzımızdan belli olay ve kişilere olan tavrımıza kadar pek çok şey biz farkına varmadan şekillendiriliyor. Bu yapılırken de anlamını belki tam olarak bilemediğimiz ama üzerlerinde zaman içerisinde hassas hale getirildiğimiz bazı kelime ve kavramların ısrarla bazen de yerli yersiz kullanılması reklamcılar tarafından belirlenen stratejiler gereğidir. Çağdaşlık, modernlik, Avrupalı olmak, özgürlük vs. bunların başta gelenleri. 


Dikkat edilirse ürün kullanılmadan önce izlediğimiz insan mutsuz, problemli, bakımsız, perişan bir vaziyettedir. Ürün kullanıldıktan sonra ise sihirli bir el değmişçesine mutlu, sorunlarını halletmiş, gayet bakımlı ve şık insanlar karşımıza çıkıverir. Her gün izlediğimiz reklamlardan birkaçını bu bakış açısıyla değerlendirecek olursak şunları söylemek mümkün. 
Mesela “beni kimse fark etmiyor” diye üzülen bir hanım aslında bunu boşuna dert ettiğini X marka bir ürünü kullandığında çok iyi anlıyor. O ürünü kullanmakla “baş döndüren” saçları sayesinde artık “fark edilir” hale geliyor ve mutlu oluyor. Halbuki bir kadının toplum içinde 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fark edilir olmasını, onun saçlarını dalgalandırarak gezmesinde görmek kadını öncelikle fiziki özellikleriyle değerlendirmek ve ona çok sığ bir yaklaşımla değer vermek anlamına gelir. 
Yine X marka bir ürünü kullanan bir hanım kendinden emin bir tavırla kameraya bakıp şöyle diyor: “Şimdi bakışlarım üç kat daha derin.” Oysa biliyoruz ki, bir insanın bakışlarındaki derinlik onun iç zenginliği ve olgunluğu ile ilgilidir. Ancak insanı, manevi boyutundan sıyırarak onu, daha çok maddi boyutuna hitap eden “sınırsız ihtiyaçları” ile değerlendiren zihniyet “derinlik” gibi ciddi bir olguyu bile, gözlere sürülen bir makyaj malzemesiyle özdeşleştirmekte beis görmemektedir. Yıllardır Avrupalı olmak veya olmamak konusunda sıkıntılar çeken insanlarımız özellikle kadınlarımız bir gazetenin promosyon olarak dağıttığı “Avrupalı hanımların tercihi” yemek tabaklarını alıp kullanarak bu sıkıntıya bir son verebilirler. Ayrıca belli bir marka ürünü kullanmak suretiyle “özgürlüğün tadını çıkarabilirler”. İşte birkaç örneğe değindiğimizde böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. 


Materyalist dünya görüşünün insani değerleri bir kenara attığı günümüzde, insanlara ait birtakım duygu ve değerlerin bunları hak etmeyen kurumlara izafe edilmesi de reklamlarda sık işlenen bir konu. Mesela pek çok insanımızı faiz batağına sürükleyen ve gelir dağılımındaki uçurumun her geçen gün daha da artmasına sebep olan bankalar, reklamlarda şirin ve müşfik kurumlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Öyle ki kimsenin size acımadığı, kapıların yüzünüze kapandığı zor zamanda size yardım elini uzatan kara gün dostunuz bankalar oluveriyor. Ama kredi borçları nedeniyle hayatları alt üst olan insanlar ve başlarına gelenler es geçiliyor. Ekranda madalyonun sadece bir yüzü var çünkü. 


Yine çocukluğumuzda veya yetişkin bireyler olarak, geceleri uykuya yattığımızda bizleri düşünen, bizler için çalışan anne babalarımızın varlığını hissetmek, bize güven veren bir gerçektir. Ama günümüzde artık öyle değil. Reklamlara bakılırsa bankalar hizmet aşkıyla (!) 
uykudan bile vazgeçmişler, devamlı çalışıyorlar. Bizim ise pek düşünmemize veya çeşitli meselelere kafa yormamıza gerek yok, rahat yataklarımızda mışıl mışıl uyuyabiliriz! 
Ülkemizin geldiği noktayı ve gündemi düşündükçe “İyi Uykular Türkiye” sloganının pek de iyi şeyler çağrıştırmadığını itiraf etmek gerek. 


Reklamlarda çokça kullanılan ve kanaatimce kendisine haksızlık edilen bir diğer kavram da, özgürlük. Bir başka deyişle, insanların tarih boyunca uğrunda mücadele ettikleri ve yeri geldiğinde canlarından bile vazgeçebildikleri o mukaddes değer. Birkaç yıldır dizi reklam çekimleriyle meşhur edilen “özgür kız”, telefon kartına sahip olunca memnuniyetini “Ben özgürüm, sadece özgürüm” diyerek ifade ediyor. 


Bu reklamı izlerken gözümde başka şeyler canlanıyor nedense. Bilimsel mantığın rafa kaldırılıp, öğrencilerin kılık kıyafetlerine göre sınıflandırıldığı ve eğitim haklarının ellerinden alındığı bir dönemde özgürlükten bahsetmek ancak bu kadar basite indirgenebilirdi. Kılık kıyafet yönetmeliği bahanesi ile İHL ve üniversitelerde estirilen başörtüsü yasağına maruz kalanlar ve yakınları herhalde özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi anlayanlardır. Çünkü pek çok genç ve kamu çalışanı, gelinen bu noktada ciddi bir tercih yapmakla karşı karşıya kalmıştır. Baskı ve dayatmalara boyun eğmek mi, Allah'ın emrine sarılmak ve sadece O'na kul olduğunu ifade ederek gerçek özgürlüğe yelken açmak mı? Bu süreci yaşayanlar için bu reklam cıngılının şu sözlerle daha anlamlı hale geleceğini düşünüyorum: 


“Okullar var şu garip yurdumda. 


Ben gittim. 
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Başörtülü öğrenciler gözleri yaşlı kapılarda. 

Ben gördüm. 

Demokrasi, insan hakları, eğitimde fırsat eşitliği 

Varsın yazsın kocaman kitaplarda. 

Oysa ki yurdumda hâl bambaşka. 

Bir hengame, bir kargaşa. 

Ben bildim. 

Hiç bir şey demeyin. 

Hiçbir şey değilim. 

Ben özgürüm. 

Sadece özgürüm.” 

Reklamlar, içinde yaşadığımız toplumun bir gerçeği. Ancak tüketim toplumunun çarklarının nasıl işlediği ve insana ait değerlerde nasıl bir etki meydana getirdiği hakkında bilinçli olmak çok önemli. Yoksa bunların ardında yatan zihniyeti göz ardı etmek uzun vadede birtakım olumsuzluklara ve kayıplara yol açacaktır. Bizi biz yapan değerleri unutmadan, sırf çarklar dönsün amacıyla oluşturulan suni ihtiyaçlar bizleri “olmazsa olmaz” noktasına getirmeden, makul seviyede ve ihtiyaçlar nispetinde alışveriş yapmak elbette hayatı devam ettirmenin bir gereğidir. Asıl ihtiyaçların aşılarak israfa gidilmesi, bize manevi açıdan çok kazançlar sağlayacak muhtaç durumdaki insanlara yardım elimizi uzatmamıza ve onların hayır dualarını almamıza mani olur. Gittikçe sadece kendini düşünen, sosyal hassasiyetleri körelmiş, hayatın güzelliğini sadece kendi istek ve arzularının tatmin edilmesinde gören, en önemlisi de hayatı sadece maddi boyuta indirgeyerek mutluluğu, huzuru sadece bu boyutta arayıp bulacağı gafletine düşen bencil bireyler olma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Aman dikkat! Tüketerek 


mutlu olacağım, rahat edceğim diye kendimizi bu çarklara kaptırıp, asıl tükenen biz olmayalım. 


NEFRETİN KİTLESELLEŞMESİ OLARAK IRKÇILIK 

Abdullah Yargı / Perspektif-11 Mayıs 2022 Çarşamba- haksozhaber 

Abdullah Yargı, ırkçılığın düşünsel köklerinden hareketle sosyal gelişmeleri değerlendiriyor. 
Tecavüzün ardına saklanan ırkçılık 

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada mültecilere yönelik olumsuz haberlerin sayısındaki artış, Türkiye'de zenofobinin (yabancı düşmanlığı) uyandığında ne kadar tehlikeli olabileceğine işaret etmektedir. Nefret söyleminin kitleselleşmesinin, birtakım politik odaklara taban yaratmak ve oy devşirmek gibi siyasi getirileri olacaktır olmasına ama geniş 


kitlelerin mobilizasyonu nasıl sağlanacaktır? 
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Cevap, mültecilerin karıştığı iddia edilen haberlerin içeriğinde kolayca bulunabilir: Tecavüz ve cinayet haberleri. Çoğunlukla operasyonel hesaplar tarafından dolaşıma sokulan, yalan ve manipülatif içeriklerle dolu bu haberler, büyük bir kesimin başka bir kesime karşı “yönlenmesi” için maşeri vicdanı yaralayan ve harekete geçiren uyarıcılar olarak “çabucak” iş görmekte, makuliyetin sınırları toplumun hassas olduğu “suçlar? işlendiği için hızlıca aşılmaktadır. 


İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında, Nazi Almanya'sında Der Stürmer, Vichy Fransa'sında ise Je Suis Partout gibi gazetelerin neredeyse her gün Yahudi aleyhtarı yalan ve iftira dolu haberler yapması meşhurdur. Yahudilerin kadınlara tecavüz ettiği, masum insanları öldürdüğü haberleri ırkçı propagandist yayınların vazgeçilmezidir. 


Sadece antisemitist Almanya ve Fransa'da değil tabii ki. Zira antisemitizm tek başına değerlendirildiğinde faşizmin “büyük resmi” ıskalanmaktadır. Adorno?'ya göre antisemitizm özgül veya izole bir fenomen değil, daha geniş bir ideolojik çerçevenin (faşizm) parçasıdır. 
Binaenaleyh her antisemit faşisttir; ancak her faşist antisemit değildir. 


Tecavüz ve katl, nefret duygusunu kitlesel çapta uyandırmak ve harekete geçirmek isteyen bütün aşırı sağcı/faşist/milliyetçi/ırkçı hareketler için en uygun propaganda malzemesidir. 
Sözgelimi Amerika'da siyahi karşıtı, Avrupa'da İslamofobik haberlerin servisinde “tecavüz suçlaması? olmazsa olmazdır. Keza Donald Trump'ın Meksikalı göçmenler hakkında sık sık “tecavüzcü ve suça eğilimli” ifadelerini kullanması, Almanya'da zaman zaman Türkler aleyhine asılsız tecavüz haberlerinin dolaşıma girmesi, tecavüz suçlamasının ırkçı söylem ve eylemler için güçlü bir ön hazırlık niteliği taşıdığı anlamına gelmektedir. 


Irkçılık, -marjinal bir kesim hariç- ırkçı söylemlerde bulunanlar için bile haklılaştırılmaya muhtaçtır. Bu yüzden provokatif aparatlar olarak cinayet, yaralama, ırza tasallut ve diğer vahşet haberleri, faşizmin konumunu tahkim etmeye yardımcı olur. Zira uluslararası hukukta ve söylemde cari olan tavır anti-faşizmdir. Kamu vicdanını tahrik eden büyük suçları cezalandırma fikri, ırkçılığın tolerasyonu için bahane konumuna yükselir. 


Böylece doğal olarak kınanması gereken ötekileştiricilik ve ayrımcılığın psikolojik meşruiyeti sağlanır. Toplumsal maliyeti ağırdır, çünkü “Sapık pislikleri göndermek ırkçılık değildir? 
diyerek ırkçılıktan arınanlar ile “Sapıkları göndermek ırkçılıksa ırkçıyım? deyip ırkçılığı haklılaştıranların yarattığı toplumsal gerilim bütün makuliyeti emer. 


Faşizmin kitleselleşmesi 


Adorno, Otoritaryen Kişilik Üzerine serlevhalı çalışmasında faşizm ve kitlesellik ilişkisini şöyle ifade eder: “Faşizm bir siyasal hareket niteliği ile başarılı olmak için kitlesel bir temele ihtiyaç duyar. Sadece korku kaynaklı bir itaati değil halkın büyük çoğunluğunun aktif işbirliğini de garantiye almalıdır. [...] Bu yüzden başlıca cazibesini rasyonel öz çıkar alanına değil duygusal ihtiyaçlar alanına, çoğunlukla da en ilkel ve irrasyonel dilekler ve korkular alanına yerleştirmek zorundadır.” 


İşbu kitlesellik Türkiye özelinde yavaş yavaş cephede görünür hale gelmekte ve ürkütücü bir safhaya geçildiğini göstermektedir. Son bir aydır, Afganistanlı, Pakistanlı, Suriyeli göçmenlerle ilgili operasyonel hesaplardan servis edilen video ve haberlerin sıklığında yaşanan artışla beraber, mültecilere yönelik nefret dolu ayrımcı söylem hızla kitleselleşmektedir. 
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Türkiye'deki toplam mültecilerin yüzde 90'1, 2018 yılına kadar gelenlerden oluşmaktayken, her gün on binlerce düzensiz mültecinin geldiği ve bunların tamamının suçlu olduğu algısı yerleştirilmekte; dezenformatif paylaşımlar kısa sürede ülke geneline yayılmaktadır. 
Sözgelimi, uluslararası istatistik ve göç kuruluşlarına göre Türkiye'de yaşayan düzenli ve düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın olduğu halde, sürekli biçimde abartılı rakamların ifade edilmesi, sığınmacıların kadınları taciz ettiğine dair videolar ve vahşet haberleri, mülteci karşıtlığını pompalayarak kitlelerin sinir uçlarına dokunmaktadır. 


Bütün seçim yatırımını mülteci karşıtlığı üzerine kurmuş Zafer Partisi'nin taban yaratma çabalarıyla birleştiğinde, faşizmin kitleselleşmesinin siyaseten kime yarayacağı apaçık ortaya çıkmaktadır. Ancak buradaki temel mesele, kitlelerin nefret suçunu bu kadar kısa sürede nasıl içselleştirebildiğidir. Haberin kaynağına, doğru olup olmadığına bakmayan, doğruysa bile suçun şahsiliği ilkesini ihlâl ederek bütün bir etnik grubu itham eden aşırı sağcılığın bu denli mobilizasyonu hem sosyolojik hem de sosyo-psikolojik açıdan trajiktir. 


Tıpkı Nazizm'in Alman ırkını bozacağını düşündüğü *schmarotzer? Yahudi imgesi gibi, “maymun, fare veya böceğe” benzetilen, sapık ve tecavüzcü addedilen Ortadoğulu mültecilere yönelik nefret söylemi, Türkiye'nin neden biteviye aşırı sağ ve milliyetçilik çıkmazında debelendiğinin ipuçlarını vermektedir. 


Milliyetçilik, ideolojilerden bir ideoloji değildir 


İktidarın neden olduğu ekonomik kriz; kısıtladığı ifade ve düşünce özgürlüğü nedeniyle tepkilerin en zayıf kesim olan göçmenlere yönelmesinin anlaşılabilir bir yanı olsa da, Türkiye'de yabancı düşmanlığı yapısal bir problemdir. Yabancının dehümanizasyonu/şeytanlaştırılması İttihatçılığın bıraktığı en berbat mirastır. 


Esasen Türkiye toplumu, hâlen Milli Mücadele travmasını yaşamakta; Kurtuluş Savaşı'ndan çıkamamaktadır. Herkesin kendi aleyhinde olduğu kuruntusu anlamına gelen eziyet manisi (persecution mania), yüzyılı aşkın bir zamandır ülke siyasetine vaziyet etmektedir. Bu yüzden Türkiye koskoca bir yankı odası (echo-chamber) görünümündedir. 


Mezkür travma bütün siyaset diline sâridir. İktidar partisinden muhalefet partilerine, siyaset yelpazesine hâkim olan kavramlar; “yerli ve milli”, “milli irade’, milli birlik’, “vatanın bekası” gibi tamamen sağcı ve milliyetçi kavramlardır. Bunun dışında mevzuata ve politikaya giren “hak ve özgürlük” tandanslı liberal ve sol kavramların etkisi oldukça cılızdır. Nitekim Türkiye'de sağ haricinde bir pozisyon yoktur. Bütün ideolojiler Milliyetçiliğin fraksiyonu konumundadır. 


Milliyetçilik, Türkiye?de ideolojilerden bir ideoloji değildir. Milliyetçilik, bütün ideolojilerin üzerinde bir meta-ideolojidir. Kemalist endoktrinasyonla örgütlü dinin yerini almaya çalışmıştır ve kısmen de başarılı olduğu için din (İslam) bile onun payandasıdır. Ülkeye giren ideolojiler Milliyetçiliğin icazetini almak zorundadır ve ancak onun izin verdiği ölçüde etkin olabilmektedir. Sağ ile aşırı sağ arasında seçim yapmak zorunda kalmamızın; politikanın “Hangimiz daha milliyetçi?” sorusuna verilen cevaplardan ibaret olmasının nedeni budur. Bu yüzden Türkiye'deki sorun reel-politik değil meta-politiktir. 


Milliyetçiliğin ithali ve Türkçülüğün icadıyla beraber, dini kimlik temelli *millet-i hâkime” 


yerine etnik kimlik temelli bir ulus inşa edilmesinden bu yana düşmanın/ötekinin ontolojisi dinsel değil etniktir. Kaotik gerçeklikle, onu katı ikiliğe dönüştürmek suretiyle başa çıkmanın 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pratik faydaları mevcuttur. Sözgelimi, sığınmacıların Türkiye'ye gelmesindeki faktörleri enikonu tahlil etmektense, “Türk demografisini bozmak isteyen istilacı? oldukları ifade edilerek çok boyutlu göç olgusu “ben ve öteki” ikilemine indirgenir. İstilacı öteki, 100 sene önce Ermeni, Arnavut, Arap, Rum ve Süryani'yken, daha sonra Kürt, şimdi de Afgan, Paki ve Süridir. 


Sürekli öteki ve öteki düşmanlığı üreten ve bunun üzerinden kimlikçilik yapan Milliyetçiliğin ahlakı, “sadece kendi grup üyeleri için geçerlidir.” Düşman kategorileri yaratan izole bir kimlikçiliğin içinde, bütün ötekilerden nefret etmeye zorlayarak hem bireyleri hem de toplumu yiyip bitirmektedir. Savaştan sığınana, öldürülmekten kaçana kol kanat germek bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük ve ahlaki iyilik, sığınmacı insanlara yaşam stili “dikte ederek” boşa çıkmaktadır. “Ülkeme sığındın ama mutlu olamaz, keyif verici bir faaliyette bulunamazsın” demek; yapılan iyiliğin üzerine gölge düşürür. Dolayısıyla eli silah tutabiliyor diye “Benim ülkemde nargile içme, git ülkende savaş ve öl!” demek, insani ve vicdani bir söylem olmak şöyle dursun, “sınır-bağımlı? ahlakiliğin esasında kolektif bir kötü niyetlilik olduğunu gösterir. 


Modern ulus devlet ve totaliterlik 


Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları adlı kitabın giriş kısmında, modern insanın “temizlik, düzen ve estetik” saplantısının zorunlu olarak ‘kirlilik, düzensizlik ve çirkinlik? yarattığını; bütün bu kültür (veya uygarlık) manzumesinin doğanın karşıtı olduğunu, doğada böyle bir ayrımın bulunmadığını anlatmaktadır. 


Bir insan ürünü olarak kültür veya uygarlık içinde “kirli, düzensiz ya da çirkin’ olan, esasında ‘yersiz’ (out of place) olandır. Mesela “parlayan ayakkabılar?” der Bauman, yemek masasında yersiz ve dolayısıyla “kirlidir?. Ancak ayakkabılığa döndüğünde eski nezafetine kavuşur. 
Binaenaleyh, temizlik/kirlilik, özniteliksel değil tamamen “doğru yerde? olmakla ilgilidir demektedir. 


Buradan yola çıkarak temizlik, düzen ve estetik triosunun ‘düzene’ irca edilebileceğini; temizliğin ve estetiğin de esasen bir “düzen” vizyonu olduğundan bahseder: “Temizlik, bir düzen vizyonudur; yani her bir şeyin olması gerektiği yerde bulunduğu ve başka hiçbir yerde bulunmadığı bir durumun vizyonudur. Bir “düzen? imgesi olmadan, şeylere kendi “doğru” ve ‘tam’ yerlerini -ki bu yerler, bunların kendi kendilerine, “doğal olarak? oturmayacakları yerlerdir- biçmeden temizlikten söz edilemez.” 


Bauman, bu teorik arka planı takdim ettikten sonra toplumda “öteki ve yabancı? olarak addedilen bireylerin “alışılmış olan düzeni bozan” kişiler olmalarından ötürü antipatik algılandığını ifade eder. Bu antipatinin rijit bir şekilde uç verdiği rejimlerin nazist ve komünist totaliter rejimler olduğunu vurgular. 


Yahudi soykırımı travması neredeyse bütün felsefesine sinmiş olan ve kendisi de holokost mağduru bir Yahudi olan Bauman, çok dakik bir şekilde, modern ulus devletlerin ayrılmaz bir parçası olan “vatandaşlık? fenomeninin de “öteki antipatisini? ifade ettiğini tespit eder. Modem ulus devletin -daha az radikallikte de olsa- vatandaşlık kavramıyla, ulusal üyeliğe sahip olmayan bireyleri ötekileştirdiği ve düzen karşıtı bulduğunu dile getirir. 


Bu tespitiyle İtalyan filozof Giorgio Agamben ile aynı noktaya gelmekte ve Agamben’in “kutsal insanı’, Türkiye'deki sığınmacı tartışmalarında bir kez daha görünmektedir: 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“Öldürülebilen” (gitsin Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da ölsün), ancak katilinin ceza bile almadığı insan. 


Sınırların, insani değerlerin oldukça üstünde kaldığı bir toplama kampı atmosferi... 


TÜM BU IRKÇI, FAŞİST AJİTATÖRLERİN, TAHRİKÇİLERİN GÜNAHINI 
KONUŞMAYA NE GEREK VAR: BÜTÜN SUÇ İKTİDARIN! 


09 Mayıs 2022 Pazartesi- haksozhaber 


Türkiye Sol'u, dar kalıplara sıkıştığı dünyasından Suriyeliler ve göçmenler konusunda sorumluluğu AK Parti'ye yükleme kolaycılığı ve aymazlığına kapılmış. “Bütün suç iktidarın” diyen sol fraksiyon, asıl sorumluyu neden görmüyor? 


Türkiye'deki sol partilerin göçmenler konusunda ne dediği, kimleri suçladığı, sorunların çözüm yolları için neler önerdiklerine göz atınca karşımıza çok ilginç bir tablo çıkıyor. 
Türkiye soluna göre sorunun kaynağı “Türkiye'deki AK Parti iktidarı.” Sorunun çözüm yollarından biri de Türkiye'nin Suriye'de Esed'le masaya oturması ama en önemlisi Türkiye'nin, Suriye'de bulunan üslerini kapatması yani bölgeyi tamamen Esed şebbihasına terk etmesi. 


Türkiye'deki ırkçı söylemler gündemi meşgul ederken, pasif tutumu ile dikkatleri çekmediğini zanneden Türkiye Sol'u, neden suskun kaldığını verdiği röportajla çok iyi anlatıyor! Esed'in genel af ilan ettiğini gündemleştiren basına karşı, sessizlikle yanıt veren, göçmenlere yönelik hakaret ve ırkçı söylemler gerçekleşirken bir kenardan seyreden, Esed'le barışılmalı fikrini ara sıra gündemine alan, AK Parti'nin yaşanan sıkıntıların tek sorumlusu olduğunu iddia eden Türkiye'deki sol partiler, ırkçı söylemleriyle siyasete yön vermeye çalışan ırkçı vekillerin, siyasilerin ve gazetecilerin sorumluluğu neden pas geçiyor? 


Türkiye solu acınası ruh hali ile çözüm adı altında sunduğu fikirleri ile adeta, “mantık nerede” dedirtiyor. Duvar adlı internet haber sitesinde yayımlanan röportajlarda Türkiye Sol'unun önemli partilerinden bir kaçının görüşleri temsilcileri aracılığıyla şöyle ele alınıyor. 


EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, mültecilerin geri gönderilmesi konusunda 
yürütülen tartışmaların oy devşirme kaygısıyla yapıldığını iddia ediyor ve Suriye'deki 11 
yıllık savaşın asıl müsebbibi Esed'i görmezden geliyor. Akdeniz, “Geri dönüş için Esad'la el sıkışmak yetmez, dış güçlerin o topraklardan çıkması lazım. Bu olmadan insanlar dönemez...” ifadelerini kullanıyor. 


Emekçi Hareket Partisi (EHP) sözcüsü Özge Akman ise iktidarı mülteciler konusunda ikiyüzlülükle suçluyor: “AKP, göçmenleri fon kaynağından ibaret görmeye devam ediyor. 
Göçmenlerin hiçbir statüsü, güvencesi olmadan ülkeye girişlerini yaparken 'kardeşlerimiz' naraları atan AKP sözcüleri, Avrupa'dan alacakları söz konusu olduğunda göçmenleri sınırlara yığmaktan bir adım geri adım durmadı. Şimdi de ülkede ekonomik krizin üzerini örtmenin bir gündemi olarak göç sorununun tartışılmasını sessizce izliyor... Savaşlar çıkaran ve savaşları körükleyen tüm emperyal politikalara son verilecek. Emperyalist ülkelerin ve benzeri şekilde Türkiye'nin de Suriye'de, Libya'da, Afganistan ve bölgede kalkıştığı savaş politikaları ortadan kalkacak. NATO'dan çıkılacak. Tezkereler iptal edilecek... Biz göçleri yaratan sorunun kendisi olan kapitalizmi ortadan kaldırmak hedefinde yürüyenleriz. 
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Sınırların, sınıfların insanları birbirine düşman ettiği bu düzende çözüm yok, çözüm emekçilerin yönettiği bir dünyadır.” 


Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi Üyesi Fırat Çoban da benzer görüşleri serdederken AK Parti'yi günah keçisi ilan ediyor. Tamamıyla olaya Türkiye'deki kendi muhaliflikleri üzerinden baktıkları anlaşılan TİP, “AKP iktidarının Suriye savaşındaki rolü, göçü bir dış politika enstrümanı olarak araçsallaştırması, bütüncül, çalışan bir göç politikası geliştirmemeleri, bu alanda ne yurttaşların ne sığınmacıların hak ve hukukunu koruyan bir anlayışa sahip olmamaları, bugün yaşadığımız sorunların esas sebebi. Ancak yine aynı iktidar odakları tarafından çalıştırılan devasa bir depolitizasyon makinesi, işsizlik, derin yoksulluk, alım gücü krizi gibi sorunların müsebbibi olarak sefalet koşullarında yaşayan sığınmacıları işaret ediyor; Türkiye'de refah ve huzurun yeniden kazanılmasının yolunu sığınmacıların 'geri gönderilmesine' bağlıyor ve kendi sorumluluklarını gizliyorlar." diyor. 


TİP sorunların kaynağında AK Parti var derken “Neo-Osmanlıcılık” iddiasında 

bulunarak: “Bu memleketi yaşanılır bir yer olmaktan çıkaran AKP'nin tüm suçları, sığınmacıların sırtına yüklenmesini ve bu şekilde siyasi iktidarla gerçek bir siyasal hesaplaşmanın ötelenmesine itiraz ediyoruz. Depolitizasyonun bir diğer ayağı, zorunlu göçü yaratan koşulları, yoksulluğu, savaşları, iklim krizini, emperyalist müdahaleleri konuşmayıp, yalnızca sığınmacıları konuşmakla kendisini gösteriyor. Bu depolitizasyonu aşmanın ve toplumsal refahı sağlamanın yolu, zorunlu göçe neden olan koşullara, yani savaşlara, emperyalist müdahalelere, yoksulluğa, eşitsizliklere, iklim krizine karşı mücadele etmekten 


geçiyor. 


ülkemizdeki sığınmacıların varlığının doğrudan AKP iktidarının neo-Osmanlıcı yayılmacı dış politika tercihlerinin bir sonucu olduğunu söylemeliyiz. Türkiye'nin, milyonlarca insanın yerinden edildiği Suriye savaşının bir tarafı olduğunu unutmamalıyız. Türkiye?de yurttaşlar ile sığınmacıların yaşadığı sorunlar ve buradaki gelecekleri AKP'nin Suriye savaşındaki rolü sorgulanmadan ele alınamaz. Sığınmacı meselesine dair herhangi bir siyasetin geliştirilmesinin koşulunun AKP'nin ülke içindeki İslamcı-milliyetçi projesinden beslenen müdahaleci dış politikasının terk edilmesinden geçtiğine inanıyoruz. ifadelerine yer veriyor. 


Suriye'den Türkiye'nin elini çekmesi istenen açıklamalarda Türkiye”nin muhaliflere verdiği desteğin kesilmesini arzu eden Türkiye Sol'u: “Suriye iç savaşına müdahale derhal durdurulmalı, Suriye'deki tüm TSK ögeleri ve yabancı güçler çekilmeli, Türkiye'de üstlenen cihatçı çeteler derhal sınır dışı edilmeli. Suriye'de iç savaş çıkarılmasına katılan bütün sorumlular görevlerinden uzaklaştırılmalı, Suriye'de barışın sağlanması ve savaşın yol açtığı yıkımın giderilmesi için başta ABD ve AB olmak üzere bütün emperyalist devletler ve işbirlikçileri tazminat ödemelidir.” açıklamasında bulunuyor. 


Halkların özgürlüğü naraları atan, Suriye'deki Esed'e selam duran açıklamalarıyla göçmenlere dair yaşanan ırkçı saldırıları sığ bakış açısıyla yorumlayan Türkiye Sol'u, her zamanki gibi dar kalıplarını aşamadan “çözümün yine savaşın failinde? olduğu tezviratına kapı açmak gerektiğini iddia ediyor. 

"KÜRDÜM" DEMEK BÖLÜCÜLÜKMÜŞ! 


08 Mayıs 2022 Pazar-haksozhaber 
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Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar aleyhinde kullandığı çirkin ifadeler ile popülizm söylemlerine başvuran Ümit Özdağ, ırkçı nefretini bu defa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üzerinden Kürtlere yöneltti. 


Kurduğu parti ile seçmenlere ulaşamayacağını öngören Ümit Özdağ, popülizmle harmanladığı ırkçılığını Türkiye'ye gelen göçmenler üzerinden kitlelere ulaştırmaya çalışıyor. 


Sosyal medya üzerinden ırkçılığını afişe eden, nefretini çektiği videolarda ısrarla dile getiren, resmi makamlarca iddiaları sıklıkla yalanlanan Ümit Özdağ, çirkin ve asılsız ifadelerle Adalet Bakanını hedef aldı. 


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; Ümit Özdağ, Sinan Oğan, İlay Aksoy gibi siyasilerin ırkçı diline yönelik yaptığı paylaşımda: "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak; hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir." diye yazdı. 


Irkçı nefretin Türkiye?deki temsilcilerinden Ümit Özdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 

için: “FETÖ kumpaslarının müthiş Adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş. Bekir, Yozgat'ın Kürt köylerinde Kürtçülük yapıp, “bende sizdenim” mavrası ile bölücülük yapıp, Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma.” ifadelerini kullandı. 


SİYONİST İSRAİL ASKERLERİ AL-JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'Yİ 
KATLETTİ 


11 Mayıs 2022 Çarşamba-haksozhaber 


Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda Siyonist İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin (51), Cenin kentinde Siyonist İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş 


sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. 


Yerel gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığı aktarılan açıklamada, durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı. 


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor. 


Siyonist İsrail ordusu inceleme başlattı 
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Siyonist İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. 


Ordu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü. 


İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi. 


Saha gazetecilerindendi 
Öte yandan Al Jazeera'nın sitesinde yer alan haberde de Şirin Ebu Akile'nin kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olduğu, İsrail'in, işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik 


saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürüttüğü belirtildi. 


Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı. 


Cenin kentine baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay çıkmıştı. 


e 


Aljazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz 


Katar merkezli Aljazeera kanalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi. 


Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı. 


Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Aljazeera, açıklamasına şöyle devam etti: 


"Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz. 


Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz." 


Kaynak: AA, El-Cezire 
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TÜRKİYE'NİN GAZETECİ ÇÖPLÜĞÜNDEN YEPYENİ NEFRET SÖYLEMLERİ 
10 Mayıs 2022 Salı-haksozhaber 


Fatih Altaylı Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Pakistanlılar hakkında "insan çöpü" ifadesini kullandı. 


Türkiye'de birçok alanda yozlaşmadan bahsediyor ve hayıflanıyoruz ama son zamanlarda en çok can yakanlardan biri medya sektörü oluyor. 


Özellikle son günlerde gündemi daha fazla meşgul eden muhacir/mülteci meselesi üzerine ileri-geri her konuşma yapılagelirken, kerameti kendinden menkul köşebaşlarına çöreklenen bazı gazeteci sıfatlı isimler arsızlıkta zirve yapıyor. 


Son olarak Habertürk'te sunucusu olduğu program sırasında Suriye ve Pakistan'dan Türkiye'ye göç etmiş insanlar hakkında "çöp" kelimesini kullanmaktan çekinmeyen bir gazeteci bozuntusu ülke medyasının ne kadar pislik saçtığının açık bir göstergesi oldu. 


Teketek'in sabıkalı sunucusu Fatih Altaylı isimli şahıs yayın sırasında galiz sözleri kullanırken konukları Prof. Dr. Mehmet Şahin, Faruk Acar ve Nevzat Çiçek de susup dinledi: 


"Bizim 70 senede oluşturduğumuz kent kültürünü bir günde yerle bir ediyor gelenler. 
Suriye'nin Pakistan'ın düzgünü gelmiyor ki buraya. Pakistan'da tutunamayan buraya geliyor, Suriye'de tutunamayan buraya geliyor. Avrupa'dan çöp ithal ediyoruz ya buradan da insan çöpü ithal ediyoruz. Kusura bakmasın kimse bu lafım için ama hakikaten oranın en dipte kalmış kültürel yapısını alıyoruz." 


Evet kusura bakmıyoruz çünkü ortada "olur böyle şeyler" denilip geçilecek bir kusur yok., Bilakis ortada insanlığa karşı işlenmiş sistematik bir saldırı, yüz kızartıcı koskoca bir günah var. Umuyoruz ki bir gün gelir de işini layığıyla yapan, seviyeli, insani değerlere sahip gazeteciler de görürüz de vaktimizi Altaylı gibi nefret ve düşmanlık üretmeyi karakter edinmiş operasyonel tiplerle heba etmeyiz. 


Hiç kimseye sır değil; Altaylı'nın bütün ahlaki değerleri paspas eden, hakaretten küfüre uzanan yazı ve konuşma geleneği yeni de değil zaten... 


KEMALİST TAZİM FRANSA'DAKİ OKULLARA SIÇRADI 
10 Mayıs 2022 Salı- Haksöz Haber 
Resmi 'bayram'larda okullarda çocukların Mustafa Kemal heykel ve fotoğrafları önünde 


"secde" ettirildiği görüntülere tepkiler yağarken, Kemalistlerin yurt dışındaki okullarda da benzer ritüelleri çocuklara dayattığı ortaya çıktı. 
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Kemalist tazim ritüelleri, Fransa'daki bir Türk okulunda gerçekleştirilirken kayda alındı. 
Görüntülerde, Kemalizm'in taassubu ve bağnazlığı bir kez daha açığa çıktı. 


Mustafa Kemal resmine, Fransa ve Türkiye bayraklarına karşı, çocukların tazim ettirildiği görüntüler sosyal medya üzerinden bir Türk okulu olduğu yönünde bilgilerle birlikte paylaşıldı. 


Mustafa Kemal'e kutsallık atfeden ve çocukları da bu tazimlere alıştırmaya çalışan Kemalist "eğitimcilerin" bu tavrı tepki çekti. 


htips:Wwww.haksozhaber.net/d/media/kemalist-tazim-fransa.mp4 


Sosyal medyada tepkilere neden olan olay sonrası, Fransa'daki okulun Türk özel okulu olduğu ve Fransız yetkililer tarafından konunun soruşturulması gerektiği, talep edildi. 


Çocukların 'Mustafa Kemal' posteri önünde "secde" ettirilmesi Fransa'daki Kemalist eğitim siteminin çarpık zihniyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. 


BU REZİLLİĞİ DURDURACAK KİMSE YOK MU? 
10 Mayıs 2022 Salı-haksozhaber 
Melih Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yine utanç verici görüntüler yaşandı! 


Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı programda yorumculuk yapan Ahmet Çakar canlı yayında sineği yakalayıp yedi. 


Reyting oranları için yapılan bu saçma hareket stüdyodaki diğer konuklar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Televizyonda bu tarz içeriklerin yayımlanması sınırların kalktığı her şeyin mubah görüldüğü bir sosyo-kültürel yapı inşa ediyor. Mesele sadece bir tane müptezelin sinek yemesinden ibaret değil özetle! 


htips:Wwww.haksozhaber.net/d/media/ytiwc9rt-i6kpief.mp4 
RTÜK başta olmak üzere izlenme oranları için her türlü utanç verici işe imza atanlarla alakalı 


olarak STK'lar ve siyasilerin net bir tutum belirlemesi gerekiyor. Beyaz TV'nin yayımladığı bu program sebebiyle aynı şekilde utanç verici bir cezaya çarptırılması ise elzem! 
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Programın yayımlandığı televizyon kanalının muhafazakar sahipleri ise eserlerini büyük bir kıvançla izleyebilirler. Ürettikleri içeriklerde konuklar sinek bile yemeğe başladı. Hırslarınız ve korkularınız için yapmayacağınız şey yok! Gerçekten mide bulandırıcı mahlukatlarsınız! 


AKILLI TASARIM VE EVRİM BİR ARADA OLAMAZ 


Abd - BİA Haber Merkezi25 Şubat 2006, Cumartesi 


Bilime saldıran ve kendi düşüncelerinin doğru kabul edilmesini isteyen bir ideoloji olan akıllı tasarımla evrim teorisi bir arada öğretilemez. Akıllı tasarım, bilimsel eğitime ve inanç özgürlüğüne zarar veriyor. 

ABD'de "Akıllı Tasarım'ın eğitim sistemine yerleştirilmesine karşı açtığı davayı kazanan ve kampanya yürüten Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) "Akıllı Tasarım" rehberi... 


Akıllı Tasarım nedir? 

Akıllı Tasarım (Intelligent Design-ID) sözde bilimsel bir inançlar bütünüdür. Yeryüzündeki yaşamın, bilimsel olarak evrim teorisiyle açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu savunur. 
Bu karmaşık yapının ancak üstün bir güç tarafından tasarlanmış olabileceği görüşüne dayanır. 


ID'nin bilimsel bir teori olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Hayır. Bilimsel bir teori, sınanabilir ve gözlemlenebilir kanıtlara dayanmak zorundadır. ID, daha sonra bilimsel bir yöntemle irdelenebilecek, kanıtlanabilecek varsayımlarda bulunmaz. 
Bu sebeple bilimsel terimlerle konuşsa bile, ID bilimsel bir teori olmanın ölçütlerini sağlayamaz. 


ID'nin geleneksel yaratılışçılık yaklaşımlarına ve yaratılış bilimine benzer yanları veya bunlardan ayrılan yanları nelerdir? 

ID; yaratılışçılığın en son örneğidir. Geleneksel yaratılış yaklaşımlarından farklı olarak ID, görünüşte İncil'in düz bir okumasına dayanmaz. Farklı görüşlerdeki yaratılışçıların hepsinden destek görebilmek için dünyanın yaşı gibi çetrefilli tartışmalara girmez. ID'nin geleneksel yaratılışçılık yaklaşımlarına benzer yanı, biyolojik dünyadaki tasarımın varlığına dair bilimsel kanıtlara sahip olduğunu iddia etmesidir. Onlardan farklı olarak bu tasarımcının kesinlikle Tanrı olduğunu söylemekten kaçınır. Bu görüşü savunanlardan bazıları, tasarımcının uzaydan bir yaratık ve ya gelecekten gelen bir zaman gezgini olabileceğini öne sürseler bile bunlar pek de ciddiye alınabilecek iddialar değildir. Bu bilimsel olarak dayanaksız evrim eleştirileri üzerine kurulu ID, geleneksel yaratılışçı yaklaşımların aslında bir alt kümesidir. 


Biyolojik evrim nedir? 

Biyolojik evrim, yeryüzünde yaşamın zaman içinde nasıl değiştiğini açıklayan bilimsel bir teoridir. Türlerin evrim geçirdiği inancı Darwin'den önce de vardı. Bu ilk olarak, artık var olmayan hayvanların fosillerinin bulunmasıyla tetiklendi. Evrim, Darwin'in zamanından beri bir çok önemli gelişmeye uğradı. Bunların en önemlisi de genetik biliminin bu teoriye eklemlenmesidir. 


Neden iki teori bir arada öğretilemez? 
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Bu, astroloji ve astronominin,simyanın ve kimyanın aynı derste öğretilmesi gibi olur. Bilimde "her iki tarafda" yoktur. Evrim, dünyada zaman içinde hayatın nasıl değiştiğinin bilimsel açıklamasıdır. Böyleyken ID bilime saldıran ve kendi düşüncelerinin doğru kabul edilmesini isteyen bir ideolojidir. Evrim ve ID farklı yöntemler öngören, farklı standartlarda değerlendirilmesi gereken farklı başlıklardır. 


ID bilimsel eğitime hangi açılardan zarar verir? 

ID'yi evrime sözde alternatif olarak öğretmek, öğrencilere, bilimsel bir duruş olan evrim teorisinin ve bilimsel çalışma yönteminin aksine, çarpıtılmış bilgi vermek olur. Ayrıca, bu durum onları akademi öncesi bilimsel eğitime(liseye) eksik ve belirgin bir dezavantajla hazırlamış olur. SARS ve AIDS gibi hastalıklar üzerine çalışan bütün bilim insanları, bakterilerin antibiyotiklerle nasıl daha dirençli hale gelebileceğinin izini sürenler çalışmalarını tamamen evrim üzerine oluşturmuş ve üzerine çalıştıkları bu durumu kavramışlardır. Eminiz ki, ID bileşenleri dahi, SARS ve AIDS'in akıllı tasarım üzerine kurulduğunu ve böyle açıklanabileceğini iddia edenlerin yerine az önce bahsettiğimiz bilim insanlarının çalışmaları üzerine kurulmayı tercih etmek durumundadır. 


ID inanç özgürlüğüne nasıl zarar veriyor?? 

ID kendi dini düşüncelerini, bu düşünceler bilimsellermiş gibi, bilimsel eğitimin içine sokmak istemektedir. Hükümetleri kendi tartışmalı düşüncelerine prestijli "bilimsel" etiketini vermesi için kullanmaya çalışarak öğrencileri ve velilerini yanlış yönlendirmektedirler. Tek bir dini görüş açısını diğerlerinden üstün tutmaya çalışarak ve dini bilimle çatışan bir noktaya oturtarak bütün Amerikalıların inanç özgürlüğünü tehlikeye atmaktadırlar. İlahiyatçı John F. 
Haught "benim çocuklarımdan biri ID'nin evrime alternatif olduğunu anlatan bir öğretmenin biyoloji dersine katılırsa, kendimi entelektüel ve dini olarak saldırıya uğramış kabul ederim." 
diyor. 


Evrimin "sadece bir teori" olduğu iddiası neden hatalıdır? 

Evrim teorisini sadece teorilerden bir teori olarak düşünmek yanıltıcıdır. Bu teorinin günlük dildeki anlamıyla ("fikir", "görüş") bilimsel anlamdaki teori kelimesini (test edilebilir, kanıtlanabilir, bir açıklamaya dayanan, doğal olayları bu kriterler bazında diğer teorilerden daha iyi öngören) birbirine karıştırmaktır. Evrim teorisi modern bilimdeki en güçlü teorilerden bir tanesidir. Yüz binlerce bağımsız gözlem ve araştırmayla sınanmış ve biyoloji biliminin paleontolojiden moleküler genetiğe kadar her alanında doğal olayları öngörmekte başarılı olmuştur. Son 150 yılda evrim teorisini çürütebilecek hiçbir ikna edici kanıt ileri sürülmemiştir. 


Bilimsel bir teori olarak evrim, bir Tanrı'nın ya da akıllı bir tasarımcının varlığını inkar ediyor mu? 

Hayır. Tanrı'nın varlığı bilimin alanının dışında kalan bir sorudur ve evrim teorisinin bu konuda bir sözü, bir iddiası yoktur. Darwin'in kendisi dahi hayatı boyunca, üstün bir tasarımcının varlığı üzerine açıkça kafa yormuştur ancak bu soruları bilimsel çalışmalarından 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ayrı tutmuştur. Evrimi kabul etmek ile Tanrı'ya inanmak birbirini dışlamaz. Birçok önde gelen bilimcinin; genetikçinin, biyoloğun kendi dini inançları vardır. 


Evrim hakkında bilim insanları arasında fikir ayrılıkları var mı? 

Herhangi bir teorinin farklı yönleri hakkında bilimde birçok tartışma yer alır, sürekli olarak, yeni ve sarsıcı bulgular edinildikçe bilimsel teoriler de gözden geçirilir. Bilimin tüm diğer alanlarında olduğu gibi evrim konusunda da bilgimiz bitmiş, tamamlanmış değildir. Evrim kuramı içinde birçok tartışma yapılmaktadır. Örneğin hayvanların hangi yönleri doğal seleksiyona karşıt olarak cinsel seleksiyona uğramaktadır? Evrimsel değişimin ne kadarı farklı çevrelere uyum sağlama amacıyla, ne kadarı rassal genetik değişime bağlı olarak gerçekleşmektedir? Doğal seleksiyon sadece tekil organizma seviyesinde mi yoksa gruplar hatta türler seviyesinde mi oluşur? Bu liste uzar gider. Fakat bunların hiçbiri evrim kuramının bilimsel duruşunu göz ardı etmez. Aslında her biri evrimin nasıl işlediği konusundaki bilgilerimize katkıda bulunur ve teorinin temel taşlarını sağlamlaştırır. (ACLU/SK) 


* ABD'deki Sivil Özgürlükler Birliği örgütünün (ACLU) kılavuzunu, Selin Kaner bianet için özetleyerek Türkçeleştirdi. ACLU, okullarda fen bilgisi derslerinde Akıllı Tasarım'ın okutulması kararlarına karşı dava açmış ve kazanmıştı. Kılavuzun İngilizce özgün metni 

için tıklayın. 


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT "INTELLIGENT DESIGN" 


https://www.aclu.org/other/frequently-asked-questions-about-intelligent- design?redirect=cpredirect/16371 


Q: What is intelligent design? 

A: Intelligent design (ID) is a pseudoscientific set of beliefs based on the notion that life on earth is so complex that it cannot be explained by the scientific theory of evolution and therefore must have been designed by a supernatural entity. 


VICTORY! 
> The Case Against 
"Intelligent Design" 


Q: Is ID a scientific theory? 

A: No. A scientific theory must be testable and based on observable evidence. A scientific theory makes predictions about occurrences in the natural world that can then be tested through scientific experimentation. ID makes no predictions and cannot be scrutinized using the scientific method. So although proponents of ID couch their views in scientific terms, their assertion that ID is a scientific theory is false. 
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O: How is ID like and unlike traditional creationism and creation science? 

A: ID is the most recent incarnation of creationism. Unlike traditional forms of creationism, ID does not openly rely on a literal interpretation of the Bible. Nor does it take a stand on such issues as the age of the earth, in order to secure a broad base of support from creationists with differing views. Like traditional forms of creationism, it claims to have scientific evidence for the existence of design in the biological world; unlike them, it refrains from claiming that the designer can be ascertained to be God. Yet, although some proponents have suggested that the designer could be a space alien or a time-traveler from the future, such possibilities are not seriously entertained. In its scientifically unwarranted criticisms of evolution, ID's arguments are a subset of those used by traditional forms of creationism. 


Q: What is biological evolution? 

A: Biological evolution is a scientific theory that explains how life on earth has changed over time. The belief that species have evolved existed before Darwin, and was first stimulated by finding fossils of animals that no longer exist. Evolution has undergone many important developments since Darwin's time, most notably the incorporation of genetics. 


Q: Why isn't ID a possible alternative to evolution? 

A: ID is not a scientific theory and therefore cannot be put forward as an alternative to the scientific theory of evolution. ID has no explanatory power or predictive power. It simply says that some things that seem very complex could not have happened based on natural causes. So where it sees complexity, it declares that it must have been created by a supernatural entity. This is not science. 


Q: Who is behind the ID movement? 

A: The ID movement is led by a small group of activists based at the Discovery Institute's Center for Science and Culture (formerly Center for the Renewal of Science and Culture) in Seattle, WA. There are very few credentialed scientists among the group's leadership, and those who are scientists typically studied in fields unrelated to biology. Their approach to religion is very different from the leading scientists in the United States who are religious. 
Most legitimate scientists who are people of faith accept the overwhelming evidence supporting the scientific theory of evolution and see no conflict between the two. 


Q: What is the ''Wedge Strategy?" 

A: The Wedge Strategy is an internal memorandum from the Discovery Institute that was leaked to the Internet in 1999. Although ID proponents publicly declare that they are neutral on many questions related to their religious motivations, the Wedge document reveals in clear terms that their assertions are at best deceptive. The document specifically outlines plans to reverse prevailing scientific practices and methods, and makes clear that the motivations of ID's main supporters are religious, not scientific. It is indeed curious that they would choose deception to advance their religious beliefs. 


Q: Why not "teach both sides"? 

A: This would be like teaching astrology in an astronomy course or alchemy in a chemistry class. There are not "two sides" to the science. Evolution is a scientific theory that seeks to explain how life on earth has changed over time, while ID is simply an ideology that attacks science and asks that its ideas be accepted as if they are true. Evolution and ID address different topics, employ different methods and certainly should be judged by entirely different standards. 
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O: How does ID undermine science education? 

A: Teaching ID as a so-called "alternative" to evolution would misinform students as to the scientific standing of the theory of evolution and the workings of the scientific method. In addition, it would improperly prepare them for postsecondary science education, placing them at a significant disadvantage to their peers. All scientists and physicians who study such diseases as SARS and AIDS, as well as those who trace how bacteria become resistant to antibiotics, completely rely on evolutionary theory to understand the phenomena they are examining. We are certain that even ID proponents would prefer to rely on these scientists rather than a scientist who believes that SARS or AIDS was created by intelligent design and can be explained only by intelligent design. 


O: How does ID undermine religious freedom? 

A: ID is attempting to insert its particular religious beliefs into science education - as if it were science. By trying to use governments to give the prestigious label of "science" to their controversial theories, they are misleading children and parents. By attempting to elevate a single religious viewpoint over others and situating religion in conflict with science, they are endangering the religious freedom of all Americans. In the words of Theologian John F. 
Haught, "If a child of mine were attending a biology class where the teacher proposed that students consider ID as an alternative to?evolution I would be offended religiously as well as intellectually." (Haught, J, rep. App. 3, tab F, at 7.) 


Q: What's wrong with the claim that evolution is "just a theory"? 

A: Calling evolution "just a theory" is deeply misleading because it confuses the everyday meaning of the word "theory" (a "hunch" or an "opinion.") with the scientific meaning (requiring an explanation that is testable, grounded in evidence and able to predict natural phenomena better than competing theories). The scientific theory of evolution is one of the most robust theories in modern science. It has been corroborated by hundreds of thousands of independent observerations and has succeeded in predicting natural phenomena in every field of the biological sciences, from paleontology to molecular genetics. No persuasive evidence has been put forward in the last 150 years to contradict the theory of evolution. In the words of Theodosius Dobzhansky, one of the most prominent geneticists of the 20th century, "Nothing in biology makes sense except in light of evolution." 


Q: Does the scientific theory of evolution deny the existence of an intelligent designer or God? 

A: No. Since the question of God's existence is outside the realm of science, the theory of evolution is silent on it. Darwin himself openly wondered about the existence of a supreme designer throughout his life, but kept these questions separate from his scientific work. 
Accepting evolution and belief in God are not mutually exclusive. Many scientists hold personal religious beliefs, including Dr. Francis Collins, leader of the Human Genome Project and an evangelical Protestant, and Dr. Kenneth Miller, a Catholic and a prominent biologist who was called as an expert witness in Kitzmiller v. Dover . 


Q: Aren't there controversies among scientists about evolution? 

A: There are many debates within science about aspects of any theory, and scientific theories are constantly being revised as new and compelling information is learned. In evolution, as in all areas of science, our knowledge is incomplete. There are many important debates within evolutionary theory. For example, what features of animals are due to sexual selection as opposed to natural selection? How much of evolutionary change occurs because of the need to adapt to changing environments versus random genetic change? Does natural selection occur 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only at the level of the individual organism or can it occur also at the level of groups or even species? The list goes on. None of these debates, however, undermines the scientific standing of evolution itself. In fact, each has added to our understanding of the ways in which evolution works, and strengthened the core elements of the theory. 


O: Why not teach ID as just one controversy about evolution along with others? 
A: Unlike real scientific theories, ID cannot provide any evidence in favor of its conclusions - meaning that it is an ideology and not science. 


O: But what about gaps in the theory of evolution that cannot be explained by scientists? 
A: Most important scientific theories have gaps that need to be filled, and unanswered questions do not render a theory invalid. Doubters of Galileo's theory of the earth's rotation around the sun asked, why, if the earth is spinning, don't we all fly off it? It took roughly a half-century for Isaac Newton to develop the theory of gravitational pull, which answers this question. A scientific theory is not disqualified simply because it raises new questions; in fact, the ability of a theory to inspire new guestions and experiments is a measure of its guality. 
Furthermore, most of the so-called "unexplainable gaps" pointed out by ID proponents have in fact been answered by scientists. For many years "creationists" argued that there were serious gaps in the "fossil record" and that there was no fossil record of transitional species. 
During the last twenty years several such transitional species have been found -- something that ID people are reluctant to admit -- making the original assertion more and more dubious. 


O: Have the ID critigues of evolutionary theory been published in peer-reviewed scientific journals? 

A: Peer review is the standard process by which scientists judge each other's work and deem it acceptable for publication in scientific journals. Only one article supporting ID has ever been published in a peer-reviewed journal - the Proceedings of the Biological Society of Washington - and it was later disavowed by the Society's governing council. The writer was a philosopher of science, not a practicing scientist, and the article reported no original data. 
Other scientific publications by authors affiliated with ID were on subjects other than ID. 
Aside from this one instance, proponents of ID have published their work in the popular press, avoiding review by experts. 


O: What do ID proponents mean by "irreducible complexity" and how do they argue that this concept implies design? 

A: Michael Behe, a Discovery Institute fellow, coined the term "irreducible complexity" asa description of organisms that are so complex that they could not come into existence gradually. He uses a mousetrap as an example: a mousetrap has many different parts, and if one of them did not work, you wouldn't have an inferior mousetrap, rather your mousetrap would not work at all. Therefore, the mousetrap couldn't work at all until all the parts were in place. In biology, structures that don't function are weeded out by natural selection, so Behe concludes that complex biological systems must have been designed with all their parts in place as well. However, evolution does not necessarily occur in a linear progression, with each new part being added on, one at a time. Instead, structures develop for one purpose, and then get co-opted for a different task. Scientists have been able to chart these changes in many organisms that seem irreducibly complex in their current form, showing how natural selection can produce stunning variety from the same building blocks. The failure of Behe's irreducible complexity argument is a perfect example of ID's failure as a whole: misunderstanding how evolution works, ID's proponents reject it in favor of divine intervention. 
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DARWİN SANSÜRÜ: KARGO KÜLTÜNÜN KÜLTÜ YA DA “ÇAKMA BİLİM” 
Mustafa Arslantunalı-İstanbul - BİA Haber Merkezil4 Mart 2009, Cumartesi 


Türkiye'deyiz, önermelerin kendisi değil, kimin işine yarayacağı düşünülüyor. Harun Yahya'nın bir teorisyen, Yusuf Halaçoğlu'nun tarihçi olarak görülebilmesinin önkoşulu, hakikatin, doğruluğun değil, onların pratik yararının/zararının dikkate alınması anlayışıdır. 


Charles Darwin'in doğumunun 200, Türlerin Kökeni'nin yayımının ise 150. Yılında, bilimle iştigal eden bir kurumun (TÜBİTAK), aylık yayınladığı popüler bilim dergisi (Bilim ve Teknik) Darwin'le ilgili kapak konusunu sansürlüyor. 


Nasıl olabiliyor da böyle bir şey oluyor? 


Kargo kültü 


Güney Pasifik'te daha önceleri Batı dünyasından kimsenin uğramadığı, unutulmuş birtakım adalar, II. Dünya Savaşı sırasında aniden stratejik bir önem kazanır: Önce Japon sonra ABD uçakları, adaları yakıt ikmali için kullanırlar, inip kalkan uçaklar sayesinde adalılar hiç bilmedikleri muazzam yeniliklerle tanışırlar; konserveler, giysiler, bambaşka bir dünyadan gelen yepyeni ve yararlı nesneler... Sonra savaş biter ve kimse gelmez olur. 


Paraşütle atılan ya da uçaklarla gelen kargoya tekrar kavuşmak için, adalılar çareyi askerlerin pratiklerini tekrarlamakta bulurlar: Üzerine birtakım işaretler boyadıkları pisti ateşle aydınlatırlar, ahşap bir kulübede (kontrol kulesi) başında kulaklığa benzeyen tahta parçalarıyla biri (uçuş görevlisi) bekler... Bambudan uçaklar ve yerdeki gizemli çizgilerle gerçek uçaklar arasında sihirli bir bağlantı vardır adalıların anlayışına göre. Uçakların tekrar gelmesi için, her şey yapılmış, her önlem titizlikle alınmıştır. Gelen giden olmaz, o ayrı. 


Çok farklı bir uygarlıkla, esas olarak modern teknolojiyle karşılaşmanın yarattığı şok sonucu ortaya çıkan benzer kültlere en tipik örnek diye anlatılan bu hikâye, “kargo kültü” teriminin de kaynağıdır: Bir süreci ya da sistemi anlamaksızın, en dışsal, en yüzeysel görünümlerini tekrar ve taklit ederek yeniden üretmeye çalışmak. 


“Kargo kültü bilimi” 


Nobelli fizikçi, renkli şahsiyet Richard Feynman, 1970'lerde Caltech'te yaptığı, sonradan kült haline gelen ünlü konuşmasında Millikan'ın elektron yükünü hesaplarken ulaştığı hatalı sonuca değinir: 


Millikan'dan sonra aynı deneyi yapanların ulaştığı rakamlar, yavaş yavaş yükselmiş ve doğru rakama çok sonraları ulaşabilmiş. 


Çünkü Millikan'ın rakamından çok yüksek bir rakama ulaşan her bilimci, koskoca Millikan'la ters düşmemek için rakamlarını ‘düzeltmiş’, Feynman'a göre bilim adına utanç verici bir tarih yazılmıştır... “İyi bilim” değildir bu. 

Peki, bilim denen şeyi niçin bu kadar önemseriz? Niçin bir şeye “bilimsel değil” diye itiraz ederiz? Bilim dininin sadık bekçileri olduğumuz için mi? 
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Feynman'ın çok basit açıklamasını takip edersek: Aklımıza gelen saçma fikirleri düzgünlerinden ayırmanın bir yolunu buldu bir ara insanlar. Fikirleri belirli kurallara göre deneyip, işlemeyenleri elemek. Sonradan bu yol yordamlar bütünü, örgütlenerek bilim halini aldı. İşliyor mu? İşliyor. Yanılıyor mu? Sık sık. 


Ama bu sayede kendini düzeltiyor. Bilimin işlediği, üstelik baş döndürücü bir hızla işlediği, hem gözlerimizin önündeki dünyanın hem de kafalarımızın içindekinin hızlı değişiminden belli. 


Feynman, herhangi bir dışsal etmenin —inanç, politika, duygular vb- bilimsel yönteme bulaştırılmaması için uyarır öğrencileri. 


Tabii, bilimin yöntemlerinin kötü uygulanışının sözde-bilimlere (yeni deyişle çakma bilimlere) kılıf hazırlayacağını söyler. 

Bilim kisvesine bürünmeye çalışan birtakım metafizik inanışları da “kargo kültü bilimi” olarak tanımlar. 


Bir kargo kültü olarak yaratılışçılık 


Güney Pasifik”teki adalarda yaşayanların epey kalabalık olduğunu düşünün. Üstelik adalılar, inip kalkmış olan ve gelmesi muhtemel kargo uçaklarına karşı düşmanlık besliyor olsunlar ve onlarla savaşmak için bambudan uçaklar, sarmaşıktan silahlar yapmış olsunlar... İşte yaratılışçılık denen şey tastamam budur 


Savaş ümitsiz görünüyor, değil mi? Bilimsel çerçevede evet; patetik ve gülünç. 


Ama tam da değil: Gerçek yerlilerin tersine, bu hayali adalıların savaşı, zihinlerde cereyan ediyor ve kafa dengi adalılar oldukça onlar savaşa devam edecekler. 


Darwin'in kuramı, Kopernik devriminden beri başka hiçbir alanda olmadığı kadar sert bir saldırıydı genel ahlâka ve dini inanışlara 


Darwin saldırdığı için değil, kuramın kendisi bir tehdit oluverdi ansızın. Evrim fikrine tiksintiyle bakan, şempanze ve bonobo kuzenlerimize değil, Âdem”le Havva’ya inanmakta ısrar edenler hep oldu; olacaktır da. 


İnsanların neye, ne kadar inanacağına bilim karar veremez. Ama evrim kuramına karşı ahlâki refleks, reaksiyonerlikten (şimdilerde rağbet görmeyen ismiyle gericilikten) çıkıp kendini bir bilimsel kurammış gibi sunmaya kalkınca “kargo kültü bilimselliği” nden söz edilebilir artık: Bilimsel yöntemin hiçbir adımını uygulamayan, sadece belagat ve sağduyuya dayanmaya çalışan bir sözde-bilimle karşı karşıyayızdır. 


Bilim söz konusu olduğunda sağduyunun ne kadar yanıltıcı olduğunu —çünkü sağduyu dediğimiz şeyin küçük sürüler halinde yaşamaya kendini uyarlamış primat beyinlerimizin özelleşmiş bir melekesinden ibaret olduğunu- bilimsel pratiğe yakın olan hemen herkes bilir. 
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İnsanın bilim denen şeyin işleyişinden tamamen bihaber olması gerekir ki Yaratılışçılığın tezlerinin “akla yakın olduğunu”, “akıllı tasarım”ın bir kuram olduğunu söyleyebilsin. 
Şimdilerde evrimi bambudan bombalara karşı savunmak zorunda kalanların bile “evrim 


sadece bir kuram değil, bir olgudur” demek zorunda kalması, ayrıca hazin bir durum. 


Bilimsel bir kuram, durup dururken ortaya çıkmaz. Ve bilim dilinde kuram, gündelik dilde varsayım, tahmin gibi anlamlara gelebilen “kuram”la aynı şey değildir. 


Once icat, sonra muhafaza 


Yaratılışçılık, kutsal kitapları harfi harfine okumak isteyen, dünyanın gerçekten 4004 yıl önce yaratıldığına inanan ABD püritenlerinin bir icadı. Bu icadın ABD dışında en çok kabul gördüğü ülke ise, 30 yıla yakın bir zamandır kargo kültünün saldırısı altında bulunan Türkiye. 


Müslümanların kutsal kitabını yorumlayan bin yıllık gelenek dururken, başka bir kutsal kitabın —yorum yasaklanarak— ilk anlamıyla okunuşundan türemiş bir sözde-bilimi buralarda lanse etmenin yakışıklı adı, son zamanlarda muhafazakârlık oldu. Tavşanın suyunun suyu olan bu icada “kargo kültünün kültü” adı verilebilir pekâlâ. 


Tanrı'nın varlığını destekliyor diye Büyük Patlama (Big Bang) kuramını şevkle desteklemek, ama Tanrı'ya karşı çıkıyor diye evrim kuramına hiddet duymak için, bilim denen şeyden tamamen bihaber olmak şarttır. 


Derler ki Laplace, kitabında niye Tanrı'ya hiç yer vermediğini soran Napolyon'?u “öyle bir varsayıma gerek duymadım” diye yanıtlamış. 


Bu sözler, nasıl ve nereden aktarıldığına, hangi bağlamda kullanıldığına bağlı olarak, bir ateistin kibrine ya da XIX. yüzyıl pozitivizminin aşırı kendine güvenine dair bir işaret diye yorumlanabilir tabii. 


Muhtemel bir yorum daha var: Stephen Hawking'in bir konuşmasında vurguladığı gibi, belki de Laplace Tanrı'nın olmadığını iddia etmiyordu, Tanrı'nın fizik yasalarına karışmayacağını söylüyordu... 


Daha da basit bir yorum var, bazen bir piponun sadece bir pipo olması gibi, Laplace gerçekten de böyle bir varsayıma ihtiyaç duymamış olabilir. 


Bilimciler bu tür varsayımlara gerek duymaz, çünkü tanrılarla, cinlerle, perilerle ilgilenmezler. Bilim kanıtlanabilen şeyler üzerinde yanlışlanabilen önermeler ileri sürer. 


Ama Türkiye'deyiz, yani Güney Pasifik'in az bir şey kuzeyinde. Bu civarlarda önermelerin kendisi değil, kimin işine yarayacağı düşünülür. (“Vahdeddin hain miydi?” sorusuna ünlü düşünür Süleyman Demirel'in verdiği cevapta olduğu gibi: “Hain olmadığını söylemek, Türkiye'ye yararlı olur mu, ona bakmak lazım.” 


Türkiye'de Harun Yahya'nın bir teorisyen, Yusuf Halaçoğlu'nun tarihçi olarak görülebilmesinin önkoşulu, herhangi bir alanda hakikatin, doğruluğun değil, söz konusu 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hakikatin ya da yalanın pratik yararının/zararının dikkate alınmasına yönelik bu derin anlayıştır. O anlayış ki, içinde bütün kargolara, kültlere yer vardır... 


Darwin'e saygı 


Yaratılışçıların korkunç bir figür olarak göstermeye çalıştıkları Charles Darwin'in büyüklüğü nerden geliyordu? 

Evrim fikrini bulmasından mı? Pek değil. Canlıların evrimi fikri birkaç kuşaktır vardı zaten, Darwin'in dedesi de —bu terimlerle olmasa bile— canlıların evrildiğini savunmuştu. 


Hoş, evrim (evolution) kelimesini Darwin bulmamış, kullanılmasını da pek hoş karşılamamıştır. 


Darwin'in farkı, şu anda bize çok basit görünen bir fikri, doğal ayıklanma mekanizmasını ortaya çıkarmış olması ve döneminin inançlarıyla eğilimlerine —her şeyden önce kendi inançlarına— aykırı düşmüş olmasına rağmen, yönteminden sapmaması 


Gerektiğinde eserini onyıllarca bekletmek pahasına... 


İlerlemenin altın çağında, ilerleme fikrine yüz vermemiş, bütün bir biyoloji bilimini silkeleyip yeni temellere oturtmuştu. 


Gördüklerine, denediklerine değil, içinde yetiştiği dini kurallara bağlı kalsaydı, kitabını basılmadan çöpe atacaktı. 

Millikan'ın deneyini tekrar eden ürkek araştırmacılar gibi yapsaydı, zamanının akıntısına kendini kaptırıp Spencer gibi bir “ilerleme güzellemesi” yapabilecekti. 


Bu kadar yöntemli, dikkatli ve titiz bir bilim insanının bize bıraktığı miras, kargo kültü bilimselliğiyle, hatta kargo kültünün kültü ile çürütülmeye çalışılıyor, işin ironik kısmı bu. 


2009'dayız. Charles Darwin 200, Türlerin Kökeni 150 yaşında. Türkiye de bu yıldönümlerini tamamen kendine özgü bir şekilde, ABD folklorüyle kutluyor. (MA/EZÖ) 


"YAPMAZSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM" 
İstanbul - BİA Haber Merkezi-23 Kasım 2009, Pazartesi- bianet 


Metis Yayınları'nın gelenekselleşen "kitap süsü verilmiş" ajandasının bu yılki teması "dini baskı ve inanmama hakkı." "Illallah!" başlıklı ajandada yer alan Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi'nin "akıllı tasarımcısı" Jenderson'ın "öğütlerini" yayınlıyoruz. 
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Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kansas Eyaleti Eğitim Kurulu'nun, okullarda evrim teorisine alternatif olarak evrenin "akıllı bir tasarımcı" tarafından yaratıldığı argümanının da öğretilmesi yolundaki kararını protesto etmek amacıyla kurulmuş bir parodi-dindir. 


Karar üzerine Bobby Henderson, Kurul'a bir mektup yazarak, evreni Uçan Spagetti Canavarı'nın yarattığına ilişkin kendi teorisinin de "akıllı tasarım" argümanı kadar geçerli olduğunu, dolayısıyla okullarda öğretilmesi gerektiğini belirtmiştir. 


Henderson'ın gerek kendi mektubunu gerekse kurulun cevabını şahsi İnternet sitesinde yayımlaması üzerine Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi hızla popülerlik kazanıp tüm dünyada pek çok müride kavuşmuştur. Bu eğlenceli din için bir kutsal kitap yazmayı da ihmal etmeyen Henderson, Uçan Spagetti Canavarı'nın Kutsal Kitabı'nda Kitabı Mukaddes'e açık göndermeler yapmıştır. 


Aşağıdaki Sekiz "Yapmazsanız Çok Memnun Olurum", On Emir'in parodisidir. Kutsal kitaba göre Uçan Spagetti Canavarı, Korsan Kaptan Mosey'ye on taş tablete yazdığı öğütlerini göndermiş, fakat tabletlerden ikisi dağdan indirilirken kırılarak geriye sekiz tanesi kalmıştır. 


1. İlahi Eriştevi Şahsımdan bahsederken, "en dindar benim" diyen dangalak sahte sofular gibi davranmazsanız çok memnun olurum. Bazı insanlar bana inanmıyorsa, sorun değil. Cidden, o kadar da kibirli değilim ben. Üstelik bu onlarla ilgili değil, konuyu değiştirmeyin. 


2. Varlığımı başkalarına zulmetmek, onları baskı altına almak, cezalandırmak, bağırsaklarını deşmek ve/veya, ne bileyim, onlara kötü davranmak için kullanmazsanız çok memnun olurum. Kendinizi ya da başkalarını kurban etmenizi beklemiyorum, ayrıca saflık içme suyu için geçerli bir niteliktir, insanlar için değil. 


3. İnsanları görünüşlerine veya kılık kıyafetlerine, konuşma biçimlerine ya da... neyse işte, neticede kardeş kardeş oynayın, tamam mı? Ha, bir de şunu o kalın kafalarınıza sokun: Kadın = insan. Erkek = insan. Aynı yani. Biri öbüründen daha iyi değil, tabii mevzubahis moda olmadığı sürece — çünkü üzgünüm ama modayı kadınlara ve camgöbeğiyle fuşya arasındaki farkı bilen erkeklere vermiş bulunuyorum. 


4. Size ya da ruhen ve bedenen rüşte ermiş gönüllü partnerinize yakışıksız gelen davranışlarda bulunmazsanız çok memnun olurum. İtirazı olanlara tabiri caizse "Sittirin" diyeceğim, ki bunu yakışıksız bulmaları halinde televizyonu bir zahmet kapatıp değişiklik olsun diye yürüyüşe falan çıkabilirler mesela. 


5. Başkaları hakkında bağnaz, kadın düşmanı, nefret dolu fikirler besleyenlere aç karnına kafa tutmazsanız çok memnun olurum. Önce yemek yiyin, pezevenklerin peşine sonra düşün. 


6. İlahi Eriştevi Şahsım adına milyonlarca dolarlık kiliseler, tapınaklar, camiler, mabetler inşa etmezseniz çok memnun olurum. O parayı şu işlerden birine harcamanız çok daha iyi (istediğinizi seçin): A. Yoksulluğa son vermek. B. Hastalıkları tedavi etmek. C. Barış içinde yaşamak, tutkuyla sevmek ve kablolu televizyonun ücretini azaltmak. Kompleks karbonhidrattan oluşan âlimi mutlak bir varlık olabilirim, ama hayattaki basit şeylerden keyif alıyorum. Bir bildiğim vardır herhalde. BEN yaratıcıyım ne de olsa. 
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7. Sağda solda insanlara sizinle konuştuğumu söylemezseniz çok memnun olurum. O kadar ilginç değilsiniz. Aşın artık bunları. Size diğer insanları sevmenizi söyledim, jeton düşmedi mi hâlâ? 


8. Şayet ziyadesiyle deri / kayganlaştırıcı / alengirli zımbırtının dahil olduğu taraklarda beziniz varsa, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmazsanız çok memnun olurum. Ama şayet karşı tarafın da o taraklarda bezi varsa (bkz. Madde 4), o zaman tadını çıkarın, resim çekin ve n'olursunuz PREZERVATİF kullanın! Filvaki, bu dediğim bir lastik parçasından ibaret. Neticede O İŞİ yaparken zevk almanızı önlemesini isteseydim alete diken falan eklerdim. (BÇ) 


ROBERT WEBB MAKALESİ:BÜKÜLMÜŞ BİR EVREN KOZMOLOJİYİ 
KURTARABİLİR Mİ? 


Pınar Tarcan-İstanbul - BİA Haber Merkezil13 Kasım 2021, Cumartesi 


Einstein'ın unutulmuş bir fikri kozmolojinin kurtarıcısı olabilir, ayrıca onun kuantum tuhaflığını baltalamak için (boşuna) arayış neden evrendeki varlığımızın "tam olarak doğru" göründüğü sorusu olabilir. Robert Webb New Scientist'e yazdı. 


*Robert Webb'in New Scientist'teki Lost in Space-Time Newsletter köşesinde yazdıklarını aktarıyoruz: 

Temel fizik hakkında sürekli yazarsanız, kendinizi düzenli olarak Albert Einstein hakkında yazıyor bulmanız kaçınılmaz. 

İşimle ilgili de, bunun için de özür dilemiyorum: O sadece temel fizik tarihinde değil, genel olarak bilim tarihinde de yükselen bir figür. 


Bilim tarihçilerinin bazen onun en anıtsal başarısı olan genel görelilik teorisi hakkında dile getirdikleri eleştirilernden biri olması gerekmeyen bir teori olduğu yönünde. 


Örneğin, Charles Darwin'in doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin kökenlerine baktığınızda - onun üstün başarısını hiçbir şekilde azaltmamak kaydıyla - diğer insanların da evrimin kökeni ve değişimi hakkında benzer fikirler etrafında dolaştığını görürsünüz. 


Einstein'ın uzay ve zamanı çarpıtma fikrini ilk kez ortaya koyan genel görelilik teorisinin öncüsü olan özel göreliliği bile açık bir ihtiyaca yanıt verdi. 


Işık o zamana kadar mutlak bir sabit gibi görünüyordu. 
Einstein 1915'te dünyaya genel göreliliği sunduğunda, böyle bir şey yoktu. 


İki yüzyıldan daha uzun bir süre önce Isaac Newton tarafından geliştirilen, mükemmel derecede iyi işleyen bir yerçekimi teorimiz vardı. 
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Doğru, Merkür'ün yörüngesindeki bazı küçük yalpalamaları açıklayamayacak kadar küçük bir sorun vardı, ancak bunlar uzay, zaman, madde ve aralarındaki ilişki hakkındaki tüm anlayışımızı parçalamamızı gerektirecek boyutta değildi. 


Ancak bugün daha geniş evren hakkında bildiğimiz (ve bilmediğimiz) hemen hemen her şey genel görelilikten kaynaklanmakta: 


Genişleyen büyük patlama evreni ve standart kozmoloji modeli, karanlık madde ve enerji, kara delikler, yerçekimi dalgaları, adını siz koyun... 


Peki neden buna kafa yoruyorum? Prensip olarak, kozmolojide artık yeni bir fikre ihtiyacımız var ve tarihin garip bir bükülmesinde, bunu sağlayan sadece Einstein olabilir. 


Astrofizikçi Paul M. Sutter'ın geçen ay dergide yayınlanan ilgi çekici sözlerinden bahsediyorum. 

Makale, genel göreliliğin en büyük zayıflığıyla -bugünlerde tümü kuantum teorisi tarafından açıklanan diğer fizik parçalarıyla uyuşmama biçimiyle- ilgileniyor. 


Uyuşmazlık Einstein'ı çok çalıştırdı ve sonraki yıllarının çoğunu tüm fiziği birleştirmek için sonuçsuz bir arayışla geçirdi. 


Bükülmeyle gelen... 


Belki de en umut verici olan, Einstein'ın erken dönemlerde oynadığı genel görelilik üzerine - kelimenin tam anlamıyla - bir bükülme ile geldi. 


Sadece uzay-zamanın nasıl büküldüğü (ki bu, görelilik içinde yerçekiminin nasıl yaratıldığının temelidir) açısından değil, aynı zamanda nasıl büküldüğünü de matematiksel bir dil geliştirerek, elektromanyetik kuvveti de açıklayan bir teori yaratmayı umuyordu. 


İlk etapta başarılı oldu ve devasa, yüklü nesnelerin uzay-zamanı nasıl etraflarındaki mini siklonlara çevirebileceğinin bir tanımını yarattı. Ancak elektromanyetizmanın ikna edici bir tanımını yaratmadı ve Einstein sessizce teoriyi bıraktı. 


Sutter'ın açıkladığı gibi, gerçekten heyecan verici olan, burada "teleparalel yerçekimi"nin büyük bir şekilde geri döndüğünün görülmesi. 


Artık birçok kozmolog, karanlık maddenin ve karanlık enerjinin doğası ve tam da şu anda tartışmalı olan ışıktan hızlı şişme dönemi gibi günümüz evreninin en gizemli özelliklerinden bazılarını açıklamanın gümüş bir kurşun olabileceğini düşünüyor. 


Günümüz evreninin olağanüstü pürüzsüzlüğü gibi özelliklerini açıklamak için başvurulan büyük patlama... 
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Sadece bu da değil, teoriyi yakında test etmenin bir yolu olabilir. Tüm detayları öğrenmek için bunu okumanızı tavsiye ederim, ancak bu arada, bu günlerde kozmolojide alacağınız kadar heyecan verici bir gelişme. 


Evren ince ayarlı mı? 


En son araştırmaların yapıldığı fizik arXiv önbaskısına hızlıca bir göz atalım. Geçenlerde gözüme çarpan bir gazetede "Yaşam, evren ve her şeyin gizli anlamı" davetkar bir başlık vardı. 

Çin'deki Fizik Koleji'nden Zhi- Wei Wang ve Birleşik Krallık'taki York Üniversitesi'nden Samuel L. Braunstein tarafından yazılmış ve ayrıntılı ölçümler yapmaya başladığımızdan beri birçok fizikçi ve kozmologu rahatsız eden bir soru ile ilgili. 


Evren ve gördüğümüzü açıklamak için ikna edici teoriler geliştirmek: neden evrendeki her şey (çeşitli kuvvetlerin güçleri, temel parçacıkların kütleleri, vb.) soru işareti? 


Bu, kozmologları ve fizikçileri iki yoldan birine götürme eğilimindeydi. İlki, her şeyin olduğu gibi olduğunu çünkü böyle yapıldığını söyleyen. Bazıları için bu, akıllı tasarım, yani tanrının varlığı yoluyla bir argümana çok yakın. 


Diğer yol, bir tür çoklu evren argümanı olma eğiliminde: Evrenimiz olduğu gibidir, çünkü onu gözlemlemek için buradayız (olmasaydı, onu gözlemlemek için burada olamazdık), ancak rastgele bir alt kümeden biridir. 

Akıllı yaşamın ortaya çıkmasına neden olan birçok olası evren var. 


Bu makale, İngiliz fizikçi Dennis Sciama'nın (yıldızların doktora danışmanı: 1960'larda ve 1970'lerde öğrencileri arasında Stephen Hawking, kuantum bilgisayar öncüsü David Deutsch ve Birleşik Krallık'ın kraliyet astronomu Martin Rees vardı) bir hipotezini daha yakından inceliyor. 


Rastgele evren, temel parametrelerinde bize bunun kanıtını verecek istatistiksel bir model olurdu. Bu yazıda, araştırmacılar mantığın aslında tersine döndüğünü savunuyorlar. Onların sözleriyle: 


Evrenimiz rastgele olsaydı, yaşamın ortaya çıkması ve sürdürülmesi için güçlü bir olasılığa ince ayarlanmış görünen temel sabitlerle, akıllıca tasarlanmış olduğu gibi yanlış bir izlenim verebilirdi. 

New Scientist'in 20 Kasım'da çıkacak olan 65. yıl dönümü sayısı için tam da bu konuyla ilgili bir şeyler yazıyorum. Orada daha fazlasını okuyabilirsiniz! 


Kuantum boşluklarını kapatmak 
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Einstein hakkında konuşurken, geçen gün dergide üzerinde çalıştığım en sevdiğim özelliklerinden birine rastladım ve paylaşmaya değer olduğunu düşündüm. 


"Gerçeklik kontrolü: Kuantum boşluklarını kapatmak" olarak adlandırılan bu kavram, tam 10 
yıl önce 2011'de ele alındığından bu yana —ki çok daha önceye uzanıyor- hala çok canlı. 


Temel soru şu: Kuantum teorisi gerçekliğin gerçek bir tanımı mı, yoksa çeşitli tuhaflıkları mı - en azından kuantum nesnelerinin çok uzak mesafelerdeki "dolaşması" - kuantum teorisi tarafından tanımlanmayan altta yatan bir gerçeklik katmanında olup bitenlerin belirtileri mi? 


Ya da gerçekten bugüne kadar başka bir teori var mı? 


Kuantum dünyasının işleyişini açıklayan alternatif "gizli değişkenler" fikri, Einstein ve iki işbirlikçisi Nathan Rosen ve Boris Podolsky tarafından 1935'te yayınlanan ünlü bir makaleye kadar gider. 


Hikayeyi sadece bu zengin tarih için değil, aynı zamanda, deneylerin her tekrarından sonra — kuantum teorisinin ve dolaşıklığın, ne olursa olsun, neler olup bittiğine dair "doğru" açıklama olduğunu her seferinde gösterme şekli için seviyorum. 


Yani fizikçiler, deneylerde Einstein'ın gizli değişken fikrini tekrar çerçeveye geri döndürebilecek başka bir boşluk buldular. 


Bu, onları boşlukları tekrar kapatmak için oldukça etkileyici deneysel derring-do'ya götürdü - bu, bir grup modern fizikçinin Kanarya Adaları'ndaki Tenerife ve La Palma'daki gözlemevleri arasında fotonları çekmesiyle açılıyor. 


2018'de yayınladığımız hikayenin bir güncellemesinde ("Einstein yanlıştı: Neden 'normal' fizik gerçekliği açıklayamıyor" başlığıyla), galaksilerden milyarlarca ışıktan bize gelen fotonlarla sonucu bile yeniden ürettiler. 


Bu, tüm evrenin olmasa da büyük bir bölümünün kuantum kurallarına uyduğunu kanıtlıyor. 
Hepsini kazanamazsın, Einstein. 


Geliyor... 


Son zamanlarda Einstein ve çalışmaları hakkında özellikle sık sık düşünmemin bir nedeni, "Einstein'ın Evreni" adlı en son Yeni Bilim İnsanı Temel Kılavuzunu bir araya getiriyor olmamdan kaynaklanıyor. 


Bu kılavuz onun görelilik teorileri ve ondan çıkan tüm o şeylerin bir araştırması: büyük patlama evreni ve standart kozmoloji modeli, karanlık madde ve enerji, yerçekimi dalgaları, kara delikler ve tabii ki, bu zor birleştirici arayışın arayışı. 
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Bunu yazarken sol elimle Temel Kılavuz'a son rötuşları yapıyorum ve önümüzdeki ay beni bu konuda (ve Einstein'ı) çok daha fazla uğraşırken bulmanızın adil bir beklenti olduğunu düşünüyorum. 


(PTEMK) 
DARWİN 200 YAŞINDA: GERÇEĞİ ARAMA CESARETİ 


Richard Dawkıns-Londra - BİA Haber Merkezi12 Şubat 2009, Perşembe 


Darwin, bilimin çok büyük ve karmaşık şeyleri çok küçük ve basit şekilde açıklayabilme gücü konusuna bilincimizi açıyor. Bizi —her ne kadar zor olsa da- sorularımıza gerçek açıklamalar bulmamız için cesaretlendiriyor. 


Oxford Üniversitesi profesörlerinden evrim üzerine çalışmalarıyla bilinen Richard Dawkins'in, 200. yaşına giren Charles Darwin'in 50 yaşında yayınladığı ve evrim teorisinin temelini oluşturan doğal seçim fikri üzerine the Guardian'da yayınlanan yazısını özetleyerek aktarıyoruz. Dawkins, Türkiye'de de Adnan Hocanın (Oktar) seslendirdiği, yaratılışçılık ya da her şeyi bilinemeyen bir elin yarattığını varsayan akıllı dizayn sözlerine karşı Darwin'in bize neyi gösterdiğini anlatıyor. 

Charles Darwin'in büyük bir fikri vardı, muhtemelen tüm zamanların en güçlü fikri. Ve tüm mükemmel fikirler gibi, o da cezbedici şekilde basit. Doğrusu o kadar temel, o kadar göstere göstere malumdu ki, her ne kadar bu fikrin kıyısından geçenler olduysa da ondan önce hiç kimse doğru yere bakmayı becerememişti. 


Darwin'in başka birçok iyi fikri daha vardı —mesela mercan kayalıklarının nasıl oluştuğuna dair büyük ölçüde doğru olan dahiyane teorisi gibi- ama Türlerin Kökeni kitabında yayınladığı ve biyolojiye yol gösterici ilkelerini kazandıran doğal seçim fikri kalan her şeyin anlam kazanmasını sağladı. Bu fikrin nesnel, muhteşem mantığını kavramak vazgeçilemez bir gereklilik. 


Doğal seçim fikrinin açıklayıcı gücü sadece bu gezegendeki yaşamla kısıtlı değil: bu, şu ana kadar öne sürülen ve prensipte de olsa herhangi bir gezegendeki yaşamı açıklayabilecek tek teori. Eğer evrenin başka yerlerinde de yaşam varsa —ki ben şimdilik olduğunu düşünüyorum- onun varlığının altında da doğal seçime bağlı evrimin bir şekli yatıyor olmalı. 


Açıklama gücü! 


Peki doğal seçimi bunca özel yapan ne? Güçlü bir fikir az varsayımla çok fazla şeyi açıklar. 
Böyle bir fikrin Açıklama Oranı —açıkladığı şeyler bölü bu açıklamayı yapmak için kullandığı varsayımlar- büyüktür. Eğer herhangi bir okur Darwin'inkinden daha fazla açıklama gücüne sahip bir fikir biliyorsa bunu duymak isteriz. Darwin'in büyük fikri tüm yaşamı ve bunun sonuçlarını —yani asgari karmaşıklığa sahip her şeyi açıklıyor. Buna karşılık denklemin paydası çok küçük ve basit: doğal seçim, ya da genlerin gen havuzunda raslantısal olmayan şekilde varlığını sürdürmesi. 
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Darwin'in büyük fikrini tek ve basit bir cümleye kısaltabilirsiniz: 


"Yeterli zaman verildiğinde, kalıtsal oluşumların raslantısal olmadan (ama ara sıra yanlış kopyalanarak) varlığını sürdürmesi karmaşıklığa, çeşitliliğe, güzelliğe ve neredeyse kasten yapıldığını düşündürecek kadar mükemmel bir akıllı dizayn yanılsaması yaratır." 


Parantez içindeki vurguyu ekledim çünkü her türlü kopyalama sürecinde hatalı kopyalar da çıkması kaçınılmazdır. 


Darwin'i tehdit görenler 


İşte yarattığı bu dizayn yanılsaması bazılarının Darwin'in büyük fikrini tehdit olarak algılamasına yol açıyor. Aynı şekilde bu fikri anlamanın önündeki en büyük engeli de teşkil ediyor. İnsanlar bu kadar basit bir önermenin bu kadar fazla şeyi açıklamasına şüpheci yaklaşmaya eğilimlidir. Hayatın harikulade karmaşasına safça tanıklık eden birisi için, bunun akıllıca dizayn edildiğini düşünmek normal gelir. 


Fakat akıllı dizaynın (ID) açıklama oranı —güçlü bir fikrin aksine- acıklı derecede küçük. 
Denklemin payı Darwin'inkiyle aynı büyüklükte: yaşamın tümü. Ama paydası da en az onun kadar büyük: anlamaya çalıştığımız karmaşıklığı yaratabilecek kadar büyük ama anlaşılamayan bir akıl! 


Yanlış yorumlar 


Her ne kadar Darwin'in teorisi organik yaşamın ötesine de uygulanabilir olsa da, evrensel bir Darwinizm fikrine karşı durmak istiyorum. Bundan kastım, doğal seçimin uygun olup olmadığına bakılmaksızın insani eylemin her alanına uyarlanması yönündeki eğilim. 


Gerçekten de ticaret alanında "en güçlü" şirketler, ya da bilim pazarında sadece "en güçlü" teoriler ayakta kalıyor olabilir ama kendimizi kaptırmadan önce en azından şüpheyle bakmalıyız. Ve tabii ki bir de en korkunç yüzünü Hitlerizm'de göstermiş olan Sosyal Darwinizm var... 


Bu kadar açık olmasa da aynı ölçüde yararsız olansa amatör biyologların seçim yasasını yaşam hiyerarşisinin uygunsuz katmanlarına uygulamaları. "En güçlü türlerin varlığını sürdürmesi, zayıf uyum gösterenlerin soyunun tükenmesi" yüzeysel olarak doğal seçim ilkesine benziyor ama bu benzerlik yanlışlıklara yol açabilir. Darwin'in kendisinin de onca çabayla ortaya koyduğu üzere, doğal seçim bir türün kendi içindeki değişimi hakkındadır, türler arasındaki değil. 


Darwinini bekleyen sorular 


Sona gelirken, Darwin'in mirasının çok daha görünmeyen bir yüzüne vurgu yapacağım. 
Darwin, bilimin çok büyük ve karmaşık şeyleri çok küçük ve basit şekilde açıklayabilme gücü konusuna bilincimizi açıyor. Biyoloji alanında yüzyıllar boyunca, bu karmaşıklığı 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açıklayabilmek için bir o kadar karmaşık açıklamalara ihtiyaç olduğu fikriyle kandırıldık. 
Darwin, bu yanılgıyı geri dönülmez biçime yıktı. 


Halen fizikte ve kozmoloji de kendi Darwinini bekleyen derin sorunsallar var. Neden bir evren var? Fizik yasaları neden böyle? Hatta neden yasalar var ki? 


Bir kez daha, bütün bunun akıllı bir dizaynın sonucu olduğunu düşünmek çekici görünüyor. 
Ama önümüzde bizi devamlı uyaran Darwin örneği var. Bütün bu yollardan daha önce geçtik. 
Darwin, bizi —her ne kadar zor olsa da- sorularımıza gerçek açıklamalar bulmamız için cesaretlendiriyor.(RD/EÜ) 


ADNAN OKTAR ŞİMDİ DE DAWKİNS'İN SİTESİNİ KAPATTIRDI 
İstanbul - BİA Haber Merkezil7 Eylül 2008, Çarşamba 


Mahkeme, Adnan Oktar'in şikayetiyle evrimci yazar Prof. Richard Dawkins'in sitesini erişime kapattı. Ayrıca Oktar, siteyi hazırlayanlara 8 bin YTL'lik tazminat davası açtı. 


Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yazılar yoluyla Adnan Oktar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle evrimci yazar Prof. Richard Dawkins'in richarddawkins.net adresinden ulaşılan İnternet sitesini tedbiren kapattı. 

Mahkeme, 3 Eylül'de aldığı bir kararla, Harun Yahya olarak bilinen Oktar ve onun "yaradılış terorisini" savunan "Atlas of Creation" adlı kitabına yönelik hakaret içeren yayın yapıldığı iddiasıyla siteyi erişime kapattı. 


Okura tek açıklama: "Mahkeme kapattı" 


Ancak siteye girmek isten İnternet kullanıcılarına, sitenin neden, ne zaman, hangi mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı konusunda bilgi verilmiyor. richarddawkins.net sitesinde sadece, "Mahkeme kararıyla erişim engellenmiştir" yazısı yer alıyor. Oktar, daha önce de Google Groups sitesini erişime kapatan girişimi başlatmıştı. 

NTV'den Yasemin Arpa'ya göre Oktar, Oxford Üniversitesi profesörlerinden biyolog, düşünür, dünyada ve Türkiye'de ilgiyle okunan ve en çok satanlar listelerinde yer alan Tanrı Yanılgısı kitabının yazarı Prof. Dawkins'in sitesini hazırlayanlar hakkında da 8 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı. 


Youtube, kliptube ve geocities yasaklı siteler 


Ayrıca Türkiye'de mahkeme kararıyla erişilmez kılınan İnternet siteleri arasında 

bulunan Youtube dört buçuk aydır kapalı durumda. kliptube.com isimli video paylaşım sitesi ve geocities.com de yasaklı siteler arasında bulunuyor. 

4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunun 8. maddesine göre, İnternet yayınları ancak intihara yönlendirme, çocuk istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, 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müstehcenlik, fuhuş, kumar ve 5816 Sayılı Atatürk aleyhinde Suçlara ilişkin Kanuna aykırılık durumunda, erişime kapatılabilir. Bunlar "katalog suçlar" olarak nitelendiriliyor. 

Örneğin youtube.com sitesi, Atatürk'e hakaret niteliğinde videolar barındırdığı gerekçesiyle uzun süredir, özellikle Ankara mahkemelerinin art arda aldıkları kararlarla erişilmez durumda. 


Kürt medyasına "katalog suçlar" geçerli değil 


Ancak Kürt Sorununa yoğunlaşan gazete ve siteler de, bu "katalog suçlar" dışındaki gerekçelerle erişime kapatılıyor. 


Örneğin, Avrupa'dan yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesine 

ait yeniozgurpolitika.org sitesi, Avrupa merkezli Fırat Haber Ajansı (ANF) 

sitesi firatnews.com, Türkiye'de üst üste kapatılan Özgür Gündem gazetesine 

ait ozgurgundem.org sitesi ve rojaciwan uzun süredir kapalı. Bu siteler, 5651 Sayılı Yasada erişime kapatmanın gerekçeleri arasında yer almayan "PKK örgütünün propagandasını yapmak" ile suçlanıyor.(EÖ/EÜ) 


LEYLEK KURAMINI DA OKUTALIM MI? 


Richard Dawkıns - Jerry Coyne-Londra - Bilim ve gelecek25 Şubat 2006, Cumartesi-bianet 


İki seçenek var: Ya bilinçli tasarım bir bilim dersinde incelenir, ki o takdirde bilimsel bir hipotezde arananlara tabi olur; ya da incelenir, ki o takdirde bilim dersinden çıkartılır ve ait olduğu yere, kiliseye geri gönderilir. 


Bilinçli tasarım* bilimsel değil, dinsel bir tartışmadır. Bir fikirler tarihi dersinde, popüler mantıklı boş inanlarla ilgili bir felsefe sınıfında ya da dünyanın her yerindeki mitleri konu alan bir karşılaştırmalı din dersinde tartışmaya değer olabilir. Fakat, tıpkı simyanın kimya derslerinde, fologistonun fizik dersinde ya da leylek kuramının cinsel eğitim dersinde işlenmemesi gibi, bilinçli tasarım da biyoloji dersinde işlenmemelidir. 


Okullarda, Evrim Kuramı ile birlikte "Bilinçli Tasarım'ın da öğretilmesi. Çok mantıklı görünüyor, değil mi? Öylesine alçakgönüllü bir öneri ki! Neden her iki tarafi da öğretmeyelim? Neden çocukların kendi kendilerine karar vermelerine izin vermeyelim? ABD Başkanı Bush'un dediği gibi, "Bana insanların çeşitli fikirlerle karşı karşıya getirilip getirilmemesi gerektiğini soruyorsunuz, yanıtımız evet." İlk bakışta, "her iki taraf" deyimi bizim gibi eğitmenlerin yüreğini sıcacık yapıyor. 


"Her iki taraf da"' tarzının aldatıcı çekiciliği 

Bizlerden biri yıllarını Oxford'da okutman olarak geçirdi ve öğrencileri için her hafta birbirine zıt görüşler içeren konular seçerdi. Öğrencilerin kütüphaneye gitmeleri, verilen argümanın her iki yönünü de okumaları, yazacakları ödevde bunları kısaca anlatmaları ve dengeli bir yargıya ulaşmalarını isterdi. Denge ise hep şu deyişle biçimlenirdi: "Birbirine zıt iki bakış açısı aynı yoğunlukla ifade edildiğinde, gerçeğin iki görüş arasında orta yerde olması gerekmez. Bir tarafın tümüyle hatalı olması da mümkündür." 
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Her ikimiz de, birer öğretmen olarak, öğrencilerden anlaşmazlıkları analiz etmelerini istemenin eğitimlerine çok önemli bir katkıda bulunduklarını gördük. Öyleyse, evrimle yaratılışçılık ya da "bilinçli tasarım" arasında olduğu öne sürülen çatışmanın her iki yönünü 

de öğretmenin neresi yanlış? Ve, yeri gelmişken, bu samimiyetsiz hüsnütabire kanmayın sakın. Bilinçli tasarımda yeni bir şey yok, bu sadece ABD anayasasının kilise ile devletin ayrı tutulması kuralından kaçmak için (kaypak halkla ilişkiler uzmanları ve tonlarca vergiden muaf para sayesinde bir miktar başarı elde ediyorlar) yeni bir adla kamufle edilen yaratılışçılıktır. 


Öyleyse neden yaşam boyu eğitmenlik yapmış ve öğretimde "her iki taraf da" tarzının yürekten savunucuları olan iki insan hemen hemen tüm biyologların ortak kanısına katılarak, yaratılış ile evrim arasındaki bu kuşkulu çatışmayı bir istisna olarak görüyorlar? "Adalet, her iki tarafı da öğretmektir" demenin o şeker mi şeker akılcılığında yanlış olan ne var? Yanıt çok basit. Bu hiçbir yönü bilimsel olmayan bir çatışma. Ve ayrıca, zamanı boşa harcamaya yönelten bir çeldirici, çünkü evrim bilimi, belki de tüm diğer başlıca bilim dallarından daha fazla, sahici çatışmalarla dolu. 


Bilinçli Tasarım, ancak karşılaştırmalı din dersinde okutulabilir 

Evrim öğrencilerinin genelde karşı karşıya geldikleri gerçekten zorlu ve eğitsel değeri büyük olan çatışmalar arasında şunlar vardır: Moleküler evrimde nötralizme karşı seçilimcilik; uyumculuk; grupsal seçilim; kesikli denge; ortak ataya göre sınıflandırma; gelişimin evrimi; "Kambriyen Patlaması"; kitlesel yok oluşlar; türler arası rekabet; uzun mesafelerle yalıtım olmaksızın türleşme; eşeysel seçilim; eşeylerin evrimi; evrimsel psikoloji; Darwin'ci tıp, vb. 
Önemli olan nokta, tüm bu çatışmaların ve daha birçoğunun sadece öğrencilerin ödevlerinde değil, sohbetlerinde de gece geç saatlere dek süren büyüleyici, canlı tartışmaları beslemesi. 


Bilinçli tasarım, bu çatışmalarla aynı nitelikte değildir. Bilinçli tasarım bilimsel bir tartışma değil, dinsel bir tartışmadır. Bir fikirler tarihi dersinde, popüler mantıklı boş inanlarla ilgili bir felsefe sınıfında ya da dünyanın her yerindeki mitleri konu alan bir karşılaştırmalı din dersinde tartışmaya değer olabilir. Fakat, tıpkı simyanın kimya derslerinde, fologistonun fizik dersinde ya da leylek kuramının cinsel eğitim dersinde işlenmemesi gibi, bilinçli tasarım da biyoloji dersinde işlenmemelidir. Bu verdiğim örneklerde de "her iki kuram" için eşit süre talebi son derece gülünçtür. Aynı şekilde, 20. yüzyıl Avrupa tarihini konu alan bir derste, holokostun asla gerçekleşmediği kuramı için kim eşit süre talep eder? 


Neden bilimsel bir kuram değil? 

Öyleyse, bilinçli tasarım kuramının "her iki taraf da" muamelesini hak edecek, sahici bir bilimsel kuram olmadığından neden eminiz? Bu, bizim kişisel düşüncemiz mi? Bu, profesyonel biyologların büyük bir çoğunluğu tarafından paylaşılan bir düşünce; ama elbette bilim, bilim adamlarının büyük çoğunluğunun oyuyla ilerlemez. Neden yaratılışçılık (ya da bu düşüncenin yeniden hortlamış hali olan bilinçli tasarım), yukarıda sıraladığımız bir düzine ödev konusu kadar bilimsel tartışma değeri taşımıyor? İşte nedeni: Bilinçli tasarım bilimsel bir kuram olsaydı, yine bilim adamları tarafından incelemeye tabi tutulan bilimsel dergiler, araştırmalar sonucu bir araya getirilen pozitif kanıtlarla dolu olurdu. Bu olmuyor. Sorun, 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editörlerin bilinçli tasarım araştırmalarını yayınlamayı reddetmesi değil. Sadece yayınlayacak bilinçli tasarım araştırması yok. Bilinçli tasarım savunucuları doğrudan doğruya akademi dışındaki genel kamuoyuna ve seçmiş oldukları hükümet görevlilerine -ki bu müthiş bir kurnazlık- hitap ederek normal bilimsel süreçten yan çiziyorlar. 


Bilinçli tasarım savunucularının argümanı hep aynı özellikleri sergiliyor. Asla bilinçli tasarım lehine pozitif kanıtlar sunmuyorlar. Önümüze konan, sadece evrimdeki sözde eksikliklerin bir listesi. Bize fosil kayıtlarındaki "boşluklar"'dan söz ediyorlar. Ya da verilen destekleyici hiçbir kanıt olmaksızın, verdikleri karar gereği, organların "indirgenemez karmaşıklıkta" oldukları, doğal seçilimle evrimleşmiş olamayacak kadar karmaşık oldukları belirtiliyor. 


Her halükârda, X Olgusunun açıklanmasında A Kuramı güçlüklerle karşılaşıyorsa, otomatik olarak B Kuramının tercih edilmesi gerektiği "varsayımı" saklı (aslında saklamaya bile çalışmıyorlar); bu B Kuramının (ki bu durumda yaratılışçılık oluyor) X Olgusunu açıklamada daha iyi olup olmadığını sorgulanmıyor bile. Bunun ne kadar dengesiz olduğuna ve o "hadi her ikisini de öğretelim"in görünürdeki akılcılığını yalanladığına dikkat ediniz. Taraflardan birinin, her adımda kanıt göstermesi gerekiyor ve bir güçlükle karşılaştığı anda (ki bu tüm bilimlerin her gün karşılaştıkları ve büyük hevesle çözmeye koyuldukları türden bir güçlük, bilimin işi bu) otomatik olarak öbür taraf kazanmış sayılıyor ve en ufak bir kanıt göstermesi gerekmiyor. 


Kambriyen öncesinde fosil tavşanlar olsaydı..! 

Peki, fosil kayıtlarındaki eksiklik ne demek şimdi? Bu, varolsaydı belirli bir evrimsel geçişi belgeleyebilecek bir fosilin yokluğu anlamına geliyor. Bu eksiklik, elimizde evrim sürecindeki basamakların hepsinin sinemasal bir kaydı olmaması demek oluyor. Ama ölümlerin sadece çok çok küçük bir kısmında fosil oluştuğunu bildiğimize göre, eksiksiz bir kayıt talep etmek çok şey istemek olmuyor mu? 


Yaratılışçılıktan eşdeğer kanıt istemek, Tanrı'nın işe başladığı gün yaptıklarının -örneğin memelilerdeki kulak kemikleri ya da bakterilerin kamçıları, hareketli bakterilerde hareketi sağlayan, küçük, kıl benzeri organ- eksiksiz bir sinematik kaydını istemek olurdu. En ateşli bilinçli tasarım savunucuları bile böylesi bir kutsal videobandın ortaya çıkacağını iddia etmiyor. 


Öte yandan, biyologlar çok fazla sayıda evrimsel geçiş için eşdeğer bir "sinematik" fosil dizisi olduğunu iddia edebilirler. Hepsi değil, ama iki ayağı üzerinde duran Australopithecus'tan bizim evrimleşmemiz dahil, çok sayıda evrimsel geçiş için. Ve daha da anlamlısı, evrimsel dizi içinde "yanlış" yerde bulunan tek bir tane bile sahici fosil yok. Kronolojik olarak yanlış olan tek bir fosil bulunsaydı eğer, evrim kuramı suya düşerdi. 


Evrimin yanlışlığını neyin kanıtlayacağını sorduklarında büyük biyolog J.B.S. Haldane'in homurdanacağı gibi: "Kambriyen öncesinde fosil tavşanlar." Tüm iyi kuramlar gibi, evrim kuramı da yanlışlığının kanıtlanmasına açıktır. Söylemeye gerek yok, her zaman da kazanmıştır. 
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Peki, tasarımcının karmaşıklığı? 

Aynı şekilde, bir şeyin -diyelim ki, bakterilerin kamçılarının- doğal seçilimle evrimleşmiş olamayacak kadar karmaşık olduğu iddiası, "rakip" bilinçli tasarım kuramını varsayımsal olarak desteklemek üzere, ne yazık ki yaygın ama yanlış bir mantıkla ortaya sürülüyor. Bu tür bir varsayımsal mantık, bakteri kamçılarının evrimleşemeyecek kadar karmaşık oldukları takdirde, yaratılamayacak kadar da karmaşık olabilecekleri olasılığını açık bırakıyor. Bir an için durup düşünürseniz, bakteri kamçılarını yaratma yeteneğine sahip bir Tanrı'nın kamçılardan (ya da evrenden) daha da karmaşık olması gerektiğini ve dolayısıyla istatistiksel olarak çok düşük olasılıklı bir varlık olacağını, bu varlığın yaratmış olduğu söylenen nesneden daha çok açıklanma gerektirdiğini görebilirsiniz. 


Karmaşık organizmaların açıklanması gerekiyorsa, karmaşık bir tasarımcının da açıklanması gerekir. Ve teologların, Tanrı'nın (ya da Bilinçli Tasarımcı'nın) bilimsel açıklamanın normal işlemlerine karşı bağışık olduğu yolundaki mazereti de bir çözüm olmayacaktır. Bunu yapmaları, bindikleri dalı kesmek olur. İki seçenek var: Ya bilinçli tasarım bir bilim dersinde incelenir, ki o takdirde bilimsel bir hipotezde arananlara tabi olur; ya da incelenir, ki o takdirde bilim dersinden çıkartılır ve ait olduğu yere, kiliseye geri gönderilir. 


Aslına bakarsanız, bakterilerin kamçısı de evrimleşmiş olamayacak kadar karmaşık bir yapı değil, özenle incelenen hiçbir canlı yapısı bu denli karmaşık değil. Biyologlar, canlı sistemlerde başka yerlerde buldukları bileşenleri kullanarak mantıklı ara yapı serileri belirlemişlerdir. Fakat biyologların hemen yanıtlayamayacakları belirli bir vaka olsaydı bile, önemli olan nokta, yaratılışçıların "varsayımsal" mantığının çürük olmaktan kurtulamayacağıdır. 


Evrimin kanıtları kitlesel 

Bilinçli tasarıma işaret eden tek bir kanıt bile yok, sadece evrimsel kayıtlardaki sözde eksikliklerle, belirlediğimiz "varsayımsal" boşinan var. Ve evrim biliminde eksiklikler olduğu kaçınılmaz olarak doğruysa da, evrim gerçeğine işaret eden, karşılıklı birbirini destekleyen yüz binlerce gözlemden oluşan kanıtlar gerçekten de kitlesel. Bu gözlemler jeoloji, paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi, fizyoloji, biyokimya, etoloji, biyocoğrafya, embriyoloji - ve şimdilerde gittikçe artan bir hızla- moleküler genetik gibi alanlardan geliyor. 


Bu kanıtların ağırlığı o kadar fazla ki, yayınlanan verilerin sadece bir bölümünü izleyenler için bile evrim gerçeğine karşı çıkış gülünecek bir yaklaşım oluyor. Evrim bir gerçekliktir: tıpkı plaka tektoniğinin ya da heliosentrik güneş sisteminin bir gerçeklik olduğu gibi. 


İki taraf diye bir şey yok 

Son olarak, bu konuların biyoloji sınıflarında tartışılıp tartışılmaması neden bu kadar önemli? 
Aslında önemli olmadığı, biyologların bu kadar çabuk kızmaması gerektiği söylenebilir. Belki de, bu popüler talebi kabul etmeli ve fen bilgisi derslerinde evrimin yanı sıra bilinçli tasarımı da öğretmeliyiz. Bilinçli tasarımın anlatılması, nereden baksanız, yaklaşık 10 dakikada biter, ondan sonra da gerçek bilimi ve sahici çatışmaları anlatırız. 
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Bu çekici görünse de, ciddi bir sorun hâlâ var. Baştan çıkarıcı "çatışmayı anlatalım" söylemi hep yanlış ve son derece zararlı olan bir düşünceyi, gerçekten de iki taraf olduğu düşüncesini içeriyor. Bu durum, öğrencilerin dikkatini evrimsel tartışmaları zenginleştiren, canlandıran, gerçekten önemli ve ilginç çatışmalardan uzaklaştıracak. Daha da kötüsü, yaratılışçılığa asıl ulaşmak istediği zaferi verecek. Herhangi bir tartışmada tek bir iyi nokta öne sürmeye gerek kalmaksızın, bir tür doğaüstücülüğün bilimin sahici bir parçası imiş gibi ele alınması. Ve bu, ABD'de bilim eğitiminin sonu olacak. (RD/GS) 


* Richard Dawkins Oxford Üniversitesi öğretim üyesi. Jerry Coyne Chicago Üniversitesi öğretim üyesi. Yazarların fen bilgisi derslerinde "bilinçli tasarım"'ın öğretilmesini kabul etmenin vahim sonuçlarına ilişkin, İngilizce orijinali 1 Eylül 2005 tarihli The Guardian gazetesinde yayınlanan yazısı, Feyza Halatçı'nın Türkçesiyle, Bilim ve Gelecek dergisinde yayınlandı. 

* Çevirmen, "Bilinçli Tasarım"ı, Akıllı Tasarım olarak da Türkçeleştirilen "Intelligent Design'"ın karşılığı olarak tercih ediyor. 


BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ:"TANRI YANILGISI" KİTABI HALA ÖZGÜR DEĞİL 
İstanbul - BİA Haber Merkezi13 Temmuz 2009, Pazartesi 


Evrim kuramcısı Richard Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" kitabını Türkçe'ye çevirip yayınlayan Kuzey Yayınları sahibi Karaaslan'ı şikayet eden Eskinazi'nin reddi hakim talebi geri çevrildi. 
Yargılama 17 Temmuz'da sürecek. 

EZ NX 


Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrim Teorisinin savunucularından Richard Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" adlı kitabını Türkçe'ye kazandıran Kuzey Yayınları sahibi Erol Karaaslan'ı yargılamaya 17 Temmuz'da devam edecek. 

Mahkeme, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'nden geri gönderilmesini bekliyor. Mahkeme Savcısı Sait Yakışan, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Karaaslan hakkındaki davanın reddedilmesini istemişti. 


Şikayetçi reddi hakim istedi; mahkeme reddetti 


Emre Bukağılı adlı bir kişinin şikayetiyle açılan davadan geçen yıl önce beraat eden Karaaslan, kitabın Musevilik dinine, Allah'a ve peygamberlere hakaret ettiğini savunan Sonia Eskinazi'nin şikayetiyle bir kez daha "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" iddiasıyla hapis istemiyle yargılanıyor. 

Eskinazi'nin avukatı Pervin Bıyıklıoğlu'nun mahkeme hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya yönelik reddi hakim başvurusu, "davayı uzatmaya yönelik" olduğuna kanaat getirilerek 7 Temmuz'da reddedilmişti. 
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Savcı: Toplum dogmaların esiri olur 


19 Haziran'daysa Savcı Yakışan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin din ve 
vicdan özgürlüğünü de kapsadığını vurguladıktan sonra, "Bilimin gelişebilmesi için her konuda eleştirileri ve şüpheci yaklaşımı olması gerektiği tarafımızca da kabul edildiği, aksi taktirde bütün toplumun dogmaların esiri olur" demişti. 


Sözleşmeyle dini değerlere sahip olanların yanı sıra dinsizliğin ve ateizmin de korunduğu, AİHM içtihatlarının da bu doğrultuda olduğu, kitap tamamen değerlendirildiğinde genelde din ve Tanrı eleştirisi olarak yazıldığı, yazarın belli bir dinsel grubu, dine inananları hedef almadığı, din ve vicdan hürriyetinin açıklanması kapsamında yazıldığına işaret etmişti. 


Daha önce yayıncı hakkında aynı fiil nedeniyle de beraat kararı verildiğini anımsatan Yakışan, bu durumda davanın reddedilmesi gerektiği, aksi taktirde," sürekli olarak yayıncı ve yazarı sanık konumuna getirip kişisel mağduriyetlerine sebebiyet vereceği, bu davranışın ise 


zın 


hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceği"ne yer vermişti. 
Şimdi de Eskinazi şikayetçi 


Şişli Savcısı Muhittin Ayata, 10 Kasım 2008 tarihli iddianamesinde, yayıncının Ceza Yasası'nın (TCK) 216/1-3 maddesi ve 54. maddesi uyarınca dört yıla kadar hapsini istemişti. 
Eskinazi, 30 Ekim 2008'de Şişli Savcılığı'na sunduğu dilekçesinde, 360 sayfalık kitabın beş ayrı sayfasında yer verilen bazı nitelendirmelerin mensubu olduğu Musevilik dinine, Allah'a, Musevilerin çok sevdiği peygamberlere karşı hakaret niteliği taşıdığını savundu. 


Kitabın 36., 42., 234., 235 ve 295. sayfalarında yer alan ve iddianameye de cımbızlanarak yansıtılan ifadelerin "eleştiri sınırlarını aştığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu oluştuğu" savunuldu. 


"TANRI YANILGISI"'NIN YAYINCISI KARAASLAN'A İKİNCİ DAVA 
İstanbul - BİA Haber Merkezi23 Şubat 2009, Pazartesi 


"Suçlama İslam'a değil Tevrat'a" tespitiyle beraat eden Richard Dawkins'in 'Tanrı Yanılgısı" kitabına 11 ay sonra yine dava açıldı. Yayıncı Karaaslan'ın "kin ve düşmanlığa tahrik"ten hapsi isteniyor. 

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrim Teorisinin savunucularından Richard 

Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" adlı kitabına "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" iddiasıyla dava açtı. 

Emre Bukağılı adlı bir kişinin şikayetiyle açılan davadan geçen yıl beraat eden kitabın yayıncısı, Kuzey Yayınları sahibi Erol Karaaslan, kitabın Musevilik dinine, Allah'a ve peygamberlere hakaret ettiğini savunan Sonia Eskinazi'nin şikayetiyle bir kez daha hapis istemiyle yargılanacak. 


Yayıncı Karaaslan 16 Haziran'da yine mahkemede 
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Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Nisan 2008'de beraat ettirdiği Erol Karaaslan 16 Haziran, saat 10:00'da bir kez daha aynı gerekçeyle yargılayacak. 

Şişli Cumhuriyet Savcısı Muhittin Ayata, 10 Kasım 2008'de kaleme aldığı iddianamesinde, yayıncının Ceza Yasası'nın (TCK) 216/1-3 maddesi ve 54. maddesi uyarınca dört yıla kadar hapsini istedi. 

Sonia Eskinazi, 30 Ekim 2008'de Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, 360 
sayfalık kitabın beş ayrı sayfasında yer verilen bazı nitelendirmelerin mensubu olduğu Musevilik dinine, Allah'a, Musevilerin çok sevdiği peygamberlere karşı hakaret niteliği taşıdığını savundu. 


Kitabın 36., 42., 234., 235 ve 295. sayfalarında yer alan ve iddianameye de cımbızlanarak yansıtılan ifadelerin "eleştiri sınırlarını aştığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu oluştuğu" savunuldu. 


Bilirkişi "Suçlamalar Tevrat'a" dedi 


2 Nisan 2008 tarihinde kitabı beraat ettiren Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Bilirkişi 
raporunda suçlama ilgili hususların İslam diniyle ilgili olmadığı, bozulmuş Tevrat olarak yapıldığı, bu Tanrı anlayışının vicdani olmadığı dile getirildiği, kitabın bütünlüğünün incelemesinde lehte ve aleyhte görüşlere yer verildiği, kitabın toplatılmasına gerek olmadığına" karar vermişti. 


"ELEŞTİRİ OLMAZSA TOPLUM DOGMALARIN ESİRİ OLUR" 
İstanbul - BİA Haber Merkezi-22 Haziran 2009, Pazartesi- Erol Önderoğlu 


Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi Savcısı, Richard Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" adlı kitabına açılan davanındüşürülmesini talep etti; kitapta genel din eleştirisi bulunduğunu söyledi. 


Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi Savcısı Sait Yakışan, Evrim Teorisinin savunucularından Richard Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" adlı kitabını Türkçe'ye kazandıran Kuzey Yayınları sahibi Erol Karaaslan hakkındaki davanın reddedilmesini istedi. 


Emre Bukağılı adlı bir kişinin şikayetiyle açılan davadan geçen yıl önce beraat eden Karaaslan, kitabın Musevilik dinine, Allah'a ve peygamberlere hakaret ettiğini savunan Sonia Eskinazi'nin şikayetiyle bir kez daha "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" iddiasıyla hapis istemiyle yargılanıyor. 


Savcı: Toplum dogmaların esiri olur 

19 Haziran'da görülen duruşmada söz alan Yakışan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. 
maddesinin din ve vicdan özgürlüğünü de kapsadığını vurguladıktan sonra, "Bilimin gelişebilmesi için her konuda eleştirileri ve şüpheci yaklaşımı olması gerektiği tarafımızca da 


kabul edildiği, aksi taktirde bütün toplumun dogmaların esiri olur" dedi. 


Sözleşmeyle dini değerlere sahip olanların yanı sıra dinsizliğin ve ateizmin de korunduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının da bu doğrultuda olduğu, kitap tamamen 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değerlendirildiğinde genelde din ve Tanrı eleştirisi olarak yazıldığı, yazarın belli bir dinsel grubu, dine inananları hedef almadığı, din ve vicdan hürriyetinin açıklanması kapsamında yazıldığına işaret etti. 


Daha önce yayıncı hakkında aynı fiil nedeniyle de beraat kararı verildiğini anımsatan Yakışan, bu durumda davanın reddedilmesi gerektiği, aksi taktirde," sürekli olarak yayıncı ve yazarı sanık konumuna getirip kişisel mağduriyetlerine sebebiyet vereceği, bu davranışın ise 


zın 


hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceği"ne yer verdi. 
Karaaslan: Din ve inançların eleştirilmesi bir hak 


Duruşmada savunmasını sunan Karaaslan, "Herhangi bir dine inanmadığını müteakip defalar kitapta anan yazar (Dawkins), dinleri eleştirmiş, mantıksız yönlerini ortaya koymuş, iddialarını desteklemek için bilimsel çalışmalardan yararlanmıştır. İfade ve düşünce özgürlüğü kapsamında dinlerin ve inançların eleştirilebilmesi bir haktır" dedi. 


Eskinazi'nin avukatı Pervin Bıyıklıoğlu'nun mahkeme başkanı Hakim Hakkı Yalçınkaya ile ilgili yaptığı reddi hakim başvurusu, savcının da karşı çıkmasıyla reddedildi. 


Gelecek duruşmaya 7 Temmuz'da devam edileceğini açıklayan mahkeme, kitapla ilgili İstanbul Emniyeti'nden herhangi bir kamu düzenine bozucu genel bir olayın meydana gelip gelmediğini soracak. 


Şimdi de Eskinazi şikayetçi 


Şişli Cumhuriyet Savcısı Muhittin Ayata, 10 Kasım 2008'de kaleme aldığı iddianamesinde, yayıncının Ceza Yasası'nın (TCK) 216/1-3 maddesi ve 54. maddesi uyarınca dört yıla kadar hapsini istedi. 


Sonia Eskinazi, 30 Ekim 2008'de Şişli Savcılığı'na sunduğu dilekçesinde, 360 sayfalık kitabın beş ayrı sayfasında yer verilen bazı nitelendirmelerin mensubu olduğu Musevilik dinine, Allah'a, Musevilerin çok sevdiği peygamberlere karşı hakaret niteliği taşıdığını savundu. 


Kitabın 36., 42., 234., 235 ve 295. sayfalarında yer alan ve iddianameye de cımbızlanarak yansıtılan ifadelerin "eleştiri sınırlarını aştığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu oluştuğu" savunuldu. (EÖ) 


SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER:"İNTERNET YASAKLARI TRAJİ-KOMİK" 
Paris - BİA Haber Merkezi13 Mart 2012, Salı 


Türkiye'deki filtre uygulamasına ve internet sitelerinin yasaklanmasına tepki gösteren RSF, yasakları "traji-komik" olarak niteledi ve özgürlüklerin kısıtlandığını açıkladı. 


ji 


Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, "Dünya İnternet Sansürüyle Mücadele Günü"nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de internet sitelerine yönelik yasaklamalarla ilgili "traji-komik" tanımlamasını yaptı. 
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Paris merkezli örgüt, dünkü açıklamasında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca (TİB) çok sayıda sözcüğe yasak getirilmesine tepki gösterdi. 

İnternette çok sayıda sözcüğün sansürlenmesinin, "ifade özgürlüğü açısından yıkıcı sonuçları olabileceğine" işaret eden RSF, bu durumun aşılması için Meclis'e, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Mücadele'yi kapsayan 5651 sayılı kanunda değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu. 


"Nisan 2011'de TİB, pornografiyle mücadele adına internet servis sağlayıcılarına domain adı olarak kullanılamayacak 138 adet anahtar kelimesinden oluşan bir liste gönderdi." 

"Listede, 'etek', 'baldız' veya 'hayvan' gibi kelimeler de yer alıyordu. 'Free' ve 'pic' kelimelerinin de yasaklı listede yer alması özgürlüklere veya güncel görüntülere ilişkin çeşitli referansları da internetten dışlıyor. Gelişme medyaya yansıdığında yetkililer, kelime listesinin sansürden sorumlu makamlarla bir iç yazışma kapsamında paylaşıldığını açıkladı. Söz konusu listeyle ilgili şu ana kadar bir gelişme yaşanmadığı tahmin ediliyor." 


RSF'nin açıklamasından satırbaşları şöyle: 


Kapatma yüzde 100 arttı 

www.engelliweb.com sitesi, 10 Şubat 2012 itibariyle Türkiye'de 15 bin 596 sitenin ya yargı kararıyla ya da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) inisiyatifiyle erişime kapatıldığını duyurdu. 

Bu rakam geçen yıla göre yüzde 100'lük bir artışa işaret ediyor. Yasaklanan sitelerin büyük kısmını şans oyunları, pornografik, çocuk istismarı veya yayın haklarını ihlal eden siteler oluşturuyor. 


"Kürt sorununa" yasak 

Kürt Sorunu'nu temel alan 15 kadar haber sitesi de 2011'de yargı kararlarıyla yasaklandı. 
Bunlar içerisinde Fırat Haber Ajansı www.firatnews.ws, www. gundem- 

online.net ve www.welat.org da bulunuyor. 

Tabu görülen ve dolayısıyla sansür edilen konular arasında Kürt sorununun yanı sıra Atatürk ve azınlıklar var. Blogger platformunun filtrelenmesine, iki hafta süreyle hem ağ içinde hem ağ dışında geliştirilen eylemler sayesinde, 14 Mart 2011'de son verildi. 


Filtreye sert tepki 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "güvenli bir İnternet için" 22 Kasım 2011'de uygulamaya soktuğu yeni merkezi filtreleme sistemi de hem ülke içinde hem uluslar arası çapta sert tepkilere neden oldu. 


İnternet üzerinden en belirgin girişimlerden biri, http://internetimedokunma.com/ sitesi üzerinden filtrelemenin yol açacağı tehlikeler konusunda İnternet kullanıcılarının bilgilendirilmeleri oldu. http://Www.seninyuzunden.org/ sitesi de internet kullanıcılarını gözleri bağlı fotoğraflarını göndermeye çağırdı ve bu fotoğraflara yer verdi. 

22 Ağustos 2011'de yürürlüğe sokulması düşünülen düzenleme, çeşitli toplum kesimlerinin 
görüşlerinin de alınması amacıyla üç ay süreyle ertelendi. 
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"Özgürlüğü kısıtlıyor" 

İlk düzenleme, internet kullanıcılarına özellikle de çocukları zararlı içerikten korumaları için bilgisayarlarına bir filtre yükleme zorunluluğu getiriyordu. İlk düzenlemenin değiştirilmesiyle filtre zorunluluğu kaldırılarak tercihli hale getirildi. Filtreleme için önerilen paket sayısı da dörtten ikiye ("aile" paketi ve "çocuk" paketi) indirildi. Aralık 2011 itibariyle, toplam 11,5 milyon İnternet kullanıcısından 22 bini filtre başvurusunda bulundu. 


Tercihli olsa da özgürlüğü kısıtlayan bu uygulamanın durdurulması için 4 Kasım 2011'de Danıştay'a dava açıldı. RSF'nin gerçekleştirdiği bazı testler, evrim teorisiyle ilgili çalışan Richard Dawkins'in http://richarddawkins.net/ sitesi veya azınlıklar üzerine kültürel programlara yer veren Yaşam Radyo'nun http://yasamradyo.com.tr/ isimli sitesi gibi bazı sitelerin keyfi şekilde erişime kapatıldığını ortaya koydu. 

Ayrıca, çocuk paketini tercih edenler, YouTube veya Facebook sitelerine erişemiyorlar. 
"Aile" paketinden yararlananların sosyal ağa girmeleri, bunun için talepte bulunurlarsa mümkün olabiliyor. 


EVRİM TEORİSİ: NURAY MERT'İN BİLDİĞİ YANILDIĞINA YETMİYOR 


Mustafa Arslantunalı-İstanbul - BİA Haber Merkezil3 Ekim 2007, Cumartesi 


Mert'in "evrim teorisi"ne dair düşüncesinin üzerinde durulmaya değer yanı, çok yaygın birtakım yanlış anlamaların ve yarım doğruların derlemesi oluşu. 


Nuray Mert, 9 Ekim tarihli Radikal’ deki köşesinde, “Bilim budalalığı” başlıklı yazısında diyor ki: “Evrim teorisi de, adından da anlaşılacağı gibi bir 'teori'dir, yani varsayımdır. 
Teoriler bir yere kadar, bilimsel gelişmelere zemin oluşturabilir, nihai sorulara gelince teoriler varsayım sınırında kalır.” 


Bilimsel alanda teori herşeydir... 


Bu çok sık rastlanan, yaratılışçıların bayıldığı türden bir yanlış. Oysa teorinin varsayım manasına gündelik dildeki kullanımıyla bilimsel tanımı birbirlerinden çok farklı şeylerdir; “evrim teorisi gerçek değildir, sadece bir teoridir” iddiasını ileri sürebilmek için bilimin işleyişinden tamamen bihaber olmak gerekir. Bilimsel alanda “teori”nin, yani kuramın üzerinde bir nokta yoktur, nokta. (Kuramlar yanlışlanamaz mı? Tabii ki: Aşılırlar, terk edilirler, geliştirilirler... Bilimsel yöntemin ayırıcı niteliği de zaten bu.) 


Gerçek, hipotez, yasa, kuram gibi bilimsel işleyişe ilişkin temel terimlerin bilerek ya da bilmeyerek yanlış kullanımı, sanki ortaya birtakım kuramlar atılıyormuş da bunlar kabul edilirse gerçeğe veya yasaya dönüşüyorlarmış sanısını yaratabiliyor. Tersine: Evrim teorisi gibi bir teori (kuram), bir dizi bilimsel gerçeği, sınanmış hipotezleri, mantıksal çıkarımları içerir, “sadece teori” deyip geçtiğiniz şey, bilimsel olan her şeydir neredeyse... 


Mert'in bu hatasında ısrarcı olduğunu görmek için 18 Ocak'ta yine Radikal?deki köşesinde yayımlanan “Yaratılışçılar Kudurmaz” başlıklı yazısını hatırlayabiliriz: “Evrim teorisine 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inananların bunu 'tartışmasız bilim' makamına çıkarma çabalarına sonuna kadar karşıyım, ama bir teori olarak istenildiği kadar okutulsun.” 


Mesele inanç değil, inancı bilimmiş gibi sunmak 


İşte demokrasi... Yaratılışçıların bütün istediği de bu: Evrimin yanı sıra, akıllı tasarım “kuramı” da okullarda okutulsun, isteyen istediğine inansın. Öyleyse liselerde kimya dersinde simya da okutulsun, üniversitelerin astronomi bölümlerine astroloji kürsüleri (Kova burcu anabilim dalı?) konsun, olmaz mı? Şaka bir yana: Bilim dünyasının yaratılışçılara karşı çıkmasının sebebi, bu insanların dünyanın yaradılışına ya da Tanrının varlığına dair inançları değil, bu inancı bir bilimmiş gibi sunmaya, bir sözde-bilim yaratmaya çalışmaları... “Akıllı tasarım” denen şeyin yanlışlanabilir, sınanabilir bilimsel bir kuram olduğunu sanırım —ve umarım— Nuray Mert de iddia etmeyecektir. 


“Kesintili denge” kuramıyla Darwinci evrim kuramına yeni bir paradigma getiren (“sadece bir paradigma”) ünlü paleontolog Stephen Jay Gould, din ile bilimi “birbirleriyle örtüşmeyen hükümranlıklar” olarak tanımlamıştı. Birincisi 


inançlarla, öteki olgularla ilgilenir, dolayısıyla kendi sınırları içinde kaldıkça arada bir çelişki olması gerekmez. Makul bir anlaşma önerisi gibi görünüyor: Ben senin alanına bulaşmayayım, sen de benimkine. 


Avrupa Konseyi bir tür bilimsel sahtekarlığa karşı çıkılıyor 


Yaratılışçılık, bu anlaşmanın bozulmasıdır işte, inancın bilim kisvesine büründürülmesidir, yoksa birtakım insanların dünyanın 10.000 yıl önce yaratıldığına, türlerin değişmediğine inanıp inanmamaları meselesi değil. Yani Mert'in sandığı gibi, “yaratılışa inanmak, insan haklarına ve demokrasiyle ters düşer” diyen yok, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kararında, yaratılışa ilişkin inançların bilimmiş gibi yutturulmasına, bir tür bilimsel sahtekârlığa karşı çıkılıyor. Örneğin Adnan Hocacıların sözde müzelerine, köfteci dükkânlarına kadar koymayı başardıkları küçük “evrim yoktur” vitrinlerine, mahkeme kararıyla birtakım sitelere erişimi engellemelerine... 


Bu arada, Mert'in sandığı gibi evrim, “üzerinde tüm dünyanın hâlâ tartıştığı”, yarın öbür gün miadı dolacak bir “varsayım” değil; biyolojik dünyayı olanca karmaşıklığıyla açıklama yeteneğine sahip, bırakalım fosil kayıtlarını, her gün laboratuvarlarda, genetik araştırmalarda binlerce kez doğrulanan, dört başı mamur bir kuram. 


Bütün dünyanın bu kuram üzerinde tartıştığı söylenebilir yine de; evrimin olup olmadığı değil, mekanizmaları tartışılıyor. Çağdaş fiziğin olduğu gibi, biyolojinin de çözmesi gereken bir dizi “problemi” var. 


Dinin de bilimin de işleyişini anlamaya çalışmak... 
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Mert'in bilimden ne anladığını, bilim felsefesi hakkında ne düşündüğünü tartabilir, bu konuda fikir yürütebiliriz. Söylediklerinin üzerinde durulmaya değer yanı, aslında çok yaygın birtakım yanlış anlamaların ve yarım doğruların bir derlemesi oluşundan ileri geliyor... 


Dinden söz edildiği an, konunun kör inançlar ve hurafelerden ibaret olduğunu düşünen pozitivistler vardır. Oysa denir ki, sığlığa düşmeksizin herhangi bir alanı eleştirmek için, biraz olsun onun iç mantığını anlamaya çalışmak, işleyişine nüfuz etmek gerekir. 


Din için olduğu kadar, bilim için de doğrudur bu; kulaktan dolma bilgiler ve klişelerle hareket etmek yerine evrim kuramını biraz “çalışmak” daha iyi sonuçlar verebilirdi. Bir de, “pozitivist” deyince akan suların durduğu inancından sıyrılmak hiç fena olmaz doğrusu. 
(MAJNZ) 


DARWİNİZM'E DARBE ÜSTÜNE DARBE 
Nisan 1, 2022-Sefa Sayeılı-https://www.fikriyat.com/ 


Daha önce defalarca yazdık: Darwin'in otaya attığı ve bugün bilim çevrelerince genelde savunulan evrimcilik aslında bilimsel kanıtlara değil ideolojik saplantılara dayanmaktadır, aklauygun değildir ve taraftarlarının bile inandırıcı bulmadığı bellidir. Her geçen gün evrim aleyhineve yaratılış lehine yeni bilgi ve bulgular çıksa bile inatla savunulmaya devam edilmektedir. Çünkü Darwinizm ateizmin tek çıkar yoludur, reddedince Yaratıcıya inanmak zorunda kalmayıistememektedirler. 

Bu yazımızda evrim aleyhinde yeni ortaya çıkan birkaç yeni bulgudan söz etmek istiyorum. 
Darwin'e Evrim Teorisi'ni İcat Etmesi İçin Para Verilmiş 

CBS News Dışişleri Muhabirliği Şefi ve Fox Nation's kanalının eski sunucusu Lara Logan, "AndWe Know" adlı podcastte; Yahudi Rothschild ailesinin Charles Darwin''e "Evrim Teorisi"niicat etmesi için para verdiğini öne sürmüş. 

Evrimin bilimsel olarak kanıtlanamayacağını ve bu yüzden cevaplanamayacağını belirten Logan, "Darwin'in birileri tarafından kanıtlara dayalı bir teori ortaya atması için tutulduğunu düşünüyorum. Darwin'i kimin çalıştırdığını bilen var mı? Darwinizm nereden geliyor?Rothschildlerden" şeklinde bir açıklama yapmış. 

Servetlerini 18. yüzyılın sonlarında kazandığı bilinen Rothschild ailesi, Yahudilerin parayla olanilişkisine ve dünyayı ele geçirmesine dayanan antisemit komplo teorilerinde ağırlıklı olarak yeralıyor olsa da bu iddia ilginç ve araştırılması gerekir diye düşünüyoruz. 
Tirlobitlerin İhtişamı Ve Mükemmel Gözleri 

390 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bu deniz canlısının gözlerinden yüzlerce küçük göz 
dahaçıkması bilim insanlarını şaşkınlığa meydana getirmiş. Tirlobitlerin karmaşık görsel sistemleri, hayatta kalmada avantaj sağlıyormuş. 


Uluslararası bir araştırma ekibi yaklaşık 500 milyon yıl önce ortaya çıkarak okyanuslarahükmeden ve trilobit ismiyle bilinen sert kabuklu ve segmentli canlılara ait bir fosili incelemişler. 

390 milyon yıllık fosili inceleyen araştırmacılar, öncelikle bugünkü sinekler ve 
böceklerdebulunan petek gözlerin benzerlerinin trilobitlerde de olduğunu not etmişti. 
Darwinciler bunuevrime kanıt olarak gösterdiler. Aslında sadece bu gözler bile muhteşemdi ve hayranlık uyandırıcıkarmaşıklıktaydı, her yanıyla tasarım olduğunu haykırıyordu. 

Ancak hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlanan araştırmada bu görkemli gözlerinardında aslında yüzlerce küçük gözün yer aldığı ortaya çıktı. 
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Söz konusu fosil, ilk kez 1970'lerin başında keşfedilmiş ve incelenmişti. O dönemde radyolojiuzmanı Wilhelm Stürmer, eklem bacaklılar şubesinden bu canlının röntgeninde fotoreseptörhücrelere benzeyen bir “lif” ağı görmüştü. Ancak bu lifler gereğinden fazla uzundu ve Stürmer birpaleontolog olmadığı için bilim camiası onun iddialarını dikkate almamıştı. 

Köln Üniversitesi paleontologu Brigitte Schoenemann ve meslektaşları ise bu iddiayı sınamakiçin aynı fosili bilgisayarlı tomografiyle yeniden taradı ve Stürmer'in haklı olduğunu gördü. Schoenemann, "O zamanlar, fosillerde yalnızca kemik ve dişlerin, yani canlıların sertkısımlarının görülebildiği, bağırsaklar veya sinirler gibi yumuşak kısımların bulunmadığı düşünülüyordu” diye konuşmuş. 

Stürmer'in verilerinin üzerinden iki kez geçen araştırma ekibi, onun tespit ettiği filamentlerin gerçekten de optik sinir lifleri olduğunu belirledi. 

Öte yandan Stürmer keşfinin doğrulandığını göremeden, 40 yıl önce vefat etmişti. Ancak bukeşifte araştırmacıların dikkatini asıl çeken, hayvandaki petek gözlerin kendi içinde sağ ve solkümelere bölünmesiydi. Zira bu, söz konusu petek gözlerin aslında yüzlerce göz barındırdığı anlamına geliyordu. 

Schoenemann, "Bu gözlerin her biri, bir milimetrelik 200 mercekten oluşuyordu" ifadelerini kullanmış. 

Yani bir gözde yaklaşık 200 petek göz (her bir merceğin altında bir tane) daha yer almaktaydı.İnanılmaz şekilde karmaşık ve muhteşemdi. 

Bilim insanlarına göre; bu karmaşık göz yapısı deniz canlılarının avlanmalarını, saklanmalarını veya parlaklıkta ve hareketlilikteki en ince değişiklikleri tespit etmelerini sağlıyordu. 

Biyologlar, artık yüzlerce minik gözün su altındaki karanlık ortama uyum sağlamada nasıl bir roloynadığı sorusunun yanıtını arayacakmış. 

Darwin Cinsel Seçilim Hakkında da Yanılmış 

Charles Darwin, hayvanların silah olarak kullandığı boynuz, diş ve büyük boy gibi özelliklerlekarşı cinsi cezbetmek için kullanılan özellikleri birbirinden ayırmıştı. 


Silah olarak kullanılan cinsel seçilim özelliklerinin, dişi ve erkek sayısı arasında yaşanandengesizlikle açıklanabileceğini kaydetmişti. Darwin, dişi sayısı az olan hayvan popülasyonundaerkeklerin eş için daha çok çalışması gerekeceğini ve bu durumun cinsel seçilimi yönlendireceğiniileri sürüyordu. 

Hatta Biyoçeşitlilik Profesörü Tamas Szekely, yaptıkları çalışmada Darwin'in cinsel seçilimlecinsiyet oranları arasında bir ilişki olduğu yönündeki şüphesinde haklı olduğunu belirlediklerinisöylemişti. 

Ancak hakemli bilim dergisi Evolution'da yayımlanan araştırma, dünyaca ünlü ideolojikdoğabilimcinin tespitinin 180 derece yanlış olduğunu ortaya koydu. Zira bulgular, cinsel seçilimözelliklerinin, potansiyel eşlerin sayısı daha çok olduğunda daha bariz hale geldiğini gösterdi. 

Araştırmada 462 farklı sürüngen, memeli ve kuş türü incelendi. Uzmanlar, dişi ve erkek oranıylaeşeysel dimorfizmin (bir türde bir cinsiyetin diğerinden daha büyük olması) ilişkili olduğunugördü. 

Darwin'e göre ise en yoğun rekabet, eş kıtlığı olduğunda meydana geliyordu. Fakat bulgularDarwin'i yalanladı: Dişilere göre daha büyük olan erkeklerin, muhtemel eş sayısının daha çokolduğu popülasyonlarda görüldüğünü ortaya koydu. 

Sosyal Darwinistlerin Yaşam Kalitesi 

Sosyal Darwinizm, Darwin'in görüşlerine dayanan ve zayıf olanlara hayatta yer olmadığını, ancakgüçlülerin ayakta olabileceğini savunan bir akımın adı. 
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Sosyal Darwinistlere göre bireyler, gruplar veya uluslararasındaki rekabet, insan topluluklarındasosyal evrime neden oluyor. 

Yeni bir araştırmada bilim insanları sosyal Darwinist bir dünya görüşünü benimseyenlerin yaşamkalitesinin kişilik sorunları nedeniyle düştüğünü ortaya koydu. 

Buna göre sosyal Darwinistlerde bağlanma problemleri, yüksek kaygı ve antisosyal eğilimler gibibir dizi sorunlu kişilik özelliği görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü. 

Adını evrim teorisinin kurucusu, biyolog Charles Darwin'den alan bu dünya görüşüne sahipbireyler, genellikle dünyayı yalnızca güçlülerin hayatta kaldığı rekabetçi bir orman gibi görmeeğiliminde. 

Polonya Bilimler Akademisi'nden Piotr Radkiewicz liderliğinde yapılan araştırmanın yazarları, "Birçok araştırmacı, bireylerin ve sosyal grupların davranışlarının, sosyal ilişkilerin doğasınadair görüşleriyle koşullandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

Hakemli bilimsel dergi Plos One'da yayımlanan araştırmada 2 bin 500 Polonyalı yetişkin yer aldı.Bu kişiler, sosyal Darwinizm'i ne kadar desteklediklerini ölçecek soruların yer aldığı bir anketekatıldı. Daha sonra katılımcılar, bir dizi kişilik testine tabi tutuldu. Bu testler aracılığıylaaraştırmacılar, sosyal Darwinist eğilimlere sahip kişilerin kişilik özelliklerini ortaya çıkarmayıamaçlıyordu. Söz konusu testler, katılımcıların bağlanma stilini, dışadönüklük, uyumluluk,vicdanlılık ve duygusal istikrar gibi özelliklerinin belirlenmesini sağladı. Testlerde ayrıcabireylerin temel insani değerlere yaklaşımı da incelendi. 
Araştırmacılar, yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgileri de göz önünde bulundurarak çıkarım yaptı. 

Bunun sonucunda sosyal Darwinizm'i onaylama olasılığı daha yüksek kişilerin, "olumsuz" kişiliközelliklerini yansıtan testlerde daha yüksek puanlar aldıkları görüldü. Örneğin bu kişileringüvenli bir bağlanma stilinden çok; korkulu, saplantılı veya kayıtsız bir bağlanma stili sergilemeolasılığı daha yüksekti. Duygusal istikrar seviyeleri ise daha düşüktü. 

Söz konusu kişiler Narsisizm, Makyavelizm ve psikopatinin oluşturduğu "karanlık üçlü" diyebilinen psikolojik durumlara da daha yatkındı. 

Bunun yanı sıra yardımseverlik, sadakat ve şefkat gibi değerler yerine hırs, beceriklilik vegüvenlik gibi değerleri tercih ettikleri görüldü. 

Araştırmacılar ayrıca, erkeklerin sosyal Darwinizm'e kadınlardan daha yatkın olduğunu ve budünya görüşüne bağlı inançların yaşla birlikte azaldığını bildirdi. 

"Darwinist inançların, işbirlikçi, yardımsever ve nispeten eşitlikçi bir toplum inşa etmek için elverişsiz bir sosyal yaşam görüşü olduğu tartışılmaz" diyen araştırmacılar, sözlerini şöylen oktaladı: "Bu, demokratik bir eğilim değil." 


(Independent Türkçe'den derlenen haberlerden yararlanarak hazırlanmıştır) 


CHARLES DARWİN'İN 22 YIL ÖNCE ÇALINAN DEFTERLERİ GİZEMLİ BİR 
ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜ 


Independent Türkçe, BBC, The Guardian-Derleyen: Çağla Üren-Salı 5 Nisan 2022 - www.independentturkish.com/ 


Milyonlarca dolar değerindeki defterler, ünlü biyoloğun "hayat ağacı" taslağını içeriyor. 
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Darwin, 1838'de Evrim Kuramı'nın belkemiği olan doğal seçilim fikrini geliştirmişti (Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi) 


Charles Darwin'in 22 yıl önce çalınan iki not defteri Cambridge Üniversitesi'ne iade edildi. 


Milyonlarca dolar değerindeki küçük, deri ciltli defterler, Evrim Kuramı'nın kurucusu olan ünlü Britanyalı biyoloğun "hayat ağacı" taslağını içeriyor. 


Evrimsel hayat ağacı diye de bilinen bu taslak, ortak atalar üzerinden canlıların öncül ve ardıl ilişkilerini ve türlerin kökenini açıklayan kurgusal bir araç. 1858'de Darwin ve meslektaşı Alfred Russel Wallace, biyoloğun meşhur Türlerin Kökeni eserini detaylandıran evrimsel hayat ağacı fikrini ortaya atmıştı. 


Cambridge yetkilileri defterlerin 22 yıldır kayıp olduğunu ilk kez 15 ay önce açıklamış ve geri getirilmeleri için çağrıda bulunmuştu. 


Şimdiyse iki kartpostal boyutundaki not defterinin parlak pembe bir hediye kutusunda isimsiz olarak üniversiteye bırakıldığı bildirildi. 


Üzerinde kısa bir mesaj vardı: 


Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar X. 
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Hayat ağacı taslağını içeren defterler, bilim tarihinin en önemli belgelerinden (Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi) 

Streç filmle sıkıca sarılmış iki defteri içeren paket, üniversitenin kütüphane görevlisi Dr. 
Jessica Gardner'ın ofisinin hemen dışında, güvenlik kameralarının görmediği, halka açık bir bölgeye bırakılmıştı. 


BBC'ye konuşan Dr. Gardner, "Mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı: Güvendeler, iyi durumdalar, evdeler. 


Pakedi 9 Mart'ta ilk gördüğünde heyecandan "titrediğini" belirten Dr. Gardner, "Ama aynı zamanda temkinliydim çünkü onları açana kadar yüzde 100 emin olamazdım" dedi. 


Defterlerin gerçek olduğunu anlamak için 5 günlük "ıstıraplı" bir inceleme süreci geçirdiğini aktaran bilim insanı, sözlerini şöyle sürdürdü: 


Gözyaşları döktük ve bence ağlamaya devam edeceğiz çünkü o duygusal anı aşamadık. 
Bunlar bizim için çok şey ifade ediyor. 


Darwin bu not defterlerini kuramını geliştirmesinde büyük rol oynayan Galapagos Adaları'ndan döndükten sonra 1830'ların sonlarında doldurmuştu. 
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Cambridge'de bilim felsefesi profesörü Jim Secord, "Doğal seçilim ve evrim teorisi, yaşam ve dünya çevre bilimlerindeki muhtemelen en önemli teoridir" diye konuştu: 


Ve bunlar, bu teorinin kurulduğu defterler. Tüm bilim tarihindeki en dikkat çekici belgelerden bazıları. 


Defterler en son Kasım 2000'de, fotoğraflarının çekilmesi için özel bir istek üzerine kütüphanenin koleksiyonundan çıkarılmıştı. 


Sadece iki ay sonra rutin bir kontrol sırasında kayıp oldukları tespit edilmişti. 


Başlangıçta kütüphaneciler 10 milyondan fazla kitap, harita ve el yazması içeren geniş kütüphanede yanlış yere konduklarını düşünmüştü. 


Ancak arama çalışmalarına rağmen defterler hiç bulunamadı ve 2020'de Dr. Gardner çalındıkları sonucuna varararak polise ve Interpol'e haber verdi. 


Darwin el yazmalarında farklı mürekkep türleri kullanması defterlerin orijinalliğinin teyit edilmesini sağladı (Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi) 

Dr. Gardner, gizemli bir şekilde geri dönen defterlerin "epey iyi durumda" olduğunu ekledi. 
"Olması gereken her sayfa orada" diyen bilim insanı, sözlerine şöyle devam etti: 


Muhtemelen kuru bir ortamda oldukları, rutubete maruz kalmadıkları tahminini yürütebiliriz. 
Onları alan kişinin güvenli bir yere koyduğundan başka ne tahmin edebiliriz? 


WANDAVİSİON'IN DARWİN ŞAKASI BİLLY'NİN GELECEĞİNE DAİR İPUCU 
VERİYOR 


Çarşamba 10 Şubat 2021- Independent Türkçe, Screen Rant 


Disneyt'ta yayımlanan dizide Vision'ın esprilerinden biri Billy'nin geleceğine dair önemli bir ipucu veriyor 


WandaVision'ın yaratıcısı Jac Schaeffer dizinin sonunun "duygusal bir katarsis" yaratmasını istediğini söyledi (Disneyt/Marvel) 


*UYARI - Spoiler içerir* 
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Marvel hayranlarının yeni gözdesi, Disney+'ta yayımlanan WandaVision sürpriz yumurtalarla dolu ve hem Marvel Sinematik Evreni'ne hem de çizgi romanlara pek çok atıfta bulunuyor. 


Screen Rant'in haberine göre Vision'ın esprilerinden biri oğlu Billy'nin çizgi romanlardaki geleceğine gönderme yapıyor. Dizi ilk başta Wanda ve Vision'ın huzurlu hayatlarını anlatıyor gibi görünse de hikaye ilerledikçe durumun böyle olmadığı, hem Westview'un hem de çiftin yaşantılarının ardında tuhaf şeyler olduğu ortaya çıkıyor. 


Dizi Wanda ve Vision'ın ikizleri Billy ve Tommy'yi tanıttı ve her ne kadar dizi onların geleceğine dair ipuçları verse de Vision'ın yaptığı bir şaka özellikle Billy'nin hikayesine ışık 


tutuyor. 


Vision, Wanda'ya Charles Darwin'in İnsanın Türeyişi'ni uykuya dalmasını sağlayacağını ümit ederek Billy'e okuduğunu söyler ama bu işe yaramaz ve Billy ağlar. 


Bahsi geçen kitapta Darwin, insan evrimini ve temelde bir biyolojik cinsiyetin üyelerinin çiftleşmek için diğer cinsiyetten eş seçtiğini söyleyen cinsel seçilim teorisini detaylandırır. 


Bununla birlikte çizgi romanlarda Billy eşcinsel olarak tasvir ediliyor ve Genç Yenilmezler'in (Young Avengers) bir üyesi olan Hulkling'le ilişki yaşıyor. 


Vision'ın bebek Billy'ye cinsel seçilim hakkında kitap okuması ve Billy'nin bundan hemen nefret ederek protesto etmesi Billy/ Wiccan'ın hikayesine yapılabilecek belki de en ince atıf. 


Dizinin ilerleyen bölümlerinde de benzer atıflarda bulunması neredeyse kesin görünüyor. 


BİLİM İNSANLARI: DARWİN CİNSEL SEÇİLİM HAKKINDA YANILDI 


Pazar 20 Haziran 2021- Independent Türkçe 


"Bulgularımız, kadın erkek oranının dengesiz olduğu popülasyonlarda çiftleşme rekabetini Darwin'in önerdiğinden farklı bir mekanizmanın tetiklediğini gösteriyor" 


Charles Darwin, evrim teorisini ortaya atmasıyla biliniyor (AFP) 


Bilim insanları, İngiliz doğabilimci Charles Darwin'in cinsel seçilim hakkında yanıldığını ortaya koydu. 


Darwin, hayvanların silah olarak kullandığı boynuz, diş ve büyük boy gibi özelliklerle karşı cinsi cezbetmek için kullanılan özellikleri birbirinden ayırdı. Silah olarak kullanılan cinsel seçilim özelliklerinin, dişi ve erkek sayısı arasında yaşanan dengesizlikle açıklanabileceğini kaydetti. 


Darwin, dişi sayısı az olan hayvan popülasyonunda erkeklerin eş için daha çok çalışması gerekeceğini ve bu durumun cinsel seçilimi yönlendireceğini ifade etti. 
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Araştırma ekibinden, Biyoçeşitlilik Profesörü Tamas Szekely, yaptıkları çalışmada Darwin'in cinsel seçilimle cinsiyet oranları arasında bir ilişki olduğu yönündeki şüphesinde haklı olduğunu belirlediklerini söyledi. 

Ancak hakemli bilim dergisi Evolution'da yayımlanan araştırma, dünyaca ünlü doğabilimcinin tespitinin 180 derece yanlış olduğunu ortaya koydu. Zira bulgular, cinsel seçilim özelliklerinin, potansiyel eşlerin sayısı daha çok olduğunda daha bariz hale geldiğini gösterdi. 
462 farklı tür incelendi 

Araştırmada 462 farklı sürüngen, memeli ve kuş türü incelendi. Uzmanlar, dişi ve erkek oranıyla eşeysel dimorfizmin (bir türde bir cinsiyetin diğerinden daha büyük olması) ilişkili olduğunu gördü. 

Ancak Darwin'e göre en yoğun rekabet, eş kıtlığı olduğunda meydana geliyordu. Fakat bulgular, dişilere göre daha büyük olan erkeklerin, muhtemel eş sayısının daha çok olduğu popülasyonlarda görüldüğünü ortaya koydu. 


Bilim insanları, cinsel seçilimin "aslında kazananın her şeyi aldığı bir sistem" olduğunu yazdı. 


Öte yandan Szekely çalışmalarının, Darwin'in doğal seçilim ve cinsel seçilim teorilerini hiçbir şekilde geçersiz kılmadığının altını çizdi ve şöyle bir ek yaptı: 


Bulgularımız, kadın erkek oranının dengesiz olduğu popülasyonlarda çiftleşme rekabetini Darwin'in önerdiğinden farklı bir mekanizmanın tetiklediğini gösteriyor. 


Independent Türkçe, The Conversation 


BİR MADENDE BULUNAN VE TAŞLA BESLENEN TUHAF CANLILAR YAŞAMIN 
BAŞLANGICINA DAİR SIR PERDESİNİ ARALAYABİLİR 


Vincent Wood -Salı 10 Eylül 2019- Independent Türkçe 


"Bulduğumuz şey çok heyecan verici, 'tekrar çocuk olmak' kadar heyecan verici." 


Yüzeyin binlerce metre altında yaşayan canlılar sülfür soluyor ve pirit taşıyla besleniyor (Nicepik) 


Dünya yüzeyinin binlerce metre altındaki mağaralarda sülfür soluyarak ve pirit taşıyla beslenerek yaşayan canlılar keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu keşif, yaşamın gezegenimizde nasıl başladığına dair sır perdesini kaldırabilir ve başka gezegenlerde nasıl sürdürülebileceğini öğretebilir. 
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2 milyar yıl boyunca hiç rahatsız edilmeyen Kanada'daki Kidd Madeni, insanlar tarafından 
karada keşfedilmiş en derin alan ve dünya üzerinde bilinen en eski su rezervine ev sahipliği 


yapıyor. 


Burada ve benzer mağaralarda yaşam, dünyanın kalanından sonsuz karanlıkla soyutlanmasına rağmen devam etmiş. 


Şimdiyse University of Toronto'dan başında saygın yerbilimci Barbara Sherwood Lollar'ın bulunduğu bir araştırma ekibi, Kidd Madeni'ndeki suda, rezervle taşların etkileşiminden ortaya çıkan kimyasallardan beslenerek hayatta kalan tek hücreli canlılar keşfetti. 


Oksijen ya da gün ışığına ihtiyaç duymayan bu canlılar, özellikle de "aptal altını" olarak bilinen pirit taşı sayesinde hayatta kalıyor. 


Dr. Sherwood Lollar, NBC News'e verdiği demeçte, “Bu, canlıların hayatta kalmak için aptal altınıyla beslendiği büyüleyici bir sistem" dedi. "Bulduğumuz şey çok heyecan verici, 'tekrar çocuk olmak' kadar heyecan verici." 


Bilim insanları, “yer altı Galapagosları” olarak adlandırılan dünya derinliklerinin biyosferini öğrenmek için gizli, kapalı mağaralara ve diğer alanlara bakıyorken bu keşif, derin su organizmalarının nasıl hayatta kaldığı bulmacasını çözmeye yardımcı olabilir. 


Deep Carbon Observatory tarafından yayımlanan 2018 tarihli bir raporda, dünya yüzeyinin derinliklerinde yaşayan hücre sayısının 500 yüz bin trilyon seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. 


Dünyadaki tüm insanların toplamından 300 kat daha ağırlar. 


Ayrıca koşullar sebebiyle mevcut enerjinin düşük olması, çoğunun 

metabolizmalarını dramatik bir şekilde yavaşlatıyor ve böylece mikroplar değişmeden binlerce yıl hayatta kalabiliyor. Bu da çok eski zamanların biyolojik dünyasına bakmak için bize bir pencere aralıyor. 


Dr. Sherwood Lollar'ın ekibi şimdi de yerin derinliklerinde yaşayan öteki organizmalarla birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını görmek ve bir aile ağacını paylaşıp paylaşmadıklarını anlayabilmek için bu canlının gen haritasını çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmayla bilim, dünyada yaşamın nerede ve nasıl başladığı sırrını çözebilir. 


Charles Darwin'in yeryüzündeki yaşamın “sıcak küçük bir gölet” içinde geliştiği teorisi yorumlayan Lollar, “Yaşamın ılık küçük bir kaya çatlağında başlamış olmaması için kesinlikle hiçbir neden yok” dedi. 


Bu canlılar hakkında edinilecek bilgi aynı zamanda oksijenin hazır şekilde kullanılabilir olmadığı diğer gezegenlerde, uzaylı yaşamın nasıl hayatta kalabileceğini anlamaya da 


yardımcı olabilir. 


Ancak Dr. Sherwood Lollar, güneş sisteminin geri kalanını düşünmeden önce dünyada keşfedilecek çok şey olduğunu vurguluyor. 


208 


Gezegenin nasıl işlediğini gösteren, henüz yeni yeni anlamaya başladığımız temel ilkeler var. 
Hala yapılması gereken inanılmaz keşifler var. 


*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


https://Wwww.independent.co.uk/news/science 
Independent Türkçe için çeviren: Ata Türkoğlu 


ZEBRALARIN ÇİZGİLERİNİN SIRRI BULUNDU 


Cuma 22 Şubat 2019- Independent Türkçe 


Bilim insanları uzun süredir gündemde olan kuramı deneye tabii tutmak için atların üzerine şeritli örtü serdi. 


Bilim insanları, teorilerini test etmek için atların üzerine Zebraların çizgilerini taklit eden örtüler koydu. Fotoğraf: Reuters 


Conrad Duncan - The Independent 


Charles Darwin?den bu yana zebraların siyah beyaz çizgileri bilim insanlarının kafasını karıştırdı ancak neden çizgili oldukları nihayet tespit edildi. Çizgiler sadece estetik amaçlı değil. Yeni araştırmaya göre, bu çizgiler kan emici sineklerin hayvanların üzerine konmasını önlüyor böylece onları ölümcül hastalıklardan koruyor. 


Teoriyi test etmek için araştırmacılar atların üzerine siyah beyaz çizgili örtüler serdi ve tek renkli örtü serilen atlara kıyasla çizgili atların üzerine sineklerin daha az konduğunu buldu. 
PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırmaya öncülük eden davranış ekolojisti Tim Caro şunları söyledi: 


“At sineklerinin zebralara ve tek renkli atlara benzer seviyede yaklaştığını, ancak zebralara ve çizgili örtü serdikleri atların üzerine konamadıklarını çünkü düzgün şekilde yavaşlayamadıklarını gösterdik.” 

Araştırmacı Caro, böceklerin hayvanların üzerinden ya uçarak geçtiğini ya tosladığını ya da çarpıp sıçradığını belirtti. 


Önceki teoriler, zebralardaki çizgilerin sıcaklık düzenlemesine yardımcı olması nedeniyle evrim yoluyla ortaya çıktığını öne sürmüş, aynı zamanda şeritlerin zebraları yırtıcı hayvanlara karşı kamufle ettiği veya bireysel tanıma gibi sosyal bir işlev gördüğü iddia edilmişti. 
Şeritlerin sinek ısırmalarını engellediği fikri daha önce de birçok biyolog tarafından açıklandı ancak Caro araştırmasının "incelemeye dayanan" tek çalışma olduğuna dikkati çekti. 
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Afrika at sinekleri, mahvedici ve ölümcül olabilen tripanozomiyazis ve Afrika at vebası gibi hastalıkları taşıyor. 


Araştırma, bazı böcekler tarafından ısırılmaktan kaçınan insanların işine de yarayabilir. 
Bristol Üniversitesi biyoloğu ve çalışmanın ortak yazarı Martin How, araştırma esnasında koyu siyah kıyafetler giydikleri zaman şeritli giyindikleri zamanlara kıyasla at sineklerinin saldırısına daha fazla uğradıklarına dikkati çekti. 


Araştırmada ayrıca zebraların atlara kıyasla sinekler yaklaştığında kaçmak veya kuyruğuyla onları uzaklaştırmak gibi davranışlar sergiledikleri görüldü. 


Araştırmacılar şimdi şeritlerin sinekleri nasıl uzaklaştırdığını anlamak amacıyla test için kullandıkları örtüler üzerinde farklı desen, kontrast ve kalınlıkta denemeler yapıyor. 


*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


https://Wwww.independent.co.uk/news/science/ 
Independent Türkçe için çeviren: Büşra Kırkpınar 


LARA LOGAN: YAHUDİ ROTHSCHİLD AİLESİ, DARWİN'E EVRİM TEORİSİ'Nİ 
İCAT ETMESİ İÇİN PARA VERDİ 


Çarşamba 30 Mart 2022-Independent Türkçe 


"Darwin'in birileri tarafından kanıtlara dayalı bir teori ortaya atması için tutulduğunu düşünüyorum" 


Yaptığı yorumların ardından Lara Logan'ın bağlı olduğu ajans sunucuyla çalışmayı bıraktığını açıkladı / Fotoğraf: Twitter 


CBS News Dışişleri Muhabirliği Şefi ve Fox Nation's kanalının eski sunucusu Lara Logan, "And We Know" adlı podcastte, Yahudi Rothschild ailesinin Charles Darwin'e Evrim Teorisini icat etmesi için para verdiğini öne sürdü. 

Evrimin bilimsel olarak cevaplanamayacağını belirten Logan, "Darwin'in birileri tarafından kanıtlara dayalı bir teori ortaya atması için tutulduğunu düşünüyorum. Darwin'i kimin çalıştırdığını bilen var mı? Darwinizm nereden geliyor? Rothschildlerden" şeklinde bir açıklama yaptı. 


Yahudi kuruluşlardan tepki 
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Bir Yahudi sivil haklar örgütü olan Hakaretle Mücadele Birliği (ADL), Logan'ın sözlerini bir açıklamada bulundu. Vanity Fair Salı günü. ADL CEO'su, "Fox Nation'ın sunucusu Lara Logan'ın Yahudiler hakkında eski, Yahudi aleyhtarı komplo teorilerini desteklemesi son derece rahatsız edici ama şaşırtıcı değil" dedi. 


Jonathan Greenblatt, "Gazetecilerin, haberleri doğru ve gerçeğe uygun olarak aktarma sorumluluğu vardır. Darwin'i finanse etmek için Yahudi finansçıları suçlamanın ya da Yahudilerin bir dünya hükümeti kurmaya çalıştıklarını iddia etmenin doğru ve gerçek hiçbir yanı yoktur. Bu, büyük bir haber ağından ziyade beyazların üstünlüğünü savunan bir sohbet odası için daha uygun bir mesajlaşma türüdür" dedi. 


Servetlerini 18. yüzyılın sonlarında kazanan Rothschild ailesi, Yahudilerin parayla olan ilişkisine ve dünyayı ele geçirmesine dayanan antisemit komplo teorilerinde ağırlıklı olarak yer alıyor. 


Fauci hakkındaki Mengele benzetmesi tepki çekmişti 

Bu, Logan'ın Yahudi karşıtı komplo teorilerine ve yorumlarına ilk girişimi değil. Kasım ayında, Fox News'da ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. 
Anthony Fauci'yi toplama kamplarında Yahudiler üzerinde korkunç deneyler yapan Nazi Dr. 
Josef Mengele ile karşılaştırmıştı. 

Rusya'nın Ukrayna işgalini destekliyor 


Logan antisemitizmin yanı sıra Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı destekliyor ve Ukrayna'yı suçlu bulduğunu ifade ediyor. 


Trump yanlısı Real America's Voice kanalında, mevcut Ukrayna ordusunu Hitler'in “bin yıllık Reich'ının” halefi olarak tasvir eden ve “Bin yıllık Reich” olarak nitelendiren Logan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için de “O bir kukla” ifadesini kullandı. 


Bu yorumların ardından Logan'ın bağlı olduğu ajans sunucuyla çalışmayı bıraktığını açıkladı. 


İN 
Lara Logan, 2011 yılıdna Kahire'deki Tahrir Meydanı'ndan yayın yaprığı sırada göstericilerin scinsel saldırısına maruz kalmıştı / Fotoğraf: CBS News 


Mısır'da göstericilerin arasında kalmıştı 


Amerikan CBS kanalının muhabiri Lara Logan, 2011 yılında Arap Baharı diye bilinen Mısır'daki toplumsal olayları takip ederken Kahire'de göstericiler tarafından taciz edilmişti. 


Logan daha sonra uğradığı saldırıyı şu şekilde anlatmıştı: 


Arap Baharı gösterileri sırasında ABD yanlısı olduğunu sandığım göstericilerin arasındayken birilerinin elleri ile bacak arama dokunduğunu hissettim. Ben, tercümanım, korumam orada 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kaçarken göstericiler de bizimle birlikte koşuyordu ama ben onların beni taciz eden insanlar olduğunu fark edemedim. Koşarken tercümanım ve korumamı kaybettim. Bu sırada bir gösterici "Hadi elbiselerini yırtalım" diye bağırdı. Daha sonra beni yakalayıp elbisemi yırttıktan sonra bayrak sopalarıyla cinsel istismarda bulundular. Hatta kendi içlerinde bana cinsel istismarda bulunmak için kavga ettiler. O esnada saçlarımı çektiler, aşırı şiddet uyguladılar. Hatta bir ara kol ve bacaklarımı koparacaklarını düşündüm. Baskıdan dolayı da göğsümde büyük bir acı hissettim ve öleceğim sandım 


4 gün tedavi gördü 

Lara Logan, yaşadığı kötü olaylardan sonra yarı çıplak bir şekilde kendisine cinsel istismarda bulunanların olduğu noktadan uzağa bırakıldı. Etraftaki insanların attığı kıyafetleri giyen Logan'ı askerler bulunduğu noktadan kurtardı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Amerika'ya götürülen gazeteci kendi ülkesinde 4 gün daha tedavi gördü. 


Independent Türkçe, Şalom 


İHSAN OKTAY ANAR, EVRİM TEORİSİ VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI: 
KUTSAL KİTAPLARA DA İNANABİLİRSİNİZ... 


Salı 11 Şubat 2020- Independent Türkçe 
Anar, "Ben evrim teorisine inanmayı değil de bilmeyi tercih ederim” dedi 


Sevenlerinin ekranlarda göremediği yazar İhsan Oktay Anar, Tüysüz Mikrofon isimli YouTube kanalının evrim teorisiyle ilgili videosunda ortaya çıktı. 


Tüysüz Mikrofon, sokaktaki insanlara mikrofonu uzatarak “Evrim teorisine inanıyor musunuz?” diye sordu. Soruya cevap verenlerden birisi de Ihsan Oktay Anar oldu. 


2011 yılına kadar lisans, master ve doktora öğrenimini gördüğü Ege Üniversitesi'nde Felsefe 
Bölümü öğretim üyeliği de yapmış olan ünlü yazar, teori hakkında şu görüşlerini dile getirdi: Bir kere ben uzman değilim bu konuda. Eğer bir biyoloğa sorarsanız size gayet gerçekçi ve kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyecektir. Ama tabi kutsal kitaplara da inanabilirsiniz bu konuda. Bu çok daha basittir, çok daha açıklayıcıdır ve size çok daha zaman kazandırır. Ama böylece gerçekten mahrum kalırsınız. 


Muhabirin “Mesela Caner Taslamam, hem evrime inanıyor hem de Müslüman” sözlerine ise Anar, “Ben inanmayı değil de bilmeyi tercih ederim” karşılığını verdi. 


Röportajı yapan kişinin medyaya mesafeli olduğu bilinen Anar'ı tanımaması da dikkati çekti. 


Anar'ın videosunun sosyal medyada gündem olmasının ardından yazarın kitaplarını basan İletişim Yayınları bir mesaj paylaştı: 


Independent Türkçe 
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GELECEĞE GÜVENLİ 20. YÜZYILDAN, BELİRSİZLİKLERİN 21. YÜZYILINA... 
KORONAVİRÜS ÖNCESİNDE, KAPİTALİZMİN GELECEĞİ NASIL 
GÖRÜNÜYORDU? (1) 

Cuma 17 Nisan 2020-Celalettin Can- independentturkish 


Celalettin Can 78'liler Girişimi Sözcüsü 


Fotoğraf: Reuters 


21'nci yüzyılın arifesinde, robot teknolojisinin, fabrikaya dayalı üretim teknolojisinin yerine geçeceği söyleniyordu. 


Bu aynı zamanda robotların ve beyaz yakalıların (ya da kafa emekçilerinin), mavi yakalı olarak adlandırılan klasik işçi sınıfının yerine geçmesi demek oluyordu. 


ABD emperyalizmi ve Sovyetler Birliği arasında cereyan eden Soğuk Savaş'ın başlarına saralım zaman makinesini. 


1957 yılında Sovyetler Birliği, uzay teknolojisinde zamanın en ileri atılımını yaptı. 


Uzaya 'Sputnik' adını verdiği bir araç gönderdi. Bu ABD'de “Sputnik dalgası” olarak tarihe geçen sarsıcı bir şok dalgası yarattı. 


“Sovyetler Birliği uzaydan vuracak” gibi ciddi bir beka kaygısıyla, ABD denebilir ki teknolojik sistemini yeniledi. 


Her bakanlıkta, özellikle savunma bakanlığında, büyük fonların aktarıldığı Araştırma Kurulları kuruldu. 


2 nci yüzyıla girerken adlarını daha sıkça duyduğumuz on yıllar sonra, biyoteknoloji, 
nanoteknoloji, internet gibi ileri teknoloji ürünleri böylesi bir güvenlik kaygısının ürünü olarak yaşamamıza girdi. 


1970”lerde Intel bünyesinde chip bulunurken, 1980'lerde mikro elektrik gelişmeler bunu takip etti. 


21'nci yüzyıla geçiş sürecinde robotlar ve beyaz yakalılar süreç olarak uygulama sahasına sokuluyordu. 


Emperyalistleşmiş ileri kapitalist ülkelerin üretim süreçlerinde, giderek klasik işçi sınıfının yerini sınırlı sayıda beyaz yakalı eşliğinde robotlar yer alıyordu. 


Robotların üretim maliyeti işçilere nazaran çok daha fazla düşük olması; grev, sendika gibi hak taleplerinin olmaması kâr oranını azami olmasını sağlıyordu 
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Bununla yetinmiyorlar, çok uzak olmayan bir gelecekte, yapay zekanın beyaz yakalıların yerine ikame etmenin çalışmasını yürütüyorlardı. 

Sorun var! 

Yapay zekanın kontrolü kimin elinde olacaktı? 

İleri kapitalist ülkelerin mi, yoksa kelimenin geniş anlamıyla ortakçı toplumsal ilişkilerin mi? 


İlki, kapitalizmin bencil, bireyci rekabeti, azami kâr hırsı; güç ve iktidarcı ilişkileri mi? 


İşte koronavirüs öncesinde ABD'de emek piyasadan çekildiği için yüzde 5-6 görünen işsizlik, emeğe günlük katılım bağlamında aslında yüzde 33 gibi yüksek bir oranlarda dolaşıyor. 


Robotların ve yapay zekanın üretimi gerçekleştirmesi, çok daha büyük çoğunluğun işsiz kalması, bildiğimiz kapitalizmin çökmesi anlamına da geliyor. 


Kapitalizmi ayakta tutan, insanların çalışarak elde ettikleri gelirlerle üretilen mal ve hizmetleri talep etmeleridir. Kapitalizm budur. Herkes işsiz kalınca sistem çöker. 


Çok daha olumsuz olanı yapay zekanın geliştirilmesi ve silahlarda kullanılması, üçüncü dünya savaşını çıkarmasına yol açabilir ki bu ciddi bir tehdit... 


Yapay zekanın kontrolünün eninde sonunda insanın elinde olduğunu düşündüğümüzde böyle bir ihtimalin zayıf, hatta mümkün olmadığı sonucuna varabiliriz. 


Ancak kapitalizmin bencil, bireyci rekabeti ve azami kâr hırsı; statü, güç ve iktidarcı dokusu, yapay zekanın insan kontrolünden hızla çıkması sonucunu yaratabilir. 


Nitekim daha şimdiden bunun belirtilerinden bahsediliyor. Birkaç yıl önce yapay zekaların kendi aralarında dil geliştirince, makinelerin hemen kapatıldığı yazıldı. 


Çünkü bu durumda karar verme giderek akıllı makinelerin işi haline geliyor. 
Güncelliği bakımından şu anda ilişkisi olduğuna dair elimizde kanıtlanmış bilimsel bir bilgi olmamakla birlikte, koronavirüs salgını, insan-doğa, insan-hayvan ilişkisi açısından 


sorgulanıyor. 


Laboratuar çalışmalarına dair ciddi şüpheler ileri sürülüyor... 
İkincisi, ortakçı, dayanışmacı toplumsal ilişkiler mi? 


Kapitalizm çökünce yerine ne gelir, onu şimdiden tam olarak bilemeyiz. Ancak bencil, bireyci kapitalizmin en yakın alternatifinin ortakçı, dayanışmacı toplumsal ilişkiler olduğunu 


biliyoruz. 


Bunun bir formatının dün sosyalizm olduğunu, yarın pekala daha gelişmiş teknoloji ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde başka bir şey olabileceğini de biliyoruz. 


Bir yerde format önemli değildir. 
Bir şeyin adının değişmesi o şeyi değiştirmez çünkü. 
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Meselenin esası, insan ihtiyacına dayalı bir ortakçı yaşama biçiminin belirli bir “toplumsal organizasyon? içinde organize olması ve kendini ortaya koymasıdır. 


Her insanın ihtiyacına dayalı ortakçı paylaşım ve bunu karşılayacak yüksek düzeyde teknolojik gelişmenin kontrollü biçimde geliştirilmesidir. 


Bu temelde insanların misafir oldukları dünyanın ve sonraki nesillerin geleceği için doğayla, canlılarla, hemcinsleriyle iyilik ve güzellik içinde yaşamaları, ‘boş zamanlarını hoş zamanlara? çevirmeleridir. 

Zamanlarının kendilerine kalması, zamanlarını kullanmakta özgür olmalarıdır... 

Marx'ın sözleriyle: 

Özgürlüğün krallığı ancak dışarıdan dayatılan gereklilik yüzünden çalışmayı bıraktığımız zaman başlar, dolayısıyla bu krallık, tam olarak söylemek gerekirse maddi üretim alanının ötesinde yer alır. 

Dünya ekonomisinin temel işleyişi 


Robotların ve yapay zekanın çalışmayı sona erdirmesi öncelikle ileri kapitalist ülkelerde olur. 


Geri kalmış ya da “kalkınmakta” olan ülkelerde olmaz ya da ileri kapitalist ülkelerden çok sonra olur. 


Böylesi bir durumda ortaya çıkan tablo en genelinde, bir yanda üretimi robotların ve yapay zekanın gerçekleştirdiği ileri kapitalist ülkeler, diğer yanda da üretimi büyük ölçüde işçi emekçi sınıf ve tabakaların gerçekleştirdiği geri kalmış ve “kalkınmakta” olan ülkeler oluyor. 


Bunu aslında yeni bir durum olarak değerlendirmemeli. 


Marx, sermayenin organik bileşiminin düşük olduğu sektörlerden, yüksek olduğu sektörlere değer ve kâr akışı olacağını söyler. 


Burada, bugünün koşullarında yeni teknolojiler üzerinden uygulamasını görüyoruz. 
Önceden de böyleydi. Sömürgeci sömürge ilişkisinin evrimini düşünelim. 


Emperyalistleşmiş kapitalist ülkelerin tayin edici olduğu dünya ekonomisi bu şekilde çalışıyor. 


Ülkeler ya da sektörler arası ilişki de sermaye birikim seviyesine ve teknolojik gelişme düzeyine göre sert bir merkezi sistem var. 


Geri kalmış ve bağımlı olan ülkelerden, ileri ve gelişmiş olanlara değer ve kâr akışı oluyor. 
Düzen-içi çözüm arayışları... 


Robot teknolojisinin daha bir yaygınlaşması ve yapay zekanın gelişmesi halinde kuzeyin ileri 


kapitalist ülkelerinde ortaya çıkması beklenen yüksek işsizliğin yarattığı sorunlar ve çözüm arayışları nelerdir? 
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Öncelikle bu ülkelerde ciddi talep sorunu muhtemeldir. 


İkincisi, yüksek işsizliğin, kapitalist sistemin kendini yeniden üretmesini zorlayacağı gibi devlet-toplum ilişkisinde korunması gereken sosyal ve siyasi dengeleri de zorlayacağıdır. 


Ancak güçlü sermaye birikim seviyesi, toplumsal kazanımlar gibi nedenlerle ileri kapitalist ülkeler, bu sorunlara asgari ölçülerde sürdürülebilir bir çözüm bulma potansiyeline sahiptir. 


Bu durumları ne kadar sürer? 


Maddi potansiyellerini koruyabildikleri ve yeni sömürgelerden değer ve kâr akışı sürdükçe sürer. 


Sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiyi kontrol altında tutabildikleri sürece sürer. 


Nihayet nesnel ve öznel koşulları gelmişse, ileri kapitalist ülkelerin iç dinamiklerinden doğru ortakçı, dayanışmacı, toplumsal bir alternatif kendini ortaya koyana kadar sürer. 


İşsizlerle ilgili en çok konuşulan çözümlerden biri, her insana bir dünya vatandaşı olmanın sağladığı hak, yaşamını sürdürmesi için temel gelire sahip olmasıdır. 


Bunun uygulamaları birçok ülkede başladı. Bir kısım ileri kapitalist ülke yurttaşların ısrarlı talebi sonucu deneyim alanı olarak seçilen pilot bölgelerde temel gelir veriyor ve bunun sonuçlarını görmeye çalışıyor. 


Temel gelir çok yüksek bir yekün tutuyor. Nasıl karşılanacaktır, sorusu sorulunca akla hemen geri kalmış ve 'kalkınmakta' olan yeni sömürge ülkelerden değer ve kâr akışı geliyor. 


Yani ileri kapitalist ülkelerin işsizlerinin temel gelirlerinin ödenmesinde, hatta işçilerinin yaşam standartlarının yüksek olmasında, yeni sömürge ülkelerin işçi ve emekçi sınıf tabakaların ücretlerinin düşük tutulmasının sürüp geldiği gibi azımsanmaz bir payı oluyor. 


Bu payla bütünlük içinde, yeni sömürgelerin ucuz tüketim mallarının yeni sömürgeci ileri kapitalist ülkelere ihracatı, pahalı ithal mallar, aşırı borç faizi, lisans ve patent anlaşmaları, know how, yap-devret modelleri, çeşitlenen silah alımı,ucuz emek gibi türlü yollarla gerçekleşiyor. 


Bu, bizi geri kalmış ve “kalkınmakta? olan yeni sömürge ülkelerin kalkınma sorununa çözüm arayışlarına götürür. 


20. YÜZYILIN SONLARI, SOSYAL DEVRİME KARŞI, "NEOLİBERAL DEVRİM!" 
(2) 


Salı 21 Nisan 2020- Independent Türkçe 


/ N 
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Görsel: Venafi 


Birinci Dünya Savaşı'nda dünyanın altıda biri, İkinci Dünya Savaşı'nda üçte biri kapitalist- emperyalist kamptan kopmuştu. 


Sovyetler Birliği ile ABD arasında süren soğuk savaşın yarattığı çatlakların da etkisiyle yeni sömürge ülkeler, Küba'dan, Vietnam'a kadar ezilen emperyalizmden bir bir kopuyor, “kaderlerini tayin etme” sürecini yaşıyordu. 


Çatlaklardan sızan ışık 68 Kuşağını da tarih sahnesine çıkarmıştı. 


Latin Amerika ve Kuzey Amerika'dan, Asya'ya Afrika'ya kadar dünyanın gençliği özgürleşme süreci yaşayacaktı. 


Emperyalizme karşı ulusal ve kurtuluş savaşının vasıtasız müttefiki olacaktı 68 kuşağı. 


20. yüzyıl “yeryüzünün lanetlileri’ nin ayağa kalktığı, geleceklerini kendi elleriyle kurabileceklerine inandığı bir çağdı! 


20. yüzyıl geleceğe güven çağıydı! 

Sosyal devrim yükselince... 

Çatlaklar artıyor, buralardan sızan ışıklar dünyayı aydınlatıyordu. 

Emperyalist-kapitalist sistem hayati bir beka sorunu yaşıyordu. 

Emperyalizm, üretim fazlasını aktararak pazar sonunu çözmek, buna paralel sosyalizmin önün kesmek için dünya ölçeğinde “sosyal devlet”, eşliğinde “detant” (“yumuşama”) üzerinden yürüttüğü 1. Soğuk Savaş stratejisi bumerangvari tersi sonuçlar veriyordu. 

Elbette ki ABD emperyalist kapitalizmi uyumuyordu. 

Köklü bir tedbir alma tedbir alma hazırlığı içindeydi. 


Burada zaman makinesini geçmişe saralım. 


İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1946'da derin Amerika'nın Chicago Ekolü ilk toplantısını yapacaktı. 


Yaklaşık 50 çok farklı disiplinden bilim insanını; sosyoloji, siyaset, ekonomi, kültür, hatta matematikten Nobel almış birçok üst düzey uzman insan bir araya getirilecekti. 


'Dünyanın iki kutupluluğu, sosyalizmin yükselişi ve savaştan sonra kurduğu moral üstünlük, kapitalizmin ve dünyanın yeniden inşasında nasıl bir politika izlenebilir, bu olumsuz 


gelişmeye nasıl bir son verilir' ana konusu üzerine çok boyutlu derinlemesine konuşulacaktı. 


Katılımcılar, karşı bir inşa sürecinin nasıl örüleceği üzerine saptamalarda bulunacaktı. 
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Serbest piyasa eksenli ekonomik süreçler, kültür, medya ve teknolojik gelişmeler, siyasi ve ideolojik yönlendirme yöntemleri, geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerle kurulacak yeni ilişki biçimleri, mali ve toplumsal tepki açısından iç savaş orduları üzerinden muhtemel askeri darbeler, denetim dışı ya da bu potansiyel taşıyan ülkelerin iç yapılarına etkin müdahaleler, SSBC'yi kuşatma stratejileri vb. 


Sonuç olarak, Amerikan kapitalizminin bütün bir dünya modeli olarak yaygınlaştırılmasını içeren son derece tarihi öneme sahip stratejik kararların alındığı bir ülkeler üstü bir toplantıydı bu. 


Bu bağlamda yeni bir dünya düzeni kurma ve tek kutuplu Pax Amerikana hegemonyasını kalıcılaştırma amaçlı on yıllara yayılan bir “anti komünist- anti Sovyet? çerçeve programı yapılacaktı. 


Bu uzman kişilikler içerisinde Milton Friedman, Francis Fukuyama, Friedrich Hayek, Michael Polanyi; özellikle Milton Friedman çok önemliydi... 


Böylesine ciddiyeti olan beka sorununun köklü çözümü için ilk adımlar içeride atılacaktı. 


1950-1953 yılları arasında gerçekleşen ülke içi "anti komünist" temizlik avında, farklı düşünen ya da bu potansiyeli taşıyan etkin kişiliklerin kamusal alandan tasfiyesini amaçlayan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'de senatör McCarthy”nin adından 

ötürü “McCarthycilik” denilen siyasi eğilimin misyonu bu olacaktı. 


“McCarthycilik”, karı-koca Rosenberglerin idamı ile dünyada yankı uyandıran olayında yaşanmasına ön ayak olacaktı. 


Stalin'in ölümü sonrasında 1956 yılında Sovyetler Birliği Devlet Başkanlığına gelen Kruşçev'in detant politikası, Amerikan karar vericileri tarafından olumlu karşılanırken, Sovyet sistemini gevşetme, yumuşatma zaafına düşürme, Amerikan sistemini güçlendirme amaçlanıyordu. 


1957 yılında Sovyetler Birliği'in Sputnik üzerinden uzay teknolojisinde yaptığı atılıma karşı, 
ABD'nin teknolojik sisteminde yaptığı yenilikleri bu çerçeve içinde değerlendirmek yeriydi. 


Makalenin ilerleyen satırlarında yazacağım gibi, bu şekli ile dahi sürdürülebilir olmaktan çıktığı halde 'yumuşamayı' sürdürme eğilimi gösteren Amerikan Devlet Başkanı John F. 
Kennedy'in 1961'de öldürülmesi üzerindeki “sır” örtüsünün hâlâ durduğunu bir kenara yazalım. 

"Detant" ile olmuyor! 'Neoliberal devrim' ve askeri cuntalar! 


Sovyetler Birliği ve sosyalist güçlerin, İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı yürüttüğü mücadele ve Hitler'in tarihe havale edilmesinde başat rol oynamasının yarattığı prestiji kara 


propaganda silemiyordu. 


Emperyalizm açısından, ‘sosyal devlet’, eşliğinde ‘detant’ (yumuşama) politikaları sürdürülebilir değildi. 


İkinci Dünya Savaşı'nının bir sonucu olarak dünyanın üçte birinin kapitalist sömürünün dışında kalmasına ek olarak Küba'dan, Vietnam'a ve diğer yeni sömürge ülkelerin tek tek 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kopuşunun ve halk kurtuluş hareketleri sömürü pazarlarını daraltıyor, ekonomik ve sosyal krize yol açıyor, siyasi statükoyu zorluyordu. 


Krizin kendi yaşam alanlarına, Paris'ten, Londra'ya, Newyork'a kadar kapitalist metropellere yansıması ve 68 Kuşağı formatı altında özgürlük arayışlarının ortaya çıkması, emperyalist egemenliğin dayandığı zemini kayganlaştırıyordu. 


68'lilerin Vietnam Kurtuluş Hareketi başta olmak üzere, halk kurtuluş hareketleri ile dayanışma içine girmesi, hele de bir kısım 68”linin Almanya'da Raf, İtalya'da Kızıl Tugaylar, Fransa'da Doğrudan Hareket, Amerika'da zenci Kara Panterler gibi radikal sol hareketler kurmaları ve harekete geçmeleri gündemleşiyordu. 


Amerikan emperyalizminin arka bahçesi Latin Amerika'da gerçekleşen Küba devrimi ve bayraklaşan Che'nin sülietinin yarattığı popüler atmosfere paralel, Şili'de Allende'nin halk oyu ile 1970'lerde yapılan seçimleri kazanması, Şili'de sosyalizm halkın derinlerine sirayet ettiğine işaret ediyordu. 


Küba devrimi ile kendini ortaya koyan, 1960'ların sonlarında ivme kazanan bu devrimci gelişme karşısında, 1970”lerin başlarında Amerikan emperyalizmi, yükselen devrim 

ve sosyalizm mücadelelerine karşı ekonomik hayatta “neoliberal karşı devrim’ ve siyasi hayatta “askeri cuntalar? politikasını devreye sokacaktı. 


Tarihin o döneminde Amerikan emperyalistlerinin bu politikasına öncülük edenler, 1946'ların Chicago Ekolü'nün önde gelenleri, 20'nci yüzyıldan öte bütün zamanların en “bilimsel”, en 


soğukkanlı katillerinden başlıcalarıydı. 


Fikir babaları ve yönlendiricileri Milton Freidman'dı. 


Milton Freidman / Fotoğraf: Wikimedia Commons 


Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1912'de doğan M. Friedman'ın öneminden dolayı kısaca yaşamına değinmek gerekiyor: 


M. Friedman, 1945'den itibaren Chicago Üniversitesi'nde 30 yıl iktisat teorisi dersi verecekti. 
Serbest piyasa, sıkı para politikası, devletin sosyal haklardan arındırılması, küçük devlet, ekonomik liberalizmin özgürlükleri kendiliğinden getireceği gibi görüşleri doktriner bir tarzda 


savundu, yaydı. 


Katı neoliberal görüşlerini 1960'lı, 70'li yıllardan itibaren, özellikle Şili'de Pinochet darbesiyle başlayarak uygulama ortamı buldu. 
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Bu görüşleri doğrultusunda doktriner ama sonuna kadar siyasileşmiş Chicago Ekolü adı ile matuf ekonomist grubun yetişmesine ön ayak oldu. 


Bunlar emperyalist neoliberalizmin dünya ölçeğinde yayılmasında ve uygulanmasında etkin bir rol oynadılar. 


Friedman, bütün bu başarılarından dolayı 1976 yılında Nobel ödülü aldı. 


Fotoğraf: Nobel Prize Winner: Milton Friedman 

Sovyetler Birliği'nim çözülüş arifesinde Reagan'ın danışmanı ve "Ekonomik ve politik danışma kurulu" üyesi idi. 

2006'da kalp krizinden ölene kadar alanında duayen bir kişilik kabul gördü. 

Başkan Richard Nixson, Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, çok uluslu Amerikan şirketleri, Pentagon ve CIA şefleri, yeni sömürge ülkelerin istihbarat örgütleri, cuntacı komutanlar, iç savaş düzenine dayalı ordular, “sivil” militer güçler, medya, kültür ve vasıtalı vasıtasız türlü dini vd. eğilimlerdi. 


Geçen zaman içinde, Amerikan başkanları, dış işleri bakanları değişecek; ancak Milton Friedman ve Chicago Okulu yetişmelerinin rolü değişmeyecekti. 


Amerikan devletinin sürekliliğine paralel neoliberal politikaların temel belirleyenleri ve yönlendiricileri olarak kalacaktı. 


Allende darbe ile alaşağı edilecek, zaman kaybetmeden “Şili'nin zihniyetini değiştirmek, uzun süreli ve derin bir operasyon” başlayacaktı. 


Bütün bir kültüre ve insanlığın geleceğine açılmış vahşi savaş, Şili'den Arjantin'e, Uruguay'dan Brezilya'ya, giderek dünyanın dört bir tarafına yayılacaktı. 


Türkiye'ye sıra 1980'de neoliberal 24 Ocak Kararları, 12 Eylül cuntası ile gelecekti. 


Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliğinde “sosyalizmin çökertilmesinde” ama özellikle neoliberal politikaların uygulanmasında rol alacaktı, bu kadrolaşma. 


Irak işgali ve sonrasında da... 
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Meselenin esası... 
Sadece sosyal devrimin ve sosyalizmin yok edilmesi değildi mesele. 


Tarihi kendisiyle başlatmak ve bitirmek (“Tarihin sonu?'- Fukayama) öncesinin, yani bütün toplum ve halk güçlerinin ve değerlerinin tasfiye edilmesiydi mesele. 


Toplumu ve halkı yaşanmışlıklarından koparmak, hafızasızlaştırmak, “beyaz levha” üzerinden yeni bir toplumun inşa edilmesiydi mesele. 


Güçler ilişkisi elvermez, toplumlar geri çekilebilir, halklar yenilebilirdi. 
Asıl mesele ruhen yenmek, zihniyet dünyasında iltihakı sağlamaktı. 


Bu temel üzerinden kapitalist neoliberal ekonomi politikaların ve Amerikancı, sonsuz bencil, bireyci, iktidarcı değerlerin hakim kılınmasıydı mesele. 


“Pax Amerikana'nın sonsuz bekasını sağlanmasıydı mesele. 

Öncelikle işçi sınıfı ve giderek diğer emekçi sınıf katmanları temel önemdeydi. 
Üretenler ve üretime bağlı toplum ve yaşam gerçekliği önemliydi. 

Yaşam üretmekti. 


Kapitalist sınıfların bakış açısından, işçi ve emekçi halk güçlerini sınırlamak, üretimden koparmak, bütün ortakçı toplumların ve halk güçlerinin ve de ideolojilerin panzehiri idi. 


İşçi sınıfının fabrika temelli emeğine oranla üretim verimini ileri derecede artıran bir makinalaşma evrimi, otomasyon devreye sokulacaktı. 


Endüstriyel otomasyon teknolojileri ile işçi sınıfı emeğine daha az ihtiyaç duyulurken, kapitalizmin “olmazsa olmazı” azami kâr yasasının işleyişi bu oranda daha bir güçlenecekti... 


SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI MI, SOSYAL DARWİNİZM Mİ? YETTİ! BU DÜZEN 
DEĞİŞMELİ! (5) 


Cumartesi 16 Mayıs 2020- Independent Türkçe 


Görsel: Twitter 


Kapitalizmin “ünlü” duayenlerinin bile daha çok kriz anlarında hatırladıkları bir gerçek var; 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“Kapitalizmin sürdürülebilir bir düzen olmadığı” ... 


İşte kapitalizmin nanoteknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka gibi türlü yüksek teknolojisi her şeye karşın doğal güçleri kontrol edemiyor. 


O çok gelişmiş labatuvarların ve bilim insanlarının doğa canlıları karşısında sınırlarının olduğu ortaya çıkıyor. 


Büyük devletlerin en iyi korunan başkanları, başbakanları, iş insanları bile can güvenliği sorunu yaşıyor. Bir panik, bir korku, bir çaresiz ruh hali... 


Bir nokta geliyor, kontrol sağlanıyor ama felakette yaşanmış oluyor. 


Derste çıkarılmıyor; daha doğrusu çıkarılamıyor. Çünkü en yıkıcı, en yok edici felaketi bile istismar etmeyi içselleştirmiş, başka türlü yapamayan çok daha tehlikeli bir virüs söz konusu. 


Kapitalizmdir bu! 


Afrika'nın ormanlarından, Çanakkale'nin Kaz Dağlarına, Antarktika'nın buzullarına kadar yakmadığı yıkmadığı doğal ortam, doğal denge bırakmadı. 


Her şeyi bozdu, her şeyi hormonladı: doğayı, canlıları, tarımsal ürünleri, hayvancılığı, hatta en çokta insani... 


Ama her şeyin de bir sınırı var. 


Gün gelir, doğa isyan eder; daha fazla kâr, daha fazla sömürü için doğal ortamı dağılan, kozasından çıkan virüs doğası gereği ama salgınla, ama felaketle intikam alır. 


Kapitalist ilişkiler, kapitalistler hadiseyi sömürü aracı haline getirirken de en büyük bedeli tanık olduğumuz gibi yine işçiler ve emekçiler ödüyor, bu kötülüklerde payı olmayan insan kardeşlerimiz ödüyor. 


Sosyal Darwinizm 


“Sürü bağışıklığı” sistemi adı altında sistemli bir toplumsal cinayetler silsilesi yaşanıyor. 
Amerika, İtalya, İngiltere başta olmak üzere en gelişmiş kapitalist ülkeler yapıyor, yaptı bunu. 


Korona salgınını atlatacak yaşam düzeyine sahip olanlar, sağlıklı bireyler yaşıyor. 


Yaşlı, emekli, engelli, ücretsiz izinli, yoksul, hijyensiz koşullarda çalışmak zorunda olan işçi emekçi bireylerin sağlıklı yaşaması için gerekli sosyal olanaklar tanınmıyor. 


Sermayedara, patrona maddi teşvik, vergi muafiyeti gibi olanaklar sağlanarak güçlendirme, yaşatma öncelikli tercih oluyor. 


İşçilerin işten çıkarılmasına, ücretlerin düşük tutulmasına, sendikal hak ve özgürlüklerin tanınmamasına göz yumuluyor. 
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İşçiler disiplinli çalışmaya zorlanıyor, patronla uzlaşma içinde olması sağlanıyor, sosyal yardım olanaklarından yoksun bırakılıyor. 


Böylece patronun çıkarlarına uyuma "ikna" edilen işçi, hastalık ve ölüm pahasına işte kalıyor. 
Gerisi baştan gözden çıkarılmış oluyor zaten. 


İşçi, emekçi, emekli, engelli, yaşlı, yoksul toplumsal katmanların kırımını, TV'lerde tartışan koca koca bilim insanları utanmazca sürü bağışıklığı olarak niteliyor. 


Aslında bu sistemi Sosyal Darwinizm olarak kavramlaştırmak daha bir akla ve bilime uygun. 


Totaliter eğilimli iktidarlar bu kavramı kullanmaktan imtina ediyor. Bunun nedeni teşhir olmaktan korunma kaygısı olmalı. 


Yaşanılır bir dünya 


Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu maddi çıkar ilişkilerini aşamıyorlar. Onlara rağmen AVM'lerin açıldığı, öğrenci sınavlarının öne alındığı, futbol maçlarının yapılacağı anlaşılıyor. 


Yaz sezonu le birlikte Kürt tarım işçileri batıya, özellikle Çukurova'ya yığınlar halinde akacaklar. 


Cumhur iktidarı, belirli bir bütçe ayırarak bunun önünü alma diye sorumluluk duymuyor. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tünelin ucu göründü, Ramazan sonrasında çifte bayram istiyoruz” açıklamasında görüldüğü üzere koronavirüse karşı bir “başarı hikayesi? ilan etmeye hazırlanıyor zahir. 


Peki, gerçek bu mu? 
Konu ilgili uzman kurumların tutumu nedir, aktaralım: 


Şeffaf ve demokratik olmayan, halk sağlığını, emekçilerin sağlığını hiçe sayan bu süreçlerde yapılan uygulamaların toplum sağlığına faydası olmadığı gibi, “normalleşmeye dönüş” uygulamalarınız da kabul etmeseniz de emekçiler, işçiler ve yoksullar için açıkça “sürü bağışıklığı” stratejinizin itirafıdır. 


(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası /SES) 


Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede atılan adımların bilimsel verilere uygun atılması gerekiyor. AVM'lerin yeniden açılması gibi adımların piyasa baskısından uzak epidemiyolojik verilere dayanması gerekiyor. Gevşeme adımının atılması için henüz erken. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) korona virüste 2022 sonuna kadar pek çok dalga olabileceği uyarısında bulunuyor. Yaşanacak yeni dalgalar için Türkiye'nin hazır değil. Türkiye'de taramaların yapılması ve Türkiye'deki virüs yükünün, ağırlığının saptanması gerekiyor. 


Toplumun ne kadarı bu virüsü aldı, bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü nüfusun yüzde 50, 60'1 bu virüsü almadan toplumsal bağışıklıktan bahsetmek söz konusu olamaz. Bunun için de viral tarama testlerinin mutlaka yapılması gerekiyor ve ezbere değil, hangi risk faktörlerine yapılacak, toplumun hangi kesimine yapılacak, bunların bilimsel olarak tespiti gerekiyor ve 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buna göre davranılması gerekiyor. 

Dolayısıyla ikinci dalgaya hazır olmak için bu verilerin toplumla paylaşılması, bağımsız bilimsel araştırmaların yapılıp ona göre bir öngörüde bulunulup hazırlıkların yapılması gerekiyor. 


(Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı) 


Şu an için normale dönmek, alışveriş merkezleri açmak çok risklidir. Bu tür salgınlarda önce son vakanın bile olmadığını göstermeniz ve sonra normale dönmeniz lazım. Virüsün bulaştığı ve semptom göstermeyen insanlar olabilir ve normale dönüşte en tehlikeli grup bunlar. Böyle kolay bulaşan hastalıklarda ve salgınlarda, salgını kontrol altına almak için hiç kimsenin enfekte olmadığından emin olmak gerekiyor. 


(İstanbul Tabip Odası /İTO) 
Kapitalizm toplumun hilafına kötücül eğilimini sürdürüyor. 


Kazanma ve kar hırsı uğruna koronavirüse karşı mücadeleyi “Şeffaf ve demokratik olmayan, halk sağlığını, emekçilerin sağlığını hiçe sayan? biçimlerde yürütüyor. 


İnsanın insana, canlılara, doğaya yaptığı türlü kötücüllükleri hatırlatıyor. 

Ancak koronavirüs koşullarında paylaşımı, dayanışmayı da hatırlatan insanlık da var. 
Başa saralım; 

“Kapitalizmin sürdürülebilir bir düzen olmadığı” açık değil mi? 

Öyleyse böyle... Yetti! Bu düzen değişmeli. 


Bu düzenin bağrında doğacak “en güzel dünya” hayalini yaşanılır dünya bakış açısıyla yeniden düşünmeli. 


Düşünmeli... Doğacı, canlıcı, cinsiyet eşitlikçi, özgürlükçü ve de ortakçı toplumsal düzen inşası üzerinden üretim ve paylaşım ilişkileri nasıl olur, nasıl sürdürülebilir, en çok da bunu düşünmeli... 


SAMSUN CERRAHİ EL ALETLERİ VE SAĞLIK MÜZESİ'NDE DARWİNİZM 
PROPAGANDASI! 


21.01.2022-www.akasyam.com/ 
Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nin Facebook sayfasında günümüzden 5 milyon yıl önce yaşamış bir tür primatın insanlığın atası olarak gösterilmesi, Darwin'in Evrim 


Teorisi'nin, en başta şuuraltımız olmak üzere bütün her yeri işgal ettiğinin adeta bir göstergesi durumunda. 
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Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımları kim ya da kimler yazıyorsa büyük bir cehaletten cesaret alarak insanın düşünme becerisinin bile Darwinist bir evrim sürecinden geçerek geliştiğini iddia ediyorlar. 


Paylaşımda, “Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden daha farklı olduğunu ispatlar gibi, iki ayağı üzerinde yürümeyi ve alet yapıp kullanmayı başardı. 


İki milyon yıl önce yaşamış olan ve adına "Homo Habilis" denen bu türe, bilim adamları “İnsanın Atası” dediler” denilerek müzeyi ziyaret etmek için sosyal medya araştırması yapmak isteyen meraklılara Evrim Teorisi propagandası yapılıyor. 


Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nin Facebook sayfasında paylaşım şu şekilde tamamlanıyor; 


“O'nu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği; kavramsal düşünce yeteneğine sahip oluşuydu. 
O, alet yapıp avlanabiliyor, bu aletini düşmanına saldırıda, ya da kendini korumada kullanabiliyordu. En büyük özelliği ise, ilk toplumsal davranışları göstererek sosyal bir yaşam sürdürebilmesiydi. Geçmişten günümüze cerrahi el aletlerini merak ediyorsanız ; Müzemiz ziyarete açılmıştır. 


Primat Nedir 


Wikipedi'ye göre Primat, “Primatlar[a] veya iri beyinli yüksek memeliler (Latince: Primates), bir plasentalı memeli takımının genel adıdır. 


Goril, orangutan, şempanze, gibon ve insan gibi insansıların yanında maymunlar, makimsiler, galagolar, cadı makigiller ve lorigilleri de içerir. 


Primatların kökenleri 80 ila 55 milyon yıl önce tropikal ormanların ağaçlarında yaşamaya adapte olmaya başlayana küçük kara memelilerinden gelir. 16 familyada sınıflandırılan 430'dan fazla canlı primat türü vardır. 


Büyük beyinler, görme keskinliği, renk görme, omuz kuşağı gibi birçok primat özelliği, bu zorlu ortamlara adaptasyonları ile oluşmuştur. Primatlar çevik ve hızlı canlılardır. Çoğunluğu ağaçlarda yaşar. Tüm primatlar; ellere, ele benzer ayaklara (ağaçlarda yaşayanlar), ileri bakan gözlere sahiptir.” 


Primat 


ka HELE 


Cerrahi El Aletleri Ed 


ivon BEED 


Pozitivizm Hz Adem’i Neden Kabullenemiyor 
William Dembski, Darwin'in Evrim Teorisi’nin, 19. yüzyılda yükselen değer olan 


pozitivizmle bire bir uyuştuğunu belirterek “Eğer Darwin olmasaydı pozitivistler onu icat etmeliydi” diyor. 
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Aguste Comte da bir pozitivist olmasına rağmen, epistemolojik yaklaşımında Evrim Teorisi'nin, tekrarlanamaz ve gözlemlenemez olduğunu belirterek Evrimin aynı zamanda ispatlanamaz olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. 


Ayrıca Comte'un, biyolojinin matematiğin başarısızlıklarını gidereceği kanaati de göstermektedir ki, fizikteki teoriler gibi matematiksel yasaları olmayan Evrim Teorisi için ciddi bir sorun teşkil ediyor. 


Görülüyor ki, Evrim Teorisi'nin, Tanrı'nın etkin olmadığı bir süreç olarak ele alındığı pozitivist yorumun sadece belli bir yorum şekli olduğu ve bu görüşe karşı pozitivizme zıt bir şekilde Tanrı'nın gerçekleştirdiği bir evrime inananların da zannedilenden çok daha fazla olduğunu da görmemezlikten gelmemek gerekiyor. 


İlk İnsan İlk Peygamber 


Bizim diyalektiğimizi yani İslam'ın Evrim Teorisine yaklaşımını ise Üstad Necip Fazıl Kısakürek, şu cümlelerle çok net bir şekilde ortaya koymuştur; 


“Peygamberler olmasaydı yeryüzünde taş üstüne taş konamazdı. İlk insan ilk peygamberdir. 
Hz. Adem, insanlara düşünmeyi ve aynı zamanda doğru düşünmeyi öğreten bir peygamberdir.” 


EVRİM TEORİSİ - TEKÂMÜL NAZARİYESİ DARWİN PATENTLİ MİDİR? 
Okay Toltay / Akademya Dergisi-30.06.2019-www.akasyam.com/ 


Aralık 1831 tarihinde İngiliz kraliyet donanmasına ait “HMS Beagles” adlı gemi ile Güney Amerika yolculuğuna çıkan bir tabiat bilimci-biyolog, “insanlık tarihine ışık tutacak” yepyeni fikirlerle ülkesine geri dönmüştü. Adı Charles Darwin'di. 


Araştırmalarını “Türlerin Kökeni” adlı eserinde müşahhaslaştıran Darwin, bu çalışmalarına neredeyse tüm hayatını vakfetmiştir. Evrim Teorisi denince akla daima Charles Darwin ismi gelmektedir ilk önce. Darwin'in Evrim Teorisi'ne katkısı, teori üzerine yaptığı çalışmalar tabii ki inkâr edilemez; ne var ki bilindiğinin aksine, Evrim Teorisi'ni ortaya atan ve bu konuda çalışmalar yapmış ne ilk, ne de tek bilim adamıdır Charles Darwin. Mevzuya vakıf az sayıda insanın bildiği bu gerçek, genel insanlık coğrafyasında ya hiç bilinmez yahut böyle bilinir. 


Peki işin aslı bu mudur? Tabii ki hayır. İslâm dünyasında araştırma konusu yapılması dahi abesmiş gibi bir tavır takınılır nedense. Neden öyle olduğu az çok bellidir aslında. Bu görüşün sebebini kısaca formüle edecek olursak, karşımıza şöyle bir matematiki denklem çıkar: Evrim Teorisi + Ateizm + Marksizm = Allah'ı, dolayısıyla yaradılış gerçeğini yok sayan bir sistemin parçasıymış gibi görülüyor yahut gösteriliyor. 


Peki hakikat bu mudur? İslâm'ın Evrim Teorisi”ne bakışı nedir? İslâm âlimlerinin bu mevzuda çalışmaları, fikirleri mevcud mudur? 


Öncelikle, yüce dinimiz İslâm'ın, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber 


Efendimizin ilim hakkındaki görüşleri malümken, bir Müslümanın vazifesi, bu ve bunun gibi mevzuları direkt reddetmek değil, aksine üzerinde çalışmak, bu tür görüşleri ilim tabanındaki 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verilerden yola çıkarak İslâmi bir bakış açısıyla tefekkür etmek ve sonuca ulaşmak olmalıdır düşüncesindeyiz. Yazımızda bu ve benzeri sorulara cevablar vermeye çalışacağız. 


“Muhakkak ki Allah, her şeyi en iyi bilendir.” mealindeki âyet hikmetince, doğruysa Allah'tan, yanlışsa nefsimden ve şeytandandır diyerek, yazımıza devam edelim... 


Evrim Teorisi üzerine konuşmadan önce, “Evrim Teorisi”nin tarihi gelişimine bir göz atmakta fayda var: 


I- Antik Çağlarda “Evrim Teorisi? 


Antik Yunanda birçok felsefeci, evrim nazariyesine benzetilen ve bugünkü evrimcilerin “öncü” kabul ettiği fikirler ortaya atmışlardır. Bunlar arasında özellikle iki isim öne çıkıyor: Miletli Anaksimandros (M.Ö. 610-546) ve Sicilyalı Empedokles (M.Ö. 490-430). 

““ Anaksimandros'a göre insanlar önceleri balıkların arasında oluşmuş ve kendilerine bakacak hâle geldiklerinde karaya çıkmışlardır.” (1) 


“Anaksimandros'un “İnsan balıktan gelir; çünkü balığın kökeni insanlarınkinden daha kolay açıklanabilmektedir” dediği söylenir. Bu bakımdan Evrim Teorisinin öncülerinden olduğu düşünülür.” [2] 


Burada kendisinden iktibas yaptığımız yazarımızın şu görüşlerine de yer vermeden geçemeyeceğiz; zira Ali Ekmel Bilir, Anaksimandros'u evrimci düşüncenin dışında, farklı bir bakış açısından değerlendirmiş ki, Yunan filozoflarının görüşlerine bir de bu açıdan bakmak, İslâm görüşüyle bağdaştırmaya çalışmak önemli bir bakış açısı kazandırır bizlere. Şöyle diyor yazarımız: 


—“... Anaksimandros ustayı “ilkel bir düşünür” gibi görmeyiniz... Apeiron, kelime karşılığı olarak her ne kadar “sınırsız” ise de, mânâ olarak “sonsuz”dur; zamana göre ezel ve ebed diye ikiye ayırdığımız, ama gerçekte bir olan sonsuz... Ezelde suda yaşadı insan... Suda öğrendi iyiyi ve kötüyü; suda gösterdi kendini... “Öğrenmek hatırlamaktır” var ya hani; işte bu ezel hâlinden hatırlamaktır... Her şey suda başladı. Balık karnında mı bilinmez... Ama balık karnı İslâm tasavvufunda olsun, Hint mistisizminde olsun, bazı Kızılderili efsanelerinde olsun vurgulu bir kavramdır. Hakikatini söyleyemiyoruz: Muhtemelen ana karnındaki suda yüzen cenin misali...” (3) 


Empedokles... “Kök” kavramını ilk kez ortaya atan bu düşünüre gelince, canlıların kendilerini en fazla uyum sağlayacak şekilde organize ederek hayatta kaldıkları ve sonraki döllerin bunu sürdürerek giderek değiştiği tezini ileri sürerek, Darwin'in “tabii ıstıfâ” (selection naturelle) kanununun bir benzerini öne sürmüştür. [4] 


Antik Çin'de, Milattan Önce 4. yüzyılda yaşayan Taoist düşünür Zhuangzi (Chuang Tzu) gibi Çinli düşünürlerin de, biyolojik türlerin değişimiyle ilgili fikirler ortaya attıkları söylenir. 
İngiliz bilim adamı Joseph Needham'a göre Taoizm, biyolojik türlerin değişmezliğini açıkça reddeder ve Taoist düşünürler, türlerin farklılaşan çevrelere tepki olarak farklılaşım geliştirdiklerine dair tartışmalarda bulunmuşlardır. Taoizm, Batı düşüncesinin daha durağan klasik tabiat görüşünün aksine; insanı, tabiatı ve cenneti “Tao” olarak bilinen, var olan bir “daimi dönüşüm” olarak ele alır. 
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Dördüncü yüzyılda yaşamış psikopos ve teolog Aurelius Augustinus ise hayat biçimlerinin zaman içerisinde yavaşça değiştiğini düşünmüş ve bir tür evrim fikrini ortaya atmıştır. 


II — İslâm Tarihinde “Evrim Teorisi — Tekâmül Nazariyesi? 


İslâm alimlerinin bahsettiği “Evrim”i anlamak için evrim terminolojisini iyi tahlil etmek gerekir. Şimdi bu kavramlara kısaca bir göz atalım. 


Evrim Terminolojisi [5] 


Evrim mevzuunda, aynı kelimenin farklı kimseler tarafından farklı mânâlarda kullanılması hâlinde, karşılıklı ithamların ötesinde bir sonuca varmak mümkün olmayacaktır. Evrimin karşılığı olarak kullanılan ve fakat değişik mefhumları ifade eden kelimelerden bazıları şunlardır: 


Tekâmül: Tekâmül kelimesi, teorik anlamda evrim kavramının tam karşılığı değildir. Çünkü tekâmül, bir canlının kendi iç bünyesindeki değişikliklerle belirli bir seviyeye ulaşması, kemâle ermesidir. Meselâ elma çekirdeği tekâmül eder, elma ağacı hâline gelir. Tek hücreden ibaret olan zigot tekâmül ederek Allah'ın izniyle yetişkin bir insan olur. 


Biyolojide bir canlının embriyodan itibaren olgun hâle gelinceye kadar geçirdiği safhalara “ontojeni” denir. Tekâmül bunun yerine kullanılmalıdır. Bir canlının ilk yaratılışından itibaren günümüze kadar geçirdiği farzedilen ve ilmi tahkikle açıklanmaya çalışılan ve henüz nazariye olmaktan ileriye gidemeyen safhalara da “filojeni” denir. Evrim de bunun karşılığı olarak alınmalıdır. 


Bu mânâda kâinattaki bütün varlıklar tekâmül kanununa tâbidir. 


İstihâle: Evrim meselesinin münakaşa sahasına geçmesinden sonra bu polemiğe temas eden İslâm âlimleri, istihâle kelimesini kullanmayı tercih etmişlerdir. Daha önceki âlimler de bu kelimeyi kullanmışlarsa da, onların bu kelimeye yükledikleri mânâ ile evrim kelimesinin ifade ettiği mânâ arasında hiç bir irtibat yoktur. Esasen evrim yeni bir mefhum olduğu için Arabça'da tam oturmuş bir karşılığı yoktur. Bu sahadaki bazı otoriteler, evrimin tam karşılığı olarak “tatavvur” kelimesinin kullanılabileceğini ileri sürerler. Nitekim Arabça lügat “el-Müncid”in Darwin maddesinde bu teori, “Tatavvur teorisi” olarak adlandırılmıştır. 


Netice olarak şu kesinlikle söylenebilir ki, tekâmül ve istihâle kelimeleri, evrim mefhumunu tam karşılamamaktadır. Bu ıstılahların tam oturmamış olmasını, evrim teorisinin yeniliğinden başka, teoriye yapılan tâli ilavelerle kazandığı farklı mânâda aramak gerekir. 


Tahavvül: Bu konuda yanlış değerlendirmelere sebeb olan kelimelerden biri de tahavvüldür. 
Bunun ifade ettiği mânâ da “evrim” kelimesiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Tahavvül kelimesinin yerine de “evrim”in kullanılması mümkün değildir. Çünkü, tahavvülle izah edilmeye çalışılan, atom veya moleküllerin bir mertebeden başka bir mertebeye geçişidir. 


ELCâhız, İhsan-üs-Safa, İbn-i Miskeveyh, Nizam-i Aruzi Semerkandi, Nasır-ı Tusi, Muhammed Kazvini, İbn-i Haldun, Kınalızade Ali Efendi, Abdü”l-Kadir-i Bidil gibi isimlerin de “Tekâmül Nazariyesi”nden dolaylı şekilde bahsettikleri düşünülmektedir. 940-1030 yılları arasında İran'ın Rey şehrinde yaşamış İbn Miskeveyh'in “El-Fevzü”l-Asgar” adlı eserinde; evrimleşmeyi, Darwin'den 850 yıl önce incelediği görülmektedir. Bunun yanında, Erzurumlu 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İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Darwinist anlamda evrimci olamayacak şahsiyetlerin kaleme aldığı birtakım bahisler de evrim teorisine yorulmaktadır: 


— “Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip dört unsur (ateş, hava, su ve toprak) birbirlerine karışır ve birleşir. Bu karışım ve birleşmeden önce madenler meydana gelir. 
Bundan da bitkiler, maden ve bitkilerin birleşmesinden de hayvanlar meydana gelir ve hayvan soyu kemâlini, en uygun şeklini bulunca insan hâsıl olur.” (Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetnâme). 


Şunu belirtmekte fayda var ki, İslâm dünyasındaki âlimlerin çoğunluğu evrimi bir istihâle yâni dönüşüm olarak görmüştür. Günümüzdeki birçok araştırmacı bundan kastın “İnsan-ı Kâmil” meselesi olduğu kanaatindedir ve bunu tasavvufla alâkalandırır. 


Netice itibariyle bizim nazarımızda bu tesbitlerin kıymeti, şu veya bu çıkarımda bulunulmasından ziyade, Charles Darwin’den yüzyıllar önce “Evrim Teorisi”nin üzerinde durduğu bahisler üzerinde İslâm dünyasının da durduğu ve şu veya bu bakımdan benzer hipotezler ürettiğidir. Ne var ki hiçbirinin çalışmaları Charles Darwin'inki kadar kapsamlı değildir. 


İslâm medeniyetinin bu çerçevedeki hipotezleri destekleyen tecrübi ve teferruatlı örneklerle zenginleştirilmiş kapsamlı teorileri veya teoriler bütünü olarak sistemi o dönemde mevcud olmadığı için, bu gibi çalışmalar, çok önceden İslâm âlimleri tarafından bulunmuş olsa da, Avrupalı bilim adamları tarafından bulunduğu intibaı oluşmaktadır. 


Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu bu konuyla alakalı bakın ne söylüyor: 


— «“Teferruatı gösteren asıl” davası; asıl kof, ama teferruat müthiş zengin ve aslın ucuzluğu ve kolaylığı ile bu göze hitab ediş, kolayından kabulü sağlıyor. Üstelik başka da yok!» [6]. 


Son vurguya dikkat! : “Üstelik başka da yok!” 
II — 18-19. Yüzyıllarda “Evrim Teorisi — Tekâmül Nazariyesi? 


Yazımızın başında, Evrim teorisinin aslında sadece Charles Darwin'le anılmaması gerektiğini, bu konuda başka bilim adamlarının da çalışmalar yaptığını belirtmiştik. Evet, çağdaşı olan birkaçı var ki evrim teorisini ondan daha önce buldukları hâlde -tabii ki ufak tefek teknik farklılıklar olmakla birlikte- teferruat zenginliği bakımından olsa gerek Charles Darwin'in isminin ön plana çıktığını görmekteyiz. 


Bu isimlerden ilki, Erasmus Darwin'dir. “Erasmus Darwin (1731-1802), “Evrim Teorisi” ile adı özdeşleşmiş olan Charles Darwin'in dedesidir ve eserlerinde, torunundan önce canlıların evrim geçirdiğini savunmuştur.” [7] 


Erasmus Darwin, 1794 yılında yazdığı “Zoonomia”da evrimle ilgili görüşlerine yer veriyordu. 
Fakat torunu Charles Darwin'den farklı olarak, bu görüşlerini Kitab-ı Mukaddes'ten iktibaslar yaparak, adeta görüşlerinin İncil'e muhalif olmadığını isbatlamaya çalışıyordu. 


Erasmus Darwin?'den sonra ise, bu konuda çalışma yapan bilim adamı Jean-Baptiste Lamarck olmuştur. Fransız tabiat bilimcisi Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), 1802 yılında 


“Canlıların Yapısı Üzerine Araştırmalar” eserinde işlediği evrim düşüncesini, 1809”da 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yayınlanan “Zooloji Felsefesi” adlı eserinde geliştirmiş ve 1815-1822 yılları arasında ortaya çıkan “Omurgasız Hayvanlar Tabiat Tarihi” isimli 7 ciltlik eserinin önsözünde, sonradan “Lamarck'çılık” adıyla anılan kavramın yasalarını açıklamıştır. 


Lamarck'ın evrim görüşü de, tıpkı Erasmus Darwin gibi, Tanrı'yı reddetmek yerine kutsal metinlerden iktibaslarla teorisini, daha doğrusu hipotezini desteklemeyi öngörüyordu. Bu iki bilim adamının görüşleri birbirine o kadar yakındı ki, “acaba birisi öbüründen iktibas mı yaptı?” sorusu geliyordu akıllara; ancak bilim tarihçilerinin bu konudaki görüşleri, bu iki bilim adamının hipotezlerinin birbirinden bağımsız, ancak neredeyse aynı olduğu yönünde olmuştur. Bu düşüncenin sebebi, Erasmus Darwin'in Fizik alanında çalışması ve evrimle ilgili hipotezine bir biyolog-tabiat bilimcisi olan Lamarck kadar teferruatlı yer vermemesi ve çeşitli yayınlarının olmamasıdır. Oysa ki Lamarck, Evrim teorisi hakkında, yukarıda da bahsettiğimiz ciddi sayıdaki çalışma ve eserin sahibidir. 


Lamarck'ın teorisine muhalefet eden isim olarak Georges Cuvier'i (1769-1832) görmekteyiz ki, kendisi de evrim teorisini değişik bir bakış açısıyla ele alır. 18 ve 19. yüzyıllardaki Evrimcileri ve teorilerini genel anlamda değerlendirmek, evrime bakışımıza bir nebze daha olsun ışık tutacaktır. 


18-19. Yüzyıllardaki Evrim Teorileri [8] 


Katastrofizm (Kıyamet Nazariyesi): Paleontoloji'yi büyük çapta geliştiren Fransız anatomist Georges Cuvier (1769-1832) tarafından ileri sürülen ve katmanlar arasındaki her bir sınırın, zaman olarak, sel baskınları ve kuraklık gibi felaketlere karşılık geldiğini ve o dönemde yaşayan türlerin çoğunun ortadan kalkmış olduğunu savunan hipotezdir. Ancak katastrofizmde olaylar birbirine evrim ilgisi içinde bağlı değildir (George Cuvier katmanları incelerken, her katmandaki fosilin bir üstteki katmandaki fosil ile uyuşmadığını görmezden gelir); bu katmanlaşmaların sebebi teolojik bir temele bağlanır. Yâni bu felaketler Nuh Tufanı gibi Tanrı'nın bir cezası gibi görülür. 


Lamarckizm (Lamarck’ın Evrim Nazariyesi): Lamarck tarafından canlı türlerin değişimine ilişkin olarak ortaya atılan faraziye. Bu faraziyeye göre, Lamarck, çevredeki yavaş değişikliklerin canlılarda yeni ihtiyaçlar doğurduğunu, bu ihtiyaçlar sonucunda canlıların hareketlerinin bedenlerinde değişiklikler oluşturduğunu ve bu değişikliklerin sonraki nesillere aktarıldığını söyler. Kullanılan organlar sinir sıvısından daha çok faydalanıp gelişiyor, buna karşılık kullanılmayan organlar köreliyor. Mendel?in ve Weismann'ın çalışmaları, Lamarck'ın Evrim Teorisinin kalbi olan “sonradan kazanılan özelliklerin aktarılması” fikrinin yanlışlığını gösterdi ve Lamarck'ın sonradan kazanılan özelliklerin aktarılabildiğini göstermek için yapılan tüm tecrübeler sonuç vermedi. Bu teori günümüzde geçerli değildir. 


Darwinizm (Darwin'in Evrim Nazariyesi): Darwin, Lamarck'tan 50 yıl sonra “Türlerin Kökeni? adlı eserini (1859) yazdıktan sonra, Lamarck'ın görüşleri yeni formatlarla savunulmaya devam edilmiş ve Darwin de sonradan kazanılan özelliklerin aktarılabileceğini düşünmüş olsa da bu mekanizma, onun teorisinde, Lamarck'ta olduğu kadar önemli değildir. 
Lamarck'ın anlatımında çevrenin yol açtığı değişiklikler öncedir, bunlar canlıdaki değişime sebeb olur. Darwin'de ise rastgele varyasyonlar önce vardır, tabiatın düzenleyici etkisi olan tabii seleksiyon sonra devreye girer. 


Modern Sentetik Teori: Darwin'in Evrim Nazariyesi ile Mendel'in ırsiyet nazariyesini, modern moleküler biyoloji ve matematiki popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern 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evrim nazariyesinin adıdır. Modern sentezin ana katkısı, ırsiyetin ve dolayısıyla evrimin temel birimi olan genler üzerine yeni edinilen bilgilerle evrimin mekanizması, yâni tabii seleksiyon arasındaki bağlantıyı kurmuş olmasıdır. Modem sentezin dayandığı genel bulgular, 1930 ve 1940'larda ortaya çıkan ve bugün kısmen DNA kopyalanması sırasındaki hatalarla oluştuğu bilinen mutasyon ve rekombinasyondur. Bunların dışında modern sentez, gen havuzunun genetik kayma ve gen akımı gibi mekanizmalarla değişime uğradığını ortaya koymuştur. 
Modem senteze göre, popülasyonlar çevreye bağlı sebeblerle (örneğin coğrafi engeller) birbirinden ayrıldığında türleşme meydana gelir. 


Bunların dışında diğer teorilere de başlıklar hâlinde yer verelim ki bu teorilerin hepsi Evrim teorisine paraleldir. Yâni özünde evrimi barındırır. 


Sıçramalı Denge Teorisi (Punctuated Eguilibrium) 
Kladistizm (Cladistics) 

Ortak Hayat Teorisi (Mitokondri Teorisi) 
Karmaşıklık Teorisi 

Panspermia Hipotezi 

Heteretrof Hipotezi 

Ototrof Hipotezi 


Mevzumuz üzerindeyken, bu noktada şu tesbiti yapmakta fayda var: Görüldüğü üzere Erasmus Darwin ve Lamarck'ın “Evrim Teorisi” hakkındaki görüşleri, ateist bir bakış açısı ihtiva etmiyor yahud hipotezlerinden ateist görüşle alâkalı bir sonuç çıkmıyor. Daha önceki verdiğimiz örneklerde de İslâm dünyası âlimlerinin bu mesele etrafındaki görüşleri zaten ateist bir bakış açısı ihtiva edemeyeceği için, bu konuda şu tesbit yapılabilir: 


“Evrim Teorisi-Tekâmül Nazariyesi”, birileri kabul etsin veya etmesin, Biyoloji alanında insanlık tarihinin en kapsamlı emeğini barındıran çalışmaların başında gelir. Ve ne yazık ki, bu büyük çalışma içinde Müslüman âlimlerin bir dahli, eseri ve karşı olarak bile olsa kendi görüşleri yoktur. Hâlbuki yukarıda görüldüğü gibi, biyoloji mevzuunun temel meseleleri, İslâm dünyasına Batı'dan yüzyıllarca önce girmiştir. 


Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu”'nun Darwin'e ve “Evrim Teorisi”ne bakışını “BERZAH” isimli eserinde kendi kaleminden dinliyoruz: 


— “Darwin hakkında şu düşüncemizi peşinen bildirelim: Ezbere tarafından kabul veya red tavrı bir yana, “en kötü sistem, sistemsizlikten iyidir!” hesabı, tekâmül nazariyesinin biyoloji alanındaki önemi, diğer hiçbir teoriyle kıyaslanamayacak kadar büyük olmuştur. Hâlâ. 
Biyolojinin temel prensiblerini içine alır. Diğer bütün biyolojik bilgileri birleştiren, onlara bir anlam kazandıran nazariyedir. Onsuz, biyoloji anlaşılamaz. Bu önemin derecesi şu sözlerle belirtilmektedir: “Fizik ve kimya için atom teorisinin önemi ne ise, biyoloji için de tekâmül teorisinin önemi aynıdır!”... [9] 
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“İlim, müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır” hadisi hikmetince, Müslüman'ın ilme bakışı; herhangi bir fikri, buna bağlı görüş, hipotez, teori vesaire fikri gayreti otomatik olarak reddetmek değil, bilakis ilim sevdası gereği araştırmak ve kritik ederek kendi neticelerine varmaktır. İslâm tarihine geçmişten günümüze bakıldığında, yaşadığımız yüzyıla yaklaştıkça Batı'yla bilim, teknoloji, fikir alanındaki farkın açıldığı görülmektedir. Bunun sebebini, Müslümanın ideoloji ve onun dinamiği olan diyalektik eksikliğine bağlamak pekâlâ mümkündür. Zira ideoloji ve diyalektiğiniz yoksa, yeni problemlere bakış açısı geliştiremezsiniz. İslâm dünyasının bugünkü en büyük problemi bu eksikliktir. 


Yazımızı, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun yukarıda bahsi geçen mevzuya dair ve genel anlamda “Evrim Teorisi”nin isabetini (!) vurgulayan, ışık tutan şu sözleri ile sonlandırmak istiyoruz: 


“Sınıflandırma, tabii olarak benzerliklere göre yapılacaktır ama, “benzerlik” her şuur seviyesine ve kişiye göre değişir. Sıkça verdiğim bir misâl: Benzerliğe ölçüyü “uçmak” diye alsak, kartalla sinek arasında bu müştereklikten dolayı bir alâka kurabiliriz. Sınıflandırmada iş “sebeb” arayışına gelince, “insan, aradığının ne olduğunu bilmezse, bulduğunun da ne olduğunu bilmez!” hesabı, “kabli-peşin fikir, tecrübe öncesi fikir” meselesine gelir ki, sebebin sebebi hâlinde dava, “Bütün Fikrin Gerekliliği- Mutlak Fikrin Gerekliliği”ne çıkar.” (10) 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AHLÂKÇILARI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAK LAZIM! 
Erem Şentürk / Diriliş Postası-07.12.2018- www.akasyam.com/ 


Ahlaksızlıktan şikâyet edenler, hizmet alanlarından kaçarak ahlaksızlığın daniskasını yapıyorlar aslında. Arifler, âlimler, münevverler; dünyanın dayattığı iki taraftan birini tutmaz; hakikat üzerine üçüncü bir yolu teklif ederler. 


Müslüman âlim, hoca, arif, münevver, yazarçizer kim varsa bizi peşlerine taktılar; şikâyet 


eden, homurdanan ve hayıflanan bir gayya cemaati inşa ediyorlar. Sürekli ahlak satılıyor, ahlaklı insan yerine ahlakçılık pozları veriliyor. 
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Arifler, âlimler, münevverler; şikâyet etmezler teklif ederler, hayıflanmazlar teşebbüs ederler, homurdanmazlar talep ederler. Samimiyet teşebbüs gerektirir, samimiyet başı sonu belli talep gerektirir, samimiyet izaha muhtaç boşluklar bırakmadan izah gerektirir. Gerisi şımarıklıktır. 
Teklifi olmayan adamın samimiyeti de yoktur. Bu adamların dairesinden çıkmak lazım... 


Arifler, âlimler, münevverler; Orta Çağ Hristiyanları gibi umutsuzluk, ümitsizlik yaymazlar. 
Ahlakçı adamlar sarmış dört bir yanımızı; herkesi, pasif, ezik, korkak ve peşinen cehennemlik ilan ediyorlar. Bu adamların dairesinden çıkmak lazım... 


Arifler, âlimler, münevverler; zamanın ruhunda yeniden tanımlanmış hizmet alanlarını boş bırakmazlar. Ahlakçılar bu hizmet alanlarını görmüyor, bu alanlara girip hizmet üretmiyor dışarıda durup şikâyet ediyorlar. Ahlaksızlıktan şikâyet edenler, hizmet alanlarından kaçarak ahlaksızlığın daniskasını yapıyorlar aslında. İşte bu sebeple ahlaklı insanlar değil ahlak satıcısı oluyorlar. Ahlakçı değil ahlaklı olmak, bu adamların dairesinden çıkmak lazım... 


Arifler, âlimler, münevverler; dünyanın dayattığı iki taraftan birini tutmaz; hakikat üzerine üçüncü bir yolu teklif ederler. Darwin'le kilisenin kavgasında taraf olmaz kiliseyi tutmazlar mesela; ama bizim ahlak satıcıları, kilisenin bile terk ettiği söylemleri tekrar ediyorlar. Sen Müslüman'sın; ne kilisenin ne de Darwin'in tarafında yer alırsın; aksine üçüncü bir yolu, İslam”ı teklif edersin. “Zalim değilsen mazlum olursun” diye zalimliği dayatan sisteme karşı, üçüncü yolu teklif etmek lazım. “Amerikancı mısın, Rusçu musun” diye seçim yapmaya zorlayan sisteme karşı; üçüncü bir yolu, İslam”ı teklif etmek lazım. Gündelik meselelerde de böyledir bu... Ne Macron'un ne de sokaklarda olay çıkaran serserilerin tarafında olursun, oyunu bozar kendini kullandırtmazsın. 


Ahlak satıcılarına kulak asmamak lazım, aynı yol üzerinde ayağa takılan taşlara yapılan muamele gibi, onları kenara süpürüp ümmete yol açmak lazım. Yolun ortasında durup şikâyet edeceklerine yol kenarında ağlasınlar ya da yola çıkıp yürümeye başlasınlar... 


SEN KENDİNİ BİLMEZSEN 
Kemal Sayar-11.06.2017- www.akasyam.com/ 


İnsanın ne olduğuna dair soruya, iki türlü cevap verebiliriz. İlki insanın azdan çoğa giden bir gelişim çizgisi izlediğini söyler ve bir bakteriden insana evrimleşen bir çizgiye işaret eder. 
Diğeri, insanın çoktan aza yöneldiğini söyler, o ki insan Tanrı'dan insana doğru azalmıştır. 
İkinci görüş insanı aynı zamanda bir halife, Öte ile yeryüzü arasında bir köprü olarak tanımlar. 


Nasr’dan iktibas edersem, “Halife insan Öte”yle yeryüzü arasındaki aracı rolünün ve dünyevi alanın ötesine uzanan kemalinin bilincindedir; insana bu dünyevi alan üzerinde tasarruf etme imkanı verilmiştir; bu insan yeryüzündeki yolculuğunun geçici niteliğinin 

farkındadır.” Modern bilim insanın göklerle olan rabıtasını kopardı : Kopernik kâinatın merkezinde yer almadığını söyleyerek insanı tacından etti, Darwin onun varlığın efendisi olduğu düşüncesinden uzaklaştırdı ve nihayet Freud, insanın kendi eylemlerinin bile sahibi olmadığını, kendi eylemlerine iradi olarak kumanda edemediğini söyledi. Bütün bunlar insanı, artık aciz, zayıf ve önemsiz bir varlık olarak görüldüğü, her keşifle birlikte saygınlığının daha da azalacağı bir dünyanın ortasına getirip bıraktı. Guenon'un ifadeleriyle, “On dokuzuncu yüzyıl materyalizmi insan zihnini kendisinden yukarıda olana kapatırken, yirminci yüzyıl psikolojisi insan zihnini kendisinden aşağı olana açtı’. Böylece arı kovanına çomak sokuldu 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ve “eğer Tanrılara boyun eğdiremiyorsam, ben de cehennemi karıştırırım?” düsturu fehvasınca ruhunu semaya kapatan insan, daha aşağı kuvvetlerin edilgen bir kurbanı olarak resmedildi. 
İnsan artık “ego bürokrasisi?nin bir kurbanı, derdi gücü kendi benliğini yüceltmek olan bir benlik avcısıdır. Tevazuun bu yeni resimdeki adı düşük benlik saygısı olacaktır. Oysa belki de insanın selameti kendi bencilliğinden kurtularak, kainattaki karşılıklı bağımlılığı fark edebilmesinde yatmaktadır. İnsan zihnini göklere açan bir psikoloji, evvel emirde kendimizi çoklardan biri ancak yalnızca biri olarak tanımlamamızı gerektiriyor. Tevazu, göklerin altında kendimize bir yer bulmaktır. 


Etrafımızı saran İlâhi işaretleri giderek daha az gördüğümüz ve Tanrı'nın sözlerini daha az işittiğimiz bir çağda, bizi bu bakar körlükten kurtaracak farklı bir bilinç düzeyine ihtiyacımız var. Kâinata hayret nazarıyla bakmak, hayatın içine saklı mucizeleri keşfetmeye hazır olmak demektir. Bilinç, bakışını mâsivâdan uzaklaştırarak afak ve enfüse diker. Takva hayreti içerir, Allah'ın ayetlerini o gün ve o an fark ediyormuşuz gibi. İnsanın mucizesi, mucizeleri görebilmesidir. Ancak kendi benliğinden soyunan ve kainatın çağıltısıyla ritim tutan, varlığın niyazını işiten insanlar baktıkları zaman daha derin olana nüfuz edebilir. Eşyanın ve varlığın derinlerinde bambaşka bir hakikat bize el etmektedir. 


İnsanı egosunun içine hapseden modern yaklaşımın aksine, kutsal bilime dayalı bir nefsiyat, egonun çitlerini aşmayı vazeder. Bunun için önce modern bilimin araştırma sınırlarını genişletmek gerek, insan için neyin mümkün olduğuna dair algılarımızın çeperini büyütebilmeliyiz. Aşkın olanı maddi olana indirgeyen ve ölçülemeyen hiçbir şeyi bilimsel kabul etmeyen bir deneysel anlayış, sezgilere de yer açmıyor. İnsan, duyularının uzandığı yere kadar tanımlanıyor. Bilginin deneysel olana irca edildiğini görüyoruz. Deney için nesnenin kontrol edilebilmesi gerek, bu da ancak özne ve nesne ayrı olarak telakki edildiğinde mümkün olabilir. Böylece sadece dışsal ve kontrol edilebilir gerçeklikler gerçek kabul edilir, yani gerçeklik görünür alana indirgenir. Görünmeyen dışarıda bırakılır. Görünmez âlem bütün hücreleriyle bilinmek için haykırmaktadır oysa orada akıl işe yaramaz ve görünmez olan kendisini ancak sezdirir. Ancak içinizin alıcılarıyla oynar ve onu hissetmeye hazır hale gelirseniz, size kendisini açar. Bu yüzden bütün kadim öğretiler sezgiyle bilmeye büyük bir değer atfetmişlerdir. Duyuların ötesine geç, aklın ötesine geç, tecrübenin de ötesine geç. İnsan kendisini aşan ile sınırlarını genişletebilir ve aşkın hakikat çoğu zaman salt akılla bilinemez, orada kalbin aklını devreye almak, kalp gözüyle görebilmek gerekir. Sezgi, size konuşmakta olan Nihai Hakikat'in sesine kulak vermek, onu işitmeye hazır olabilmektir. Gayb'a açık olmaktır zira hakiki anlam ve zenginlik yüzeyin ve görünümlerin altında, suretler aleminin berisindedir. Can ve ten, kalp ve akıl, mana ve madde arasındaki sürgit gerilim, manevi olanın rehberliğinde maddi olanın yavanlığından kurtulma gayretini ima eder. İnsan tene sığmaz. 


Görünmez gerçekliklerin görünür âleme nüfuz ettiği bir dünyayı modern bilimsel dünya görüşünün penceresinden anlamak çok zor. Bir pencere hem bir mekânın bittiği yerdir hem de açıldığında yeni bir mekâna geçme imkanı veren bir geçiş. Sezgiyi harekete geçirmek, sıkı sıkıya kapalı bir pencereyi açarak İlahi şuunatın içeri sızmasına izin verebilmektir. İnsan pervane misali yanmayı göze alarak, sezginin kanatlarında yükselir. Böylece Allah'ın tek Hakikat, diğer her şeyin de hem o Hakikat'i işaret eden hem de aynı zamanda onu gizleyen şeyler olduğunu fark eder. Hikmet arayıcıları yüzyıllar boyunca bilginin en yüksek hedefinin Allah'ı doğru bir biçimde bilmek ve böylece kendini daha iyi anlamak ve gerçekleştirmek olduğunu düşünmüşlerdir. Söz döndü dolaştı yine Yunus ile bitti : “İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsen / Ya nice okumaktır...” 


http://Wwww.gercekhayat.com.tr 
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MANTIKSAL SAFSATALAR-I: NEDİR? NEDEN KULLANILIR? NASIL 
SAPTANABİLİR? 


"Bu metinler, inkarcı insanların Allah'ın varlığına ve birliğine karşı çıkmalarına gerekçe sağlayabilmek için aklı ve mantığı nasıl çarpıtıp kullanarak direndiklerini görmeniz açısından yayınlanmıştır." 


Bilimsel ya da farklı konseptteki bütün tartışmalarda, en çok yapılan yanlışlardan birisi mantıksal safsataların kullanımıdır. Bu durum, büyük oranda, insanlara mantıksal safsataların öğretilmemesinden kaynaklanır ve doğal olarak da kişi bir tartışma içerisinde kendisinin ya da karşı tarafın mantıksal safsata kullandığının farkına varmaz. Dolayısıyla, mantıksal safsataların neler olduğunu bilmek, onları kolaylıkla saptamamıza yardımcı olacaktır. 
Herhangi bir argümanda, tek bir mantıksal safsatanın bile varlığı o argümanı tamamen ortadan kaldıracak ve sizi onu reddetmeye zorlayacaktır. 


Özelde de sahte-bilimsel ya da doğaüstü inanışları bulunan insanlarla bir tartışma içerisine girdiyseniz, tartışma boyunca karşı tarafın sunduğu argümanlarda mutlaka bir ya da birden fazla döngüsel nedenlerden kaynaklanan safsataya rastgelirsiniz. Bilimsel olmayan inanç sistemleri, bilimsel yöntemle tanımlanamadığı ya da desteklenemediğinden, bu inanışların savunucuları da sundukları argümanlara destek için başka şeylere başvururlar. 


Mantıksal safsataların çoğu, birbirine çok benzerdir ve aynı temel sorunları yaratır. Hatta bazen, hangi safsatanın kullanıldığını anlamak bile imkânsız bir hâl alır ve çoğunlukla da birden fazlası bir arada kullanılır. Bununla birlikte döngüsel nedensellikten kaynaklanan safsatalar, neredeyse sayılamayacak kadar çok olduğundan konuyu bir yazı dizisi ders şeklinde ele alacak, argüman yapılarını inceleyecek, örnek öncülleri değerlendirecek, yaygın kullanılan safsataların neler olduğunu örneklerle açıklayacak ve bu safsataların nasıl kolaylıkla saptanabileceğini göstereceğiz. 


Giriş yazısı olan bu yazımızda önce mantık çerçevesine uygun olan bir argümanın yapı ve özelliklerine bakacak, mantıksal safsatanın ne olduğuyla ve insanların neden bu safsatalara başvurduğuyla devam edeceğiz. 

Mantıksal Bir Argümanın Yapısı 

İster farkında olalım ister farkında olmayalım, argümanlarımızın tamamı belirli bir yapıyı takip eder. Bir ya da birden fazla öncülle başlar ve bu öncüllere dayanarak da argümanlar kendisine bir başlangıç noktası yaratır. Ardından, sonuca bağlamak için mantığın bir ilkesi uygulanır. Bu yapı genellikle sembolik haliyle şu şekilde gösterilir: 

Öncül 1: Eğer A, B'ye eşit ise, 

Öncül 2: ve B de, C’ye eşit ise, 
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Mantıksal bağlantı: O halde (eşitlik ilkesi uygulanarak) 

Sonuç: A, C'ye eşittir. 

Bir argümanın geçerli sayılabilmesi için, argümanın mantıksal formunun da çalışması ve geçerli olması gerekir. Geçerli bir argümanın, eğer öncülleri doğruysa; sonucu da doğru olmalıdır. Ancak, eğer bir ya da birden fazla öncül yanlış ise, geçerli bir mantıksal argüman yine de doğru bir sonuca götürebilir. Güçlü bir argüman, mantığın geçerli olduğu ve öncüllerin doğru olduğu ve bu durumda sonucun da doğru olduğu bir argümandır. 

Başka bir örnek verelim. 

Öncül 1: Ali, Ahmet'ten uzundur. 

Öncül 2: Ahmet, Ayşe'den uzundur. 

Mantıksal bağlantı: O halde, 

Sonuç: Ali, Ayşe'den uzundur. 


Devam ettirebiliriz. Kullandığımız öncüllerin ve bu öncüllere konu olan ögelerin ne olduğunun bir önemi yoktur. Öncüllerim doğru olduğu ve aynı mantık yapısını uyguladığım müddetçe, sonuç da doğru olmalıdır. Ancak, eğer doğru öncüllerim olmasına rağmen yanlış bir sonuca ulaşıyorsam, argüman yapısının çatlak olduğunu bilmem gerekir. Bir başka ifadeyle, tümdengelimci bir argümanda, mantık yapısı, istisnasız her zaman çalışmalıdır, öncüllerim kendi içinde doğru ancak sonuç yanlışsa o halde mantık yapısı çürüktür. 


Öte yandan, bir argümanın, doğru olan bir sonuca ulaşmak için yanlış bilgi veya hatalı mantık kullanabileceğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla bir argümanı parçalarına ayırmak oldukça faydalı bir alıştırmadır, çünkü hem kendi argümanlarımızı hem de başkalarının argümanlarını incelememizi ve bunları geçerlilik noktasında eleştirel olarak analiz etmemizi sağlar. Bu yöntem, birinin düşüncesini keskinleştirmek, önyargılardan kaçınmak ve etkili tartışmalar yapmak için harika bir yöntemdir. 

Öncüllerin Değerlendirilmesi 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir argümanın güçlü olabilmesi için, argümanın bütün öncüllerinin doğru olması gerekir. Farklı insanlar, farklı öncüllerle başladıkları için sıklıkla da farklı sonuçlara ulaşırlar. Bu yüzden, her argümanın bütün öncüllerinin değerlendirilmesi iyi bir başlangıç noktasıdır. 


Öncüllerle ilgili birkaç potansiyel problem vardır. İlk olarak, öncül yanlış olabilir. Gelin bir örnekle inceleyelim. Örneğin; bir tartışmada taraflardan birisi şöyle bir argüman sunuyor: 


“Evrim teorisi yanlıştır, çünkü herhangi bir geçiş fosili bulunmamaktadır.” 


Bu argüman ilk bakışta güçlü gibi görünmektedir ancak öncülü (“herhangi bir ara fosil bulunmamaktadır”) yanlıştır. Çünkü esasında çok fazla sayıda ara fosil bulunmaktadır. 


Öncül hatasının ortaya çıktığı bir başka biçim ise, bir ya da birden fazla öncülün aslı olmayan varsayımlara dayandırılmasıdır. Bir argümanın bağımlı olduğu tüm varsayımları belirlemek, genellikle onu çözümlemenin en kritik adımıdır. İnsanlar, sıklıkla, farklı kabullerden kaynaklı farklı sonuçlara ulaşırlar. Çünkü genellikle tercih ettikleri sonuçla en iyi şekilde uyum 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gösterecek varsayımları seçerler. Psikoloji deneyleri, çoğu insanın arzu ettikleri sonuçlarla başladığını, sonra bu sonucu desteklemek için argümanları tersine çevirdiğini - rasyonelleştirme- göstermektedir. 


Varsayımları öncül olarak kullanma problemini çözmenin bir yolu, bu varsayımları dikkatlice tanımlamak ve açıklamaktır. Bu tür argümanlar genellikle “hipotetik” yani varsayımsal olarak adlandırılır. Eğer iki insan argümanlarını değerlendirir ve öncül olarak farklı varsayımları kullandıklarını fark ederlerse, en azından “uzlaşamadıkları konusunda uzlaşabilirler.” 


Öncüllerdeki potansiyel problemlerin üçüncüsü çok daha sinsidir: Gizli öncül. Açıkçası, eğer bir tartışma, gizli bir öncül üzerine kurulmuşsa, uzlaşmak neredeyse mümkün değildir. 
Dolayısıyla, farklılıkları çözebilmek için, geriye dönüp gizli bir öncülün bulunup bulunmadığını irdelemek önemlidir. 


Şimdi gelin, ara geçiş fosili örneğine tekrar geri dönelim. Neden bütün bilim insanları bolca ara geçiş formu fosiline sahip olduğumuza inanırken, evrim inkârcıları (yaradılışçılar) fosillerin bulunmadığına inanıyor? Bu iddia, delilleri kontrol ederek kolayca çözülebilecek açık bir olgusal iddiadır. Evrim inkârcıları, genellikle basit biçimde delillerden habersiz olabilir ya da entelektüel olarak dürüst davranmayabilirler. Ancak, daha sofistike biçimi ise; fosil delillerinin tamamen farkındadır ancak ara geçiş formu fosillerinin varlığını inkâr etmek için gizli bir öncül kullanır. 


(Seçkin Deniz'in Notu: Evrim bir realite değildir, bundan dolayı evrim inkârcıları ifadesi bilimsel bir niteliğe sahip değildir, doğal olarak evrimciler, genetiğin bilinmediği yüzyılda üretilen evrim teorisinin çürütülmüş olmasını kabullenebilme olgunluğuna sahip değillerdir, ara geçiş fosil örneği tartışmaları yüz yıl önce sona ermiş ve genlerin bulunmasıyla genetik araştırmaları bilimin evrim kavramını çıkışından itibaren tarihe gömmüştür. Türlerin Evrimi bu anlamda mantıksal bir safsatadır.) 


Arkeopteriks fosilleri, yaşayan dinozorlar da denilen günümüz kuşları ile soyları tükenmiş olan dinozorlar çağı dinozorları arasındaki akrabalık ilişkilerine işaret eden bir anatomi mozaiğine sahip. /Görsel Kaynak: Humboldt Museum für Naturkunde Berlin 


Bir paleontolog, “ara geçiş formu” fosilleri dediğinde, bu fosiller, bilinen iki tür arasındaki morfolojik boşluğu dolduran türe işaret etmektedir. Bu tür, ortak bir ata olabilir, bu durumda ara fosil hem evrilen türlerden daha eskidir; ya da geçici olarak iki tür arasında, birisinin atası, diğerinin de soyundan gelen olabilir. Ancak gerçekte, geçiş türünün gerçek bir ata mı, yoksa gerçek atayla yakından ilişkili bir tür mü olup olmadığını genellikle bilmiyoruz. Çünkü evrim, düz bir çizgi şeklinde değil, çalılık şeklinde bir süreçtir. Bulduğumuz örneklerin çoğu evrimsel bir yan dalda (ebeveynden ziyade bir amca şeklinde) yer alacaktır. Fakat, bilinen 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türler arasındaki morfolojik bir boşluğu dolduruyorsa, evrimsel bir bağlantı olduğuna dair delil sağlarlar ve bu yüzden de geçiş formu olarak nitelendirilirler. Örneğin, arkeopteriks, modern kuşların doğrudan atası olmayabilir, fakat teropot dinozorları ile modem kuşlar arasındaki bir geçişi doldurduğu açıktır ve onun yakın akrabalarından birisi de modern kuşların doğrudan atasıdır. 


Evrim inkârcıları, geçiş formu fosili bulunmuyor dediklerinde esasında ortaya koymadıkları ana öncülleri, bilimsel anlamda kabul edilen ara geçiş formu tanımından daha farklı bir tanımdır. Onların tanımına göre, geçiş formu; tipik olarak, yarı biçimlenmiş ve işe yaramaz yapıları olan bazı imkansız canavarlardır. Ya da geçiş formunu, basitçe doğrudan bir atayla yakından ilişkili olmaktan ziyade, yalnızca bir gerçek ataya işaret eden bağımsız delillerin bulunduğu fosiller olarak tanımlarlar, ki bu da imkânsız bir standarttır. Argümanlarındaki bir diğer gizli öncül ise, fosil kayıtlarında kaç tane ara fosil olması gerektiği belirsizliğidir. Bu yönüyle de, yeterli olmadığını iddia etmek için her tartışmada keyfi bir yüksek sayı verebilirler. 

Mantıksal Safsata Nedir ve Neden Kullanılır? 

Safsata kelimesi, köken olarak Antik Yunanca'daki “laf ebesi” anlamına gelen sofist (sofistes) kelimesinden gelmektedir. Orta Çağ'da Arapça'ya “safsata” olarak geçen kavram, Arapça'dan da dilimize geçmiştir. Wikipedia?'da yer alan mantıksal safsata tanımı esasında oldukça iyi bir tanımdır. 


Safsata, bir argümanı ortaya koyarken geçersiz veya yanlış çıkarsama kullanımıdır. Safsatalar, ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. Safsataların ayırdına varmak, onları geçerli ve sağlam argümanlardan ayırmak önemli bir eleştirel düşünme becerisidir. 


Bilerek ya da bilmeyerek, safsatalar, dinleyende duygusal bir tetiklemeye (ör: Duygulara başvurma safsataları) neden olabilir ya da insanlar arasındaki sosyal ilişkilerden faydalanma (örn: Otoriteye başvurma safsataları) amacı güdebilir. Yanlış argümanlar, genellikle; mantıksal argümanı örtbas eden ve safsataları saptanması zor bir hâle sokan retorik kalıplar kullanılarak yapılandırılır. 


Pek çok kaynakta yapılan tanımlardan yola çıkarak, mantıksal safsatayı, kısaca, iyi delil yerine retorik kullanımı olarak ifade etmek mümkündür. 


Bilimsel argümanlar, bilimsel yöntem tarafından test edilerek; kazanır ya da kaybederler. Elde edilen veriler, bir iddiayı ya destekliyor ya da desteklemiyordur. İnsanlar bazen kendi argümanlarını destekleyecek dataya sahip olmadıklarında, kendi argümanlarının doğru olduğunu başka insanlara kabul ettirebilmek için kasti olarak mantıksal safsatalara başvururlar. Öte yandan, insanlar, güçlü bir argümana karşı zorlandıklarında farkında olmadan da safsatalara başvurabilirler. 


İnsan beyni, bazı yönlerden, süper bilgisayarların en güçlülerinden bile daha üstün bir performans gösteren harika bir “makinedir”. Ancak, beynimiz, hassas mantığa özel biçimde 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evrimleşmemiş olarak görünüyor. Zihinlerimizin, içine düşmesi muhtemel pek çok mantıksal tuzak vardır. Eğer bu tuzakların bilinçli olarak farkında olmaz ve onlardan kaçınmak için çaba göstermezsek, kendimizi çukurda bulmamız kaçınılmazdır. 


Öte yandan, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, insanlarda, arzu ettikleri sonuçlarla başlamak ve onları desteklemek için argümanlar inşa etme eğilimi vardır, pek çok insan, kendi “güçlü” argümanlarını kurmak için mantıksal safsatalardan son derece mutlu bir şekilde yararlanır. 
Unutmayın ki, sağlam bir argüman, —gerçek öncüller ve geçerli mantıkla— yanlış bir sonuca yol açamaz. Bu nedenle, geçersiz argümanlar oluşturmamak adına mantıksal safsataların neler olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını anlamamız gerekir. 


Herhangi bir tartışma içerisinde, bazen bilerek, bazen de bilmeyerek mantıksal safsataları neredeyse hepimiz kullanıyoruz. Ancak eğer bir tartışmaya girecekseniz, geçerli argümanlar üretmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Daha da özelde, bilimsel bir tartışmada, sarılacağınız şeyin bilimsel veriler olduğunu ve safsatalara başvurmuş halde yakalanmanızın doğru dahi olsa bütün argümanlarınızın çöpe gitmesine sebep olabileceğini unutmayın. Bu yazı dizisinde, yaygın kullanılan mantıksal safsataların neler olduğunu gösterecek ve her birini örneklerle açıklayacağız. Umuyoruz ki, bu safsatalara aşinalığınızın olması, bir tartışma içerisinde onları kolaylıkla saptamanıza ve rakibinizi ayakta tutan “koltuk değneklerini” elinden almanıza yardımcı olacaktır. 

Gürkan Akçay, 24 Temmuz 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 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Mantıksal safsatalar yazı dizimizin ilk bölümünde mantıksal bir argümanın yapısı, argümanı oluşturan öncüllerin değerlendirilmesi, mantıksal safsatanın ne olduğu ve neden kullanıldığı konuları üzerinde durmuştuk. Serinin ikinci bölümünde ise ilişkilendirme safsataları olarak isimlendirebileceğimiz safsata türleri üzerinde duracak ve bu safsata biçimlerini, tartışma örnekleriyle açıklayacağız. 


Öncelikle safsata türlerinin, olabildiğince çok ve sayısının da giderek arttığını belirtmemiz gerekiyor. Biz, bu yazı dizimizde en yaygın kullanılan safsata türlerini ele alacağız, zaten bu yaygın biçimlere aşinalığınızın olması diğer safsata türlerinin de “kokusunu kolaylıkla almanıza” olanak tanıyacaktır. Ancak yine de detaylı incelemek isteyen okurlarımız için, yazı dizimizde de referans olarak kullanacağımız Felsefe Ansiklopedisi sitesine göz atmalarını öneririz. 


İlişkilendirme safsatalarına geçmeden önce Wikipedia“dan alıntıladığımız mantıksal safsata tanımını tekrardan hatırlamakta fayda var. 


Safsata, bir argümanı ortaya koyarken geçersiz veya yanlış çıkarsama kullanımıdır. Safsatalar, ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. Safsataların ayırdına varmak, onları geçerli ve sağlam argümanlardan ayırmak önemli bir eleştirel düşünme becerisidir. 


İlişkilendirme safsatalarını dört temel başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar: Ad hominem safsataları, otoriteye başvurma safsataları, duygulara başvurma safsataları ve doğaya yönelim safsataları başlıklarında olacak. 


Ad Hominem Safsataları 


Latince, “şahısa yönelme” anlamına gelen ad hominem, argümanın kendisini ele almaktan ziyade, kişiye saldırarak iddialarına veya sonuçlarına karşı çıkmaya çalışma durumudur. Bu durum, karşı tarafı basitçe “ahmaklıkla” suçlamak anlamına gelmez, ancak argümanın zayıflığını ima etmek için argümanı ileri süren kişinin bazı zayıflıklarını veya karakteristiklerini kullandığınız anlamına gelir. Gelin ad hominem safsatalarını örneklerle ele alalım. 

Örneğin: 

İdil ve Deniz isimlerindeki iki sanal karakterimiz tartışıyor olsun. 

İdil: 1600'lü yılların Kepler astronomisi büyük oranda çöptür. 

Deniz: Bunu söyleyen kişi 15 yaşında bir çocuk. 

Görsel Kaynak: Wireless Philosophy/Youtube.com 

Deniz'in bu saldırısı, genç kadının bilimsel bir otorite olarak güvenilirliğini zayıflatabilir, fakat onun akıl yürütmesinin kendisini çürütmez. Çünkü İdil'in yaşı, argümanın kendisi ile ilgisizdir. Bu akıl yürütme, argümanı ileri süren kişinin yaşına ya da onun şahsıyla ilgili herhangi bir şeye değil, bilimsel delillere dayanmalıdır. 


Bir akıl yürütme biçiminin ad hominem safsatası olarak etiketlenmesindeki en temel zorluk, 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kişisel saldırının konuyla ilgili olup olmadığına karar verebilmekte yatar. Örneğin, bir kimsenin politik konumlanmasına yapılan saldırılar, kişinin matematiksel akıl yürütme niteliğinin kalitesiyle alakasızdır, ancak bir liderlik pozisyonu için kişiyi teşvik eden argümanlar ile ilgilidir. Bu safsata türünün en yaygın örnekleri, komplo teorisyenlerinin argümanlarında sıklıkla mevcuttur. Ad hominem safsataları, siyasette de sıklıkla başvurulan safsata biçimlerinden birisidir. 

Örneğin: 

1-) 1970'lerde, bilim insanları bizlerin küresel soğumaya neden olduğumuzu söylüyorlardı. 
2-) Bugün aynı bilim insanları gezegenimizin ısındığını söylüyor. 

3-) 1970'lerde hatalı olduklarından, bugün onlara güvenmemeliyiz. 

4-) Bu nedenle küresel ısınma diye bir şey doğru değildir. 


Suçlama doğru olsaydı bile (ki doğru değildir; bkz. Peterson et al. 2008), küresel ısınma gerçeğinin itibarını hiçbir şekilde zedeleyemezdi, çünkü küresel ısınmanın gerçek olup olmadığı küresel ısınmayla ilgili gerçeklere dayanıyor, küresel ısınmanın gerçekliğini destekleyen insanlar hakkındaki gerçeklere değil. Bu örnek, bir ad hominem safsatasıdır. 
Çünkü 1970'li yıllarda aynı bilim insanlarının hatalı olduğunu ileri sürerek, bugün aynı bilim insanlarının söylediklerinin de ilişkilendirme safsatası yaparak hatalı olduğunu ileri sürmektedir. 


Bu safsata biçiminin bir diğer yaygın kullanımı ise basitçe alay etmek için isim takma şeklindedir. Bu durum aşı ve özellikle de GDO konularındaki tartışmalarda ortaya çıkmaktadır. Bu tartışmalardaki bilim inkârcısı, rakibini genellikle büyük ilaç şirketlerinden para aldığı şeklinde suçlamalar yönelterek alt etmeye çalışır. 

Örneğin: 

GDO destekçisinin savunusu: “Genetiği değiştirilmiş organizmaların zararlı olduğunu ortaya koyan bilimsel bir delil bulunmuyor. Buyrun size birkaç araştırma makalesi, GDO'ların güvenli olduğunu gösteriyor.” 

GDO karşıtının savunusu: ”Sen böyle düşünüyorsun, çünkü sen de Monsanto'dan para alıyorsun.” 

Önerilenİnsanlar Neden Hâlâ GDO'nun Güvenli Olmadığını Düşünüyor? 

Bu cevap, GDO biliminin güvenini sarsma noktasında hiçbir anlam ifade etmemektedir, çünkü basitçe, GDO'yu destekleyen kişiye saldırmaktadır. Öte yandan basitçe birisini aşağılamak için bir isimle çağırmak ya da ad hominem saldırısı kendi içerisinde mantıksal safsata değildir. Safsata olan; tartışmadaki rakibin olumsuz bir özelliği nedeniyle sürdüğü bir argümanın da yanlış olduğunu iddia etmektir. 


Öte yandan, bilginin kaynağını dikkate almanın uygun yaklaşım olduğu durumları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Örneğin, bitki biyolojisi üzerine yapılan bir çalışmadaki, bütün araştırmacılar fizikçi ise ya da aşıların biyokimyasal süreçleri hakkında yönlendirmelerde bulunan bir kitabın yazarı yalnızca bir gazeteci ise, kişinin geçerli bir çalışma tasarlamak ya da ilgili tüm bilgileri bir kitaba dahil etmek için konuya yeterince vakıf olup olmadığını merak edebiliriz. Bir makale, bir şirket için çalışan kişiler tarafından yazılır veya finanse edilirse, önyargı konusunda endişelerimiz olabilir ve yapılan işi şüpheci bir gözle 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değerlendirebiliriz. Bir gazete, bilimsel konularda sürekli yanlış bilgiler paylaşıyorsa, bu gazetenin yayınladığı bilimsel içerikli makalelere temkinli yaklaşabiliriz. Yani olumsuz her şeyi şahsın üzerine atarak tartışma yürütmediğiniz sürece, kaynağın güvenilirliğini sorgulamak bir ad hominem değildir. 

Otoriteye Başvurma Safsataları 

Bu tarz argümanların temel yapısı şu şekildedir: Profesör A, X'e inanıyor, Profesör A otoriteden birisidir, o halde X doğrudur. Bu argüman biçimi, çoğunlukla, uzun yıllara dayanan deneyimin ya da belirli bir iddiada bulunan bireyin sahip olduğu resmi derecelerin vurgulanmasıyla ifade edilir. Bazen bu argümanın tersi de kullanılır; birisinin otoriteye sahip olmaması ve bu nedenle de iddialarının yanlış olması gerekir şeklinde ilişkilendirme hataları yapılır. (Bu bir ad hominem safsatası olarak da ele alınabilir.) 


Otoriteye başvurma durumlarına gündelik hayatta sıklıkla rast geliyoruz aslında. Beyaz bir laboratuvar önlüğü giymiş birisinin konuştuğu ya da bir diş macunu reklamında her 5 diş hekiminden 4'ünün bu diş macununu kullanmanızı önerdiği gibi televizyon reklamlarında, otoriteye başvurma durumuna tanık oluruz. 


Otoriteye başvurma safsataları, bir durumun, durumun gerçeklerinden ziyade, onu destekleyen insanlar nedeniyle doğru ya da geçerli olduğunu ileri sürdüğünüz zaman ortaya çıkar. Otoriteye başvurma safsataları, açık ya da örtülü biçimlerde olabilir. Örneğin; Facebook zaman akışınızda aşağılara doğru inerken, saygın bir kişinin adının büyük harflerle yazıldığı bir alıntıya denk geldiniz (örneğin; “......... ” -BENJAMIN FRANKLIN), bu, otoriteye başvurmanın örtük biçimidir. Örtük otoriteye başvurma durumları, şunu ima eder: Bu sözü ciddiye almalısın, çünkü bunu söyleyen kişi Benjamin Franklin'dir. Gerçekte ise, karşılaştığınız herhangi bir cümleyi ya da iddiayı; onu destekleyen kişinin gerçekliğinden ziyade tamamen kendi gerçekliği çerçevesinde sorgulamalısınız. 


Otoriteye başvurmanın açık biçimleri ise tartışmalarda çok daha yaygın biçimde görülür ve genellikle de az sayıda profesyonelin desteklediği durumları haklı çıkarmak için kullanılır. 
Örneğin, aşı karşıtlarıyla yapılan tartışmalarda, sıklıkla şöyle yorumlara rastlarsınız: “Aşıların işe yaramadığını ya da güvenli olmadığını düşünen birçok doktor var, bu yüzden benim iddiam da sizinki kadar geçerlidir.” Sorun olabildiğince açıktır. Bir iddianın gerçekliği, o iddianın kendi gerçeklikleri tarafından belirlenir, iddiayı destekleyen insanların yetkinlikleriyle değil. Einstein'ın din konusunda destekleyici bir cümlesinin bulunması, dini safsataların gerçek olduğu anlamı taşımaz. Tartışmada konumlandığınız yer ne kadar çatlak olsa da, sizinle aynı fikirde olan ileri dereceye sahip bir kimse bulmanız da olasıdır. 


Isaac Newton / Görsel Kaynak: TheFamousPeople.com 


Gelin bir örnek daha verelim. Isaac Newton, klasik fiziğin ve matematiğin kurucusu diyebileceğimiz bir bilim insanıdır. Kendisi yalnızca kalkulus, kütle çekimi ve hareket kanunlarıyla değil, aynı zamanda optikte de ileri gelen isimlerden birisidir. Hatta kendisi için modem bilimdeki, en güçlü otorite ve en önemli kişilerden birisidir de diyebiliriz. Eğer bir otorite arıyorsak, Newton bunun tam karşılığıdır. 
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Fakat Newton, simyanın da ateşli savunucudur. Newton; sıradan, ucuz metalleri, doğru kimyasallarla birleştirdiğinizde altın gibi daha kıymetli ve pahalı metallere dönüştürebileceğinizi düşünüyordu. 


Eğer Newton bugün yaşıyor olsaydı, kendisinin fizik hakkında (en azından klasik fizik hakkında) söylediği her şeye inanabilirdik. Peki simya hakkında düşündükleri? Aynı iddiaları savunur muydu bilemiyoruz ama, eğer savunsaydı bu söylediklerini sahte-bilim olarak etiketlememiz son derece olasıdır. Kendisine saygı duyulup duyulmadığı önemli değildir — otoritenin bireysel argümanları; evren hakkında bildiklerimiz kadarıyla bir şey ifade etmeyen kötü argümanlar olabilir. 


Otoriteye başvurma durumu, ad hominem saldırısının tam tersidir. Çünkü bu safsata biçiminde, kaynağın belirli bazı olumlu karakteristikleri, örneğin; otorite olması algısı, bir argümanı desteklemek için kullanılır. Öte yandan, bir otoriteyi referans gösterme biçimi, her zaman bir mantıksal safsata değildir, hatta pek çok durumda da oldukça kullanışlı iyi bir yöntemdir de. Ancak burada dikkat etmeniz gereken, argümanı bulan ya da onu ileri süren kişinin kim olduğundan ziyade argümana odaklanmanızdır. Örneğin, size “Dünyanın dört bir yanından binlerce bilim insanı aşıları test etti ve aşıların işe yaradığı bulgusuna ulaştı, bu yüzden aşıların işe yaradığına dair güçlü delillere sahibiz.” dediğimde, bir safsataya başvurmuş olmuyorum, çünkü benim odak noktam; aşıların test edildiği gerçekliğidir. Oysa “Binlerce bilim insanı aşıların işe yaradığını söylüyor, bu yüzden aşılar işe yarardır.” dersem; safsata yapmış olurum. Bunun yerine diyorum ki; “Aşılar binlerce kez test edildi ve işe yaradıkları gösterildi, bu yüzden aşılar işe yarardır.” Binlerce bilim insanının yaptığı testleri referans göstermem ile binlerce bilim insanının söylediğini referans göstermem arasında fark vardır. 


Otoriteye başvurma argümanlarının pek çok alt başlığı bulunuyor. Bunların en bilindik olanlarından birisi de, ad populum argümanıdır. Ad populum, bir düşüncenin kitlelerin otoritesini esas alarak popüler olmasından kaynaklı doğru olduğunu ileri sürmektir. Bir diğer örnek ise, eskiliğe dayalı argümandır, bir düşüncenin uzunca bir zamandır var olması ve dolayısıyla da onun doğru olması gerektiği yanılgısıdır. 


Bilimsel tartışmalarda, bilim savunusu yapığını düşünen pek çok insan bu mantıksal hatalara isteyerek ya da istemeyerek düşmektedir, oysa bilimin doğası bizlere kişilerin değil, verilerin ve delillerin referans olduğunu öğretir. 


Duygulara Yönelim Safsataları 


Duygulara başvurma safsataları, hemen göze çarpmayan ve saptaması zor olabilen mantıksal safsatalardır. Bu safsata biçimi, kişinin kendi argümanını kabul ettirmek için mantıklı bir sebep vermek yerine, duygusal bir tepki uyandırarak çalışır. Öte yandan, mantıksal bir argümanın duygusal bir tepki uyandırması olasıdır ancak argümanlarınızı mantıktan ziyade duygulara yaslıyorsanız bunun bir safsata biçimi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Duygusal 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safsatalar; kişinin öfke, üzüntü, sevgi, acıma, cinsellik, sempati, iç rahatlatma, dini ya da milliyetçilik vb. gibi duygularını tetiklemeyi içerir. 


Gündelik hayatta bu safsata biçimlerine, televizyon ya da gazete haberlerinde sıklıkla rastlarız. Bazen bir cinayetin, bazen işkencenin insanların duygularına dokunarak haklılaştırılmaya çalışıldığına genellikle tanıklık ediyoruz. Toplumun milliyetçi duygularına yapılan tetikleyici küçük dokunuşlar, bir savaşı haklıymış gösterebilirken; mültecilere yönelik nefreti körükleyerek istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabiliyor. Bu safsata biçiminin kullanılması, özellikle de zayıf muhakeme yetisine sahip beyinlerde güçlü duygusal tepkiler uyandırması muhtemeldir. 


Öte yandan tartışma esnasında duyguların kullanılması yanlış değildir, fakat duyguları temel öncüller olarak veya ilgili bilgileri daha az gösterecek araçlar olarak kullanmak bir hatadır. 
Örneğin: 

Aşı karşıtı bir ebeveyn: “Devletin ya da büyük ilaç şirketlerinin çocuklarımız üzerinde deneyler yapmalarına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için neyin en iyi şey olduğunu bilen devlet değil bizim gibi ebeveynlerdir.” 


Bu argümanda hiçbir mantık (ya da gerçek) bulunmuyor, fakat yukarıda da bahsettiğimiz üzere zayıf muhakeme yetisine sahip insanlarda güçlü duygusal tepkiler uyandırıyor. İnsanlar, çocukları için en iyi şeyin ne olduğunu kendilerinin bildiğini düşünmek ister ve bilime güvenmeme eğilimi gösterir. Burada, evrimsel süreçteki ebeveyn-çocuk duygusal bağının güçlülüğü, anne-babanın yavruyu koruma güdüsünün baskınlığı mantıklı sebepler üretme yetisinin önüne geçer. Dolayısıyla da, bu argüman, mantık ve gerçekleri ortaya koymak yerine ebeveynlerin duygularına, korkularına ve arzularına oynar. 


Bu mantıksal safsatanın en sık kullanımlarını politikacılarda gözlemleriz. Ülkemizin seçim süreçlerini geçmişe doğru tararsanız; adayların somut nedenler vermek yerine, seçmenleri sallamak için milliyetçi yakalama cümleleri kullandığını görebilirsiniz. Son seçimde de bu safsata biçiminin ne kadar sık kullanıldığına hepimiz tanık olduk. 


Duygulara başvurma safsatalarının bir diğer yaygın biçimi de, korkutucu bir taktik olarak bilim karşıtları tarafından kullanılır. Örneğin, birkaç yıl önce bir miktar konsantre florür dökülmüş ve betonda bazı hasara neden olmuştu. Bilim karşıtları çılgına dönmüş ve bütün suçlamalarının odağı; “Eğer betonu aşındıracak kadar güçlüyse, florür güvenli değildir.” 
şeklindeydi. Şimdi kendi kendinize bu iddia üzerinde dikkatlice düşünün. İlk bakışta, yeterince geçerli bir iddia olarak gözüküyor değil mi? Fakat biraz daha derinlemesine düşününce son derece çatlak olduğu ortaya çıkıyor. Betona dökülen şey, konsantre florürdü. 
İçme suyundaki florür ise, aşırı seyretilmiştir. Bir şeyin konsantre halinin tehlikeli oluşu, seyreltilmiş halinin de zararlı olduğu anlamına gelmez. Hatta konsantre haldeki hemen hemen her şey tehlikelidir. Peki, bu iddia ilk bakışta neden geçerli gibi gözüküyor? Oldukça basit, çünkü duygusal bir korku tepkisi uyandırdı ve duygusal tepki, durumun rasyonel bir incelemesini bulanıklaştırdı. 
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Florür olayına bir örnek daha vermek gerekirse, betonu temizlemeye gelen temizlik ekibinin giydiği elbiselere ilişkindi. Ekibin giydiği elbiseler, Japonya'daki Fukushima nükleer santralindeki işçiler tarafından giyilen giysilerle aynı türden giysilerdi. Akıllıca bir manevra gibi görünüyor. İnsanlar genellikle nükleer enerjiye dair bir korkuya sahiptir, bu yüzden Fukushima işçilerini akıllara getirmek, otomatik olarak zihninde bir duygu bulutunu harekete geçirir. 

Doğaya Yönelim Safsataları 

Doğaya yönelim safsataları, bir şeyin “doğal” olduğu için iyi ya da “doğal olmadığı” için kötü olduğunu iddia eden argüman biçimidir. 


Bu tarz safsatalar, çeşitli konulardaki tartışmalarda sıklıkla rol alır, dolayısıyla tamamen anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kısımda, bu safsataların nasıl çalıştığını açıklayacak, bu tür akıl yürütmedeki aksaklıklara dikkat çekecek ve tutumlarını desteklemek için “doğa” argümanlarını kullanan kişileri nasıl başarılı bir şekilde karşılayacağınızı gösterecektir. 
Örneklerle ilerleyelim: 


— A, doğaldır (ve doğal iyidir), o halde A iyidir. 

Örnek: Bitkisel tedaviler doğaldır, bu yüzden sağlığımız için iyidir. 

Tersi biçimde de argüman üretmeye çalışılır. 

—B, doğal değildir (ve doğal olmayan kötüdür), bu yüzden B kötüdür. 

Örnek: Antibiyotikler doğal değildir, bu yüzden antibiyotikler zararlıdır. 

Yada; 

1-) Aşılar doğal değildir. 

2-) Doğal bağışıklık doğaldır. 

3-) Bu yüzden doğal bağışıklık, aşılardan daha iyidir. 

Veya; 

—Genetiği değiştirilmiş gıdalar doğal değildir. Dolayısıyla GDO'lar zararlıdır. 

Gördüğünüz üzere, bu akıl yürütme sürecinde bazı hayati boşluklar bulunuyor. Doğaya yönelim akıl yürütme biçiminin en bariz örnekleri, mağazalarda ya da çeşitli reklamlarda karşımıza çıkar. Pek çok üretici, ürünlerin iyi ya da kötü olduğunu göstermek için “doğal” ya da “organik” etiketleri kullanır. Hatta insanlar kendi aralarındaki konuşmalarda bile “Tamamen doğal, hiçbir zararı yok.” gibi telkinlere başvururlar. Oysa, bazı meyvelerin (şeftali, kiraz gibi) çekirdeklerinde bulunan son derece zehirli siyanür bileşiklerinin de doğal olduğu düşünülmez. 


Görsel: Public 
Doğaya yönelim argümanlarıyla karşılaştığınızda odaklanmanız gereken iki temel sorun vardır. Birincisi, “doğalın” ne anlama geldiğini tanımlama zorluğu, ikincisi ise “doğal olanın” 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her zaman iyi olmadığı gerçekliğidir. Tartışmalar esnasında karşı tarafın doğaya yönelim safsatasına başvurduğunu gördüğünüzde, genellikle bu iki sorundan birisini yakalamalı ve onun üzerine gitmelisiniz. Eğer gerekirse, daha da genişletebilir ve rakibin argümanlarının diğer kusurlarına da değinebilirsiniz. 


Bir şeyi “doğal” olarak sınıflandırmanın açık ve basit bir yolu yoktur, hatta insanlar kendi standartları ölçüsünde bile genellikle bir şeyin doğal olup olmadığı konusunda hataya düşerler. Örneğin, insanlar genellikle bir şeyin doğal olmadığını (ve dolayısıyla kötü olduğunu) belirtmek için “kimyasallar” gibi genel terimleri kullanırlar. 


Bununla birlikte, bu ayrım anlamsızdır, zira “kimyasalın” tam olarak ne anlama geldiğini tanımlamak da zordur ve bu terimi kullanan çoğu kişiden onu tanımlamasını isteseniz bunu yapmakta güçlük çeker. Ayrıca, örneğin; amonyak gibi doğal olarak meydana gelen ve doğaya yönelim safsatasına başvuran insanların çoğu zaman kendi tanımları altında “doğal” olarak ele almadıkları birçok “kimyasal” da vardır. Bu nedenle, bu argümanlara karşı çıkmanın bir yolu, rakibinizden “doğal” ile neyi kastettiğini açıklamasını istemektir. 


İnsanların doğal olarak tanımlamadıkları pek çok şey esasında düşündüklerinden daha doğaldır. Antibiyotikler örneğin; ilk olarak küf mantarından elde edilmiştir ve bugün pek çok bitki, çok sayıda antimikrobiyal ilaçlar için bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, sorun esasında olabildiğince açıktır, doğal olan ancak son derece zararlı olan tonlarca şey bulunuyor. Arsenik, siyanür, fırtınalar, depremler, veba, çocuk felci vb. tüm bunlar doğal olmasına rağmen, son derece zararlı şeylerdir. 


Bunun yanı sıra, doğaya yönelim safsatasına başvuran argümanlara yönelik; “doğal” tanımının zamanla değiştiği gerçekliğine vurgu yaparak da karşı çıkabilirsiniz. Bu durum, argümanların, eşcinsel evliliğin kabul edilebilirliği gibi sosyal adetler etrafında döndüğünde özellikle yararlıdır. Bunu, rakibinizin şu andaki inançlarını, evlenecek iki farklı ırkın üyeleri için doğal olmadığı fikri gibi eski toplumsal inançlarla yan yana getirmek suretiyle de yapabilirsiniz. Böylelikle de, belirli sosyal pratikleri “doğal” veya “doğal olmayan” olarak tanımlama fikrini ortaya koyarken, rakibinizin argümanındaki bağnazlığı vurgulayabilirsiniz. 


Öte yandan doğaya yönelim safsatalarına başvuran insanlarla tartışırken, aklınızda tutmanız gereken şey daha var: Geri tepme etkisi. 2016 yılında Discourse Processes'te yayımlanan bir araştırmada, insanların mevcut bilgi ve inançlarını zayıflatan bilgileri okuduklarında, bu durumun öfke ve dehşet duygularını tetiklediği; bunun da kişinin yeni bilgileri kendi kendine kabul etmesini neden zorlaştırdığını ortaya koymuştu. Bilişsel önyargı olarak isimlendirilen bu durum, kendilerine mevcut bilgilerini sarsan yeni bilgiler sunulduğunda insanların genellikle mevcut inanışlarına ve bilgilerine daha sıkıca bağlanma eğilimi gösterdikleri anlamına gelir. 


Bu etkiden kaynaklı, doğaya yönelim safsatalarıyla argüman üreten rakibinize itiraz etmek, olumsuz bir tepkiye neden olabilir ve yanlış akıl yürütmelerine daha da güçlü bir şekilde tutunmasına neden olabilir. Bu durumu hafifletmek için, bu tür bir akıl yürütmeyle ilgili 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konulara işaret ederken çok fazla zıtlaşmaktan kaçınmalısınız. Rakibinizin fikrini değiştirmek istiyorsanız, en iyi hareket tarzının, kendi karşı argümanlarınızı ona yavaşça sunarak onun mantığındaki boşlukları görmesine ve sorunu orijinal tutumlarıyla içselleştirmelerine yardımcı olmak olduğunu unutmamalısınız. 

Gürkan Akçay, 18 Ağustos 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yaza 

Alıntı Kaynak: 
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MANTIKSAL SAFSATALAR-3: ZIRVA UYDURMA SAFSATALARI 


Mantıksal safsatalar yazı dizimizin ikinci bölümünde, ilişkilendirme safsatalarına değinmiş ve bu safsata biçimlerini; ad hominem safsataları, otoriteye başvurma safsataları, duygulara başvurma safsataları ve doğaya yönelim safsataları olmak üzere dört temel başlıkta incelemiştik. Dizinin üçüncü bölümünde ise; “zırva uydurma” safsataları olarak isimlendirebileceğimiz safsata biçimlerinin yaygın olanlarını ele alacak, örneklerle bu safsata biçimlerini nasıl saptayabileceğinizi göstereceğiz. 


Öte yandan her bir safsatanın bir başka safsata biçimiyle zaman zaman bağlantılı, hatta bazen iç içe geçtiğini de göreceksiniz. Çünkü mantıksal safsatalar, çoğu zaman birbirini destekleyen ve birbirinden beslenen bir yapıya sahiptir. 

Zırva safsatalarını dört temel başlık altında inceleyeceğiz. 

Ad hoc Safsatası 

Ad hoc, Latince “amaca özel, niyete mahsus” anlamına gelen ibaredir. Ad hoc safsataları, kendi içerisinde birer argüman olmadıkları için saptaması oldukça zor olabilen safsatalardır. 
Hatta bu safsatalar için karşı argümana verilen hatalı cevaplardır da diyebiliriz. 


Ad hoc safsataları, genellikle, tartışmanın taraflarından birisi tartışma içerisinde kendi konumlandığı yerin itibarını sarsan ve düşüncesinin geçersizliğini ortaya koyan bir argüman 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ile karşılaştığında ortaya çıkar. Karşı tarafın argümanının kendi düşüncesinde açtığı deliklere; delillere dayanmayan bir “yama dikme” çabası dışında hiçbir işlevselliği olmayan ad hoc safsataları, tartışma içerisinde giderek daha fazla ad hoc safsatasının ortaya çıkmasına sebep olur ve genellikle de safsataları kullanan tarafın gülünç hallere düşmesiyle sonuçlanır. Bir diğer ifadeyle, ad hoc safsataları, hali hazırda karşı tarafın görüşüne ikna olmadığınız müddetçe, kabul etmenizin mümkün olmadığı safsatalardır ve genellikle de asla “yanlışlanamayan” özelliğine sahiptirler. Yani, test edilemeyen, yalnızca inanç temeline dayalı cevaplardır. 

Gelin bir örnek üzerinde inceleyelim: 

Ceren: Bu C vitamini tabletlerinden her gün dört tane alırsan, asla soğuk algınlığı yaşamayacaksın. 

Ezgi: Bu söylediğini geçen yıl aylarca denedim ve yine de üşüttüm. 

Ceren: Her gün mü denedin? 

Ezgi: Evet. 

Ceren: O halde tabletlerden birkaçı problemlidir. 


Konuşmanın bu aşamasında artık bütün sorumluluk Ceren'in omuzlarındadır. Çünkü Ezgi'nin kullandığı ancak Ceren'in birkaçının problemli olduğunu yani gerçekten de C vitamini olmadığı iddiasını ispatlaması gerekiyor. Eğer Ceren bunu yapamazsa, hipotezini (C vitamini soğuk algınlığını önler) kurtarma girişimi; yalnızca kendisinin yanlış olma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yaptığı basit bir dogmatik reddetme olarak kalacaktır. 


Psikolojik açıdan, sorunlu bir iddiayı kurtarmaya çalışma girişimi anlaşılabilirdir. Böylesi durumlarda tartışmanın taraflarından birisi; kendi düşüncesiyle çelişen bir veri ile karşılaştığında, eğer yeni varsayımlar göz önüne alınırsa söz konusu çatışmanın ortadan kalkacağını düşünür. Bu durum zaman zaman işe yarar olabilir, ancak rakibiniz safsatalara hakimse, açıklarınızı size gösterecek ve bu durumda da komik duruma düşmeniz kaçınılmaz olacaktır. 


Başka basit bir örneği ele alalım ve devamında bir ad hoc safsatasına başvurulduğunu nasıl anlayabileceğinize dair bazı ipuçlarına değinelim. (Aşağıdaki konuşmanın insanların zihnini okuduğunu iddia eden bir “medyum” ile skeptik (kuşkucu) bir kişi arasında geçtiğini varsayalım.) 

Skeptik: Eğer sen bir “zihin okuyucusuysan” tam şu an zihnimde hangi sayıyı düşündüğümü söyleyebilir misin? 

Medyum: Güçlerim, skeptik insanların varlığında çalışmıyor. 

Bu basit örnekte, safsata olabildiğince açık haldedir. Etrafta kuşkucu insanlar varsa güçlerinin çalışmadığı cevabı, açıkça saçma bir açıklama ve bu kişinin bir zihin okuyucusu olduğunu kabul etmediğim sürece de ikna olabileceğim bir cevap değil. Dahası, gerçekte ne kadar sahtekar olurlarsa olsunlar onları çürütmeyi —ad hoc safsatasının yanlışlanamaz karakteristiğinden kaynaklı— imkansız kılar. Bu durumun benzerlerine özellikle de düz dünyacı şarlatanlar veya yaradılışçılarla yapılan tartışmalarda sıklıkla rastlarsınız. 


Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi; bu tür safsataları saptamak pek kolay değildir. Bu 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yüzden bir ad hoc safsatasına başvurulup başvurulmadığını anlamanıza yardımcı olacak — aşağıdaki— dört soruyu kendinize sormanızı öneririz: 


1-) Söylenen şey yalnızca açık kapatmak için uydurulmuş bir şey mi? 

2-) İleri sürülen iddia delillere dayanıyor mu? 

3-) Bu iddia, karşı tarafın savunduğu argümandaki problemi çözmek dışında onu kabul etmem için iyi bir neden sunuyor mu? 

4-) Kişiyle aynı görüşte olmayan birisi bu iddiayı kabul eder miydi? 


Eğer 1. soruya cevabınız “evet” ise, bir ad hoc safsatasına başvurulduğuna kolaylıkla ikna olabilirsiniz. Bu durum ad hoc safsatalarının en sık görüldüğü biçimlerden birisidir. 
Tartışmanın sıcaklığıyla, kişi, arkasında durduğu düşünceyi kurtarmak adına bazen kafadan atma yöntemine başvurur. 2. soru da kolay bir saptama yöntemidir. Eğer ki, tartışmada kullanılan iddianın dayandığı bir delil ya da mantıksal çıkarım bulunmuyorsa, bunun bir ad hoc safsatası olduğunu söyleyebilirsiniz. 3. soru ise biraz daha kurnazcadır. İddianın bazı delillere dayanıyor olması, otomatik olarak safsata olmadığı anlamına gelmez. İşte bu noktada da 4. sorumuz devreye giriyor. Bu basit bir düşünce deneyi gibidir ancak son derece de işe yarardır. Eğer ki, söz konusu iddiayı kabul edebilmeniz için savunulan görüşü kabul etmiş olmanız gerekiyorsa, mutlak suretle bir ad hoc safsatası yapıldığını söyleyebiliriz. 

Son olarak düz dünyacı şarlatanların bir iddiası üzerinden nasıl ad hoc safsatası yapıldığına gelin birlikte göz atalım: 


Güneş ve Ay'ın Dünya'nın üzerinde dairesel bir yörüngede hareket ettiğini gösteren tipik bir düz dünya haritası. 
/Kaynak: Flat Earth Society 


Düz dünya görüşleriyle ilgili en belirgin problemlerin çoğu, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanım ve Ay'ın da Dünya etrafındaki dolanım hareketleriyle ilgilidir. Düz dünya iddasının çalışabilmesi için; Dünya'nın, Güneş'in etrafında dolanamaması ve/veya Ay'ın da Dünya etrafında dolanamaması gerekiyor ya da her ikisinin de Dünya'dan çok uzakta olmaması gerekiyor. Düz dünyacılar bu sorunu çözmek için, Güneş ve Ay'ın esasında çok küçük nesneler olduklarını (yaklaşık 51 km çapında), Dünya'ya çok yakın olduklarını (3500-5000 km —düz dünyacıdan düz dünyacıya değişiyor) ve bir dolanım hareketinden ziyade Dünya'nın üzerinde dev bir daire biçiminde hareket ettiklerini ileri sürüyor. 


Burada çok fazla açık söz konusu ancak basit bir soruyla başlayalım: “Bu sayılara nasıl ulaştılar? 


Aslında oldukça basit; bu sayılara Dünya'nın düz olduğunu kabul ederek ulaştılar ve Güneş 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ve Ay'ın hangi pozisyonunun Dünya'yı düz yapacağına ilişkin biraz matematik işlemi yürüttüler. Hatta bu sayıların, Dünya'nın düz olduğuna ikna olarak başladığınızda ulaşabileceğiniz sayılar olduğunu kendileri de kabul ederler. Başka bir deyişle; eğer Dünya'nın düz olduğuna ikna olmazsam bu sayıların doğru olduğunu asla kabul etmeyebilirim. Ad hoc safsatasını fark ettiniz değil mi? Güneş'in, Dünya'dan yalnızca (yaklaşık) 5000 km uzakta olduğu iddiasını ya da Güneş'in imkansız ölçüde küçük olduğunu destekleyen bir delil bulunmuyor. Ancak önce Dünya'nın düz olduğuna inanırsanız, bu sayısal saçmalamaları kabul edebilirsiniz. Oysa Ay'ın ya da diğer gezegenlerin vs. Dünya ile arasındaki mesafeyi ölçebilmek için radar ya da lazer gibi enstrümanlar kullanabiliyoruz. 
Ancak düz dünyacılar elbette ki; bu ölçümlerin tamamını reddediyor ve bu ölçümlerin “büyük komplonun” bir parçası olduğunu iddia ediyor. 

Korkuluk Safsatası 

İngilizce “Straw man” olarak bilinen bu safsata türü de en yaygın safsatalardan birisidir. 
Korkuluk safsataları, kasıtlı olabilir ancak genellikle bir konudaki bilgisizlikten kaynaklandığı için kasıtsızdır. Tartışma esnasında, rakibinizin argümanını zayıf, eksik ya da yanlış biçimde yorumladığınızda ortaya çıkar ve bu yanlış beyanla rakibinizin görüşünü gözden düşürme iddiasında bulunma çabasıdır. Diyelim ki; rakibiniz A'yı savunuyor. Siz ise A'yı yanlış şekilde ele alıp, onu B olarak yorumluyorsunuz. Bu kez tüm saldırınızı B'yi çürütme üzerine şekillendirip, B'yi çürütünce A yı da çürüttüğünüzü iddia ediyorsunuz. İşte bu noktada korkuluk safsatası yapıyorsunuz demektir. 


Görsel Telif: Aoi Igarashi / EyeEm / Getty Images 


Bu safsata biçimi neredeyse her tartışmada kendisini gösterir. Twlerde şahit olduğunuz siyasi tartışmalar, küresel ısınma tartışmaları, aşı üzerine yürütülen tartışmalar, ateizm ve teizm üzerine yapılan tartışmalar vb. neredeyse tamamen bu safsata biçimiyle doludur. Benzer şekilde, yaradılışçılar ve evrim karşıtları da bu safsatayı sıklıkla kullanırlar. 


Öte yandan tartışmalarınızda, korkuluk safsatasını kullanmaktan kaçınmanız esasında oldukça basittir. Yapmanız gereken tek şey; saldırıya geçmeden önce karşı tarafın neyi savunduğunu tam olarak doğru biçimde anladığınızdan ve yapacağınız atakların karşı tarafın bahsettiği şeye mi yoksa sizin onu yanlış yorumladığınız versiyonuna mı olduğundan emin olmanızdır. 


Bu safsataya başvuran kişiler, genellikle; ne konuştuklarının farkında değilmiş gibi görünürler çünkü karşı tarafın bahsettiği şeyi doğru şekilde anlamamışlardır ya da dürüst davranmayarak karşı tarafın sunduğu argümanı kasıtlı biçimde çarpıtıp yorumlamaktadırlar. 

Örneğin: 

1-) Radyometrik tarihleme, tek biçimciliğe dayanmaktadır. 

2-) Tek biçimcilik, doğadaki her şeyin durağan olduğunu söyler. 

3-) Radyometrik tarihleme, Dünya'nın milyarlarca yıldır var olduğunu iddia ediyor. 
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4-) Eğer dünya milyarlarca yıldır varsa ve tek biçimcilik doğruysa, o halde okyanuslar giderek daha tuzlu olmalıydı çünkü okyanuslara giren tuz miktarı sürekli olarak artmaktadır. 

5-) O halde ya tek biçimcilik doğru değildir ya da Dünya milyarlarca yıllık bir tarihe sahip iddiası doğru değildir. 


Yaradılışçıların en sık başvurduğu korkuluk safsatalarından birisi bu şekildedir. Oysa tek biçimcilik, her şeyin durağan olduğunu iddia etmez. Tek biçimciliğe göre, bugün Dünya'yı şekillendiren süreçlerle, geçmişteki süreçler birbirine benzerdir ve bazı şeyler sabittir (örneğin; ışık hızı gibi). Hiçbir bilim insanı, okyanuslara giren tuz oranının sabit olduğunu iddia etmez. Bu iddia, tek biçimcilik gerektirmeyen; saçma bir varsayımdır. Ancak bu örnekte ve diğer pek çok örnekte de görebileceğiniz üzere; korkuluk safsatası (İng. Straw man), öncüllerden birisini yanlış kavrayıp, buradan da mantıksal bir argümanı itibarsızlaştırmaya çalışır. Çünkü bir düşüncenin, çarpıtılmış versiyonunu yıkmak, onun doğru formunu yıkmaktan çok daha kolaydır. 

Öte yandan, tartışmanın taraflarından birisi rakibin dikkatini dağıtmak amacıyla, kasıtlı olarak da korkuluk safsatasına yönelebilir. Böylelikle de kişi, kendisini, yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırma konusunda çaba gösterir vaziyette bulur ve tartışmanın seyri asıl içeriğinden saptırılmış olur. 

Saçmaya İndirgeme Safsatası (Reductio ad absurdum) 

Bir argümanı alıp, argümanın kendisinin çatlak olduğunu göstermek için onu çarpıtıp saçma bir sonuca bağladığınızda ortaya çıkan safsata biçimidir. Bunun yanı sıra, saçma bir sonuca tam olarak işaret etmeden argümanın saçma hale gelmesi için de kullanılabilir. Saçmaya indirgeme safsatasının belki de en ünlü kullanımını ebeveynler, çocuklarıyla olan tartışmalarında kullanır. 

Örneğin: 

Çocuk: Bütün arkadaşlarım okula bisikletle geliyor. Ben de bisikletle gitmek istiyorum. 
Ebeveyn: Bütün arkadaşların uçurumdan atlasa sen de atlayacak mısın? 

Benzer şekilde; bir filme gitmek istemek, belirli bir kıyafeti giymeyi istemek vs. uçurumdan atlamak analojisiyle örtüşmez. Ebeveynlerin ulaştığı sonuç, argümanı saçmaya indirgemek biçiminde kendisini gösterir. Eğlenceli bir şey yaparken arkadaşları gibi olmak istemekle, intihar ederken onlar gibi olmak istememek arasında mantıksal bir tutarsızlık yoktur. Öte yandan burada çocuk da farkında olmadan popülariteye başvurma safsatası olarak isimlendirilen safsataya başvurmaktadır ve bu örnekte her iki argüman da esasında çürüktür. 
Daha ciddi tartışmalarda ise bu safsata biçimi korkuluk safsatasıyla ilişkilidir. Örneğin; evrim karşıtlarının; evrim teorisine dair “İnsan maymundan mı geldi?” şeklindeki ifadesi, teoriyi saçma derecesinde basite indirgeyerek safsata yapmaktadır. 


Öte yandan reductio ad absurdum mantığı her zaman safsata değildir. Örneğin; aşı karşıtları, yaradılışçılar, iklim değişimi karşıtları ve neredeyse tüm bilim inkârcıları, sıklıkla “bilim insanlarının geçmişte hatalı yaklaşımlar geliştirdikleri, dolayısıyla bugün de onlara güvenmememiz gerektiği” benzeri cümleler kurarlar. Burada ad hominem safsatası yapılmasının yanı sıra, bu argümanı mantıklı bir sonuca kadar takip edersek; o zaman bilim insanlarına, kütle çekimi, oksijen solumamız, vb. dahil HİÇBİR KONU hakkında asla güvenmememiz gerekir. Bu bir safsata değildir, çünkü argümanın gerekli bir sonucudur. Bir 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diğer ifadeyle, argümanı saçma bir sonuca indirgemedim aksine argümanın kendisinin saçma bir sonuca yol açtığını gösterdim. Safsata olan; ileri sunulan sonucun argümandan gelmiyor oluşudur. 

İddiayı İspatlanmış Kabul Ederek Sonucu Doğru Sanma Safsatası 

Bu safsata biçimi, bir argümanın öncüllerinden birinin ya da daha fazlasının, sonucu halihazırda kabul etmedikçe önermeyi de kabul etmeyeceğiniz bir sonuca dayandığında ortaya çıkar. Normal olarak, iyi bir akıl yürütmenin amacı, bir yerde başlayıp, bir yere varmaktır. 
Ancak iddiayı ispatlanmış kabul ederek sonucun da doğru olduğunu sanma safsatası, öncüllerini kendisi doğru kabul ederek sonucunun da doğru olduğunu çıkarımında bulunur. 
Bunu ateist ve teist tartışmalarında sıklıkla görebilirsiniz. 

Örneğin; 

Öncül 1: Kur'an, Tanrı'nın var olduğunu söylüyor. 

Öncül 2: Kur'an doğrudur. 

Sonuç: O halde Tanrı vardır. 

Oysa bir kimse 2. öncülü kabul etmedikçe, sonucun doğruluğunu kabul etmeyecektir. Sonuca ulaşabilmek için bir süreç gereklidir, ancak bu tarz safsata biçimlerinde herhangi bir süreç söz konusu değildir. Kişi, öncüllerinden birisini ispatlanmış kabul ederek sonucunun da doğru olduğu safsatasını yapar. Yaradılışçı tartışmalarda referans alınan kutsal kitap, genellikle ispatlanmış öncül olarak kabul edilir ve karşı tarafın, ulaşılan sonuçların doğru olduğunu kabul etmesi beklenir. 


(Seçkin Deniz'in Notu: "Normal olarak, iyi bir akıl yürütmenin amacı, bir yerde başlayıp, bir yere varmaktır." ifadesi yetersizdir, çünkü yapılan herhangi bir akıl yürütme mantıkla denetlenecektir, Mantık da akıl yürütmenin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen bilimdir. 
Doğal olarak yazarın dogmatik bir şekilde ateist yaklaşımlarını 'doğrulatmak' amacıyla doğru ya da yanlış olduklarına dair herhangi bir nesnel çalışmayı temel almadan örneğindeki önermeleri kullanması ve akıl yürütmenin temel ilkelerine aykırı davranması kendisinin tanımladığı safsataya uygun bir davranış biçimidir. Yazar'ın akıl yürütme ve Mantık bilimi ile ilgili yetersiz olduğu anlaşılan bilgisi ile kurduğu öncüller ve sonuç arasındaki ilişkiyi yorumlayarak safsata deme hakkını kazandığını zannetmesi gerçek bir safsata örneği olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, Tanrı'nın varlığı ile ilgili tartışmalar Kur'an'dan çok önce başlamıştır; yazarı 'Kur'an Tanrı'nın var olduğunu söylediği için doğru söylemektedir, Tanrı vardır'dan 'Tanrı var olduğu için gönderdiği Kur'an vardır ve doğru söylemektedir' gibi döngüsel bir akıl yürütmeye sürükleyerek eğlenebiliriz:)) 

Gürkan Akçay, 26 Ağustos 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 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MANTIKSAL SAFSATALAR-4: VERİ ANALİZİ SAFSATALARI VE ÇOK YÖNLÜ 
SAFSATALAR 


Mantıksal safsatalar yazı dizimizin üçüncü bölümünde, zırva uydurma safsatalarına değinmiş ve bu safsata biçimlerini; ad hoc safsatası, korkuluk (ya da saman adam) safsatası (İng. straw man), saçmaya indirgeme safsatası ve iddiayı ispatlanmış kabul ederek sonucu doğru sanma safsatası başlıklarında ele almıştık. Yazı dizimizin dördüncü bölümünde ise veri ve korelasyon analizi safsatalarına değinecek, bunun yanı sıra da biçimsel olarak belirli bir ana başlık altında ele alamayacağımız için çok yönlü safsatalar ya da karışık safsatalar diye bir araya getirdiğimiz safsata biçimlerini ele alacağız. 


Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, safsataların her biri esasında birbirinin tanım sınırları içerisine kayan, kesin sınırları bulunmayan bir yapıda olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Yani bir kişi ileri sürdüğü argüman içerisinde birden fazla safsatayı birbirine girift halde yapıyor olabilir. Hatta bazen biraz ondan biraz bundan şeklinde ortaya karışık bir safsata biçimi de geliştiriyor olabilir. 


Eleştirel düşünme becerisinin toplumsal düzeydeki vasatlığını göz önüne aldığımızda, safsataları saptama becerisinin sosyal etkileşimin bu denli geliştiği dünyada artık zorunlu ve hatta giderek de hayati bir ihtiyaç haline geldiğini söylemeliyiz. Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarının sosyal anlamda sağladığı avantajların yanı sıra bu sanal sosyal dünyadaki bilgi dezenformasyonun önü alınamaz bir hale evrilişi; bireylerin bilimsel, analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin de körelmesine neden olmaktadır. 


Öte yandan bu yazı dizisinin neredeyse sonsuz uzunlukta olabileceğini de söylememiz mümkün. Çünkü beynimizin milyarlarca nöron içeren ağı içerisinde, argüman öncüllerinin birbirine bağlanma biçimindeki sayısal olasılığın neredeyse sonsuz oluşu, safsata biçimlerinin de neredeyse sonsuz olabileceği anlamına geliyor. Keza, yazı dizimiz boyunca kaynak olarak kullandığımız Felsefe Ansiklopedisi'nde adı konulmuş yüzlerce safsata biçimi olduğunu görebilirsiniz. Bunun da ötesinde, her geçen gün, listeye yenilerinin eklendiğini de söyleyelim. Şimdi gelin veri ve korelasyon analizi safsatalarının neler olduğuna, ardından da çok yönlü (karışık) olarak isimlendirebileceğimiz safsata biçimlerinin neler olduğuna ve nasıl kullanıldıklarına bakalım. 

Veri ve Korelasyon Analizi Safsataları 

Bu safsataların hepsi, iki cümle arasında bir ilişki kurduğunuz ve daha sonra bu ilişki hakkında hatalı bir iddiada bulunduğunuz, kafa karıştıran korelasyon ve nedensellik örnekleridir. 

Sonucu Doğrulama Safsatası 

Sonucu doğrulama safsataları, son derece yaygın kullanılan safsata biçimlerindendir. Eğer bir 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şartın sonucunu destekleyecek yeterli delile sahipseniz ve öncülünüzü doğrulamak için yeterli delile sahip olduğunuzu da varsayıyorsanız; akıl yürütme biçiminizin bir sonucu doğrulama safsatası içerdiğini söyleyelim. Gelin basit bir örnek üzerinde inceleyelim böylelikle daha somut hale gelecektir. 

Örneğin: 

1) Eğer kar yağıyorsa, o halde dışarısı soğuktur. 

2) Dışarısı soğuk. 

3) Öyleyse kar yağıyordur. 


Nasıl çalıştığını gördünüz mü? Kar yağması için hava soğuk olmalıdır, fakat havanın soğuk olması gerçekliği; kar yağdığı anlamına gelmez. Şimdi daha karmaşık bir cümle yapısına sahip bir örnekte inceleyelim. 

Örneğin: 

1) Eğer Dünya bir zamanlar sele kurban gitmişse, o halde “dünyanın dört bir yanından gelen, suya gömülen, kaya katmanlarına gömülmüş milyarlarca ölü kalıntısı” görmeyi beklerdik. 

2) “Milyarlarca ölü kalıntısı” görüyoruz. 

3) Öyleyse, dünya çapında bir sel felâketi gerçekleşmiş demektir. 


Sorunu görebildiniz mi? Eğer bir sel varsa, sonrasında “milyarlarca ölü kalıntısı” görmeyi bekleriz. Fakat, “milyarlarca ölü kalıntısı” görmemiz, bir sel felâketi olduğu anlamına gelmez. 
Post hoc ergo propter hoc Safsatası 

Latince post hoc, ergo propter hoc olarak isimlendirilen safsata, “bundan sonra, öyleyse bu yüzden” anlamına gelmektedir. Korelasyonlar, nedensel bağlantı için genellikle iyi bir kanıttır. Ancak nedensel sonuca acelece yapılan sıçramalar sıklıkla safsataları ortaya çıkarır. 
Kısaca post hoc olarak ifade edebileceğimiz bu safsata biçiminin temel yapısı şu şekildedir: 


-A olayı meydana geldi, ardından B olayı meydana geldi. 

-Öyleyse A olayı, B olayına sebep oldu. 

Örneğin: 

“Dünya kupası boyunca maçları izlerken spesifik bir oturuş biçimi yaptığımı fark ettim. 
Salondaki ikili koltukta oturup maçları izlediğimde, her defasında tuttuğum takım kazanıyor. 
Ne zaman ki, üçlü koltukta oturup maç izliyorum, işte o zaman tuttuğum takım kaybediyor. O halde maçı izlerken oturduğum yer, bir şekilde takımımın kazanmasına sebep olmalı.” 
Yada: 

1) Bu sabah tuvaleti kullandım. 

2) Bundan hemen sonra, yağmur yağmaya başladı. 

3) O halde; idrarım, yağmur yağmasına neden oldu. 


Komik ve hatta saçma bir örnek gibi görünebilir, ki öyledir de fakat insanlar bu safsataya neredeyse her zaman başvururlar (özellikle de bilimsel tartışmalarda anekdotsal delil kullanmaya çalışırken) ve kullanılan mantığın kusurlu olduğunu görebilmek her zaman böyle kolay değildir. 


Aşı karşıtlığı tartışmalarında aşı-karşıtı tarafın argümanlarında sıklıkla bu safsata biçimine 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denk gelirsiniz. 

Örneğin: 

1) Robert de Niro'nun çocuğu aşı olduktan kısa bir süre sonra otizm geliştirdi. 
2) O halde aşılar otizme sebep olur. 


Sorun olabildiğince açıktır, bir olayın ardından bir diğer olayın gerçekleşmiş olması, bu iki olayın nedensel olarak -her zaman- ilişkili olduğu anlamına gelmez. Yukarıdaki mantıksal ilişkilendirme esasında, tuvalet örneğindeki ilişkilendirmeden daha doğru ya da tutarlı değildir. Her iki ilişkilendirme de kusurludur. Aşıların neden olarak gösterildiği pek çok hastalık bulunuyor ve aşıların belirli bir hastalığa neden olup olmadığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak bu, aşıların bu hastalıklara neden olup olmadığını söyleyemeyeceğimizle aynı şey değildir. Çünkü, aşıların belirli bir hastalığın nedeni olup olmadığını görebilmek için kontrollü, titiz bilimsel çalışmalar yürütebiliriz ve yapılmış yüzlerce bağımsız araştırma da, bize, aşıların herhangi bir hastalığın nedeni olduğu tek bir vaka dahi göstermiyor. 


Öte yandan bu safsata biçimi, alternatif “tıp” hareketinde de oldukça yaygındır. İnsanlar bazı “tedaviler” alır, ardından daha iyi hissederler ve otomatik olarak alternatif “tıbbın” kendilerini iyileştirdiğine inanırlar. Detoks şarlatanlığı bu durumun bir örneğidir. Ancak ne var ki, bu mantık biçimi kusurludur. Kişi, plasebo etkisiyle iyileşmiş olabilir ya da vücut kendisi kendi bağışıklık sistemiyle hastalığın üstesinden gelmiş olabilir. Böylesi bir durumda alternatif “tıbbın” iyileştirici olduğu sonucuna varamazsınız. 

Çok Yönlü (Karışık) Safsatalar 

Karışık safsatalar, belirli bir başlık altında ele alamadığımız safsata biçimleridir. 
Argumentatum Ad Ignorantiam 

Latince “argumentatum ad ignorantiam” olarak isimlendirilen ve “cehalete başvurma” anlamına gelen safsata biçimi, çok yaygın kullanılan ancak oldukça da kafa karıştırıcı olabilen bir safsatadır. Cehalete başvurma safsatası, iki şekilde kendisini gösterir: Birincisi; bir ifadenin doğru olduğunu bilmemek, onun yanlış olduğuna bir kanıt olarak gösterilir. İkincisi ise, bir ifadenin yanlış olduğunu bilmemek, onun doğru olduğuna kanıt olarak gösterilir. 


Örneğin, eğer Büyük Patlama mekanizmasını anlamazsam, bu durumum, benim açımdan onu bir olasılık olarak destekleyen hiçbir bilgi olmadığını ve bu yüzden de gerçekleşmediğini kanıtlar. Buna göre, yetersiz şekilde açıklanmış veya yeterince anlaşılmamış olan her şey dolayısıyla imkânsızdır. 

Örneğin: 

Dina: Yaşam, primordiyal çorbadaki aminoasitlerin rastgele birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ebubekir Sıddık: Çok saçma. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmıyorum, yaşam için tek ihtimal; onu bir Tanrı'nın yaratmış olmasıdır. 


Delil yetersizliğini, bir şeyin yokluğuna delil olarak kullanmak; yaygın bir cehalete başvurma safsatasıdır. Bir şeye dair mevcut açıklamaların azlığı hatta henüz açıklama geliştirilememiş olması, o şeyin bir açıklamasının olmadığı anlamına gelmez. Tarihin herhangi bir aşamasında, 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bilim insanları; yıldızların veya gezegenlerin hareketini, ışığın doğasını veya bir atomun yapısını vb. açıklayamamışlardı, ancak günümüzde bu gibi soruların pek çoğu açıklanabilmiş durumda. 


Cehalete başvurma safsatasının (Argumentatum Ad Ignorantiam) en yaygın versiyonlarından birisi, “Argüman boşluklarının Tanrı'sı” olarak bilinir. Yaradılış safsatasının tarihi bu argümanlarla doludur ve temel yapısı aşağıdaki gibidir. 

1) Bilim, A'yı açıklayamıyor. 

2) O halde A'yı Tanrı yapmıştır. 

Örneğin: 

1) Kaplumbağa öncesini gösteren fosil bulunmuyor. Yani, tüm kaplumbağa fosilleri, modem kaplumbağalarla aynı yapıya sahip. 

2) Eğer evrim doğruysa, kertenkele gibi sürüngenler ve kaplumbağalar arasında çok fazla ara form görmeliydik. 

3) Bu ara formlar bulunmadığından, kaplumbağalar evrimleşmemiştir. 

4) Öyleyse, Tanrı kaplumbağaları şimdiki halleriyle yaratmıştır. 


2008 yılı, kaplumbağaların evrimsel geçmişine dair önemli bir yıldı. Bilim insanları 
kaplumbağa öncesi birden fazla farklı tür keşfetti. Yani, kaplumbağa benzeri kabuk evriminin çeşitli aşamalarında olan kertenkeleler gibi sürüngenler bulduk ve bunlar ön-kaplumbağaların 
bulunmasını beklediğimiz katman ve yerlerde bulunuyordu. Böylelikle de evrim hanesine 1 
puan daha yazılıyordu. Elbette ki bu durum bir istisna da değildir. Eski yaradılış literatürüne baktığınızda, bugün çökertilmiş olan tonlarca cehalete başvurma argümanı olduğunu göreceksiniz. Şaşırtıcı olan ise —ki esasında o kadar da şaşırtıcı değildir—, hatalarından asla ders çıkarmamış olmalarıdır. Çünkü modern literatürleri, hala tonlarca yeni “argüman boşluklarının Tanrı'sı” safsatalarıyla doludur. 


Bu safsata biçimi hakkında şimdiye kadar bahsettiğimiz her şey oldukça netti. Şimdi işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Tartışmalardaki en iyi taktiklerden birisi; rakibinize, cevap veremeyeceğini bildiğiniz sorular sormaktır. Bu yöntemle pek çok tartışmayı kazanabilmeniz mümkündür. Peki, bir açıklama gelmeyeceğini bildiğimiz bir soruyu rakibe sorarak, “cehalete başvurma safsatasını” biz kendimiz yapmış olmaz mıyız? Dolayısıyla da bu tartışma taktiği mantıksal açıdan geçersiz mi olur? Hayır, olmaz, ama burada işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Gelin örneklerle daha açık hale getirelim. 


Öncelikle önemli bir ayrıma değinmemiz gerekiyor. “Henüz bir açıklaması yok” ifadesi ile “açıklanamıyor” ifadeleri birbirinden farklıdır. Örneğin, güçlü çekirdek kuvvetlerine dair henüz bir açıklama getiremiyoruz, ancak günün birinde bu kuvvetlere dair bir açıklama getiremeyeceğimizi ortaya koyan hiçbir sebep yoktur. Şimdi aşağıdaki örneklere bakın ve bir safsata olup olmadığını kendinize sorun: 

1) Eğer aşılar otizme sebep oluyorsa; aşılanmış çocuklar, aşılanmamış çocuklardan daha fazla otizm vakası geliştirmiş olmalıdır. 

2) Aşılanmamış çocuklarda da aşılanmış çocuklar kadar otizm vakası görülüyor. 

3) Aşı karşıtlarının bu duruma dair bir açıklaması yok. 
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4) Bu nedenle, aşılar otizme sebep olmaz. 


Aşı karşıtlarıyla yapılan tartışmalarda, aşı karşıtı kişiden otizm oranlarının her iki grupta da (aşılanmış ve aşılanmamış çocuklar) neredeyse eşit oranda olmasına dair bir açıklama istediğimizde, bir safsata mı yapmış oluruz? Hayır safsata yapmıyoruz, neden mi? Çünkü eğer bir şey yanlışsa, gerçeğin kendisinden ötürü onun bir açıklaması yoktur. Şöyle ki: 

1) Eğer bitkiler CO2”'ye ihtiyaç duyuyorsa, o halde CO2 (karbondioksit) bulunmayan ortamda yetiştirilen bitkiler ölecektir. 

2) CO2 bulunmayan ortamda yetiştirilen bitkiler ölür. 

3) Bitkilerin karbondioksite ihtiyaç duymadığını savunan insanlar bu durumu açıklayamazlar. 
(bildiğimiz kadarıyla böyle birisi yok.) 

4) Bu nedenle bitkiler karbondioksite ihtiyaç duyar. 


Bir kez daha bu bir safsata değildir, peki neden? Buradaki kilit nokta, açıklama eksikliğinin argümana dışsal oluşudur. Yani, eğer 3. öncülü çıkarırsanız, argüman yine işlevseldir. 
Esasında, gerçeklere dayanan herhangi bir argüman için, karşıt grubun açıklayamadığı bir öncül oluşturabilirsiniz. İşte yukarıda da bahsettiğimiz gibi, eğer bir şey yanlışsa, özü itibariyle de açıklaması yoktur. Konunun esas noktası, bir argümanın çürütülebilmesi için mevcut açıklamaların eksikliğinden ziyade temelden çürütülebilmesi gerekir. 


Eğer bitkiler karbondioksite ihtiyaç duymuyorsa, karbondioksit bulunmayan ortamda yetiştirilen bitkilerin neden öldüğünü açıklayan ikna edici bir iddia yoktur. Bu, mevcut bir açıklamanın olmadığı anlamına gelmiyor, açıklanamayacağı anlamına geliyor. Benzer şekilde, eğer aşılar otizme sebep oluyorsa; aşılanmış ve aşılanmamış çocuklardaki otizm oranlarının neden aynı olduğuna dair ikna edici bir argüman yoktur. Dolayısıyla, aşı karşıtlarıyla yapılan tartışmalarda, onlara cevap verilemeyen bir soru sorduğumuzda, safsata yapmış olmuyor; karşıt delil nedeniyle problemi açıklamanın kavramsal olarak mümkün olmadığına dikkat çekmiş oluyoruz. Ne zaman ki; argümanımızı “Bimiyoruz, bu nedenle yanlıştır.” şekline evriltirsek işte o zaman safsata yapıyoruz demektir. 

Kuantum Fiziğine Başvurma Safsatası 

Görece yeni olan bu safsata biçiminde, “sihirli” ürün veya hizmetinizin çalışma şeklinin müşterinin anlayışının ötesine geçtiğini iddia etmenin bilimsel görünümlü yoludur; bu durumda kuantum fiziğine dayanır. Kulağa son derece etkileyici geliyor ve kim sizinle bu konuda tartışabilecek kapasitede olabilir ki? Elbette ki kuantum fizikçisi olmayan ortalama birisini alt etmeniz son derece olasıdır. 


Canan: “Ayağınızın tabanındaki basınç noktalarının anatominizin diğer parçalarıyla neden uyumlu olduğunu kuantum fiziği açıklıyor.” 


İşte size bir tüyo: Atom altı teoriye dair bilimsel bir tartışma dışında, eğer herhangi bir bağlam içerisinde “kuantum fiziği” ifadesini görürseniz ya da duyarsanız; derhal alarm hale geçmelisiniz. Çünkü muhtemelen birisi, kedinizin anladığından daha fazla şey anlamadığı bilimsel bir teorinin ismini kullanarak gözünüzü boyamaya çalışıyor. 


Daha İyi Hakemli Dergi Safsatası 
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Düşüncelerini desteklemek için sıklıkla güvenilir hakemli bilimsel dergi isimlerini kullanan ve kendisine bu dergileri referans olarak gösteren insanlar arasında oldukça yaygın görülen bir safsata biçimidir. 


Deniz: Eğer telekinezi gerçekse, American Journal of Psychiatry'de bununla ilgili bir makale olması gerekir. 

Bilge: O paçavra, psişik araştırmaları bastırmaya çalışan komplocu kuruluşların bir parçasıdır. 
Journal of the American Society for Psychical Research gibi saygın bir kaynağa bakmalısın. 
Hakemli bir dergidir. 


Evet hakemli (peer-reviewed) bir dergidir, fakat gözden geçirenlerin kendileri de böyle dergileri bulunan güvenilirlik konusunda şüphe duyulan insanlardır. 


Bireysel araştırmacıların verimliliği ve etkisi, yayınlarının ve araştırmalarına dair alıntıların sayısını ve kalitesini ölçmeye çalışan Hirsch indeksi (veya h-indeksi) ile tanımlanabilir. 
Bilimsel bir dergideki çalışmaların —olumlu— alıntı (İng. citation) sayısı önemlidir, çünkü alıntılar çalışmanın alandaki diğer araştırmacılar tarafından iyi bir kaynak olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bir derginin itibarı, Hirsch indeksi ile neredeyse aynı şeyi ölçen etki faktörü (İng. impact factor) ile de gösterilebilir. Her ne kadar bu indeksler mükemmel olmasa da, bir “Benim hakemli bir bilimsel dergim seninkinden daha iyi.” tartışmasını kaybetmemeniz için güvenilir bir veri sağlayıcısıdır. Buradan, Thomson Reuters Journal Citation Reports'taki etki faktörlerini inceleyebilirsiniz. 

Kimyasal Safsatası 

Herhangi bir sebeple sevmediğiniz bir üründen veya bir teknolojiden insanların uzak durmaları için onları korkutmak mı istiyorsunuz? O halde “kimyasallar” ifadesini içeren cümleler kurabilirsiniz. Kimyasal tarım, kimyasal ilaçlar, kimyasal toksinler... Bu kelime korkunç olduğu kadar anlamsızdır da, çünkü her şey kimyasaldır. Salonunuzda bulunan çiçeklerden tutun da sevimli yavru kedilere kadar her şey tamamen kimyasallardan 

oluşur. Bu bir anlam bozucu, dikkat dağıtıcı kelimesidir ve başka da bir şey değildir. Çoğu zaman, kullanan kişinin kendi düşüncesini destekleyici bir argüman bulamadığının bir göstergesidir. Bu safsata biçimine başvuran insanlar genellikle doğaya başvurma safsatasını da kullanırlar. Hatta çoğunlukla bu iki safsata biçimini bir arada görmek mümkündür. 

Gürkan Akçay, Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 2018, Editör / Yazar 
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DERİN DEVLET: AMERİKA'DA KOMPLOCU DÖNÜŞ 


Mustafa Tamer, 28.05.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran ve Afgan göçmenlik sorunları üzerinde çalışan ve Ankara Amerikan Elçiliği'nde görev yapan eski Amerikan diplomatı Josef Burton'a aittir ve 6 Ocak 

2021 Capitol Hill (Amerikan Kongre Binası) Baskını üzerinden, İngilizce'ye Türkçe'den 
tercüme edilen 'Deep State-Derin Devlet' olgusuna ve Soğuk Savaş döneminde Amerika tarafından başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kurulan 'Derin Devlet'in Kongre Baskını ile bumerang gibi kendisini vurmasına odaklanmaktadır. Analistin, Kongre Baskını'nda Trump'ın seçimleri kaybetmesinin sorumlusu olarak 'Derin Devlet'i suçlayan Trump taraftarlarının 'Amerikan Derin Devleti' tarafından yönlendirildiğini iddia etmesi ilginçtir ve aslında bu analiz, hem Trump destekçilerinin hem de analistin de içinde yer aldığı Biden destekçilerinin Amerikan Derin Devleti'nin birer parçası olarak gösteri sahnelerinde rol aldıklarını itiraf etmelerinin bir kanıtı olarak okunmalıdır. Türkiye'de yaşanan acıların temel sorumlusu olarak ABD'yi suçlaması, analisti aklamaya yetmemekle birlikte geçmişte komplo teorisi olarak küçümsenen gerçeklerin apaçık bir itirafı niteliğindedir. "İsyancılar Capitol'un kapılarını kırarken Paul Henze'yi düşünüyorum. Çocuklar bunu gerçekten yaptı." diyen eski diplomat analistin, 12 Eylül 1980 darbesinin ABD'nin eseri olduğunu da tescil ettiği şu cümlelerde açık bir şekilde görülmektedir: "Burası, ABD'li yetkililerin, Türkiye'deki Derin Devlet gücünün zirvesi olan ve bir gecede on binlerce kişiyi tutuklayan ve o ülkedeki solu bir nesil boyunca ezen 1980 Türk darbesinden sonra kutladıkları aynı bahçeydi. Efsanevi Özgür Avrupa Radyosu psikolojik operasyonlar uzmanı ve kendini CIA yetkilisi olarak tanımlayan Paul Henze'nin Ankara'daki Soğuk Savaş görevi sırasında muhtemelen dinlenmek için oturduğu yerdi. Ankara'daki işi bittikten sonra, Amerikan eğitimli subayların 1980'de seçilmiş bir hükümeti devirmelerini izlerken Jimmy Carter'a eğilip neşeyle “Ankara'daki çocuklar yaptı” diye haykıracak olan adam Henze olacaktı." Amerikan Derin devleti başkan Joe Biden'in emirleri doğrultusunda Türkiye'de Erdoğan karşısında CHP-HDP-İP-GEP-DAP-SP-DP ittifakını kurarak ve yöneterek Türkiye aleyhine çalışmaya devam etmektedir. Herkes bunun farkında olmalı ve ülkesini korumak zorunda olduğunu bilerek davranmalıdır, aşağıdaki analiz Donald Trump'ın karşıtı, Amerikan Derin Devleti'nin en etkili unsuru olan Jo Biden'ın destekçisi, kendisi de aynı derin devletin bir parçası olan Amerikalı bir diplomatın çaresiz bir şekilde kendi ülkesi için 'Derin Devlet'ten duyduğu kaygıların boyutlarını göstermektedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya üye olmak için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye destek verdikleri için üyeliklerini veto edeceklerini açıklayan ve 2002'den beri Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran Siyonist-terörist Daniel Pipes, 21 Mayıs 2022'de siyonist FOXNews'e verdiği demeçte, Amerikan Derin Devleti'nin NATO çerçevesinde ürettiği şiddete ve teröre boyun eğen eski Türkiye'ye övgüler yağdırırken yapılacak her türlü net karşılaştırmayı somutlaştırmaktadır: "Türkiye 1952'den 2002'ye kadar NATO için çok iyi bir müttefikti ama 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son 20 yıldır çok kötüydü. Müttefik bile değil... NATO'ya düşman politikalar, NATO üyelerine, Yunanistan gibi üyelere karşı saldırgan, Suriye'nin işgaline katılıyor, Avrupa'yı Suriyeli göçmenlerle tehdit ediyor. Türk hükümeti Avrupa'yı işlemsel bir ilişki olarak görüyor. Türkiye'nin NATO'ya ait olduğunu düşünmüyorum. Bunu on yıldır söylüyorum. 
Türkiye'yi NATO'dan çıkarmanın zamanı geldi. Bırakın Rusya'ya, Çin'e gitsin. Geçmiş olsun." Yine aynı yayında, durdurulan 15 Temmuz ABD-AB-NATO-FETÖ darbesi sonrası ordudan ihraç edilen ve yurtdışına kaçarak "Erdoğan Yükseliyor: Avrupa'ya Bir Uyarı" başlıklı bir kitap yazan FETÖCÜ NATO askeri, hain terörist Mehmet Yalınalp NATO'daki yeni Türk askeri personelinin "radikal bir zihniyete sahip olduğunu, bazılarının NATO'nun değerlerini sorguladığını ve hatta Batılı örgütlerden nefret ederken Rusya/Çin/İran yanlısı duygulara sahip olduğunu" iddia ederken de, eski bir NATO Genel Sekreter Yardımcısı olan Marshall Billingslea, "Türkiye, kendi çıkarlarına uygun ve NATO'nunkine ters düşen tavırlar alıyor." derken de somut bir gerçeğe işaret etmektedir: Türkiye 2002'den beri Amerikan boyunduruğundan kurtulmakta, bağımsızlığına giden yolu adım adım kat etmekte ve Kanlı Amerikan Yüzyılı'nın verdiği hasarı silmeye çalışmaktadır... 


Politikada, fanteziler harekete geçmek için merkezi bir motive edici olabilirler. 6 Ocak 2021'de, ABD'nin Capitol'üne saldıran mafyanın fantezi tarafından harekete geçirilmesi böyle bir durumdu. Rengarenk ekip, 2020 seçimlerinin çalındığı ve yalnızca birkaç vatanse verin harekete geçmesi halinde belirsiz anayasal prosedürle devrilebileceği inancını 

paylaşıyordu. Bu acil hedefin ötesinde, çoğu, OAnon'un -Donald Trump'ı şeytani bir çocuğa karşı bir haçlı olarak öne çıkaran derme-çatma sahte kehanetlerden oluşan siyasi inançlar dizisi- bir dereceye kadar medya seçkinlerinden, Washington'un içerdekilerinden ve bürokratlardan oluşan “Derin Devlet”i hedef seçtiğine dair inancı paylaşıyordu. 


“GAnon Şamanı” olarak bilinen Jake Angeli / Olivier Touron / Getty Images, AFP 


ÇAnon taraftarları, "Q" kod adlı yönetim içinden sözde anonim 4Chan gönderilerine dayanarak, John McCain'in aslında doğal sebeplerden ölmediğine, ancak gizlice ihanetten idam edildiğine inanıyorlar. Bazıları, Başkan Kennedy'nin oğlu JFK Jr.'ın hala hayatta olduğuna, gizli bir siyasi ajan olduğuna ve kendisini Trump'ın yeni başkan yardımcısı olarak göstereceğine inanıyorlar. Diğerleri, Robert Mueller'in cumhurbaşkanını bir tuzak operasyonu olarak araştıran gizli bir Trump müttefiki olduğunu iddia ediyor. 


İsyancıların uğruna savaştığı hayallerin belirsiz uçları ve isyancıların kendileri kadar gülünç ve değişken tanımları vardı. Pitoresk mavi boyalı ve kürklü “OAnon Shaman- Jake Angeli-”, 
6 Ocak'tan önce, boynuzlu bir başlık takarak alışveriş merkezlerinin girişlerinde ve banyoların 
dışındaki dekoratif fayansların, Derin Devlet çocuk kaçakçılığı yapan sübyancıların oluşturduğu gizli çetelerinin çocukları beyinlerinden kimyasal adrenokromu toplamak amacıyla bir mağara ağına kaçırması için kodlanmış sinyaller olduğunu haykırdığı canlı yayınlardan dolayı çok iyi biliniyordu. 
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QAnon takipçilerinin bir alt kümesi, Hillary Clinton ve asistanı Huma Abedin'in ritüel olarak bir bebeği kurban ettiği ve ardından yediği iddia edilen bir video olan "frazzledrip tape"ın varlığına inanıyor. Şeytani betimlemelerin doldurduğu bu kaotik ateş rüyası, gizli düşman olan - elitist diplomatlar, Washington'dan kayıtsız kişiler ve Trump'ın kişisel düşmanları listesi- Derin Devlet denen şeyin değişen bulutunu oluşturmak için daha sıradan düşmanlarla karıştırılmıştı. Paranoyak öfke tamamen Amerikandı, ancak terim ithaldi. 


Derin Devlet, Türk dilinin siyaset bilimine en büyük katkısıdır. Türkçedeki "derin devlet"ten yapılan çeviri, harfi harfine ve doğrudandır, yer altında ve içeride var olan bir durumdur. 
Bununla birlikte, Türkçe terim, anaakım dışı herhangi bir fikir ortamını ima etmez ve siyaset dünyasına bakış açısını tarif ederken Amerikan "komplo teorisi" terimiyle aynı rolü üstlenmez. 


Türkçe'deki “derin devlet” bir fantezi uçuşu ya da alternatif bir inanç değildir; daha ziyade, belirli bir zaman ve yerdeki çok özel bir dizi tarihsel aktörü tanımlar. Terimin sınırlarına kimlerin dahil olduğu elbette tartışmaya açıktır, çünkü Derin Devlet tanımı gereği gizlidir, ancak terim, resmi siyasi liderlikten bağımsız olarak işleyen yetkisiz ve bilinmeyen güç ağlarını tanımlar. Türk Derin Devletinin kesin olmayan sınırları vardır ve sanayicileri ve muhafazakar ekonomik seçkinleri olduğu kadar devlet bağlantılı mafya figürlerini de içerir, ancak statüko güç yapıları veya hegemonik kurumlar için kapsamlı bir terim değildir. Derin Devlet, açıkça görebileceğiniz güç yapısı değil, gölgeli bir paralel güç sistemidir. 


Türkiye'deki bu gizli güç ağlarından bazılarının 19. yüzyıla, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde modernleşen Türk milliyetçisi ordu subayları (Seçkin Deniz'in Notu: II. 
Abdülhamid'i deviren masonların yönetimindeki gizli İttihat ve Terakki Örgütünün üyesi Subaylar) arasındaki gizli siyasi örgütlere kadar uzanan köklere sahip olduğuna dair güvenilir kanıtlar vardır. Bu tarih, Türkiye'nin başlangıcından bu yana Türkiye'nin milli kaderinin arkasındaki gizli elin Derin Devlet olduğu anlamına gelmemekte, kriz zamanlarında paralel güç yapılarının oluştuğunu yansıtan daha makul bir gerçeğe işaret etmektedir. 


Derin Devlet, tam da Türkiye'deki bu krizler sırasında siyasi hayatta adından söz ettiren ve gözlemlenen bir şey haline gelmişti. 1970'lerin ve 80'lerin bir dizi acımasız askeri darbeyle sonuçlanan Sol-sağ siyasi şiddeti, yaygın bir gizli devlet şiddeti ve Derin Devlet faaliyeti dönemiydi. Solcular ve öğrenciler ortadan kayboluyordu, 1977'de İstanbul Taksim Meydanı'nda onlarca sendikacı, kimlikleri ve motivasyonları bugüne kadar bilinmeyen silahlı kişilerce katledilmişti. 


1990'larda Türk devletinin Kürt sivil toplumuna yönelik bir devlet saldırısına dönüşen (Seçkin Deniz'in notu; Türkiye'de bir dönem ABD diplomatı olarak görev yapan yazar ısrarla kendi kurdukları bu terör örgütünü halkın temsilcisi olarak tanımlama çabasındadır) Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) karşı mücadelesi sırasında, Derin Devlet bir kez daha derinliklerden çıkıp sokaklara çıktı. 1996'daki sarsıcı "Susurluk olayı", nakit, silah, uyuşturucu dolu bir BMW'nin ve kötü şöhretli bir mafya uyuşturucu baronunun ve bir polis generalinin bir şekilde birlikte araba kullanmasını içeren acayip bir araba kazasıydı. Susurluk, PKK'ya karşı yürüttüğü karşılıklı savaşta Türk güvenlik güçleri ile sağcı organize suç unsurları arasındaki bağlantının derinliklerini ortaya çıkardı. 


Derin Devlet fantastik bir komplo değil, somut ve gerçek bir şeydir. 2000'lerin başında 


Türkiye'de yapılan parlamento araştırmaları, seçilmiş hükümet tarafından varlığı bilinmeyen tüm askeri birliklerin ve istihbarat bürolarının varlığını doğruladı. Ulusal jandarma'nın gizli 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istihbarat birimi JİTEM gibi bazı Derin Devlet yapıları tamamen açığa çıktı. Diğerleri gizemlerin arasında kaldı. Türkiye'nin ABD tarafından eğitilmiş ve çeşitli şekillerde Özel Harp Dairesi veya Taktik Seferberlik Grubu olarak bilinen kontrgerilla birimi, Türkiye'nin Soğuk Savaş anti-komünist şiddetinde etkili oldu. Bu birimin Türk hükümetinin yetkisi altında çalışıp çalışmadığı belirsizliğini koruyor. (Seçkin Deniz'in Notu: Yazarın apaçık gerçeği çarpıtırken suçüstü yakalandığı yerde devreye 'belirsizlik' giriyor.); bazı isimsiz eski üyeler, sadece NATO'nun isteklerine cevap verdiklerini iddia ederken, aynı zamanda işkenceye karıştıklarını ve 1955'te İstanbul'da Yunan karşıtı pogromları (6-7 Eylül 

Olayları) kışkırttıklarını itiraf ediyorlar. 


Türkiye'deki Derin Devlet gizli bir ağdan söz etse de aslında çok iyi belgelenmiş ve kanıtlanmıştır. Derin Devlet terimi, fiilen meydana gelen belirli devlet ve devlet dışı şiddet biçimlerini tanımlamak için yararlı ve doğru bir araç olduğu için Türk tarihini terk etmiş ve küresel siyasi söyleme girmiştir . Konsept Türkiye'ye veya Ortadoğu'ya özgü değildir. İtalya ve Belçika'daki cezai soruşturmalar, Avrupa'da Gladio Operasyonu kod adı altında benzer Soğuk Savaş dönemi ağlarını ortaya çıkardı. 


Bununla birlikte 2016 sonrası Amerikan siyasetinde “Derin Devlet”in açıkça Trumpist bir terim olarak ortaya çıktığını görmek beni çok şaşırttı. Bağlamdan yoksun, Trump yönetimi destekçileri, başlangıçta bu ifadeyi, Barack Obama'nın Washington müesses nizam konsensüsünün kısaltması olarak "blob" şeklinde icat ettiği şekilde kullandı. Trump yönetiminin başlamasından kısa bir süre sonra Nisan 2017'de, Google arama motorunda "Derin Devlet" araştırması artış gösterdi. Ekim 2017'de, OAnon mitosunu harekete geçiren "Q Clearance Patriot" gönderileri ilk kez 4chan'da göründü. Derin Devlet aramaları yeniden arttı ve zamanla bu ifade daha uğursuz ve suçlayıcı hale geldi. 


“Derin Devlet” teriminin Trumpworld'e nasıl girdiğini ve orada anlamını nasıl değiştirdiğini izleyerek sınıflandırmak yeterince kolay olurdu. Hatta bu sözü Beyaz Saray'a getirenin bir numaralı adayı bile var: 22 gün boyunca Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan ve Türk siyasetiyle derin ve muhtemelen yasadışı bağlantıları olan General Mike Flynn. 


Fiynn başlangıçta ABD ordusu ve Savunma İstihbarat Teşkilatı (DLA) içinde militan İslamcılık tehdidine odaklanmış bir şahin olarak isim yaptı. Flynn, 2014 yılında kaotik ve suistimalci yönetim tarzı nedeniyle DIA'dan ayrılmadan önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık kripto cihatçı olmakla ve Batı için bir tehdit olmakla suçladı. 2016'da Fiynn başlangıçta başarısız olan Türk darbesini laikliği savunmaya yönelik bir girişim olarak selamladı (böyle varsayıyordul). 


Mike Flynn'in tavrı, danışmanlık şirketini kurduğunda hızla değişti ve kısa sürede Washington'daki en ateşli Türk hükümet yanlısı lobicilerden biri oldu. Flynn, din adamı ve Erdoğan'ın rakibi Fetullah Gülen'i karanlık ve gölgeli güçlerin kukla ustası olarak kınayan başyazılar yayınladı. Flynn'in dönüşü ani olduğu kadar sertti. Türk hükümeti, sonunda, Gülen'i (ABD'de daimi ikamet eden) kaçırmak ve kült ve münzevi din adamını Flynn'in bir zamanlar övdüğü aynı darbe girişimini kışkırtmaktan yargılanmak üzere Türkiye'ye nakletmek için generale 15 milyon dolar nakit teklif edecekti (Seçkin Deniz'in Notu; bu iddialar FETÖ destekçisi Demokratların kanıtsız palavraları olarak tarihe geçtiler). Flynn'in sonunda inanılmaz bir şekilde, istifa etmek zorunda kalmasının nedeni, ABD topraklarında bir adam kaçırma gerçekleştirmek için yabancı bir hükümetten nakit kabul etmek değildi. Trump Beyaz Sarayındaki zamanı kısaydı, ancak ancak bu kısa görevden sonra yönetim Derin Devlet ifadesini kullanmaya başladı. 
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Bu, derli toplu ve kullanışlı bir hikaye olabilir: Komplo zihniyetli bir ajan, Erdoğan'ın yörüngesine düşer ve gizli kuruluş aktörlerinin demokrasiye karşı yürüttüğü karanlık bir komplonun siyasi açıdan çok faydalı bir anlatısını alır. Ancak Flynn genç ve masum değildi ve Türk hükümetinin büyük adamlarıyla birlikte homurdanması onun Derin Devlet fikriyle tanışması anlamına gelmiyordu. 


Bir "danışman" olmadan ve DIA'nın direktör yardımcısı olmadan önce Flynn, o zamanlar küçük ve birbirine sıkı sıkıya bağlı ABD özel savaş topluluğunda genç bir kurmay subay olarak kariyer yapmıştı. 1980'lerde Fort Bragg'daki John F. Kennedy Özel Harp Merkezi'nde eğitim almış ve planlar yapmıştı. Merkez daha önce ABD Ordusu Askeri Yardım Enstitüsü olarak biliniyordu ve genç Flynn'i eğiten adamların nesli, komünizme karşı savaşmak için düzinelerce gizli Amerikan faaliyetlerinin eski askerleriydi; Güney Vietnam'da Phoenix Projesi'nin ölüm mangalarını yöneten ve Tayland, İran, İtalya, Yunanistan, Guatemala ve Türkiye dahil bir düzine başka ülkede komünizm karşıtı gizli polis ve komandolar yetiştiren adamlardı. 


Türk Özel Harp Dairesi ve onun daha geniş kontrgerilla programı, 50'li ve 60'lı yıllarda açıkça faaliyet gösterdiğinde, ABD askeri yardım misyonu aracılığıyla doğrudan Amerikan özel harp topluluğu tarafından desteklendi ve örgütlendi. İstanbul pogromlarını kışkırtan ve 

1971'de Ziverbey Köşkü'nde muhaliflere işkence eden (Seçkin Deniz'in notu: şu an ABD'de ikamet eden Mehmet Eymür gibi) Türk ajanları eğiten Yeşil Bereliler, kariyerlerinin alacakaranlığında, gelecek nesil Amerikan gizli savaşçılarını - Flynn gibi erkekleri - eğitmek için Kennedy Özel Harp Merkezi'ne döneceklerdi. 


Komplo ve Derin Devlet şüphesi, Flynn'in Doğu'ya özgü bir hastalık gibi Türkiye'den kaptığı bir şey değil, ama o, mevcut gerçek komplolar içinde şekillendi ve kalıba döküldü. Derin Devletler, inşa etmek ve desteklemek için eğitildiğiniz bir şey olduğunda harika değildir. 


Derin Devletle ilgili Amerikan ve Türk söylemlerinde her şey tersine dönüyor. Amerika'da gerçek ve belirli Derin Devlet ajanları - ünlüler, politikacılar, kurumlar - hiçbir zaman özel olarak adlandırılamayan veya görülemeyen soyut kurban kategorileri (vatanseverler, çocuklar vb.) üzerinde korkunç işkenceler yapıyorlar. 2020 seçimlerinde kimse seçmen sahtekarlığını başarıyla kanıtlayamadı. Seçkin Soros adrenokrom hasadından kurtulan hiçbir çocuk kamuoyu önüne çıkmadı. 


Türk Derin Devletinin kurbanları ise hayali veya mitsel değildir. 1970'lerden itibaren, çoğu solcu ve azınlıklardan oluşan yüzlerce insan, devlet ya da yan-devlet çeteleri tarafından öldürüldü. Gerçek bir Derin Devletle karşılaşıldığında soru, yaşananların gerçek olup olmadığı değil, ne dereceye kadar zarar vereceğidir. 


Kürt kitapçılarına el bombası atan maskeli adamlar gizli asker miydi, yoksa aşırı sağcı bir mafya çetesi miydi? Yoksa ayrılıkçıları bastırmak için para ve silah verilen muhafazakar bir Kürt aşiretinden mi? Bilinmeyen bir failin kışkırttığı korku ve şüphe, Derin Devlet şiddetinin önemli bir parçasıdır. Yalnızca kurbanlar gerçektir: Bir yoldaşın cesedi sendika ofisinin dışına atılır; protestocular yağmurlu bir meydanda vurulduktan sonra ölürler; bir muhabir bir gün enden çıkar ve eve asla geri gelmez. Gidilecek cenazeler varken yeraltında çocuk istismarı tünel ağlarının varlığını varsaymak zorunda değilsiniz. 


Neredeyse birçok çağdaş komplo teorisinin saçmalığına ve mantıksızlığına karşı duyarlı hale gelmişler gibi, 6 Ocak/OAnon dünyasında fantastik olana çok daha az meyilli olan ve daha 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somut (yine de tamamen temelsiz) iddialarda bulunanlarda bir gerginlik var. Gerçekleştiğini iddia ettikleri olaylar, hikayelerine gerçekçilik kazandırmak için kullandıkları jargon ve sıklıkla komplo teorisyenlerinin kendileri ABD ordusu veya güvenlik servisleriyle bağlantılıdır. 


6 Ocak'tan bir ay önce, Capitol isyancılarının harekete geçtiği Telegram kanalları ve henüz 
yasaklanmamış Facebook grupları arasında söylentiler dolaştı. Örneğin, belirli bir askeri birliğin, 305. Askeri İstihbarat Taburu'nun, Almanya'nın Frankfurt kentinde gizli bir yeraltı sunucu çiftliğine baskın düzenlediği bildirilmişti. Hikaye, CIA'in, 2020 seçiminin Donald Trump'tan çalındığına dair inkar edilemez kanıtlarla, oylama verileriyle dolu bir sunucunun o çiftlikte gizli olduğunu iddia ediyordu. Kayıplar olmuştu, ancak baskın başarılı olmuştu. 305. 
tabur CIA Direktörü Gina Haspell'i yakalamıştı ve o çoktan Guantanamo Körfezi'ne uçmuş ve vatana ihanetten idam edilmişti. 


305. taburun gerçek halkla ilişkiler görevlisi, Arizona merkezli analist biriminin 2020 
seçimlerini devirmekle görevli gizli bir şok birliği olmadığına ve Almanya'da CIA ile bir yeraltı savaşına girmediğine dair bir açıklama içeren ve bu haberi yalanlayan bir bildiri hazırlamakla meşgulken emekli korgeneral Thomas McInerney, Almanya'da CIA ile bir yeraltı savaşında 305. taburun ağır kayıplar verdiğini ciddiyetle dile getiriyordu. 


Bir ay sonra, OAnon Shaman, Temsilciler Meclisi salonundaki Konuşmacı kürsüsünde boynuzlu bir başlıkla gömleksiz dururken ve hainler için yaklaşan kıyamet hakkında ulurken, Larry Rendall Brock, diğer isyancılara talimat veren bir taktik plaka taşıyıcısı ve miğferiyle Kongre katında duruyordu. Eski bir Hava Kuvvetleri yarbayı olan Brock, yeleğine tutuklayacakları kişiler için bir demet kelepçe takmıştı. (Tutuklandıktan sonra, aslında aklında hiçbir gözaltı hedefi olmadığını, ancak polise kelepçe vermek istediğini iddia etti.) 
Amerikalıların yüzde yedisi eski asker, ancak 6 Ocak isyancılarının neredeyse yüzde 20'si orduda hizmet etmişti. Güney Amerika meselelerini ele alan orta düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, isyan sırasında bir polis memuruna saldırmakla suçlandı. Amerikan Derin Devletine 
6 Ocak'ta yapılan bu saldırı, bu nedenle, demografik olarak herhangi bir varsayılan Derin 
Devlete genel halktan daha yakındı. Bu fantezi dünyasında bütün Amerikan güvenlik kurumları kötü değildi. 


Guantanamo Körfezi, OAnon'un fantezilerinde özellikle büyük görünüyor. Derin Devlet'in çocuk istismarcısı, ana akım medyanın küreselci sapıklarının götürüleceği, infaz, yargılama, yargısız işkence ve intikam yeri olacak. Hillary Clinton ve George Soros orada asılacak. 


Trump ve vatansever müttefiklerinin Derin Devleti yendiği OAnon karar günü olan “Fırtına”daki korkunç intikam ve işkence fantezilerinin hepsinin Gitmo'da gerçekleşmesinin iyi bir nedeni var: Amerika'daki herkes, Gitmo'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin insanları yargısız bir şekilde işkence görmek için gönderdiği yer olduğunu biliyor. Orada tutulan erkekler köpek kaselerinden besleniyor. Kapüşonlular ve duyusal yoksunluk içinde tutuluyorlar. Cinsel istismara maruz kalıyorlar ve yıllarca hücre hapsinde tutuluyorlar ve yargılanmadan onlarca yıl tutuklu kalıyorlar. 


Guantanamo Körfezi'nin OAnon mitosunda yeri bize, Kabil'in dışında bir işkence kampı işleten, kalıntılarını artık Google haritalarında bulabileceğiniz gerçek Amerikan Derin Devleti hakkında çok önemli bir şey anlatıyor (tek yıldızlı bir incelemesi var) ve muhtemelen bu makaleyi okumak için kullandığınız cihazdaki meta verileri gözden geçiren gerçek gizli istihbarat servisleri. 
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Gerçekten de, 11 Eylül'den bu yana, ABD'de bir Derin Devlet anlamına gelen şey artık derin değil. Google haritalarında bulabileceğiniz yerlerde, açıkta, herhangi bir komplo veya gizleme olmadan yüzsüzce çalışıyor. Eski Ordu subayları Brock ve McInerney, düşmanlarını oraya göndermek istiyorlar. 


6 Ocak'tan sonraki günlerde, tüm ABD ordusu, kendi saflarına aşırılık yanlısı sızmayı ele 
almakla görevlendirildi. Pentagon'daki Genelkurmay Başkanları, anayasal bir yetki devrine 
yönelik taahhütlerini özel olarak teyit etmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldiler. 6 
Ocak ayaklanmasına katılan OAnon ve Oath Keepers gibi milislerin ürettiği komplo teorilerinin, kolluk kuvvetleri ve ordu saflarında verimli bir asker toplama alanı bulduğu açıkça ortaya çıktı. 


Gerçekten de, FBI, aşırı sağcı yerel terörizmi araştırırken, yerel polisler arasında bir düzeyde bunlara yönelik bir sempati olduğunu varsayarak artık şüpheli bilgileri yerel polis departmanlarıyla paylaşmıyor. ABD Başkanı Joe Biden, bireysel bağlılıkları tam olarak belli olmayan on binlerce askerle çevrili iken başkanlık yemini etti. 


Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nde görev yaparken, işim çoğunlukla İran'dan gelen binlerce göçmene uygulanan Trump dönemi Müslüman yasağını yönetmekti. İğrenç, bağnaz bir politikaydı, karşı çıktığımı gizlemedim. Farsça da konuştuğunu unuttuğum yeni gelen patronum, ABD'ye giriş yasakları uyguladığım bir aileye fazla sempati gösterdiğime kulak misafiri oldu. Amirim beni bir kenara çekti. “Başvuru sahiplerinin önünde boş konuşma politikası yok.” O da yasaktan nefret ediyordu. "Derin Devletçi olacaksan, bunu özel olarak 


yap." 


Komplo çerçevesinin dışında, Amerika'da Derin Devlet derken kastettiğimiz bu. Engelleyici içerdekiler. J. Crew takım elbiseli “The Blob”dan iki çok dilli bürokrat, Trump'a karşı muhalefetlerini biraz kibar bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. 


Masamdan eski büyükelçilik alanına doğru yürüdüm, Amerikalı yetkililerin nesiller boyu Türk-Amerikan ilişkilerinde kendi evcil hayvan sorunlarını düşünürken oturdukları aynı kafeterya bahçesinde yaşanan olayı görmezden geldim. Burası, ABD'li yetkililerin, Türkiye'deki Derin Devlet gücünün zirvesi olan ve bir gecede on binlerce kişiyi tutuklayan ve o ülkedeki solu bir nesil boyunca ezen 1980 Türk darbesinden sonra kutladıkları aynı bahçeydi. Efsanevi Özgür Avrupa Radyosu psikolojik operasyonlar uzmanı ve kendini CIA yetkilisi olarak tanımlayan Paul Henze'nin Ankara'daki Soğuk Savaş görevi sırasında muhtemelen dinlenmek için oturduğu yerdi. Ankara'daki işi bittikten sonra, Amerikan eğitimli subayların 1980'de seçilmiş bir hükümeti devirmelerini izlerken Jimmy Carter'a eğilip neşeyle “Ankara'daki çocuklar yaptı” diye haykıracak olan adam Henze olacaktı. 


Kendimi içinde bulduğum durum, Derin Devlet fikrinin ABD ile Türkiye arasında tercüme edilmesindeki sorunu tam olarak örnekliyor. Bu terimin şu anda iki versiyonu var: Korkunç derecede gerçek bir şeyi tanımlayan bir Türk ve ya sıkıcı bürokratik sıkıntı ya da korkunç fanteziyi temsil eden bir Amerikan versiyonu. 


Çevirideki bu boşluk dilsel bir yetersizlik değildir. Daha ziyade temel bir gerçeği maskeliyor: Türk Derin Devletinin Amerikan destekli bir proje olduğu gerçeğini. ABD'deki Derin Devlet komplolarının en tehlikeli, yetenekli ve hırslı yandaşları, Türkiye'de Derin Devlet'i destekleyen aynı askeri ve güvenlik kurumlarının ürünleridir. Gerçek var olan Türk Derin 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Devleti ile kendilerini hayali bir Derin Devlete karşı savaşıyormuş gibi gören Amerikalıların hedefleri aynıdır. Bunlar demokrasi, azınlık hakları ve soldur. 


Herhangi bir Amerikan binasının olabileceği kadar Türk Derin Devletine bağlı bir yer olan Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nde bulunmak, bize derin bir gururla Derin Devletçi diyen bir amir tarafından yarı azarlanmak, Amerikan anlayışının sefaletini, bu ciddiye alınması gereken bir terim olduğunu göstermektedir. 


Çeviride dolambaçlı bir hal aldığı için Derin Devlet, faydalı anlamını kaybediyor ve çıldırmış ve gevezelerin ülkesi haline geliyor. Bu olmaya devam ederse, son korkunç bir ironiyi gözden kaçıracağız: Orduya ve güvenlik servislerine sızmaları, demokratik süreçleri hor görmeleri ve siyasi şiddet kullanmaya istekli olmaları ile Birleşik Devletler'deki Derin Devlet karşıtı komplocular Derin Devlet teriminin ortaya atıldığı yetkisiz ve bilinmeyen güç ağlarını oluşturma yolunda ilerliyorlar. 


Ankara'dan yıllar sonra başka bir diplomatik göreve giderken 6 Ocak'ı telefonumdan izledim. 
İsyancılar, bazı yabancı ülkelerde Soğuk Savaş dönemi seçimlerini bozan herhangi bir ABD'li eğitimli subayın sergileyebileceği aynı canlılıkla Capitol'ün basamaklarını işgal ettiler. 
Amerika'nın anti-demokratik şiddete verdiği destek sonunda kendi evine geldi. İsyancılar Capitol'un kapılarını kırarken Paul Henze'yi düşünüyorum. Çocuklar bunu gerçekten yaptı. 


Josef Burton, 16 Mayıs 2022, The New Lines 


(Josef Burton, eski bir Amerikan diplomatıdır. Trump'ın başkanlığı döneminde İran ve Afgan göçmenlik sorunları üzerinde çalıştı. ) 


DARWİNCİ AKADEMİSYENLER EVRİM TEORİSİ İSYANI ÇIKARDI 
20 Şubat 2006 Pazartesi-yenisafak 


Çeşitli üniversitelerden 700 akademisyen liselerde ve üniversitelerde Evrim Teorisi'nin daha ayrıntılı ele alınması için imza toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e dilekçe gönderdi. 


Çeşitli üniversitelerden 700 akademisyen liselerde ve üniversitelerde Evrim Teorisi'nin daha ayrıntılı ele alınması için imza toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e dilekçe gönderdi. "Geleceğimizi Ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz" denilerek başlayan dilekçede Türkiye'nin son yıllarda Darwin'in evrim teorisinden uzaklaştığı belirtildi. 
Üniversite Konseyleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen akademisyenler "Deneysel çalışmalar her geçen gün evrim kuramının etki alanını daha da genişletmektedir" dedi. 
Okullarda evrim teorisine ilişkin vurguların azaltıldığını öne süren akademisyenler, fen ve biyoloji derslerinin yaratılış inancınını güçlendirdiğini belirtti. 


ABD Müfredattan Çıkardı 


Sadece Türkiye'deki eğitimi eleştirmeyen akademisyenlerin hedefinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim sistemi de yer aldı. ABD yönetiminin bir çok eyalette evrim kuramını müfredattan çıkarttığını belirten akademisyenler, "Evrim kuramının gerici iktidarların hedef tahtasına yerleşmesi sadece Türkiye ile sınırlı değildir. ABD yönetimi ile sıkı ilişkileri olan köktendinci Hıristiyan cemaatlerin evrim karşıtı söylemleri, Türkiye'deki evrim karşıtı 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hareketlerin temel argümanlarını oluşturuyor" dedi. Akademisyenler ABD'den başlayan evrim karşıtı düşünceleri, "Ortaçağ yanlısı karanlık düşünceler" olarak niteledi. 


Kitap Hazırlıyorlar 


700 akademisyen dilekçesinde evrim teorisini ele alan yeni bir kitap hazırladıklarını da 
açıkladı. Öğretim üyeleri hazırlayacakları bu evrim kitabının gerici(!) ve bilim dışı unsurlara karşı okullarda okutulmasını teklif etti. İlk ve orta dereceli okulların ders kitaplarında ve müfredatta "Evrim Teorisi" konusunun ayrıntılı işlenmesi talebi MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından değerlendirilecek. Öğretim üyeleri dilekçelerinde, derslerinde evrim kuramının üzerinde duran öğretmen ve öğretim üyeleri hakkında soruşturma açılmamasını ve açılan soruşturmaların geri alın-masını da talep etti. ANKARA. 


Evrim Kitabı İçin Bir Araya Geldiler 


Öğretim elemanlarının "evrim kitabı" için bir araya geldiği üniversite ve kitap çalışmasını yürüten temsilciler: 


Abant İzzet Baysal İİBF Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin 


Akdeniz Üniversitesi Biyoloji 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fak. 
Bilgi Üniversitesi SBF 


Boğaziçi Eğitim Fak. 
İstanbul Cerrahpaşa Tıp 
Çukurova Eğitim Fak. 
Dokuz Eylül Kamu Yönetimi 
Galatasaray İktisat 

ODTÜ Felsefe 

OMÜ Tıp 

Yıldız İktisat 


Prof. Dr. Atila Yanıklıoğlu 
Prof. Esmehan Ağaoğlu 
Doç. Dr. İlhan İkeda 

Prof. Dr. Ali Baykal 

Prof. Dr. Müzeyyen Erk 
Doç. Dr. O.Küçükosmanoğlu 
Ferhat Akbey 

Burak Gürbüz 

Dr. Ayhan Sol 

Prof. Dr. Mehmet Koyuncu 
Dr. Müge Akad 


700 ODTÜ'LÜ AKADEMİSYENDEN ÇAĞRI! 


07/01/2016-radikal 


700 ODTÜ'lü akademisyen, 'Üniversitemizin özerkliğine ve özgürlüğüne sahip çıkalım 


çağrısı yaptı. 


Bi 


Geçtiğimiz haftalarda internetteki siber saldırılar nedeniyle suçlanan, mescide giden öğrencilerin solcu öğrenciler tarafından tartaklandığı iddiasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversite'sinde (ODTU) 700'e yakın akademisyen, bir bildiri yayımladı. 


"ODTÜ'ye üniversite dışından yapılacak müdahaleleri kabul edilemez bulduğumuzu duyuruyoruz" denen açıklamada, "Üniversiteyi tanımlayan evrensel değerleri ülkü edinen herkesi bilimsel düşünce ve araştırmaya, üniversite özerkliğine ve akademik özgürlüklere sahip çıkmaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı. 


Bildiriye imza atan akademisyenler, ODTÜ'lü öğrencileri, mezunları ve çalışanları da bildiriyi imzalamaya davet etti. 
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ODTÜ'lü akademisyenler tarafından yayımlanan bildirinin tam metni şöyle: 

"60. yıldönümünü kutlayan ODTÜ, Türkiye'nin tüm bölgelerinden, farklı sosyal kesimlerden ve siyasi görüşlerden öğrencisi ve 120.000'i aşkın mezunu ile ülkemizde evrensel değerlerin taşıyıcısı saygın kurumlardan biridir. 


ODTÜ, aynı zamanda, farklı görüş ve inançlara saygılı, bunların özgürce dile getirildiği ve yaşandığı, sorunlarını çoğulcu, katılımcı ve hoşgörülü yaklaşımlarla çözebilme kültürüne sahip bir üniversitedir. ODTÜ yönetimi, çalışanları, öğrencileri ve mezunlarının özverili çabalarının ürünü olan bu demokratik kültür, ülkemizin köklü üniversite geleneğinin bir parçası olarak aydınlık geleceğinin güvencesidir. 


Biz aşağıda imzası bulunan ODTÜ öğretim elemanları her ne sebeple olursa olsun ODTÜ'ye üniversite dışından yapılacak müdahaleleri kabul edilemez bulduğumuzu duyuruyor, üniversiteyi tanımlayan evrensel değerleri ülkü edinen herkesi bilimsel düşünce ve araştırmaya, üniversite özerkliğine ve akademik özgürlüklere sahip çıkmaya davet ediyoruz." 


İmzacılar: A. Burcu Altan Sakarya, Prof.Dr., A. Jale Erzen, Prof.Dr., A. Suzan Öniz, Öğr.Gör., Abdullah Öztürk, Arş.Gör., Abdullah Ulaş, Prof.Dr., Adil Oran, Doç.Dr., Afşar Saranlı, Doç.Dr., Ahmet Beyaz, Yrd.Doç.Dr., Ahmet İnam, Prof.Dr., Ahmet Kıdeyş, Prof.Dr., Ahmet Burak Büyükcivelek, Arş.Gör.Dr., Ahmet Can Baykan, Prof.Dr., Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof.Dr., Ahmet M. Önal, Prof.Dr., Ahmet Ş. Üçer, Prof.Dr., Akile Zorlu, Öğr.Gör.Dr., Akın Akdağ, Doç.Dr., Ali Cengizkan, Prof.Dr., Ali Çırpan, Doç.Dr., Ali Çulfaz, Prof.Dr., Ali Gitmez, Prof.Dr., Ali Gökmen, Prof.Dr., Ali Millioğulları, Dr., Ali Muhtaroğlu, Doç.Dr., Ali Türel, Prof.Dr., Ali Yıldırım, Prof.Dr., Ali Cemal Gücü, Doç.Dr., Ali Cevat Taşıran, Prof.Dr., Ali Fuad Selvi, Yrd.Doç.Dr., Ali İhsan Arol, Prof.Dr., Ali Murat Özdemir, Prof.Dr., Ali Ulaş Özgür Kişisel, Doç.Dr., Alper Karadoğaner, Uzman, Anlı Ataöv, Doç.Dr, Aret Karademir, Yrd.Doç.Dr., Aslı Çırakman, Doç.Dr., Aslı Günay, Arş.Gör., Asuman Göksel, Yrd.Doç.Dr., Asuman Günal Türkmenoğlu, Prof.Dr., Ataman Özdemir, Uzman, Atila Eralp, Prof.Dr., Attila Özgit, Dr., Aybar Ertepınar, Prof.Dr., Aybar C. Acar, Yrd.Doç.Dr., Ayça Ergun, Doç.Dr., Aycıl Oral, Öğr.Gör., Ayda Eraydın, Prof.Dr., Aydan Balamir, Prof.Dr., Aydın Alatan, Prof.Dr., Ayhan Demir, Prof.Dr., Ayhan Sol, Prof.Dr., Aykut Bulut, Arş. Gör., Aylin Ege, Doç.Dr., Aylin Topal, Yrd.Doç.Dr., Ayşe Tavukçuoğlu, Doç.Dr., Ayşe Ayata, Prof.Dr., Ayşe Gündüz Hoşgör, Prof.Dr., Ayşe Saktanber, Prof.Dr., Ayşe Tülay Özbelge, Prof.Dr., Aysegül Birand, Yrd.Doç.Dr., Ayşegül Aydıngün, Prof.Dr., Ayşem Ötkür, Öğr.Gör., Ayşen Ergin, Prof.Dr., Ayşen Savaş, Prof.Dr., Ayşen Tezcaner, Doç.Dr., Ayşen Yılmaz, Prof.Dr., Ayşen Yılmazer, Öğr.Gör., Aysen D. Akkaya, Prof.Dr., Aysu Betin Can, Doç.Dr., Aysun Velioğlu, Öğr.Gör., Bahar Çavdar, Yrd.Doç.Dr., Bahar Gedikli, Doç.Dr., Bahar Şener-Pedgley, Doç.Dr., Bakış Kutlu Kurtuluş, Öğr.Ele., Banu Cingöz Ulu, Yrd.Doç.Dr., Banu Günel, Doç.Dr., Banu Tuncay, Öğr.Gör., Baran Tan Bacınoğlu, Arş. Gör., Barış Çakmur, Öğr.Gör.Dr., Barış Salihoğlu, Doç.Dr., Barış Yazıcı, Dr.Öğr.Gör., Başak Kale, Yrd.Doç.Dr., Başak Öztürk, Dr., Başak Şahin Acar, Yrd.Doç.Dr., Başak Ağın Dönmez, Öğr.Gör.Dr., Başak Zeynep Alpan, Yrd.Doç.Dr., Bayram Tekin, Prof.Dr., Belgin Turan Özkaya, Prof.Dr., Bengü Taşkesen, Öğr.Gör., Beril Beşbınar, Arş.Gör., Berkan Çelik, Arş. 
Gör., Besim Can Zırh, Yrd.Doç.Dr., Betil Eröz-Tuğa, Doç.Dr., Bilal Kırkıcı, Doç.Dr., Bilgehan Ögel, Prof.Dr., Bilgin Kaftanoğlu, Prof.Dr., Birten Çelik, Doç.Dr., Bora Rojay, Prof.Dr., Bülent Akınoğlu, Prof.Dr., Bülent İçgen, Doç.Dr., Bülent Karasözen, Prof.Dr., Burak Gülsaçan, Arş. Gör., Burak Yedierler, Doç.Dr., Burçak Özoğlu, Öğr.Gör.Dr., Burçin Cihan, Arş.Gör., Burçin Önal, Arş. Gör., Burçin Türkmenoğlu, Arş.Gör., Burçin Kağıtcı Yıldız, Öğr.Gör., Burcu Binboğa, Arş.Gör., Burcu Özdemir Sarı, Yrd.Doç.Dr., Burcu Sarı, 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Arş. Gör., Çağatay Candan, Prof.Dr., Çağatay Keskinok, Prof.Dr., Çağatay Topal, Yrd.Doç.Dr, Çağdaş Devrim Son, Doç.Dr., Çağla Doğan, Doç.Dr., Çağlar Dölek, Arş.Gör., Çağlar Güven, Prof.Dr., Çağlar Sınayuç, Yrd.Doç.Dr., Çağrı Topal, Yrd.Doç.Dr., Can Aker, Eğitmen, Can Bilgin, Doç.Dr., Can Özen, Doç.Dr., Cânâ Bilsel, Prof.Dr., Canan Özgen, Prof.Dr., Canan Özkal, Öğr.Gör., Canan Şahin, Öğr.Gör., Canan Sepil, Doç.Dr., Canan Sümer, Prof.Dr., Canan Aslan Akman, Doç.Dr., Celal Karpuz, Prof.Dr., Celal Abdi Güzer, Prof.Dr., Celal Ferdi Gökçay, Prof.Dr., Cem Bozşahin, Prof.Dr., Cem İyigün, Doç.Dr., Cengiz Acartürk, Yrd.Doç.Dr., Cengiz Savaş Aşkun, Yrd.Doç.Dr., Cennet Engin, Prof.Dr., Çerağ Dilek, Doç.Dr., Ceren Ergenç, Yrd.Doç.Dr., Ceyhan Kayran İşçi, Prof.Dr., Ceylan Tokluoğlu, Prof.Dr., Ceylan Yozgatlıgil, Yrd.Doç.Dr., Çiğdem Erbuğ, Doç.Dr., Çiğdem Haser, Doç.Dr., Çiğdem Sağın Şimşek, Doç.Dr., Cihangir Tanyeli, Prof.Dr., Çınla Akdere, Dr., Coşkun Musluk, Arş.Gör., Cüneyt F. Bazlamaçcı, Doç.Dr., Dalsu Özgen, Öğr.Gör., Demet Asil Alptekin, Öğr.Gör.Dr., Demet Köksal, Öğr.Gör., Deniz Atikoğlu, Öğr.Gör., Deniz Çekmecelioğlu, Doç.Dr., Deniz Göktaş, Arş.Gör., Deniz Kimyon, Arş.Gör., Deniz Şallı Çopur, Öğr.Gör.Dr., Deniz Zeyrek Bozşahin, Prof.Dr., Deniz Canel Çınarbaş, Doç.Dr., Deniz T. Kılınçoğlu, Yrd.Doç.Dr., Devrim Tezcan, Yrd.Doç.Dr., Dilara Clarkson, Okutman, Dilara Gündoğdu, Arş. Gör., Dilara Yetkin, Okutman, Dilek Çeltik, Öğr.Gör.Dr., Dilek Kaya, Okutman, Dilek Keskin, Doç.Dr., Dilem Yıldırım Kasap, Yrd.Doç.Dr., Dilşad Susam, Arş. 
Gör., Doğu Erdener, Yrd.Doç.Dr., Dursun Ali Kaş, Prof.Dr., Duygu Cihanger, Arş.Gör., Duygun Göktürk, Yrd.Doç.Dr., E. Atilla Aytekin, Doç.Dr., Ebru Boyar, Doç.Dr., Ebru Voyvoda, Doç.Dr., Eda Alemdar, Arş. Gör., Eda Sun Selışık, Dr., Eda Işık Taş, Öğr.Gör.Dr., Ediz Paykoç, Prof.Dr., Ela Babalık Sutcliffe, Doç.Dr., Elanur Yılmaz, Arş.Gör., Elif Çırakman, Doç.Dr., Elif Er, Öğr.Gör., Elif Öztabak Avcı, Yrd.Doç.Dr., Elif Akbostancı, Doç.Dr., Emel Arinç, Prof.Dr., Emel Bilgin, Yrd.Doç.Dr., Emine Çiğdem Asrav, Arş.Gör., 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BİLİM KARŞISINDA MARKSİZM 
Murat Belge-22 Mayıs 2018 Salı-birikimdergisi 


Bu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından biri Isaac Newton'dı. Onun kurduğu sistem kendi çerçevesi, kendi sınırları içinde hiç yanlışlanmadı - ama aşıldı. İşin içine uzay girince, Euklides'in geometrisi, Newton'ın fiziği v.b. aşıldı. 


Ben okumadım, ama okuyanların yazdıklarını okudum: Newton bizim şimdi “batıl itikat” deyip geçtiğimiz birçok şeye inanırmış; örneğin büyüye inanırmış, kara kedinin uğursuzluk getireceği gibi şeylere inanırmış. “Bu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından biri” olarak, şaşırtıcı. 

Ama biraz düşününce, o kadar da şaşırtıcı değil. Bir insanın her şeyi “bilmesi”, her şeyin “doğrusu”nu bilmesi mümkün değil. Bunu biliyoruz tabii; ama “bilmeme”nin sınırlarını tesbit etmek de güç. Örneğin Copernicus dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyerek bilim tarihinin en önemli, en çarpıcı buluşlarından birini gerçekleştirdi. Onun ölümünden sonra Kepler bu dönüşün süresini ölçmeye kalktı ve hesapların tutmadığını gördü. Bunun üstüne kafa yormayı sürdürünce cismin dönerken tam bir daire değil, bir elips çizebileceğini akıl edip hesaplarını buna göre yapınca her şey yerine oturdu. Yani, asıl önemli bilgiyi üreten Copernicus'un bu ikinci bilgiden haberi olmadığını söylemek istiyorum. Bilgi böyle bir şey. 
Bitmiyor, bir bilgi üretmek aynı alanda üretilecek, üretilmesi gerekli yeni alanlar açıyor. Bilgi her zaman “koşulsal” (conditional): “A, x ve y ve z koşullarında şöyledir.” Ama bu, x, y ve Z'nin yanında hiç bilmediğimiz koşullar da olabilir. Lavoisier “oksijen” diyene kadar kimyayla uğraşanlar “filojiston” denilen esrarengiz bir maddeye değinip geçiyorlardı. 


“Yeni alanlar” açmaktan söz ettim: İbn-i Sina ile Einstein”ı ele alalım. Bu ikisinin evren hakkında “bilgi”leri kıyaslanabilir mi? Kıyaslanamaz. Peki, böyle olduğuna göre İbn-i Sina bir bilim adamı değil midir? Bunu da söyleyemeyiz. Elbette İbn-i Sina bir bilim adamıdır. 
Bundan birkaç yüzyıl sonra yaşayacak birinin yanında da Einstein bir İbn-i Sina gibi kalacaktır muhtemelen. Ama öyle olması Einstein'ın “bilim adamı” sıfatını elinden almayacaktır. Ayrıca Einstein'ın Einstein olmasında İbn-i Sina'nın payı, katkısı yok mudur? 
Mutlaka vardır, çünkü İbn-i Sina'nın zihnini açtığı bilim adamları Einstein'ın zihnini açan bilim adamlarının zihnini açmıştır ilh. 


Descartes, felsefenin bilimden kesin olarak ayrılmasından önce yaşadı. İyi bir matematikçiydi. 
Bugün doğa bilimlerinin arazisi saydığımız alanlara da girip çıktığı oldu. İnsan gibi bilinçleri olmayan hayvanların makina olduğunu düşünürdü. Şimdi böyle bir iddiada bulunacak birinin aptal olduğunu düşünürüz herhalde ama Descartes'ın yaşadığı yıllarda dünyanın en akıllı adamlarından biri olduğunu reddedebilir miyiz? 


272 


Hâsılı zihinde geçen şeyleri sınıflandırmak, kategorilere ayırmak kolay değil. “Kolay” biryana, mümkün de değil. “Bilgi” dediğimiz şey sonsuz, değişken, göreli v.b. Ele avuca gelmiyor. Hele insana ve topluma geldiğimizde, “bilinç” iyiden iyiye karıştırıyor işleri. Bakan ve anlamaya çalışanın kendi bilinci, kaçınılmaz öznelliğiyle, doğru anlamayı güçleştiriyor. 
Ama bakılan ve anlaşılmaya çalışılan insan topluluğunu meydana getiren bireylerin farklı bilinçleri de anlamayı alabildiğine güçleştiriyor. Düşen cisimlerin hızını hesaplamak işini güçleştiren bir “bilinç” sorunu yok ama savaşan iki ulus deyince, “bilinç”ten geçilmiyor. 


Doğa bilimlerinin dakikliğinin teminatı deney yapma imkânıdır. Suyun kaç derecede kaynayıp kaç derecede donduğunu, deney yaparak bulur, kesinleştiririz. Onun için “toplum bilimleri” dediğimizde, ne demek istediğimiz şüpheli. Doğa bilimlerinde ulaşabildiğimiz kesinliğe burada ulaşamıyoruz. 


Bunlar ne zamandır bilinen şeyler. Bazı Marksistler'in “bilim”e nasıl baktıklarını ve “bilimsel”likten ne anladıklarını tartışmak için bu “bilinen şeyler”i tekrarlıyorum. Bunun yanısıra, Marx'ın bilimle ilişkisi üstüne de birkaç şey söylemek istiyorum. 


“Bilimsel sosyalizm” ile “ütopik sosyalizm” arasındaki ayrımı yapan Engels'tir. Marx veEngels, Sanayi Devrimi'nin en civcivli dönemlerinde yaşadılar. Sanayi Devrimi de, teknolojiye müthiş bir ivme kazandırmış ve böylece bilimi de coşturmuştu. Bu, pratiğe yönelik, uygulamalı bilimdi ama böylece biçimlenen ortam bütün bilimlerde çarpıcı ilerlemelere imkân veriyordu. Darwin, biyolojiyi neredeyse yeniden kuran “evrim teorisi”ni telaffuz etmiş, Marx da, kendi kitabını ona ithaf etmek istemişti. 

Marx da, Engels de, sosyalizme bilimsel bir kesinlik kazandırmak istiyorlardı. Öncelikle de, bunu bir “hayırseverlik ahlâkı” olmaktan çıkarmak istiyorlardı. Anlaşılır bir istekti bu. Sorun, “İşçileri seviniz. Onlara şefkat gösteriniz” sorunu değildi. Sosyalizm bir “iane” olamazdı. 
Bilimce kanıtlanmış bir zorunluk olarak gerçekleşecekti. 


Ama sosyalizmi “zorunlu bir hedef” olarak göstermek, tarihi gelişmeyi bir amaca bağlamak anlamına da gelir. Bunun adı “teleoloji”dir. Teleoloji de “bilimsel” değildir. Marx ve bir ölçüde Engels bir teleoloji çerçevesinde düşünmüş olmalılar. Onlar sosyalizmin ahlâken doğru olduğu için değil, maddi koşullar öyle gerektirdiği için gerçekleşeceğini anlatmaya çalışıyorlardı. “Ben Marksist oldum” diyen herkesin bunu böyle anlamaması da çok beklenmedik bir şey değildir. İdeolojinin size verdiği belirtik (explicit) mesajı reddedebilir, eleştirebilirsiniz; ama ideolojinin yerleşik kalıplarından büsbütün sıyrılarak düşünmek mümkün değildir. Çağın yeni koşullarında okuması yazması olan biri sözgelişi ateizmi görece kolay benimseyebilir; ama geleneksel düşünce tarzının Allah'a tanıdığı belirleyicilik rolünü bu kişinin de “maddi gerçeklik”e tanıması mümkündür. O zaman da tarihi teleolojikleştirme yolu açılır. “Theos” ile “telos” telaffuzda olduğu gibi düşünce tarihinde de birbirine yakın kavramlardır. 


Bu süreçte Engels'in de (Doğanın Diyalektiği gibi kitaplarıyla) bir payı olmuştur. 

Anti-Marksist düşünürlerin Marksizm'i çürütmek için en sık başvurdukları olgulardan biri, Marx'ın sosyalizmi ileri sanayi toplumlarında gerçekleşecek bir şey olarak görmesi, oysa bunun Rusya gibi geri kalmış bir toplumda gündeme gelmesidir. “İşte, Marx yanıldı” derler 


ve bundan Marx'ın biliminin bilim olmadığı sonucuna varırlar. 


Oysa bilimin tanımlayıcı özelliği “doğru”luk değildir. Bu yazının birinci kısmında söylediğim gibi, gerçeklik hep “koşulsal”dır (conditional): “Şu şöyle olursa bu da böyle olur.” Bilim 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doğrulanabilir önermelerle konuşur, ama “yanlışlanabilir” önermeler de bilimin bir zorunlu parçasıdır. 


Tycho Brahe 21 Ağustos 1560 gününde güneşin tutulacağını söylemişti ve o gün güneş tutuldu. 21 değil de 30 Ağustos'ta tutulsa bu Brahe'nin bilimsel olmadığını değil, olsa olsa, aritmetik yanlışı yaptığını gösterirdi. 


Brahe, herhangi bir iradesi olmayan göksel cisimlerin hareketlerine bakarak bu sonuca varmıştı. Milyonlarca bireysel iradenin etkili olduğu tarihi olaylarda aynı kesinlik derecesine varmak mümkün değildir. 


Yazının birinci kısmında Copermnicus'un tezini Kepler'in geliştirmesi örneğini vermiştim. 
Konuyu Marksizm'e kaydırdığımızda, başlıca sorunun Marx'ın bir Kepler'i olmaması veya yeterli Kepler'i olmaması olduğu görülüyor. İdeolojinin klasik kalıpları çalışmış, “usta”nın söylediğinden uzaklaşmak korkusu, doğrulanamayanı değiştirmek ya da aşmak için gerekli cesarete karşı ağır basmıştır. “Revizyon” kelimesinin anlamı belli. Bir fikri yeniden ele almak, geçerliliğini yeniden tartmak, geçerli olmadığı tesbit edilen yanını düzeltmek gibi anlamları var. Bunların hepsi bilimin nasıl çalıştığını ve nasıl geliştiğini anlatıyor. Bunu yapmayı, yani “revizyon”u en ağır suç, yapanı, yani “revizyonist”i de en ağır suçlu haline getirmek, Marksizm'in başına geleni en kestirmeden anlatan örnek. 


MURAT BELGE VE 'KÖYLÜLÜK' ÜZERİNE 
Nuray Mert-23/09/2004-Radikal 


Murat Belge, birkaç arkadaşı ile Türkiye'yi kurtarabilirmiş, ama üşeniyormuş! 
Şaka bir yana, Belge, Neşe Düzel ile yaptığı ve pazartesi günü yayımlanan röportajı boyunca Türkiye'deki bütün sorunları 'köylülük'le 'şehirlilik' arasındaki fark, gerilim ve mücadele çerçevesinde değerlendirdikten ve kurtuluşu şehirlilikte gördüğünü ifade ettikten sonra, Neşe Düzel 'Yakın gelecekte şehirliyi temsil eden siyasi parti çıkacak mı sizce?' diye soruyor. 
Belge'nin cevabı şaka yollu, ama aynen şöyle, 'Rahat edeyim diye, çıkmasın derim. Çünkü gene bizlerin yapması lazım bu işi". 


Aslında, Belge'nin röportajı, beni şaşırtmadı, uzunca bir süredir sol düşünceden ne kadar uzaklaştığını yazılarından hep birlikte izliyorduk, yine uzunca bir süredir, dili (solda hep var olanın ötesinde) fütursuzca seçkinci bir hal almıştı. Bundan yedi yıl önce, yine Neşe Düzel ile yaptığı 'Pazartesi Konuşması'nda, serbest piyasa ekonomisinin özgürleştiriciliğinden, kapitalizmin klasik döneminin bitmesiyle, demokratikleştiğinden dem vuruyor, 'Proletarya en gerici kesim oldu. Dayak, ırkçılık onlarda' diyordu (Radikal, 9 Haziran 1997). O günden bu güne, 'sokaktaki kitleler'den (Radikal, 8 Nisan 2001) şikâyet eden birçok yazı yazdı. 'En geride kalmış kesimin' partileri, dil ve söylemleri oluşmuş olduğu halde, 'en ileridekilerin' temsil edilememesinden boyuna yakındı (Radikal, 9 Ocak 2000). 


Son söylediklerinde, beni şaşırtan, sadece, siyasi kanaati ne yöne savrulursa savrulsun, onun düzeyinde bir entelektüelden beklenmeyecek ölçüde tutarsızlık ve sığlık içine düşmesi oldu. 
Düzel röportajında, Belge, Türkiye'nin meselesini köylülükten kurtulamama çerçevesinde tespit(!) ettikten sonra, onca okumuş yazmışlığına karşın, şehirliliği ve köylülüğü, sosyolojiye giriş kitapları seviyesinde tanımlamış. Bildiğiniz şeyler; 'Köylü değişime karşıdır, farklılığa karşıdır, bireye karşıdır', vs. ve ne çıkar bundan; otoriter siyasetler! Hemen hemen, özetle, hepsi bu. 


274 


Evet, sanayi sonrası toplumu ve siyaseti, klasik sol kavramlar ile açıklayamayız, evet klasik işçi sınıfından bahsetmek artık çok zor, ama toplumlar ne zaman sınıfsız ve fakat kültürel farklılıklarla açıklanır oldu? Kapitalizm bir şehirli medeniyetidir, ama biz işin bununla bitmediğini düşünmüyor muyuz? Şehirli olunca iş bitiyorduysa, burjuva demokrasilerine, eşitlik adına yapılan sol itirazlar tamamen boş muydu? Toplumsal eleştiriden bu kadar uzağa düşen bir değerlendirmeye, liberal de olsa hâlâ 'sol' demek mümkün mü? Belli ki, Belge bu sorularla hiç mi hiç meşgul değil, dahası kitlelerin geriliğinden, köylülüğünden o kadar bezmiş usanmış ki, utanmasa, "Türkiye demokrasiye hazır değil, eşit oy hakkı kalksın, sadece seçkinler oy kullansın' diyecek. 


AKP değerlendirmesi de tabi bu, müthiş teorik çerçeve üzerine oturuyor; özetle söylediği şu: AKP ve genelde 'dincilik altında köylülük gizli". Türkiye'de dindar muhafazakâr çevrelerin sosyolojik ve kültürel olarak kırsal kesimden geldiği de, köylülüğe, din veya geleneksel kültüre atfettikleri de sonuna kadar doğru. 


O kadar ki, 90'lı yıllarda, İslamcıların modernizm eleştirilerini, tüm felsefi iddialarına karşın ben de, daha ziyade şehirleşmeye karşı direnç olarak değerlendiriyordum. Bu görüşümü bir sürü vesileyle ifade ettim. 


Ama, bir dakika; bu tür gözlemler veya tespitler yapmak başka, Çetin Altanvari epistemolojik sıçramalarla, dini, siyaseti, toplumu, Türkiye'de olan biteni, özetle bu kaba saba çerçevede açıklayıp, çıkmak başka. Üstelik, Belge, orada da kalmamış, mesela, Kuran'ı bir köylülük manifestosu olarak takdim etmiş; 'Köylü toplum farklılıklara düşmandır. Bizzat bu Kuran'da da geçer' tespitinde bulunmuş. İslam kültürünün inşa ettiği, şehirli geleneklere temel teşkil eden medeniyetleri unutmuş; savunduğu Osmanlı'nın şehirli kültürünün ardında belli ki, sadece Bizans ve Levantenler var sanıyor. 


Bu uzun, çok uzun bir konu, başka bir zamana bırakalım. Batı hayranlığı gibi gözükecek biliyorum, ama karşılaştırtma yapmadan edemeyeceğim. Bakın sol düşünce, tüm dünyada ve bu arada Batı'da krize girdi, ama İngiliz Marksist düşünürü Terry Eagleton'un son olarak yazdığı 'Teorinin Sonu', Almanya'da Marksist gelenek içinden gelen Habermas'ın son yazdığı; 'İnsan Doğasının Geleceği' başlıklı kitaplarında tartıştıkları konular ve düzeye bir bakalım, bir de bizim en sofistike sol aydınımızın, içine düştüğü 'Her yanı köylüler bastı şekerim' muhabbetine. Standartlarımız hakkında siz karar verin. 


Not: Murat Belge'nin röportajına ilişkin Akif Emre Yeni Şafak'ta 21 Eylül 2004 tarihli iyi bir yazı yazdı. Daha önce benzer görüşleri üzerine Birikim Dergisi'nde de Haziran 2001 tarihinde Ahmet Sabit ve Ferit Benli imzasıyla 'Esnaf eylemleri ve sol refleks' başlıklı bir eleştiri yazısı çıkmıştı. Tartışmayı genişletmek açısından ilgilenenlere tavsiye ederim. 


ESNAF EYLEMLERİ VE SOL REFLEKS 
Ferit Benli, Ahmet Sabit- birikimdergisi- Haziran 2001 


Baştan söyleyelim: bu yazı kriz üzerine değil, daha çok bir rahatsızlığı dile getirmeye yönelik. 
Kriz ortamında ezberlerimizi iyiden iyiye bozan ve bizce gayet belirsiz ve geniş bir biçimde “esnaf eylemleri” olarak adlandırılan toplumsal hareketlilik karşısında ortaya çıkan bir refleks türünün bizde yarattığı rahatsızlıktan bahsediyoruz. Çok öznel kaçacağımız sanılmasın: amacımız Sol siyasetin bir düzeyi olarak sol refleks üzerine birkaç söz söylemek. Kendilerini bir şekilde solda tanımlayan ve böyle de bilinen bazı kalemlerin bu eylemler karşısında 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sergiledikleri refleksin toplumsal ve/veya psikolojik kökenlerinin derinlemesine tahlil edilmesi değil yani meselemiz. Yine de yazıya bu reflekse bir göz atarak başlamak elzem gibi gözüküyor. Kısa bir özet geçelim... 


Murat Belge Radikal'de yayımlanan 8 Nisan tarihli yazısında, “sokaktaki kitlelerin” onda “nedense herhangi bir heyecan” uyandırmadığını belirtiyor. Bu insanların tepkiselliklerinden yakınıyor ve “ne olacağına bugün bu haliyle sokak karar verecekse, bu kararın faşizmin bir ortalaması” olacağını söylüyor. Nedenini daha sonra açacağımızı söyleyerek bir alıntı daha yapalım yazıdan: “Ama kendinizi “onlarla birlikte? hissetmiyorsunuz”. Serdar Turgut da faşizm tahliline katılıyor: “Türkiye'de ise esnafın büyük bölümünün en rahat ettiği düşünce, ki bence bu düşünce bile değil, otoriter milliyetçiliktir. Bazıları buna faşizm diyor” (Hürriyet, 11.04.2001). Yıldırım Türker'in 15 Nisan tarihli Radikal İki'deki Pazar yazısı bir dehşet senaryosu çiziyor adeta. Polis ve esnaf eylemlerini yan yana ele alan Türker, yazısını “Türk-İslam sentezi, Genelkurmay, rant kavgası, komplo teorileri” gibi kavramlarla örerek derin korkuların hesabını tutuyor. Aynı “hisleri” paylaşan bir başka yazı da Ece Temelkuran'dan; tarih yine 15 Nisan, günlerden yine Pazar, bu sefer Milliyet Pazar: ““Esnaf değil, provokatör” diyorlar. Ya hakikatten o kalabalık canı gönülden “provokasyona açıksa?” Keşke bütün bu saçmalıkları boşaltıp üzerine kilit vurabileceğimiz bir ada olsa! Biz mi azınlıktayız yoksa?” 


Bu kadarı şimdilik yeter gibi gözüküyor. Yazı boyunca yazarlarımıza sık sık başvurma ihtiyacını hissedeceğiz nasıl olsa. 


Adlandırmak: “Esnaf Eylemleri” 

Bir durumu, olguyu ya da kavramı tanımlamak dışlayarak ve de içererek bir sınır çizme eylemidir. Sınır çizilirken bazı şeyler dışarıda bırakılırken bazıları da içerilir. Hem zaten, adlandırma ya da tanımlama nötr bir faaliyet de değildir. Adlandıran, tanımlayan ya zaten hegemoniktir ya da hegemonyasını tesis etmeye çalışandır. Yani tanımlama etkinliği ve aslında dil de iktidar ilişkilerinin bir alanıdır. Bilindiği üzere dil gerçekliği basitçe yansıtmaz ve adlandırma esnasında altı ısrarla çizilenler ile gözardı edilenler belli güç ilişkilerine refere ederler. Bizde özellikle toplumsal muhalefet, protesto ve direniş biçimlerinin tanımlanması ve adlandırılması bu anlatılanların iyi bir örneği. Mesela üniversite öğrencilerinin katıldığı ve konusu, içeriği ve biçimi ne olursa olsun tüm muhalefet etme biçimleri hep “öğrenci olayları”dır. Burada hedeflenen “olay” kelimesinin taşıdığı kriminal, polisiye imâlardır. 
Türkiye'de zaten her toplumsal hadise çabucak polisiye bir vaka haline getirilir, daha doğrusu böyle tanımlanır. Her türlü demokratik hak isteminin nasıl kolaylıkla “terörizm” olarak tanımlanıverdiğini biliyoruz. İşin içine bir de medya girince tanımlama/adlandırma eylemi çok daha etkili olabiliyor. Hal böyleyken “esnaf eylemleri” tanımlamasının bilhassa eleştirel, muhalif çevrelerde hemen hiç sorgulanmamış olması doğrusu hayli yadırgatıcı. Eylemlere katılanların toplumsal konumunu ima eden bu adlandırmanın ne kadar yerinde olup olmadığı hemen hiç tartışılmadı. 


“Esnaf” aslında sınıflar, zümreler ya da kategoriler anlamını taşıyor. Daha sık olaraksa bir sanatla ya da dükkâncılıkla uğraşan kişiyi belirtmekte kullanılıyor. e Eylemlerin adlandırılışında kastedilen aslında bu ikincisi. Yani küçük mülk sahipleri, daha “klasik” bir tanımlamayla küçük burjuvazi. İlk gününden itibaren yurt sathında düzenlenen tüm eylemlere alelacele bu ad takıldı. Hemen herkes de bu tanımlamada hemfikir oldu. O güne kadar toplumun en muhafazakâr kesimi olarak kabul edilmiş bu kesimin eylem yapmasının anlamı tartışıldı da eylemlere gerçekten kimlerin katıldığı tartışmasına hiç girilmedi. Birçok eylemin görüntülerinde görülen tulumlu genç insanların kim olduğu hiç merak edilmedi mesela. Tanıl Bora da medyada böylesi bir “sosyolojik bakış”ın eksikliğinin altını çizdi: 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“Esnaf başlığı altında toplanan zümrenin iç ayrımları, gerek sektörler arası gerek sınıfsal farkları gözeten bir bakış, satır aralarında veya kamera arkalarında yoktu. Esnafın daha çok hangi kesimleri yürüyor, hangileri daha öfkeli, hangileri nispeten sükünetli? Bu kitlenin en acar kesimi olan şoför ve otomobilci esnafı neden öne çıkmıyor? Yürüyenler içinde iş sahibi- çalışan, usta-kalfa-çırak dağılımı kabaca da olsa nasıl görünüyor? Böyle şeylere bakan bir gazeteci gözü eksikti.”[1] 


Aslına bakılırsa tam da adına uygun olarak eylemlere “esnaf”; yani sınıflar ya da zümreler katılmıştı: Küçük büyük dükkân sahiplerinin yanında kamyoncular, atölye ve işlik sahipleri ile işçi ve çıraklar ve bazen de işportacılar. Örneğin Ankara'nın mobilya üretim merkezi olan Siteler “esnafının” gerçekleştirdiği eylemlerde ön saflarda hep burada çalışan işçi ve çıraklar vardı. Türkiye'de küçük üretimin oldukça yoğun olduğunun bilinmesine karşın, muhalif çevrelerde dahi bu yürüyenlerin homojen bir topluluk olmayabileceği pek akla getirilmedi. Bu heterojen topluluk içerisinde sola daha meyilli olabilecek kesimler olup olmadığı, varsa bunların kimler olduğu tartışmasına hiç girilmediği gibi. 


Küçük ölçekli sanayi birimlerinde çalışan işçi ve çıraklara ulaşmak, sol (sendikalar ve partiler) için bir dizi nedenden dolayı bugüne kadar hep güç olmuştur. Bir kere bu tip işyerlerinde usta; üretim aşamalarını ve diğer işçileri doğrudan denetimi altında tutar. 
Genellikle de usta, bizzat işyeri sahibidir ve işi düzenlemede, denetlemede ve bilfiil üretimde yer alır. Hem üretimde de çoğu zaman işyeri sahibinin hısımları, akrabaları ya da hemşehrileri yer alır. Dolayısıyla yalın bir işveren-işçi ilişkisi mevzubahis değildir. Daha önce büyük ihtimalle kendisi de işçilik yapmış olan işveren ve bir şekilde “yakını” olan işçileri arasında enformel, belki de belli ölçülerde paternalizm içeren ilişkiler hâkimdir. Dolayısıyla buralardaki “patron” ve “işçi” rollerinin büyük ölçekli üretim birimlerinde olduğu ölçüde belirgin ve sabit olmadığı, geçişli ve daha belirsiz olduğu söylenebilir. Keza çocuk emeğinin kullanımı da yoğundur, çıraklık uygulaması yaygındır. Söylemeye gerek yok, buralarda çalışan işçiler genellikle sosyal güvenlik şemsiyesinin dışındadır ve buralarda yukarda belirttiğimiz nedenlerden ötürü sendikal örgütlenme de zayıftır. 


Eylemlerdeki katılım hakkında sosyolojik tespitler yapma durumunda değiliz aslında. 
Sorunun tam da böyle bir gözlem eksikliğinden kaynaklandığını söylemeye çalışıyoruz. 
Aslına bakılırsa sosyolojik gözlem diyerek durumu daha sofistike hale getirmenin gereği de yok. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız heterojenliği gözetmek için yüksek bir sosyal bilim tedrisatına ihtiyaç yok çünkü. Bizim sıkıntımız tam da burada başlıyor işte. Hal böyleyken, şikâyetçisi olduğumuz tavrın bir refleks olarak kendini ortaya koyması, sorunun ilmi değil politik reflekslerde olduğunu ortaya koyuyor. Eylemlerin ortaya çıkarabileceği politik olanaklar hususuna aşağıda geleceğiz; burada sadece toplumun genelinin olduğu gibi yazarlarımızın da eylemleri medyanın sunduğu ve tanımladığı biçimiyle algılamış olduğunu söylemeye çalışıyoruz, yani eylemler hakkında yapılan değerlendirmelerde esas olarak medyanın ortaya koyduğu bilgi ve açıklama biçimlerinin genel kabul gördüğünü. 


Yaklaşım: Hisler ve İmkânlar 

Bu açıklama biçimlerinden solcular üzerinde en tesirli olanı şüphesiz eylemcilerin “gerici” karakteri üzerindeki vurguydu. Bilhassa 11 Nisan Ankara eyleminin sonrasında, eylemlere ilişkin başlangıçtaki hayırhah tutum, yerini bu tanımlama biçimine bıraktı. Mesela o zaman değin eylemleri “halkın isyanı” gibi başlıklarla duyuran Cumhuriyet tavrını değiştirmeye başladı. Ali Sirmen eylemleri Kabakçı Mustafa ve Patrona Halil ayaklanmalarına, Oktay Akbal da yeniçerilerin kazan kaldırmasına benzetti. Konumuzu teşkil eden yazarların bu husustaki tepkilerini ise yukarıda aktardık. Hayal kuruyor değiliz. Hareketlenmenin içinde 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İslâmcı ve faşist unsurların ağırlığı hususunda alıntı yaptığımız yazarlardan farklı bir düşünceye sahip değiliz çünkü. Fakat bu kesimlerin yoğun olarak siyaset yaptığı yerde ve zamanda “buradan faşizm çıkar, başka de bir şey olmaz” türünden sonuçlar çıkarmanın siyasal tutum açısından biraz kolaycı ve gayrı ciddi olduğu kanaatini de taşıyoruz. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi esnaf diye tanımlanan toplumsal kesimin kendi içinde sınıfsal veya katmansal farklılıklar taşıdığını ve siyaset yapmanın, hattâ özellikle bunu soldan yapmanın ilk olarak bu farklılaşmaları dikkate alarak mümkün olabileceğini kabul etmek, bizi siyasetin ilk basamağına, imkân arayışına ulaştırmaz mı? Solda olmak devamlı surette bu imkânı, yani sol siyaset imkânını aramanın dışında başka bir mecraya oturabilir mi acaba? Ya da şöyle soralım: Bu imkânı aramak bırakın refleks olmaktan çıkmayı, unutulduğu ölçüde solda olmanın içi ne şekilde doldurulabilir? Birçok cevabı olabilecek bir soru bu. Bizim açımızdan önemli olan ise hisler veya belirli bir his durumu. Yazının başlarında Murat Belge'den yaptığımız alıntıyı tekrar hatırlayalım: “Ama kendimizi “onlarla birlikte” hissetmiyorsunuz”. Bu imkân arayışının es geçildiği noktada hisler devreye girebiliyor ve girdiği ölçüde de siyaseten kilitleyici bir işlev görebiliyor pekâlâ. Ya da Ece Temelkuran'ın yazısının sonunda gördüğümüz gibi “Biz mi azınlıktayız acaba?” nevinden bir ümitsizlik haline geçilebilir. Yine tekrarlayalım. Çok ümitvar, “gaza gelmiş” ve heyecan içinde değiliz. 
Sadece hislerin imkân arayışının önüne geçip, onu tıkadığı bir durumun altını çizmeye çalışıyoruz. Bu türden bir tıkanmanın büyük bir korkuya dönüştüğü bir durumda da hisler daha bütünlüklü bir hale geçip bir sabit bir his durumuna da dönüşebiliyor. Yıldırım Türker'in belirttiğimiz yazısının son paragrafını okuyalım: 


“Bu toplum, masumiyetini henüz yitirmiştir. Cumhuriyet bulmacasıyla geçirdiği onca yıl, bu toplumu epeyi geciktirmiştir. Artık geleceğe; bir muhayyel bahara inanması mümkün değildir. 
Türkiye'yi şimdiye kadar görmediği karanlık günler beklemekte. Bu dolup taşan sokakları neredeyse, “Esnaf polis el ele, demokratik devrime? duyarlılığıyla izleyenler masumiyetine umut katkısıyla sarılıp körleşenler. Masumiyette ayak diremek kimi zaman en büyük zulmü onaylatır.” 


Beklediğimiz şey (biz de birer okuyucuları olduğumuza göre beklentilerimizin olması doğal karşılanmalıdır) elbette ki, gazete yazılarında solun tavrına dair politik program denemeleri yapmaları değil. Sadece, sol formasyonlu yazarların, medyanın genel “bilinçsiz, kara-kuru kitleler” korosundan ayrıksı bir sesi çıkaramadıklarını sorgulamaya çalışıyoruz. Hepsi bu. [2] 


Deneyim: Sokaklardan Arta Kalan 

Sağın Türkiye soluna yönelttiği eleştirilerin başında gelen yerli olmama durumu üzerine bir müddettir düşünüp duruyoruz. Birikim de bir sayısını bu konuya ayırdı hattâ. Yerli olmak, yabancı olmak meselesini “esnaf eylemleri” vesilesiyle açmış olmamız yanlış anlaşılmasın sakın. “Memleketin en yerli evlatlarının yanında olalım, bir temas yakalayalım ki, aşalım bu yabancı kalma durumunu, yerlileşelim biraz” türünden mesnetsiz çıkışlar yapma niyetinde değiliz. Düşüncemizi hemen söyleyelim: Olumlu veya olumsuz bir tavır içinde olması fark etmez, yerli veya yabancı olmayı milli ve manevi değerler paradigması içinde ele alan her yaklaşım, sol açısından kıymet-i harbiyesi olan esas meseleyi atlamak durumunda kalacaktır bizce. Mesele bu değerlerin muğlak olması, sağ tarafından bir manevra aracı olarak kullanılması veya solun bu değerlere karşı şimdiye kadarki tutumunun “öyle değil de böyle” olması gerektiği falan değildir yani. Beylik bir çıkış olabilir ama hatırlamakta yarar var; yerli veya yabancı kalmayı kitlelerle kuracağınız ilişki belirler. Bu ilişki de değerler değil deneyimler üzerinden kurulur. Şunu söylemek olası: Türkiye solu kitlelerin deneyimleri ile ilişkileri açısından son derece yabancı bir konumdadır. Sağın bu konudaki karnesi şu andaki konumuzun dışında, karşılaştırmacı bir tutum içine girmek gereksiz. Beklenen politik 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rönesans tam da bu mecraya oturmak durumunda değil mi zaten sol açısından. Kitlelerin deneyiminin es geçildiği ve bu boşluğun, sağın “değerler safsatası” ile ikame edildiği bir ortamda solda olmanın ve kalabilmenin tek yolunun bu deneyimlerle kurulacak organik ilişkiler olabileceğini düşünüyoruz. Birçok kez tekrarladık, yine söyleyelim. Bu konuda hiç hayalci değiliz. Bu işin bugünden yarına olabileceğini düşünmüyoruz ve lakin bir yerlerden de başlamak lazım. Bu yer de siyasal reflekslerimiz sanırız. 


Bu satırları yazmamıza vesile olan yazarlar sokağa çıkan insanların büyük bölümünün otoriter/devletçi bir zihniyete sahip olduğunun altını çizdiler. İyi de bu yeni bir şey mi? 
Türkiye toplumunun son yirmi yılda iyiden iyiye sağcılaştığını, muhafazakârlaştığını zaten biliyoruz. Seçim sonuçlarına bakmak yeterli. Aslında bu biliniyor da sokağa çıkanlar “ya Allah bismillah” diye bağırınca yeni bir şey bulmuşçasına “sokaktaki kitleler”in faşizme meyyaliyetinden bahsedilebiliyor. Bu eylemleri değerlendirirken belki de gerçekten “yeni” olana bakmak gerekiyor. Mesela sağcı olduğunu bildiğimiz insanların IMF'ye karşı eylem yapması ya da ne bilelim “susma sustukça sıra sana gelecek” nevinden sloganlar atması. 
Böyle olunca bu insanlar da devrimci oluverdi demiyoruz hattâ faşizmin servet düşmanlığı temelinde bu türden mobilizasyonlara açık olduğunu da unutuyor değiliz. Fakat Murat Belge'nin de yazdığı gibi “kitleler sokağa inmekle nihayet “Hayır!” diyorlar. Sadece “Hayır? 
demek çok anlamlı değil, ama başka birçok şeyi demek için oradan başlamak zorunlu.” 
Aslında siyasal bilinç “sıradan” insanlara yukarıdan ya da dışarıdan dayatılan sihirli bir formül değilse eğer, ancak insanların gündelik eylem ve deneyimleri temelinde şekillenebilir. 
Sağın ideolojik tesiri altındaki insanların sokağa çıkıp polisle çatışması o insanların hayatında oldukça önemli, hattâ sarsıcı bir deneyim olabilir. Deneyimden kastımız salt sokak çalışmaları değil elbet. Krizin bu çevrelerce yaşanışı ve verdikleri tepki deneyimlerinin çerçevesini oluşturuyor diyebiliriz en geniş anlamıyla. Bu insanlara “yabancı” kalmamak da bu deneyimle belli bir aşinalık kurabilmeyi gerektiriyor. 


Sıkıntımız tam da burada başlıyor işte. Medyanın genel “bilinçsiz, provokasyona açık gerici kitleler” söylemine teslim olmak olası bir aşinalığın önündeki en büyük engel değil midir? 


Sonuç: Siyasete Geri Dönüş 

İstikrar programının iflası ve krizin, örgütlü kesimin tepkisini çekmesi herhalde bekleniyordu. 
Beklenmeyen ise esnafın, yani işçiyi de küçük mülk sahibini de içeren o güne kadar büyük ölçüde hareketsiz kalmış geniş ve sınırları da biraz belirsiz bir toplumsal kesimin eyleme geçmesiydi. Olur muydu olmaz mıydı, halen olabilir mi bilemeyiz ama, bizce “soldan” gösterilmesi gereken ilk tepki, bu iki toplumsal kesim arasında bir birlikteliğin yaratılıp yaratılamayacağı üzerine kafa yormaktı. Zira her iki kesim arasında ciddi bir tarz, üslüp ve dil farklılığı da vardı. Zaten özellikle medya bu farklılığın sürekli altını çizdi. Hattâ 14 Nisan eylemlerinin büyük illerde sakin geçmesi üzerine işçinin esnafa “ders” verdiği şeklinde yorumlar da yapıldı. 


Emek Platformu'nun 14 Nisan'da birçok şehirde düzenlenen mitinginde katılım, “esnaf eylemleri” ile kıyaslandığında (özellikle 11 Nisan'daki Ankara, İzmir ve Mersin eylemleri) düşüktü. Üç işçi ve üç kamu çalışanı konfederasyonu ile mimar-mühendis odalarının ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği etkinliklerde katılımın esnaf eylemlerine oranla önemli ölçüde düşük olması söz konusu örgütlerin temsil kabiliyetinin ve örgütsel gücünün ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Aslına bakılırsa buna da şaşırmamak gerekiyor. Solun etkisine oldukça açık olan Emek Platformu'nun bileşenleri önemli ölçüde kamu sektöründe çalışan işçilerle kamu çalışanlarından oluşuyor. Türkiye'de ücretli olan birçok insan ise bu sendikal yapıların dışında yer alıyor. Küçük üretim birimleri ya da dükkânlar 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düşünüldüğünde, buralarda ücret karşılığında çalışanlar “esnaf” kategorisi dahilinde tasnif ediliyor. Buralarda çalışan insanlarla siyasi bir bağ oluşturmak ise yukarıda bahsi geçen nedenlerle de oldukça güç. Dolayısıyla Türkiye'de halen emekçilerin çok küçük bir kesiminin sendikal yapılara dahil olduğu ve taleplerini daha “solcu” sayılabilecek bir dille ifade ettiği söylenebilir. Tek başına ele alındığında ise bu toplumsal taban Türkiye'de dengeleri değiştirebilecek bir siyasi/toplumsal ağırlığı temsil etmiyor. Tam da bu yüzden esnaf eylemlerinde açığa çıkan dinamiği küçümsememek gerekiyor. 


Tepkisel bir dille kendisini ifade eden, bazen askeri “göreve” çağıran bu insanların eylemlerini faşizmin ayak sesleri olarak görmek mümkün. Başka bir açıdan bakıldığında, olan bitenler karşısında kirlenmiş siyasetin alternatifi olarak “Sezaryen” çözümleri dile getirip teknokrasiye kapıyı aralamak da mümkün. Bu iki tavrın ayrıldığı noktaları öne çıkarmak mümkün elbette. Fakat sola düşen esas olarak, bu iki tavrın da, '80 sonrası liberalizmde ayyuka çıkan ve hegemonik bir hal kazanan anti-siyaset siyasetinden, yani politikanın kirli ve kötü bir alan olduğu ve politik çözümlerin ancak “tarafsız?” uzmanlar tarafından üretilebileceği inanışından türediğini ortaya çıkarmaktır. Aslında tam da böyle olduğu ya da olabileceği için siyaset yapmak, yani bu eylemlerde ifadesini bulan tepkileri ciddiye almak ve bunları başka bir mecraya akıtmanın olanakları üzerine düşünmek gerekiyor. 


Siyasete geri dönmek derken kastettiğimiz de bu zaten... 
[1] Tanıl Bora, Esnaf Eylemleri ve Medya, Medyakronik. 


[2] Sıkça karşılaştığımız bir tepkiyi de anmadan geçemeyeceğiz. İşin polisle çatışmaya vardığı günlerde solcu muhitlerde “oh olsuncu” bir tepki de oldukça yaygındı. Öyle ya, IMF'i protesto eden öğrenciyi polise teslim eden esnaf şimdi polisle karşı karşıya geliyordu. Hal böyle olunca, çeşitli vesilelerle polisle karşı karşıya kalmış insanlar bu pek munis, sık sık kolluk güçleriyle dayanışmasını ifade eden kesimin polis copunu tecrübe etmesini biraz da intikamcı bir keyifle izlediler. Kimimiz polisten yenecek dayağın insanları bilinçlendireceği umuduyla, ama pek çoğumuz da rövanşist bir ruh hali ile izledi çatışmaları. Bu “kinci” yaklaşım elbette bazı tecrübelere dayanıyordu, hele esnafın duyarsızlığı ve hattâ hışmıyla karşı karşıya kalmış öğrenciler açısından. Yine de sorunlu bir tepki değil mi bu? Birilerinin, kim olursa olsun, polisten dayak yiyor oluşu bizi neden sevindirsin? 
Hem biz değil miydik mağdurların, aşağıdakilerin beraberliğini, dayanışmasını savunan? Aşağıdakilerin hoşnutsuzluklarını, hınçlarını yukarıya değil de birbirlerine göstermeleri sorunlu bir durum olarak addedilmemiş midir hep solda? 


YAHUDİLERİN BUGÜNÜ VE YARINI 
Şubat 2006 350. Sayı-zaferdergisi 


Yahudi meselesinin bizleri ilgilendiren çok önemli bir yönü de, Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulan İsrâ Süresi ve âyetleridir. 


Malüm olduğu üzere, Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle alâkalı değişik birçok âyet bulunmakta ve genel olarak Yahudi'nin yapısı, karakteri, fiilleri bizlere anlatılmaktadır. Yahudi'de ırk ve din, âdeta bütünleşmiştir. Yahudi olmayan Musevi ve Musevi olmayan Yahudi, hemen hemen yok gibidir. Cenâb-ı Hak da bu kavmi lanetlediğini açıkça ifade etmektedir. “Onların üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın âyetlerini inkâr ettiklerinden ve haksız yere Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. Şuayb gibi peygamberleri öldürerek isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendir.” (Bakara Süresi, âyet: 61) 


O peygamber katilleri hakkında, Mâide Süresi'nin 64. âyetinde şöyle buyuruluyor: “Bir de Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, cömert değildir, dediler. Bu dedikleri söz sebebiyle, elleri 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hayır yapmak hususunda bağlandı ve lanetlendiler. Doğrusu Allah'ın kudret elleri açıktır, dilediği gibi ihsan eder. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilen âyetler, onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır.” 


“Lânetlenen Yahudilere, acaba Cenâb-ı Hakk'ın biçtiği hüküm nedir?” şeklinde bir soru gündeme getirilir ve Kur'an âyetleri bu gözle taranırsa, karşımıza İsra Süresi çıkmaktadır. Bu sürenin başlıca özellikleri şunlardır: 


e İsra Süresi, Müslümanlarla Yahudilerin münasebetlerinden bahsetmektedir. 


e Allah'ın Resülü, Mescid-i Aksa'nın “Mescid? oluşunu belirtmek ve onun çevresinden Sidretü'l-Münteha'nın yeraldığı yüce gök katlarına yükselmek için, Mekke'den Kudüs'e, o gece teşrif etmiştir. 


e Mekke döneminde nüzul eden İsra Süresi'nde Allah, İsrailoğulları'nın yok edilmesine sebep olacak iki fesattan haber vermektedir. 


İşte önemli nokta buradadır! 


Acaba bahsolunan bu iki fesat, âyetin nüzulünden önce mi gerçekleşmiştir, yoksa daha sonra mı gerçekleşecektir! 


1. Fesat: 


“Kitapta İsrailoğulları'na şu hükmü verdik ki: “Doğrusu siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve çok kibirlenip böbürleneceksiniz.” (İsra, 4) 


Beşinci âyette geçmekte olan “İzâ” Arapça'da zarf edatı olarak kullanılan bir kelimedir ve olayın gelecekte gerçekleşeceğini gösterir. Aynı şekilde 4. âyette yer almakta olan “le tuisidunne? ve “le ta'lunne” kelimelerindeki ‘le’ de, Arap gramerinde gelecek için kullanılır. 
Öyleyse bu kelimelerin varoluşu, Yahudilerin çıkaracakları fesadın daha gelmemiş olup, âyetlerin nüzulünden sonra gelecek bir zaman diliminde gerçekleşeceğini bizlere anlatmaktadır. 


“Bu ikisinden birincisinin vakti gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndereceğiz ve onlar bütün diyarlarınızı kontrol altına alacaklar, bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaattir.” 
(İsra, 5) 


Her iki âyetten de (İsra, 4-5), gayet açık şekilde anlaşılmaktadır ki Yahudiler, İslâm'ın, Mekke döneminden sonra fitne ve fesat çıkaracaklar, ancak vakti geldiğinde, Cenâb-ı Hakk'ın “kullarım? dediği Müslümanlarla bu ateş söndürülecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak, bütün diyarları İslâm'ın kontrolüne girecektir... Nitekim aynen böyle olmuş, Mekke dönemi, Medine hicreti ve sonra gelişen olaylarla Yahudiler, çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından mağlup edilmişler ve Medine, Hayber, Teyma gibi bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek buralardan kovulmuşlardır. Yani, İsra Suresi'nin 5. âyetindeki vaat gerçekleşmiş ve Yahudiler, ikinci fesatlarına kadar bu bölgelerde aktif olarak barınma şanslarını kaybetmişlerdir. 


Yahudilerin âyette adı geçen ikinci fesatları acaba hangisidir ve ne zaman gerçekleşecektir? 
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İsra Suresinin 6. âyeti çok manidardır: “Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz, mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaş hâlinde sayınızı artıracağız.” 


Bu âyette Cenâb-ı Hak, Yahudilerin bu defa aynı bölgelerde bir gün tekrar hâkimiyet şeklinin bir “devlet” tarzında olacağını da haber vermektedir. Zira âyetin metninde geçen “kerre? kelimesi, Arapça'da “devlet” ve “hâkimiyet” mânâlarında kullanılır. Nitekim, İslâm'ın ilk devirlerinden sonra (1. Fesattan sonra) 1948'lere kadar önemli bir Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar, 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail Devleti kurmasıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler, hâkimiyeti tesis ederek, bu bölgeyi elde etmişlerdir. 


“mallar ve çocuklarla size yardım edecek... ” mealindeki 6. İsra âyetinin içinde geçen bu ifadeler, kurulan İsrail Devleti'nin, Hristiyan Amerika ve Batı'dan gelen yardımcılarla ayakta duracağını, bize bir Kur'an mucizesi olarak haber vermektedir! 


İsra suresinin 6. âyeti, “... savaş hâlinde sayınızı artıracağız...” şeklinde bitmektedir. 1948 
yılında, özellikle Amerikalı Yahudilerin muazzam filolar hâlinde ve aylar boyu süreyle İsrail'e göç etmeleri, bu âyetin mucizevi bir tezahürüdür. 


Öyleyse Yahudilerin ikinci fesadı, şu andaki İsrail Devleti'nin fesat ve zulmüdür. 


Hâlen Filistin'in en ücra köyünde bile sürmekte olan ve herkesi, insanlığından utandıracak zulmün sonunu merak edenler, Yahudilerin Peygamberimizden sonraki durumuna işaret eden İsra Süresi”nin 4 ve 5. âyetlerinin devamı olan 7. İsra âyetini dikkatle okusunlar. 


“Vaatlerden ikincisinin (başkaldırmanızın) ceza vakti geldiğinde (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebep olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid'e (Kudüs'e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler.” 


Cenâb-ı Hakk'ın Yahudilerin bir gün galip gelerek, yeniden devlet kuracaklarını bizlere bildirdiği İsra 6. âyetten sonra gelen İsra 7'de, bu devlet zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların ilk defa olduğu gibi tekrar Mescid-i Aksa'ya girerekYahudileri cezalandıracağı ve onların yüz hatlarının çok kötü bir hâle geleceğini bizlere müjdelenmektedir. Dikkat edilirse, Müslümanların tekrar Mescid-i Aksa'ya gireceği ifadesinde; Mescid'in Yahudilerin işgalinde olacağı da anlatılmaktadır. Nitekim Mescid-i Aksa, 1967 yılında Yahudilerin eline geçmiştir. 


* İsra suresinin sonunda da Yahudilerin ikinci fesadı ile ilgili bir başka âyet yer almaktadır: 


“Sonra İsrailoğullarına bu memlekette siz oturun, diğerinin vakti gelince, hepinizi bir araya getiririz.” dedik. (İsra 104.) 


Bu âyetin metninde geçen “lefife” kelimesinin Arapça mânâsı “muhtelif topluluklar? demektir ki, 1948'de İsrail'i kuran Yahudi göçmenler, muhtelif topluluklar hâlinde dünyanın her tarafından Filistin'e gelmişler ve 14 Mayıs 1948 gecesinde İsrail Devleti'ni kurmuşlardı. 
(Jerusalem Post, 10 Ağustos 1967) Cifir ilmine vâkıf olanlar, bu âyetteki “lefife? kelimesinin yılı, ayı ve gününe varana kadar İsrail Devleti'nin kuruluş tarihini gösterdiğini çok iyi bilirler. 


Netice 
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İsra Süresi”ne ait âyetlerin tefsirinden sonra, yazımızı şu Hadis-i Şerif ile sürdürüyoruz. 
Evet, Ahirzaman peygamberi buyuruyor: 


“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, “Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.” diyecek. Sadece Garkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cilt: 2, shf 1363; Müslim, cilt: 4, shf: 2239) 


Hadiste adı geçen Garkad ağacı. Kâmus”ta “Sincan Dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa Dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu 2-3 m. olan bu ağacın Lâtince ismi “PALIURUS SPİNA CHRISTT'dir. 


Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından hâlen çok yaygın bir şekilde dikilmektedir... 


“Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.” (Haşr, 14) 


Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti'nin o günkü başbakanı Şimon Perez'e “Kur'an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.” diye 


hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti: 


“Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” (Tercüman Gazetesi, Ergun Göze, 
1986) 


Yazımızı, İsra Süresi'nin 51. âyetiyle bitiriyoruz: 


“Sana alaylı alaylı başını sallayacaklar ve ne zamandır, diyecekler. Sen, “yakında olması mümkündür? de.” 


.. VE ALLAH, İSRAİLOĞULLARV'NA DEDİ Kİ 

Şubat 2006 350. Sayı-zaferdergisi 

Yakın gelecek, Ortadoğu'da dökülen kanın azalması şöyle dursun, daha da artacağı bir karmaşaya doğru sürükleneceğini gösteriyor. ABD'nin Irak'ı işgali ve ülkede yaşanan kaos, 


Hamas'ın seçimleri kazanmasıyla tırmanan gerilim, kötüye gidişin öncü işaretleri. 


Zaten yıllardır Filistin'de oluk oluk kan akiyor. Sokaklardan her gün birilerinin cesedi kaldırılıyordu. 


Bir tarafta bunlar yaşanırken, diğer tarafta üzerindeki insancıl firça darbelerine rağmen olumsuz etkileri giderek gizlenemez hâle gelen yeni dünya düzeni, harama şehvetle dalan 


kocaman bir mide gibi, dünyayı yutmaya çalışan düzenekler kuruyor. Bu düzeneğin adı, 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bugün için küreselleşme ve serbest piyasa. Çağrışımları “iyi amaçlarla kullanılabilir? gibi görünse de, çok uluslu şirketlerde konuşlanmış ve siyasi iradeleri arkalarına almış dünyanın aç gözlü ve değer tanımaz insanları, hedeflerini, günümüzde bu masum etiketin ardında gerçekleştiriyorlar. Kalabalıkların savunma duvarları, bu etiket sayesinde düşüyor çünkü. 


Ve çağımızda pek çok şey bu amaca hizmet ediyor. Medya, futbol, eğlence, reklâm... Bunlar sayesinde kalabalıklar akılsızca tüketmeye şartlandırılıyor. Tüm bu mekanizmaya rağmen direnenler olursa, o zaman yeni dünya düzeninde güçlülerin orduları devreye giriyor. Irak'ta olduğu gibi, asker sivil ayırt etmeden üzerlerine bombalar yağdırılıyor. 


Yeter ki, güçlülerin ürettiği, ama kendi ülkelerinde satacak adam bulamadığı mallar alınsın. 
Yeter ki, onların kasalarına akan paranın miktarı eksilmesin, artsın. Onlar da nefislerinin arzu ettiği gibi bir hayat sürsün. Arazisi geniş evlerde otursunlar, göz altlarında torbalar oluşmasın, dünyanın parasını yatırdıkları tıbbi çalışmalarla ömürlerine bir 5-10 yıl daha katabilsinler. 


Adına “yeni dünya düzeni? denen bu düzenin dayanağı hak değil, kuvvet. Hedefi fazilet değil, menfaat. Hayat prensibi yardımlaşma değil, çatışma. İnsanlar arasında kurduğu bağ iman bağı değil, menfaat bağı. Meyvesi ulvi hisleri tatmin edip olgunlaştırmak değil, nefsi tatmin ve ihtiyaçları çoğaltmak. 


Peki bu düzenin arkasında kimler var? 


Hiç kuşku yok ki, Ortadoğu'da görülen doğrudan etkisiyle İsrail, Amerika ve dünyanın başka yerlerinde dolaylı etkileriyle Yahudiler, yani İsrailoğulları. Düzenin kurucu aktörleri onlar. 


Bu sayıda, İsrailoğulları'nın geçmişlerine biraz daha ışık tutmak istedik. Allah'ın onlara yaptığı lütuf ve ihsanlara karşı, onların nasıl tepki verdiklerini, nasıl bir ruh haliyle Allah'ın hükümlerine karşı geldiklerini, âdeta O'na savaş açtıklarını inceleyelim istedik. Ayrıca, biz Müslümanların, dünya hayatını seçen ve bu sebeple dünyada Rabbin hükümlerine karşı gelerek bozgunculuk çıkaran İsrailoğulları: na karşı yerimiz, konumumuz ve tepkilerimizin ne olmasını gerektiğini ele almaya çalıştık. 


Zira, araştırmalarımız esnasında Cenab-ı Hakk'ın asırlar önce bunu bizzat gerçekleştirmiş olduğunu gördük. Hem de, İsrailoğulları'na gönderdiği peygamberinin dilinden bizzat hitap ederek! 


İbnü Cerir! tefsirinde yer alan ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın da naklettiği bu ilâhi hitap, İsrailoğulları'nın yeryüzünde çıkardıkları iki büyük fesat devrinden ilkinde kendilerine gönderilen Şa'ya aleyhisselâmın? dilinden gerçekleştirilmiş,. Ki bu fesat devri, Şa'ya aleyhisselâmın öldürülmesi ve arkasından İsrailoğulları'nın “Buhtunnassar'ın? orduları tarafından bir musibete uğratılmasıyla son buluyor. “Buhtunnassar?, İsrailoğulları'nı savaş meydanında öldürmekle kalmıyor; evlerini de arayıp saklandıkları yerde öldürüyor. 


İbret ve hayretle okuyacağınızı düşündüğümüz bu ilâhi hitabın, gözlerimizin açılmasına ve hayra vesile olmasını umut ediyoruz. 


“Ey gök dinle! Ey yer sus! Çünkü Allah Teâlâ İsrailoğulları nın durumunu anlatacak. 


O İsrailoğulları ki, (Allah) kendi nimetiyle büyütmüş, kendisi için seçmiş, ihsanı ile seçkin kılmış, kullarına üstün kılmış ve ihsanıyla başkalarına üstün tutulmuştu. Halbuki onlar, çobanı 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olmayan kaybolmuş davar gibi idiler. Öyle iken ürkenlerini yatıştırdı, kaybolanlarını topladı, kırıklarını sardı, hastalarını tedavi etti, zayıflarını semizlendirdi, semizlerini korudu. Bunu yaptığı zaman azdılar, koçları tosuşmaya başladı, birbirlerini öldürüyorlar, hatta kırığı kendine sarılacak sağlam bir kemik bile kalmadı. Yazıklar olsun bu hatayı yapan ümmete, yazıklar olsun şu hatayı yapan topluma ki, ölümün kendilerine nereden geldiğini anlayamıyorlar. Deve bile vatanını hatırlar da ona döner gelir. Eşek bile üzerinde doyduğu bağı hatırlar ve ona geri döner. Öküz bile semizlendiği şenliği hatırlar ve ona döner gelir. Bu toplum ise öküz değil, eşek değil, akıl sahipleri oldukları halde, ölümün kendilerine nereden geldiğini farketmiyorlar. 


Ben onlara bir misal vereceğim, dinlesinler: 


Bir zaman boş, harap, bayındır olmayan ölü bir arazi vardı. Ve bunun kuvvetli ve bilgili bir de sahibi vardı. Onu imar etmeye başladı. Kendi kuvvetli iken arazisinin harap olmasını veya bilgili iken “boşuna harcadı” denilmesini istemedi. Etrafını duvarla çevirdi, içine sağlam bir köşk yaptı, ortasından ırmak geçirdi. Zeytinden, nardan, hurmadan, üzümden ve türlü türlü meyvelerin hepsinden cins cins ağaçlar dikti ve onu kuvvetli, güvenilir, görüş sahibi, çalışkan bir korucunun korumasına emanet bıraktı, gelişmesini bekledi. Tomurcuklandığı ve meyveleri keçi boynuzu çıktığı (arzu edilmeyen bir meyve verdiği) zaman, “Aman bu ne kötü arazidir! 
Bunun duvarını, köşkünü yıkalım, ırmağını kapayalım, bekçisini yakalayalım, ağaçlarını yakalım; eskiden olduğu gibi harap olsun, imardan iz ve eser kalmasın.” dediler. Bu davranış nasıldır, buna ne dersiniz? 


İşte, o duvar benim zimmetim, köşk şeriatım, nehir kitabım, koruyucu peygamberim, dikilen ağaçlar da onlar (İsrailoğulları), o ağaçların çıkardığı keçi boynuzu da onların kötü amelleridir. Ben de onlara, kendi aleyhlerine verdikleri hükümle hükmettim. (Ortaya çıkan kötülük, kargaşa ve cinayetlerin kendi nefislerinden kaynaklandığını görmeyip, kendilerine gönderilen kitabı, şeriatı, peygamberi suçlamaları dolayısıyla ben de bunları hayatlarından çıkardım ve geriye birbirlerine ve kendilerine kötülük eden nefisleri kaldı. Bu, benim istediğim hüküm değildi, onların kendi aleyhlerine verdikleri bir hükümdü.) O, onlara Allah'ın verdiği bir misaldir. Bana, sığır ve koyun kesmekle yaklaşmak istiyorlar. Halbuki et, bana ulaşmaz ve ben onu yemem. Bana takva ile, haram kıldığım nefisleri boğazlamaktan sakınmakla yaklaşmayı bırakıyorlar. Kanlarla elleri boyanmış, elbiseleri bulaşmış. Benim için evler ve ibadet edilecek yerler yükseltip sağlamlaştırıyorlar ve onların içlerini temizliyorlar da, kendi kalblerini ve vücutlarını pisliyorlar ve kirletiyorlar. Benim için evleri ve ibadet yerlerini yaldızlı nakışlarla süslüyorlar da akıllarını, fikirlerini bozuyorlar. Benim, evleri yükseltip sağlamlaştırmaya ne ihtiyacım var? Ben o evlerde oturmam, benim nakışlı ibadet yerlerine ihtiyacım mı var? Ben onlara girmem, ben onların yükseltilmesini ancak içlerinde zikir ve tesbih edilmem için ve namaz kılmak isteyenlere bir alâmet olması için emrettim.” 
(İsrailoğulları Allah'a yakınlaşmak için kurban kesiyor, ibadet edilecek yerler yapıyor, buraları yaldızlı nakışlarla süslüyorlar. Fakat Allah onlardan öncelikle bunları istemiyor. 
Onlardan kurbandan önce nefislerini boğazlamalarını; ibadet yerlerini süslemezden evvel akıl ve fikirlerini süslemelerini istiyor. Bu çağda yaşayan Müslümanların da sanki kendilerine hitap ediliyormuş gibi büyük bir dikkatle ele almaları gereken bir mesele.) 


Diyorlar ki: “Eğer Allah'ın, bizim dostluğumuzu ve kaynaşmamızı pekiştirmeye gücü yetse idi elbette toplardı. Ve eğer bizim kalplerimize anlatmaya Allah'ın gücü yetse idi mutlaka 


anlatırdı.” 


İki kuru ağaç al, en çok yakınlaştıkları bir sırada birleştikleri yere var. O iki ağaca hitap ederek, Allah da size ikinizin bir ağaç olmanızı emrediyor. Bu emri duyunca iki ağaç birbirine 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karışıp hemen birleştiler. Bundan dolayı Allah, buyurdu ki: “Söyle onlara gördünüz ya ben, iki kuru ağacı birleştirmeye kadirim. Dileseydim sizin dostluğunuzu birleştirmez miydim veya kalplerinize söz geçiremez miydim? Halbuki ona ben şekil verdim.” (Hakikat şu ki, dostluğunuzu birleştirebilir, kalplerinize söz geçirebilirdim. Benim buna gücüm yeter. Ama siz kendi aranızda ayrılığı ve kalbiniz yerine, nefsinize kulak vermeyi seçtiniz. Ben de Hakim ismim icabı, sizin tercihlerinizi—muradım hilafına olsa da—gerçek kıldım. Bu konuda beni güçsüz imiş gibi göstermeniz ve nedeni burada aramanız, nefsinizin size oynadığı bir oyundur ve hakikati tahriftir.) 


Diyorlar ki: “Oruç tuttuk, orucumuz kabul makamına yükselmedi, namaz kıldık namazımız nurlanmadı, sadaka verdik sadakalarımız sebebiyle malımız artırılmadı, güvercin gibi inleyerek dualar ettik, kurtlar gibi uluyarak ağladık hiçbiri işitilmedi, dualarımız kabul edilmiyor.” 


“Onlara sor, benim duaları kabul etmeme engel olan nedir? Ben işitenler içinde en fazla işiten, bakanlar içinde en fazla gören, cevap verenlerin en yakını, merhamet edenlerin en merhametlisi değil miyim? Elimdeki şeyler mi azdır? Nasıl olur ki? Benim kudret ellerim iyilik yapmaya açıktır, dilediğim gibi harcarım ve bütün hazinelerin anahtarları benim yanımdadır. Onları benden başkası ne açar, ne kapatır. Gerçekten benim rahmetim her şeyi kuşatır. Birbirlerine merhamet edenler, ancak o sayede ederler. Yoksa sonradan cimri mi oldum? Ben cömertlerin en cömerdi, bütün iyilikleri yapmayı sevenim; verenlerin en cömerdi, kendisinden dilek istenenlerin en fazla kerem sahibi değil miyim? Eğer şu kavim benim kalplerinde parlattığım—ondan sonra kendilerinin onu atıp da dünyayı satın aldıkları— “hikmet? ile nefislerine bir göz atsalardı, nereden vurulduklarını görürler ve en büyük düşmanlarının, kendi nefisleri olduğunu tam olarak bilirlerdi. 


Ben onların yalan sözle ayıp ve kusurlarını örterek iyi göründükleri, haram yemekle kuvvet almak istedikleri oruçlarını nasıl kabul ederim? Onların kalpleri benimle savaşmaya, yarışmaya kalkışan, haram kıldıklarımı işleyenlere kulak verip dururken namazlarını nasıl nurlandırırım? Veya sadakaları benim katımda nasıl zekat yerine geçer, mallarını temizler ki? 
Onlar başkalarının mallarını sadaka olarak veriyorlar. (Başkalarından onların arzusu dışında mecburi hediye, rüşvet ve faiz gibi yollarla mallar ediniyorlar ve sanki kendi mallarıymış gibi onun içinden sadaka veriyorlar. Bu sadakaları nasıl kabul edebilirim?) Ben onlarla [bu sadakalarla| ancak kendilerinden gasb edilmiş olan sahiplerini mükafatlandırırım. Hem dualarını nasıl kabul ederim ki? O ancak dilleri ile söyledikleri bir sözdür, yaptıkları ise ondan çok uzak ve farklıdır. Ben ancak yumuşak huylunun duasını kabul ederim, ancak zavallı zayıf yoksul kimselerin sözünü dinlerim ve yoksulların, miskinlerin rızası benim rızamın alâmetlerindendir. Fakirlere merhamet, zayıflara yanaşma, mazluma insaf, malı gasb edilene yardım, hazırda bulunmayana adalet etseler, dullara, yetime, yoksula ve her hak sahibine hakkını verseler! (keşke böyle yapsalar!) 


Ve o vakit onların gözlerinin nuru, kulaklarının duyma gücü, kalplerinin anlayışı olurdum. Ve o vakit bellerini doğrultur, ellerinin ve ayaklarının kuvveti olurdum. Ve o vakit dillerini ve akıllarını sağlamlaştırırdım. ” 


Sen benim peygamberlik işlerimi tebliğ edip, onlar sözümü işittikleri zaman: “Bunlar uydurma laflar, birinden birine miras kalan lakırdılar, büyücülerin ve kâhinlerin yazdıkları eserlerden bir eserdir.” diyorlar. Ve kendileri de böyle bir söz söylemek isteseler yapabileceklerini ve şeytanların onlara yapacağı vahy ile gaybdan haberdar olabileceklerini iddia ediyorlar. (İsrailoğulları öteden beri yapageldikleri büyü işleri ve şeytanlardan yalan 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yanlış edindikleri gayb bilgileri ile gelecekten haberdar olabileceklerini ve kendilerinin de vahiy kitabına denk bir kitap yapabileceklerini iddia ediyorlar. Açıkça, Rableri ile rekabete girip, ona savaş açıyorlar.) Ve hepsi bu söylediklerini gizliyor, sır tutuyor. Durum böyle ise onlar bilirler ki, ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Ve onların açıkladıkları ve gizledikleri şeyleri de bilirim. Ben gökleri ve yeri yarattığım gün, kendim için var ettiğim bir hüküm verdim. Ve ona önünde bitiş vakti belli olan bir zaman belirledim ki o mutlaka gerçekleşecektir. 


Eğer onlar gayb ilminden çalmalarında doğru iseler, haydi sana haber versinler ben o hükmü ne zaman tatbik edeceğim, o ne zaman olacak? Eğer onların, dilediklerini yapmaya güçleri yetiyorsa, benim onu yapacağım kuvvet gibi bir kuvvet göstersinler. Ben onu (İsrailoğulları gibi Allah'a şirk koşan) müşriklerin istememesine rağmen, her dinin üstüne çıkaracağım. Eğer onların, dilediklerini söylemeye güçleri yetiyorsa, o hüküm emrini vereceğim. 
(Yapabiliyorlarsa) Hikmetin benzerini telif etsinler (yazsınlar.) Çünkü ben gökleri ve yeri yarattığım gün şöyle hükmettim: “Peygamberliği, ücretle çalışanlar içinde kılayım, mülkü çobanlara, yüceliği alçak (toplum içindeki konumu düşük) kimselere, kuvveti zayıflara, zenginliği fakirlere, serveti malı en az olanlara, şehirleri kırlara, kaleleri çöllere, beredayı enginlere, ilmi cahillere, hükmü okuma-yazma bilmeyenlere çevirip vereyim.” 


Onlara sor şimdi, bu ne zaman? Ve bunun başına geçecek kimdir? Kimin eli ile ben bu sünneti açacağım? Bu işin yardımcıları ve destekleyenleri kimlerdir? Biliyorlarsa söylesinler. 
Ben bunun için okuma, yazma bilmeyen bir peygamber göndereceğim. Sert değil, kaba değil, sokaklarda bağırmaz, edebe ve terbiyeye uymayan davranışta bulunmaz, edebe aykırı söz söylemez. Ben, ona her güzellik için doğru bir davranış vereceğim, her güzel ahlâkı ona bağışlayacağım. Süküneti elbisesi, iyiliği prensibi, takvayı gönlü, hikmeti düşüncesi, doğruluk ve vefakârlığı tabiatı, affı ve şeriatın hoş gördüğü şeyleri ahlâkı, adalet ve iyiliği yaşantısı, hakkı şeriatı, hidayeti imamı, İslâm'ı milleti, Ahmed'i ismi kılacağım. Sapıklıktan sonra onunla hidayet edeceğim. Cahillikten sonra onunla öğretim yapacağım, düşkünlükten sonra onunla yükselteceğim, tanınmazken onunla şan vereceğim, azlıktan sonra onunla çoğaltacağım, darlıktan sonra onunla zenginleştireceğim, ayrılıktan sonra onunla toplayacağım. İhtilafa düşen kalpleri, dağınık arzuları, bölünmüş ümmetleri onunla birleştireceğim. Ümmetini, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yapacağım.” (Allah hükmünü gerçekleştirmek için bizim peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) seçeceğini, ona nasıl bir güzel ahlâk vereceğini ve bu ahlâk vasıtasıyla ne gibi gelişmelerin olacağını açıkça izah ettikten sonra, şimdi de,“en hayırlı ümmet” olarak vasıflandırdığı ümmet-i Muhammed'in vasıflarını sıralamaya ve onların yapacaklarını anlatıyor.) 


Benim birliğime inanmak için bana iman ve ihlas ile şeriatın uygun bulduğunu emredecek ve şeriatın yasakladıklarını nehyedecekler. Ayakta, oturarak, rükuya vararak ve secde ederek bana namaz kılacaklar. Benim yolumda saf tutarak ve düşmana karşı yürüyerek savaşacaklar. 
Benim rızamı elde etmek için mallarından, yurtlarından çıkacaklar. Ben onlara camilerinde, meclislerinde, yattıkları, gezdikleri yerlerde tekbir, tevhid, tesbih, hamd, övgü ilham edeceğim, sokak başlarında tekbir, tehlil ve takdis edecekler. Benim için yüzlerini, el ve ayaklarını temizleyecekler, bellerine ihramlar bağlayacaklar, kurbanları kanları, kitapları göğüsleri, gece rahip, gündüz arslan. O benim bir lütfumdur ki, dilediğime veririm. Ve ben çok büyük lütuf sahibiyim.“ 


Şa'ya aleyhisselâm sözünü bitirince, Allah'ın kendilerine vahy ettiği sözler yüzünden 


hiddetlenip öfke histerisine kapılan sapkın İsrailoğulları, öldürmek için üzerine saldırmışlar. 
O da kaçıp bir ağaca gizlenmiş, eteğinin dışarda kalan ucunu görmüşler, testereyi dayayıp onu 


287 


ağaç ile beraber biçmişler. Sonra Ermiyâ aleyhisselâmı da hapsetmişler. Allah Teâlâ da Buhtunnassar'ı onlara musallat edip cezalarını vermişti. 


Açıklamalar: 


1. İmam et-Taberi (838-923), tam adıyla Ebü Cafer Muhammed ibn Cerir et-Taberi. 
Taberistan'da dünyaya geldi, ilk tahsilini burada yaptı. İlim tahsili için Rey, Basra, Küfe, Medine, Suriye ve Mısır gibi şehir ve ülkeleri dolaştıktan sonra, hilâfet merkezi olan Bağdat'a yerleşti. Kaynaklar onun hocaları ve talebeleri için uzun bir liste vermektedir. Zamanında hadis, fıkıh (Hanefi, Şâfii ve Mâliki fıkıhları), kırâat, tarih ve edebiyat sahalarında meşhur olan birçok âlimden ders aldı, yetiştikten sonra da bütün bu ilimlerde eserler verdi. 


2. İsrailoğulları'na gönderilen peygamberlerdendir. Hz. Musa'nın dinini yayıp, Tevrat'ın hükümlerini bildirdi. 


Hz. Musa'dan sonra hak yoldan sapan İsrailoğulları kendilerine gönderilen peygamberlere ya kısa bir süre tâbi oldular veya isyan ettiler. Hz. Şa'ya, Hz. Musa'nın dinini tebliğ etmek üzere peygamber olarak gönderildi. Peygamberliği Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya ve Hz. İsa'dan önce idi. Hz. Şa'ya, İsrailoğulları'na Allahü Teâlâ'nın emirlerini bildirip nasihat etti. Muhammed aleyhisselâmın geleceğini bildirdi. Onun zamanında, saltanat kavgaları yüzünden birbirine giren İsrailoğulları'na, nasihatte bulundu. Fakat onu dinleyen olmadı, İsrailoğulları iyice düşman oldular. Nihayet Hz. Şa'ya'yı şehit ettiler. 


3. Babil hükümdarının orduları Kudüs'e girip ele geçirdiler. İsrailoğulları'ndan pek çok kimseyi öldürdüler. 


4. Allah şimdi de İsrailoğulları'na meydan okuyor ve hükmünü onlara rağmen gerçekleştireceğini bildiriyor.  İsrailoğulları'nın Allah'ın vereceği hükmün zamanını bilemeyeceklerini, o hüküm geldiği vakit ortaya çıkacak kuvvet gibi bir kuvvet gösteremeyeceklerini, o hükmün sözlerini ihtiva eden Kur'an-ı Kerim gibi bir vahiy kitabı yazamayacaklarını ifade ediyor. Ayrıca İslâm'ın gelişme döneminde görülen hâllere işaret etmektedir. İslâmiyet döneminde Mekke'nin önde gelen kuvvetli, zengin, serveti çok olan müşriklerine karşı şehrin zayıfları, fakirleri, serveti az olanları galip gelmiştir. Ayrıca, Mekke'ye göre kırlık bir alanı temsil eden Medine'nin Peygamberimiz ve ashabın hicretinden sonra Mekke üzerinde üstünlük sağlaması; yine Mekke'nin cahil diye nitelenebilecek kimselerinin sonradan ilmin en önde gelen temsilcileri olmaları; ve en önemlisi, Allah'ın hükmü Sevgili Peygamberimiz gibi, okuma-yazma bilmeyen birisine vermesi, O'nun gök ve yer yaratılırken verdiği hükmün gerçekleştiğinin misalleridir. 


5. Bu paragrafta, Peygamberimizin İsrailoğulları'nın azgınlıklarından sonra Allah tarafından nasıl bir göreve getirileceği ve ona nasıl bir güzel ahlâk bağışlayacağı ayrıntılarıyla birlikte, beliğ bir surette izah ediliyor. Ayrıca, yine bu bölümde, Allah peygamberimiz vasıtasıyla, insanlığı yeniden yükselteceğini, terbiye edeceğini, şan vereceğini, çoğaltacağını, zenginleştireceğini, toplayacağını, ihtilafa düşen kalpleri, dağınık arzuları, bölünmüş ümmetleri birleştireceğini belirtiyor. 


Demek oluyor ki, Allah peygamberimiz vasıtasıyla, insanları yeniden doğru yola eriştiricek, 


dünya üzerinde insanlığa çok büyük ve hayırlı bir dönüşüm yaşatacak, aynı zamanda Hristiyanlar gibi dağılmış olan ümmetleri Muhammed ümmetiyle yeniden birleştirecektir. 
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Onun sayesinde kalpler, arzular ve ümmetler yeniden tevhid sancağı altında birliğe kavuşacaktır. 


Yine, bu paragrafta, Cenab-ı Hak, insanlar içinde çıkarılacak olan en hayırlı ümmetin ümmet-i Muhammed olacağını da müjde veriyor ki, bunun için ne kadar şükretsek azdır. 


6. Bu bölümde Allah, Ümmet-i Muhammed'in vasıflarını açık bir şekilde izah ediyor. 


Birinci cümle, ümmetin iman ve ihlas ile şeriatın emirlerini emredip, yasakladıklarını nehyedeceklerini ifade ediyor. İkinci cümle, ümmetin namaz kılacağını, üçüncü cümle, birlikte cihad edeceğini, dördüncü cümle, Allah rızası için hicret edeceklerini açıklıyor. 
Beşinci cümle ise, Allah'ın kendilerine camilerde, meclislerde, yattıkları ve gezdikleri yerlerde ilham edeceğini belirtiyor. Ayrıca, yine bu cümle “yattıkları, gezdikleri yerlerde” de iman sahiplerinin tekbir, tevhid, tesbih, hamd gibi ilhamlara mazhar olacaklarını belirtiyor. 


Yine, altıncı cümle ümmetin namazdan önce abdest alacağını, hac edeceklerini, kurban keseceklerini, Kur'an-ı Kerim'i göğüslerinde taşıyacaklarını, yani onu “hıfz edeceklerini” ve amel ederken ona göre hükmedeceklerini, geceleri ibadet ve tefekkürle geçireceklerini, gündüz ise gecenin feyzi ile cesurca hareket edeceklerini müthiş bir belagatla izah ediyor. 


Tüm bu izahlardan sonra, kendini Müslüman olarak tanımlayan herkesin Allah'ın kendilerine nasıl bir nazar ile baktığını, kendilerine ne kadar ehemmiyet verdiğini ve kendilerini nelerle vazifelendirdiğini iyice idrak etmeleri gerektiğini belirtmekte fayda var. Gerçekten, bugünün nerede duracağını bilemeyen, kimlik sorunu yaşayan, olup biteni kavrayamayan pek çok Müslümanın ciddi bir silkinişe ihtiyacı var doğrusu. 


MUNİCH / “İSRAİL İŞİ İNTİKAM YEMEĞİ” 
Selçuk Yıldırım-Şubat 2006 350. Sayı-zaferdergisi 


Steven Spielberg son filmi Münih'te 1970'li yılların dünyası gizli servis ajanlarının cirit attığı ve adaletin önyargılara kurban edildiği utanç yıllarını resmetmeye çalışıyor. 


Bu açıdan çarpıcı bir film. Sadece bir bürokratın raporuna dayanarak insanların öldürüldüğü, hayatların karartıldığı, ideolojilerin ve dini kinlerin zirveye tırmandığı kaotik yıllar anlatılıyor. 
Ve elbette kamera İsrail tarafına konularak! 


Öldürülmüş ve esir edilmiş olanların kanından, Düşmanların reislerinin başından, Oklarımı kanla sarhoş edeceğim ve kılıcım et yiyecek. Ey milletler, onun kavmi ile beraber sevinin; çünkü kullarının kanının öcünü alacak ve hasımlarına intikamla karşılık verecek. 


— Tesniye 


Aslında İsrail'in öyküsü yanlış iliklenin ilk düğmenin öyküsüdür. Öyledir ya; gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz, diğer ilikler de yanlış olur. Sonradan düzeltmeye kalksanız bile, potlar oluşur, boşta kalan ilikler olur. Kendinize referans olarak tahrif edilmiş ve ona kutsallık atfedilmiş metinleri alırsanız ve hele bu metinler ruhban sınıfının kin ve öfkesine dayalı kan ve intikam kokan metinler ise vay o dünyanın haline. 
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Ünlü Yahudi kökenli yönetmen Steven Spielberg'ün son filmi Münih bizleri 30 yıl önceye böylesi bir intikam öyküsüne götürüyor. Aslında anlatılan bir (kutsallık atfedilen) şiddet ve kan öyküsünün ne ilk ne de son halkası. 


Hikâye malum; yaşanmış bir olay: 1972 Eylül ayında 900 milyon televizyon izleyicisinin gözleri önünde önceden tahmin edilemeyen bir terörist saldırı meydana geldi. Münih Olimpiyatları sırasında meydana gelen saldırıyla birlikte tüm dünya öngörülemeyen şiddet kavramıyla tanışmak zorunda kaldı. 


Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Yaz Olimpiyatlarının ikinci haftası devam ediyordu. Birçokları tarafından “Keyif ve Neşe Olimpiyatları” olarak adlandırılan oyunlarda heyecan doruğa çıkmıştı. Alman yüzücü Mark Spitz ve jimnastikçi Olga Korbut madalya üstüne madalya kazanırken tribünleri dolduran izleyicileri coşkuyla selamlıyorlardı. 


Ansızın kendilerine Kara Eylül adını veren Filistinli bir grubun Olimpiyat Köyünü ele geçirdiği haberleri geldi. İsrail olimpik ekibinin iki üyesini öldürmüş, dokuz sporcuyu ve teknik adamı rehin almışlardı. Gerilim hızla tırmandı. Aradan 21 saat geçtikten sonra Jim McKay adlı televizyon sunucusu orada yaşanan trajik çatışmayı tüm dünyaya şu sözlerle açıkladı: “Hepsi öldüler.” 


Münih'te yaşanan terörü tüm dünya görürken bu olayın sonrasında gelişen gizli intikam operasyonu koyu bir esrar perdesi arkasında kaldı. İsrail gizli servisi MOSSAD tarafından başlatılan “Tanrının Gazabı” intikam operasyonu, modern zamanların en şiddetli ve en agresif suikast senaryolarından ve sonradan artık yadırganmayacak devlet teröründen birisi olarak tarihe geçti. 


Yönetmen Steven Spielberg, 1972 Münih Olimpiyatları sırasında yaşanan olayları ve hemen ardından gelen “Tanrının Gazabı” operasyonunu yeni çalışması “Munich”te gözler önüne seriyor. İlk bakışta insani detaylara ağırlık veren film, izleyiciyi alıp tarihin gizli kalmış bir dönemine götürüyor. Filmi tarihe objektif olarak bakabildiğimiz ve “Kutsal terör? kavramının iç yüzünü bildiğimiz kadarıyla algılayıp, yaşananları çözebiliyoruz. 


100 milyon dolara yakın bütçesi, 14 ayrı ülkede yapılan çekimleri ve belki de dünya sinema 
tarihinin en renkli oyuncu kadrosuyla Münih, anlattığı kurmaca hikâye kadar yapım aşamasıyla da enteresan. Filmin oyuncularının geldiği ülkeler şöyle: Cezayir, Mısır, Yunanistan, Irak, İran, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus, Yemen, Arnavutluk, Avusturya, Fransa, Almanya, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya. Filmde ayrıca çekimlerin yapıldığı Malta ve Macaristan'ın 
yerel aktörleri de kamera karşısına geçti. 14 ayrı ülkede çekimi yapılan filmin öyküsü 8 
değişik ülkede geçiyor. 


Er Ryan'ı Kurtarmak filmindeki grafik destekli ve ölçüsüz şiddet sahneleriyle bu tür temalara yabancı olmadığını bildiğimiz sinemanın ‘dahi’ yönetmeni her ne kadar her iki tarafa da (Filistin-İsrail) mesafeli durmaya çabalasa da, kamerasını hep İsrail tarafına koyuyor. 
MOSSAD ajanlarının iç dünyalarını, aile hayatlarını ve kişisel gelgitlerini görme şansını yakalıyoruz. 


Yönetmenin kurgudalığı 1970'li yılların dünyası gizli servis ajanlarının cirit attığı ve adaletin önyargılara kurban edildiği utanç yıllarının resmedilmesi açısından çok çarpıcı. Sadece bir 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bürokratın raporuna dayanarak insanların öldürüldüğü, hayatların karartıldığı, ideolojilerin ve dini kinlerin zirveye tırmandığı kaotik yıllar! 


Paranoya ve şiddet üzerine (ve ilk düğmenin yanlış iliklenmesi) kurulan bir din devletinin varlığını sürdürebilmesi için sürekli kan dökmesi, durmaksızın düşman üretip sonrasında paranoyakça bir korku girdabında şımarık çocuklar gibi çığlıklar atmasının hikayesi Münih. 
Kahramanlarının kişiliğinde devletin yansıması var. Öyle bir yansıma ki, bizzat kendi başbakanı (Üstelik kadın) Golda Meir'in ikindi çayı esnasında kurabiye yerken insanların terör yöntemleri ile öldürülme emrini verebiliyor. 


Münih, sinematografi açısından inanılmaz başarılı bir film. İzleyiciyi alıp o döneme götürüyor. Evler, insanlar, giysiler, araçlar, sokaklar sanki 30 yıl öncesinin aynısı. Ve İsrail tabii... Hem devlet, hem de birey olarak hiç değişmemiş. Aynı intikam aşkı, aynı şiddeti normal görme ruh hali... Münih'e bir de bu yönden bakmak gerekiyor sanırım. Sanılanın 


aksine, Yahudilerin intikamı soğuk yemek olarak değil, dumanı tüten bir ara sıcak olarak aldığının göstergesi Münih! 


YAHUDİLERİN EN HAYIRLISI / MUTLULUK ÇAĞLUNDAN 
Namık Onsekizoğlu-Şubat 2006 350. Sayı-zaferdergisi 


“Ey Yahudi topluluğu! Vallahi siz, Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardımın üzerinize düşmüş bir hak olduğunu pekala bilmektesiniz!” 


Medine'de Muhayrık adında bir Yahudi bilgini yaşıyordu. Peygamber Aleyhisselam'ı Tevrat'taki sıfatlarından tanıyordu. Onun peygamber olduğundan hiçbir şüphesi yoktu. 
Ancak, kavminin ve kendi dininin tesiriyle Resulullah, Uhud Savaşı'na çıkana değin, bildiklerini açıklamadı. 

Peygamber Aleyhisselam Uhud'a gittiğinde, Yahudi cemaatine hitaben: 


“Ey Yahudi topluluğu! Vallahi siz, Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardımın üzerinize düşmüş bir hak olduğunu pekala bilmektesiniz!” dedi. 


Yahudiler: 

“Bugün Cumartesi günüdür, biz hiçbir şeyle uğraşamayız!” dediler. 
Muhayrık: 

“Sizin için Cumartesi diye bir şey yoktur!” dedi. 

Kılıcını yanına alıp akrabalarından birisine: 


“Eğer bugün öldürülürsem, bütün mallarım Muhammed'indir. O, onlar hakkında, Allah'ın kendisine gösterdiği şekilde istediğini yapar!” diyerek vasiyetini bildirdi ve savaşmak üzere 


Uhud'a gitti ve orada şehit oldu. 


Geride bıraktığı yedi hurma bahçesini Peygamber Aleyhisselam teslim alıp vakfetti. Onun için de: 
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“Muhayrık, Yahudilerin en hayırlısıdır!” buyurdu. 
BİTKİLERDEKİ ANTİFRİZ 
Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan-Şubat 2006 350. Sayı-zaferdergisi 


Yeni bir araba alan arkadaşımı, kışın soğuk bir günde eve yaya giderken gördüm. Canının sıkıldığı her hâlinden belli oluyordu. Sebebini sorduğumda, arabasına antifriz koymayı ihmal ettiğini, bu yüzden radyatörün çatladığını ve arabasını tamire verdiğini söyledi. Daha sonra antifrizin “etilen glikol” denilen bir madde olduğunu ve radyatördeki suya ilâve edilerek suyun donmasını engellediğini öğrendim. Normalde su, O derecenin altındaki soğuklarda donarak buza dönüşür. Buzun hacmi daha geniş olduğu için bulunduğu kabı parçalar. Antifriz ilâve edilirse, donma derecesini azaltmakta ve suya katılan antifriz miktarına göre -50 derece soğukta bile donma olmamaktadır. 


Bu olay bana bitkileri hatırlattı. Kışın bitkilerden başka diğer canlılar sığınacak bir yer bulup soğuktan korunabilirler. Ama bitkiler, kökleriyle toprağa bağlı oldukları için başka bir yere hareket edemezler. Ancak bitkileri yaratan kudret onlara öyle bir sistem koymuştu ki, en şiddetli soğuklara bile dayanabilirlerdi. 


Nasıl mı diyeceksiniz? 


Kışa girerken soğuğun tesiriyle bitki hücrelerinde suda çözünebilen küçük moleküllerin miktarı artar. Bunların başında sakkaroz, gliserol ve prolin gibi organik maddeler ile çeşitli tuz ve iyonlar gelir. Bu maddeler, hücrelerde bir çeşit antifriz vazifesi yaparlar. Bu konuda yapılan araştırmalarda, soğuğa maruz kalan bitkilerde bu maddelerden ayrı olarak çok özel ve küçük proteinlerin sentezlendiği görülmüştür. Bu proteinler, soğuğa dayanıklılığı artırdıkları için “antifriz proteinleri” adını almakta ve özellikleri, ilim adamlarınca sürekli araştırılmaktadır. 


Bitkiler de, diğer canlılar gibi hücrelerden meydana gelirler. Her hücre başlı başına bir sistemdir. İçerisinde su ve çeşitli maddeler ile değişik vazifeler yapan organeller bulunur. 
Hücre içinde buz teşekkül ederse, her birisi birer fabrika gibi çalışan bu organeller tahrip olur. 
Hücrelerin etrafı geçirgen bir duvarla kuşatılmıştır ve hücre aralarında boşluklar bulunur. 
Havaların çok soğuduğu günlerde, hücreler arasındaki boşluklarda bulunan su kolayca donar. 
Çünkü burada antifriz maddeleri bulunmamaktadır. Ancak bu kısımdaki buzlanmalar hücrelere zarar veremez. Hücreler arasındaki su donarken, hücre içindeki suyun bir kısmı dışarı verilir. Böylece hücrelerdeki su miktarı hiç yok denecek kadar azalırken, antifriz maddelerinin konsantrasyonu artar ve hücre içerisinde buz teşekkülü engellenmiş olur. 
Baharda havaların ısınmasıyla beraber hücreler arasındaki buz eriyerek suya dönüşür ve tekrar hücreler tarafından emilerek içeriye alınır. 


Yukarıda ifade edilen ilâhi sistem, esasında yeryüzündeki hayatın devamlılığını sağlayan binlerce kusursuz sistemden biridir. Ve bunlardan birinin dahi eksik olması, hayatın sona ermesi mânâsını taşıyabilir. Kâinatta geçerli olan muhteşem kanunlara göre insanların hayatı bitki ve hayvanlara, hayvanlarınki de bitkilere bağlı kılınmıştır. Dolayısıyla sadece bu antifriz sisteminin bulunmaması hâlinde bile, insanoğlunun hayatını devam ettirmesi imkânsız olabilir. 
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Eğer kışın soğuğu altında yeşil bir bitki görür ve karları delerek gün ışığına çıkan bir kardelene rastlarsanız, bu antifriz sistemini ve onu bitkilere yerleştiren kudreti hatırlayınız. 
Yaradılışımızın önemli bir vazifesi olan “tefekkür” sırrının küçük de olsa bir numunesini elde etmekle başka bir sevinç duyacaksınız... 


YENİ DÜNYA DÜZENİ (NWO) NEDEN PROGRAMLANABİLİR PARA BİRİMİ 
İSTİYOR? 
Seçkin Deniz, 02.06.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Take Control of Your Health (Sağlığınızın Kontrolünü Elinize Alın) mottosu ile yayın yapan mercola com'un kurucusu tıp doktoru Joseph Mercola'ya aittir ve Satanist Yeni Dünya Düzeni 

yöneticilerinin 'Programlanabilir Para Birimi'ni neden istediğine 

odaklanmaktadır. "Pandemi ve buna yanıt olarak uygulanan küresel karşı önlemler, servet transferi ve ekonomik istikrarsızlaştırma, Rusya- Ukrayna çatışması, programlanabilir CBDC'ler ve küresel kontrol için NWO planı birbiriyle bağlantılıdır.” şeklindeki yargısının arka planını somut kanıtlara dayanarak izah eden analistin uyarıları bütün insanlık için önemlidir; herkes tarafından ciddiye alınacağını ummak istiyoruz. 


Bir Bakışta Hikâye 


1-Yeni Dünya Düzeni (NWO), merkez bankalarına bireysel harcamalar üzerinde benzeri görülmemiş ve önceden düşünülemez bir güç verecek programlanabilir bir para birimi uygulamayı amaçlıyor. 


2-COVID pandemisi, artan izleme ve gözetim ile küresel bir biyogüvenlik stratejisinin uygulanmasını haklı çıkarmak için kullanıldı ve savaş, küresel ekonominin ve tedarik 

zincirlerinin tabutuna son çiviyi çakacak. Şu anda bütün bunlar devam ederken, rotayı değiştirme fırsatımız az. https://youtu.be/iCfkKOiTI-M 


3-NWO, Anglo-Sakson seçkinler tarafından merkezi bir küresel yönetişim kurmak için tanımlanmış küresel bir projedir. 


4-Savaş, tercih edilen bir NWO stratejisidir. Savaş, daha sonra gücü konsolide etmek ve merkezileştirmek için kullanılabilecek ekonomik teşvik ve sosyal değişim sağladığından, bu bir sona erme aracıdır. 


5-Yeterli mineral kaynağı olmadığı için çevresel “yeşil” hareket başarısızlığa mahkumdur. 
2050 yılına kadar Birleşik Krallık'taki tüm araçları tek başına elektrikli hale getirme hedefine 
ulaşmak için dünya çapında üretilen toplam yıllık kobaltın iki katı, küresel olarak üretilen neodimyumun neredeyse tamamı ve dünyadaki lityumun dörtte üçü gerekecektir. 


Teknokrasi, dünyanın tüm varlıklarının münhasır mülkiyetini güvence altına almak için çalışan ve geri kalanımızı borçlu serflere indirgeyen merkezi bir küresel elit olan “üst sınıf” için meşhur işletim sistemidir. 


Teknokrasiye dayalı NWO planları, yani Büyük Sıfırlama ve Dördüncü Sanayi Devrimi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi web sitelerinde açıkça belirtilmiş olsa da dünya liderleri bu terimleri düzenli olarak kullanıyorlar; insanlar bu terimlerin hain anlamlarına dikkat çekiyorlar, genellikle kaçık komplo teorisyenleri olarak göz ardı ediliyorlar. (1) 


293 


Ancak NWO bir komplo teorisi değildir. Teori bile değildir. Bu bir gerçektir ve planın detayları, onlara bakmak isteyen herkes için halka açıktır. Öne çıkan videoda Russell Brand tarafından belirtildiği gibi, iktidarda kalmanın yolu muhalefeti gözden düşürmekten geçiyor. 
Muhalefet çatlaklarını aramak, kitaptaki en eski numaradır. 


En iyi savunma, daha kalın bir cilt büyütmek ve iftirayı görmezden gelmektir. Bu noktada, komplo teorisi ile gerçek arasındaki süre haftalardan birkaç saate kadar uzanıyor, bu nedenle gerçeği söyleyenlerin acı çekme süresi oldukça ihmal edilebilir hale geldi. 


Gerçeği görmezden gelmenin bedeli çok daha ağır olacak çünkü bu bize kelimenin tam anlamıyla her şeye mal olacak; finansal servetimiz, maddi varlığımız, sağlığımız ve bedensel özerkliğimiz, özgürlüğümüz ve kendi koşullarımızda mutluluğu arama olasılığımız. . 


Şimdiye kadar, NWO'nun merkez bankalarına harcamalarınız üzerinde benzeri görülmemiş ve önceden düşünülemez bir güç verecek programlanabilir bir para birimi uygulamaya koyma niyetinde olduğu açık hale geldi. 


COVID pandemisi, artan izleme ve gözetim ile küresel bir biyogüvenlik stratejisinin uygulanmasını haklı çıkarmak için kullanıldı ve savaş, küresel ekonominin ve tedarik zincirlerinin tabutuna son çiviyi koyacak. Şu anda tüm bunlar devam ederken, rotayı değiştirme fırsatımız kısa süreli. 


NWO'yu tanımlama 


NWoO'ya çabalarında yardımcı olan ana akım medyadır. Onlarca yıldır durum böyle olsa da, rolleri ancak son birkaç yılda şeffaf hale geldi. NWO'nun tarihsel arka planını detaylandıran bir blogda Iain Davis şöyle açıklama yapıyor: (2) 


“Ana akım medyanın (MSM) rolü, halkı şaşırtmak ve yanlış yönlendirmektir. İnsanların NWO'nun gerçekte ne olduğunu bilmesini istemiyorlar. Tarihini saklıyorlar ve genel olarak varlığını inkar ediyorlar... MSM, ABD Başkanları NWO hakkında konuştuklarında, uluslararası ilişkileri geniş ölçüde şekillendiren davranış normlarındaki, yönetmeliklerdeki ve yasalardaki değişikliklere atıfta bulunduklarında ısrar ediyor. 


Durum böyle olabilir, ancak bu, NWO'nun kesin bir tarihsel anlamı olduğu gerçeğini değiştirmez... Pek çok başkanın, başbakanın ve jeopolitik uzmanın NWO'ya uygun bağlamda atıfta bulunduğundan daha açıktır... 


Propagandacıların ve yalancıların görüşlerinin aksine, NWO tanımlanmış bir küresel projedir. Amaç küresel yönetişim kurmaktır. 100 yıldan daha uzun bir süre önce başladı ve sonraki nesiller boyunca sayısız değişiklik geçirdi. 


Muazzam bir siyasi etkiye sahip olsa da, 'tamamen güçlü' değildir. NWO doğası gereği zalim ve baskıcıdır, bu nedenle hile ve gizleme ihtiyacı vardır. Mimarları, diktatörlüklerini basitçe dayatamaz ve ondan kurtulmayı bekleyemezler. Direnirsek ve bunu yeterli sayıda yaparsak, NWO'nun bu konuda yapabileceği pek bir şey yoktur. 


Bu nedenle, başka yollarla kontrol edilmemiz gerekiyor. Eğitim, toplum, kültür, ekonomi, parti siyaseti, finans, uygulamalı psikoloji, davranış değişikliği, sansür, propaganda, savaş ve 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kriz yönetimi, bizi NWO'nun politika gündemlerini kabul etmeye yönlendirmek için kullanılıyor. 


Bu tuzağa ısrarla düşüyoruz çünkü 'seçilmiş' liderlerimizin 'büyük' kararlar aldıklarını hayal ediyoruz: öyle değiller. ” 


NWO'nun Babası 


NWO , İngiliz iş adamı ve De Beers Consolidated Mining'in kurucusu Cecil Rhodes'a kadar uzanıyor. 1902'deki ölümünde, bir dizi kamu vakfı, gizli bir cemiyet ve İngiliz imparatorluğuna dayalı yeni bir dünya hükümetinin yaratılması için muazzam bir servet miras bıraktı. Bu NWO - Rodos'un 1877 manifestosunda, “İnanç İtirafı” 4'te tanımlanmıştır - şu şekilde olacaktı: (5) 


“... merkezinden, dünyanın siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel liderleriyle gizlice işbirliği yaparak ve onları manipüle ederek kontrollerini uygulayan Anglo-Amerikan seçkinleri tarafından yönetiliyordu. Rhodes'un oluşturduğu grubun gizli güçlerini kullanabilmesi için gizli bir örgüt olması gerekiyordu. Bu nedenle, herhangi bir resmi kimlik verilmedi. 


Üyelerinin çoğu aynı zamanda gönüllü dernekler, ortak çıkarlar ve ortak bir amaç için kurulmuş bir grup olan diğer gizli topluluklarda olsa da, bu bir tür yarı-mistik, komik el sıkışma tugayı da değildi. 


Üyelik, güç ve nüfuza dayalı olarak teklif ediliyordu. Katılanlar, toplumun amaçları doğrultusunda harekete geçmeyi kabul ettiler. Sadece konuşan bir işyeri değildi. Iş demek istediler. 


Kurucu gruplar birçok isimle bilinir hale geldi. Yıllar boyunca bu gizli cemiyet için 'Milner's Kindergarten', 'The Round Table Group', The Rhodes Crowd', 'The Times Crowd', 'The Chatham House Crowd', 'All Souls Group' ve 'The Cliveden set' gibi isimler kullanıldış 


'Halkalar içinde halkalar' temelinde çalıştı. Merkezde, daha büyük olan çalışma gruplarının gelişimini ve faaliyetlerini etkileyen küçük bir grup olan 'Seçilmişler Cemiyeti' vardı... Ancak, tüm üyeler temel hedef üzerinde anlaştılar. Bugün bazılarının 'Yeni Dünya Düzeni' olarak adlandırdığı tek bir küresel hükümet kurmak. ” 


İnanç İtirafı 


Burada, Rodos'un kendi sözleriyle, “İnanç İtirafı”nda tek dünya hükümeti vizyonunu şöyle tanımlamıştır: (6) 


“Biz [yani Anglo-Saksonların) dünyadaki en iyi ırk olduğumuzu ve dünyada ne kadar çok yaşarsak, bunun insan ırkı için o kadar iyi olduğunu iddia ediyorum. Şu anda insanoğlunun en aşağılık örneklerinin yaşadığı yerleri hayal edin... 


Neden tek bir amacı olan gizli bir cemiyet kurmayalım: Anglo-Sakson ırkını tek bir Imparatorluk haline getirmek için Birleşik Devletler'in kurtarılması için Britanya Imparatorluğu'nun ilerletilmesi ve tüm uygar olmayan dünyanın Ingiliz yönetimi altına alınması... 
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Böyle bir şemayı iletmek için gizli bir cemiyet ne büyük bir yardım olurdu, açıkça kabul edilmeyen ama böyle bir amaç için gizlice çalışacak bir cemiyet... 


Aynı türden bir toplum oluşturalım, bir Kilise... Britanya İmparatorluğu'nun her bölgesinden tek bir amaç ve tek bir fikirle çalışan üyeleri olması gereken bir toplum. Üyelerini üniversitelerimize ve okullarımıza yerleştirip İngiliz gençlerinin ellerinden geçişini izlemeliyiz... 


Ölümün, girişime başlama zamanından önce beni engelleyebileceğinden korktuğum için, tüm dünyevi mallarımı SG Shippard'a ve ölümüm sırasındaki Koloniler Sekreteri'ne böyle bir amaç ile böyle bir Cemiyet kurmaya çalışması için emanet ediyorum. ” 


NWO Uzun Bir Oyun Oynuyor 


1891'de Rhodes, WT Stead, Lord Nathan Rothschild ve İngiliz monarşisinin bir arkadaşı ve danışmanı olan Reginald Baliol Brett ile birlikte, Rodos'un küresel hakimiyet planını harekete geçirmek için güçlerini birleştirdi. (7) 


Rhodes'un 1902'deki ölümünden iki ay sonra, on yıllık NWO grubu, Büyük Britanya'nın en zengin bireyleri ile eski kolonisi Amerika Birleşik Devletleri arasında “özel bir ilişki” yaratmak için Pilgrims Society'yi kurdu. 


Davis, “Birçok insanın NWO'nun gücünü kullanma biçimini kavramakta yaşadığı zorluk, genellikle uzun oyuna odaklanmalarından kaynaklanmaktadır ” diye yazıyor. (8) “Stratejileri hızlı kârlar veya anlık başarılar üzerine kurulmuyor. İyi yapılmış herhangi bir plan gibi, işlerin ters gideceğini biliyorlar. Ancak her hareket, Yeni Dünya Düzeni'nin nihai hedefine giden yolda bir adımdır. 


Sadece yılları değil, on yılları, nesilleri ve hatta yüzyılları kapsıyor. Yaratmaya kararlı oldukları küresel ekonomik ve siyasi diktatörlüğe karşı amansız bir şekilde ilerliyorlar. Iklim acil durumunun yaratılması sayesinde şu anda başarmaya çok yakın oldukları bir şey... 


1917 tarihli Gelir Yasası ile vakıflar ABD'de 'hayırsever' kuruluşlar olarak 'vergiden muaf” 
hale getirildi. Bu, dünyadaki en zengin insanların herhangi bir gelir vergisi ödemeye gerek kalmadan çeşitli sosyal mühendislik projelerini finanse etmelerini sağladı. Gelir vergisi sadece küçük insanlar içindir... 


Çok sayıda grup, hayırsever 'vakıfların' dış görünüşünü sunarak... toplumların jeopolitik amaçlarına ulaşmak için kapalı kapılar ardında çalışırlar... (9) 


Teknoloji ilerledikçe, küresel bir yönetişim yapısı üzerinde merkezi otorite hedefi daha ulaşılabilir hale geldi. Manipülasyon ve kontrol teknikleri ilerlese de amaç değişmedi... 


Her zaman yönetmek isteyen insanlar ve yönetilmekten memnun olan daha birçokları olmuştur. Otoriteye toplu itaatimiz tiranlığı garanti eder. NWO, hiçbir şekilde uyumluluğumuzu geliştiren ve istismar eden ilk kleptokrasi değildir. 


Kendinden önceki tüm imparatorluklar gibi, önerilen NWO, başlangıcından itibaren, hükümet ile son derece zengin bir 'Süper sınıf" arasında bir kamu-özel ortaklığı biçimini alacak şekilde 


tasarlandı... 
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Seçilmiş politikacılar ve kurdukları hükümetler her zaman bu ağın küçük ortaklarıydı. 
Birçoğu, şekillendirilebilirlikleri, yolsuzluğa yatkınlıkları veya NWO projesine bağlılıkları nedeniyle seçildi. 


İstihbarat ve güvenlik kurumlarının tamamıyla el ele alınmasıyla, derin devlet - 'devlet içinde devlet' veya 'gölge devlet' - gelişti... Politika gündemleri belirlendi ve ardından istenen politikaları halka satmak için siyasi kuklalar kuruldu, kime oy verirlerse versinler." (10) 


Savaş, Gücün Konsolidasyonuna Yol Açıyor 


Davis'in belirttiği gibi, birçok zengin hayır kurumu ve vakıf barışın destekçisi olduklarını iddia ederken, gerçek gündem bundan başka bir şey değildir. Savaş, tercih edilen bir NWO stratejisidir. Savaş, daha sonra gücü konsolide etmek ve merkezileştirmek için kullanılabilecek ekonomik teşvik ve sosyal değişim sağladığından, bu bir sona erme aracıdır. 


Davis, “Bunu bir kez öğrendikten sonra, tarihin ana akım yorumları bile bunu bariz bir şekilde ortaya koyuyor” diye yazıyor. (11) “Her önemli çatışma, müzakere edilmiş bir barış konferansında sona erer ve her müzakere, gücün daha büyük bölgesel organlar veya hükümetler arası örgütler içinde daha fazla merkezileşmesini sağlar, sürekli olarak egemenliği aşındırır ve gücü pekiştirir. ” 


Kaynak Savaşları 


Ukrayna'daki savaş aynı NWO amacına hizmet edecek mi? Muhtemelen. 28 Mart 2022'de düzenlenen bir yatırım konferansında, BlackRock CEO'su Larry Fink, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, küreselleşmeyi farklı bir aşamaya alarak yeni bir dünya düzenini tetikleyeceğini” belirtti. (12) 


Küresel tedarik zincirlerinin yıkılması şirketleri talep noktasına daha yakın yeni tedarikçiler aramaya zorlayacaktır, ancak birçok kişi Fink'in yorumlarını savaşın küreselleşmeyi sona erdirmesi olarak yorumlarken, Fink yeni sistemin “hala küreselleşme anlamına geldiğini”, ancak “hâlâ farklı çerçevede küreselleşme anlamına geldiğini” belirtti. 


Bu yeniden yapılanmanın nasıl görüneceğini henüz göremesek de, gazeteci Michael Lind'in “kaynak savaşları” olarak adlandırdığı (13) şeye girmek üzere olduğumuza şüphe yok, gezegendeki her ulus onlarca yıldır dış kaynaklı ve offshore edilen kritik mal ve enerjinin aniden kesilmesinden kaynaklanan ihtiyaçlara karşı kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. 
Lind'in belirttiği gibi: (14) 


"ABD'nin Çin'e bağımlılığından yararlananlar -Silikon Vadisi, üniversiteler, Wall Street, Çin ithalatına ihtiyaç duyan 'yeşil' teknolojiler- bile ülkelerin, enerji ve mineral madenciliği, mahsul yetiştirme ve fiziksel şeyler yapma temelinde küresel bankacılık ve sigorta piyasalarına hakim olmayan büyük güçler olabilecekleri maddi bir dünyada yaşadığımızı kabul etmeye zorlanıyorlar. 


Rusya ve Ukrayna birlikte küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasından sorumlu. 
Rusya ve Beyaz Rusya, gübrelerde kullanılan kritik bir besin maddesi olan potasyumun küresel ihracatının neredeyse yarısını birlikte üretirken, Rusya küresel tarımda kullanılan amonyak ihracatının beşte birinden fazlasını üretiyor. 
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Çin kendi payına, hem doğrudan - nadir toprak elementlerinin Yo 63'ünü ve molibdenin Ye 45'ini üreterek - hem de Avustralya'daki lityum madenlerine, Güney Afrika'daki platin madenlerine ve Güney Afrika ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kobalt madenlerine yatırım yaparak dolaylı olarak birçok temel mineralin küresel üretimine hakimdir. " 


'Yeşil' Fantezi 


Lind, yaşam standartlarımızdan vazgeçmeden “yeşil” olabileceğimizi iddia eden çevre hareketinin lanetli ideolojisini tartışmaya devam ediyor. Maden üretimi uzmanlarına göre, (15) , Birleşik Krallık'taki tüm araçları 2050 yılına kadar en kaynak tasarruflu yeni nesil pilleri kullanarak elektrikli hale getirme hedefine ulaşmak için, Birleşik Krallık'ın dünya çapında üretilen toplam yıllık kobaltın neredeyse iki katını, küresel olarak üretilen neodimyumun tamamını ve dünyadaki lityumun dörtte üçünü yılda iki kez ithal etmesini gerektirecektir. 


Ve bu sadece Birleşik Krallık için. Diğer Avrupa ülkeleri ve ABD de 2050 yılına kadar tüm araçların elektrikli olmasını istediklerini söylüyorlar. Kısacası, çevre idealistlerinin gazla çalışan araçları ortadan kaldırma hedefi boş bir hayal. İngiltere gibi küçük bir ülkenin bile önümüzdeki kırk yıl içinde bunu başarması için yeterli maden kaynağı yok. Aynı şey yeşil enerji için de geçerli. 


Bunun dışında, “temiz” enerji temiz değildir, dolayısıyla önermenin bütünü bir sahtekarlıktır. 
Güneş, rüzgar ve hidroelektrik ekipmanlarının tümü doğal gaz, petrol ve mineraller gerektirir. 
(16) Dolayısıyla, bu tür geçişler çevre koruma açısından hiçbir şey sağlamaz. Hala aynı devasa madenlere, aynı gaza ve petrol çıkarımına ihtiyacımız var. 


Bu “yeşil” ekipmanların bazıları da zehirlidir ve kullanım ömürlerine ulaştıklarında atılmaları neredeyse imkansızdır. Örneğin rüzgar türbinleri “tehlikeli atık” olarak kabul edilir ve yapımında kullanılan karbon ve cam elyafın zehirliliği nedeniyle bertaraf edilemez veya geri dönüştürülemezler. Her bıçak 15 tona kadar ağırlığa sahip olabilir ve henüz kimse onları nasıl güvenli bir şekilde nasıl imha edeceğini çözemedi. (17) 


Chatham Evi Kuralı 


Güçlü bireylerin gizlice buluşup strateji oluşturabilecekleri bir “derin devlet ortamının” yaratılmasına olanak sağlayan önemli bir araç, Royal Institute of International Affair'in (RIIA) 1927'de Chatham House Kuralı'nın oluşturulmasıydı. (18) Bu kurala göre, bir toplantı bunun bir parçası olduğunda, "katılımcılar alınan bilgileri kullanmakta özgürdürler, ancak ne konuşmacının/konuşmacıların/konuşmacıların kimlikleri ne de bağlantıları, ne de başka herhangi bir katılımcının kimliği ifşa edilemez." 


Kısacası, odada olup bitenler veya söylenenler ortaya çıkabilir, ancak bunu yapan veya söyleyen kişi veya kişilerin kimliği değil. Kurala göre, katılanların listesi de hazır bulunmayanlardan gizli tutulacaktır. Bu kuralların çiğnenmesi, disiplin cezasıyla ve gelecekteki tüm faaliyetlerden dışlanmayla sonuçlanacaktır. 


Chatham House Kuralı kapsamında sağlanan anonimliğin, kişinin itibarını zedeleme endişesi 


olmaksızın, kişinin gerçek görüşlerini ifade etmesine açıklığı teşvik ettiği ve böylece iş ilişkilerini güçlendirdiği söylenir. 
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Ancak gerçekte, “derin devletin” uluslararası meseleleri gizlice geliştirmesine ve şekillendirmesine izin veren kuraldır. Medya sahiplerinin de çeşitli NWO gruplarının üyesi olduğunu ve Chatham House Kuralına sorgusuz sualsiz saygı duyduğunu söylemeye gerek yok. Davis'in belirttiği gibi, (19) "Etkili olarak bu, dünyadaki en güçlü, en zengin insanların, herhangi bir kamu incelemesi olmaksızın sahip olabilecekleri planları tartışmak için bir araya gelebileceği anlamına gelir." 


RIIA, bu kuralı kullanan tek kuruluş değil. Aynı zamanda Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Üçlü Komisyon (Trilateral Commision), Bilderberg Grubu, Le Cercle ve çeşitli düşünce kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketler, finans kuruluşları, hükümet yürütme komiteleri ve çeşitli politika danışma kurulları tarafından da kullanılmaktadır. 


Finansal Geleceğimiz Tehdit Altında 


Siyaset bilimci Piers Robinson tarafından Mart 2022'deki Pandemi-Veri ve Analitik makalesinde (PANDA) detaylandırıldığı gibi, COVID pandemisi son iki yılda büyük ekonomik ve siyasi olaylarla el ele çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Korku tacirliği ve uyum eğitiminden servet transferine ve orta sınıfın yıkımına kadar, pandeminin mümkün olan her “meyve suyu” için nasıl sıkıştırıldığını görmek artık zor değil. 


Bu makalenin başında belirtildiği gibi, pandemi önlemlerinin yönlendirdiği jeopolitik gündem, merkezi kontrol altındaki programlanabilir bir merkez bankası dijital para birimine (CBDC) yönelik baskıyı içeriyor. 


Bunun anlamı, merkez bankalarının yalnızca gezegendeki her bir kişinin her bir işlemi hakkında tam bir kavrayışa sahip olmaları değil, aynı zamanda para birimini yalnızca belirli şeyleri satın almak için kullanılabilecek ve diğerlerini değil, kullanılabilecek şekilde programlama yeteneğine sahip olmalarıdır. Kelimenin tam anlamıyla küresel nüfusun harcamalarını kontrol etme yeteneğine sahip olacaklardı. 


Bank of International Settlements genel müdürü Agustin Carstens tarafından Ekim 2020'de açıklandığı gibi (aşağıdaki video): (21) 


“Nakit ile denkliği kurmayı düşünüyoruz ve arada çok büyük bir fark var. Örneğin, nakit olarak bugün 100 dolarlık banknotu kimin kullandığını bilmiyoruz... 


CBDC ile arasındaki temel fark, merkez bankası yükümlülüğünün bu ifadesinin kullanımını 


belirleyecek kurallar ve düzenlemeler üzerinde mutlak kontrole sahip olacağı ve ayrıca bunu uygulayacak teknolojiye sahip olacağımızdır. ” https://youtu.be/9FM4Fu2ujDE 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Kanada hükümeti protestocuların ve hatta özgürlük hareketine küçük miktarlarda para bağışlayanların kişisel banka hesaplarına el koymaya başladığında bu tür bir gücün nasıl kullanılabileceğini ilk elden gördük. 


Robinson , "Bu siyasi ve ekonomik gündemlerin toplumlarımız için önemli potansiyel sonuçları var ve tartışmalı olarak derin ve son derece sorunlu bir güç konsantrasyonuna ve demokrasinin kısıtlanmasına yol açıyor" diye yazıyor. (22) 


“Meşru bir korku, kişisel verilerin ve paranın dijital kimlik yoluyla entegrasyonunun, varlıkların yetkililer tarafından soyulmasına ve daha geniş olarak, emsalsiz kontrol seviyelerine izin verdiği Çin tarzı bir sosyal kredi sistemine doğru bir yönelime tanık olmamızdır. insanların hayatları... 


Nüfusların, hareket, protesto hakkı, çalışma özgürlüğü ve topluma katılım özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere özerkliklerini sınırlamak için zorlayıcı ve saldırgan girişimlere maruz kaldıkları açık ve ampirik olarak kanıtlanabilir. En önemlisi, artan sayıda insanın topluma katılımlarını sağlamak için düzenli aralıklarla enjeksiyon yapması gerekmiştir. 


Bu gelişmelere, enjeksiyonlara direnen insanlarla ilgili olarak önde gelen siyasi liderlerin sıklıkla açıkça saldırgan ve ayrımcı açıklamaları eşlik etti. Sivil özgürlüklere ve 'her zamanki gibi demokrasiye' yönelik tehdit, tartışmasız, emsalsizdi. ” https://youtu.be/Jzr82GhC5xo 


Ukrayna Çatışması NWO'ya Birden Fazla Şekilde Hizmet Edebilir 


Robinson, Ukrayna'daki savaşın şimdi dikkatimizi pandemi sırasında ön plana çıkan çok sayıda sivil özgürlük sorunu ve yolsuzluktan uzaklaştırmak için kullanılmasından korkuyor. 
Hepsinin ele alınması ve düzeltilmesi gerekiyor, ancak kısmen internet sansürü ve kısmen de dikkatlerin Rusya- Ukrayna durumuna kayması nedeniyle ilgi görmüyor. Ama dahası var. 
Robinson devam ediyor: (23) 


“... belki daha da önemlisi, savaş ateşi aynı zamanda bazı analistlerin bizi uyardığı temel siyasi ve ekonomik gündemlerden yeni bir dikkat dağıtma işlevi görebilir. 


Gerçekten de, Ukrayna'daki savaş, özgürlükler üzerindeki kısıtlamalara doğru gidişi kolaylaştıran ve örneğin WEF'in yaklaşık iki yıldır lirik olarak büyüdüğü gündemlerin yayılmasını kolaylaştıran yeni bir etkinleştirici olay olarak hizmet etme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. 


Dijital kimlik, zorunlu enjeksiyonlar ve Merkez Bankası Dijital Para Birimleri gibi politikalar devreye girerken, dikkati dağılmış ve savaştan dehşete düşmüş bir halkın manipüle edilmesi kolay olacaktır. Gerçekten de, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yetkilerini genişletmeye yönelik mevcut hareket gücün daha fazla merkezileştirilmesinin tehlikelerine bir örnek 

olarak açık bir şekilde görülmektedir: 


Pandemi hazırlığı kisvesi altında amaç, DSÖ'nün devletleri son iki yılda gördüğümüz türden 


kısıtlayıcı önlemleri uygulamaya zorlamasına izin vermektir... Yerel ve topluluk düzeyinde özerklik, hepimiz için ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır. 
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Son derece propagandası yapılmış bir krizden diğerine yuvarlanmaya devam etmeyi ve duygularımızın siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar tarafından kullanılmasına izin vermeyi göze alamayız... 


Şimdi, yaşadığımız olaylar hakkında sakin ve rasyonel değerlendirmeler yapmanın ve birçok kişinin artık COVID-19'un altında olduğuna inandığı gündemlerin genişleyen kamuoyu anlayışına her zamankinden daha kararlı bir şekilde katılmanın zamanı geldi. 


Bu, nüfusların son iki yılda maruz kaldığı propaganda ve manipülasyonu sorgulama ihtiyacını ve karantina ve toplu enjeksiyonları içeren giderek gözden düşen politika yanıtlarını içerir. 


Daha da önemlisi, dijital kimlik ve CBDC dijital para birimleri gibi gelişmelerin doğasında var olan güç konsantrasyonunun ve demokrasi kaybının ve bunların 4IR ve dijitalleştirilmiş toplumla ilgili siyasi vizyonlarla olan bağlantılarının eleştirel olarak incelenmesi ve farkındalığı her zamankinden daha hayatidir. 


İnsanlar için en ciddi ve esaslı tehdidi oluşturan ve potansiyel olarak bazılarının küresel totalitarizm olarak tanımladığı bir çağı başlatan bu süreçlerdir... 


Siyasi ve ekonomik güç konumunda olanlara meydan okumak için her zamankinden daha fazla güvene sahip olmalıyız. Şüphesiz, tarihimizin önemli bir noktasındayız. Insanlar büyük resme odaklanmalı. ” 


Özetle, pandemi ve buna yanıt olarak uygulanan küresel karşı önlemler, servet transferi ve ekonomik istikrarsızlaştırma, Rusya- Ukrayna çatışması, programlanabilir CBDC'ler ve küresel kontrol için NWO planı birbiriyle bağlantılıdır. 


Bunların ayrı ve alakasız olaylar olmadığını, küresel nüfusu belirli, önceden belirlenmiş bir yöne doğru sürmek için koordineli bir çaba olduğunu anlamak önemlidir; bütün gerçekler bize verilseydi asla gönüllü olarak seçemeyeceğimizi biliyorlar. Ne de olsa, kim "hiçbir şeye sahip olmak" istemez ve gündüz ve gecenizin her anının, yazışmalarınızdan ve coğrafi konumlarınızdan en derindeki düşüncelerinize ve biyolojik işlevlerinize kadar mümkün olan her şekilde izlenmesini ister? 


İyi haber şu ki direniş boşuna değil çünkü işbirliğimize ihtiyaçları var. Herkes planına uymayı reddederse, bir şey yapamayacak kadar çok kişiyiz. Çoğunluk basitçe hayır derse, en azından onlar için kolay olmayacak. 


Joseph Mercola, 13 Nisan 2022, Mercola 


Kaynaklar ve Referanslar: 


1,2, 10 In This Together March 26, 2022 
3,5,7,8,9, 11, 19 In This Together June 8, 2018 
4, 6 Confession of Faith, Cecil Rhodes 1877 

12 Insider Paper March 28, 2022 

13,14, 15, 16 Tablet April 4, 2022 

17 Stop These Things December 19, 2020 

18 IOD.com Chatham House Rule 

20,22, 23 PANDA March 8, 2022 

21 Youtube July 8, 2021 
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İNGİLTERE KRALİÇESİ 'ŞEYTAN AYETLERİ' YAZARI SALMAN RÜŞDİ'Yİ ONURLANDIRIYOR! 


03 Haziran 2022 Cuma-Haksöz Haber 


Dine hakaret ve küfür eden romanı ‘Şeytan Ayetleri”nin yazarı Salman Rüşdi, İngiltere Kraliçesi'nin “Doğum Günü Onur Listesi'ne alınarak onurlandırıldı! 


2008'de şövalyelik unvanı verilen İslam düşmanı ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerin sahibi Salman Rüşdi”nin, İslam'a dönük çirkin söylemlerine karşı madalyalar, ödüller verilirken, onur listelerine dahil edilerek “dostlarıyla?” olması sağlanıyor. 


The Queen's Birthday Honours 2022 


wo eers 


Şövalyelik unvanı alan ve edebiyata yaptığı “üstün” hizmetlerden dolayı, “Onur Arkadaşları Nişanı” alan Salman Rüşdi, İngiltere Kraliçesi'nin doğum gününe davet edildi. 


1988'de Şeytan Ayetleri'nin yayımlanmasından sonra, birçok Müslüman, romandaki bölümlerde Hz. Muhammed'in “sahte bir peygamber? olduğunu ifade eden Rüşdi'nin cezalandırılması gerektiğini talep etti. Ancak Rüşdi Batılı ülkeler tarafından himaye edilip, kollanarak İslam düşmanlığı konusundaki başarıları nedeniyle de ödüllere layık görüldü. 


Sapkın ve çirkin söylemlerin yer aldığı kitabında Rüşdi, bir genelevde bulunan on iki fahişeye Peygamber'in eşlerinin isimlerini vermişti. Ve şeytanın, Muhammed'e Mekke halkıyla uzlaşması ve onları İslam'a çekmek için diğer tanrılara ibadet etmeye devam etmelerine izin vermesi için ilham verdiği, itibarsız ve sahte bir geleneği - sözde şeytani ayetleri — aldığını ifade ediyordu. 


1989 yılında Margaret Thatcher yönetimindeki İngiliz hükümeti, Ruşdi sapkınına 24 saat 
polis koruması verdi. Polis koruması olan Rüşdi uzun süredir Avrupa'da ikamet ediyor. 


Kraliçe'nin Doğum Günü Onur Listesi'nde Salman Rüşdi'ye de yer verilmesi, İslam düşmanlığı konusunda Batı'nın ikiyüzlü tutumunu yeniden açığa çıkarıyor. 


Kaynak: SPillars 
LUCİFER'İN ASKERLERİ TOPLUMU CİNNETE SÜRÜKLÜYOR 
03 Haziran 2022 Cuma —haksozhaber 


Lamı cimi yok! Kimse esnetmeye, tevil etmeye, seküler kavramlarla durumu yumuşatmaya çalışmasın! Kimse derken, sureti haktan görünenleri kastediyorum. İnsan hakları ve özgürlükler mücadelesi değil bu, Hakk - batıl savaşı! 


Ali Osman Aydın Yeni Akit'teki köşesinde yazdığı 'Kıyamet projesi harekete geçti. 
Korkmayın, titreyin!' başlıklı yazısında; özgürlükler adı altında her türlü çirkin söylem ve 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eylemi meşrulaştırmaya çalışanlar, onlara sempati duyanlar ve yol açanlara karşı safın net olduğunu ifade ederek, bu durumun 'hak-batıl' mücadelesi olduğunu savunuyor. 


Üstteki başlığı Eylül 2017'de yazdığım yazıya atmışım. Orada şöyle demişim: 


“Bu bir kıyamet projesi... Televizyon ve internet, kıyamet projesini zihin ve ruhlarda kalıcı hale getirmek için kullanılıyor. Televizyon ve internet bir torna tezgahı gibi ve onlara harcanan her dakika sizi ve sevdiklerinizi şekillendiriyor, formatlıyor. Bu tezgah her evde ve her cepte çalışıyor maalesef. Her ev bu şeytani ideolojinin bir gettosu gibi faaliyet gösteriyor. 
Kıyamet projesi olağanüstü bir şiddetle toplumun direnç sütunlarını çatırdatıyor. Sesleri duyuyor musunuz?“ 


O sütunların, gürültüler içinde bir bir yıkıldığını şimdilerde seyrediyoruz hep birlikte. 


Bu ülkede her gün Allah'a, onun dinine, peygamberine hakaret ediliyor. Din ile ilgili her şeyle sürekli alay ediliyor. Bununla birlikte şeytani her şey de, “özgürlük” kalkanıyla korunuyor, kutsanıyor. Böyle bakınca hak ettiğinden çok daha güzel şartlara sahip bir toplum olduğumuz ortada. 


Kutsal şeylere saygısızlığın her geçen gün arttığı bir toplumun şuan yaşadığı rezalet, çirkeflik ona az bile... Bu kafayla gidildiği takdirde daha beterlerine hazır olmak lazım. Cehennem sadece ahirette değil! Allah'ın koyduğu hudutlara riayet etmeyen, firavunlaşmış nefsinin ve onun isteklerinin kölesi olmuşlar için cehennem bu dünyada da başlayabiliyor. 


Sokağa çıkmaktan bile korkar hale gelmek, edepsizliğin ayyuka çıkması, namusun paçavra edilmesi, insanlar arasında güvenin yerle bir olması, sadakatin yitirilmesi, çocukların canavar gibi hissiz ve kontrolsüz hale gelmesi, insanların arzu ve isteklerine tapmaları, iç sıkıntısı ve göğüs daralmasının olağanlaşması ve huzur denilen şeyin nostaljik bir şeye dönüşmesi, anlayan için hep cehennemdir. 


Son bir kaç gündür Türkiye'nin her yerinden rezil görüntüler akıyor sosyal medyaya. Bebek sahilinde olanlar... Çıplak güneşlenen vatandaş... Çıplak gezen kadınlar vs... Bu görüntülerin yasaklanması gerekir, önce bunu söyleyelim. 


Bütün bu olanların sorumlusu iktidar mı? Yoksa, birileri bir yerden düğmeye mi bastı? 
Yıllardır yayınlanan televizyon dizileri, televizyon programları, yani halkı negatif anlamda hamur gibi yoğuran mecralar daha sıkı kontrol edilebilirdi. Maalesef yapılmadı. Bu açıdan iktidar çok kabahatli. Toplumsal psikolojiyi cinnet noktasına taşımak için profesyonelce kurgulanmış görüntüler bir yerden düğmeye basılarak gündeme taşınıyor da olabilir, bu mümkün. 


Fakat, bugün siyasal muhalefette olan ama eğitimi de kapsayacak şekilde kültürel iktidarı bir asırdır ellerinde tutanların payı ne olacak? Yani bu ülkede pozitivist eğitim metodunu yaygınlaştıran, eğitim ve kültürde ahlakın alanını daraltan, popüler değer yargılarını şekillendiren, belirleyen Batıcı, seküler, Kemalist kesimlerin payını kastediyorum... 


Bu ülkenin müzik, sinema, tiyatro, dizi, magazin sektörü bütünüyle, evet bütünüyle bu saydığım kesime aitti. Hatta kendilerinden olmayanı sektörlerinde de barındırmazlardı. 
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“Suç Kemalistlerin!” diyerek kolaycılığa kaçmıyorum. Sadece bugün doğan çocuğun anne rahmine ne zaman düştüğünü açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum. Eğer bu ülkede ahlaki çürümeye neden olan şarkılar, filmler, diziler, tiyatrolar üretildiyse, kusura bakmayın ama bunları İslamcılar üretmedi. (Son yirmi yılda Milliyetçi/Dindarların payını saymazsak) Batı değerlerini baş tacı eden sekülerler, Kemalistler üretti, fakat sessizce izleyenler arasında islamcılar da vardı. Temel geçmişte atıldı. Her türlü ahlaksızlık sahiplenildi, korundu, parlatıldı. Ahlaksızlığa itiraz edenler gericilikle suçlandı. Ahlaksızlık, kanıksandı, yayıldı ve normalleşti. 


Müstehcenliğin sınırlarını zorlayan klipleri ve konser görüntüleriyle meşhur olan Popçu Gülşen'e geçenlerde bir ödül verilmiş. O da ödülü, LGBT'ye armağan etmiş! 


Lamı cimi yok! Kimse esnetmeye, tevil etmeye, seküler kavramlarla durumu yumuşatmaya çalışmasın! Kimse derken, sureti haktan görünenleri kastediyorum. İnsan hakları ve özgürlükler mücadelesi değil bu, Hakk - batıl savaşı!Bunlar açık bir şekilde Allah'la savaşıyorlar. Popçu safını açıkça belli etmiş bu savaşta. “Ben Lucifer?ın askeriyim, Lutilerleyim” diyor. Soru şu: Ey dindar, muhafazakar, islamcı, milliyetçi, gelenekçi kardeşim ya da kendini nasıl tanımlıyorsan; sen de Lutilerle misin? Yoksa karşılarında mısın? 
Karşılarındaysan o halde onlara taraftar olanlara tepkini göster, ki safın belli olsun. 


"İstediğim gibi giyinirim. 

İstediğim herşeyi yaparım. 

Benim vücudum, benim kararım. 

Sanane, sizene, kimene benim ne yaptığımdan. 


Kimse kimseye karışamaz!" diye bağırıp çağıran dar seküler kesim bebek sahilindeki görüntülerden neden rahatsız oldular, neden olaya müdahale edilmesini istediler acaba? Bu bir çelişki değil mi? 


Bebek sahilindekiler de “istediklerini” yapıyorlardı, neden başka insanların hayat tarzına “karışma” gereği hissettiler anlamak mümkün değil. Oysa “İsteyen istediğini, istediği şekilde yapmalı” diyorlardı. Daha birkaç ay önce Üsküdar'da bir cafede uygunsuz davranışlar sergileyen bir çifte tepki gösterildiğinde, “kimseye karışamazsınız” diyerek ortalığı ayağa kaldırmışlardı. En küçük eleştiriyi hayat tarzlarına müdahale sayıyorlardı. Ama şimdi kendileri başka insanların hayat tarzlarına müdahale etmeye başladılar. Ne var yani sahilde biri çıplak güneşleniyorsa! Kendileri de çıplaklığı savunmuyorlar mıydı daha düne kadar? 
Hani sahneden “Kimsenin size karışmasına izin vermeyin” diyen Melek Mosso denilen kişiyi de özgürlük savaşçısı ilan etmişlerdi. 
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Bebek sahilinde yaşanan olaya verilen tepki bu dar seküler çevrenin görüşlerinin tutarlı olmadığının kanıtı. Çünkü ruh sağlığı yerinde hiçbir insan, yanı başında böyle bir olay yaşansın istemez. 


LGBT üyeleri bugünlerde propagandanın dozunu iyice artırdılar. Kimin ne olduğunu bu propagandaya gösterdiği tepki ortaya koyuyor. Canan Kaftancıoğlu şaşırtmıyor tabii. Bu ülkenin maddi manevi değerlerinin düşmanları her kimse, kendisinin onlarla işbirliği içinde olduğunu görüyoruz. PKK'lı Sakine Cansız'a sahip çıkan Kaftancıoğlu, LGBT'lileri de es geçmiyor, bağrına basıyor. Sonra CHP'nin Eskişehir, İzmir gibi pek çok belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından alenen destek mesajları paylaşıyorlar. Aslında tablo, görmek isteyenler için çok net! 


Bu tür şarkıcıların, siyasilerin yaptıkları, marjinal tercihleri meşru hale getirmektir. Bu ise bu topluma zulümdür. Zulme karşı direnmek ise vazifedir. Bu toplumu lutilerin ve onları seven, himaye eden siyasilerin insafına terk etmeyeceğiz. 


“ÇIPLAKLIĞI ÖZGÜRLÜK, ELEŞTİRİSİNİ GERİCİLİK DİYE DAYATIYORLAR” 


29 Mayıs 2022 Pazar-haksozhaber 


Dr. Bekir Tank, çıplaklık ve sapkınlık gibi toplumsal ifsadı derinleştirici sorunlara değindiği yazısında, İstanbul Sözleşmesi gibi metinlerin bundaki rolüne dikkati çekiyor. 


Dr. Bekir Tank'ın Doğruhaber'de yayımlanan yazısı (29 Mayıs 2022) şöyle: Çıplaklığı Özgürlük, Eleştirisini Gericilik Diye Dayatıyorlar 


Hala Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi azgındırlar! 


(me Çıplaklığı Özgürlük, Eleştirisini Gericilik 
© DiyeDayatıyorlar 
` e] 


İstedikleri gibi giyinmek, istedikleri gibi yaşamak, istedikleri gibi konuşmak kendilerine yetmiyor. Her zaman “öteki” olarak gördükleri insanların nasıl giyineceklerine, nasıl yaşayacaklarına ve nasıl konuşacaklarına da müdahale ediyorlar. Bu da kibirlerini tatmine yetmiyor. Hakaret ediyorlar, iftira atıyorlar ve hedef gösteriyorlar. Hele hele bir kişi bu azgınların hoşuna gitmeyen bir söz söylemeye görsün, iplerini koparıyorlar. Ve bütün bunları da bir hak olarak görüyorlar. 


Bu saldırılarına geçenlerde bir yenisini eklediler. Bu kez de Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH Konya İl Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Uysal'a saldırdılar. 


Uysal'ın, toplumumuzu ifsat eden çıplaklığa, “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da 


kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil 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mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" sözleriyle yaptığı eleştiriyi hakaret ve iftiralarla boğmaya çalıştılar. 


Ne yazık ki, daha önce olduğu gibi şimdiki hakaretleri de yanlarına kar kalıyor. Doğruhaber gibi yayın organları ile AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun gibi şahsiyetler dışında kimse oralı olmadı. 


Dikkat ederseniz, çıplaklık da eşcinsellik gibi İstanbul Sözleşmesi ile birlikte büyük bir ivme kazandı. Çünkü yeryüzünü fesada boğmak çabasında olan küresel azmanlar eşcinselliği ve çıplaklığı bu sözleşme ile uluslararası düzeyde tahkim ettiler. 


Maalesef hala görmezden geliyoruz, ama toplumumuzu İstanbul Sözleşmesinden daha fazla tahrip eden diğer bir eylem de çıplaklıktır ve çıplaklık üzerinden gerçekleştirilen saldırılardır. 
AK Parti Hükümeti, her ne kadar gelen tepkiler üzerine İstanbul Sözleşmesini iptal ettiyse de, izlediği aile politikaları hala bu doğrultudadır. Dahası da var: İktidar ve muhalefet partilerinin yanı sıra her ikisine yakın kadın derneklerinin en büyük ortak paydaları da İstanbul Sözleşmesidir. 


Herhalde bu güruhun başörtülülere, sakallılara ve çarşaflılara bir yandan kerhen tahammül ettikleri ve diğer yandan onların olmalarından hazzettikleri tek yer Anıtkabir'dir! 


Biz de bu vesile ile toplumu ifsat eden çıplaklığa dikkat çekiyor ve özellikle ebeveynleri kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. 


Çevre, okul ve medyanın da etkisi inkâr edilemez, ama bize göre çıplaklığın yayılmasında ve çıplaklık kültürünün oluşmasında, en büyük pay biz ebeveynlerindir. Çünkü çocukların tercihleri, bizim onlara giydirdiklerimizin sonucudur. Bizim çocuklarımıza yakıştırdığımız giysiler eğer mahremiyet, edep ve hayâ gibi değerleri de içerir özellikte ise, çocuklarımızda da bu anlamda bir hassasiyet oluşuyor. 


Giysilerin rengi, uyumu ve yakışması kadar onların çocuklarımızın kişiliğine yapacakları etkiyi de hesaba katmalıyız. Kaldı ki, bu hassasiyet çocuklarımızdan önce belki de biz yetişkinler için çok daha önemlidir. Zaten giyim de kişinin önemli amellerinden değil mi? 


Giyimimize yönelik saldırılardan da ancak bu bilinçle kurtulabiliriz. 
EVRİMİN ÖĞRETİMİ DEMOKRASİ İÇİN ŞART 
07/10/2007-radikal 


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 'Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri' başlıklı 
1580 sayılı kararı şöyle: 


1. Bu raporun amacı bir inancı sorgulamak veya onunla savaşmak değildir -inanç özgürlüğü hakkı bunun yapılmasına izin vermez. Amaç, bir inancı bilim gibi göstermeye çalışan bazı eğilimlere karşı uyarıda bulunmaktır. İnanç ile bilimi birbirinden ayırmak gerekir. Bu, bir antagonizm meselesi değildir. Bilim ve inanç bir arada var olabilmelidir. Bu, inanç ve bilimi karşı karşıya getirme meselesi de değildir, ancak inancın bilime karşı gelmesini önlemek gerekir. 
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2. Bazı insanlara göre yaratılış, bir dini inanç konusu olarak, hayata bir anlam verir. Ancak Parlamenterler Meclisi, yaratılışçı fikirlerin eğitim sistemlerimiz içinde yayılmasının olası zararlı etkileri ve demokrasimiz açısından sonuçları nedeniyle endişe duymaktadır. Eğer dikkatli olmazsak yaratılışçılık, Avrupa Konseyi'nin ana kaygılarından biri olan insan hakları açısından tehdit halini alabilir. 


3. Türlerin doğal seleksiyon yoluyla evrimleşmesinin inkârından doğan yaratılışçılık, uzun süre boyunca neredeyse sadece Amerikalılara özgü bir fenomendi. Bugünse yaratılışçı fikirler Avrupa'ya sızmaya başladı ve yayılışları Avrupa Konseyi üyesi birçok ülkeyi olumsuz etkiler hale geldi. 


4. Çoğu Hıristiyan veya Müslüman olan günümüz yaratılışçılarının birinci hedefi, eğitim. 
yaratılışçılar fikirlerinin okulların bilim müfredatına eklenmesini sağlamaya kararlılar. Ancak yaratılışçılık bir bilimsel disiplin olduğu iddiasında bulunamaz. 


5. yaratılışçılar bazı bilgilerin bilimsel karakterini sorguluyor ve evrim teorisinin de diğerleri gibi, bir yorumdan öteye gitmediğini iddia ediyorlar. Bilim adamlarını, evrim teorisini bilimsel açıdan geçerli kılmaya yetecek kadar kanıt gösterememekle suçluyorlar. Buna karşın kendi iddialarının bilimselliğini savunuyorlar. Bunların hiçbiri objektif analize dayanabilir görüşler değildir. 


6. Doğa, evrim, başlangıcımız ve evrendeki yerimize dair yerleşik bilgilere meydan okur nitelikteki düşünce modlarının büyümesine tanıklık etmekteyiz. 


7. Çocuklarımızın kafasında kanaat, inanç ve ideallerle ilgili olan şeyler ile bilimle ilgili olan şeyler arasında ciddi bir karışıklık yaratılmasına dair gerçek bir risk bulunmaktadır. 'Her şey eşittir' tutumu ne kadar çekici ve hoşgörülü de görünse tehlikelidir. 


8. yaratılışçılığın kendi içinde çelişen birçok yönü vardır. yaratılışçılığın en son ve en rafine versiyonu olan 'akıllı tasarım' fikri, bir dereceye kadar evrimi reddetmez. Ancak daha incelikli bir yolla akıllı tasarım, kendi yaklaşımını bilimsel gibi sunmaya çalışmaktadır ki tehlike burada yatmaktadır. 


9. Meclis, bilimin temel önem taşıdığında her zaman ısrar etmiştir. Yaşam ve çalışma koşullarında kayda değer gelişmeleri mümkün kılmış olan bilim ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmede de oldukça önemli bir unsurdur. Evrim teorisinin ilahi vahiylerle hiçbir ilgisi yoktur, bu teori gerçeklere dayanarak inşa edilmiştir. 


10. yaratılışçılık katı bilimsel kurallara dayandığını iddia eder. Oysa gerçekte yaratılışçılar üç farklı yöntem kullanır: tümüyle dogmatik savlar; bilimsel alıntıların çarpıtılarak kullanılması, bunların bazen göz alıcı fotoğraflarla sunulması; ve çoğunluğu bu konularda uzman olmayan ancak az çok tanınan bilim adamlarının desteği. yaratılışçılar bu yollarla uzman olmayanların ilgisini çekmeye çalışırlar ve bu kişilerin zihinlerine şüphe ve karmaşa tohumları ekerler. 


11. Evrim, sadece insanların ve halkların evrimi gibi basite indirgenebilecek bir konu değildir. 
Evrim teorisinin yadsınması, toplumlarımızın gelişimi açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. 
Tıbbi araştırmalarda AIDS gibi bulaşıcı hastalıklarla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla 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sağlanan ilerlemeler, evrimin her ilkesi reddedildiği takdirde, imkânsız olacaktır. Evrim mekanizmaları anlaşılmazsa, biyoçeşitlilikteki belirgin azalmanın ve iklim değişikliğinin getirdiği risklerin de tam olarak bilincine varılamaz. 


12. Modem dünyamız, önemli bir kısmı bilim ve teknolojideki gelişmelerden oluşan, uzun bir tarihe dayalıdır. Ancak bilimsel yaklaşımın hâlâ çok iyi anlaşılamamış olması, her türlü köktendincilik ve aşırılıkçılığın gelişmesini teşvik edebilir. Bilimin topyekün reddi, hiç şüphesiz insan hakları ve sivil haklara yönelik en ciddi tehditlerden biridir. 


13. Evrim teorisine karşı savaş, çoğunlukla aşırı sağ siyasi hareketlerle yakın bir ittifak içinde bulunan aşırı dinci hareketlerden kaynaklanmaktadır. yaratılışçı hareketlerin gerçek bir siyasi gücü vardır. Birçok olayda ortaya çıktığı üzere esasen yaratılışçılık savunucularından bazıları, demokrasinin yerine teokrasi getirmek istemektedir. 


14. Ana tektanrılı dinlerin tüm lider temsilcileri çok daha ılımlı bir tutum benimsemiştir. 
Örneğin Papa Benediktus XVI, öncülü Jean-Paul Il'nin yaptığı gibi, bugün bilimlerin insanlığın evrimindeki rolünü övmekte ve evrim teorisinin 'sadece bir varsayım olmakla kalmadığını' kabul etmektedir. 


15. Bu nedenle toplumlarımız ve demokrasilerimizin geleceği açısından, evrimle ilgili tüm olayların bir temel bilimsel teori olarak öğretilmesi şarttır. Bu nedenle, diğer tüm teoriler gibi bilimsel araştırmalara karşı ayakta durabildiği sürece, başta bilimsel olmak üzere tüm eğitim müfredatında merkezi bir konumda yer almalıdır. Dirençli bakterilerin ortaya çıkmasını teşvik eden antibiyotiklerin reçetelerinin yazılmasından, böcek ilaçlarının aşırı kullanımı nedeniyle mutasyona uğrayan böcekler üzerinde bu ilaçların etkisini yitirmesine varıncaya kadar, evrim her yerde mevcuttur. 


16. Avrupa Konseyi kültür ve din üzerinde eğitim verilmesinin önemini vurgulamıştır. İfade ve kişisel inanç özgürlükleri adına, yaratılışfikirleri de diğer her türlü teolojik pozisyon gibi kültürel ve dini eğitime bir katkı olarak sunulabilirler, ancak bilimsel saygınlık talep edemezler. 


17. Bilim, entelektüel çabada yerini başka bir şeyin dolduramayacağı eğitim sağlar. Bir şeyin 'neden öyle olduğunu' açıklamaya değil, ne şekilde çalıştığını anlamaya çalışır. 


18. yaratılışçıların giderek artan etkisi araştırıldığında, yaratılışçılık ile evrim arasındaki münakaşanın entelektüel tartışma sınırlarının çok ötesine gittiği görülmüştür. Eğer dikkatli olmazsak Avrupa Konseyi'nin özünü oluşturan değerler, yaratılışçı köktendincilerin doğrudan tehdidine maruz kalacaktır. Çok geç olmadan tepki göstermek, Konsey parlamenterlerinin görevlerinin bir parçasıdır. 


19. Parlamento Meclisi bu nedenle üye ülkeleri, özellikle eğitim makamlarını aşağıdakileri yapmaya çağırmaktadır: 

19.1. Bilimsel bilgileri savunmak ve teşvik etmek; 19.2. objektif bilimsel bilgilerin yanı sıra bilimin temelleri, tarihi, epistemolojisi ve yöntemlerinin de öğretilmesini güçlendirmek; 19.3. 
bilimi daha anlaşılır, daha çekici ve günümüz dünyasının gerçeklerine daha yakın kılmak; 19.4. yaratılışçılığın evrim teorisiyle eşit seviyede bir bilimsel disiplin gibi öğretilmesine karşı 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çıkmak ve genel olarak yaratılışçı fikirlerin din haricinde herhangi bir disiplinin parçasıymış gibi sunulmasına direnç göstermek; 19.5. evrimin okul müfredatlarında temel bir bilimsel teori olarak öğretilmesini teşvik etmek. 


20. Meclis, Haziran 2006'da Avcrupa Konseyi'nin 27 Bilim Akademisi'nin evrimin öğretilmesine dair bir deklarasyonu imzalamasından memnuniyet duyar ve diğer akademileri de bu deklarasyonu imzalamaya çağırır. 


AKP'li Tekelioğlu: Bu Konsey'in işi değil 


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) önergeler 10 parlamenterin imzası ile verilebiliyor. Başkanlık Divanı'nın uygun bulması durumunda önerge ilgili komisyona havale ediliyor. yaratılışçılık teorisiyle ilgili bu önerge Kültür Bilim ve Eğitim Komisyonu'nda ele alındı. Önce bir raportör tayin edildi. Raportör süresi içinde raporunu hazırlamadığı için ikinci bir raportör görevlendirildi. Komisyonda önerge birkaç kez görüşüldü ve kabul edildi. 
Haziran ayında Genel Kurul'a geldi. Genel Kurul, raporu Komisyon'a geri gönderdi. Ancak Komisyon'da rapor bir kez daha kabul edildi. 


Geçen yasama döneminde Türk milletvekilleri TBMM'deki cumhurbaşkanı seçimi ve Anayasa değişikliği çalışmaları nedeniyle Komisyon toplantılarına katılamadı. 4 Ekim'de yapılan Genel Kurul'a Türk milletvekilleri katıldı ancak konuyla ilgili konuşma yapmadı. 
AKPM üyesi AKP İzmir Milletvekili Mehmet Sayım Tekelioğlu, Genel Kurul'dan önce bir komisyon toplantısı yapıldığını ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Strasbourg'da oluşu nedeniyle bu toplantıya katılamadıklarını söyledi. Tekelioğlu, "Genel Kurul'daki görüşmelerine katıldım ve böyle bir karar çıktı" dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün programı ile çakışır gerekçesiyle Genel Kurul'da konuşmak için de söz talep etmediklerini belirten Tekelioğlu, oylamada bulunmadığını söyledi. Tekelioğlu şöyle konuştu: 


"Oylamaya katılsaydım da ret verecektim. Bana göre bu Avrupa Konseyi'nin konusu 

değil. Çünkü Avrupa Konseyi daha çok insan hakları, demokrasi gibi konularla ilgilenir. Ben başından beri bu konunun bir rapor haline getirilmesine de itiraz ettim. Avrupa Konseyi'nde zaten Hıristiyan Demokratlar şiddetle muhalefet ettiler. İnsanların inançları ile problemli bir rapor. Yaratıcılık, kimisi buna inanıyor. İnandıkları için bunu bir tehlike olarak sunmak inancıma göre doğru değil. Ama asıl, böyle bir konunun Avrupa Konseyi'nin işi olmadığı gerekçesiyle karşı çıkıyorum." 


SORUN NE SADECE YARATILIŞÇILIK, NE DE SADECE EĞİTİM 

Umut Can Yıldız-1 Kasım 2015-bilimvegelecek 

Önemli olan sadece eğitim (bilimsel veya diğer türlü) değil de, öğrencilerimize ne tarz bir eğitim verdiğimiz olabilir mi? Eğer öyleyse mevcut berbat durumu değiştirmek için ne yapmak zorundayız? İnsanlık cehalet yüzünden şimdiye kadar hesaplanamaz bir bedel ödedi. 


Kurt Vonnegut “insan olmak utanç verici” diye yazar. Eğitimcilere ellerinden gelenin en iyisini yapmak düşüyor, en azından gelecek nesillerin utancını azaltmak için. 


Sunuş 
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Okuyacağınız makale Massimo Pigliucci'nin “Denying Evolution — Creationism, Scientism and the Nature of Science” adlı kitabının (Sinauer Associates, Publishers, 2002) “What Do We Do About It?” adlı 8. bölümünden derlenmiştir. Bir evrimsel biyolog olan Massimo Pigluicci, aynı zamanda tarih ve felsefe çalışmış ve öğretmenlik yapmıştır. Kitabın tamamının yakında Bilim ve Gelecek Kitaplığı’ ndan yayınlanacağını burada duyuralım. 


Kendine özgü gariplikleri özel bir dikkati hak etse de, yaratılışçılık münferit bir olgu değildir. 
Esasında temel sorun büyük oranda toplumdaki yaygın eleştirel düşünme eksikliği ve genellikle okullarda eleştirel düşünmeyi öğretmiyor olduğumuz gerçeğidir. Bunun sonucu olarak yalnızca Amerikalıların yüzde 58'i “Tanrı'nın insanoğlunu yaklaşık son 10.000 yıl içinde, tek seferde ve neredeyse bugünkü biçimiyle yarattığına” inanmakla kalmıyor; (1) geniş kitleler UFO'lara, uzaylı kaçırmalarına, perili evlere, astrolojiye, şeytanın maddi olarak varlığına, telepatiye, geleceği tahmin etme yeteneğine ve Orta Çağ'ın sonunda tarihin çöplüğüne gönderilmiş olması gereken pek çok başka olaya inanıyorlar. 


Tüm bu batıl inançlara daha fazla bilimsel eğitimle mi karşı konulmalı? Benim yakın olduğum yanıt doğrudan “evet ya da hayır” demek kadar tatmin edici değil. Mevcut bilim eğitiminin daha fazla olmasının fark yaratacağını düşünmüyorum. İzin verin açıklayayım. 


Bilimciler ve bilim eğitimcileri her zaman bu kadar çok insanın sahte bilime inanmasının nedeninin sadece yeterince bilim bilmemeleri olduğunu varsayarlar. Ancak her ne kadar doğru bir ampirik gözleme dayanıyor olsa da (çoğu insan bilim hakkında çok fazla bilgi sahibi değil), bu gerçek her türden yaygın paranormal hadiseye olan inancın nedeninin bilimsel cehalet olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla daha fazla bilimsel eğitim bu sorunun çözümü, hatta iyileştirilmesi için zorunlu olmayacak. 


Aslına bakarsak, doğaüstü olay ve açıklamalara olan inançla eğitim (özel olarak bilimsel eğitim) arasındaki ilişki ampirik (gözleme dayalı) bir konudur ve buna uygun şekilde incelenmelidir. Sonuçlar soruna dair yaygın görüşü çok fazla desteklemiyor. Pew Research Center for the People and the Press [Pew Toplum ve Basın Araştırma Merkezi] tarafından gerçekleştirilen bir anket cennetin gerçek bir mekân olduğuna dair inancın artan eğitim düzeyine bağlı olarak azaldığını gösterdi: Lise ve daha düşük eğitime sahip insanlarda yüzde 
92 iken, lisansüstü eğitime sahip olanlarda yüzde 73. Ama yine de, her dört üniversite 
düzeyinde (2) eğitime sahip insandan üçü hâlâ cennetin fiziksel olarak varlığına inanıyor! 
Aynı eğilim diğer inanç ölçütlerinde de geçerli: İlk kategorideki katılımcıların yüzde 80'i cehennemin gerçek bir yer olduğuna inanırken, ikinci kategoride bu oran yüzde 56. Az eğitimli olanların meleklere inanma ihtimali yüzde 20'den yüzden 30'a daha fazla; ancak en çarpıcı gerçek ABD'deki üniversite mezunlarının yüzde 22'sinin “bu dünyadaki insanların kimi zaman Şeytan tarafından kandırıldıklarına” inanmasıdır. Bu oran dünyanın en müreffeh ülkesindeki, en iyi eğitimli insanların dört ya da beşinden birisi demektir — ve bu ülkenin kıvançlarından birisi de gezegen üzerindeki en iyi üniversitelerin çoğunu barındırmasıdır. 


Dahası da var. Her ne kadar eğitim seviyesi ile şimdiye kadar değinilen inançlar arasında ters bir ilişki bulunsa da (bu bulgu çoğu okumuş insanın bile benzer inançları koruması gerçeği ile zayıflıyor), Pew'in anketinin güçlü dini inanç unsurlarını ele aldığına dikkat edin. Dinsel mitolojiye dayanmayan paranormal hadiselere ilişkin inançlarda durum nedir peki? Anekdota dayalı kanıtlar, dinsel köktencilerin aslında uzaylı kaçırması veya astroloji benzeri kutsal yazıtlarda doğrudan değinilmeyen paranormal inançlara daha az eğilimli oldukları izlenimini 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uyandırıyor. Ancak bu paranormal inançtaki azlığın eleştirel düşüncelerinin sonucu olması düşük bir olasılık. 


Niceliksel veri mevcut: Gallup şirketinin bir kamuoyu yoklaması UFO”ların Dünya'yı ziyaret ettiğine dair inancın en fazla üniversite mezunları arasında bulunduğunu gösterdi (yüzde 51), lise mezunu olmayan katılımcılarda bu oran çok küçük farkla da olsa daha düşük (yüzde 48). 
Benzer şekilde Princeton Survey Research Association [Princeton Kamuoyu Araştırma Merkezi] tarafından yapılan bir araştırmada, paranormal ve doğaüstü inançlar sorgulandığında, lise çıkışlı katılımcıların daha eğitimli üniversitelilere göre daha yüksek bir sonuç çıktı, ancak küçük bir farkla (yüzde 43'e karşılık yüzde 39). Bir takım başka anketler de benzer sonuçlara ulaşıyor, bu sonuçlar eğitim ile bazı türdeki paranormal inançlar arasında olduğu varsayılan ilişkiyle çelişiyor. 


Farklı türlerdeki bilimdışı inançlara dair bu ve diğer yayınlanmış araştırmalar, bilim eğitimi ile ciddi anlamda ilgilenen birisinin aklında tutması gereken iki önemli sonuca işaret ediyor gibi gözüküyor. İlki dini temelli ve dini temelli olmayan inançlar arasında bir fark olduğudur: İlki eğitim düzeyi ile ters bir ilişkiye sahipken, ikincisi değildir. Bu genel eğitim düzeyi dışındaki etkenlerin devrede olduğu anlamına geliyor. İkincisi eğitim bir fark yaratıyor olsa bile, şaşırtıcı sayıda insanı her türden safsatayla baş başa bırakıyor. Bu konuda ne gibi tedbirler alabileceğimizi tartışmadan önce kendi deneyimimle edindiğim birkaç sonucu da aktarmak istiyorum. Bu sonuçları Tennessee Üniversitesi”ndeki kendi sınıflarımdan birisinde konuyu araştırırken elde ettim. 


Bilim ve sahte bilim üzerine bir ders veriyorum; bu ders ilk olarak onur öğrencilerine verilmişti, kesinlikle üniversitedeki öğrenci popülâsyonu içinden rastgele bir alt küme değildi. 
Bu öğrenciler kampusun en iyi ve en parlak öğrencileridir. Aynı zamanda farklı eğitim arka planlarına sahipler; buna görüştüklerimin yarısına yakınının bilim lisansı geçmişi olması da dahildir. Onlardan hevesli lise öğretmenlerinin önem verdiklerine benzer şekilde, genel bilimsel bilgiyi ölçmeye yönelik soruları yanıtlamalarını istedim. Bu sorular bilim ya da eleştirel düşüncenin esasları hakkında değil, bilimsel gerçekler üzerineydi. Şaşırtıcı olmayan biçimde bilim öğrencileri bilim öğrencisi olmayanlara göre (biraz) daha çok bilgiliydiler. 
Ardından voodoo büyüsünden astrolojiye, çubukla su bulmadan perili evlere bir dizi paranormal vakaya olan inançlarını derecelendirmelerini istedim. Sonuçlar şaşırtıcı şekilde beklentilerin tersineydi; bilim lisansına sahip olanlar olmayanlara göre paranormal inançlara daha güçlü tutunmuştu! Aynı zamanda cinsiyetler arasında (erkeklerin kadınlardan daha “akılcı” oldukları klişesinin aksine) hiçbir fark bulunmuyordu. 


Tek bir üniversitenin küçük bir örneklemine dayanarak çok fazla iddiada bulunma niyetinde değilim, ancak ilave anketler ile sınanabilecek geçici hipotezler üretmek için öğrencilere yönelik birkaç soruyu takip etmek ilgi çekiciydi. En açık olgu, felsefe ya da psikoloji lisansı okuyan, bilim dışı öğrencilerin aslında bilimsel metot ve eleştirel düşünme üzerine dersler alıyor olmasıydı. Buna karşın bilim lisanslarına asla bu tarz dersler verilmiyor ve bu öğrenciler bilimsel eğitime başlangıç dönemlerinin çoğunu, uzak bir mesafeden zar zor görebildikleri profesör olarak isimlendirdikleri birisinin bulunduğu, bu kişinin kendilerini sınavları geçmek için hatırlamaları gereken bağlantısız bilimsel gerçekler yağmuru ile boğduğu, büyük dersliklerde harcıyorlar. 
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Önemli olan sadece eğitim (bilimsel veya diğer türlü) değil de, öğrencilerimize ne tarz bir eğitim verdiğimiz olabilir mi? Eğer öyleyse mevcut berbat durumu değiştirmek için ne yapmak zorundayız? 


Peki, pratikte ne yapacağız? 


Düşünüp taşınmanın ve her okurun kullanabileceği somutlanmış bazı önerilerde bulunmanın vakti geldi. Elbette bunlar sihirli mermiler (3) olmayacaklar, ancak eğer eğitim camiası bu adımları benimsemeye başlarsa, değişim gelecek nesil içinde görünür olacaktır. Bazı üniversite ve okullar bunu hali hazırda yapıyorlar ve nadiren henüz kurum genelinde girişimin olmadığı yerlerde fakülteler bağımsız inisiyatifler gösteriyorlar. 


Yaratılış-evrim tartışmasında ve daha kapsamlı olarak eğitimde ilerleme kaydetmek için aşağıdaki adımlar elzemdir: 


Biliminsanları fildişi kulelerinden inmek zorundadır! 

1) Biliminsanları fildişi kulelerinden inmek zorundadır! Biliminsanlarının toplum içindeki rollerini ciddiye almalarının ve topluma daha fazla geri dönüşte bulunmalarının zamanı geldi. 
Bu sadece pratik gerekçeler için değil (bazı bilimsel araştırma alanlarının devlet tarafından fonlanmasındaki daimi ve oldukça gerçek bir tehdit gibi), basitçe söylemek gerekirse yapılması doğru olan bu olduğu için. Topluma elle tutulur bir biçimde geri dönüş yapmayan biliminsanları, kendilerini sosyal bir parazit olarak düşünmeye başlamalıdırlar -belki parazitliğin en kötü biçimi olmayabilir ama yine de parazittirler. Biz bilimcilerin bazılarına X açısından Y canlısı üzerine özel araştırma alanımız öncelikli olarak önemli göründüğü ölçüde, bu araştırmaları yürütmek için masraflarımızın kuşkusuz karşılanması gerekiyor gibi gözükür, ancak durum bu kadar basit değil. 


Bilimsel bir çalışma yürütmek keyif aldığımız bir ayrıcalıktır, çünkü topluma hizmet ederiz. 
Katkılarımızın dört biçimi var: 1) insanlığın yaşam koşullarını daha iyi hale getirecek bir şey yapmanın (uzak) ihtimali, 2) büyük bilginin yüce yapısına yeni tuğlalar eklediğimiz bir gerçeği (her ne kadar bu tuğlalar sıklıkla kör uçlar ya da çekici olmayan yan koridorlar inşa ediyor olsa da), 3) yüksek lisans ve özellikle lisans öğrencilerini eğitmemiz ve 4) toplumla kurduğumuz her türden iletişim. Açıktır ki son ikisi bir biliminsanının yapabileceği katkıların en dolaysız ve acil olanlarıdır ancak aynı zamanda mükdfatlandırma yöntemimizin kurgusu sebebiyle görece en az tenezzül edilen ve hiçbir önceliği olmayan başlıklardır. Ne kadar toplumsal görev yaptığımıza ya da ne kadar iyi öğretmenler olduğumuza göre kadroya alınmıyoruz, oysa aynı zamanda terfiler ve kadroya alım için ölçütleri belirleyenler de bizden başkası değil, dolayısıyla suçlanabilecek tek insanlar biziz (tabii ki basiretsiz yöneticilerle birlikte, ama bunu söylemeye zaten gerek yok). 


Biliminsanlarının yapabileceği sürüyle şey var: Yerel okullarımızın veya üniversitenin topluma erişmeye çalışan programlarıyla iletişime geçebilir ve ara sıra gönüllü olarak dersler verebilir, ya da daha iyisi gösterimler (deney gibi) sağlayabilir veya öğrenciler ve halk içerisinde tartışmalar düzenleyebiliriz. Yerel gazetelere hem yazılar, hem de geçici konuk başyazıları yazabiliriz. Önemli konular üzerine toplumsal tartışmalara (sadece yaratılışçılık değil çevre, bilimdeki etik sorunlar, biyoteknolojinin kullanımı ve buna benzer olasılıklar sınırsızdır) müdahil olabiliriz. Bu konuda özel yeteneği olan biliminsanları, halk için ulusal dergilere makale yazabilir veya ara sıra bir kitap üzerinde çalışabilir. Eğer daha fazla kişi en 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azından bir kereliğine halk için yazma zahmetine girerse; Carl Sagan, Stephen Gould ya da Richard Dawkins gibi az sayıda bilimcinin üzerlerindeki yük de hafifleyecektir. 


2) Üniversitelerin işe alım yöntemleri değişmek zorundadır. “İyi araştırmacı = iyi öğretmen” mitinin yanlışlığının farkında olmalıyız ve bu farkındalıkla hareket etmeliyiz. 
Araştırmacıları araştırma yapmaları için, öğretmenleri öğretmeleri için ve karışık durumdakileri (mesela nasıl eğitim verileceği üzerine araştırma yapabilen insanlar var) hangisinde iyilerse o alanda istihdam edelim. Bu yüksekokul ve üniversitelerin hem fakültelerinde hem de yönetimlerinde mevcut zihniyetin değişmesi anlamına geliyor, sözünü ettiğim istihdam biçiminin yakın bir zamanda gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Diğer yandan mevcut sistemin bilgi üretimi ve iyi bilgilenmiş yurttaşlar üretmek konusundaki çok düşük oranıyla, dehşet veren halini sürdürmek için hiçbir neden görmüyorum. Unutmayalım ki bu eğitimin başlıca hedefidir. 


Diğer iyi bir model yakın zaman içerisinde Oxford Üniversitesinden Richard Dawkins tarafından tarif edildi. “Bilimin toplumca kavranışı” çerçevesinde bir konuma öncülük ediyor. 
Ne kavram ama! Birisinin üniversitenin ne yaptığının halka anlatılması için, bu yegâne amaç için üniversiteye bağış yaptığını hayal edin. İdeal olarak her üniversitedeki başlıca her bölümün X'in toplumsal kavranışı için adanmış bir ekibi bulunmalıdır, buradaki X herhangi bir disiplin olabilir ve aslında -biyolojiden fiziğe, felsefeden edebiyata, hukuktan psikolojiye- o bölümdeki araştırma konusudur. Gerçekten çok maliyetli olmayacaktır; belki de topluma ve oldukça duyarlı olması mümkün bir takım eğitim kurumlarına yönelik özel yardım kampanyaları ile para sağlanabilir. Bu eğitim kurumları hem halkla ilişkileri açısından, hem de -daha önemlisi- eğitimsel etkisini gözeterek yüksek miktarlar ödeyebilirler. 


3) Öğretmenler için eğitim devamlı hale getirilmelidir. Bir öğretmen kesinlikle hayat boyu bir öğrenci olmakla da yükümlüdür; fakat bu ideal, uygulamada nadiren gerçeğe dönüşüyor. 
Liselerde etkili bir evrim eğitiminin elde edilmesinin önündeki başlıca engellerden biri, öğretmenlerin bu alanda asla eğitilmemiş olmaları ve konu üzerine bilgilerini yenilemek için düzenli kanalların bulunmamasıdır. Bu sorunu ele almak için Tennessee Üniversitesi'nde biyoloji, antropoloji ve eğitimbilim bölümlerini bir araya getiren deneysel programlar başlattık. Sonuç öğretmenlerin nasıl evrim öğreteceği ve bunu çevreleyen diğer konularla nasıl baş edeceği üzerine yıllık bir çalıştay oldu. Bu çalıştay zaman içinde öğretmen adaylarına ve aynı şekilde konuyla ilgilenen diğer bölümlerden öğrencilere de açık “Evrim ve Toplum” olarak adlandırılan tam donanımlı bir sürekli eğitim dersine dönüştü. 


4) Öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora yapan asistanlar için öğretmenlik eğitimi sağlanmak zorundadır. Daha önce değindiğim gibi, iyi bir araştırmacının aynı zamanda iyi bir öğretmen olacağı kesinlikle bir yanılgıdır; diğer yandan ne yazık ki ne öğretim üyeleri, ne de yüksek lisans/doktora asistanları eğitim üzerine bir eğitimden geçiyorlar! Varsayım şudur: bu insanlar kendi alanlarında ihtiyaç duyulan profesyonel uzmanlar olduklarına göre, bildiklerini (ya da öğreniyor olduklarını) bir lisans öğrencisi kitlesine aktarmaları mümkün olacaktır. Bu ne kadar zor olabilir ki? Peki, yanıtlayalım: olağanüstü zordur. Ne mutlu ki üniversitelerde en güncel pedagoji (eğitimbilim| araştırmalarına dayanan sınıf ve laboratuvar eğitiminin temellerini öğretmek için fakültelerde destek merkezleri kurulmaya başlandı. (4) Aynı üniversiteler asistanlar için pekiştirilmiş eğitimler talep etmeliler ve asistanların konuyla ilgili gelip geçici bilgilerden daha fazlasına sahip olduklarından emin olmalıdırlar. Önemli olan şudur: Gelecek neslin bilimsel okuryazarlığından ve devlet fonlu bir faaliyet olarak bilime desteğin devamlılığından aşağısı kabul edilemez. 
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5) Üniversiteler ve diğer okullar tam anlamıyla disiplinler arası (interdisipliner) dersler ve müfredatlar oluşturmalıdırlar. Elbette bu belli bir ölçüde gerçekleştiriliyor; ama çoğu örnekte kâğıt üzerinde doğru bir şeyken, sınıfın gerçekliğinde öyle olmuyor. Sıklıkla interdisiplinerlik sadece bir dersin yükünü paylaşacak farklı bölümlerden iki öğretim görevlisini bir araya getirmek olarak algılanıyor. Faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak şöyle dursun, meslektaşının devamlılığını dahi önemsemeden... 


Kâğıt üzerinde yöneticiler disiplinler arası derslere eğilimlidirler. Ancak pratikte, sıklıkla yeni dersler yaratmak veya gerçek anlamda ortak öğretim deneyimine dahil olmak isteyenleri cezalandıran “fasulye sayma” faaliyetlerine geri dönerler. Teşvik sağlama eksiği ve öğretim üyelerinin aslında “iletişim saati” olarak geçirmeleri gereken zamanı sınıflarda harcamasına yol açan katı muhasebe sistemlerine olan ihtiyaç başarısızlığı getirir. 


Disiplinler arası derslerin örneklerini düşünmek kolaydır ve uygulamak çok zor değildir. 
Yaratılış-evrim tartışmasıyla ilgilendiğimiz ölçüde, bilim felsefesi ile evrimsel biyolojinin entegre edildiği ya da kökenler (Evren'in, Güneş Sistemi'nin, yaşamın kökeni gibi) üzerine çok-bilimli dersler veya bilimsel fikirler tarihinin verili bir alanda araştırmaların mevcut durumu üzerine harmanlandığı dersler akla gelir. 


6) Ders kitapları yeniden yazılmalıdır. Hem üniversite hem de diğer seviyelerdeki ders kitapları bilimi seri ilan sayfalarını art arda okumaya benzer bir tarzla öğretme eğilimindeler. 
Pek çok bilimsel gerçeği, pek çok başka bilimsel gerçek izliyor, onları da daha fazlası takip ediyor ve böyle devam ediyor. Eğer başlıca fikirleri ön planda tutarak, bunlara nasıl ulaştığımızı ve bu fikirlerin nasıl bağlantılı olduklarını açıklayan bir girişim varsa bile bu çok yetersiz kalıyor. En önemlisi ise sade ve kapsamlı olarak, bilimin zafer ve hatalarla dolu bir geçmişle birlikte, umarım ki daha fazla keşif içeren, doğayı daha iyi kavradığımız aydınlık bir gelecek umudu taşıdığı; coşkulu, oldukça canlı bir faaliyet olduğu mesajının verilmesidir. 
Merakın insanoğlunun doğasında bulunduğunu ve çoğu çocuğun okullarının ilk yıllarında doğal olarak doğa üzerine daha fazla soru sorma eğiliminde olduğunu hatırlayalım. Nasıl oldu da sistematik olarak ve neredeyse tamamen, Prometheus'un bu ateşini [kendi dumanı içinde] boğmayı başardık? 


Konuşmaya dayalı ders (konferans) biçiminden vazgeçilmelidir. 

7) Konuşmaya dayalı ders [konferans] biçiminden vazgeçilmelidir. Sadece konuşarak anlatmanın yeri vardır, ama bu yer sınıf değildir. Bu biçim kısa zaman aralığında, büyük miktarda bilgi aktarmak için oldukça etkili bir yoldur. Eğer profesyonel toplantılardan veya uzmanlar tarafından verilen davetli seminerlerden veya birisi genel anlamda halka ya da çok geniş bir dinleyici kitlesine kanıt sunmaya zorlanıyorsa (son durumda bu diğer her şeyden çok eğlence amaçlıdır) konuşma yapmak harika bir yoldur. Böylesi durumlarda dinleyiciler orada bulunmak istiyorlardır ve konuşmacı ne söylerse algılarlar. Üniversite veya öncesi çoğu sınıfta ise durumun böyle olması zordur. 


Konuşmaya dayalı derslerden daha çok işe yarayan yöntem nedir diye sorarsanız, bu, öğrencilerin etkin öğrenmeyi -bu öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine gerçekten ortak oldukları durumdur-uygulayabildiği tüm faaliyetlerdir. Bir tiyatro oyununu televizyonda izlemekle, bir halk tiyatrosunda sahneye konulmasına yardım etmek ya da bizzat sahnelemek arasındaki farkı düşünün. Öğrencilerin hangi yolla o oyun hakkında daha fazla şey öğreneceklerini düşünüyorsunuz? 
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Pedagojik araştırmalar defalarca genel yaklaşımın nasıl olması gerektiğini gösterdi: (5) Daha aktif ve çok biçimli öğrenme yolları daha iyi ve kalıcı sonuçlar üretiyor. Küçük tartışma grupları beyin fırtınası ve etkin öğrenim için en uygun toplanma biçimleridir, ancak tabii ki daha maliyetliler, çünkü en büyük üniversitelerin hedeflediğinden çok daha düşük bir öğrenci/öğretim görevlisi oranı |öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı| gerektiriyorlar. 
Yine de bugünkü yaygın alternatif, zaten fahiş fiyatlarla sağlanan eğitim illüzyonudur, en azından ABD'de. 


8) Önceden belirlenmiş sonuçların hedeflendiği “pişirmeye hazır” uygulamalı alıştırmaların yerini açık sorgulama süreçli alıştırmalar almak zorundadır. Bilim (eğer şanslıysanız ve yönergeleri itina ile takip ettiyseniz) önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak için kılavuzda (laboratuvar kılavuzu] bulunan talimatları uygulamak değildir. Bilim açık uçlu, gelişime açık bir araştırma etkinliğidir. Bu sürecin çok karmaşık veya son teknolojili olması gerekmez. Kilit nokta, akıl yürütme ve ampirik kanıtların, problemleri çözebileceğini ve sorulara yanıt bulmaya yardım edebileceğini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır. Sorunun ne olduğu önemli değil. Önceden bahsettiğim gibi, laboratuvar alıştırmalarının şu anda popüler olan biçimi, bilimin nasıl işlediğinin berbat bir tasviridir — ya öğrencileri sıkacak, ya da daha kötüsü açıkça önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak için yürütülen tekniklerden şüphelendirecektir. Bir dizi üniversite ve daha düşük seviyedeki okullar alternatifleri deniyorlar ve gösterdiler ki küçük bir çabanın hem öğrencilere hem de akademisyenlere büyük katkıları var. 


9) Bilimi anlatırken sadece “ne” sorusu yerine, “nasıl” sorusunun üzerinde daha fazla durulmalıdır. Çocuklara yalnızca bilimin şu veya bu konu üzerine tam 

olarak neler bulduğunu öğretmek talidir. O bilginin nasıl üretildiğini anlamalarını sağlamak çok daha önemlidir. Elbette bu içeriği birlikte öğretmekten kaçınmayı önermiyorum. 
Öncelikle, birisinin biliminsanlarının kesin sonuçlara nasıl ulaştığını incelemek için bilimsel gerçekleri bilmesi gerekir. Ayrıca, bir şeyler bilmeyi gerektiren tüm alanlarda, hâlâ bilgili insanlara ihtiyacımız var. Ancak daha önemli olan şey, insanların aynı zamanda bilimsel düşünme alışkanlığını geliştirmesi gerekliliğidir. Hücre içi yapılarının ya da bitki sınıflandırma sistemlerinin ayrıntıları dersten kısa bir süre sonra unutulacaktır, her halükarda neyi nerede araması gerektiğini veya nerede bulacağını bilen birisi için bu bilgiler kitap ve makalelerde mevcuttur. Akılcı düşünme ve ampirik kanıtlar açısından bir soruna yaklaşma becerisi ise -bir kere geliştikten sonra- hayat boyu öğrencilerle birlikte kalacaktır ve araba almaktan, kariyer tercihi yapmaya kadar her şeye uygulanabilir. 


10) Eleştirel düşünmeyi tüm öğrencilere mutlaka öğretmeliyiz. Eleştirel düşünme terimi şimdilerde oldukça moda olan bir sözcük, ancak kelimenin öneminin izdiham içerisinde bir sonraki eğitim furyasına (6) atlarken kaybolma tehlikesi var. Eğitimin zaten eleştirel düşünce hakkında olduğu düşünüldüğü için dersleri eleştirel düşünceyi esas alarak işleme ihtiyacımız olduğunu düşünmek oldukça komiktir. İşe bakın ki çoğunluğu çok kullanışlı olmasa da, eleştirel düşünce ders kitapları çoğalmaktadır. Bununla beraber eleştirel düşünce üzerine iyi kitaplarda var ve hangi bölümde olursa olsun her öğrenciye bu türdeki en az bir dersi zorunlu hale getirmenin zamanı geldi de geçiyor. Usavurumun ve beraberinde gelebilecek yanılgıların temel biçimlerinin bilgisine sahip olmadan daha iyi durumda olacağını düşünen herhangi bir insan cidden var mı? 


11) Öğrencilerin yazma ve iletişim becerileri kesinlikle geliştirilmelidir. Ne kadar çok lisans düzeyindeki öğrencinin gerçekte nasıl yazı yazacaklarını bilmediği ve karmaşık 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konularda kendilerini sözlü olarak ifade etme yeteneğine nadiren sahip oldukları gözüme çarpıyor. Hem yazma, hem hitap yeteneği oldukça erken başlamayı ve devamlılığı gerektiren yoğun bir deneyimle ortaya çıkar. 


Bir defa daha pedagoji araştırmaları burada ağır basıyor: Bir şeyi öğrenmek için en iyi yol bu konuda başkalarıyla iletişim kurmaktır. Eğer nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsanız, anlamamışsınızdır. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu yapmak veya onunla ilgili bir konuşma hazırlamak ya da onunla ilgili bir kitap yazmaktır. Öğretmek ve yazmak için başlıca motivasyonlarımdan birisini, ilgilendiğim başlıkları en sağlam şekilde gerçekten anlamak oluşturuyor. Herkes en azından ara sıra bunu denemeli. Eminim tüm yurttaşlarımızın hitabet yeteneğinin daha gelişkin olmasının ve akıcı yazmakta daha yetenekli olmasının zararı olmaz. 


Bilgisayar ve internet kullanımı öğrencilerin zihnine hizmet etmeli, onu devre dışı bırakmamalıdır. 

12) Bilgi teknolojilerinin [örneğin bilgisayar ve internet] kullanımı öğrencilerin zihnine hizmet etmelidir, onu devre dışı bırakmamalıdır. Sınıfların bilgisayarlandırılması ve derslerin internet ortamına konulması yönünde yaygın bir eğilim var ve bu eğilim yakın gelecekte de şüphesiz devam edecek. Bunun nedeni bir parça yeni çıkmış bir ürün olmasından ve bir miktar da öğretmenlerin aslında yapmaları gereken şey için eğitilmesindense veya gerçek öğrenimin sağlanması için sınıf mevcutlarını azaltmaktansa sınıflara bilgisayar koymanın çok daha ucuz olmasıdır. 


Bununla birlikte, modern teknolojinin eğitim içindeki rolünü azaltmamız gerektiğini elbette savunmuyorum (şu anda bu kitabı kalem kâğıtla veya daktiloyla değil bir dizüstü bilgisayarda yazıyorum ve her bölümün ilk taslakları özel bir internet sayfası aracılığıyla eleştirel okurlarımın erişimine açıktı). Diğer her şey gibi yeni teknolojileri de kullanmaya ihtiyacımız var, ancak bunu zihnimizi bir köşeye atmadan yapmalıyız. Alışageldik sıkıcı ve etkisiz sözlü dersleri şık bilgisayar sunumlarıyla yeniden paketleyince, bu sunulan materyalin sıkıcı ve etkisiz olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Öğrenciler bir kere bilgisayarlı sunum teknolojisine alışkın hale geldiğinde, artık PowerPoint slaytlarından eski usul slaytlardan veya tepegözden daha fazla etkilenmeyecekler. Zaten etkilenmemeliler de. Sınıf kullanımı için sürüyle faydalı bilgisayar uygulaması var. Bu çeşitlilik çevrimiçi etkileşimli [interaktif] alıştırmalardan, elektronik taslak yazılarının eğitmenle değiştirilmesine, öğrencilerin karmaşık niteliksel kavramları anlamaları veya gerçek durumlarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda yardım eden benzetişimlere [simülasyon] kadar uzanıyor. Bunlar yeni teknolojilerin faydalı kullanımlarıdır, teknolojiyi kullanmış olmak için kullanmak ise gülünç bir taklittir, eğitim değil. 


Benzer yaklaşımlar çevrimiçi dersler için de uygulanabilir. Başka bir şekilde okula ya da üniversiteye düzenli devam etme fırsatı bulunmayan veya alışılagelmiş derslerin sunduğu sınıf deneyimini tartışma forumları, sınav örnekleri ve internet sayfalarındaki ek kaynaklarla zenginleştirmek isteyen öğrenciler için büyük bir potansiyel taşıyor. Tehlike ise pek çok üniversite yöneticisinin çevrimiçi derslerini, giriş derslerine kaydın devamlı artması sorununun ucuz ve “verimli” (ekonomik olarak, eğitimsel değil) bir çözümü olarak görüyor olması. İnternet temelli derslerle birlikte “hizmet” alabilecek öğrenci sayısının fiziksel bir sınırı yok. Tabii ki zamanla fakülteden bir ekibe kullanıcılarla çevrimiçi etkileşim için görev verilmedikçe, bu girişimlerin pedagojik verimliliği yakın zamanda hızlıca ihmal edilebilir düzeye düşecektir. 
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13) Öğretmeler tartışmalı konuları, bir düşünce uyaranı olarak kullanmalıdırlar. 
Kentucy'deki bir okul yönetimi yakın zaman önce, belli konuların (evrim, cinsel eğitim ve AIDS gibi) sınıf dışında bırakılması için talepte bulundu, öğrenciler için çok “kafa karıştırıcı” olduğu gerekçesiyle. Eğer öğrencilerin kafası haftada en azından bir kere karışmıyorsa, iyi bir eğitim almıyorlar diye düşünürüm. Eğitim birisinin dünya görüşünü zorlamak ve onu dış sorgulamaya açmakla ilgilidir. Bir öğrencinin dünya görüşü böylesi bir sorgulamaya karşı koyabilir ya da koymaz, ama her halükarda öğrencinin görüşünü daha iyi hale getirecektir. 


Yaratılış-evrim tartışması konusunda pek çok meslektaşımdan farklı bir konum alıyorum. 
Öğretmenlerin bu tartışmayı sadece evrimi değil, bir süreç olarak bilimi öğretmek için sıçrama tahtası olarak kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaratılışı sınıflarda öğretmekten söz etmiyorum; bu sadece yasadışı olmayacak, aynı zamanda pedagojik bakış açısından tamamen yanlış olacaktır. Söylediğim şey Jonathan Wells'in “putlar” kitabı gibi yaratılışçı taktiklerin sınıflarda eleştirel düşünme alıştırmalarına dönüştürülebileceğidir. 
Öğretmenler öğrencileri yaratılışçı ve evrim/bilim internet sitelerine, kitaplarına ya da makalelerine yönlendirebilirler. Bilimin nasıl işlediğini ve yaratılışçılığın neden sahte bilim olduğunu anlamaları için onlara rehberlik edebilirler. Aslına bakarsak öğrenciler bu daha proaktif yaklaşımdan belki de heyecan duyabilirler ve öğrencilerin yarısı ya da ne kadarı evrime inanmıyorsa dahi kendilerini öğrenme sürecinin dışına atılmış hissetmeyeceklerdir. 


Böyle bir stratejiyi uygulamanın önünde pek çok engel olduğunun farkındayım, bu engeller öğretmenlerin iki tarafın ortaya koyduğu ana fikirleri anlamaya yeterince hazırlıklı olmayabileceği gerçeği ile başlıyor, ebeveynlerin ve yöneticilerin karşı çıkma olasılıklarından söz etmiyorum bile (ve elbette diğer ihtilaflı başlıklarda da işler bu şekilde yürüyecektir). 
Ama eğer eğitimi değiştireceksek, riskler almak ve yeni şeyler denemek zorundayız; birkaç risk almak bu görevin bir parçasıdır. 


14) Akademisyenler halka açık günler düzenlemelidirler. Son olarak üniversite bölümlerinin bir dizi “halk günü” başlatmasının olağanüstü önemli olduğunu düşünüyorum. 
Buna akademisyenlerini ve ihtisas öğrencilerini halka kapısı açık olarak konumlandırmaları ve böylece insanların akademinin fildişi kulesinin içinde neler olduğunu değerlendirebilmesi eşlik etmelidir. Aslında böyle etkinlikler birkaç üniversiteye yayılmış bilim ve beşeri bilim bölümleri tarafından gerçekleştiriliyor, ancak bu etkinlikler mezuniyet günleri ve futbol oyunları gibi akademik yaşamın sıradan bir parçası haline gelmelidir. 


Benim Tennessee Üniversitesi'ndeki kendi deneyimim (Tennessee senatosunun devlet okullarındaki evrim eğitiminde yeni bir bütçe kesintisine gitme girişiminde bulunmasının ardından) 1997'de başlamasına yardım ettiğim Darwin Günü olarak isimlendirdiğimiz etkinliğe dayanır, bu gün evrimsel biyolog ve bilimin doğasını öğrenmek üzerineydi. Darwin Günü (normalde Darwin'in doğum günü olan 12 Şubat'ta kutlanır) tam takım bir etkinlikler bütününü içeriyordu. Akademisyen ve ihtisas öğrencilerinin broşür dağıttığı ve soruları yanıtladığı bir danışma kabininden, moderasyonlu tartışmaların takip ettiği bir dizi video gösterimine; kitap tanıtımından bir biyologun, tarihçinin, filozofun ya da bir insan hakları aktivistinin temel düşünceleri anlattığı derslere dek bir yelpazeyi kapsıyordu. Şu anda yerel düzenleyicilere öneriler ve materyaller sağlayan merkezi bir internet sitesi (7) yoluyla koordinasyonu sağlanan ABD'den, Kanada'dan ve Avrupa'dan düzinelerce grubun ve Amanda Chesworth'un çabaları sayesinde 2001'de Darwin Günü uluslararası hale geldi. 
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Darwin Günü, “Sokrates Günü”, “Jeoloji Haftası” ya da üniversite ne düzenlemek isterse, bir bölümdeki birkaç insanın gerçekten çok küçük bir çabasını gerektiriyor ve bir kez daha vurgulayalım, sadece üniversitenin imajı üzerinde değil, daha önemlisi insanların toplumlarındaki eğitim üzerine neler hissettiğine inanılmaz etkisi var. Bu yaklaşımı deneyen üniversiteler pişman olmayacaklardır. 


Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç, kuşkusuz ki eğitim kalitesinin arttırılması kolay veya ucuz değil. Enerji, para, fikirler ve şevk gerektiriyor, dahası karşılığını yakın gelecekte veremez, bunun anlamı sadece yeterli miktarda ileri görüşlü ve sabırlı insanın bu işe dâhil olmasının mümkün olduğudur. Ancak sonuçlar basit sloganlar ve kısa konuşmalarla üretilenlerden çok daha uzun erimlidir. İnsanlık cehalet yüzünden şimdiye kadar hesaplanamaz bir bedel ödedi. 
Kurt Vonnegut “insan olmak utanç verici” (8) diye yazar. Eğitimcilere ellerinden gelenin en iyisini yapmak düşüyor, en azından gelecek nesillerin utancını azaltmak için. 


Dipnotlar 


1) Burada aktarılan pek çok anket sonucu Erich Goode tarafından yazılan bir makalede özetlenmiştir. Erich Goode: “Education, Scientific Knowledge, and Belief in the Paranormal”, Skeptical Inquirer 26(1) (2012): 24-28 


2) (Ç.N.) Yazar burada aslında İngilizce “university” kelimesini değil “collage” kelimesini kullanmıştır. Bundan sonra da gösterdiği referanslara göre zaman zaman “collage” kelimesi kullanılmış olsa da hepsi “üniversite” olarak çevrilmiştir. ABD?de bu iki tanımdaki okulların arasında pratikte pek çok fark bulunsa dahi, son tahlilde üniversite “collage” kavramını da kapsamaktadır ve çevrilen metin açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. 


3) (Ç.N.) Yazar burada “sihirli mermi” ile sihirli mermi (hipodermik şırınga) teorisine göndermede bulunuyor. 
Bu teorinin savunucularına göre kitle iletişim araçlarının etkisi güçlü, tek biçimli ve dolaysızdır. Bu teori verilen bilgi ya da mesajların dinleyici ve izleyiciler tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilmesine dayanır. 


4) Dikkat edin, burada pedagojideki araştırmalardan bahsediyorum, eğitim departmanlarımızı fırtına gibi saran revaçtaki moda akımlardan değil, bu akımlar sıklıkla önsezi ve kısa sloganlardan fazlasını temel almıyorlar. 


5) Örneğin bakınız: J. Solomon, J. Duveen ve S. Hall, “What's Happened in Biology Investigations?” Journal of Biological Education 28 (1994): 261-266; M. D. Sundberg, M. L. Dini ve E. Li, “Decreasing Course Content Improves Student Comprehension of Science and Attitudes towards Science in Freshman Biology”, Journal of Research in Science Teaching 31 (1994): 679-693; M. D. Sunberg ve G. J. Moncada, “Creating Effective Investigative Laboratories for Undergraduates”, BioScience 44: 698-704; J. D. Brasford, A. L. Brown ve R. R. 
Cocking, How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (Washington, DC: National Acedemy Press, 1999); G. Marbach-Ad ve P. G. Sokolove, “Can Undergradute Biology Students Learn to Ask Higher Level Questions?”, Journal of Research in Science Teaching 37 (2000): 854-870; R. L. Miller, W. J. Wozniak, M. R. 
Rust, B. R. Rust, B. R. Miller, ve J. Slezak, “Counterattitudinal Advocacy as a Means of Enhancing Instructional Effectiveness: How to Teach Students What They Do Not Want to Know”, Teaching of Psychology 23 (1996): 215-219; “Getting More Out of the Classroom” [Özel Sayı], Science 293 (2001): 1607-1626; R. S. Velayo, “Retention of Content as a Function of Presentation Mode and Perceived Difficulty”, Reading Improvement 30: 216-227. 


6) (Ç.N.) Yazar “bandwagon” sözcüğü ile sürü psikolojisine atıfta bulunuyor. 
7) http://darwinday.org/ adresinde. 


8) Hokus Pokus (Ankara: Dost Kitapevi, 2009) 
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EVRİM TEORİSİ VE ÜNİVERSİTEBİYOLOJİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ADNAN 
OKTAR VE YARATILIŞÇILIĞI DEĞERLENDİRİYOR 


Murat Gülsaçan-İstanbul - BİA Haber Merkezi22 Haziran 2009, Pazartesi 


Gülsaçan 20 üniversiteden akademisyenlerle konuştu. Yazı dizisinin bugünkü kısmında öğretim üyeleri Adnan Oktar ve yaymaya çalıştığı yaratılıçılık konusundaki görüşlerini açıklıyor. 


Bu yıl, Charles Darwin'in 200. yaşgünü tüm dünyada Evrim Kuramı etrafında örülmüş etkinliklerle kutlanıyor. Murat Gülsaçan, 20 üniversitenin biyoloji bölümü öğretim üyeleriyle konuştu. Yazı dizisinin ilki "Akademi İçin Darwin Hassas Bir Konu" başlıklıydı. 
İkinci yazıda Bilim Teknik'in Darwin kapağına sansür tartışması üzerine 

görüşler; üçüncüsüyse öğretim üyelerinin biyoloji müfredatı ve Yaratılışçılığın müfredata girmesi üzerine görüşleri.. Yazı dizisinin dördüncü bölümünü aktarıyoruz. 


Türkiye medyasının evrim kuramıyla ilişkili haberlerinde en çok atıfta bulunduğu isimlerden biri olan Adnan Oktar, muhafazakar basının evrim kuramı deyince görüşüne başvurduğu ilk isim. AKP iktidarıyla birlikte etkinliği büyük ölçüde artan Oktar, kitap ve sergileriyle pek çok okul ve üniversiteye girmeyi başardı. 


Türkiye ve yurtdışında pek çok üniversiteye bedelsiz gönderdiği Yaratılış Atlası'yla adı yaygınlaşan Oktar'ın kitaplarının bazı Avrupa ülkelerinde okullara girmesi yasak. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nin hazırladığı "Eğitimde Yaradılışçılığın Tehlikeleri" adlı raporda Oktar'ın faaliyetlerine geniş yer verildi. Richard Dawkins'in web sitesindeki Yaratılış Atlası eleştirisine yapılan yorumların kendisine yönelik hakaret içerdiği ileri süren Oktar, Dawkins'in sitesine Türkiye'den erişimi engelletti. 


Öğretim üyelerinin Adnan Oktar ve Yaratılış Atlası konusundaki düşüncelerinin az çok benzerlik gösterdiği söylenebilir. Tümü Yaratılış Atlası'nı bir şekilde görmüş ve fazla ciddiye almamış. Oktar hakkında en çok merak edilense, böylesi pahalı kitapları bastırıp dağıtacak kaynaklara nasıl ulaştığı. 


Şöyle sorduk: Adnan Oktar, Yaratılış Atlası adlı bir kitap bastırıp Türkiye ve dünyada pek çok üniversiteye gönderdi. Bu, dünyada büyük yankı yaptı. Sizin üniversitenize Yaratılış Atlası geldi mi? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 


Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yavuz Kılıç 


Dikkate alınacak şeyler değil, bana göre. Halkın öğrenmesi için bilimin ne olduğunu öğrenmesi gerekir yani bilim toplumuna dönüşmesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken bence bu, bilim toplumunu yaratmak. 


Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük 


Evet, bana iki kez geldi o atlastan değişik zamanlarda. Ben evrim konusunda yazan biriyim. 
Evrim dersi veririm bölümde. Dolayısıyla da durumu izliyorum, haberdarım. Harun Yahya 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her halde kendi başına yapmıyor. Uluslararası bir lobi tarafından destekleniyor, kullandıkları literatürlerde öyle tahmin ediyorum ki Amerikan kaynaklı. Diğer İslam ülkelerine de pazarlıyorlar bu literatürü. 


Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Akçalı 


Ben Atlası görmedim, yollanmasını da istemiyorum. Bakmadığım için de bir fikir söyleyemeyeceğim. 


Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Canlı 


Tamamen sansasyonel, reklam amaçlı, resimler orijinal ama alttaki yazılar gerçeğe uymayan, manipüle edilmiş yazılar. Amacının ne olduğunu da tam bilemiyoruz yani üniversitedeki bir hocayı buna inandıracağı mı zannetmişler bunu göndererek? 


Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Yüksel Adnan Oktar'ı hiç okumuyorum. 
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy 


O atlasın içinde bilim insanlarının ya da bilim eğitimi alan insanların ciddiye alacağı hiçbir şey yok. Daha önce başka yerlerde yayınlanmış fosillerden özenle çekilmiş fotoğraflar var içindeki metinler son derece gülünç, her hangi bir bilimsel bilgi aktarmıyorlar. Böyle pahalı bir malzemenin dünyanın her tarafına dağıtılıyor olması bu kurumun, kişilerin finans kaynakları hakkında insanın aklına, kuşku getiriyor. Bilim insanlarının bunlara itibar etmemesi gerekir, ikincisi bilimin ve inancın bu şekilde kötüye kullanılmasının aslında karşısında akademiklerin, eğitim bilimcilerin, hukukçuların ciddi anlamda ve sorumlu devlet adamlarının mücadele etmesi gerekir. Bu tür kitapların okul önlerinde bedava dağıtılmasıyla, öğrencilere okul önlerinde uyuşturucu satılması arasında nitelik olarak çok büyük bir fark bulunmadığını düşünüyorum. 


Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Beldüz 


Geldi, duruyor kütüphanemizde, güzel resimleri var, çocuklar bakıyor lazım olduğu zaman. 
Okumaya, fazla karıştırmaya da fırsatımız olmadı. Yani nedir o da kendi açısından, yaratılış açısından bakıyor olaya. Bilimsel bir dergi de yayınlanan bir şey için bir bilim kurulundan ya da editörlerden filan geçmesini bekleriz. Yani onlar daha güvenilir kaynaklardır ama bu kendi fikirlerini, kendi bulduğu delillere dayandırarak yayınlamış ama bir bilim komisyonu var mı, incelenmiş mi bilemiyorum. Yani ne kadar oradaki deliller gerçekçidir onları bilmiyorum. 


Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Ünal 


Kimya ve biyoloji bölümünde bazı arkadaşlarımıza gelmiş ama tesadüfi her halde. Bir cildini gördüm ben, çok iyi kağıda basılmış , bir şey yaptıklarını sanmıyorum attılar bir kenara duruyor yani. 
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Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar 


Bu kitapları biz zaten bilimsel bulmuyoruz. Tamamen başka kaygılarla yapılan şeyler. Çok büyük bir parasal destek alıyorlar keşke bizdeki bilim insanları, evrim çalışanlar bu kadar destek alıp da ulaşabilseler herkese. 


ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Kence 


Adnan Oktar yaratılış atlasını herkese gönderdi fakat burada söz konusu olan hangi kaynakla gönderdiği, bunu soruşturmamız lazım. Çünkü o kitapları kimse okumuyor, hiçbir hoca okumuyor. Bizim bölüme 20-22 tane kitap gönderdi, bu kitaplar olduğu gibi geri iade edildi. 
Bana hiç göndermediler ben de onur duydum göndermedikleri için. Adnan Oktar'ın ne paleontoloji'de ne de biyoloji'de bu konularda söz söylemesine izin veren ne bir diploması ne de bir yetkinliği vardır. İçindeki desteksiz savları güzel resimlerle donatıp her tarafa dağıtmak bana en azından son derece gülünç geliyor. 


SEÇKİNLER, MODERNLİK VE DİNDARLIK 
M. Şükrü Hanioğlu-22 Ocak 2008, Salı-Zaman-http://yenihaberci.blogspot.com/ 


Din olgusuna İkinci Meşrutiyet Garpçılığı tezleri çerçevesinde yaklaşan ve bunlara dayalı bir din siyaseti geliştiren erken Cumhuriyet bilimciliği, bir anlamda, 19. yüzyıl Alman vülger materyalizminin, pek de öngörmediği, zaferidir. Bu yaklaşım, insanlık tarihinin bir din-bilim çatışması olduğunu, Batı'nın maddi gelişiminin altyapısının dini reformlarla sağlandığını ve benzeri ıslâhât yapılmaksızın Türk toplumunun ilerlemesinin mümkün olmadığını savunmuştur. 


Uzmanlık alanı din sosyolojisi olan saygın bir akademisyen ile gerçekleştirilen bir gazete mülâkatı sonrasında başlayan "Cumhuriyet, Seçkinler ve Dindarlık" tartışması, kısa sürede, şahsi tecrübelerin dile getirilmesi ve bunlara dayalı genellemeler yapılmasına dönüştü. Bu pek tabii yararlı ve ilginç ipuçları sağlayabilecek bir yöntemdir. Ancak bu yapılırken konuya tarihi gelişimini de kapsayacak bir kavramsallaştırma düzeyinde bakılmasının ne denli gerekli olduğu unutulmamalıdır. Erken Cumhuriyet ideolojisinin dine nasıl yaklaştığı, modernliği hangi parametrelerle tanımladığı, seçkinlik kıstaslarını ne gibi ölçütlerle belirlediğini tartışmadan yapılacak şahsi tecrübe temelli genelleştirmeler ya da "Cumhuriyet döneminde toplumdaki bireylerin İslâm'ın beş şartını yerine getirmelerine engel olundu mu?" 
seviyesindeki tahliller bu konuda fazlasıyla yetersiz kalabilir. Söz konusu tartışmanın gazete yazısı sınırları dâhilinde yapılabilmesinin zorluğuna karşın burada bir özet sunulmaya gayret edilecektir. 


Cumhuriyet'in din, bilim, modernlik ve seçkinlik tezlerinin kökeni 


Erken Cumhuriyet ideolojisi toplumda dinin oynaması gereken rol ve seçkinlerin nitelikleri konularındaki temel vurgularını İkinci Meşrutiyet Dönemi Garpçıları'nın, bilhassa 1910-1914 arasında geliştirdikleri tezlere dayandırmıştır. Bu tespit yapılırken Garpçılık hareketi liderlerinin Cumhuriyet döneminde önemli mevkilere getirildiklerini, daha önce sürekli kapatılıp değişik adlar altında yeniden neşrolunan İctihad dergisinin artık resmi makamlarca desteklendiğini, bu mecmua adına yapılan tercümelerin Maarif Vekâleti tarafından basıldığını 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ve bizzat Mustafa Kemal (Atatürk)'ün bu hareketten ciddi biçimde etkilendiğini hatırlamak gereklidir. Diğer bir ifadeyle söz konusu etkileşim bir devamlılığın neticesi olan, tabii bir gelişmedir. 


İkinci Meşrutiyet Dönemi Garpçıları'nın din konusundaki tezleri ise on dokuzuncu asır ortalarında Almanya'da gelişen ve vülger materyalizm (Vulgârmaterialismus) olarak adlandırılan bilimci (scientist) hareketin temel yaklaşımları etrafında şekillenmiştir. Osmanlı Garpçıları'nın kutsal kitabı haline gelen Ludwig Büchner'in Madde ve Kuvvet isimli eserinde en çarpıcı anlatımını bulan bu hareket, deneysel bilimler ve tıp alanındaki gelişmelerle Darwinizm ışığında (Büchner'in kitabının ilk baskısı Darwin'in Türlerin Kökeni eserinden önce yayınlanmıştı; ama bilimci hareket daha sonra Darwinizm'i kendi tezlerinin kanıtlanması olarak sunmuştu. ) insanlık tarihinde "mevcut dinlerin sonu" denilebilecek bir aşamaya gelinildiğini savunuyordu. Geleceğin toplumunda bilim tüm insanlığın dini haline gelecek ve bu sayede her türlü inançtan arındırılmış, deneysel bilimin yol göstericiliği dışında hiçbir rehbere ihtiyacı olmayan yeni bir gerçeklik şekillenecekti. İçinde yaşanılan çağ ise bu geçişin gerçekleştiği dönemdi ve dinlerin göstereceği tüm dirence karşın bilimin zaferiyle neticelenecekti. Bu fazlasıyla mekanik beklenti, İkinci Meşrutiyet Garpçıları'nın da din konusundaki en önemli tezini oluşturuyordu. 


Dinde reform 


Garpçıların din ile ilgili temel tezinin Alman vülger materyalizmine dayanması din ile bilim arasındaki ilişkinin Hıristiyanlık merkezli bir yoruma tabi tutulması neticesini doğuruyordu. 
Garpçı entelektüellere göre, Batı'nın bilimin din haline geldiği topluma geçiş alanında daha fazla mesafe katetmiş, bu hedefe daha çok yaklaşmış olmasının temel nedeni ciddi bir dini reform yaşamış olmasıydı. Bu tez, yâni Protestan reformlarının aydınlanmanın ve iktisadi gelişmenin altyapısını hazırladığı fikri aslında Muhammed Abduh ve bilhassa Raşid Rıza gibi on dokuzuncu asır sonu ve yirminci asır başı İslâmi yenilik hareketi liderlerinin de Guizot kanalıyla benimsedikleri bir görüştü ve yaygın kabul görmekteydi. Dolayısıyla henüz "geçiş toplumu öncesi" karakterini taşıyan Osmanlı toplumu ancak ciddi bir dini reform sonrasında sınıf atlamayı başaracaktı. Bu ise Garpçıların, gelecekte yerini tamamıyla "bilim"e bırakacak "din"i yeniden tanımlamak, onu bilimsel bulgularla ve daha da ilginci materyalizm ile bağdaştırmak için uğraş vermeleri sonucunu doğuruyordu. 


Nitekim, dini bütünüyle reddeden, onun bilimsel gelişmeler ışığında ancak bir hurafe, bâtıl itikât olarak sınıflandırılabileceğini düşünen Büchner, Moleschott ve Vogt benzeri düşünürlere karşın, aslında bu fikirlere katılan Dr. Abdullah Cevdet, Celâl Nuri (İleri) ve Kılıçzâde (Kılıçoğlu) Hakkı Beyler âhir zaman müçtehitleri olarak İslâm'ın bir tür materyalizm olduğunu âyât-ı celile ve ehâdis-i şerife ile ispata çalışıyorlardı. Meselâ Kılıçzâde Hakkı tekâmül nazariyesini reddetmenin bir "küfr-i sarih" olduğunu savunurken, Abdullah Cevdet, Darwin'in temel tezlerinin Kur'an'da "icmâlen ve remzen pekâlâ mevcut" olduğunu ifade ediyordu. Daha da ilginci, bu düşünürlere göre İslâm esasında ruhun varlığını kabul etmemekteydi ve bu açıdan modern materyalizm ile tam bir uyum halindeydi. 


Kendilerini geleceğin toplumuna geçişin entelektüel hazırlayıcıları olarak gören bu düşünürlere göre ancak yukarıda ana hatları vurgulanan "gerçek" ve modern bilim ile uyuşan İslâm'ın kitlelerce kabulü sonrasında gerekli altyapı tesis olunabilecekti. Bu ise Garpçıların Ubeydullah |el|- Afgani adında bir "âlim"in ağzından söylettikleri gibi İngiltere'de Anglikanizm'in gelişmesine benzer reformlarla mümkün olabilecekti. Müslümanlar bu reformlar sonrasında Batı bilimini artık tartışmadan kabul edecekleri gibi, bizatihi Kur'an'da 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belirtildiği gibi yeni bir kavim (kavm-i cedid) haline gelecekler ve İslâm'ın temel ilkelerini muhafaza etmekle beraber bunlara akıl, cihad ve Osmanlı hilâfet bayrağı altında toplanma benzeri yenilerini ekleyeceklerdi. Bu teze göre İngiltere'de Anglikan reformları yapılmamış olsaydı mevcut medeniyetle alâkası olmayan bir geri kalmışlık tablosu var olacaktı. 


Din ve modern yaşam 


Bu iddia aslında Garpçıların Batı'nın maddi gelişiminin arka plânında dini reform ve bunun akabinde güçlenen seküler eğilimler ile materyalizm temelli bilim olduğu tezini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler de dâhil olmak üzere tüm yenilikler ve modern hayat bu alanda yaşanan gelişimin tabii bir sonucu oluyordu. Bu, Garpçıların, Cumhuriyet'e devrettikleri en önemli tezlerden birisidir. Bu tezin en çarpıcı yönü modem günlük yaşam ile din arasında telâfisi mümkün olmayan bir uyuşmazlık olduğu fikridir. En sarih biçimde Mütareke Dönemi'nde İctihad mecmuasının kapatılmasına neden olan ve modem bir bireyin vaktinin önemli bölümünü beş vakit namaz kılarak harcamasının mümkün olmadığını savunan bir makalede ortaya konulan bu tez, "asrilik" ile din ve halk tarafından ona bağlanan gelenekler arasında kapatılması mümkün olmayan bir uçurum olduğunu iddia ediyordu. Bu yaklaşıma göre din sadece bilimsel açıdan bir hurafe olmakla kalmıyor, aynı zamanda modernliğin, çağdaşlığın karşı tezini oluşturuyordu. 


Keçecizâde İzzet Fuad Paşa'nın ifadesiyle "1300 sene evvel çölde, çöl için yapılmış kavânin ve nizâmât ile Avrupa'da" yaşayabilmek mümkün değildi. Garpçılar bu nedenle sadece dini inançların değil, dinle ilişkilendirilen "misafirperverlik" benzeri "fezâil-i bedeviyenin" de "yirminci asr-ı medeniyette" terk edilmesi ve hattâ kınanmasının gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Bu şüphesiz Alman vülger materyalizmini Osmanlı toplumuna taşıyan, bu alanda en önemli tercümeleri yapan (Abdullah Cevdet, Büchner'in eserlerinden bölümleri ilk defa Türkçeye çevirmiş, Baha Tevfik ise Madde ve Kuvvet'in tam çevirisini İkinci Meşrutiyet döneminde Ahmed Nebil ile beraber yapmıştı.) entelektüellerin neden aynı zamanda Batı âdâb-ı mu'aşeretinin kabulünün sağlanması alanında öncülük yaptıklarını da açıklar. İctihad yayınları arasında âdâb-ı mu'aşeret kitaplarının önemli bir yer tutması, Abdullah Cevdet'in Cumhuriyet döneminde bu alandaki en hacimli kılavuzlardan birisini yayınlaması, Baha Tevfik Bey'in Yirminci Asırda Zekâ mecmuasının resimler aracılığıyla Avrupa âdâb-ı mu'aşeretini yaygınlaştırmaya çalışması, tesadüf eseri değildi. 


Seçkinlik, modernlik ve din 


Modernlik ve din arasında tesis ettikleri bu ilişki nedeniyle, Garpçılar bizatihi dindarlığın modemlik ve çağdaşlıkla uyuşması mümkün olmayan bir davranış biçimi olduğunu varsayıyorlardı. Meselâ Kılıçzâde Hakkı'nın bir hikâyesinde hanımının ve kızının dekolte Avrupai tuvaletler giydiği, kabul günü dışında misafir kabul etmedikleri, beyinin ise yatırlara mum parası göndermeyi reddettiği bir aile mahalleli tarafından "Dinsizler" olarak adlandırılıyor ve eleştiriliyordu. Aile fertleri ayrıca bâzı İslâmi geleneklerin modern bilimle uyum göstermediğini savunuyorlar ve dinde reform gerekliliğini vurguluyorlardı. Hikâyenin vermeye çalıştığı mesajlardan birisi de dindarlığın modernliği kavramasının, onunla uzlaşmasının ve ona cevap verebilmesinin mümkün olmadığı idi. Tabiatıyla, bilimsel açıdan hurafâta inanan, modernlik açısından ise bin üç yüz yıl öncesini yaşamak gayretinde olan bu "çağdışı" bireylerin toplumun seçkinleri arasında yer almamaları gerekiyordu. Yeni bilim zorunlu olarak, tıpkı dinlerde olduğu gibi, ona vâkıf olanları toplumun genelinden ayırıcı ve seçkinleştirici bir rol oynayacaktı. Garpçıların sıklıkla kullandığı bir ifade ile "din avâmın ilmi, ilm havassın (seçkinlerin) dini" idi. Bu alanda Garpçılar, Gustave Le Bon'un toplumun 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ilerlemesi için kitlelerin eğitiminin ve seçkinlerce kontrolünün gerekli olduğu tezinden de etkilenerek bir tenvir-tenevvür (aydınlatma-aydınlanma) ilişkisinin zorunlu olduğunu düşünüyorlardı. İlginç olan burada dinin reddi yerine ona kitlelerin eğitiminde rol oynama görevinin verilmesidir. Yukarıda değindiğimiz gibi Garpçılara göre henüz modernlik ve bilimsel topluma geçiş öncesi bir yapı olan Osmanlı/Türk toplumunda din tamamıyla bir kenara atılamayacak kadar önemli idi. Onun ıslâh edilerek kitlelerin eğitiminde ciddi bir araç olarak kullanılması mümkündü. Ancak bu eğitim sonrasında bir Osmanlı/Türk aydınlanmasının zemini hazırlanabilir ve ilmin herkesin dini haline geleceği topluma geçilebilirdi. 


Erken Cumhuriyet ideolojisi ve Garpçı tezler 


Din olgusuna İkinci Meşrutiyet Garpçılığı tezleri çerçevesinde yaklaşan ve bunlara dayalı bir din siyaseti geliştiren erken Cumhuriyet bilimciliği, bir anlamda, on dokuzuncu yüzyıl Alman vülger materyalizminin, pek de öngörmediği, zaferidir. Bu yaklaşım, insanlık tarihinin bir din- bilim çatışması olduğunu, Batı'nın maddi gelişiminin altyapısının dini reformlarla sağlandığını ve benzeri ıslâhât yapılmaksızın Türk toplumunun ilerlemesinin mümkün olmadığını savunmuştur. Erken Cumhuriyet ideolojisi on dokuzuncu asırda deneysel bilime duyulan sarsılmaz inancı ve onun geleceğin toplumunun tek yönlendiricisi olacağı tezini de bütünüyle içselleştirmiştir. 


Cumhuriyet ideolojisi "asrilik" kavramını da Garpçı yaklaşım çerçevesinde değerlendirmiş ve ileri maddi gelişmişlik gösteren toplumların kültürel değerlerinin, davranış biçimlerinin "evrensel," "medeni," "modern" ve "asri" olduğunu varsaymıştır. Nitekim, Latin harfleri temelli bir alfabe topluma sadece okumayı kolaylaştırıcı bir araç değil aynı zamanda "asri" bir modernleşme sembolü olarak sunulmuştur. (Meselâ alfabe değişikliğinden yaklaşık üç sene önce kaleme alınarak Garpçı liderlerden birinin önsözüyle okuyuculara takdim edilen İsmail Şükrü Bey'in kitabı "Asri Türk Harfleri Hakkında" başlığını taşıyordu.) Benzer şekilde Türk musikisine karşı izlenen ve zaman zaman yasakçılığa varabilen resmi siyaset, bu müziğin "evrensel" olmadığı temeline dayandırılıyordu. Bu yaklaşım çerçevesinde ise tıpkı ıslâh edilmemiş din gibi gelenekler de sadece bilimle çelişmekle kalmıyor aynı zamanda çağa uyum gösterememe zaafını da taşıyorlardı. 


SEÇKİNLER, MODERNLİK VE DİNDARLIK() 
M. Şükrü Hanioğlu-23 Ocak 2008, Çarşamba-Zaman-http://yenihaberci.blogspot.com/ 


Erken Cumhuriyet ideolojisinin, ana hatlarını benimsediği, İkinci Meşrutiyet Dönemi Garpçı ve bilimci tezlerinden ciddi biçimde farklılaştığı iki temel konu vardı. 


Bunlardan birincisi, son dönem Osmanlı materyalistlerinin üzerine fazlasıyla kafa yordukları bir mesele olan bilimin egemen olduğu bir topluma geçilirken ve geçildiğinde toplumun inanç ihtiyacının nasıl karşılanacağı idi. Her şeyi maddeye, laboratuvar deneylerinin sonuçlarına indirgeyen bilim gerçekliğe ulaşma konusunda insanları tatmin edebilir, bu anlamda dinin yerine geçebilirdi; ama bunun toplumda ve bireyde yol açacağı manevi boşluğun bir şekilde doldurulması gerekliydi. Kitle için reformdan geçirilmiş, çağdaş bilimle uyumlu hale getirilmiş İslâm yeterli olur ve bilimsel topluma geçişin altyapısı hazırlanırdı. Zaman içinde dinlerin gerilemesi insanlığın gelişme çizgisinin, terakkinin gereği idi. Ama bunun ötesinde toplumun seçkinleri için bilimsel topluma geçildiğinde bile gerekli olacak, bir Garpçı liderin 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ifadesiyle insanı felsefi anlamda dindarlaştıracak, onu "bir mabudun eşiğine mıhlayan itikâd-ı 


âtıl ve münfa'il"in yerini alacak bir "meş'al-i mefküri" bulmalıydı. 


Erken Cumhuriyet ne bu Jean-Marie Guyau'dan mülhem idealizm, ne Baha Tevfik Bey'in genç yaşta vefatından önce teklif ettiği Ernst Haeckel kaynaklı Monizm ve ne de pek çok Osmanlı entelektüelinin toplumun yeni felsefesi haline gelmesini arzuladıkları Pozitivizm'e ilgi duymamış ve bir anlamda Alman vülger materyalizminin ana fikrini onu Türkiye'ye getirenlerden daha iyi kavrayarak, yeni toplumda tek yol gösterici bilim dışında bir felsefeye, bir "meş'al-i mefküri"ye gerek bulunmadığını düşünmüştür (Dinden arındırılmış bir ahlâk projesi geliştiren Ülkü hareketi bunun ciddi bir istisnâsıdır). Diğer bir ifadeyle bilimci Garpçıların "din avâmın ilmi, ilm havassın dindir" tezi, yeni dönemde, "halka reform edilmiş İslâm, seçkinlere bilim" formülüne dönüştürülmüştür. 


Bunun tabii neticesi olarak ise bilim ve modemlikle uyumlu bir İslâm yaratma gayretleri ivme kazanmıştır. Dönem siyaseti bir yandan bu projenin ürününü topluma kabul ettirmeye gayret ederken öte yandan da ona tekel sağlama gayreti içine girmiştir. Böylesi bir fikri arka plâna sahip olan Türk lâikliğine de din-devlet ayrılığını sağlamanın ötesinde, devletin modemnlikle uyumlu hale getirdiğini düşündüğü dinin toplumda İslâm'ın tek ve resmi yorumu niteliğinin korunmasına yardımcı olma ve dini, seçkinlere ait alanın dışında tutma vazifeleri de verilmiştir. Bu ise kendine özgü, imamların devlet memuru olduğu, kurban derilerinin nereye bağışlanacağının kanunla düzenlendiği, dinin nasıl öğretileceğinin devlet tarafından belirlendiği, "gizli âyin" yapanların tutuklandığı, Darwinizm tartışmalarının lâiklik ekseninde yapıldığı bir yapı doğurmuştur. 


Türk'e göre din 


Yeni ideolojinin bilimci Garpçılıktan farklılaştığı bir diğer husus ise din ile milliyetçilik alanında Garpçıların dışında geliştirilen bir tezi yeniden yorumlayarak sisteminin merkezine yerleştirmesiydi. Garpçılar, İslâmiyet ve onunla ilişkilendirilen geleneklere karşı çıkarken bunu bilimci temellere dayandırıyorlardı. II. Abdülhamid iktidarının son yıllarında ivme kazanan Türkçü hareket ise İslâmiyet'e, genellikte bu cereyan içinde azınlıkta kalan, farklı bir eleştiri getiriyordu. Mısır'da 1903-1907 yılları arasında neşrolunan Türk gazetesi bazen açık, bazen üstü kapalı yorumlarla İslâmiyet'i kabul öncesinde yüksek bir kültüre sahip olan Türklerin, din değişimi sonrasında söz konusu alanda gerilediklerini savunuyordu. Bu tezi savunan Türkçülere göre meselâ İslâmiyet'e geçiş öncesinde Türk kadınları daha hür yaşıyor ve toplumda daha önemli roller ifa ediyorlardı. İslâmiyet ve beraberinde getirdiği Arap-Fars gelenekleri Türk kültürünün ve toplumunun tereddisine yol açmıştı. Bu tez milliyetçiliğin din haline gelmesinin bilimsel topluma geçiş sürecinde herhangi bir yarar sağlamayacağını savunan Garpçılık cereyanı içinde neredeyse hiç tartışma konusu edilmezken, kendisine İkinci Meşrutiyet sonrasında güçlenen ve İttihad ve Terakki Cemiyeti tarafından da desteklenen Türkçü hareket içinde taraftar bulmuştu. Cumhuriyet sonrası gelişmeler açısından önemli olan husus bizzat Cumhuriyet'in kurucusunun bu teze belirli bir sempati duymasıdır. Mustafa Kemal'in 1914 yılında kaleme alarak dört yıl sonra neşrettiği Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl adlı kitabında Attila'nın kadın ve erkeklerden oluşan ordusu hakkında dile getirdiği övücü ifadeler ve bu alanda yaptığı "5.000 sene alnı açık olup 600 yıldır çarşafa bürünen Türk kadını" yorumu daha önce Türk dergisinde ileri sürülenlerle ciddi benzerlikler gösterir. 


Daha sonra Ziya Gökalp Bey'in "Türk'e Göre Din" teziyle de telif edilen bu görüşler 


Cumhuriyet'in İslâm'da reform projesini derinden etkilemiştir. Meselâ Türkçe ezan, sadece dinde Hıristiyan reformasyonu neticesinde Latinceden yerel dillere geçişe benzer bir ıslâhât 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olarak değil aynı zamanda Ziya Gökalp'in ve İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin İttihad ve Terakki baskıcılığı altında geçen ikinci devresinde, egemen parti desteğiyle yayınlanan İslâm Mecmuası'nın tezleri çerçevesinde modernite ile uyumlu bir "Türk İslâmı" oluşturulması projesinin ürünü olarak görülmelidir. Milliyetçilik ve din arasında kurulan ve erken Cumhuriyet döneminde "Din Yok Milliyet Var" benzeri eserlerle uç noktalara taşınan bu ilişki Türk Tarih Tezi ve antropolojik araştırmalarla da desteklenmiştir. Dönem basınında yaygın olarak kullanılan "Arap Dini" ve "Arap Peygamberi" benzeri kavramsallaştırmalar da Garpçı tezlerden (Garpçılar nezdinde peygamberlerin etnik kökeni herhangi bir ehemmiyet arz etmiyordu) ziyade dönemin kendine özgü milliyetçiliğinin ürünleri olarak mütalâa olunmalıdır. 


Günümüz toplumunda din, çağdaşlık ve seçkinlik 


Toplumumuzda dinin modernlik ve seçkinlikle ilişkisi tartışılırken karşılaşılan temel sorun bunun ondokuzuncu yüzyıl koşulları çerçevesinde şekillendirilen kavramsallaştırmalara dayandırılmasıdır. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde bu tür kavramsallaştırmalar yapmış olması tabiidir. Dönem gerçekliği içinde ele alındıklarında erken Cumhuriyet düzenlemelerinin gerekçelerinin ve fikri arka plânlarının anlaşılması pek de zor değildir; ancak günümüz literatisinin tartışmayı aynı modernlik, çağdaşlık ve din kavramlarıyla sürdürmesi bizatihi meselenin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyet devraldığı bilimcilik, Garpçılık ve Türkçü-İslâmcılık tezleriyle Gustave Le Bon'un tezlerinden mülhem seçkinciliği telif ederek kendine özgü bir din anlayışı yaratmaya çalışmış ve bunu da ideolojisinin merkezine yerleştirmiştir. Yukarıda sayılanlardan Le Bon seçkinciliği dışında kalanlar son dönem Osmanlı entelektüel yaşamında marjinallik sınırlarını zorlayan fikir hareketleri olmuşlardır. Bu nedenle zikredilen din projesi toplumun genelinde yaygın kabul görmemiştir. 
Geleneği savunanlar bu tür yukarıdan aşağıya modemliğe uyumlu hale getirilen din yerine, dinin süreç içinde kendi kaynaklarına dayanarak modernliğe cevap vermesinin daha uygun olduğunu savunmuşlardır. Bu farklılık ise günümüze kadar ulaşan ciddi bir gerilimin kaynağı olmuştur. 


Bunun yanı sıra ondokuzuncu asır Alman bilimciliğinin varsaydığının aksine dinler modernliğin karşılarına koydukları çetrefil sorunlara, bilimsel meydan okumalara gelenekten kopmadan ciddi cevaplar vermişlerdir. Bilim insanları bilimciliğe, materyalizme sevk edebileceği kadar, deizme ya da dini yeniden yorumlamaya da götürebilir. Meselâ Laplace Tanrı'nın bilimsel deneyde yeri olmadığını savunurken, Newton ve Einstein gibi âlimler yeni bilimsel bulguların sadece dini kaynakların yeniden yorumunu gerektireceğini iddia etmişlerdir. 1864 tarihli Quanta Cura ile modernliğin 80 hatasını ortaya koyarak bunlara sonuna kadar karşı çıkacağını ilân eden Katolik Kilisesi günümüzde geleneğinden kopmadan bu "modem hataların" çoğu ile sulh yapmıştır. Soruna kendi toplumumuzdan vereceğimiz bir misâlle yaklaşacak olursak, Türk literatisi tarafından genellikle aşağılama amacıyla kullanılan "İslâmcı Basın" ifadesi bile geleneğin modernliğe kendi bağlamından kopmadan cevap verebilmesinin ilginç bir misâlini teşkil etmektedir. Bu gelenek matbaayı reddetme ile başlayan bir yorumdan önce dini eserleri bunun dışında tutma, daha sonra fotoğraf kullanmama haricinde her konuyu kapsama yorumlarına ulaşmış, günümüzde ise bu tür çekinceler tamamen tartışma dışı kalmıştır. 


Bu açıdan bakıldığında günümüzde, Garpçıların sıklıkla kullandığı ifadeyle modernliğin karşısında, yukarıdan aşağıya yapılacak bir reform geçirmemesi durumunda ona cevap vermesi mümkün olamayan, binlerce yıllık, donmuş bir geleneğin bulunduğunu savunmak mümkün değildir. Garpçıların "kurun-i vusta," olarak nitelendirdiği bu geleneğe, günümüz 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Türk literatisinin aynı kavramı kullanarak "Ortaçağ" şeklinde atıfta bulunması hem din olgusuna ne denli Hıristiyanlık merkezli bakıldığını göstermekte (Ortaçağ, İslâm açısından karanlık bir devre değil tam tersine bir kültürel yükseliş dönemidir) hem de zikrettiğimiz donmuşluk düşüncesini yansıtmaktadır. 


Dine Hıristiyan merkezli yaklaşım ve Protestan reformları benzeri ıslâhâta duyulan özlem ise iki önemli hususu göz ardı etmektedir. Bunlardan birincisi Protestan reformlarının gelenek içinden gelen, hattâ bâzı konularda eleştirdiği Katolik inançlarından daha katı görüşlere sahip, otoriteleri tartışılmayan dini liderlerce gerçekleştirilmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile bu reformlar, bizatihi aydınlama hareketinin altyapısını oluşturmak gibi bir sâikle gerçekleştirilmemişlerdir. Bu alanda yaygınlıkla dile getirilen ikinci hatalı kanaat püritanist, dini muamelâtı basitleştirmeye yönelik hareketlerin aydınlanmanın önünü açacağı, kökleşmiş Ortodoksluklara nazaran değişimlere daha iyi cevap vereceğidir. İslâm dünyasında bu alanda verilebilecek en iyi misâl olan Vehhabi hareketi ve ürünü Suudi Arabistan devleti böylesi bir varsayımın her zaman anlamlı olmayacağını açık biçimde ortaya koymaktadır. Günümüzde dini olanları da kapsayan çok sayıda modernliğin var olması Garpçıların ve erken Cumhuriyet ideolojisinin kavramsallaştırdığı türde bir "asrilik" ve modernlik tekelini bütünüyle anlamsız kılmaktadır. Modernleşme kuramının en önemli tezi tekil bir modernliğin değil modemnliklerin var olduğudur. Bunun da ötesinde günümüz dünyasında kıyafet, müzik beğenisi, kullanılan alfabe benzeri kıstaslarla yapılacak çağdaşlık tanımları bize fazlaca yardımcı olamazlar. Konuya misâller yardımıyla yaklaşacak olursak günlük yaşamında başından kippahını çıkartmayan, yediklerinin koşer olması konusunda azami hassasiyet gösteren New York'lu bir Yahudi bilgisayar uzmanı, ortalama bir New York'lu gibi yaşayan, yiyip içen bir Yahudi banka memuruna nazaran daha az çağdaş olmadığı gibi, Saranda'da Latin harfleriyle ceza yazan bir Arnavut trafik polisi, aynı işlemi Korfu'da Yunan alfabesiyle yapan meslektaşına göre modernliğe daha fazla ayak uydurmuş olmamaktadır. Kendi tarihimizden bir misâl verecek olursak Hicazeyn, Rast-ı Cedid benzeri makamlar yaratarak ardında çok sayıda eser bırakan, ney üflerken katledilen III. Selim ile opera ve tiyatrodan hoşlanan, sarayında Blanche Arral'den aryalar dinleyip, Sara Bernhardt'ı seyreden II. 
Abdülhamid arasında bu zeminde bir karşılaştırma yaparak birinin çağdaş diğerinin olmadığını söylemek her halde fazla anlamlı değildir. 


Olaya sosyolojik açıdan bakarsak modernliğin dindarlıktan lâikliğe, cemaatçilikten bireyciliğe geçişi sağlayacağını savunan Weberci tez, modern Durkheimcıların da ileri sürdükleri gibi bütünüyle doğru çıkmamıştır. Weber'in modernleşmenin ciddi bir "anlam" meselesi yarattığı fikri önemli bir gerçeğe parmak basmıştır; ama bu kendisinin tahmin ettiği gibi mutlak bir bireyciliğe ve sekülerleşmeye yol açmamış, bâzı toplumlarda tersine davranış biçimlerini dahi teşvik edebilmiştir. Habermas, Giddens gibi toplumbilimciler modern toplumun rehberlik vazifesi görecek yeni aşkıncı (transcendent) "anlam"lara gerek duyduğunu vurgulamaktadırlar. Günümüzde moderleşme ve sonrasında yaşanan "anlam" sorunu bireyleşme kadar cemaatleşme, dine dönme ya da yeni dinler ihdâs etme benzeri neticeleri de doğurabilmektedir. 


Ne tartışılmalı? 


Kökleri ondokuzuncu yüzyıla giden bir bilim, din ve modernlik anlayışı ile bunlara dayanarak şekillendirilen seçkinlik kriterleri toplumumuzda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Erken Cumhuriyet'in otoriter modemleştirme çabaları, bu kavramları tekelci biçimde yorumlaması, seçkinliği bunlarla tanımlaması, farklı modernliklerin varlığını reddi toplumun dindar kesimlerinde kuvvetli bir dışlanmışlık duygusunun doğmasına neden olmuştur. Tek parti 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döneminden sonra dahi kökü İkinci Meşrutiyet Garpçılığı'na ulaşan, dinin avama ait alanla sınırlanmasının gerekli olduğu fikri ve dindarlığın seçkinlikle bağdaşamayacağı kanaati toplumumuzdaki bazı çevrelerde yaygın kabul görmüştür. Günümüzün toplumsal ve siyasi gerçeklikleri "halka reform edilmiş İslâm, seçkinlere bilim" siyasetiyle bağdaşmayacak kadar karmaşıktırlar. Kaldı ki geleneğe bağlı kesimlerin dışarıdan ve yukarıdan aşağıya bir reformu benimsemeyecekleri, yeni Ubeydullah el- Afgani'lerin projelerine ilgi duymayacağı sayısız tecrübe ile sabit olmuştur. Toplumumuzun büyük çoğunluğu İslâmiyet'in yaygın kültürün belirleyici bir unsuru olduğunu düşünmekte ve onun Türk kültürünü gerilettiği tezi ancak marjinal çevrelerce savunulmaktadır. Dolayısıyla Cumhuriyet, seçkinler ve dindarlık tartışmasında yapılması gereken bilim, din, modernlik, çağdaşlık paradigmalarımızı ve seçkinlik kıstaslarımızı yeniden gözden geçirmektir. Bunun en azından "Cumhuriyet bireylerin kelime-i şehâdet getirmelerine mani oldu mu?" seviyesindeki bir tartışmadan daha yararlı olacağı şüphesizdir. 


“DİN İSTİSMARI” ÜZERİNE! 
Ali BulaçEkim 14,2021-https://alibulac.net/ 


Mümtaz'er Türköne ve Kadir Canatan'la başlayan müzakere/tartışma iki boyutu olan konuları gündeme getirmiş oldu. Türköne, ilki neredeyse 1.500 yıllık, hatta Kostantin'in 

neden teslisçileri seçtiği meselesini milad alırsak 1.700 yıllık bir tarihi hamuleyi önümüze koyuyor. Bu dikey boyut yanında yatay boyutta bugün İslam dünyasının tamamını ilgilendiren can yakıcı sorunların da savunmasını bizden istiyor. 


Aslında konu yeni değil, yakın tarihte gündemin en önemli maddelerinden biriydi. Geçen yüzyılın başlarında İttihatçılar ve Kemalistler, Tanzimat ve Islahat sonrası tartışmaların gölgesinde iki olumsuz sıfatı ustaca dinle ilişkilendirdiler, adeta bir araya gelmesi mümkün olmayan iki unsuru, yani din ile kötülüğü birbirleriyle kaynaştırdılar. 120 senedir biri anıldığında diğeri otomatik olarak akla gelir oldu. İttihatçıların ve Kemalistlerin dine iliştirdikleri iki kötü sıfattan biri “irtica”, diğeri “istismar”dır. Hakikatte din mahza hayr, irtica ve istismar şer'dir; hayır ve şer bir araya gelemez (Zıttani lâ yectemiani). Türköne, dini literatüre, yakın tarihe ve İslamcılık akımlarına vakıf değerli bir fikir ve bilim insanıdır; “irtica”nın ne anlama geldiğini ve hangi maksatla kullanıldığını iyi bildiğinden kullanmıyor, ama kötü bir sıfatı “din”le ilişkilendiriyor. 


Öyle de olsa, Türköne'nin iddia ve sorularının zayıf dayanaklara dayandığını söyleyemeyiz, zira din adına konuşan ve hüküm yürütenlerin önemli bir bölümü, hem toplumun yapısal değişimini durdurmaya çalışıyorlar, hem de insanların dini duygularını, dinin temel itikadi/kelami varsayımlarını tersyüz ederek, maksatlarına aykırı tevil ederek istismar ediyorlar. 


Müzakereye buradan yürümenin bizi iyi bir sonuca getireceğini düşünüyorum. Tabii ki şeriat, laiklik, diyanet, kader, fıkıh, hilafet; din-iktidar, din-siyaset ilişkilerini ele almamız gerekecek, ancak önce bir hususu vuzuha kavuşturmak lazım. 


Türköne'nin bolca ve doğru olarak verdiği örneklerde tarihte ve bugün din siyasi iktidarların, iktidar mücadelesi veren grupların, örgütlerin meşruiyet aracını oluşturuyor. Bu ilişki biçiminde din, “li-aynihi maksat” değil, “li-gayrihi vasıta”dır. Yani bir grup insan (şahıs, hanedan, zümre, kavim, sınıf) iktidar mücadelesi verirken meşruiyetini dine dayandırmak ister, gerçekte ise bu grup insanların dinin asli mesajı ve gai hedefleriyle ilgileri yoktur, hatta 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dinin gaye ve hedefleri umurlarında değildir. İktidar olduktan sonra da, yine “dini kullanarak”, insanların dine inançlarını istismar ederek iktidarlarını sürdürürler. 


Tabii ki bu dinin ruhu olan “ihlas” değildir. İhlas, harici hiçbir dünyevi çıkar amacı gözetmeksizin bir fiilin sadece ve sadece Allah rızası ve kendi asli maksadı gözetilerek yapılmasıdır. Bir bakıma Kant'ın “ödev ahlakı”nı temellendirdiği niyet ve eylemdir. 


Böylesi durumlarda sıfat ile mevsuf arasını ayıramadığımız zaman hem ontolojik hem ahlaki hatalara düşeriz. “Duvar sarıdır” dediğimizde aslolan duvar, “sarı” sıfatıdır. Duvar başka bir renge de bürünebilir; sarı da başka nesnenin rengi olabilir. “Ahmed'i severim, çünkü dürüsttür” dediğimde, Ahmed'i dürüstlüğü dolayısıyla sevdiğimi, aslında 

dürüstlüğü sevdiğimi söylemiş olurum. “Haccac-ı zalimi sevmem” dediğimde de, Haccac “zulüm” sıfatıyla muttasıf olduğundan, yani elindeki yetkiyi kötüye kullanıp insanlara zulmettiğinden, yani zulümden dolayı sevmediğimi ifade etmiş oluyorum. 


“Din istismarı” terkibinde mevsuf olan din değildir zira din bilgi, haber ve hükümler mecmuasıdır, mevsuf olan “dindar, dindar geçinen” veya Peyami Sefa'nın yerinde isimlendirmesiyle “dinbaz”dır. Bu olayda din haksız yere ve yanlış olarak istismar sıfatına maruz kalmıştır. Daha anlaşılır ifadeyle dinin kendisi istismarı emretmez, hoş 

karşılamaz, yasaklar, lakin kötü niyetli kişiler (dinbazlar) dini istismar eder. Peki, “din istismarı”nda dini mi, istismarı mı hedef almalı? İstismara maruz kalıyor diye dini mi suçlamalı? İstismarda din, dinbazın malzemesidir. Din, dinbazın mazlumu, mağdurudur. 
Zalimi, gadredeni bırakıp, mazlumu, mağduru sorumlu tutmak akıl kârı mı? 


Batı'da formüle edilen laiklik kendine meşruiyet sağlamak amacıyla dini hedef aldı? Batı'da “din” dendiğinde akla gelen “kilise”dir. 1905 yasasına göre birbirinden ayrılan “din-devlet” ikileminde taraflardan din adına yer alan kilisedir, dolayısıyla aslında birbirinden ayrılan “kilise ile devlet”tir. Burada ince bir husus var: Laik kimliğiyle devleti din'den/kilise”den ayıran laik dinsiz değil, dindar olabileceği gibi dinsiz de olabilir. Nitekim Batı'da “İncil'in değerlerine göre siyaset yapmak üzere” kurulan ve iktidar olan Hıristiyan demokrat partiler vardır. 


Bizde laiklik üzerinden dini dışarı çıkarmak isteyenler dinin hiçbir biçimde ve kademede siyasetle ilişkili olmaması gerektiğini söylerler, onlara bakılırsa Hıristiyan (veya Müslüman) demokrat parti meşru değildir. Demek ki, söz konusu olan dinden kasıt kurumsallaşmış ve bir zümre tarafından kendini siyasete, idareye ve toplumsal hayata empoze eden kilisedir. Bizde kilise olmayınca, laiklik dinin kendisine yöneliyor; devletin din grupları karısındaki tutumundan çıkıp sekülerleşiyor. 


Dinin kendisini hedef alan Aydınlanmacılar yok değil, ama sistem teşekkül ederken dinsizlik tartışmada taraf olmadı. Mamafih Batı'da din olgusuna karşı büyük haksızlık ve saygısızlık yapıldı. a) Hedef Katolik kilisesi iken, Ortodoksluk da işin içine girdi, b) Kilise ve Hıristiyanlık üzerinden bütün dinler ve bu arada İslamiyet de aynı kefeye konuldu. Bu tam manasıyla elmalarla armutları karıştırmak oldu, halen öyle olmaya devam etmektedir. 


Sorumuz şu: Eğer tarihte din adına otokrat yönetimler, saltanat rejimleri ve krallıklar kurulduysa din istismar edildi demektir. Peki, istismar ile din arasında zorunlu, ontolojik bir ilişki mi var? Din mutlaka istismar mı ediliyor? Eğer böylesi zorunlu bir ilişki kuruyorsak, aslında kötü olan “din”dir ve bu, dine “kötülük özü” katmaktır. Din özü itibariyle kötü olduğundan siyasette söz konusu olduğunda istismar edilir, zorba yönetimlerin meşruiyeti olur, halkı uyutan afyona dönüşür. 
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Bu özcülük bizi iki soruya cevap bulmamızı zorlar: 


1. Dinin asli kaynaklarının (Kur'an ve sahih Sünnet) kötülüğü, istismarı, zorbalığı yasaklayan hükümlerini nereye koyacağız? 


2. Tarih boyunca din adına zulmeden sultanlara, zorba iktidarlara karşı mücadele veren, canını veren, hapishanelerde yatan, yurtlarından sürülen alimlerin başkaldırılarını neye dayandıracağız? Laiklik adına mı mücadele veriyorlardı, yoksa din adına mı? 


Başka sorumuz şu: Sadece din mi istismara maruz kalıyor veya sadece dindar geçinen mi 
istismar ediyor? Din yanında bilim, akıl, doktrin, laiklik de istismar ediliyor. 12 Eylül 1980 
sonrasında Kemalizmin envai istismarlarına şahit olduk (x) 


Siyasi liderler kaba şekliyle dine, istismarın ötesinde amaçlarına ulaşmak üzere fonksiyonel bir değer de atfedebilirler. Sonraları ya bu fonksiyonun artık iş göremediğini veya hatt-ı hareketlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini düşünüp bundan vazgeçerler. Başlangıçta Mustafa Kemal, Cemaleddin Efgani çizgisinde düşünüyordu: Müslüman kavimler tek tek sömürgecilere ve işgalci emperyalistlere karşı bağımsızlıklarını kazanacak, sonra isterlerse bir araya gelip aralarında “birlik” kuracaklardı. Olaylar bu istikamette gelişmedi; 1928'de anayasadan “devletin resmi dini İslam'dır” ibaresi çıkarıldı, 1937'de laiklik anayasaya girdi. 
Ancak 23 Nisan 1920'de TBMM tamamiyle “dini söylem ve törenler”le açıldı. Oysa bu sene Yargıtay'ın açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın dua okuması büyük tepkilere yol açmıştı(xX). 


İstismar dinin mutlak lazimesi olmadığı gibi diktatörlüklerin veya totaliter yönetimlerin lazimesi de değildir. Bölgenin en radikal laik iki yönetimi Baas partilerinin iktidarda olduğu Irak'ın Saddam”ı ve Hafız Esad'ın Suriye”si idi. İkisi de diktatörlüktü, meşruiyetlerini dinden veya Şeriat'ten değil, sosyalizmden ve milliyetçilikten alıyorlardı. Diktatörlüğe karşı çıkan İslamcı akım içinde yer alanlar ya öldürüldüler ya hapishanelere atıldılar ya da yurtlarından sürüldüler. Bölgenin Türkiye tipi en laik yönetimi Habib Burgiba'nın Tunusu idi; Tunus diktasını ve totalitarizminin yıkılmasında en büyük rolü İslamcı Nahda oynadı, bugün de Tunus'ta olan darbeye başında Gannuşi'nin bulunduğu Nahda karşı çıkmaktadır. 


Daha dehşet verici olanı Faşizm ve Komünizmin milyonlarca insana yaşattığı acılardı. Her iki totaliter rejimi geriden besleyen akılcılığa dönüşmüş akıl, bilimciliğe dönüşmüş bilimdi. Her iki totaliter rejim aklın ve bilimin bir yorumuna dayanıyor, kendilerini akıl ve bilimle meşrulaştırıyorlardı. Halen itibarlarını korumaya devam eden Darwin, Nietzsche ve Heiddeger'in faşizmin teşekkülündeki felsefi katkılarını kim inkâr edebilir. Sorumuz şu: Faşist ve komünist yönetimlerin teşekkülünde akıl, bilim, felsefe istismar edildiyse, suçu akıl, bilim ve felsefede mi arayacağız? 


Arayabiliriz, ama sorunun kaynağını yanlış yerde aramış oluruz. 1923-1950 arası tek parti yönetimi, otoriter karakterini fikri/ideolojik kaynağını din-karşıtı laiklikten alıyordu ve bugün Mümtaz'er Türköne'nin “başka çıkış yok” dediği laiklik ne Irak, Suriye ve Tunus'ta ne de tekparti dönemi Türkiye'sinde korunması gereken temel hak ve özgürlükleri korumadı. 


Eğer bu doğruysa sorunu başka yerde aramamız lazım. 


İnsanda, insanın doğasında dini, Şeriat?ı, aklı, bilimi, felsefeyi, laikliği istismar eden bir şey var. O şey nedir? Bu soru üzerinde odaklanmalıyız. 


Notlar 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x) Orta Anadolu'da bir ilimizde mevzuata aykırı olarak birbirine hayli yakın iki benzinlik vardı. Mevzuata göre şehir içinde iki, şehir dışında benzinlikler arasında mesafe 10 km. 
olmalı. 12 Eylül askeri rejimi, her askeri ihtilalden sonra yaptıkları gibi (önce ağaçların gövdelerini kireçle beyaza boyarlar, trafiğe el atarlar) şehir hayatına çeki düzen verecekti. 
Bunu bilen benzinlik sahipleri hemen iki benzinliğin tam ortasına ve benzinliklerin önüne büyükçe Mustafa Kemal heykelleri diktiler, hiç kimse heykellere dokunamadı, dolayısıyla benzinlikler de yerlerini korudular. Bu Kemalizmin tipik istismarıydı. 


xx) “Mustafa Kemal'in Meclis'in açılışından iki gün önce, 21 Nisan 1920'de Anadolu'daki 

bütün askeri birlikler ile sivil idarecilere gönderdiği ve açılıştan önce yapılması gereken dini merasimlerin ne şekilde icra edileceğini ayrıntıları ile yazdığı emrinin (bugünkü Türkçe ile) 

tam metni:” 


1.Allah'ın cömert ihsanı ile Nisan'ın yirmiüçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 


2. Vatanın istiklâli, hilâfet ve saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayati görevleri ifâ edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı Bayram Veli Câmi-i Şerîfi nde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurlarından ve salâttan feyzalınacaktır. 
Namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif taşınarak daireye gidilecektir. İçeriye girilmeden önce bir dua okunacak ve kurbanlar kesilecektir. Tören sırasında camiden Meclis'e kadar Kolordu Kumandanlığı tarafından askeri birliklere özel tertibat aldırılacaktır. 


3. O günün kudsiyetini sonsuza kadar ulaştırmak maksadıyla bugünden itibaren vilâyet merkezinde Vali Beyefendi Hazretleri'nin düzenlemesi ile hatim indirtilip Buhâri-i Şerif okutulacak, hatmin geri kalan kısmı Cuma namazından sonra Meclis'in önünde tamamlanacaktır. 


4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden başlayarak Buhâriler okunup hatimler indirilecek, Cuma günü ezandan önce minarelerde salâvâtlar getirilecek, hutbede halifemiz padişahımız efendimizin (Sultan Vahideddin'in) ismi zikredilirken padişahın ve teb'anın biran önce kurtulup saadete ermesi duası da ilâveten okunacaktır. Cuma namazının kılınmasından sonra hatim tamamlanarak hilâfet ve saltanat ile vatanın her tarafının kurtulması maksadıyla yapılan milli çalışmaların önemi ve kutsallığı, milletin her ferdinin vekillerinden meydana gelen Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı vatani vazifeyi ifa mecburiyeti hakkında öğütler verilecektir. Daha sonra halife ve pâdişâhımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dini ve vatani merasimin tamamlanıp camilerden çıkılmasından sonra Osmanlı topraklarının her tarafından hükümet makamına gelinerek Meclis'in açılmasından dolayı resmi tebrikler sunulacaktır. Yine her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır. 


5. İşbu tebliğin hemen yayınlanıp gönderilmesi için bütün vasıtalara başvurulacak ve hızlı bir şekilde en ücra köylere, en küçük askeri kıtalara ve memleketin bütün kuruluşlarına ve müesseselerine yollanması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar hâlinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp bedava olarak dağıtılacaktır. 


6. Cenâb-ı Hak'ka tam bir muvaffakiyet için niyaz edip yalvarıyoruz. 


Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal” 


331 


Murat Bardakçı, Habertürk, 23 Nisan 2016 


https://Wwww.haberturk.com/gundem/haber/1229203-mustafa-kemal-meclisin-namazlarla- dualarla-acilmasini-emretmisti 


KORONAVİRÜS DÜŞMANIMIZ MI? 
Ali bulaç-10.03.2020-alibulac.net/ 


Çoğumuz adına Koronavirüs (Covid 19) denen canlının nelere “kadir olduğu”nu anlamış bulunuyoruz. Biyolojik ve tıbbi teknik dille bu virüsün çeşitli özellikleri anlatılıyor, medya neredeyse 24 saat bunu anlatmakla meşgul, iyi de oluyor. 


Gezegenin maruz kaldığı musibetler bundan ibaret değil. Şubat-2020”de Taif, Ürdün, Suriye ve Filistin'de kopan fırtına tepeleri birbirine katmış, ağaçları yerlerinden sökmüştü. Tıpkı 1915”lerdeki gibi milyarlarca çekirge İran'da, Yemen ve Doğu Afrika'da geçtikleri 

yerleri istila etti, babaannem kara bir bulut gibi ufukta gözüken çekirge sürülerinin istila ettikleri tarlalarda tek bir buğday tanesi bırakmadıklarını anlatıyordu. Bu olay “Musa Dağ'da Kırk Gün” romanında da anlatılır, o zaman çekirge sürüsünün güzergahı Toroslar üzerinden doğuya doğru imiş. Umman'ın yerleşim yerlerini basan karıncalarla, Tayland'ın ise sokaklara inen binlerce maymunla başı dertte. Aylardır Türkiye'de deprem fırtınası yaşıyoruz. 


Bu bizim yaşadığımız ilk felaket olmayacak, sonuncusu da. 1350”lerde Avrupa'yı saran veba salgını kıta nüfusunun 1/3'ünü yok etmişti. Bazı bilim adamları feodaliteyi parçalayanın bu olduğunu söylüyor. 15. yüzyılda Amerikan kıtasını tam bir helake sevkeden yine bir mikroptu. Sömürgeci beyaz adamın kıtaya taşıdığı veba, sıtma, çiçek ve kolera mikrobu sayesinde 60 milyonluk nüfus yüzde 10'a düştü; mikrop yanında tüfekle Avrupalı kıtanın tamamını kolayca ele geçirdi. Jared Diamond, “Tüfek, mikrop ve çelik” kitabında bunu detaylarıyla anlatır. Diamond'a göre, Batı'yı batı-dışı dünyaya karşı maddi üstünlüğe sevkeden asıl sebeplerden biri bu afet oldu. 


Her bir tabiat olayı ve felaketin kendine özgü bir sebebi ve anlamı var. Aralık-2019'da Çin'de ortaya çıkıp sonra Avrupa kıtasını merkez üs edinen koronavirüs milonlarca insanın hayatını tehdit altına sokan boyutlara ulaştı. 


Neredeyse beşer türünün hasmı ilan edilen söz konusu virüsün aslında bizden farklı olsa da neticede bir canlı olduğunu unutuyoruz. İbn Sina (öl. 1037), mikrop denen varlığın farkına varmıştı, “bizi hasta eden göremedğimiz bir canlı”dan söz ediyordu, sonraları mikroskopla bu canlıyı görebilir hale geldik. 


Peki, mikrop (virüs, bakteri) nedir? 


“Kün (OD)!” emrinin bir tecellisinden sonra külli nefs yaratıldı; bunun en alt düzeydeki türevi bitkisel (nebati), orta mertebede hayvani, üst mertebesinde ise beşeri türevi bulunuyor. İlk iki varlık mertebeleri de kendi aralarında —bize göre- sayılamaz düzeylere, türlere ayrılıyorlar. 


Bütün canlıları motive eden faktör hayatta kalabilmek güdüsü. İnsanın iki motivasyonundan biri idame-i hayat için “haciyat” dediğimiz temel ihtiyaçların karşılanması, diğeri bununla bağlantılı olarak güvenliktir. Bu alt düzeydeki canlılar içen de söz konusu. 

Bitkisel ve hayvani nefs mertebesinde olan canlılar kendi güdüleri doğrultusunda hareket 


ettiklerinde başkalarına zarar verirler; bitki ve hayvanlar için de aynı şey geçerli. Ancak bu 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Darwin'in düşündüğü gibi olmuyor. Bir canlı diğer canlı ile beslenir ama onun türünü yok etmez, aslanlar geyik vb. canlılarla beslenir ama geyikler veya aslana yem olanlar tabiattan yok olmuyor, nesillerini devam ettiriyorlar. İnsan hem bitkisel hem hayvansal gıdalarla beslenir. Mülkün Sahibi cisimlerle beraber bitkiyi ve hayvanı insanın istifadesi için yaratmış, onları musahhar kılmış ama varlığın gerçek sahibi, maliki ve sahibi kılmamıştır. İnsandan beklenen hayatını idame ettirirken başka varlıkların nesillerini yok edecek saldırılardan uzak durması; kendisine zarar verici tür olsa da kendini zararından koruma tedbirleri alırken o türün neslini yok etmeye kalkışmamasıdır. Yılan ve akrep öldürücüdür, onlara karşı kendimizi korumakla yükümlüyüz, öyle ki namazda isek hemen namazımızı bozarız ama yılan ve akrebi tabiattan tümüyle yok etmeye kalkışamayız. 


Bugün bize ölümcül zarar verdiğini düşündüğümüz virüsle olan ilişkimiz de bu düzeyde olmalı. Koronavirus masumdur, temel güdüsüyle hayatını sürdürmek ister, bu onun hakkıdır, elbette canlı hayatın devamında, tabiatta gördüğü bir fonksiyonu var. Belki bu zaman diliminde yaratıldı, belki hep vardı ama uykudaydı, uyandı ve bir fonksiyon görmek üzere harekete geçti. Biz onun verdiği zarara karşı mücadele ederiz ama virüs bizim hasmımız değildir, o fıtratı icabı bir hayvan veya nesne üzerinden bize ulaştığında —veya bulaştığında- nefes borumuzdan ciğerlerimize gider ve orada kendi varoluşunu gerçekleştirirken bizi öldürür, bizim beslenmek amacıyla bir tavuğu, bir kuzuyu kesip yememiz gibi. 


Bizim kendimizi koruma hakkımız onun bize ulaşmasını engellemek ama eğer yapıştığı ve ona taşıyıcı rolü oynayan yarasayı yemeğe kalkışırsak suç ne virüste ne yarasadadır, suç bizim yemekten sakınmamız gereken hayvanı yememizdir. Bize ait bir hatadan dolayı virüsü veya yarasayı düşman ilan etmemiz, asıl düşmanı gözardı etmemizden başka işe yaramaz. 


Münzel Şeriat insana zarar verici şeylerin yenmesini yasaklamıştır; kadim hikmet ehli beslenme kültürünün insanın manevi ve ahlaki tekamülü veya tereddisiyle ilgili olduğunu söylüyordu, “tıp” ilmini geliştirmelerinin gayesi de buydu: Acaba hangi şeyleri yesek manevi ve ahlaki tekamülümüze yardım eder, hangileri ahlaki bozulmaya sebebiyet verir? Bugün besinlerin ve beslenme düzeninin beden sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu herkes bilir. Dinlerin beslenmeyle ilgili koydukları kuralların tamamı ruh ve beden sağlığıyla ilgilidir. Yeryüzünde debelenen her canlıyı yemeye kalkıştığımızda başımıza bu türden musibetlerin geleceği mukadderdir. “Mukadder”i elini ateşe sokarsan yanar manasında kullanıyorum. 


Bir hoca, koronavirüsün “Allah'tan bir kader” olduğunu söylemiş, “Kadere karşı gelinemeyeceğine göre yetkililerin uyarılarını dikkate almak yanında sabretmeli ve günahlarımızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeliyiz” diye eklemiş. Yetkililerin uyarılarını dikkate alma ve sürekli istiğfar etme tavsiyesi yerinde ama virüsün kitlesel ölümlere yol açması “kader” değil. Birçokları gibi bu hoca da “kader” ile “takdir”i birbirine karıştırmış, sonuçta kitleleri kaderciliğe davet etmiş. Ortada hükmünü icra eden bir kader varsa, tedbirin yani yetkili mercilerin uyarılarına uymanın da faydası yoktur. “Tedbir bizden takdir Allh'tan” dediğimizde, üstümüzde vaz'edilmiş bir yasaya karşı önleyici tutumumuzu ifade etmiş oluruz. 


“Kader” önceden belirlenmiş kazadır;” takdir” belirlenmiş ilahi sünnettir. Basitçe kişinin elini ateşe sokup yakması “kader” değildir, akılsızlığı veya ihmali sonucu kaza/gerçekleşmedir; elin ateşte yanması takdirdir yani yüce Allah'ın ateşe yakma hasleti vermesi dolayısıyla ilahi sünnetin işlemesi başka bir ifade ile tabiat yasasısının hükmünü icra etmesidir. Koronavirüsün yarasadan insana geçip bağışıklık sistemini çökertmesi “kader” değildir, niçin yüce Allah onbinlerce insanın ölümünü murad etmiş olsun, insanın virüs taşıyan yarayasayı yemesi veya 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virüslü birinin öksürüğüne/hapşırığına maruz kalmasi bir tabiat yasasının işlemesi dolayısıyla takdirdir. 


Toplumsal hayatımızda biz belli bir norma ve yasalara göre yaşarız ama norm ve yasalar bizden bağımsızdır, istesek istemesek de işlerler. Tabiatın yasaları tabiat tarafından konulmamıştır, tabiatı Yaratan'ın ilahi sünnetleridir. Biz tabiata, varlık alemine “yasa” empoze etmeye kalkıştığımızda helak sürecini tetiklemiş oluruz. Modem insan tabiata kendi hevası doğrultusunda talimatlar, yasalar empoze etme uğraşısı içinde 


Cehaletini eğitimle tahsil etmiş bir gazeteci “Korona ile dini referanslarla baş etmeye çalışmayalım” diye yazmış; ona göre referans sadece bilim olmalıdır. Tabii ki, ortaya çıkan vak'aların sebeplerine, kaynaklarına inip teşhisi doğru yapmak, sonra önleyici tedbirler almak veya başgösteren hastalığı tedavi etmek bilimin/bilim insanlarının işidir. Bilimsel her bir keşif ve buluş tabiatta içkin bulanan bir veya birkaç yasanın ortaya çıkarılmasından başka bir şey değildir. Ama her yasa insanın yararına işlemez, öyle yasalar var ki canlı hayatı imha eder, belli yasalarla üretilmiş nükleer bir silahın, mesela atom bombasının yüzbinlerce insanın hayatını yok etmesi gibi. İnsanların üzerine ateş topları atarsanız insanlar ölür, bu da ilahi yasadır. Bu 19. yüzyılda kalmış gazeteci ile “cehennem ateşinin yakmadığı kefen” pazarlamacısı aynı frekansta yaşarlar. 


Korona bize beşeriyetin hayatını tehdit eden “ortak bir düşman” olduğu duygusunu uyandırdı. 
Konumuza “virüs-yarasa-insan ilişkisi” üzerinden devam edeceksek, söz konusu ilişkinin salgını tetiklediğini kabul ediyoruz, sorun virüs, yarasa veya insanın zatından değil, üç varlık arasındaki ilişkinin yanlış kurulmasından kaynaklanır. Şu halde insan için “düşman” virüs veya yarasa değil, yanlış kullanımdır (su-i istimal); yanlış kullanımın mahiyeti “yaratılış düzeni”nin bozulması, yani fıtratla oynanmasıdır. Virüsün laboratuar ortamında üretilmiş “biyolojik bir silah” olduğunu iddia edenler var. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, “Koronavirüs ile ilgili ortak genom dizisi verilerinin ve benzeri virüslerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiği, çıkan sonuçların virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti göürülmüş değil” 


İster üretilmiş olsun, isterse yaşama veya beslenme biçimimizden olsun, sonuç aynıdır. Şimdi hatırlayalım ne demişti Şeytan meydan okuduğunda “Ve (insanlara) Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim” (4/Nisa, 119.) demişti. 


Demek ki, virüs bizim düşmanınımız değil, virüs-insan ilişkisinin tabiatını değiştirmemizi emreden Şeytan'dır: “Ey Ademoğulları, ben size and vermedim ki: Şeytana kulluk edip uymayın, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.” (36/Yasin, 60.) 


Bizim düşmanımız kadın veya erkek, Müslüman veya Hıristiyan, Yahudi veya Budist, doğulu veya batılı, siyah veya beyaz değildir, şeytandır. Bizim “öteki”miz odur ve o bizim gerçek düşmanımızdır. Onu görmediğimiz için varlığını inkâr ediyoruz, bu da onun hoşuna gider, çünkü ruhumuzda ve sosyal hayatımızda rahatça iş görebilmektedir. Kim varlığına inanmadığı bir düşmanın peşine düşer veya ona karşı hazırlık yapma lüzumunu hisseder? 


Şimdi insanlık birbirini değil, Allah'ın ve Ademoğlu'nun düşmanı şeytana karşı birleşse “silm yurdu”na ilk adımı atmış olur. Silm bir medeniyet paradigmasıdır, bizi önce kendi nefsimizle, sonra hemcinslerimizle ve ardından tabiatla/varlık alemiyle uyum ve barış içinde yaşamanın anlam ve yol haritasını verir. Ancak bu sayede güvenlik (selamet) içinde varoluş amacımızı gerçekleştirebiliriz. 
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Sosyologluk yapan eski bir İslamcı, Türkiye'nin her yanından deprem bölgesi Elazığ'a yardımlar başlayınca “İşte şimdi millet olduk” diye sevinç gösterisi yapmıştı. Korona ile dünyanın bütün halkları birbiriyle ilgileniyor, yardımlaşıyor, ortak bir tehdit karşısında ortak tutum almaya çalışıyor. “İşte şimdi hümanist, insancı mı olduk” demeli? Bence “din” adına konuşan hoca ile “resmi kimlik” adına depremin bizi “millet” yaptığını söyleyen sosyolog da aynı frekansta. Deprem dayanışmasını devletin icad etmekte başarısız kaldığı “millet” oluşmasında milliyetçi malzeme yapmak yüzyıllık başarısızlığa çare olmaz. Çin'den İtalya'ya gönderilen tıbbi malzeme üzerinde yazılan şu mısralar böylesi felaket zamanlarında gelişen beşer algısını anlatmaya yeter: 


“Bizler aynı denizin dalgaları, aynı ağacın yaprakları, aynı bahçenin çiçekleriyiz.” 


Bu mısraları “Renklerinizin ve dillerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir” (30/Rum, 
22) buyruğuna ne kadar da uygun! “Yaratılışta eş olma bilinci”nin öne çıktığı bu durumlarda çare küresel düzeyde işbirliği ve dayanışmadır.Biz buna “iyilik ve takva üzerinde yardımlaşma” deriz: 


“İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.” (5/Maide, 
2.) 


Ne dersiniz suç ve günah ile iç çatışma ve savaşlar, tabiatla mücadele üzerinde kurulan işbirlikleri bize verilmekte olan “bir ceza” olmasın! 


Devletin sosyologları devletin milliyetçisi, piyasa kapitalizminin akademisyenleri de tröst ve kartellerin sözcüsü olur ve şimdi onlar bize ölüm tehdidine karşı halkı neden zapt-u rapt altına almanın zaruri olduğunu, liberal özgürlüklerin işi çığırından çıkardığını anlatıp Çin'i örnek veriyorlar! Satır aralarında bize Hobbes'u hatırlatmaya çalışıyorlar. Dünyanın olabilecek en kötü modeli kapitalizmin ve komünizmin izdivacından üreme bugünkü Çin modelidir. 
Yönetim, evinde kalmak istemeyenlerin kapılarını kalın kalaslarla çiviledi. Komünizm tam da Hobbes'ın önerdiği gibi en sert-acımasız yüzünü gösterdi, sonunda Vuhan'da vak'a görülemez oldu. Liberal ve aldırışsız İtalyanlar ise kısıtlama dinlemedi, hastalık yayıldıkça yayıldı. 


Bundan neyi anlamak gerekir? 


Milliyetçi veya komünist doktrin heveslileri, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde otoritenin direktiflerini dinlemeyip meydanları dolduran sorumsuz ve umarsamaz kalabalıkları gösterip, bize virüsün çıkış yeri Çin'de salgının nasıl önlendiğini anlatırken aynı zamanda komünist ve milliyetçi otoriter yönetimlerin ne kadar gerekli olduğunu ve geleceğin bu yönetimler tarafından şekilleneceğini telkin etmeye çalışıyorlar. Küçük bir bilgiyi gizliyorlar, virüsü ilk teşhis eden Çinli doktor Li Wenliang'a amansız baskı uygulayan, ona özür dilekçesi imzalatan da komünist Çin yönetimiydi. Galila'ya da kilise dünyanın dönmediğine dair belge imzalatmıştı, ama dünya dönüyordu, özür belgesini Li imzalarken de virüs milyonların ciğerine doğru başlattığı akını sürdürüyoıdu. Eğer özgürlüklere saygılı bir yönetim olsaydı ne sokağa çıkmak isteyenlerin evlerini klaslarla çivilemek gerekirdi, ne de binlerce insanın ölümüne yol açacak bir virüsün yayılmasına fırsat verilirdi. 


Açık olan şu: Baskı, otokrasi ve milli sınırlar işe yaramadı. Virüs sınırları kolayca aşıyor. 
Spor müsabakaları duygusuyla virüse karşı alınan tedbirlerin milli onur ve yakın geleceğin siyasi rejimine yatırım olacak tedbirlere başvurmak da çare olmayacak. Virüsün yayılması, kendini gösterdiği bölgesel ve yöresel tecritlerle de önlenebilir, mesela İtalyanlar kuzeyde 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tecrid uygalayabilselerdi, virüs güneye yayılmazdı. İtalya” yı bu trajik duruma düşüren hiç kuşkusuz milliyetçi taassubudur, kuzeyliler güneyliler de refahlarını paylaşmak istemiyor, yıllarca süren gösterileri meydanlarda yapıyorlar, virüs tatile giden Çinlilerin dönüşüyle İtalya'ya girdiği halde onlar milliyetçi gösterilerine devam ettiler, evlere kapandıklarında bile balkonlarından kuzeyin milliyetçi şarkılarını söylemeye devam ettiler. Belki virüs, kuzeylilerin daha yüksek düzeydeki duygularını harekete geçirip onların “millet/ulus olma” katsayılarını arttırdı, ama her katsayısı artışında İtalyanları, hepimizin bir bahçenin çiçekleri olduğu bilincinden biraz daha uzaklaştırdı. 


Her büyük salgının tarihte yeni bir sahifeyi açtığını biliyoruz. Kısa zamanda koronavirüsün önüne geçilmeyecek olursa, küresel düzeyde yepyeni bir dönem başlayacağını düşünebiliriz. 
Bu dönemin nasıl olacağını, hangi gelişmelere gebe olduğunu tam olarak bilemeyiz. Şimdilik bilim ve teknolojiden, iktisadi büyüme, dizginsiz tüketim, fetiş hale getirilmiş serbestiyet ve refahtan başka değer tanımayan modern uygarlığın kibri, alternatifsiz gerçeklik iddiaları büyük ölçüde zedelendi. Harari'nin ibilsiçe körüklediği” tanrı-insan (Homodeus)” hayali görünmez bir virüs karşısında çaresizce diz çöktü; ölümün kehanet kurgularla yenilmeyeceği anlaşıldı; bu minnacık canlı karşısında borsalar, bankalar, nükleer silahlar, füzeler, dev işletmeler, istihbarat örgütleri işlevsiz kaldı. Tabiatın asli düzenine meydan okuyan sorumsuz insan tabiatın sayıları milyarlara varan ölüm timleriyle karşılaştı. 


Vasval Havel, “Allah'a rağmen bir medeniyet mümkün değildir” demişti. Bu imkansızı deneyen A vrupa, bugün beşeriyet önünde mahcup duruma düşmüş bulunuyor. 


Sorunun merkezinde kendini Allah'a karşı müstağni —ihtiyacı olmayan, kendine yeter- gören insanın küstahlığı, isyanı ve manevi körlüğü yatmaktadır. Ne postinsan mümkündür ne transhümanizm! Bunlar birer kurgu, belki insan-robot karışımı varlık hayat alanlarımızı ele geçirecek ama ortada “insan” kalmayacak. Bu aşamada özgürlük, ahlak, hukuk ve ihtiram zemininde selim akıl ve temiz vicdan sahiplerini yeni bir sözleşmeye davet etmek için iyi bir fırsat doğdu. Nemrudun imparatorluğuna, Nemrud'un kibrine burnundan girip beynini çökerten bir sinek son vermişti; belki şimdi de bir virüs küresel oligarşinin had bilmez gidişatına karşı hepimizi anlayabileceğimiz dilden uyarıyor. Ey Ademoğlu, sınırlarını bil! 


“Hayır; gerçekten insan, azar. 
Kendini müstağni gördüğünden. 


Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.” (96/Alak, 6-8.) 


DİN VE BİLİM: BABA İLE OĞUL 
Atilla Yargıcı Dr.-Kış 2005-89. Sayı- Koprudergisi 


Religion and Science: Father and Son 


Din ve bilim son birkaç asırdır insanlığın gündeminden düşmeyen iki kavram. Bu iki kavram arasında çatışma olup olmadığı Batıda olduğu gibi İslam dünyasında da hâlâ tartışılmaktadır. 
Bu konu ele alınırken dikkatlerden kaçan en önemli husus, tahrif edilmiş Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerle, tahrif edilmemiş İslam arasında hiçbir ayırım yapılmamasıdır. Çünkü İslam dini diğer dinler gibi sadece bir kavme ya da kabileye değil, bütün insanlara hitap ederek nazil olmuştur. Yani İslam evrensel bir nitelik taşımaktadır. Üstelik bu son dinin mukaddes kitabı Kur'an da günümüze kadar bir harfi dahi değişmeden gelmiştir. Çünkü hem 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elde orijinal metni durmakta, hem de o günden bugüne bu orijinal metin yüz binlerce insan tarafından ezberlenmektedir. 


Ortaçağda kilisenin menfaatlerini elden kaçırmamak için ilmin gelişmesine engel olması, ilim adamlarını aforoz etmesi, yakması, hapsetmesi, kilise ile bilim arasında bir çatışma olduğu fikrini doğurmuştur. Bu katı tutum reform hareketlerine sebep olmuştur. Reform hareketleri bilime karşı bayrak açan katı Hıristiyanlık ideolojisinden uzaklaşma anlamına gelmektedir. 
Bu açılım, bilimin önünü açmıştır. Batı bu yıllardan sonra İslam dünyasındaki ilmi eserleri tercüme ederek bilimsel çalışmalara hız vermiştir. Müslümanlar ise zamanla büyük bir rehavete kapılmışlar, dinden uzaklaşmaya başlamışlar ve gerilemişlerdir. Yani Batılılar tahrif edilmiş ve bilime savaş açan Hıristiyanlıktan uzaklaşarak ilerlerken, Müslümanlar ilimle barışık olan İslam'dan uzaklaşarak geri kalmışlardır. İslam'ın bir din olarak bilimle çatıştığını iddia etmek, Müslümanların asırlarca insanlığa bilimde öncülük ettiği yılları göz ardı etmek demektir. Bu tarihsel gerçek gün gibi ortada iken, hâlâ İslam dini kastedilerek "din ile bilim arasında bir çatışma, bir tenakuz olduğu" fikri işlenmekte ve zaman zaman tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi İslam dininde bir reform yapılması gerektiği ileri sürülebilmektedir. Üstelik bu yanlış temele oturan görüş, taşı toprağı İslamla yoğrulmuş bir coğrafyada din eğitimine gerekli önemin verilmesini engellemektedir. Acaba gerçekten İslam ile bilim arasında bir çatışma var mıdır? Bilim eğitimine ağırlık verilirken din eğitimine gerekli önemi vermemek ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır? Çözüm nasıl olacaktır? İşte biz bu çalışmamızda bu soruları tartışacağız. 


A. Vahiy-Akıl İlişkisi 


Bilimin aklı, dinin vahyi temsil ettiği kabul edilmektedir. Bu ayırım Batılı bilim adamları tarafından belli bir amaç güdülerek yapılan ayırımdır. İslam dininin temelinde vahiy kültürü vardır. Vahiy bu evreni ve içindekileri yaratan Allah'ın ahsen-i takvim suretinde yarattığı insanla konuşmasıdır. Hz. Peygamber vasıtasıyla insanlara ulaşan bu vahiy, aklı bir kenara itmez. İslam bütün hükümlerini akla tasdik ve tespit ettirmektedir. Kur'an'da bir çok ayet-i kerimede insanın düşünmesi istenir.! Dinin özünü teşkil eden tek bir Allah'a inanma meselesi bir kalp meselesidir. Ama Kur'an'da kalp anlayabilen, düşünebilen bir varlık olarak takdim edilir. O halde Kur'an'da kalpten bahsedilirken bile bununla akıl kastedilir. Kur'an sadece insanlara bir Allah'a inanın diye emretmemiştir. Onlara bu konuda Said Nursi'nin "Kitab-ı Kebir-i Kainat" dediği şu kainat kitabında, kainatın küçük bir numunesi olan insanda bir çok deliller sunmakta ve bunların tıpkı birer kitap gibi okunmasını istemektedir. Çünkü tek bir Allah inancı, akla aykırı değildir. Tam aksine aklın gerektirdiği bir husustur. Akıl bir harfin kendi kendine bir kitaba yazılamayacağını kabul etmektedir. Aynı akıl mucizevari işler gören hücrelerin, atomların da kendi kendine var olmadığını kabul eder. İnsanlar çoğu zaman var olan akıllarıyla çelişme pahasına, inkara saplanabilmektedir. Kur'an'ın hükümleri akla uygun hükümlerdir. Eğer vahiy akılla tenakuza düşüyor gibi görünürse, istikametli akıl esas alınır, nakil, yani vahiy tevil edilir. Nitekim Kur'an'daki müteşabih ayetler bu şekilde yorumlanmaktadır. (Müteşabih ayetler hiçbir delil olmaksızın, ilk bakışta anlaşılması mümkün olmayan ayetlerdir. Hükmü delile ihtiyaç duymadan açık bir şekilde anlaşılan ayetlere de "muhkem" ayetler denmektedir. Hadisler için de aynı şeyleri söylemek mümkündür.) 


Din akıl ve vahyi birlikte ele aldığı halde, bilim sadece aklı ön plana çıkarmaktadır. Aklı dinin ve Allah'ın yerine ikame etmeye çalışmaktadır. Ki, bu antik Yunan felsefesine tekrar dönüşü temsil ediyor. Bilim, aklı ve bilimi bir din haline getirme çabasındadır. 


B. İslam-Bilim: Dost mu, Düşman mı? 
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Tahrif edilmiş Hıristiyanlıkla bilim arasında ortaya çıkan çatışma, İslam ile bilim arasında da varmış gibi gösterilmektedir. Bu çatışma vehmi, "Bizi dünya saadetinden, ecnebileri de ahiret saadetinden mahrum etmiştir." Halbuki köle efendisine, hizmetkar reisine, çocuk babasına düşman olamaz. Said Nursi, bu bakış açısını sergiledikten sonra, İslamiyet'in ilimlerin pederi, mürşidi, hakiki ilimlerinin reisi olduğunu bildiriyor. Ona göre bu çatışma batıl tevehhümü, insanlarda ümitsizlik aşılamış, bu da medeniyetin kapısını Müslümanlara 

kapatmıştır.? İslam'ın zahiri ile bilim arasında var olduğu vehmedilen tenakuz, "ürkme" meydana getirmiştir. Bu ürkme Cumhuriyetin ilk yıllarında dini sosyal hayattan çıkarma projesinin uygulamaya konulmasına sebep olmuştur. Bu anlayışa göre din, bilim ile çatışma içinde olunca, o sadece vicdanlara hapsedilen, pratiği olmayan bir inanç olmalıdır. 


Burada Said Nursi'nin İslamiyet'i, ilimlerin "pederi ve mürşidi" olarak nitelendirmesi dikkat çekicidir. İslam sadece en son gelen bir din değildir. O ilahi dinlerin tahrif edilmemiş asıllarını da kapsar. Bu yüzden bütün dinler asıl halleriyle ilme katkı sağlamışlardır. Dinlerin Allah tarafından görevlendirilen kurucuları, peygamberlerdir. Neden peygamberler gelmiştir? 
Bunun iki sebeple izah etmek mümkündür. Bunlardan birincisi şudur: İnsanda ilim ve sanat kabiliyeti vardır. Ancak bu ilim ve sanat yeteneğini kullanarak tabiatı taklit etme fikrinde bir kusur bulunur. Bu yüzden bir "mürşid-i nebiye" ihtiyaç duyulur. 


İlim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için yaratılan,* Allah tarafından isimlerin talimiyle kendisine hadsiz "ulum ve fünun" öğretilen insan,” bu ilmi kullanmak ve sanayii geliştirmek için bir yol göstericiye ihtiyaç duyar. Peygamberler insanlığa manevi sahada rehberlik yaptıkları gibi, maddi terakkide de insanlara birer "üstad ve ustabaşı" olmuşlardır. Kur'an peygamberlerin mucizelerinden ve kıssalarından bahsederken insanları, o mucizelerin benzerlerini yapmaya teşvik ediyor. Bu yüzden maddi kemâlâtı insanların eline ilk hediye eden peygamberler olmuştur. Hz. Nuh'un gemi yapması, Hz. Yusuf'un saatçi olması, Hz. 
Davud'un demiri ve bakırı eritmesi, Hz. Süleyman'ın rüzgara binmesi, Hz. Süleyman'ın yanındaki bir alimin Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar orada hazır etmesi, insanlığı öğrenmeye, kendini geliştirmeye teşvik etmiştir. Bütün bunlar, suyun ve havanın kaldırma kuvvetine sahip olarak yaratıldığı, demir ve bakırda erime ve şekilden şekle girme kabiliyetinin var edildiği, eşyanın kendisinin, sesinin ve görüntüsünün nakledilebileceği gibi yüksek bilimsel düşünceleri insanın aklına getirmektedir. Bu, insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel gelişmelere vahyin önemli bir katkısıdır. Vahyin yol göstermesidir. Bu yol gösterme sayesinde insanlık bugün maddi olarak büyük bir terakki içerisine girmiştir. Bugün ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, insanlığın ortak kültürünün ürünüdür. Sadece Batı insanının çabasının ürünü değildir. Bu terakkinin temellerini ise Kur'an'ın da işaret ettiği gibi peygamberler atmıştır. Peygamberlerin mürşid olmalarının ikinci yönü ise ahlakla ilgilidir. 
İnsanda gazab, şehvet ve akıl kuvvetleri vardır. Ama bunlara Allah tarafından fitraten bir sınır konulmamıştır. Peygamberlerin gönderilmesi, insanların bu duygularını eğitim yoluyla sınırlandırma, ifrat ve tefritten uzaklaştırıp vasat olan yolu bulma amacını gütmektedir. 
Peygamberlerin bu eğitim modelinden uzaklaşıldığında insanlık başına büyük felaketler almıştır ve almaktadır. Peygamberliğin insanlıkta "kemalatın fihristesi" olarak tarif edilmesi, insanlığın bireysel ve toplumsal hayatlarında maddi ve manevi terakkiye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. 


C. Eğitimde İdeal Model 


Bugün ortaya çıkan ve gittikçe gelişen bilimlerin özünde din vardır. Bilhassa İslam dininin kutsal kitabı Kur'an ve Hz. Muhammed'in (asm) hadisleri tıp biliminden biyolojiye, çevre mühendisliğinden ekolojiye, astronomiden fizyolojiye kadar birçok bilim dalında insanlığın yeni keşfettiği ya da daha hiç keşfedemediği konulara temas etmektedir. Diğer taraftan Kur'an insanları birçok konuda düşünmeye çağırır. Her konuyu akla havale eder. Herkesin her şeyi 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bilemeyeceği gerçeğini kabul ederek öğrenilmesi gereken konuları "ehl-i zikir" diye tanımladığı uzmanlara sormayı önerir.” Kur'an'a göre bilenlerle bilmeyenler bir 

olmaz.3 Kur'an bütün bunlardan bahsederken, hep Allah'a dikkat çeker. Buna göre insan öğrenmelidir. Ama Allah'ı asla unutmamalıdır. Çünkü insanı da, insandaki öğrenme kabiliyetini de yaratan Allah'tır. O halde İslam dininin bilime karşı olması mümkün değildir. 
Ancak bilimi Allah'ın isimlerinin bir tecellisi olarak öğretmek ister. Kur'an'ın bakış açısını yakalayan bir insan, tıp bilimin Allah'ın şifa verici anlamına gelen "Şafi" ismine dayandığını anlar. Bu anlayışa sahip bir doktor hastalarına daha şefkatli bir gözle bakar. Allah'ın bir isminin tecelli etmesine vesile olduğu için onlara daha fazla itina gösterir. Mühendislikle uğraşan bir insan Allah'ın "Mukaddir" ismini öğrenir. Plan ve proje yapma, ölçüp biçme bu ismin tecellisidir. Allah ile bağını koparmayan bir mühendis, işlerinde daha dikkat olur. 
Böylece Kur'an bu bakış açısıyla insanlığın dinden uzaklaşarak kaybettiği sorumluluk duygusunu ona kazandırma amacını güder. Çünkü bilim ne kadar gelişirse gelişsin, eğer Allah'a karşı sorumluluk duygusu bulunmazsa, yapılan iyiliklere mükafat, kötülüklere ceza verecek ilahi bir güce inanılmazsa insanlık her şeyi kendi cüz'i menfaatine alet yapar ve yaptığı da son bir asırda çok bariz bir şekilde görülmektedir. 


Pozivitist yaklaşım insanlara böyle bir sorumluluk bilinci vermekten uzaktır. Zaten böyle bir amacı da yoktur. İnsanın, bilimin ve bilim adamının Yaratıcısıyla bağını koparan pozitivist anlayış, bilimi ve aklı dinin yerine ikame etmeye çalışmıştır. Ama İslam dininin sağladığı gazab, şehvet ve akıl kuvvetlerini sınırlandırma formülü bulunmadığından insanlığı dünyevi ve uhrevi mutsuzluğa sevk etmiştir. Çünkü duyguları eğitilmeyen insan hiçbir konuda sınır tanımayan korkunç bir canavar haline geldi. Çoğunlukla insanlıkta cerbeze, fücur ve zulüm ön plana çıktı, ortak bir karakter halini aldı. Cerbezeyle hak ile batıl bir birine karıştırıldı. 
İnsanlar hakkı batıl, batılı hak görmeye ve göstermeye başladı. Fücur ile namuslar ayaklar altına alındı, her konuda haram helal çizgisi kayboldu. Zulüm ile kuvvetli haksız dahi olsa zayıfı ezdi. İşte bilimin pozitivist yorumunun insanlığı sürüklediği bu anarşi, insanlığı basit bir çıkar uğruna yok edecek bir anlayışın gelişmesine sebep oldu. Said Nursi'nin öğretilerinde maneviyattan mahrum, gözünü sadece geçici dünyaya dikmeye sebep olan şey, "tek gözlü deha"dır. Bu deha insanlığa dünyada Cehennem hayatı yaşattığı gibi ahirette de ebedi Cehennem yaşatacaktır. İnsanlığın gündüzünü geceye çeviren bu menhus zekadır.? 


Said Nursi'nin tespitlerine, bizim de müşahedelerimize göre insanlık manevi bir buhran geçiriyor. Bu buhranın asıl sebebi, imansızlıktır. Allah'a imandan uzak olarak gerçekleştirilen bilimsel gelişmeler insanlığı mahvetmeye aday gözüküyor. Bu buhrandan çıkışın reçetesi Said Nursi'ye göre eğitimdir. Yaygın ya da örgün eğitimde din ve bilim birlikte okutulmalıdır. 
Bugün ilkokullarda din ehliyetsiz ellerdedir. İnancı olmayan bir ilkokul öğretmeni hangi dini öğretecektir? Orta ve lise öğretiminde ise din eğitimi İslam dini eğitimi olmaktan çıkmıştır. 
Normal bir kültür dersi haline gelmiştir. Liselerde bir saat olan din eğitiminin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Üniversitelerde ise öğrencinin din ile hiçbir karşılaşması olmamaktadır. Bilimin pozitivist yorumu eğitimin tek modelidir. İslam dünyası, ilme karşı olan kilise yüzünden dinden uzaklaşan Batıyı bu noktada örnek alamaz. İslam dini, ilmi, öğrenmeyi hep ön plana çıkarıyor, teşvik ediyor. Bu yüzden maddi kalkınma, manevi gelişmeye bağlıdır. Bilim eğitimi, din eğitimi ile birlikte verilmelidir. İnsanlığın bu buhrandan çıkışının başka çaresi de yoktur. Bu açıdan İlahiyat Fakülteleri tekrar fonksiyonlarını icra eder hale getirilmeli, ancak müfredatlarında değişiklikler yapılmalıdır. Müfredatlarına bazı temel fen bilimleri de eklenmelidir. Diğer taraftan üniversitelerin bütün bölümlerinde de din eğitimi olmalıdır. Bunlar seçmeli de olabilir. Said Nursi bir asır önce insanlığın içine düştüğü bunalımdan çıkış reçetesini böyle bir eğitim modelinde görmüştür. 


Ona göre, vicdanın ziyası din ilimleridir. Aklın nuru fen ilimleridir. İkisinin birlikte okutulmasıyla gerçek ortaya çıkar. Birbirinden ayrıldıkları vakit birincisinde taassup, 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ikincisinde de hile ve şüphe ortaya doğar.!* Pozitivist bilim anlayışının eğitim modelinde uygulanması, dinin bir kenara bırakılmasını, sadece fen ilimlerinin okutulmasını öngörmüştür. 
Bu öngörü, Nursi'nin ifadesiyle "hile ve şüphe"nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Kuvvetleri peygamber öğretilerinin süzgecinden geçmeyen ve ifrat ile tefrit arasında bocalayan kimseler, cerbezeci birer insan olup çıkmışlardır. Cerbezeci insan ise aldatıcı bir zekaya sahip insan demektir. O halde dinin dengeleyiciliğinden uzak yetişen nesillerde iki karakteristik özellik ön plana çıkacaktır. Bunlardan birisi hile, ikincisi de şüphedir. Bu eğitim modelinin ortaya çıkardığı "iyi eğitilmiş" insanlar, kendilerini, başkalarını ve devleti aldatmak için her şey yapabiliyorlar. Bugün ülkenin içinde bulunduğu durum, bilimin pozitivist yorumunun eğitime hakim olmasının ürünüdür. Şüphe de insanın her şeye ve herkese şüphe ile bakmasını netice vermiştir. Toplumdaki gittikçe yayılan güvensizlik ve sevgisizlik de bu iki kavramın insanda yerleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. 


Sonuç 


İslam dini bilimle çatışmaz. Çünkü İslam dininde okuma, öğrenme birinci derecede önemlidir. 
Bu yüzden İslam'ın bilimle çatıştığı vehmi üzerine kurulu ideolojik bir anlayış, asırlardır İslami bir kültüre sahip olan bu toplumu dinden koparmak için eğitimi kullanmıştır. Dinden uzak olarak eğitilen insanlar, haksızlığı şiar edinmiş, hiçbir davranışında meşru gayr-i meşru ayımı yapmayan, hile ve şüpheci bir karaktere sahip olmuşlardır. Kendisini, toplumu, ailesini, devleti aldatan, kendinden, insanlardan şüphe eden, küçücük bir menfaat için her türlü haksızlığı yapabilen insanlar hep bu eğitimin meyveleridir. Nursi'nin ifadesiyle sahip olduğu hak dinden uzaklaşan insanlar cemiyet için "semm-i katil" yani, öldürücü bir zehir olmuşlardır. Anarşi ve terörün bu ülkede yaygınlaşmasında bunun büyük rolü olmuştur. Fakat bu gerçekler, ideolojiyi şahsi çıkarlarına perde edilen kişiler tarafından örtbas edilmek istenmiş, insanlar dinden ve dindardan ürkütülmüştür. Toplumda görülen bu olumsuz tablo, ancak bilimin din ile, dinin bilim ile birlikte eğitime girmesiyle mümkündür. Ahlaktaki anarşiden, silahlı terörden, devleti talan etmekten kurtulmanın, insanı ailesine, topluma ve devletine faydalı bir birey haline getirmenin tek çıkar yolu budur. Bizim kültürümüzde "kendini bilmek" vardır. İnsanın kendini bilmesi, adam olması, itidalli ve istikametli bir yapıya sahip olması hep bu kendini bilmekle ilgilidir. İnsanın kendini bilmesi ise Allah'ı bilmesiyle mümkündür. Bunu insana sağlayacak İslam dininin akla dayanan esaslarıdır. Bu da ancak fen ilimlerinin yanında din ilimlerinin de öğretilmesiyle sağlanabilir. Yoksa insan birçok şeyi öğrenebilir, çok daha ileri noktalara ulaşabilir. Fakat kendini bilmeyen bir insan, robot insan, "compüter insan" olmaktan kurtulamaz. 
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YARATILIŞTA İBDA VE İNŞA BOYUTU 

Bahri Dayıoğlu-Dr- Kış 2005-89. Sayı- Koprudergisi 

Giriş 

Yaratılışı iki ana başlık altında toplayan Bediüzzaman, "ibda ve ihtira"yı "hiçten icat" şeklinde, "inşa ve terkip"'i ise "mevcut olan anasır [unsurlar] ve eşyadan toplamak sureti ile ona vücut vermek" olarak tanımlamaktadır. (Lem'alar, 315-316) Bu yaratma faaliyetlerinin 


sahibi olarak "Zat-ı Ferd-i Zülcelâl olan Allah"ın adını zikretmektedir. Yani yaratılışın sahibi Allah'tır, tabiat ve tesadüf değil! 


Bu tanımlamaları bugünkü uzay bilgileri ve biyolojinin ortaya koyduğu tespitler çerçevesinde ele alıp incelediğimizde, Kur'an'la tabiat (doğa) bilimlerinin birbirini yorumladıklarını görmekteyiz. Onun için "ibda ve inşa" tarzındaki yaratılışların, doğa bilimlerinin tespiti ile nasıl inceleneceğini kısaca ele alalım: 


"İbda ve ihtira" alanı hiçten yaratma, benzeri olmayan bir şeyi yaratmadır. Bunun en tipik birinci alanı maddenin atomlarını oluşturan partiküllerin yaratılışıdır. Daha sonra bu maddeler ile yıldızlar ve galaksiler sisteminin vücuda getirilmesidir ki, inşa ve terkip türü yürütülmektedir. Başka bir ifade ile kainatın oluşumuna "ibda" denilen hiçten yaratma ile başlanmış, "inşa" denilen ikinci tip yaratma ile atom altı partikülleri "ibda" şeklinde yaratan Allah, "inşa" şeklinde yaratma ile kainatı vücuda getirmiştir. Bu ikinci tip yaratma bugünkü bilgilerimize göre ilk teşekkülde yoğun, sonraki geniş zaman dilimlerinde azalan fakat hiç kesilmeyen bir şekilde devam etmektedir. 


Kur'an'da ilk insan ve ilk canlıların yaratılışına temas eden ayetler incelendiğinde iki önemli noktada yaratılışın üzerinde durulduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi topraktan ilk canlı hücrenin yaratılışı, diğeri de onun tesviye edilerek ergin formuna getirilmesidir. Bu şekilde her türün ilk cet formları veya ataları "embriyo" anlamında ibda tarzında yaratılmış ve ondan sonrası ise inşa ve terkip tarzında tıpkı bugünkü bitki, hayvan ve insan embriyolojilerinin açıklamaları çerçevesinde oluşmuş ve devam etmektedir. 


İstisnailik ilk canlı hücrelerinin yaratılışına hakimdir. Adeta bu o dönemlerin olağan faaliyetleridir. İbda, yaratılışın mucizevi boyutudur, çünkü "mucize vasıtasız, direkt Allah'ın fiilidir." Bu istisnailik durumu sonraları yerini inşa ve terkip boyutlarında düzenli kurallara bırakmıştır, yaratma ve yürütme biçimi bunlara göre düşünülmelidir. 


Yaratanın Yaratıcı Filleri ve İsimleri 
Kur'an'da Yaratma ile İlgili Fiil ve İsimler 


1) Haleka: En geniş anlamlı yaratma fiillerinden biridir. Üç ayrı yaratma alanını ilgilendiren tanımlar yapılmıştır; 


a) Bir şeyi güzelce ölçüp, biçip takdir etmek. 

b) Yoktan var etmek. 

c) Var olan bir şeyden başka bir şey ortaya koymak. 
"Allah her şeyin halıkıdır" (Enam 6/102] 


Bu fil özellikle birinci tanımında sunulan "takdir etmek" anlamıyla yaratıcılığın plan ve program boyutu nedeniyle diğer yaratma fiillerinden ayrıcalıklı hale gelmiştir. Bu, kâinatın yaratılışındaki takdir ve planla kaosa imkân vermeyen, tesadüfiliğe fırsat bırakmayan bir yaratıcılık faaliyetini anlatırken, canlılar içinde DNA ile kodlanan tüm canlıların hücre 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seviyesindeki yaratılış program ve kayıtlarını görme imkânı vermektedir. Bu fiil alanında "El Halık" temel esma olarak bulunmaktadır. 


2) Bede'e: Yaratmada öne alınan, öncelikle aktivitelerin yapılmasını içine alan bir yaratma faaliyetidir. "Yaratmaya başlamak" ve "ilk defa yaratmak" anlamında, yani özel bir yaratma alanını temsil etmektedir. Esma-i Hüsna'dan el Mubdi, ibda türü yaratma alanıdır. 


3) Bedi: Bedi ismi de ibda türü bir yaratma alanıdır. Her türün ilk cetlerinin yaratılması, kâinatın ilk yaratılış alanlarını içine alan yaratıcı bir isimdir. Bediussemavatı ve'l ard. 


4) Fatara: Fatara fiili yaratma alanında "yarmak" gibi spesifik bir özelliğiyle dikkat çeker. Bu faaliyet boyutu ile batmalar, kopmalar, ayrılmalar, yarılmalar, şekillenmeler gibi önemli jeolojik alanları içerisine almaktadır ki, bu sadece dünya için değil, bütün yıldızlar ve galaksiler için geçerlidir. 


"Fâtıru's semavatı ve'l ard" ayeti, yaratılışın en genel ve hususi boyutunun bulunacağı bir anlam zenginliğiyle, görüş ufkumuza geniş açılımlar sunmaktadır. Kâinatın ilk maddelerinden yaratılarak açılması gibi tipik bir yaratma alanıdır. 


5) Bera'e: Bu fiil yaratmak manası esas olmakla beraber, daha çok canlılar için kullanılmıştır. 
Esas faaliyet alanı canlılarda, özellikle embriyonal hayatta mitoz bölünmelerle ortaya çıkan 
birbirinin aynı olan hücrelerin değişik aktivite kazandırılarak (mesela, insanlarda en az 200 
çeşit) doku hücresinin oluşturulmasıdır. 


Esma-i Hüsna'dan El Bâri bu alanlarda tecellisini göstermektedir. Bütün çok hücreli canlılarda hücre değişikliği alanında tecelli göstermektedir. Embriyolojinin araştırma alanında 


bilhassa "hücre değişikliği" ile ilgili olarak görmekteyiz. Bu değişiklik olmasaydı ne doku ve ne de farklı organlar oluşamazdı ve canlı fert yaratılamazdı. 


6) Felake: Felake fiili bir şeyi yarmak ve birbirinden ayırmak anlamındadır. Kur'an'da kullanılış alanında "Falik'ul habbi ven neva", yani taneleri ve çekirdekleri yaran olarak görmekteyiz. Bu, esasında bütün bitki ve hayvan embriyolojisinin temelini oluşturan tohum ve yumurtalardan bir sürgünün ve hayvan yavrusunun gelişmesi için nelerin yapıldığı ve nasıl yapıldığı gibi önemli bir alanda görülen yaratıcı faaliyettir. Bitki, hayvan ve insan embriyolojilerinin araştırma alanıdır. 


7) Zera”e: Yaymak anlamındaki yaratıcı faaliyettir. Özel alanı "Allah mahlükatı zer’ etti." 
ayetinde olduğu gibi özellikle canlıların yeryüzünde yayılması üzerine dikkat çekmektedir. 
Tohumların, polenlerin yayılmaya müsait şekil ve formlarda yapılması ve birbirini bulmaları kadar, canlıların yeryüzünde özelliklerine göre yerlerini almaları, dağılmaları ve yerleşmeleri gibi önemli faaliyet alanıdır. Bitki ve hayvan coğrafyasının ilgi kapsamındadır. 


8) Enşe'e: Enşe'e fiili inşa etmek anlamındaki inşa ve terkip türü yaratıcılığın en önemli alanıdır. En çok canlılar hakkında kullanılmaktadır. Canlılar hücrelerden, hücreler atomlardan, moleküllerden inşa edilir. Hücrelerden dokular, organlar ve çeşitli sistemler yaratılır. Sonuçta bir canlı inşa edilmiş, yani yaratılmış olur. Her bir hücrede ortalama on bin kimyasal reaksiyonun bulunması inşa ve terkip tarzındaki yaratıcılığın tipik alanlarından biridir. Bu olmazsa, hücre çoğalması olamaz. 


9) Ce'ale: Bu fiil yaratmak, yapmak anlamında olduğu gibi vermek, saymak gibi anlamları da vardır. 


10) Savvara: Bu fiil tasvir etmek, suretlendirmek, şekillendirmek, şekil vermek demektir. 


11) Sevvâ: Sevvâ fiili tesviye etmek, düzeltmek demektir. 
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12) Ehyâ: Bu fiil hayat vermek, cansızlardan canlıları yaratmak anlamındadır. El Muhyi ismi ve El Muhyi'l-mevta isimleri bu fiil alanında mevcuttur. Canlılar âlemini inceleyen biyolojinin en önemli alanlarından biridir. 


13) Kün: Allah'ın bu emri, "OL" emri olarak Cenab-ı Hakk'ın yaratma, sevk ve idare etme, dilediğini yapmayla ilgili çok geniş kapsamlıdır. 


Darwin ve Evolusyon Teorisi 


Darwin (1809-1882), 1870 yılında düşüncelerini açıkladığı "Canlıların Menşei" adlı kitabında "Evrim Teorisi" olarak bilinen yaklaşımı ile canlıların nasıl birbirinden türediklerini anlatmaya çalışmıştır. Darwin "türlerin sabit olmadığını, her nesilde oluşan küçük farklılıkların ilerleyen nesillerde artarak ilk cetlerinden ayrı karakterler kazandıklarını ve böylece onlardan ayrılıp yeni bir tür olduklarını esas almıştır. Evolusyon Teorisinin esası budur. Değişik karakterlerden tabiat şartlarına uyanların sürekli geliştiği ve uyamayanların ölüp gitmesi anlamına gelen "tabii seleksiyon" mekanizmasının esas rolü oynadığı üzerinde düşünce sistematiğini oturtmuştur. 


1924 yılında bir Rus bilgin olan A.I.Oparin yeryüzünde organik kimyasal sentezlerin karbon 
ile birlikte kendiliğinden oluştuğu görüşünü ortaya attı. "Ursubbe" ilk çorbavari sulu ortamlarda hücreleri oluşturabileceğini ifade etti. 1929 yılında bir İngiliz araştırmacı aynı düşünceler doğrultusunda görüşlere katıldı. H.C.Urey tarafından da benimsenerek "Biyogenez Araştırmaları" adıyla ilmi literatürde yer aldı. 


1952-1953 yıllarında Stanley Miller ve Harold C. Urey cansız kimyasal maddelerden hayatın oluşabileceği düşüncesini geliştirdiklerini bir deney aparat sonuçları ile açıklamaya çalıştılar. 
İlk canlının oluşabileceği eski devirlerdeki ortam şartlarını düşünüp onların benzerlerini laboratuar şartlarından oluşturmayı esas aldılar. Tüpün içerisine metan, amonyak, karbon monoksit, karbon dioksit ve azot koydular. 60 bin voltluk elektrik akımı ile pek çok gün uyguladılar. Tüpte aminoasitler, DNA yapısında bulunan azotlu bileşik olan bazların oluştuğunu tespit ettiler. Bu deney Darwinizm'in doğmasında tespit edilen sonuçlardan daha çok amacını aşarak kullanılmıştır. Esas hedef hücreydi fakat bu çalışmalar başladığı gibi bitmiştir. Çünkü sonuç almaya yaramamıştır. 


Darwin'in insanın ceddi konusundaki görüşlerinden örnekler: 


Her evrimci (evolutionist), beş büyük omurgalı sınıfının, yani memelilerin, kuşların, sürüngenlerin, iki yaşayışlıların (amphibians) ve balıkların, bir tek ilk örnekten (prototyp) türediğini kabul eder; çünkü hepsinin, özellikle embriyonal dönem boyunca, ortak yanları pek çoktur. Balıklar sınıfı organlaşma bakımından en aşağı durumda bulunduğu ve yeryüzünde öbürlerinden önce belirdiği için, omurgalılar aleminin (kingdom) bütün üyelerinin balığa benzer bir hayvandan türediği sonucuna varabiliriz. Maymun, fil, kolibri, yılan, kurbağa, balık vb. gibi birbirinden pek başka hayvanların hepsinin aynı ana-babadan türeyebildiği inancı; doğa tarihindeki son ilerlemeyi izlememiş kimselere pek garip görünecektir. Çünkü bu inanç, bugün birbirine hiç benzemeyen bu biçimlerin (forms) hepsini birbirine sıkıca bağlayan canlıların eskiden yaşamış olduğunu üstü kapalı olarak söylemek demektir. (The Descent of Man, s. 205) 


İnsanımsımaymungillerde iki büyük dala, Yeni Dünya ve Eski Dünya Maymunlarına ayrılmıştır; ve sonunculardan çok uzak bir dönemde, evrenin mucizesi ve övüncesi olan insan türemiştir. (The Descent of Man, s. 213) 


İnsanın ilk ataları bir zamanlar kıllarla kaplı, her iki eşey (sex) de sakallı olmak gerekir. 
Onların kulakları herhalde sivriydi ve hareket edebiliyordu; ve vücutlarında, özel kasları olan 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bir kuyruk vardı. Kolları ve bacakları da, şimdi ancak arada bir yeniden ortaya çıkan, ama dört-ellilerde (Ouandrumana) normal olarak bulunan kaslarla hareket ediyordu. Bu dönemde ya da daha erken bir dönemde, büyük ön kol (ön bacaklar) atardamarı ve siniri, supra- condyloid bir delikten geçiyordu. Barsakta, bugün olduğundan çok daha uzun bir kör barsak (diverticulum, caecum) vardı. Dölütteki ayak başparmağının durumundan anlaşıldığına göre, ayak o zamanlar kavrayıcı (prehensile) idi; ve atalarımız şüphesiz, ağaçlarda, sıcak ve ormanlarla kaplı bir ülkede yaşıyordu. Erkeklerin korkunç silahlar olarak yararlandıkları büyük köpekdişleri vardı. (The Descent of Man, s. 208) 


Bana en olabilir görünen görüş, erkeğin ve özellikle kadının, kıllarından yoksun kalması, sexual selection'da (eşeysel seçme) göreceğimiz gibi, daha çok beğenilmek içindir; ve bu inanca göre, kıllılık bakımından insanın öbür maymunlardan (primates) böylesine farklı olması hiç de şaşırtıcı değildir, çünkü doğal bir seçme ile kazanılan ıralar (characters), birbirinin yakın hısımı olan biçimlerde (forms) çoğu zaman olağanüstü farklıdır. (The Descent of Man, s. 72-73) 


İki ayrı amaç gütmüş olduğumu, bir özür olarak söylememe izin verebilir; birincisi, türünün ayrı ayrı yaratılmamış olduğunu ve ikincisi, alışkanlığın kalıtsal etkileri ile ve az da olsa çevre koşullarının dolaysız etkisi ile desteklenmekle birlikte, değişmenin başlıca etkeninin doğal seçme olduğunu göstermekti. (The Descent of Man, s. 77) 


Türlerin ayrı ayrı yaratıldığı dogmasının yıkılmasına yardım ederek, hiç değilse iyi iş yaptığımı umuyorum (The Descent of Man, s. 77, 78) 


Vücut büyüklüğüne yada kuvvetine gelince, insanın şempanze gibi küçük bir türden mi, yoksa goril kadar kuvvetli bir türden mi türediğini bilmiyoruz; ve bundan dolayı, atalarından daha büyük ve daha kuvvetli mi, yoksa daha küçük ve zayıf mı olduğunu söyleyemiyoruz. Bununla birlikte şunu göz önünde bulundurmalıyız; goril gibi iri yarı, kuvvetli ve azgın bir hayvan, kendini bütün düşmanlarına karşı savunabilir, ama toplumsal bir hayvan olmayabilirdi. Ve bu, duygudaşlık ve soydaşlarını sevmek gibi yüksek zihni niteliklerin kazanılmasını etkili olarak engellerdi. Bundan ötürü insanın belirli bir ölçüde zayıf bir yaratıktan türemesi, onun için pek büyük bir üstünlük olabilirdi. (The Descent of Man, s. 80, 81) 


İnsan, kıl örtüsünü yitirdiği sırada, dönem ve yer ne zaman ve neresi olursa olsun, herhalde sıcak bir ülkede yaşamıştır; bu, örneksemeye (analogy) göre, o çağda yemişlerle beslenen insanın geçimi için elverişli bir koşuldur. İnsanın dar-burunlu-maymun kökeninden ilk defa ne zaman ayıldığını bilmiyoruz; ama bu, EOSEN dönemi kadar uzak bir çağda olabilir; çünkü yukarı maymunların aşağı maymunlardan Üst Miyosen kadar erken bir çağda ayrıldıkları, Dryopithecus'un varlığından anlaşılmaktadır. İster aşağı, ister yukarı aşamada bulunsunlar, organizmaların elverişli koşullarda hangi hızla değişikliğe uğrayabildikleri konusunda kesinlikle bilgisiziz; bununla birlikte, bazılarının pek uzun bir zaman aynı biçimde kaldıklarını biliyoruz. (The Descent of Man, s. 201-202) 


Kainatın İlk Maddesinin Yaratılması (Big Bang) 


Big Bang'e göre kainatın yaratılışında ortaya konan değerlendirmelerin kısa bir özeti aşağıda verilmiştir. 


Bu dev patlamada neyin kullanıldığı bilinmemekle beraber hesaplamalar (10 üzeri eksi 43) saniyelik bir zaman diliminde kainatı netice verecek bir patlama ile maddi varlık sahnesine geçilmiştir. Bu sırada oluşan sıcaklık (10 üzeri 32) dereceydi. (10 üzeri 29'a düştüğü sırada protonları oluşturacak guarkların yaratılışı ilk sırayı almış görünmektedir. Bir yandan uzaya yayılan bu maddeler soğumaya başlarken, patlamadan sonraki (10 üzeri eksi 11 ve 10 üzeri eksi 5) saniyeleri arasında nötron ve protonlar şekillenmeye başlamış ve sıcaklık 10 trilyon 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dereceye düşmüştür. (10 üzeri eksi 2) saniyeye gelindiğinde artık elektron, pozitron ve nötronlar maddenin alt temel partikülleri meydana gelmiştir. Patlamadan sonra ilk bir saniye tamamlandığında oluşan kütlelerin sıcaklığı 10 milyar dereceye inmiştir. 100 saniye geride kaldığında nötron ve protonlar oluşmuştur. Bundan sonra oluşan temel atom önce hidrojen ve sonra helyum olmak üzere temel 104 element o zamanlar, yani 15 milyar yıl önce yaratıldığı gibi bugün de yıldızların enerjileri ve kütleleri çerçevesinde yaratılmaya devam etmektedir. 


Kainatın, evrenin oluşumunu inceleyen ve araştıran ilim adamlarının ortaya koyduğu bu mucizevi faaliyetlere Kur'an'ın şu ayetleri çok anlamlı düşmektedir: 


"Göklerin ve dünyanın yaratıcısıdır. Bir işin olmasını istese ona yalnız “ol” der, o da oluverir." 
(Bakara 2/117] 


"İyi bilin ki, yaratmak da ona aittir, yarattıklarının tedbir ve idaresi de..." [Araf 7/54] 


"Allah'ın şanı, bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece “ol? demektir, o oluverir." (Yasin 36/82] 


Atomların yaratılışına kadar olan tüm faaliyetleri ibda alanı olarak değerlendirmemiz durumunda şöyle bir ibda tanımı ortaya koyabiliriz. İbda kainatın yaratılışında Big Bang’de başlayıp atomların yaratılışına kadar devam eden yaratılış faaliyetidir. Kainatın 15 milyar sene sonraki şimdiki durumunda bazı yıldızlarda yeni atomların oluşması halinde de "ibda" türü yaratma devam etmektedir. Şüphesiz ilk zamanlarda ibda hakimdi. 


İnşa ve terkip türü yaratma ise eser miktarda oluşuyordu. İbdanın bittiği yerde inşa ve terkip türü yaratma başlamakta ve atomlardan yeni moleküllere, yeni kristallere, maden cevherlerine, taşlara ve kayalara kadar cansızlar aleminde kararlı yapılar vücuda getiriliyor. 


Yıldızlar aleminde statik bir yapı genelde sönmüş yıldızlar için söz konusudur. Çok küçük bir örnek olarak Ay'ı verebiliriz. Onda değişimler yok. Ancak kırmızı devler olarak tanımlanan yıldızlarda ibda ve inşanın bütün özellikleri oluşur; ta ki, süper cüceye ve oradan süpernova denen yıldız patlamasından olağanüstü ışıklar saçarak yeni yıldızların doğmasına kaynak olması gibi. 


Hz. Adem'in Yaratılışı 
A. Atomlardan İlk İnsan Embriyosuna 
1- Toprak (Turab) 


Dünya şartlarında yaşayacak, beslenecek, büyüyüp gelişecek ve nesiller verecek olan ilk insanın yapısında bulunan hammaddelerin kullanılabilir olması gerekirdi. Bu akli ve ilmi bir zarurettir. Bu itibarla ilk insanın yaratılışında toprağın seçilmiş olması tesadüfi değildi. Çünkü 
bugün bilinmektedir ki, insan da dahil olmak üzere canlıların vücudunda genel bir ifadeyle 30 
çeşit element bulunmaktadır. Bunların hemen hemen hepsi toprakta mevcuttur. 


1 Karbon |7 o Kodyum  |I2 Mangan 
2 [Oksijen B [Potasyum (13 Demir 20 Molibden | 
B Azot OB Magnezyum (14 Kobalt 
4 Hidrojen I0 (Kalsiyum o (15 Bakır 
i 


6 Kükün | | | 
Oo S S B) 


Tablo-1 Canlıların yapısında bulunan elementler. 


Bu atomlar 100 elementten seçilmiştir. Buradaki seçim işinin yapılması ilim işidir. Bunların tek başına çok fazla bir önemi yoktur. Değer kazanmaları yapılan kimyasal sentezlerle ortaya çıkan yeni ve çok değişik özellikleridir. Basit bir mikroorganizmada on bin civarında kimyasal organik moleküller bulunmaktadır. Bunlar arasındaki ilişkilerin planlanması gerekir. 
Onun için atomlardan canlı bir hücrenin yaratılmasının bir yaratıcının eseri olmaksızın izahı, yapılan bütün gayretlere rağmen ortaya konamamıştır. Bu atomların yüz çeşit elementten seçilme ihtimali 8,5x10 üzeri 57'de biridir. Eğer bir saniyede 30'lu gruplar halinde bu ihtimalleri yazmayı denesek 10 üzeri 17 saniyede 10 üzeri 17 ihtimale ulaşmış olurduk. Bu ise dünyanın ömrüdür. 


Demek oluyor ki, kağıt üzerinde bile 100 elementten hücre yapısında çalışabilecek 30 
elementin seçimi bile sonsuz ilim sahibinin işidir. O diyor ki, "Allah, Ademi topraktan yarattı sonra ona “ol dedi. O da hemen oluverdi." [Al-i İmran 3/59) 


Yukarıda bahsedilen 8,5x10 üzeri 57'lik ihtimal gösteriyor ki, yaratma işi bizim laboratuar şartlarındaki deneme yanılma ile yapılan bir iş değildir. Yaratmak fiili "emir" işidir. İnsan olacak şekilde atomlar Yüce Yaratandan "emir" almıştır. Kur'an bu hususta "Haberiniz olsun ki, yaratmak da, emir de O'na (Allah'a ) mahsustur." [Araf 7\54] diyerek yaratmayı insanların yapamayacağı ve sadece Allah'a ait olduğu, iş yapmanın en hızlı şekli olan "emir"le yaratıcılığını sürdürdüğünü bildirmektedir. 


2) Çamur (Tıyn) 


Toprağın sulanmış haline çamur denmektedir. Böylece toprakta karışık vaziyette bir süspansiyon oluştururlar. Toprakta başlatılan yaratılış faaliyetinde çamura geçiş bir merhaledir ve suyun önemini de vurgulamaktadır. Kur'an bu konuya "O (Allah) insanı yaratmaya çamurdan (tıyn) başladı" (Secde 3217) ayetiyle temas etmektedir. Çamurdan başlanılmış olması başka işlemlerin de yapıldığına işaret etmektedir. Bunun ilk işaretini çamurdan maharetle seçip çıkarmada görmekteyiz. 


3) Çamurdan Seçip Çıkarma (Sülalet-ü min tıyn) 


Topraktaki elementlerin suyla karışımından oluşan süspansiyon yeterli değildir. Onun için çamurdan ilerde insan olacak esas maddelerin seçip çıkarıldığını Kur'an "Şanım hakkı için biz insanı çamurdan seçip çıkardık" (Muminun 23X12) ayetiyle bildirmektedir. Bu ayette geçen "sülale" kelimesi "sell" fiilinden türemiş bir isim olup "bir şeyi bir şeyden maharetle seçip çıkarmak" demektir. (E.Hamdi Yazır, Kur'an Dili, Cilt-5, s. 3431-4) Bir baba ve bir anneden gelen yeni nesillere de "sülale" denilmektedir. Buna göre bir çift insandan cinsiyet hücrelerinin yaratılıp çıkarılışı sayesinde yeni nesiller verilmektedir. O halde "Çamurdan seçip çıkarma" işlemi geniş kapsamlı plan, program ve kimyevi reaksiyonlar dizisini içine alan faaliyetlerin bütününü temsil eden önemli bir kavramdır. 


4) Yapışkan Çamur (Tıynın lazib) 
Kur'an'da "Biz onları (Adem) yapışkan çamurdan yarattık" [Saffat 37X11) ayeti geçmektedir. 


"Yapışkan çamur" ifadesi "toprak", "çamur", "çamurdan seçip çıkarma" gibi Kur'ani terimlere bir başka açıklık ve yorum getirme imkânı sunmaktadır. Yapışkan çamur, atomlar arası kimyasal reaksiyonlar ve yeni sentezlerin oluşması yanında, bir yere yapışıp tutunma 


anlamında da düşünülebilir. 


5) Kiremit Gibi Kupkuru Çamur (Min salsalın kel fehhar) 
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Kur'an'da bir de "O (Allah) insanı yanmış kerpiç gibi kupkuru bir çamurdan yarattı" (Rahman 55X14) ayeti geçmektedir. Buraya kadar geçen çamur ağırlıklı terimlere tümüyle ters düşecek "kiremit gibi kupkuru çamur" ifadesi ilk insanın yaratılışına önemli boyutlar kazandırmaktadır. Bunlardan birincisi insanın yaratılışında seçilen elementlerin cansız ve hayatsız maddeler olduğudur. Bunlar suyla muamele görse de hayatın oluşamayacağının kesin ifade edilmesidir. Diğeri ise bu ilk insanın yaratılışındaki kimyasal sentezlerde belli bir sıcaklığın kullanılmış olmasıdır. Üçüncü husus ise yaratılışın seçildiği yerde dünyanın fiziki, kimyasal ve biyolojik etkilerine karşı koruyucu bir tabaka oluşturulmasıdır. Bu bakımdan pişmiş çamurun tıpkı bir tavuk yumurtasının veya tohumların kabuğu gibi bir fonksiyon üstlenmiş olacağı düşünülebilir. 


6) Karar-ı Mekin 
Karar-ı Mekin Kur'an'da iki ayette geçmektedir. Önce bunları görelim: 


"Şanım hakkı için biz insanı sulât-un mintinden (çamurun özünden) yarattık. Sonra onu karar- ı mekin'de bir nutfe yaptık" (Mü'minun 23/12-13] 


"Sizi mâ-i mekinden (zayıf sudan, zigot) yaratmadık mı? Onu karar-ı mekinde (sağlam karargah, rahim) malum bir vakte kadar (doğum zamanına kadar) tuttuk" [E] Mürselat 77/20- 
22] 


Bu ayetlerdeki Karar-ı Mekin terimi ilk insanın topraktan yaratılışının istisnailiğine ışık tutarken, neslinin yaratılışında da bir kere kullanılması, ortak özellikleri, fonksiyonları olduklarını dikkate sunmaktadır. Kur'an'da rahim organı pek çok ayetlerde geçmektedir. 


İşte birkaç örnek: 

"Rahimlerde size dilediği gibi suret veren O'dur." [Al-i İmran 3/6] "Rahimlerde ne varsa O bilir" (Lokman 31/34) 

"Rahimlerin neyi eksik neyi ziyade edeceğini de bilir" (Er Rad 13/8] 


Kur'an'da rahim (placenta) gebeliğin geçtiği organ olarak kullanılmasına karşılık "Karar-ı Mekin" diye farklı bir yapıdan bahsedilmesi bu "güvenilir yer" anlamıyla da ilk insan ve ilk canlıların yaratılışındaki istisnailiğin özelliklerinin dikkate verildiği anlaşılmaktadır. 


"... biz insanı sülalet-ün mintinden (çamurun özünden) yarattık. Sonra onu karar-ı mekinde bir nutfe (embriyo) yaptık" (Mü'minun 23/12-13] 


Karar-ı mekin terimi ile canlı türlerin ilk cetlerinin annesiz babasız topraktan yaratılmasının çamurun insan veya hayvan şekline çömlekçi gibi yaratıldıklarını değil, tam aksi rahim fonksiyonlarını yerine getirecek bir güvenilir ortama işaret edilmektedir. İlk yaratılan canlı veya hücrelerin embriyoların gelişmesini tamamlayarak (sevva, tesviye edilmede anlatıldığı gibi) yaratıldıklarını dikkate sunmaktadır. Burada "ibda" ile ilk canlı hücreler veya embriyolar yaratılmakta, onların diğer gelişim safhaları olan alaka, mudga, kemik ve et oluşumları "inşa ve terkip" şeklinde tamamlanmaktadır. O halde ilk canlıların yaratılmasının tamamı ibda değildir. İlk embriyoların yaratılışı "ibda", ondan sonra "inşa ve terkip" türü yaratma ile tamamlanmaktadır. "Karar-ı mekin'de bir “nutfe? yaptık" ayetinden karar-ı mekin'in bir yer, bir mekân, bir ortam olduğu anlaşılmaktadır. "Nasıl bir ortamdır?" sorusuna tabii ki, bir cevap veremeyiz, ancak canlılar âleminden bazı örnekler çerçevesinde fikir yürütebiliriz: 


Bilindiği gibi kuşlar ve sürüngenler yumurta ile; bitkilerin önemli bir kısmı tohumla üremelerini sürdürürler. İçinde embriyosu, yani döllenmiş yumurta hücresi olan yumurta ve tohumlardan yavrular ve fideler (sürgün) çıkar. Yumurtaların ve tohumların kabukları, 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içindeki embriyo ve besinlerin koruyucu ve yeterli güvenliği sağlayacak şekilde yapılmışlardır. Öyle ki, yumurtaların içindeki yavrular o kabuklardan dışarı çıkacak şekilde ne çok sert ve ne de çok yumuşak yapılmışlardır. Karar-ı mekin'i de "rahimlerin" üstlendiği fonksiyonları arattırmayacağı şekilde ve aynı zamanda yumurtanın içinde yaratılan canlılara yumurtanın sunduğu yeterli imkânların olduğu bir özel yapı olarak düşünebiliriz. İlk insanın karar-ı mekin'de kalış zamanı hakkında tabii ki, fazla bir şey söylenemez. Ancak bütün insanların o ilk yaratılan insan embriyosunun genetik materyalinin kopyaları olduğuna göre, benzeri bir hücre aktivitesi çerçevesinde onunda normal gebelik süresince esas yaratılışını tamamladığını söyleyebiliriz. "Bir bebek büyüklüğünde mi, yoksa yetişmiş çağda mı "karar-ı mekin" dönemi sürmüştür?" gibi bir soruya da "biyolojik gelişmesini tamamlamış olarak" cevabını vermek hikmete daha yakın gözükmektedir 


7) Kur'an Terminolojisinde "Mâ"nın Anlamları 


"Mâ" kelimesi Kur'an'da 63 kere geçmektedir. Hepsinin geçtiği ayetler incelenince dört ayrı anlamda kullanıldığı görülmektedir. 


Birincisi: tamamen H2O”'dan ibaret su anlamında kullanılmaktadır. Gökten yağmur yağdırıldı, nehirler, ırmaklar şeklinde çoğunluğu almaktadır. 


İkincisi: Arşın "mâ-i” üzerinde olduğunun ifadesidir. 


Üçüncüsü: Nesil vermenin esasını teşkil eden erkek ve dişi cinsiyet hücreleri anlamında kullanılmasıdır. Bunlar da "mâ-i mehin" ve "mâ-i dâfik" şeklindedir. 


Mâ-i mehinin lügat anlamı, zayıf su; mâ-i dâfık'ın ise atılan sudur. Ancak "Biz sizi mâ-i mehinden yarattık" (El Mürselat 77/20) ayetinden cinsiyet hücreleri anlaşılsa da manaca ağırlık daha çok döllenmiş yumurta hücresi olan zigottur. 


Diğer Kur'an terimi mâ-i dâfıktır. Bunun geçtiği ayet de nerede ve nasıl yaratıldığına dikkat çekmektedir. "İnsan düşünsün neden yaratıldı? Bir mâ-i dâfıktan ki, bel (sulb) ile göğüsten (teraib) çıkar." (Tarık 86/5-7| 


Mâ-i dâfıktan insanın yaratıldığı ifade edildiğine göre, tıpkı mâ-i mehin gibi döllenmiş dişi hücre olan zigot anlamı esastır. Ancak bel ve göğüs bölgelerinin ayette geçmesi iki önemli konu üzerine dikkatleri çekmektedir. Bunlardan birincisi hem erkek ve hem de dişi fertlerde üreme organlarının bel bölgesinde bulunması ve buralarda gelişen, olgunlaşan cinsiyet hücrelerinin testis ve yumurtalıklardan atılmalarıdır. Diğeri ise göğüs bölgesinde bulunan kalbin hem cinsiyet hücrelerinin gelişmesinde ve hem de bebeğin anne rahminde yaratılması sırasında besin maddeleri, oksijen ve hormonların gönderilmesi ile yaptığı hayati görevlerdir. 


Bu nedenle Kur'an tercümelerinde alışkanlık haline gelmiş olarak "erkeğin beli kadının göğsü" gibi anlamların yeni Kur'an tercümelerinde yer almaması daha doğru olacaktır. 


Dördüncüsü: Yer yüzünde ilk defa yaratılan canlıların tek hücre veya tek canlı embriyosunun yaratılışında kullanılmasıdır. Kur'an'da geçen ayetler yoruma ihtiyaç bırakmayacak bir açıklıkla ilk embriyo mahiyetindeki hücreleri ifade etmektedir. 


"Hayatı olan her şeyi sudan (mâ) yarattık hâlâ inanmıyorlar mı?" (Enbiya 21/30) ayetiyle suyun öneminden önce büyüyen, çoğalan, gelişen değişik hücreler verebilecek olan ilk canlıların yaratılışındaki embriyolardan bahsetmektedir. Çünkü tek başına H2O’dan ibaret olan sudan canlı yaratılamaz. Canlılar için karbonun, hidrojenin, oksijenin, azotun ve fosforun üzerine bir hücre iskeletinin kurulması gerekmektedir. 
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"O'dur o ki, suda bir beşer yarattı da onu bir neseb ve sıhır kıldı. Rabbin Kadir bulunuyor." 
(Furkan 251541 ayetinde ilk insan olan Hz. Adem'in "topraktan" yaratılışını ifade eden ayetler yanında burada "sudan", yani "ilk insan embriyosundan" anlamı açıkça anlaşılıyor. 


8) Nutfe 


Kur'an'da 12 ayette geçmekte ve kelime olarak su anlamına gelen "mâ" kelimesine karşılık "saf su" anlamına gelmektedir. Ancak ne "saf su" ne de H2O'dan ibaret su anlamında Kur'an'da kullanılmadığı ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır. Kur'an'daki kullanım ve yüklendiği anlam tamamen yaratılışta cinsiyet hücrelerinin ve zigotun üstlendiği temel fonksiyonları üzerine kuruludur. 


Üç ayrı anlamda kullanılmıştır. 


Birincisi, eşeyli üremenin birinci kilometre taşı olan erkek ve dişi cinsiyet hücreleri (erkek ve dişi gametler) anlamında kullanılmaktadır. Bunun en açıkça görüldüğü ayet "Dökülen meniden bir nutfe değil miydi?" (El Kıyame 75137) ayetidir. Burada birazcık embriyolojinin girişindeki konulardan bahsetmemiz faydalı olacaktır: 


zg N 


Meninin ilim dilindeki karşılığı "ejekulat"tır. Bunun hepsi 3.5 ml kadar olup yüzde 10'u sperm hücrelerinden (erkek gametler) ibarettir. Bu tespit ayetteki "meniden bir nutfe" tabirine tamamen denk düşmektedir. 


Sadece sperm veya yumurta hücresinden canlı oluşmaz. Onun için yumurta hücresinin de bulunması gerekir. Yumurtalıklardan 2-4 ml'lik bir folikül sıvısıyla karın boşluğuna atılan yumurta düşünülürse "meniden bir nutfe" tabiri "folikül sıvısından bir nutfe" anlamını da taşımaktadır. Bu tesbit "ma-i dafıkte" olduğu gibi "atılan su" erkekler kadar kadınlar içinde geçerlidir. Bu iki Kur'an terimi birbirini doğrulamakta ve güçlendirmektedir. 


un 


Demek ki, Kur'an'da "hücre", "nutfe" ve "mâ" kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Hücre (zelle, celle) kelime olarak odacık anlamına gelmektedir. Gerçek anlamda bu tabir ancak dış zar görüntüsünü ifade eder. 


İkinci farklı kullanım alanı, sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi anlamına gelen "nutfe-i emsaç" terkibinin kullanılmasıdır. Kur'an'da sadece bir kere kullanılan bu terim, esasında eşeyli üremenin (erkekli dişili) ikinci kilometre taşı olan döllenmeyi ifade etmektedir ki, zigot böyle oluşmaktadır. Rahimde büyüme ve gelişme zigotla başlar. Kuş ve sürüngen yumurtaları da bir zigottur esasında, ancak bu tabir yerine "embriyo" demek daha çok kullanılmaktadır. 
Aynı şekilde bütün tohumlu bitkilerin "tohumları" çiçeklerin döllenmesiyle oluşur ve içlerinde ait oldukları bitkinin bütün özelliklerini taşıyan "embriyolar" bulunmaktadır. 


Üçüncü farklı kullanım alanı olarak ilk insanın yaradılışında da "nutfe" tabirinin kullanılmasıdır ki, bu ayetler incelendiğinde tamamen "embriyo" anlamında karşılığını bulmaktayız. Burada dikkat çeken en önemli hususlardan birinin hem ilk insanın yaratılışındaki "ilk oluşumla" onun neslini verirken ortak bir terimde buluşmalarıdır. O da nutfedir. Şimdi gelecek ayetleri bu boyutuyla inceleyelim: 


"Biz insanı muhakkak ki, çamurun özünden yarattık. Sonra onu karar-ı mekinde bir nutfe yaptık" (El Mü'min 23/12) 


"Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı... (Fatır 35/11) 


"O insan görmedi mi? Biz onu bir nutfeden yarattık. Şimdi aşikar bir mücadeleci kesiliverdi" (Yasin 36/77] 


"Biz insanı nutfe-i emsaçdan yarattık" (İnsan 76/2] 
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Bu ayetlerde "nutfe"nin hem ilk insanın yaratılışında ve hem de neslinin yaratılışında ortak bileşen, ortak özellik olduğu açıkça görülmektedir. 


9) Hame-i Mesnun; İlk İnsan Embriyosu 


Kur'an'da buraya kadar zikredilen terimlerin yanında bir de "hame-i mesnun" kullanılmaktadır. Ayetin bütünü şöyledir: "Gerçekte biz insanı, bir “salsal'den, “hame-i mesnun'dan yarattık" | Hicr 15\26] Bu ayette geçen hame-i mesnun, bazı Kur'an tercümelerinde kısaca "karabalçık" olarak ifade edilmektedir. (Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı) 


Burada canlıların kimyasal yapısında birinci derecede önemi olan karbona dikkat çekildiğini söylemek mümkün ise de çağdaş ve büyük bir müfessir olan E. Hamdi Yazır'ın sunduğu görüş ve yorumların büyük öneme haiz olduğundan üzerinde detaylıca durmak yerinde olacaktır: 


"Hame, uzun süre su ile yumuşayıp değişmiş kokar çamura denmektedir. Mesnun ise dört anlamda yorumlanmıştır. Bunlar: 1) Mütegayyır; yani değişen, başkalaşan demektir. 2) Mahkük; yani sürtülmüş, kazınmış veya bilenmiş demektir. 3) Masbub; yani dökülmüş demektir. 4) Bir suret ve misal üzere musavver (tasvir edilmiş) demektir. (E. H. Yazır, Kur'an Dili, Cilt: 5, s. 3057.) 


Kur'an müfessirlerinin görüşlerini zikreden Yazır, kendi görüşünü ve yorumunu "Adem dahi nutfe mahiyetini almış bir balçıktan yaratılmıştır. Binaenaleyh diyebiliriz ki, hame-i mesnun insan tohumu olan nutfedir." yorumunu yapmıştır. 


Biyolojik bilgilerimiz açısından yukarıdaki görüşleri embriyonun özellikleri yönünden ele almakta fayda görmekteyiz: "Mesnun" sürtülmüş (2), dökülmüş (3) anlamıyla bitmiş bir süreci ifade etmektedir. 


Ancak rastgele bir iş olmayıp "tasarlanmış" (3) planlanmış bir işin bitişi anlamını taşımaktadır. Bunların yanında en önemlisi birinci sırada yer alan mütegayyir, yani değişen ve başkalaşan tarafıdır ki, bu embriyoların en tipik özelliğidir. Çünkü embriyolardaki hücre çoğalmaları devam ederken hücre değişikliği (cell difference) denen mucizevi olaylar meydana gelerek, bu sayede çeşitli hücreler ve dokular oluşmaktadır. 


10) Tesviye Etme 


Tesviye etmeyle ilgili olarak Cenab-ı Hakk'ın yaratma faaliyetleri içerisinde iki fiil ve bir isim bulunmaktadır. Birincisi "Sevva" fiili olup, tesviye etmek anlamındadır. Diğeri ise "Savvara" fiili olup "tasvir etmek, şekillendirmek" anlamına gelmektedir. Bu fiilden de ayrıca Cenab-ı Hakk'ın el Musavvır ismi bulunmaktadır. 


Bu iki fiilin yaratılış alanındaki kullanılışı incelendiğinde yaratılmış, yaratılışı tamamlanmış ve esas şeklini almış olan durumlarda özellikle "Savvara" fiili kullanılmaktadır. Birkaç örnek verelim: 


"Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren (yusavviriküm) O'dur." [Al-i İmran 3X6) "Sizi yarattık sonra size şekil verdik (savvarnaküm)." (A'raf 7\1 1] 


Sevva (tesviye etmek) fiilinin ise daha çok yaratılışın devam ettiği zaman dilimlerinde dokular, organlar ve sistemlerin oluşması sırasındaki şekillendirmeler için (anatomi) kullanıldığı, yaratılış ayetlerinde daha öne çıkmaktadır. 


Örnekler: 
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"Onu (Adem) tesviye ettim de (sevveytuhu) ruhumdan ona nefh eyledim mi derhal O'na secdeye kapanın." (Sa'd 38171) 


"O Rabbin ki, yarattı da tesviye etti (sevva)." (A'la 87\2] 


"Dökülen meniden bir nutfe değil miydi? Sonra o bir alaka (asılıp tutunan) oldu, derken onu yaratıp biçime koydu (sevva)." (Kıyame 75137-39) 


Sonuç olarak bu iki "tesviye etme" ve "tasvir etme" fiilleri birbirine yakın olduğu için yaratılış ayetlerinde yer almaktadırlar. Biri öncelikli olarak yaratılış sırasında hücre, doku ve organların şekillenmeleri için kullanılmakta (sevva), diğeri ise yavru, gelişmiş ve ergin şeklin verilmesiyle ilgili durumları dikkate vermektedir (savvara). 


Bu ayetlerde dikkat çeken hususlardan biri; önce bir yaratmanın olduğu sonra tesviye ile tamamlandığıdır. Ayetleri bu açıdan inceleyelim. 


"Biz sizi yarattık, sonra şekil verdik" 
"Yarattı, tesviye etti." 

"Adem'si tesviye ettim de..." 

Şimdi tesviye edilişin açılımını görelim: 


"Rabbin meleklere şöyle dediğini hatırla: Ben ‘salsaldan’, “hame-i mesnundan? bir beşer yaratacağım. Ben onun yaratılışını tamamladığım (sevveytu, tesviye edilme) ve ona ruh verdiğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın" (Hicr 15128-29) 


Bu ayette "tesviye edilme" ifadesi kullanılırken anlıyoruz ki, ilk insanın yaratılışı bir anda olup bitmiş değil, onda da bir yaratılış süreci takip edilmiştir. İşte bu süreç "inşa ve terkip tarzı" yaratma sürecidir. "Kün (0l)" emri olan yaratılış ilk insan hücresi veya embriyosuyla "ibda" sürecini tamamlamıştır. 


Varlıkların Yüce Yaratıcısının ilk insanı yaratırken özel emrini kullandığını Kur'an şöyle bildirmektedir. "Allah onu (Adem'i) topraktan yarattı. Sonra ona “ol? dedi ve o da oluverdi" [AL-i İmran 3159) 


Şimdi tesviye edilmenin nasıl bir yaratma işi olduğunu, yani açılımında Kur'an'ın ne sunduğunu görmeye çalışalım. Genel olarak insanlar anlamadığı bir şeye hayalleriyle yaklaşır. 
İlk insanın tesviye edilmesi de sanki çanak çömlek ustalarının "çamuru vazo yapması" gibi bir şey düşünülebilmektedir. Esasında Kur'an'ın mesajı böyle bir yaratılış tarzının tamamen karşısındadır. Nitekim gelecek ayette tesviye edilmenin nutfe, alaka, mudga, azm (kemik, kıkırdak), lahm (et) gibi yaratılışın önemli gelişim süreçleri bizzat Yüce Yaratan tarafından isimlendirilmiştir. Özellikle Hz. Muhammed'in (asm) bu tabirlerle ilgili olarak aşağıda geleceği üzere yaptığı açıklamadaki zaman ilişkisi bu terimlere netlik kazandırmıştır. 


"Şanım hakkı için sülaletü'n mın tınden (çamurun özünden) yarattık. Sonra onu karar-ı mekinde bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir alaka yarattık, derken o alakayı bir mudga yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra ona diğer bir hılkat neş'eti verdik. Bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli." 
(Mu'minun 23112-16) 


Bu ayetlerde ilk başta "sulalet-ün min tının", yani çamurun özünden başlanan yaratma ilk insan için birinci dereceli olarak kastedilmektedir. Geniş anlamda onun nesilleri olan biz insanlar da çamurda bulunan atomlardan, onlardan bitki ve hayvan kaynaklı besinlerin oluşması ve beslenme ile insan vücuduna geçmelerini ifade edebiliriz. 
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Ayetin birinci muhatabı olan ilk insanın "çamurun özünden" yaratılması tamamen bitmiş bir iş değildir. Sadece yaratılışta ilk oluşumdur. Bu çalışmanın bütünü içerisinde bu ilk yaratılanın, ilk insan hücresi veya embriyosu olduğu ifade edilmiş ve bunun gelişeceği ortamın "karar-ı mekin" olduğu belirtilmiştir. Bu ister ilk insanın hücresinin tesviye döneminin geçtiği yer olsun, ister fonksiyonel olarak anne rahmi anlamında bir embriyonun gelişme sürecinin olduğu yer, her ikisinin ortak noktası bu ayetlerde geçen nutfe, alaka, mudga, azm (kemik), lahm (et, kas) olmak üzere beş önemli dönemin "tesviyenin" açılımı, yani içini dolduran çok önemli Kur'an terimleri olduğudur. Bu Kur'an terimlerinin anlamlarında Hz. Muhammed'in sunduğu açıklama fevkalade önemlidir. Çünkü bu kelimelerin sadece Arapça lügat anlamlarına bir de zaman süresini ilave etmiştir ki, bu terimleri böylece normal bir embriyoloji kitabında anlatılan embriyonal ve fetal dönemleri incelemek mümkün olmuştur. 


"Her birinizin maye-i hilkati ana rahminde nutfe olarak kırk gün toplanır. Sonra o maddeler, o kadar zaman içinde alaka olur (kan pıhtısı). Sonra yine o kadar zaman içinde mudga (et parçası) olur...." (Riyazüs-Salihin Tercemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1976, 1. Cilt, 399. hadis) 


Bu hadisteki terimleri şöyle özetleyebiliriz; 

Maye-i Hilkat: Yaratılışın gerekli maddesi olan döllenmiş dişi hücre olan zigottur. 
Nutfe: Embriyonal hayatta geçen ilk kırk günlük yaratılış dönemi. 

Alaka: Embriyonal hayatta kırk-seksen günler arası insan görünümünün olduğu yaratılış dönemi. 

Mudga: Seksen-yüz yirmi günler arası insan prototipinin oluştuğu dönem. 

Azm: Kemiklerin (kıkırdakların) oluşması. 

Lahm: Et veya vücut kaslarının gelişmesi. 


Sonuç olarak ilk insan veya neslinin yaratılışında tesviye dönemi, ortak terminolojilerle tanımlanmıştır. Bir çömlekçinin vazo yapması, bir heykeltıraşın mermeri yontması gibi bir tesviye değil, tamamen embriyolojinin tespit ettiği bir hücrenin insan oluşu kademelerinden geçen bir yaratılış sürecidir. 


Öz 
Yaratılış İbda ve İnşa olmak üzere iki bölüm altında toplanmaktadır. Bunlardan ibda başlangıcı olmayan ilk yaratılış olarak tanımlanmaktadır. İnşa ise birleşmeler ve terkipler 


şeklinde yaratılış olarak ifade edilmektedir. İbda ve inşanın temel kurallarında farklılıklar vardır. 


Kur'an'da kainatın yaratılışından, ilk canlılar ve özellikle Hz. Adem'in ve eşinin yaratılışından bahsedilmektedir. Genel bir ifadeyle bin civarında ayet tabiattan, yer küreden, canlılardan, döllenme, nesil verme, sular, denizler, atmosfer, uzay, kainat ve yıldızlardan bahsetmektedir. 


Bu ayetlere ilaveten esma-i İlahiyeden 14 kadar isim, yaratılışı bütün çeşitliliği içerisinde ele almaktadır. 


İnsanlığın ilgi alanını çeken en büyük konulardan biri olan canlıların yaratılışında Evolusyon teorisi ile İbda ve İnşa tarzındaki yaratılışın mukayeseli değerlendirmesi aşağıdaki konularda ele alınacaktır: 
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— Darwin'e göre ilk insan 

— Bediüzzaman'a göre ilk insan 

— Darwin'e göre türler 

— Bediüzzaman'a göre türler 

— Yeni Darwincilere göre ilk canlının oluşumu 


— Bediüzzaman'a göre ilk canlıların yaratılması 


BİLİM-DİN ÇATIŞMASI VAR MI? 
Mustafa Y. Nutku Prof. Dr- Kış 2005-89. Sayı- Koprudergisi 


Bilim-din çatışması fikri, çok kaygan bir zemindir. Bilim-din çatışmasından bahsedenlerin aşağıdaki hususları dikkate almalarında fayda vardır: 


1- İslâm inancında Allah, Yaratıcıdır. Varlık âlemini hem ibdâ, hem de inşâ suretiyle yaratır. 
Bilimin mevzularına giren bütün varlıklar ve kanunlar, Allah'ın eseridir. Bu eserlerden Müessir'e geçip Allah'ı tanımak ise, insanın bu dünyadaki imtihanıdır. Bütün varlık âlemi ve onların tâbi olduğu kanunlar Allah'ı ispatlar; bunlar insana Allah'ı tanıtan tekvini âyetlerdir. 
Bunun yanında Allah, kelam sıfatının tecellisi olan âyetlerini de peygamberleri vasıtasıyla suhüf ve kitaplar halinde göndermiştir. 


Bu durumda; kâinat sanki bir laboratuar, peygamberler muallim, suhüf ve kitaplar ders notları ve ders kitapları, bunların muhatabı olan insanlar ise, bütün ilimlerin başı olan marifetullah (Allah'ı tanımak) ilminin öğrencisi olmaktadır. Böyle bir durumda, o laboratuardan öğrenilenlerle ders kitabındakilerin ve öğretmenin söyledikleri arasında aykırılıklar olabileceğinden bahsetmek, Muallim-i Hakiki olan Allah'a iftirada bulunmaktır. 


2- Bilim-din çatışması vehmi, zararlı başka birçok şey gibi, bize dışardan gelmiştir. 
Gümrüklerdeki laboratuarlarda, ithal edilecek mallar kontrol edilir ve evsafı uygun olmayan malların yurda girişi engellenir. Her insan tek başına, bir devletten de ötede, bir âlemdir. Hz. 
Ali'nin bir sözü bunu ifade eder: "Sanma ki, bir zerresin sen bu âlemde; koca bir âlem gizlidir sende." Fakat, insan koca bir âlem gibi olmasına rağmen, tezatlı bir şekilde, zararlı ve tahripkâr bazı fikri malları, ithalat için uygunluğunu araştırmadan âlemine ithal edebiliyor; bununla da kalmayıp "ithal malı" diye onu daha değerli bile görebiliyor. Aslında, zehirli kimyevi atıkların yurdumuza sokulmağa çalışılmasına karşı nasıl tepki gösteriyor ve günlük gazetelerin manşetlerine bu mevzuu taşıyorsak, o kimyevi atıklardan daha zehirli ve zararlı ve sadece geçici dünya hayatımızı değil, ebedi hayatımızı mahvedebilecek zehirler gibi olan bazı ithal malı fikirlerin de âlemimize kontrolsüz olarak, hattâ itibar da görerek girmesine karşı uyanık, tedbirli ve tepkili olmalıyız. 


3- Bilim ve teknikte halen bizden ileri olan ülkelerdeki bilim-din çatışması görüntüsü bize emsal olamaz. Şu sebeptendir ki, aralarındaki çatışmanın gerçekten varlığına hükmedilebilmesi için, her iki tarafın söylediklerinin değişmez, sabit ve kesin olması lâzımdır. Bunlardan birinin değişebilir olsa veya mecazlı, teşbihli zahiri manâsına bakılmak yerine, hakiki manâsının tefsirle, yorumla açıklığa kavuşturulması icap etse, iki tarafın söyledikleri arasında, zahire bakarak uyumsuzluk ve çatışma olduğu söylenemez. 


Bu bakış açısıyla baktığımızda, bilim-din çatışması mevzuunda şunları görürüz: 


a ) Müsbet Bilimler Daima Kesin Hakikatler Değildir 
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Müsbet bilimler, deney ve hesap yoluyla ispatlanmış bilimlerdir. Deney ve hesap metotları zamanla daha geliştirilebilir ve bunlarla elde edilen yeni ve farklı neticeler daha öncekileri yürürlükten kaldırabilir. Buna dair misaller veren kitaplar yazılmıştır. Bu durumda, müsbet bilimler vasıtasıyla, semavi dinlerin vahye dayanan inanç sistemini reddetmek mümkün 


değildir. Bu vesileyle, "âyet" kelimesinin de aslında "ispat" manâsını taşıdığını belirtmekte fayda vardır. 


b ) Kur'an'dan Önce Gelmiş Olan Mukaddes Kitaplar Tahrif Olmuştur 


Kur'an'dan önce gelmiş olan mukaddes kitapların tahrif edilmiş olduğu bir gerçektir. Kur'an ise, tahrif edilmemiş yegane ve son semavi kitaptır. Bu durumda, müsbet bilimleri İslâm dışındaki ülkelerden alırken, tahrif olmuş semavi kitaplarıyla olan ihtilaflarını da aynen ithal ile, tahrif olmamış semavi kitabımızla bilimin ihtilafının da olabileceğini vehmetmemiz hata olur. Bilim ve teknikte ilerlemiş olan ülkeler buna, semavi kitapların doğrularına tabi olup uygulayarak muvaffak olmuşlardır. Aynı ülkelerdeki dine karşı ilgisizlik ise, dinlerindeki tahrif olmuş hususlara muhalefetlerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, "İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arar." (Vicdanı bozulmuş ve bu hasletini kaybetmiş olanlar bahsimizden hariçtir.) Burada şunu da belirtmek lâzımdır: İslâm dışındaki dinlerde de insanların çeşitli bakımlardan ve bu arada bilimde, kemalâtına, terakkisine medar olabilecek hakikatler vahiyle de uyum halinde olarak bulunmasına rağmen, tümüyle ilahi vahiy olan tek din, halen İslâm dinidir. Bir âyet-i kerimede: "Şüphesiz ki, Allah indinde yegâne din İslâm'dır" denilerek bu hakikate dikkat çekilmiştir. O halde bilim-din çatışmasının varlığını, bilimle sadece İslâm dini arasında araştırmak; İslâm dışındaki tümüyle ilahi vahye dayanmayan dinleri bu mevzuda taraf saymamak icap eder. 


c ) Kur'an'da Bazı Hakikatler Müteşabih Âyetlerle Açıklanmıştır 


Kur'an, 15 asır öncesinden kıyamete kadar, bütün insanlara Allah'ın hitabıdır. Bu hitapta, her devirdeki ve muhtelif devirlerdeki ve coğrafi bölgelerdeki insanların anlayış seviyelerine göre inkârı celp etmeyecek, fakat insanların telâhuk-u efkârlarıyla, tefekkürleriyle açılabilecek manâlar hazinesinin tarz-ı beyanı vardır. Bu manâ hazinesinden cevherler çıkarmakta insanlar yardımcıya, rehbere, mürşide ihtiyaç duyabilirler. Asrımızda bunu en mükemmel olarak Risale-i Nur yapmakta, hem ülkemizde hem de dünyada, talip olanlara Kur'an hazinesinden cevherler çıkarıp sunmaktadır. Risale-i Nur'u husumetli ön yargılardan uzak olarak hakşinaslıkla inceleyenler, onun bu özelliğini tasdik ve kabul etmektedir. Tümü vahye dayanmayan diğer dinlerle bilimin çatışmasını mevzuumuz haricine çıkardıktan sonra, vahye dayanan yegâne hak din olan İslâm'ın kitabı olan Kur'an'daki, herkesin doğrudan manâsını anlayamayabileceği, ilahi hikmetin muktezası olarak müteşabih âyetlerle bildirilmiş hususlarda Risale-i Nur vasıtasıyla bu manâ hazinesine girilmeye çalışılması büyük kolaylık sağlayabilecektir. Bu yapıldığı takdirde, bilim-din çatışmasının olmadığı, çok açık bir şekilde görülebilir. 


Çok kaygan olan bilim-din çatışması fikrinden, kendimizi böyle sağlam bir zemine alabilirsek, ne mutlu bizlere. 

Öz 

Bilim-din çatışması fikri, çok kaygan bir zemindir. Bilim-din çatışmasından bahsedenlerin aşağıdaki hususları dikkate almalarında fayda vardır: 


1- İslâm inancında Allah, Yaratıcıdır. Varlık âlemini hem ibdâ, hem de inşâ suretiyle yaratır. 
Bilimin mevzularına giren bütün varlıklar ve kanunlar, Allah'ın eseridir. Bu eserlerden Müessir'e geçip Allah'ı tanımak ise, insanın bu dünyadaki imtihanıdır. 
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2- Bilim-din çatışması vehmi, zararlı başka birçok şey gibi, bize dışardan gelmiştir. 


3- Bilim ve teknikte halen bizden ileri olan ülkelerdeki bilim-din çatışması görüntüsü bize emsal olamaz. Şu sebeptendir ki, aralarındaki çatışmanın gerçekten varlığına hükmedilebilmesi için, her iki tarafın söylediklerinin değişmez, sabit ve kesin olması lâzımdır. 


4- Müsbet bilimler vasıtasıyla, semavi dinlerin vahye dayanan inanç sistemini reddetmek mümkün değildir. 


BİLİMİN KARANLIK BİR YÜZÜ: ÖJENİZM 
Kasım 9, 2016-Kamer Elciyar-https://bilimdili.com/ 


Bilimin karanlık bir yüzü olarak sayılabilecek, insan soyları ve yapay seçilim mekanizmasını birleştiren kuram olan öjeni 1883 yılında Charles Darwin'in kuzeni olan Francis 

Galton tarafından, “Inquiries Into Human Faculty And Its Development” adlı kitapta öne sürülmüştür. Öjeni (eugenics) kelimesini de Yunanca “iyi doğan” manasına gelen kelimeden aldığını kitabın önsözünde belirtmiştir. Öjeni, insan soylarına müdahale ederek bu soyları istenen bir yönde devam ettirme işlemidir. Bu müdahale yalnızca belirli özelliklerin devamını sağlamak değil aynı zamanda genetik bir soy törpüleme işlemidir. Öjeni savunucuları bu sayede üstün bir insan ırkına kavuşulacağına inanır. Bu teorinin -tabi ki- ahlaki ve etik sorunları bulunmaktadır. 


Galton'un bu teorisinin çıkış noktası kuzeni Darwin'in yazmış olduğu Türlerin Kökeni kitabıdır. Darwin bu teoriyi sapkınlık olarak nitelediği için kuzeni onun ölümüne kadar bununla alakalı bir girişimde bulunmamıştır. Sapkınlık olarak görmesinin sebebi tamamen sosyal ahlakın ve etiğin hiçe sayılmasıdır. Bu yöntem bilimsel temellerle ortaya atılmıştır ve bilimsel yaklaşım açısından Darwin'in de doğru bulduğu bir şeydir. İnsanın Türeyişi adlı kitabında daha güçlü bir insan ırkına sahip olmamızın zayıf insanların elenmesiyle olacağını ama bizim bu elenme sürecini engellemek için bakımevleri kurduğumuzu, koruma yasaları çıkardığımızı ve doktorların bu insanları yaşatmak için son ana kadar çalıştıklarını söyler. 
Güçsüzlere olan bu duygusal yaklaşımımızın sonuçlarını bilmemiz ve buna katlanmamız gerektiğini de ekler. Öjeninin yetersiz bir yönünü de “Bireyler ve ırklar, tartışma götürmez belirli üstünlükler kazanabilirler, ama gene de, başka ıralar (character) bakımından yetersizlikleri yüzünden yok olabilirler. ” satırlarıyla anlatır. Neyse ki bu bilimsel yaklaşımlarının yanında pozitif bilimleri olduğu gibi sosyal bilimlere uygulamaya çalışmak gibi bir hataya düşmemiştir. Yani kendi fikirlerinden yola çıkılarak ortaya atılan ve düşüncelerinin sosyal alanda uygulanması olan Sosyal Darwizm'i desteklememiş ve Sosyal Darwinist olmamıştır. 


Peki bilimsel açıdan saygı duyduğum fakat ahlaki açıdan yanlış bulup eleştirdiğim Öjeni Kuramı dünyada nasıl bir yankı bulmuştur? Önce Galton'un kendi ülkesinden, yani İngiltere'den bahsedelim. Winston Churchill'in yazdığı bazı mektuplarda Öjenik yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. Aralık 1910'da Herbert Henry Asguith'e yazdığı bir mektupta “geri zekâlı” ve “deli” insanların sayısının hızlı artışının ve aynı zamanda üstün, enerjik olan soyların sanki bir kısıt varmış gibi yavaş ilerlemesinin ulusal ve ırksal olarak büyük bir tehlike olduğunu söylemiştir. Kuzeni Ivor Guest’e yazdığı mektupta da bu insanların İngiliz ırkının refahını düşüreceğini, hayatının amacının ise İngiliz ırkının gelişimi olduğunu yazmıştır. Yasal olarak aptal, geri zekâlı, embesil ve ahlaki embesil insanların ayrımını yapan 
1913 yılında imzalanan Zihinsel Engellilik Yasası görüşmelerinde zihinsel kusurlu insanlar 
için zorunlu çalışma kampları olması gerektiğini öne sürmüştür. Bu yasa da bu dört tip insanın 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kontrol alınması maksatlı çıkarılmıştır. Öjeni konusundaki düşüncelerini asla gizlemeyen Churchill her firsatta bu dört tip insanın kısırlaştırmaları gerektiğini söylemiştir. Öjeni hiçbir zaman resmi bir yasa olarak yer edinmemiştir ama Keynes, Beveridge, Shaw, Wells, Balfour gibi tanınmış isimler tarafından desteklenmiştir. Parlementoda gücü artan öjeni destekçileri kısırlaştırma için bir teklifte bulunmuştur fakat oy çoğunluğunu sağlayamadığı için kaybetmiştir. Öjeni, İngiltere'de biyolojik bir yaklaşımdan ziyade üst sınıfın korunması gerektiği şeklinde bir yaklaşımla destek bulmuştur. Francis Galton'un bu konudaki fiili girişimi ise suçluların genetik özelliklerini tespit etme şeklindeki başarısız girişimdir. 


Öjenizmin Amerika'daki yankıları resmi bir karşılık da bulmuştur. 1924 Virginia Kısırlaştırma Yasası uyarınca 1924-1979 yılları arasında 7000'den fazla insan kısırlaştırılmıştır. Bunun gibi birçok eyalette kısırlaştırma yasası (sterilization act) adıyla çıkan yasalarda kısırlaştırmalar yapılmıştır. Birçok Amerikan başkanı tarafından desteklenen öjenizm, Rockefeller gibi zengin aileler tarafından finanse edilmiştir. John David Rockefeller da, BM Tarım ve Gıda Organizasyonu 2. McDougall Konferansında “Bana göre nüfus kontrolü günümüzde atom silahlarının kontrolünden sonra ikinci en büyük önceliğimizdir.” 
şeklinde bir cümle sarf etmiştir. 


Öjenizmin en büyük yankısı ise Nazi Almanyası'nda olmuştur. Bu sapkın hareketin temelini Almanya'da Dr. Alfred Ploetz atmıştır. Beyaz ırkın korunması gerektiğini, ırksal açıdan düşük insanların savaşta önden gönderilmeleri gerektiğini ve doğum sırasında hazır olan bir doktor grubunun çocuğun yaşayıp yaşamayacağına karar vermesi gerektiğini, gerekirse öldürülmesi gerektiğini savunmuştur. Bu kapsamda ilk başta Ernst Rudin'in desteğiyle Kısırlaştırma Yasası yürürlüğe girmiş ve bu yasalar uyarınca başta polis zoruyla kısırlaştırma, daha sonraki aşamada ise “kamu ahlakına karşı gelme” suçundan dolayı kısırlaştırma gibi inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Yasalarla 2 milyon kişi zorla kısırlaştırılmıştır. Öjenizm Almanya'da zirveyi ise Nuremberg yasalarıyla görmüştür. Bu yasayla beraber kafatası ölçümleri gibi teknikler kullanılarak üstün ırkın genel bir tanımı yapılmıştır. Bu tanıma uymayanlar “istenmeyen bireyler” olarak ilan edilmiştir ve saf ırkla evlenmeleri yasaklanmıştır. Ayrıca memurluk da yapamamış ve zorla emekli ettirilmişlerdir. 


Bu yazımda yalnızca üç ülkeden örnekler verdim fakat dünyanın birçok ülkesinde bunlara benzer ve hatta daha şiddetli uygulamalar yapılmıştır. Bunlar bazı ülkelerde kısırlaştırma yasalarıyla uygulanmış. (Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Norveç, İsviçre) Diğer birçok dünya ülkesinde de tarım yoluyla, aşı yoluyla ve birçok isim altında öjenizm politikaları güdülmüştür. Bu yazıda yalnızca üç ülkeyle yetineceğim, daha fazlasını merak edenler ülke isimleriyle araştırmalar yapabilirler. 
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Sonuç olarak öjenizm dünyada yankı bulmuş ve uygulanmış sapkın bir yöntemdir. Bunlar genellikle Rockefeller ailesi gibi zengin kesimler tarafından finanse edilmiş, zaman zaman devlet politikası haline gelmiş, zaman zaman yalnızca bir yasayla yetinilmiş, zaman zaman da gizli kapaklı olarak yönetilmiştir. Yöntemler bilimsel olsa da korunması gereken hedef kitle her ülke için çıkarlar doğrultusunda seçilmiş, bilimin dışına çıkmış siyasi ve faşist bir amaca dönüşmüştür. Zaten bilimsel olarak gelişen dünyada mükemmel ırkın haritasını çıkarmak mümkün değildir. Darwin'in de söylediği gibi insanlar bazen belirli üstünlükler kazanabilirler fakat bir yandan da başka karakteristikleri yüzünden hayatlarını kaybedebilirler. 


İNSANOĞLUNUN DOĞADAKİ SÖZ HAKKI: YAPAY SEÇİLİM 


Kasım 8, 2016-Kamer Elciyar-bilimdili.com/ 


Yapay seçilim (artifical selection) Darwin'in 1859 yılında çıkardığı kitabı “Türlerin Kökeni”nde geçen evrim mekanizmalarından biridir. Bilimsel bir dille anlatıldığında ve adı evrim mekanizması olarak anıldığında bize çok yabancı bir kavram olarak geliyor olabilir. 
Ama bu insanların yıllardır istemli veya istemsiz olarak kullandığı bir mekanizmadır. 
Öncelikle bilimsel temelinden bahsedip ondan sonra günlük hayattan basit örneklerle, zihnimizde, günlük hayattaki dile yakın bir tanım oluşturmaya çalışacağız. 


Yapay seçilim en basit ifadesiyle doğa üzerindeki yetkilerimizden biridir. İnsanların organizmalarda belirli özellikleri seçip bu özelliğe sahip canlıları kontrollü bir şekilde yetiştirerek istedikleri özelliğin nesiller boyu devamını sağlaması işlemidir. Farklı bir ifadeyle bilinçli bir şekilde hangi canlının üreyeceğine karar verme işlemidir. Peki bu yetkimizin sınırları ne? Bu sınırları Charles Darwin Türlerin Kökeni adlı kitabında 

belirtiyor: “İnsan seçerken yalnızca doğanın kendisine verdiği küçük ölçüdeki değişimlerle iş görebilir. ” Bu demektir ki herhangi bir kuşu alıp “bundan tavus kuşu yapacağım” diyemeyiz. 
Yalnızca doğanın bize sunduğu ölçülerde daha tüylü bir kuş türünün devamlılığını sağlayabiliriz. Eğer organizmalarda nesiller içinde bu yönde bir gelişme olursa bizim yetki alanımız genişler. 


Yapay seçilimin tanımını ve genel hatlarını öğrendik. Peki ya bu mekanizmanın günlük hayattaki örnekleri hakkında ne söyleyebiliriz? Charles Darwin'den bir alıntıyı hatırlayıp örnekleri irdeleyelim. “Seçilim süreci yavaş olabilir; ancak insanın, yapay seçilimin gücünü kullanması halinde, olası değişimlerin herhangi bir sınırını göremiyorum. ” Romalılardan bu yana kullanılan bu mekanizma günümüzdeki canlı çeşitliliğine büyük katkı sağlamıştır. İlerde insanoğlunun bu gücü kullanarak neler yapabileceği ise tahmin edilemiyor. 


İlk vereceğimiz örnek büyükbaş hayvanlar. Büyükbaş hayvanlar yıllardır en başta etlerinden ve sütlerinden faydalandığımız canlılar. Eğer çevrenizde hayvancılıkla uğraşan 

varsa damızlık kelimesinin manasını biliyorsunuzdur. Damızlık, yalnızca döl almak amacıyla yetiştirilen nitelikli hayvan veya bitki demek. Bu yapay seçilim için verebileceğimiz en iyi örnektir. Detaylandırmak gerekirse 5 ineğinizin olduğunu farz edin. Bu ineklerden aldığınız günlük süt miktarları ise 20-20-20-10-40 litre. 10 litre süt veren hayvanın bakımı ve beslenmesi için verdiğiniz para sütten aldığınız paradan daha fazla olduğu için muhtemelen onu beslemeyeceksiniz ve üremesine de izin vermeyeceksiniz. Zira kendi soyundan gelen türler de muhtemelen az süt verecek. Bu yüzden 10 litre süt veren hayvandan kurtulup 50 litre süt veren hayvanı damızlığa ayıracaksınız. Çünkü onun soyundan gelen diğer hayvanların da aynı özelliğe sahip olacağını değerlendiriyorsunuz. Burada unutmamanız gereken nokta bu işlemin hemen 3-4 soyda sonuç vermeyeceği ve asla kesin olmadığı. Bu yapılan işlemi ikinci 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paragrafta anlattığımız tanım çerçevesinde değerlendirirsek bu tanıma tamamen uyduğunu görürüz. 


Kapsamlı olarak verdiğimiz bu örnekten sonra kısaca diğer örneklere de bakalım. Koşu atlarının yetiştirilmesi, evcil köpek türlerinin yetiştirilmesi (burada kıstas insanoğlunun göz zevki), özel amaçlı güvercinlerin yetiştirilmesi, teosinte adındaki yabani bitkiden sadece iri tanelilerin seçilerek mısırın üretilmesi, yapay seçilimin insanoğluna sunduğu bu gücün sonucudur. 


Bu yazımızda yapay seçilimin “insan? tarafından yalnızca “hayvanlara ve bitkilere” uygulandığından bahsettik. Peki ya insanlar bu gücü kendi üzerinde kullanmayı denemişler midir? Yoksa sadece kendilerine fayda sağlayacak ve göz zevklerine hitap edecek hayvan- bitki soyları yetiştirmede mi kullanmışlardır? Yapay seçilim mükemmel bir insan soyunun yetiştirilmesinde kullanılmış mıdır? Bu soruların yanıtını bir sonraki yazımızda tarihten örneklerle sunacağız. 


ÖJENİK HAREKETİ: ÜSTÜN İNSAN IRKI YARATMAK 
Harun Gelmiş-22.03.2016-http://www.felsefetasi.org/ 


“Saf kan ırk” yaratma düşüncesi Yunan şehir devleti Sparta”ya kadar gider. Tam anlamıyla bir savaş ve şiddet devleti olan faşist Sparta'da, sağlıklı ve güçlü doğan erkek çocuklar savaşçı yetiştirilmek üzere eğitime alınırken, sağlıksız bebekler dağlarda ölüme terk ediliyordu. 

Karl Popper'e göre, Platon demokrasiyle yönetilen Atina'da yaşamasına rağmen, Sparta'daki bu düzenden etkilenerek Sparta'yı örnek bir devlet modeli olarak göstermiştir. Platon'a göre yönetici sınıfın kendisini üstün bir ırk olarak hissetmesi çok önemlidir. Platon “askerlerin ırkı saf tutulmalı” derken; “doğuştan iyi” ve “soydan asil” anlamlarına gelen *“*/eu — genos/*” kavramını ilk kullanan olur. 


Bundan iki bin küsür sene sonra, tarihler 24 Kasım 1859'u gösterdiğinde,Charles Darwin “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine” kitabını yayınlar. Bilim dünyası “Evrim Teorisi” ile tanışır. Teorinin bir parçası olan “doğal seçilim’e göre; sadece güçlüler yaşar, zayıflar yaşamın dışına itilir. 
Doğada avcılar tarafından ilk önce; hasta, zayıf, yaralı, sakat hayvanların avlanması gibi... 


Teorinin kapsamında, Darwin “iyi hayvan ırkı elde etmek için uygulanan yöntemlerin insan ırkını geliştirmek amacıyla da uygulanabileceği” görüşü de vardır. 


Darwin'in kuzeni Franchis Galton, Darwin'in bu tezlerinden çok etkilenerek 1883 yılında, Platon'un *eu-genos” kavramından esinlenerek İngilizce ‘Eugenics’ kelimesini türetir. 
(Öjenik) Galton, insan neslinin islahı için toplumda en yetenekli ve en sağlıklı kişilerin daha çok çocuk sahibi olmasının teşvik edilmesi gerektiğini savunur. 1904 yılında ise öjeniyi “insanın doğum kalitesini arttırma ve en yüksek avantajı sağlama bilimi” olarak tanımlar. 
Böylece, doğal seleksiyon süreci hızlandırılabilir görüşünü öne sürer. (Pozitif öjenik) 


Galton'un bu fikrine karşı bir grup elit ise asıl “ıslahın? toplumdan zayıfların elenmesi ile sağlanabileceği görüşünü ortaya koyar. (Negatif öjenik) Charles Davenport ve Harry Hamilton Laughlin, bu hareketin önderliğini üstlenir. Evrim sürecinde meydana gelen bir aksaklığın sakatlığa yol açtığını, sakatların üstün ırk yaratmanın önünde en büyük engel olduğunu, genetik olarak üstün nitelikler taşıyan kadın ve erkeklerin evlenmeye ve çok çocuk 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doğurmaya teşvik edilmesinin yeterli olmadığını, kötü özelliklere sahip kişilerin dünyaya gelmesinin de engellenmesi gerektiğini öne sürerler. 


Görüşleri toplumda önemli ölçüde kabul görür. Yasal dayanağı bulunmamasına rağmen 1899”da Indiana eyaletinde geri zekâlıların zorunlu kısırlaştırılması (sterilizasyon) başlar. 
Daha sonra hapishanelerde kısırlaştırmaya geçilir. “İstim arkadan gelir” misali kanunlar çıkartılmaya başlanır. İlk kanun 1907 yılında Indiana eyaletinde çıkar ve “kalitesiz” insanların zorunlu olarak kısırlaştırılması hükme bağlanır. Arkasından çok sayıda eyalet benzer kanunları kabul eder. 1920'de Kansas eyaletinde negatif öjenik unsurlar taşıyan kişileri 

tespit etmek için aileler hakkında bilgi toplama işine girişilir. 


1930”lara gelindiğinde ise Virgina”daki Western Hastanesi gibi kısırlaştırma merkezleri kurulur. Eğitim düzeyi çok düşük, suyu ve tuvaleti olmayan evlerde yaşayan, hastalıklarla boğuşan fakir insanların henüz onlu yaşlardaki çocukları toplanarak bu merkezlerde kısırlaştırılır. Kayıtlara göre? ABD çapında 60 bin insan zorunlu olarak kısırlaştırılır. Yoksul kesimlerde bunlar olup biterken, zenginlerin oturduğu yerleşim birimlerinde, öjenik hareketin doğruluğunu ve gerekliliğini vurgulayan propaganda faaliyetlerine başlanır. 


Zengin çocuklarına lise biyoloji derslerinde öjeni konusu işlenirken,seçici göçmen uygulamalarının, en alt düzeydekilerin kısırlaştırılmalarının, ırkların birbirinden fiziki olarak ayrı tutulmalarının üstün Amerikan halkı elde etmek için zorunlu olduğu okutulur. Ve bu çocuklar Öjenik Merkez”lerinde değerlendirmeden geçirilir. Başarılı olanlarına sertifikaları verilir. Kuzey Avrupa kökenli bu çocuklar “genetik yapım mükkemmel” duygusuyla sınıf arkadaşlarına gururla üstün sınıfa ait olduklarını belgelerler. 


Öjenik Hareketi diğer ülkelere de sıçrar. Almanya İngiltere, Kanada,Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Izlanda, Çin, Japonya,Brezilya gibi ülkelerde de benimsenmiş ve farklı derecelerde uygulanır. 


Naziler “Kalıtımsal Olarak Hastalıklı Zürriyetin Engellenmesi Kanunu” çıkararak bu kanun kapsamında 400.000 kişi rızası olmadan kısırlaştırır. 1 Ekim 1939 yılında, ismini Berlin’deki Tiergartenstrafe 4 numaradaki Şansölye (başbakan) Ofisi'nden alan ve Hitler tarafından yürürlüğe konulan “T4 Aksiyonu” doğrultusunda, “ırkı ıslah etme” amacıyla ötenazi programı yürütülür. Hartheim Ötenazi Merkezi'nde, resmi rakamlara göre 18.000 kişinin hayatını kaybeder. 


Almanya'nın ve Avusturya'nın çeşitli hastanelerinden getirilen engelliler, akıl hastaları, tedavi edilemeyecek yaşlılar kliniklerde gaz odalarında yollanır. 


Öjenik Hareketi II. Dünya Savaşı esnasında, Almanya'da yapılan soykırım ile gündemden düştü. Lâkin ortadan kalkmadı. Dünya genelinde savaşın yaraları sarıldıktan sonra tekrar canlandı. Örneğin, kırılmaz gözlük camını icad eden milyoner Robert Graham, 1980 yılında 


“insan ırkının ıslahı” amacıyla, servetinin büyük kısmını harcayarak sperm bankası oluşturdu. 


İlgili link: “Nobel sperm bankasından dahi çocuk çıkar mı?” 
Yazının devamı önümüzdeki sayıda: Öjenik Uygarlık: Dünyayı kurtarmak için öldür. 


ÖJENİK UYGARLIK: DÜNYAYI KURTARMAK İÇİN ÖLDÜR 
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Harun Erdemr-http://aynalipasaj.blogspot.com/2016/03/ojenik-uygarIk-dunyay-kurtarmak- icin.html 


Dan Brown'ın Cehennem (Inferno) romanındaki öjenik karakter Bertrand Zobrist'in “dünyayı temizleme çabasını” hatırlayalım. Zobrist, Machiavelli?nin Discourses on Livy (Livy Üzerine Söylemler) adlı eserinde yer alan şu sözlerden hareket ettiğini söylüyordu: “Dünyadaki her bir vilayet bulundukları yerde geçim sağlayamayan veya başka bir yere taşınamayan sakinlerle dolup taştığında; dünya kendini şu üç yoldan biri ile temizleyecek: Sel, Salgın ve Açlık” Romanın anafikri; aşırı nüfus artışının dünyanın sonunu getireceğidir. 


İspanyol Gribi'nden 50 milyondan fazla kişi ölmüştür 


Esasen Brown'dan iki yüz elli sene kadar önce benzer bir tez öne sürülür. İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyeni Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) "Nüfus Üzerine Deneme" adlı kitabında: "Bütün canlılar bir varolma ya da yok olma savaşı içindedir, savaşların nedeni nüfus artışıdır, çünkü beslenme kaynakları sınırlıdır ve bunlara sahip olmak için insanlar zorunlu olarak savaş yürütmek zorunda kalmaktadırlar ve bu savaşta güçlüler zayıfları ezer geçer" Der. O tarihlerde virüsler bilinmediği için Malthus, nüfusu dengelemek adına savaşların gerekliliğini savunur. 21. yy karekteri Zobrist'in ise elinde; en kısa yoldan, en hızlı, en etkili çözüm olan virüs teknolojisi vardır. 

Peki bu mümkün mü? Teknik olarak evet! Şimdilik olmasa bile, çok da uzun sürmeyecek. 
Virüsleri bu denli tehlikeli kılan nedir?: 

Genetik bilimindeki hızlı ilerlemeye rağmen henüz yerinde hücre DNA dizilimleri değiştirilemiyor. Ancak dışarı alınarak -laboratuvar ortamına- o da kısıtlı sayıda hücrelerde değişiklik yapılabiliyor. Fakat virüsler bunu başarabiliyor. Uzun yıllar önce, genetik kökenli hastalıkları tedavi maksadıyla ortaya çıkmış bir düşünceye göre; virüsleri kullanarak hücredeki hatalı DNA dizisini, sağlıklı olanla değiştirme çabaları günümüzde de 

sürüyor... Tedavi filan derken tabii şimdi iş değişti. Bunu başardıkları takdirde her şey mümkün: İki ayrı virüs programlanır; birincisi yaşamasını istedikleri kişilerin bağışıklık sisteminde değişikliğe neden olur. İkincisi ise normal bağışıklık sistemine sahip olanları hasta edip öldürür... 

Biyoteknoloji 


Başta genetik mühendisliği olmak üzere, diğer mühendislik branşlarından, biyoloji ve dallarından (moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya vb.) yararlanan çok güçlü bir bilim 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dalı. Yaptıkları şu: Amaca yönelik, bitki, hayvan, ve mikroorganizmaların genetik yapılarını değiştirmek, bir türden aldıkları genleri, diğer türe uygulayarak; endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirmek. 

Tanıdık geldi mi? GDO'nun (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) yaratıcı tanrısı. 2003 
yılında GENOM projesinin ilk etabının tamamlanmasıyla genetik mühendisliği ivme kazanınca "komşuda pişer, biyoteknolojiye de düşer" bir durum oldu anlayacağınız. 


Öjenizim muhalifleri hop oturdu hop kalktı tabii. Haksız da değillerdi. Önceki yazımda bahsi geçtiği gibi, yüz sene önceki imkânlara göre sadece cerrah marifetiyle sınırlı sayıda kişiye kısırlaştırma yöntemi uygulanırken...GDO teknolojisi; günümüzde yüzbinlerce kişiyi aynı anda kısırlaştıracak bir imkân, yöntem olabilir. Ki, Mısırlı bilim insanları, GDO'lu mısırların kısırlaştırıcı etkisini ispat ettilerini yayınladılar. [1] 

İddialar peş peşe geldi: 

"Küresel elit, doğum kontrolü ve nüfusun azaltılması için dünya çaplı bir operasyon başlattı. 
Bu amaçlarını,aşılar ve genetiği değiştirilmiş temel besin maddeleriyle gerçekleştirmeyi planlıyorlar" 

Bill Gates, TED konferansının 4:50'inci dakikasında şöyle der: "Dünya'da 6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu 9010-15 azaltabiliriz" [2] 


GAVI Alliance (Küresel Aşı Ve Aşılama Birliği) 


"Tetanos aşısıyla HCG'nin insana taşınması sonucu, kadınlar kısırlaştırılmakta ve hamile kadınların çocuğunu düşürmesi sağlanmaktadır. BBC'de yayınlanan insan laboratuvarı belgeselinde, Filipinli kadınların aşı sonucunda nasıl kısırlaştığı anlatılmıştır." 


(HCG = Human Koryonik (chorionic) Gonadotropin hormonu... Gebelik testlerinde kullanılır... Lâkin, tetanoz aşısına katıldığında (tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde) kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretir. Diğer bir deyişle kısırlığa neden olur. ) 


Kenya Katolik Doktorlar Birliği (KCDA); UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü” nü (WHO) Kenya hükümeti tarafından desteklenen tetanos aşı kampanyası kılıfıyla milyonlarca kadın ve kızı kısırlaştırmakla suçlar. 


"2013? de UNICEF tarafından satın alınan 1 milyon 700 bin doz canlı çocuk felci aşısıyla Suriye'li mültecilere de 'kitlesel aşılama' uygulandı, oysa bu ülkede de 1999” dan beri çocuk felci görülmemişti. Bu kampanyadan sonra da çocuk felci vakaları görülmeye başladı." 


Komplo teorilerini hiç sevmem, prim de vermem. Ama bu bazı önemli satır aralarını okuyamayacağım anlamına da gelmez. 

Kayda değer alıntılar: 

"Dünya nüfusunu stabilize etmek amacıyla, günde 350.000 kişiyi ortadan kaldırmak gerekir. 
Bunu söylemek korkunç bir şey, ama söylememek kadar kötü değil." 
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Jacgues Cousteau 
"Dünya insan kanseri oldu" 
Merton Lambert, Rockefeller vakıf eski sözcüsü 


"Eğer dünyaya yeniden gelecek olsam, insan nüfusunu düşürecek bir katil virüs olmak isterdim" 

Prens Phillip, Edinburgh Dükü, World Wildlife Fund lideri 

(Our New Age 'Gelecek İçin Hazır Mısınız” İçerdekiler Raporu, Amerikan Politika Merkezi, Aralık 95) 

"Mevcut nüfusu %95 azaltarak toplamda 250-300 milyon insan nüfusu ideal olacaktır." 

(Ted Turner CNN kurucusu ve BM destekçisi McAlvany İstihbarat Danışmanı alıntı Haziran 
96) 

"Sessizce düşündüğümüz radikal öjenik prensipleri yıllarca siyasi ve psikolojik açıdan imkansız olsa da; UNESCO öjenik sorunu görmeli ve büyük özenle incelemelidir." 

Sir Julian Huxley, UNESCO ilk genel müdürü (1946-1948) 


Dipnotlat: 

[1] :http://naturalsociety.com/new-study-finds-gmo-corn-makes-rats-infertile/ http://www.haberler.com/bakanligin-izin-verdigi-gdo-lu-urunler-insani-7866923-haberi/ 

[2] : https//www.ted.com/talks/bill gates?languageztr 

Faydalı linkler: 

UNICEF Nigerian Polio Vaccine Contaminated with Sterilizing Agents Scientist Finds U.N. Complicit in Forced Sterilizations Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda 

Önceki yazım : Öjenik Hareketi: Üstün İnsan Irkı Yaratmak 


ÖJENİZM: SADECE GÜÇLÜLER YAŞAR, ZAYIFLAR YAŞAMIN DIŞINA İTİLİR 


06.04.2020-http://muratalper.com/ 

Öjenik 

Vikipedi, özgür ansiklopedi Öjenik, ilk kullanımı Eflatun'a kadar gitse de, modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir. 

'Eugenics' Galton'un iyi tür anlamında eski Yunancadan ürettiği bir kelimedir. Nitekim, doğumların devlet tarafından kontrol edilmesi düşüncesini ilk ortaya atan ünlü Yunan filozofu Eflatun'dur. 

Galton, Evrim teorisinin de etkisiyle, insandaki kalıtımla geçen özellikleri, farklı zihinsel yetenekleri ve kişisel karakteristikleri ölçerek bulmaya girişti. Öyle bir varsayımla hareket ediyordu ki, bireysel farklılıkları gösterebildiğinde, dolaylı olarak genetik etkeni de göstermiş olacağını sanıyordu. 

Galton ve çağdaşı Wund'un insan işlevlerinin laboratuvarda ölçülebileceğini ileri süren öncü çabalarıyla, liberal siyaset felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen John Locke'un duyumculuğunun bütün bilginin duyumlardan geldiği şeklindeki önermesi birleşince zekayı ölçmeye çalışan psikologlar, daha çok bireyler arasındaki duyusal-motor farklılıklara yöneldiler. Zeka farklılıklarını görme keskinliğinden, acıya karşı duyarlılığa, hatta avuç içindeki çizgilere kadar birçok etkenle açıklamaya kalkıştılar. 

Bir iddiaya göre sadece Kaliforniya'da zorla kısırlaştırılan insan sayısı 64.000 

olmuştur. zihinsel engellilerin ezici çoğunluğu da beyaz olmayanlardır. 

İçindekiler 

1Öjenik Uygarlık Çağı 
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2Öjenik Uygarlık; Avrupa 

3Öjenik Uygarlık; Amerika 

4Kaynakça 

5Dış bağlantılar 

Öjenik Uygarlık Çağı|değiştir | kaynağı değiştir] 

20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan öjeni teorisi, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının "ıslah edilmesi" anlamına geliyordu. Öjeni teorisine göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa, bir insan ırkı da ıslah edilebilirdi. 

Öjenik Uygarlık, yeryüzünde kendiliğinden sürmekte olan organik yaşamı doğal seyrinden kopararak, önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden oluşturma çabası olarak ifade edilebilir. 

Doğal olana antipatiyle yaklaşan Öjenik Uygarlık anlayışı, biyoteknolojinin insana ve tüm diğer canlı organizmalara yoğun olarak uygulanmasını savunmaktadır. 

Öjenik Uygarlık; Avrupa|değiştir | kaynağı değiştir] 

Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kişi ise, ünlü evrimsel biyolog Ernst 

Haeckel oldu. Haeckel, Darwin'in yakın bir dostu ve destekçisiydi. 

Haeckel aynı zamanda öjenizm savunucusu idi. Bu uygulamayı Alman toplumu içerisinde yaygınlaştırmak için çeşitli propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Fakat öjenik uygulamalar Alman toplumu içerisinde Naziler iktidara gelene kadar yaygın bir biçimde uygulanmadı. 
Naziler ise iktidara geldikten sonra çeşitli dönemlerde, çeşitli vesileler ile öjenik uygulamaların icra edilmesini sağladılar. Bu noktada bazı bilimci-yaratılışçı çevreler Haeckel'in fikirlerinin Nazilere miras kaldığını hiçbir delilleri olmadan iddia ediyor. Oysa Nazi'lerin ve koyu bir Katolik olan Hitler'in öjenizm projesi Haeckel'in "öjenizm" anlayışından tamamen bağımsız bir biçimde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Tarih bize belgelerle ispat ediyor ki Nazi'ler bilimselliğinden zerre kuşku duyulmasa da Haeckel'e ait bütün bilimsel teorileri reddetmiş ve Haeckel'in bütün görüşlerine istisnasız savaş açmıştı, Haeckel'in çalışmalarının yayınlanması da ciddi anlamda Naziler tarafından engellenmiştir. 
Nazi'lerin bizzat kendilerine ait olan makalelerde ve yayınlarda da "Partimiz ve temsilcileri Haeckel'in fikirlerini reddetmekte ve Haeckel'in her türlü araştırma ve eğitim faaliyetlerinin önüne geçilmesini savunmaktadır" tarzındaki birçok ifadeye rastlayabilirsiniz. 

Benito Mussolini de İtalya'yı emperyalist ve faşist temeller üzerine oturtmak için aynı Öjenik kavramlardan ve iddialardan faydalandı. 

1935 yılında Etiyopya'yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettirdi. Etiyopya 
işgalini, ırkçı görüşleriyle destekleyerek makul göstermekten de geri kalmadı. Mussolini'ye göre Etiyopyalılar siyah ırktan oldukları için aşağıydılar ve İtalyanlar gibi üstün bir ırk tarafından yönetilmek onlar için bir şeref olmalıydı. 

1900'lü yıllarda Fransız hükümeti, psikolog Alfred Binet'e zihinsel özürlü çocukları diğerlerinden ayırma görevi verdi. 

Öjenik Uygarlık; Amerika|değiştir | kaynağı değiştir] 

İlmi kanıtlarla desteklenen bir teori ve tam anlamıyla bilimsel olan evrimsel biyolojiyi 

kendi ırkçı ideolojilerine alet edenlerin başında gelen Henry Fairfield Osborn, İnsan Irklarının Evrimi başlıklı bir makalesinde ortalama bir zencinin zeka yaşı, Homo sapiens (günümüz insanı) türüne ait on bir yaşındaki bir çocuğun zekasına ancak ulaşabilir diye yazıyordu. 
Yakın zamanlarda öjenik ABD'de de uygulanmıştır. 

1907'de Indiana eyâletinde kabul edilen bir kanunla zekâ özürlü, sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanmıştır. Benzer bir yasayı 1909'da Washington ve Kaliforniya eyaletleri kabul etmiştir. 1927'de Virginia eyâletinde zekâ özürlüler kısırlaştırılmışlardır. Yasa, Amerika'nın pek çok eyâletinde 1960 yıllarına kadar yürürlükte kalmıştır. Toplamda 67000 insan kısırlaştırılmıştır. 
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Darwinism And The Nazi Race Holocaust (Trueorigin) (İngilizce) 

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası (onedio) 

Evrim'in Karanlık Yüzü: Öjeni (evrim ağacı) 


TERÖRİZM, IRKÇILIK VE ÖJENİK HAREKETİ 


İyad Ebu Şakra-Siyasi analist, tarih araştırmacısı-Pazar, 28 Nisan, 2019-turkish.aawsat.com/ 


İngiliz solcu işçi lideri ve eski bakan Tony Ben'e ait ilginç bir analiz hatırlatıyorum: "Hiç kimse Stalin'in işlediği suçlardan sosyalist düşünceyi sorumlu tutmadığı gibi Engizisyon katliamlarından da Mesih İsa'yı sorumlu tutamaz!” 


Gerçekten de, bir fikir -bir teori veya değerler sistemi— ile onu benimseyen ve muhalif olanlar arasında doğrudan bir bağlantı kurulması doğru değildir. Kendisiyle aynı fikirde olmadığımız biriyle aynı ortamda yaşayabiliriz, bir bireyin veya bir cemaatin dini, siyasi veya etnik kimliği ile ilgili uygulamalarını başkasına dayatmak veya zorla kabul ettirmeye çalışmak doğru değildir. Her muhalifi veya yandaşı yok etmeye çalışmak da doğru değildir. 


Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Sri Lanka'da korkunç bir katliama şahit olduk. Olayın arkasındaki cemaatin kim olduğunun anlaşılması uzun sürmedi, İslam'ı ve Müslümanları tüm dünyayla “sıfır seçenek” savaşına sokmaya çalışan meşhur o cemaat olduğu anlaşıldı. Batıda Hıristiyan sivillere yönelik "savaş" yeterli değilmiş gibi şimdi de Güney Asya'daki Budistlere ve Hindulara karşı savaş açılmış. Tabii ki, bu kabul edilemez suç, Budist sivillerin Sünni Müslüman Rohingyalar'a yaptıkları zulmü mazur göstermez. Fanatik militanlar bahane edilerek masum Hinduların öldürülmesi de kabul edilemez. Bu fanatiklerden biri de şu an bir seçim maratonu yürüten Hindistan Başbakanı Narendra Modi'dir. Bilakis hiç kimse bir başkası yüzünden cezalandırılmamalı. 


Din adına işlenen saçma suçların, Avrupa'daki ve Amerika'daki aşırı Hıristiyan ırkçıların popülaritesinin yükselişine nasıl katkıda bulunduğuna tanık olduk ve olmaya da devam ediyoruz. En son bunun sonuçlarını Avustralya ve Yeni Zelanda'da gördük. 


Kısa bir süre sonra Avrupalı seçmenler parlamento seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidecekler. Tüm göstergeler, kıtanın çoğunda aşırı sağcı ırkçı ve popülist dalganın büyük bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Bu fenomen, şu anda iltica ve Asya ve Afrika'dan göçten en fazla etkilen Avrupa ile sınırlı değil. 


Bilakis, göçmen ve Müslüman karşıtı eğilimlerin arttığı iki Amerika kıtasını da buna dâhil edebiliriz. 
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Ancak unutmadan —ki unutmamamız da gerekir- ifade etmeliyim ki en büyük hasar, hem de çok önceden, Arap ve İslam ülkelerinde meydana gelmiştir. Ülkelerimizde “gerçek İslam'ı” temsil ettiğini iddia ederek (hem Sünni hem de Şii kesimden) ortaya çıkan radikal cemaatler Müslümanların kanını akıttılar, katliam yaptılar, yaktılar yıktılar. Devlet kurumlarının yıkılmasına, ekonomilerinin çökmesine, egemenliklerinin yok edilmesine, halklarının yerinden edilmesine ve beyin göçüne doğrudan etkide bulundular. 


Gerçekte kapsamlı bir intihar savaşı ile karşı karşıyayız. İslam'ın bir din, medeniyet, kimlik ve halk olarak sokulduğu bir savaş bu... eşit olmayan şartlarda ve sonucu önceden belli, tüm insan uygarlığına ve tüm dünyaya karşı yürütülen bir savaş... 


Ancak burada yeniden bir düşünelim. 


Burada, hâlâ dünyanın durumunu analiz etmeye çalışabilecek, onu kontrol eden sosyal ve politik olayları izleyebilecek ve onunla etkileşime girebilecek kişiler var. 


Geçtiğimiz yıl İngiliz The Independent gazetesi, " Öjenik Hareketin aldığı destek buharlaşmadı, bilakis bugün siyasi arenanın tam ortasına döndü" başlığı altında etkileyici bir rapor yayınladı. Raporu yazan Louise Roe, “insan ırkının iyileştirilmesi” gerektiğini iddia eden ojenik grupların Londra'daki prestijli bir üniversitenin fakültelerinde yaptıkları toplantılara dikkat çekti. Sonra ise, bu yönde fikir ve inançlar ortaya koyan felsefi, politik ve kültürel akımlar büyük bir titizlikle ortaya kondu. 


Yazar yazdığı raporda, “Seçici Üreme” kavramının yeni olmadığını, bilakis Yunan filozofu Eflatun'un da bu yönde bir düşüncesi olduğunu belirti. Zira eflatun'a göre yönetici sınıfın kendisini üstün bir ırk/nesil olarak hissetmesi çok önemlidir. “doğuştan iyi” ve “soydan asil” kavramını ilk kullanan odur. Daha sonra, 18. yüzyılın sonlarında, Thomas Malthus'un nüfus ve kaynaklar hakkındaki teorileri birçok kişinin dikkatini çekti. Bu düşünceden etkilenenlerden biri de Charles Darwin'dir. “Evrim” teorisini “en güçlülerin hayatta kalması” temeli üzerine bina etti. 


Darwin'in teorileri ve eserleri, 1883'te Eugenics/Öjen''i araştıran, önde gelen Öjenist ve düşünür olan, kozmopolit bilim adamı Francis Galton'un çalışmalarını etkiledi. Yunancası “Eugenics” olan bu kelime “Üstün İnsan Irkı” anlamına geliyor. 


Ortadoğu'yu ve diğer bölgeleri de ziyaret eden Galton ile beraber insan ırkını "saflaştırma" ve “Üstün İnsan Irkı” yaratma düşüncesi bir ekol haline geldi. "İyi Halklar" ve "Vahşi halklar" ayrımı yapılmaya başlandı. “Soydan Asil” kavramı öne çıkmaya başladı. 


Sonra ise bazı insan topluluklarında doğuştan gelen “avantaj” ve “kusurların” bulunduğu ve bunun da eğitim ve öğretimle değiştirilemeyeceği dillendirilmeye başlandı. Böylece dünyanın tanıdığı tüm ırkçı teorilerin önü açılmış oldu. Bu teoriler üniversite kampüslerinin ve araştırma makalelerinin dışına çıkarak politik ve askeri uygulamalara yöneldi. 


Öjenizmin tarihsel serüvenini okuyanlar “saf ırk” veya “üstün halklar” teorilerinin nasıl olup da ortaya çıktığına şaşırmaz. “Gelişmiş” ve “Geri Kalmış” uluslar arasındaki boşluğu 


doldurmanın da nazari olarak mümkün olmadığı görür. 


Evet, Adolf Hitler hiçbir şeyi "icat etmedi" ve hiçbir fikri de kendinden değildi. Ortağı Joseph Mengele'nin ölümcül "reçeteleri" de daha önce benzeri görülmemiş bir yenilik değildi. 
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İnsanlığın son yüzyıllarda tanıdığı bütün ırkçı uygulamalar Hitler?den çok önce "istisnadan ziyade bir kuraldı". 


Savaşlarda yaşanan trajediler sonrasında ortaya atılan "Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik", "yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı" gibi idealist sloganlar ya da Birleşmiş Milletler (1948) tarafından yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uygar ve barışçıl bir toplum yaratmaya güçlerinin yeteceğine dair bir yutturmacadan ibarettir. 


Ancak Galton'u bir kenara bırakıp Malthus'a dönecek olursak, iki gerçek karşısında şok oluruz: ekonomik ve teknolojik. Bu gerçekler, ırkçılık, bencillik ve hayatta kalma mücadelesinin yakın bir zamanda son bulmasını zorlaştırıyor. Kısıtlamaların veya kontrollerin 


olmadığı bir "piyasa ekonomisini", "sermayenin küreselleşmesini" ve "mal ve hizmet alışverişi özgürlüğünü" vaat eden kapitalizmin temelleri sarsıldı ve parçalandı. 


Şaşırtıcı teknolojik gelişme, genel geçer yargıları, bunların işlevlerini ve uygulamalarını hızla ortadan kaldırmakta ve insanların yaşam, iletişim kurma ve ilgi alanlarını değiştirmekte, ihtiyaçlarını ise yeniden tanımlamaktadır. 


Beklentilerimizin üzerinde ve hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz, algılarımızın gücündeki değişimden bahsetmeye dahi gerek yok. Kimliklerin yeniden tanımlandığı bir zamanda yaşıyoruz. Çıkarların tanımı da değişmiş durumda. Dost ve düşman tanımları dahi farklılaştı. 
Independent'in araştırma raporunda vardığı şu sonuç doğrudur; aldatıcı bir medeniyet kimliği altında geçici bir süre gizlenen ırk ve renge dayalı ayrımcılık, tereddüt etmeden, utanmadan veya pişmanlık duymadan siyasi arenaya geri döndü. 


Bugün bizler medeniyetler çatışması çağındayız ve bunun gerçekleşmesi için acele edenler var. Hatta kendilerince gerekçeleri dahi var. 


DİNBAZLIĞIN FELSEFE DÜŞMANLIĞI 


Prof.Dr. Bilal Sambur-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi-Çarşamba, 8 
Haziran, 2022 — turkish.aawsat.com/ 


Felsefe ve din ilişkileri, tarih boyunca gerilimlerle, çatışmalarla ve düşmanlıklarla dolu bir seyir takip etmiştir. Din adına felsefeye saldıran dinbazlar, düşünce ve akıl üzerinde hakimiyet kurmak için felsefeyi etkisizleştirmeye çalışmışlardır. Kutsal hakikatler adına felsefeye düşmanlık yapmak suretiyle, felsefeden ve düşünceden soyutlanmış taklit ve tekrara dayanan bir dini hayat kurgulanmak istenmiştir. 


Din ve felsefe aynı şeyler değildirler. Sahici anlamda felsefenin olduğu yerde din tek başına sözü tekeline alan güç değildir. Din, kendisi dışında sözler söyleyen felsefeye, bilime ve sanata müstakil alanlar açmayı içine sindirmelidir. Din, çoğu zaman tek sözü söyleme hakkına ve ayrıcalığına sadece kendisinin sahip olduğuna, felsefenin söylediği sözün sapkınlıktan başka bir şey olmadığını öne sürebilmektedir. Felsefenin sözü, çok değerlidir. 
Felsefe, dinin kurallarına kendini uydurmak zorunda değildir. Felsefe, hiçbir otoriteye veya kutsala kendini uydurmaz. Felsefe, inanmanın değil, düşünmenin ürünüdür. Felsefenin dini kurallara uydurulması, inanma ve düşünmenin özdeşleştirilmesi şeklinde bir ucube durumun ortaya çıkması demektir. Düşünmek ve inanmak ayrı olduğu gibi, felsefe ve din de ayrıdır. 
Düşünme ve inanmayı birbirleriyle özdeşleştiren dinbazlar, düşünmeyi inanmanın kontrolüne almayı istemektedirler. 
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Din, doğmalara ve doğmalardan üretilen kurallara dayanmaktadır. İnsan, her şeyiyle dinin doğmalarına ve kurallarına boyun eğmek zorundadır. Dinin doğmalarına boyun eğmek, Tanrıya boyun eğmekle eşit tutulmaktadır. İnsanın felsefesiyle, bilimiyle, aklıyla, düşüncesiyle, sanatıyla, edebiyatıyla, müziğiyle, şiiriyle, kısacası her şeyiyle dinin doğmalarına teslim olması, en üst düzey erdem olarak kabul edilmektedir. Felsefe, din gibi doğmalara ve kalıplara dayalı değildir. Dini doğmalarla bütünleşen veya dini doğmaların hizmetinde olan felsefe, felsefe olmaktan çıktığı gibi, doğmatik bir teoloji niteliği kazanmaktadır.Doğmalara hizmet eden felsefe, felsefe değildir. 


Felsefenin temel niteliği özgürlüktür. Felsefe, hava ve su gibi özgürlüğe ihtiyaç duymaktadır. 
Felsefe, hiçbir kalıba, doğmaya, doktrine veya ideolojiye sığdırılamayacak bir düşünme tecrübesidir. Felsefe, varılan her düşünceden sonra bir yenisinin peşindedir. Felsefe, sürekli olarak yeninin peşinde ve keşfedilen bütün yenilikleri aşmanın mücadelesindedir. Felsefe, sürekli olarak yeniliğin peşinde olduğu için daima yoldadır. 


Kurumsal dinler, çoğunlukla yenilikten hoşlanmazlar ve yeniliklere karşı sürekli olarak reaksiyon gösterirler.Dinlerin yenilikten ziyade statüko oluşturma ve statükoyu kutsallaştırma ve dokunulmaz kılma şeklinde bir yönelimleri vardır. Dinler kendilerini değiştirmek ve dönüştürmek yerine insanların kendilerine iman etmesini isterler. Felsefe, kimseden hiçbir doktrine ve doğmaya iman edilmesini istememektedir. Felsefi açıdan bakıldığında insan, hiçbir doktrin ve din için var değildir. İnsanın varlığı, hiçbir din ve doktrine armağan edilemez.Dinbazlar, insanın varlığını iman ettikleri doğmalara kurban etmektedirler. Felsefe, insana hiçbir doktrin ve doğmaya varlığını feda etmemesini, sürekli yeninin peşinde koşarak hayatı ve dünyayı yenilemeye çalışmasını öğretmektedir.Dinbazlar felsefedeki yenilik tutkusunu öldürmek için, felsefeyi, düşünmeyi ve özgürlüğü değersizleştirmekte ve hiçleştirmektedirler. 


Dinbazların en rahatsız olduğu şey, akıldır, bilimdir ve felsefedir. Bilimi, felsefeyi ve aklı tamamen dinin kontrolüne almak için her türlü yol denenmektedir. Dinin içinde erimeyi kabul etmeyen felsefeler ve düşünceler, zındık ve sapkın olarak mahkum edilir. Doğmalar, şüpheden, düşünceden ve özgürlükten korkarlar ve hoşlanmazlar. Felsefe, hiçbir doğmadan veya doktrinden korkmaz. Felsefe, kendisini hiçbir doğma ve doktrinde dondurmaz. Felsefe, ölçüsüz ve sınırsız bir şekilde özgürce her türlü fikri ve düşünceyi üretmeyi ister. Üretilen fikirler geçersizleştikçe onlar ölür ve ölen fikirlerin yerine yenileri geçer. Felsefe, hiçbir düşünce ve doktrinin bütün zamanlarda ve mekanlarda geçerli tek doğru olduğunu iddia etmez. Felsefe, ayrıca hiçbir doktrin veya düşüncenin tek başına insanın bütün sorularına ve ihtiyaçlarına yeterli ve doğru çözümler sunduğu şeklindeki tehlikeli yanılsamaları mutlak gerçek olarak dayatmaz.Felsefe, hiç kimseyi sapkınlığa düşmekle tehdit etmez. Felsefe, güvene ve özgürlüğe dayalı bir iklim oluşturmaya çalışır. Korkuya ve cezaya dayalı olarak her şeyi dizan etmeye kalkan doktrin ve dogmalar, felsefenin inşa etmek istediği güven ve özgürlük ortamından çok korkarlar. 


Din adına felsefeye müdahale edilmemelidir. Felsefeden korkmak yerine insanın duygusunu ve düşüncesini felsefenin sözüne açması gerekmektedir. Kişinin sadece dine kulak kabartması, kişiyi felsefi ve akli açıdan sağır, duygusuz, düşüncesiz ve duyarsız mekanik bir varlığa dönüştürebilir. Dinmbazların din adına mekanik insanlar oluşturma çabalarına karşı felsefeyi öğrenmeye ve felsefeye gönlümüzü, kulağımızı ve kafamızı açmaya ihtiyaç vardır. 


DİJİTALLEŞEN DÜNYA: YENİ BİR SAVAŞ ALANI! 


367 


Hüseyin Şubukşi-Salı, 7 Haziran, 2022- turkish.aawsat.com/ 


Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun sona ermesiyle birlikte, katılımcıların birçoğu olumsuz duygulara kapıldı. Zirâ küreselleşme fikrine, bunun sınır ötesi ve kültürler arası ticarette bir düzen oluşturmadaki önemine kâni kimselerin yöneldiği kapı olan forumun bugün büyük güçler arasındaki sıcak ve soğuk çatışmaların yeni, güçlü ve ürkütücü yükselişi dolayısıyla statüsünü ve etkisini kaybettiği düşünülüyor. 


Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş gerçek ve tam anlamda bir üçüncü dünya savaşına doğru felaket şekilde yol almazken tedbirin belirleyici bir faktör olmaya devam edişi dolayısıyla gözlemciler, odağın geniş dijital arenaya yönelik olacağı kanaatine varmış durumda. 


Nitekim bir zamanlar internetin küresel ticaret ve küreselleşmeye sürat verecek etkili bir araç olacağı, dijital çağın dünya için yeni bir tarih yazacağı düşünülüyordu. Bugünkü tablo ise oldukça farklı. Dijital güç; ABD, Çin ve bazı Avrupa ülkelerindeki teknoloji devlerinin tekelinde. Bilhassa teknik sektörde Çin ile ABD arasında artmakta olan delice rekabet, hedef alınanlar taraflardan birine bağlı üçüncü şahıslarla sınırlı olsa dahi sayı ve etki bakımından yoğunlaşan siber saldırılara yol açıyor. Dijital düzeyde fikir ve para hırsızlıkları da ürkütücü şekilde artıyor. Dijital arenadaki dikkat çeken önemli gelişmeler yoğunlaşırken büyük teknoloji şirketlerinin ehemmiyeti de artıyor, rolleri daha riskli hale geliyor. Bu şirketlerin vazgeçilmez varlıklar haline gelme yolunda gelecekte hükümetlerle yapacağı müzakerelerde kendilerine daha iyi şartlar sağlama şansı da tüm bunların beraberinde artıyor. 


Dünya, 11 Eylül olaylarında veya ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesine sebep olan Pearl Harbor saldırısında olduğu gibi küresel düzeyde dijital bir olaya veyahut siber saldırıya hazırlanıyor. Buradan şu fikirler doğuyor: ‘siper kazma” zihniyeti hakim olduğu müddetçe hükümetler ekonomik ve teknik açıdan rekabet avantajını sürdüremeyecektir. 


Çin'in yükselen gücünün meşruiyeti ile ülkede teknolojiyi geliştirme yönünde küresel bir merkez kurulabilmesi gerektiğini söyleyen küreselci bir ses var. Dolayısıyla, küresel ve ulusal sesler arasındaki çatışma, modern teknolojiyi yalnızca dijital arenadaki hedefleri için kullanarak kazanan kişilerce sonlandırılacak. 


Büyük teknoloji şirketlerinden hükümetlerin ellerindeki araçlar olarak bahsedilemez artık. 


Zirâ uluslararası jeopolitik haritada nüfuzlu oyunculara dönüşmüş haldeler. Söz konusu şirketlerin kültürlerinin, toplumlarının aynası olduğunu, ideolojik mücadelelerini yansıttığını belirtmek çok önemli. Vatanseverler, küreselciler ve teknolojinin toplumları ideal ve daha iyi toplumlara dönüştürebileceğine inananlar seçkin teknikerleri içerisinde barındırıyor aynı zamanda. Büyük teknoloji şirketleri, cephaneliklerinde silah bulundurmaları yönünde hükümetlerinin eşi görülmemiş baskısıyla karşı karşıya. 


Birçoğu, küreselcilerin ve vatanseverlerin hedefleri hakkında bilgi sahibi iken seçkin teknikerlerin de onlardan geri kalır yanı yok. Kısacası büyük teknoloji şirketlerinin güçlü ve etkili CEO'ları bu kapsama giriyor. Şirketlerinin iş hedeflerinin geleneksel çerçevelerinin ötesine geçen hedefleri, emelleri ve hayalleri olan bu kişiler, böylece hastalıklara son vermek, aşı dağıtımı, gezegenimizin iklimini kurtarmak gibi önemli konulardan sorumlu hale geliyor. 
Bu sebeple bazen bazı hükümetlerle doğrudan karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu hususta gözlemcilerin sorusu şu: Hükümetler büyük teknoloji şirketlerinin büyüyen boyutunu, gücünü ve nüfuzunu görmezden mi gelecek, yoksa bu şirketleri parçalayıp zayıflatmaya çalışarak 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aslında ekonomiyi destekleyen rekabet avantajlarını tehdit mi edecek? Bu soruya verilecek olan cevap, bir sonraki küresel dijital savaşın formuna vâkıf olunmasını sağlayacak. 


ÖJENİZM NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BAŞLATILDI? 
Ayşe Çelik-https://uyananinsan.com/ 


Birçoğumuz duymuşuzdur, Amerika'nın Georgia eyaletinde bulunan Guide Stones'u (Rehberlik Taşı). Bu taş kimliği bilinmeyen birileri tarafından 1979 tarihinde yaptırılmıştır. 
Taşın üzerinde birçok dilde insanlığın geleceği ile ilgili dünyanın ilerde hangi şartlarda daha iyi olabileceği doğrultusunda bilgilendirmeler bulunmaktadır. Üzerinde durulan en önemli konu, insan nüfusunun azaltılması ve ilerde iklim olaylarının ön planda tutulması gerekliliğidir. Taşta yazılana göre insan nüfusu 500 000 000'un altında tutulmalıdır. 
Gelecekte bu kadar çok nüfusu, dünyanın kaldıramayacağı, iklimlerin bozulacağı gıdaların insanlara yetmeyeceği ile ilgilidir. 


Nüfus azaltma projelerine çoktan başlatılmış, ilk olarak nüfus planlaması devreye girmiş, ailelerin az çocuk yapması ile ilgili çalışmalara devreye sokulmuştur. Bunu takip eden dönemlerde dünyaya hakim olmak isteyen karanlık güçler, seçkin ırk projesi doğrultusunda kendi toplumlarını çocuk yapmaya yöneltirken, Afrika başta olmak üzere geri kalmış birçok ülkede güya salgın hastalıklardan korumak bahanesi ile insanlara aşı yapmışlar yapılan aşıların neticesinde yetişkinlerde kısırlık oluşmuş, çocuklar ise ya felç geçirmiş ya da yaşamları ölümle sonuçlanmıştır. 


Şu an yaşadığımız süreçte ortaya yapay virüslerden oluşan salgın bir hastalık yaymışlardır. 
Virüsün özelliği ilginç bir şekilde eski Nazi Almanya'sında planlanan hasta, yaşlı, o bakışa göre topluma faydası olmayan kişileri yok etmeyi amaçlayan öjenizm projesine ne kadar da çok benzemektedir. Salgın hastalıklar yetmiyormuş gibi dünyanın her yerinde orman yangınları çıkarıp iklimi ve doğal dengeyi bozup kıtlık getirmeye çalışmaktadırlar. 


Peki bu öjenizm nedir? Ne zaman ve kimler tarafından hangi amaçlarla ortaya atılmıştır? Fikir babaları kimlerdir? Bunlara biraz bakalım. 


Öjenizm, üstün ırk projesi, insan ırklarının ıslahı anlamına gelmektedir. Öjenik ideoloji Teozefi Derneği'nin kurulması ile başlar. Teozofi derneği New York'ta 1875 tarihinde Rus mistik Helena Blavatsky tarafından kurulmuştur. Blavatsky'nin doğu ilimlerine meraklı bir kişiliği vardır. Tibet'e giderek orada uzun bir eğitim programından geçirilmiştir. Kurduğu cemiyet çok kısa bir süre içerisinde tüm Amerika'ya yayılır. Blavatsky daha sonra dünya çapında üne kavuşacak olan Gizli Öğreti isimli kitabını yazmıştır. Kitabın konusu; evrenin düzeni ve dizaynı, insanın kökeni, kadim semboloji, ezoterizm gibi doğuya ait öğretilerdir. 


Jörg Lanz Von Liebenfels, 1872 tarihinde Viyana'da doğmuştur. Tapınak Şövalyeleri’ ne hayran onların tarihini araştıran ve o dönem Almanya'da slogan haline gelen Büyük Alman İmparatorluğu”nun tekrar kurulacağını savunan kişilerin başında gelmektedir. Bir dönem rahiplik yapmıştır. Daha sonra rahipliği bırakarak insan yapısını ve kötülüğün kökenlerini araştırmaya başlamıştır. Eski Ahit'i incelediğinde aşağılanan Yahudi'leri görür. Yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda, sarı saçlı, mavi gözlü insan tiplojisinin özünde diğer ırktaki insanlara göre kötülüğün olmadığı, diğer ırkların etkisi ile bu sarışın mavi gözlü ırkın doğasının bozulduğu düşüncesine varır. Sarışın ırk yapısı gereği iyilik taşıyıcısıdır. Fakat başta Yahudiler olmak üzere, Asyalılar, Siyahiler, Araplar dünyaya kötülük saçmaktadırlar. 
Bu durum onların istemeseler de doğalarında var olan kötülük halidir. Lanz, 1902 yılında araştırmalarının ses getirmesi ve ilgi görmesi sonucu bilim adamı ünvanını alır. Araştırma sonuçlarını Thezoologie adlı kitabında anlatmıştır. Kitapta arilerin diğer ırklardan 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üstünlüklerini, doğaüstü yeteneklerini, bu yeteneklerin yok olma sebebinin ise diğer ırklarla olan birleşmelerden dolayı kanlarının bozulduğunu iddia etmektedir. Öne sürdüğü gerekçelerle arilerin diğer ırklardan ayrılarak onlarla evlenme ve çocuk sahibi olmalarının engellenmesi gerektiğini savunuyordu. Lanz'a göre ariler dışındaki tüm ırkların yok edilmesi gerekliydi. Bu fikirler Nazi Almanya'sında kabul görmüştür. Lanz Libenfels 1903 yılında Yeni Tapınakçılar adıyla kendi tarikatını kurmuş, bu tarikata çok fazla katılım olmuştur. 


Rudolf Von Sebottendorf'un kurduğu cemiyet Nazi Almanya'sına esin kaynağı olmuştur. 
Örgüt üyeleri Nazi Partisi'nde üst düzeylerde görev almışlardır. Sebottendorf 1901 ve 1911 
yılları arasında Türkiye'de yaşamıştır. 1901 yılında Bursa'da mason locasına üye olmuştur. 
Onu bu locaya sokan Termodi adında bir Yahudi'dir. Sebottendorf bu şahsın kütüphanesinde ilginç kitaplar bulmuş ve günlerini kütüphanede okuyarak geçirmiştir. Aynı zamanda Madam Blavatsky'nin kurduğu Teozefi Cemiyeti'ni araştırmış ve Blavatsky'nin kitaplarını okuyarak onun fikirlerinden esinlenmiştir. Bunun yanı sıra Bektaşi tarikatına katılmış onların öğretilerini de benimsemiştir. Kendisini modern bir sufi olarak tanımlamaktadır. İslam mistisizmi ile aryan gizemciliği arasında çok fazla ortak nokta olduğunu söylemektedir. 
Avrupa masonluğu ve Bektaşiliğin birbiri ile ilişkili olduğunu iddia etmektedir. Eski Türk Masonluğu adında bir kitap yayınlamıştır. Almanların Yahudiler ile evlenerek ırklarının bozulduğunu savunmuştur. Sebottendorf 1918 tarihinde Almanya'da Thule Cemiyeti'ni kurar. 
Thule cemiyetinin bütün öğretileri ırkçılık ve Yahudi mücadelesi üzerinedir. Nasyonal Sosyalist (Nazi) Partisinin başına Hitler'i bulup getiren Sebottendorf tur. 


Maria Orsic, 1895 Zagreb doğumlu bir telepattır. Babası Hırvat, annesi Alman'dır. Vril Örgütü'nün başıdır. Bu örgüt 1918 yılında Bavyera'daki dağlarda Hitler'in yazlık evinde kurulmuştur. Orsic, aryanların Aldebaran yıldız sisteminden geldiğini ve kendisinin Aldebaranlılarla iletişim kurduğunu iddia etmektedir. Vriller tamamen kadınlardan kurulu telepatik özellikleri olan Alman milliyetçisi bir örgüttür. 2. Dünya Savaşında Nazi'lere hizmet etmişlerdir. Dünya dışı varlıklardan yani Aldebaranlılardan aldıkları bilgileri Hitler'e ileterek silah teknolojisinde Almanlar'ın daha modern araçlara sahip olmasının nedeninin Vril örgütü kadınları olduğu söylenmektedir. 


AİLE, ÖJENİK VE PANDEMİ: DÜNYA YA KUSARSA 
Zeynel Karataş -Cumartesi 23 Mayıs 2020- www.independentturkish.com/ 


İki ayrı dünyanın aynı zamanı yaşamasına şahitlik ediyoruz.Kendini haklı, düne özenen, sayısal çokluğuna güvenen dünya...Kendini güçlü, yarınlara sabırsız, niteliğin ötesine dokunan, varsılına güvenen dünya... 


Görsel: Pixabay 


Boğuşarak yaşayanlar ile tadında yaşayanlar... 
Bilin bakalım hangisi doğru ve siz hangi mahalledensiniz... 
Nüans farklılıkları üzerinde kurulu varlıklar âleminde “insanı” ayırmak gerekiyor. 


“O” beyin/düşünce alanında ki gelişimi ile doğal hayata tam bağımlılıktan ayrışmış durumdadır. 
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Bu konum, insana eko-sistem içerisinde yer almasına karşın imtiyaz sağlamıştır. 
İnsan, yaşam için elverişli olmayan yer ve koşullarda bile hayatına alan açabilmiştir. 
“Doğal seçilimi” büyük oranda kontrolüne alarak olağan üstü bir nüfusa ulaşmıştır. 


Bilinçlenen insan, nüfus artışını doğal üreme ile değil ortalama yaşam süresini uzatmayla gerçekleştirmektedir. 


Yüzyıl içerisinde ortalama yaşam süresi yaklaşık yüzde 50 oranında artmıştır. 


Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ortalama yaşam süresi 72 yılı aşmıştır. Bu rakam gelişmiş ülkelerde 80 yılın üzerine çıkmaktadır. 


Ortalama yaşam süresinin artması ile nüfusun ana gövdesini 40-60 yaş arası belirlemektedir. 
Bu nüfusun birikim ve deneyimleri, başkalaşan sosyal bir yapının oluşmasını sağlamaktadır. 


Ayrıca; iki karşı cinsin izdivacı ile oluşan aile kurumu gecikmeli ve esnek bir yapı kazanmıştır. 


Türkiye'de evlenme yaşı erkeklerde 30, kadınlarda 26 yaşını geçmiştir. 


İlerlemiş yaşlarda aile kuranların, katılaşmış karakterleri ile aile birliği ve paylaşımını sürdürmeleri güçleşmiştir. 


Bilinen aile normlarının esnediği hatta kalktığı birlikteliklerin artışı cemiyeti/toplumu evrime uğratacaktır. 


Eleştirilen bu dönüşüm hızla kabullenilmektedir. 
Birey, aile ve cemiyet gibi birçok kavramın tanımlaması revize edilmiştir. 


Nüfusta sayısal çoğunluk sorunlaşmıştır. Nitelikli nüfus ise bilinçli, elit bir toplum düşlemektedir. 


Yaygınlaşan küreselleşme, nicel nüfusu sorunlarıyla beraber nitelikli nüfus ile karşı karşıya getirmiştir. 


Göç, mülteci, iltica, yozlaşma, salgın, pandemi kavramları daha da duyulur olacaktır. 
Ara-geçiş toplumlarda sahte/eksik bilinç ile kendini yeterli zanneden bireyler yetişmektedir. 


Farkında olmak ve teknolojiyi kullanabilmek nitelikli ve bilinçli birey için yetersiz kalmaktadır. 


Sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık vb alanlarda yetersiz kalan, yaşamı her yönlü okuyamayanlar; psiko-sosyal hastalıklı fertlere dönüşmektedir. 


Birey-toplum etkileşimi zayıflaşarak bireyin salt düş ve düşünce dünyasında kalması öncelenmiştir. 
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Zeka ve yeteneklerini kullananlar kalabalıkların arasından sıyrılarak birçok tehdit ve tehlikeden de korunacaktır. 


İnsandaki kalıtsal genler, sonraki nesillere aktarılır. Ancak hayat boyu öğrenilenler, edinim ve tecrübelerin doğrudan aktarımı mümkün değildir. 


Bu nedenle doğan her yeni birey kalıtsal yapısı üzerine ekleyerek kendini geliştirmektedir. 


Yoğun öğrenim sistemleri içinde bireyin kendini aşması bilinmezlerin sınırlarını aşması ile mümkün olacaktır. 


Tekrara giren konuların verileri, bilgi kalabalığından öteye geçmeyecektir. 


Bilindiği zannedilenler asla öğrenilmeyecek, bilinmeyenler anlaşılmadıkça sorunlar çözümsüz kalacaktır. 


Sorunlu kalmayı çözüme tercih edenlerin konumuna kim nasıl karar verecek.. 


Dinamik bir yaşamın içinde “hayatta kalmaya çalışanlar” ile “hayatını yaşayanlar” aynı dünyanın paydaşlarıdır. 


Dünyanın yapay veya doğal tüm felaketleri “hayatta kalamaya çalışanları” daha fazla etkilemektedir. 


Bu iki grup arasında fenotip (canlının genotip ve çevre etkileşimi sonucunda ortaya çıkan görüntüsü ve özellikleridir.) kazanımlarda makas aralığı genişlemektedir. 


“Hayatını yaşayanların” nüfusu; ortalama yaşam sürelerinin yükselmesine bağlıyken “hayatta kalmaya” çalışanlar ise doğal nüfus artışı içinde kalmaktadır. 


Bu durum refah seviyesi ve yaşam standartları arasında uçuruma neden olmaktadır. 
Bir taraftan sağlıklı ve bilinçli toplumlar, öte taraftan zayıf, eksik ve yoksun insanlar... 


Bu iki topluluk arasında ki sınırlar belirginleştikçe, adı konulmamış öjenik uygulamalar yaşanmaktadır. 


Tarih sürecinde tartışılan ve uygulamaları da bulunan öjenik yaklaşımın günümüzde de yansımaları mevcuttur. 


Bu toplumların afetlerde önemsenmeyen ölüm ve hasar oranları, savaş ve ilaç teknolojisinin saldırılarında denek olarak kullanılması öjenik anlayışın yansımalarıdır. 


Kovid-19 salgınının daha çok zayıf insanları, yaşlıları ve kronik hastaları etkilemesi tam bir öjenik vaka gibi duruyor. 


Adı pandemi olarak konulmamış kalp krizi, kanser, diyabet gibi milyonları öldüren hastalıkların haritaları incelenebilir. 
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Öte yandan ölümcül hastalıkların istatistiklerinin avam arasında yaygın/yüksek olması anlaşılır bir durumdur. 


Bu anlaşılır durumun öjenik uygulamalara hizmet ettiği görülmelidir. 
Tarih; öjenik uygulamaların mağdurlarını örtmüştür. 


İlk çağda Eflatun; sağlıklı ve nitelikli bir toplum artışını belli kriterler ile devletin kontrolüne vererek felsefi yönden meşrulaştırır. 


İngiliz bilim adamı olan Francis Galton”nun (1822-1911) öjeni ile ilgili saptamaları batılı birçok ülkeye bilimsel açıdan kaynaklık eder. 


Spartalılar ile Romalıların öjenik uygulamaları; 20'nci yüzyılda Almanya, ABD, Çin, İngiltere, Avustralya ve daha birçok ülkede farklı şekillerde devem etti. 


Kendilerini sağlıklı, nitelikli ve elit gören toplumlar; yedi milyar insandan kaçına doğal veya suni öjenik uygulamaları gerekli görmektedir. 


Her kategoride ki insan popülasyonunun hayatta kalma mücadelesi dünyayı bir karar noktasına getirebilir. 


Sefalet ile sefanın yan yana kaldığı dünyanın midesi bulanıyor. 
Ekosistem ya kusarsa... 


İddia odur ki; 19'ncu yüzyıl kimyanın, 20'nci yüzyıl fiziğin, 21'nci yüzyıl ise biyoloji ve genetiğin asrı olacak. 


Ekonomiyi, inançları, gelenekleri, eğitimi, sosyal yaşam tarzını günler içinde değiştirebilen salgın bir hastalık (Kovid-19), 21'nci yüzyılın nelere gebe olduğunun habercisi değil midir? 


Her geçen gün aklın alt eşik sınırı yükseliyor. 

Tabu ve taassubun karanlığında, düşünce eşiğin altında kalan “yoksunlar ” kalıyor. 
Gelenekler “yeni 'yi kabullendikçe uzaklar yakınlaşıyor. 

Dünya vatandaşlığı gibi yeni kavramlar ötelere haklar veriyor. 

Ortak yaşam alanında, eşit vatandaşlığın tanımını yapamayanlara ne demeli! 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


ÖJENİZM VE THE HANDMAİD”S TALE DİZİ İNCELEMESİ 

Nagehan Uzuner - İletişim Bilimleri Doktora Adayı, İletişim Bilimleri Doktora Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi-https://Wwww.bezelyedergi.net/post/JoC36B6jenizm-ve-the- handmaid-s-tale-dizi-i-ncelemesi 
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Öjenizm: Genetik hastalıklar, modern tıbbın gelişimiyle (1 | beraber toplumların en önemli sorunlarından birini oluşturur[2]. Kimin çocuk sahibi olacağına karar vererek insan ırkını geliştirmenin mümkün olduğu fikri olarak tanımlanan öjenik bakış açısına göre genetik hastalıklar ulusların güçlenmesinde kuvvetli bir engel olarak görülür. Öjenik yaklaşımın temelinde toplumu yek bir vücut ve patolojileri de vücudu istila eden organizmalar olarak benimseyen organizmacı yaklaşım yer almaktadır. Temelde tüm bunlar ise Charles Darwin'in doğa kanunlarının insan ırkı üzerinde uygulanması önermesine atıfta bulunur. Başka bir ifadeyle Darwin'in doğadaki canlılar için geçerliliğini savunduğu doğal ayıklanma, hayatta kalmak için verilen yaşam mücadelesi, en uygun ve sağlıklı olanın, şartlara ve çevreye uyum sağlayabilenin hayatta kalması, kalıtım gibi kanunların, insanlığın da kanunu olduğu fikri sosyal Darwinizmin temelini oluşturur. Bu anlamda sosyal Darwinizme göre bu yaşam mücadelesinde yalnızca en muktedir olanlar hayatta kalacaktır. Dahası Sosyal Darwinistler arasında bir grup, bu mücadelede başarılı olmak için “ırkın korunması” gerektiğini de savunur|3)|. 


20. yüzyılın başlarında önde gelen Naziler ve Alman biyologlar, çeşitli çalışmalarında Darwin'in teorisi ve yayınlarının Nazi politikaları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydular. Hitler, insan gen havuzunun, çiftçilerin üstün sığır türlerini yetiştirmesine benzer şekilde seçici üreme kullanılarak geliştirilebileceğine inanıyordu. Hitler'in ırkçı politikalarının formüle edilmesinde çok büyük ölçüde Darwinizm'in etkisi vardı. Nihayetinde Hitler'in merkezi politikası, “üstün ırkı” korumak için tasarlanmış politikaların geliştirilmesi ve uygulanması yönündeydi. Bu noktada geliştirilen politikalar, "aşağı ırkların" üstün olarak değerlendirilenlerle karışmasını önlemek için, sonrakilerin gen havuzunun kirlenmesini azaltmak için gerekliydi. "Üstün ırk" inancı ise her türün kendi içindeki grup eşitsizliği teorisine dayanıyordu. Bu da Darwin'in oldukça otantik sayılabilecek "en uygun olanın hayatta kalması" teorisinin büyük bir varsayımı ve gerekliliğiydi. Bu otantik teori, Alman bilim insanlarının "aşağı ırklar" olarak değerlendirdiği özelliklere mensup yaklaşık altı milyonu Yahudi olan toplam on milyon kadar insanın imha edilmesiyle doruğa ulaşmıştır 3). 


Öjenizmin, The Handmaid”s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) isimli çağımızın popüler dizilerinden birinde kavramsal olarak nasıl yeniden üretildiğine ve ortaya konulduğuna hep beraber göz atalım. 


The Handmaid”s Tale Dizi İncelemesi 


Distopik anlatı, yirminci yüzyılın toplumsal mayasının bir ürünüdür. Savaşlar, kıtlıklar, hastalıklar, terör, soykırım, çevre ve insanlığın soyunun tükenmesi, ütopik hayal gücünün kurgusal alt tarafı için bir zemin sağlar. EM Forster, Aldous Huxley, George Orwell ve Margaret Atwood'un eserlerinde, savaş sonrası bilimkurgudaki distopik dönüşler bu anlatıyı ortaya çıkarır niteliktedirler|4). 


Kanadalı yazar Margaret Atwood'un 1985 tarihinde yayınlanan The Handmaid's Tale isimli romanından uyarlanan [5] aynı isimdeki eser, Bruce Miller tarafından yeniden üretilerek bir Amerikan distopik televizyon dizisi olarak izleyicilere sunulur. Cinsiyetçi totaliter bir toplumun yaşadıklarını konu edinen dizinin prodüksiyonuna 2016 yılının sonlarında başlanır. 
Dizide, İkinci Amerikan İç Savaşı sonrasındaki doğurgan hizmetçilerin, çocuk doğurma köleliği çarpıcı bir şekilde işlenir. 15 Emmy ve 2 Altın Küre ödülüyle son zamanların en çok konuşulan drama dizisi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Gilead distopyasındaki hayatı konu edinir. Yaşanan çevresel felaketler sonucunda dramatik bir şekilde insan soyunun tükenmeye başlamasında etken olan düşen doğum oranlarını yükseltmek için doğurgan 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kadınlara hükümet tarafından el konulur. Bu kadınlar artık devlet mülküdür ve son derece tutucu bir rejimle tek bir amaç uğruna; soyun devamlılığı adına zapt edilirler. Amaç Gilead yöneticilerinin öjenik bir yaklaşımla kendilerinden olma üstün bir ırk yaratma arzusudur. 


Teonomik - etik ve yasanın Tanrı merkezliliğini kabul eden katı Hristiyan - Gilead hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yönetim kurar. Gilead yönetimindeki toplum, güce aç liderler tarafından, militarize edilmiş, hiyerarşik bir dini fanatizm rejimi, kadınların zorla ve şiddetle boyun eğdirildiği sosyal sınıflar tarafından örgütlenir. Gilead yasalarına göre kadınlar, bazıları doğum kölesi olmak da dahil olmak üzere çok sınırlı sosyal roller çerçevesinde çalışmaya zorlanırlar. Gilead?'deki kadınların mülk ve kariyer sahibi olmalarına, parayı yönetmelerine veya okumalarına kesinlikle izin verilmez. 


Doğurgan kadınlar, Gilead hükümetinin bu yeni rejimi tarafından "düşmüş kadınlar" olarak tanımlanırlar. Böylece İncil'in aşırılıkçı bir yorumuna atıfta bulunularak doğurgan kadınların köleleştirilmelerine yol açılır. Köleleştirilen bu kadınlar, genellikle birden çok evliliğe girenlerden, bekar veya evlenmemiş annelerden, “cinsiyet hainleri" olarak adlandırılan lezbiyenlerden, Hristiyan olmayanlardan oluşmaktadır. Damızlık doğurgan kadınlar, “Komutanlar” olarak adlandırılan erkek efendileri tarafından komutanların eşlerinin huzurunda ritüelleştirilmiş bir şekilde defalarca tecavüze uğrarlar. Bu tecavüz ritüeli dizi boyunca konu edildiği her ortamda "tören" olarak anılır. Törenin amacı üstün bir ırk olarak görülen Gilead komutanlarının soylarının sürdürülmesi için menstrüasyon döngüsünü takiben en ideal dönemde döllemeyi sağlamaktır. 


Toplum çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Kadınların her biri belirli bir renkte giydikleri sade bir elbise ile bir sosyal kategoriye ayrılır. Hizmetçiler uzun kırmızı elbiseler, ağır kahverengi çizmeler ve beyaz başlıklar giyerler. Kamusal alanda giydikleri "kanatlar" adındaki daha büyük beyaz başlıklar ise onları kamudan gizler ve görüşlerini kısıtlayarak yalnızca önlerine bakmalarını sağlar. Zaman zaman bu başlıkların ardına gizlenebilmeleri sayesinde kamusal alanda yanlarında eşlikçileri olan diğer kadınlara düşüncelerini söyleme fırsatı bulabilirler. 


Katı Hristiyanlık temelli yönetimin hakim olduğu Gilead hükümetinde kadınlar ikinci sınıf vatandaştır. Buradan kaçmaya çalışan herkes çok ağır cezalarla, şiddetle ve dahası idamla dahi cezalandırılır. Bu kişilerden biri de eşi ve çocuğuyla birlikte buradan kaçmaya çalışırken askerler tarafından yakalanan ve çocuksuz devlet görevlilerine çocuk doğurarak hizmetçilik cezasına çarptırılan June Osborne'dur. June, hizmet etmesi için sahiplendirildiği komutanın adından türetilen Offred adıyla yeniden adlandırılır. Böylece Offred, Gilead komutanı Fred Waterford ve eşi Serena Joy'un evine yollanır. 


Damızlık kadınlara sahipleri olan adamların ilk ismine “Of-“ önekinin eklenmesiyle oluşturulan yeni isimler verilir. Offred, Gilead'deki komutanlardan birinin evinde hem evin gündelik ihtiyaçlarına hizmet eder hem de komutanın soyunun devamlılığı için kendisine defalarca tecavüz edilen bir hizmetçidir|6J. Gilead'de alıkoyulmadan evvel Luke ile evli olan June'un Hannah adında bir kızı vardır. June, kocası ve kızıyla birlikte Gilead'den kaçmaya çalışırken yakalandığında kızı elinden alınır ve büyütülmesi için üst sınıf bir aileye verilir. 
Kocası ise çaresiz kalarak sonunda Kanada'ya sığınır. Dizi boyunca yaşananlar June'un kocası ve kızıyla yeniden bir araya gelme arzusu, fizyolojik ve psikolojik olarak dayanma gücünün sınırlarını doruklara taşır. Başrole hayat veren Elisabeth Moss dizideki performansıyla Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü ve Televizyon Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre ödülüne layık görülür[7]. 

Sonuç niyetine 
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The Handmaid's Tale, kadın haklarının geri alınması ya da ellerinden alınması durumunda neler olabileceğini gösteren, izleyiciyi distopik ancak bir bakıma da son derece gerçekçi olan bir geleceğe götürüyor. Diziyi izledikten sonra, dizinin gerçek bir korku hikayesi olduğu iddia edilebilir. Dizinin şiddet içeren bazı sahneleri korku türünün örneği olduğu ileri sürülen pek çok dizi ya da filmi pamuk şeker gibi yumuşatıveriyor. Distopik bir dizide konu edilmesi, Gilead'de ikinci sınıf vatandaş olarak görülen kadınlık meselesini günümüzdeki kadınlık meselesinden çok da uzağa taşımıyor. İnsanlığın yakın tarihinde, Avrupa'da öjenik yaklaşımın üstün ırk yaratma amacıyla Nazi ideolojisinde yaşanmış olması diziyi gerçek yaşama daha da yakınlaştırıyor. Günümüzde sağlık politikalarıyla uygulanmaya başlanan doğum kontrol yöntemleri bu öjenik yaklaşımın bir yansıması olarak görülebilir. Dahası öjenik yaklaşımların etkilerini görmek için ırklar arası evlilik yasalarına, vatandaşlık statüsünü, eşcinsellerin evlilik ve çocuk sahibi olma durumlarını düzenleyen yasalar değerlendirilebilir. 
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ÖJENİ VE SOSYAL DARWİNİZM İLİŞİĞİ YücelhanDanacıoğlu-01.11.2020-https://mozartcultures.com/ojeni-ve-sosyal-darwinizm- ilisigi/ 


Öjeni, kelime anlamıyla, insan popülasyonlarının genetik frekanslarının kontrollü yönlendirmeyle iyileştirilmesi demektir. İlk kullanımı Eflatun'a kadar gitse de modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton[1] tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir. 


Galton'a göre insan nitelikleri irsi idi; toplumun seviyesini yükseltmek için, hayvan yetiştiricileri gibi, seçici üretimle “iyi” fertlerin artmasını teşvik etmek, “kötü” fertlerin çoğalmasını yavaşlatmak (hatta durdurmak) gerekiyordu. Fakat Galton'un esas projesi sosyal ve siyasiydi. 


19.yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında öjenizm mesafe katetti; ABD ve Avrupa'da dernekler kuruldu. ABD'de “zayıflar”ın kısırlaştırıldığı görüldü; Naziler sözde “Ari ırkını” korumak 


376 


için çok uç noktalara gitti. Bugün öjenizm sinmiş gözükse de geçmişte tesirli olduğu ülkelerden hâlâ ırkçı sesler duyuluyor ve genetikteki gelişmeler de yeni bir öjenizme kapı açıyor. 


Sosyal Darwinizm|2) ise öjeniyle aynı ana fikri paylaşan bir kuramdır. Bu iki sistem sağ ve sol düşünceyi aynı anda ama farklı şekillerde beslemektedir. Sağ düşünceye sahip bir örneğin, faşizm ve nasyonal sosyalizm, sosyal darwinist bakış açısı ile çalıştırılır. Ekonomik uygulama açısından ise, komünist ve liberal çevrelerce başarılı iş adamlarının çıkarlarını savunup ve onları teşvik ederken işçi sınıfının sendika ve diğer kuruluşlarını yok etme şeklinde yorumlanmıştır. Kısa vadede tekilliğin ve yalnızlığın en üst düzeyde fayda sağlayabiliyor olması ise yine genellikle sağcılık ile ilişkilendirilen bireycilik, tekilcilik, pragmatizm veya genellikle solculuk ile ilişkilendirilen materyalizm, natüralizm gibi düşünceleri ve hatta diğer siyasi ideolojileri desteklemekte kullanılabilir ve kullanılmıştır da... Evrim Teorisi'nin sayısız diğer içeriği, sayısız diğer ideoloji ve felsefeyi desteklemek için araç olarak görülebilir. 


Öjenik Uygarlık; Avrupa 


Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kişi ise, ünlü evrimsel biyolog Ernst Haeckel/3)J oldu. Haeckel, Darwin'in yakın bir dostu ve destekçisiydi. Haeckel aynı zamanda öjenizm savunucusuydu. Bu uygulamayı Alman toplumu içerisinde yaygınlaştırmak için çeşitli propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Fakat öjenik uygulamalar Alman toplumu içerisinde Naziler iktidara gelene kadar yaygın bir biçimde uygulanmadı. Naziler ise iktidara geldikten sonra çeşitli dönemlerde, çeşitli vesileler ile öjenik uygulamaların icra edilmesini sağladılar. Bu noktada bazı bilimci-yaratılışçı çevreler Haeckel “in fikirlerinin Nazilere miras kaldığını hiçbir delilleri olmadan iddia ediyor. 

1935 yılında Etiyopya'yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettirdi. Etiyopya 
işgalini, ırkçı görüşleriyle destekleyerek makul göstermekten de geri kalmadı. Mussolini'ye göre Etiyopyalılar siyah ırktan oldukları için aşağıydılar ve İtalyanlar gibi üstün bir ırk tarafından yönetilmek onlar için bir şeref olmalıydı. 
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(1) Kraliçe Viktoriya döneminde yaşamış çok yönlü bir İngiliz bilim insanıdır. Seçkin uğraş gösterdiği alanlar arasında coğrafi seyahatler ve keşifler, coğrafya, meteoroloji, psikoloji (özellikle psikometri), kriminoloji, genetik bilimi, öjenik ve istatistik sayılabilir. 

[2] bireysel organizmalar arasındaki rekabetin çevreye en uygun olanın idame etmesi yoluyla biyolojik evrimsel değişikliğe neden olması gibi; bireyler, gruplar veya uluslar arasındaki rekabetin de insan topluluklarında sosyal evrime neden olduğu kuramıdır 

[3] Ernst Heinrich Philipp August Haeckel Alman hekim, zoolog, filozof, ressam ve kâşif. 


FAŞİZMİN KÜLTÜR KODLARI VE IRKÇILIKTA BİR UÇ NOKTA: ÖJENİ 
Arda Akçiçek-6 Eylül 2011 Salı- birikimdergisi 


Giriş 

Faşizm, liberalizm, sosyalizm, muhafazakarlık gibi ideolojilerin aksine 20. yy'da ortaya çıkmış bir ideolojidir.|3) Faşizmin eklemlendiği iki ana unsur olan ırkçılık ve aşırı milliyetçilik başka hiçbir ideolojide olmadığı kadar bu ideolojide belirgindir. Irkçılık ve milliyetçiliğin sadece faşizme, özellikle ırkçılığın her faşizm türüne ve 20. yüzyıla özgü olmadığını akılda tutarak faşizmin bunlara yaslanmasının oldukça pratik gerekçeleri olduğu da açıktır. 
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20. yüzyılın faşist oluşumları ortaya koydukları büyük projeler bağlamında ırkçılığın ve aşırı milliyetçiliğin işlevselliğine oldukça ihtiyaç duymuş ve sırtlarını bunlara dayamışlardır. Keza faşizm önünde sonunda ya ırkçılık ve milliyetçilikten türemiş ya da bunlarla biraraya gelmiştir.[4] Mussolini'nin İtalyası, Kutsal Roma İmparatorluğu hayaliyle çok da ırkçılık argümanlarına dayanmasa da sonuçta herşeyin “devlet”e dayandığı aşırı milliyetçi bir yapıda olmuştur.|5J Hitler Almanyası ise başından beri sistematik bir şekilde ırkçıdır ve faşizm, burada II. Reich hayaliyle ırkçılık argümanları üzerine kurulmuştur. Devlet, bu doğrultuda yalnızca araçsal işlev gören ve yüce Ari Irk'ın kurtuş ve yükselişine hizmet eden bir aygıttır. 
Hitler'in faşist konumu ırka dayanan kültürel bir düzlemdedir. 


Irkçılık, herşeyden önce insanlığın farklı ırklardan oluştuğu ve tek bir insan türünün olmadığı kabulüne dayanır. Dolayısıyla, her insan önceden belirlenmiş ırki özelliklerle dünyaya gelir. 
Deri rengi, saç rengi, kan ve vucut yapısı bu özelliklerdendir ve bunları sonradan değiştirmek mümkün değildir. Örneğin, “Afrikalılar siyah deri ve saç rengine sahiplerdir; Kuzey Avrupalılar ise beyaz derili, sarı saçlı, uzun boylu, geniş omuzlu ve mavi gözlüdür.” Irkçılığın bu kategorizasyonu doğal olarak bazı ırkları güçsüz, aciz, yaratıcılıktan uzak, düşünme kabiliyeti olamayan ırklar olarak nitelemiş, bazılarının ise bunun tam aksi olduğunu ve bunların medeniyetin yaratıcı olduğunu iddia etmiştir. Bunu da oldukça bilimsel olduğunu savunduğu argümanlarla yapmıştır. Ne var ki ırkçılığın neredeyse tüm argümanları, bilimsel olmak bir yana, kültürel sterotiplere dayanmaktadır. 


Öjeni (eugenics), kelime kökeni itibariyle Yunanca'dan gelmektedir. Yunanca ‘iyi’ anlamına gelen eu ve ‘doğum’ anlamına gelen genes kelimelerinden türetilmiştir. 20. yüzyılın başlarında bir bilim olduğu iddiasıyla ortaya çıkmış bu düşünce, “bilimsel ırkçılığın” ani yükselişi ve antropolojinin, ırkçı ve emperyalist amaçlara uygun yeniden yorumlanışı haline gelmiştir.|6) Aslında öjeninin yükselişi bir tesadüf değildir. 19. yy'ın sonları bilimin fetiş haline geldiği ve artık insanların tüm dertlerine deva olarak kabul edildiği bir dönemdir. 
Öyleyse, madem insanlık içerisinde bozuk / hatalı / hasarlı ve kötü özelliklere sahip ırklar vardır; bunlara da bilim çözüm olacaktır. 


Sosyal Darwinizm, öjeni düşüncesinin yükselişinde başka bir aşamadır. Türlerin analinize dayanan ve zayıfların yok olmaya mahkum olduklarını savunan Darwinizmin toplumsal hayata uyarlanışı olarak kabul edilen Sosyal Darwinizm, doğal seleksiyonla “toplumsal yaşamda ancak şartlara uyum sağlayabilen, mücadele etme / savaşma kapasitesine sahip “güçlülerin? ayakta kalabileceğini, zayıfların ise yok olmaya mahkum olacağını”|7)| iddia etmiştir. Bu düşünce, zayıf olarak nitelendirilen “insan ırklarının? ortadan kaldırılmasını normalleştirmiş ve insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak değerlendirip tüm ahlaki örüntüsünü yok etmiştir. Bilimsel olanın ahlaki olarak yanlış olamayacağı savıyla bu anlayış öjeninin meşruiyet tabanını güçlendirmiştir. 


Öjeni düşüncesi, soykırım gibi, ırkçılığın en uç noktalarından biri olarak değerlendirilir. Bu iki kavram anılınca akla ilk gelen siyasal yapı faşizmdir. Faşizmin, ırkçılık ve dolayısıyla öjeni düşüncesine ile anılıyor olması tesadüf müdür? Faşizm neden öjeni ve soykırıma kadar giden bir süreç yaratmıştır? Yoksa, bunları yaratan faşizm değildir de faşizm sadece bu süreçlere eklemlenmiş midir? Bu yazının amacı da, bu soruları akılda tutarak faşizmin öjeni düşüncesi ve politikalarına neden ihtiyaç duyduğu ve bu politikaları uygulamasının temel amacını araştırmaktır. 
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1. Sosyal Darwinizm ve Biyolojik Bir Varlık Olarak İnsan 

İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin'in ‘evrim’ ve ‘doğal seleksiyon” tezleri üzerine kurulu olan Sosyal Darwinizm, faşizmin ve özellikle ırkçılık ve öjeni düşüncesinin etkili olmuş kaynaklardan biridir. Darwin'in evrim ve doğal seleksiyon kuramına göre, canlıların en belirgin özelliği hayatta kalma güdüleridir. Bu güdü bütün canlılarda mevcuttur ve her canlı gerek doğaya gerekse diğer canlılara karşı hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Canlıların üreme ve dolayısıyla soylarını devam ettirme güdüleri dahi hayatta kalma güdüsüne hizmet etmektedir. 


Canlılar hayatta kalmak ve türlerini devam ettirmek için evrim geçirerek doğaya ve çevrelerine uyum sağlama yetisine sahiptirler. Bu yeti aynı zamanda onları güçlü kılan taraftır. Doğada güçlü olan canlı evrim geçirebilen ve böylelikle hayatta kalabilendir. Hayatta kalmayı başaramamış ve türünü devam ettirememiş canlı ise zayıf olduğu için yok olmaya mahkum olmuştur. 


Canlıların hayatta kalma ve türlerini devam ettirme mücadelesi yalnızca doğaya karşı değildir. 
Onlar bu mücadeleyi aynı zamanda birbirlerine karşı da verirler. Doğada daha güçlü olan canlı bir diğerini öldürerek ya da avlayarak hayatta kalır ve hem hayatta kaldığı hem de diğerini avlayabildiği için daha güçlüdür. 


Darwin'in bu kapsamdaki görüşleri bir yana, ona göre bu süreç doğanın kendi işleyişidir ve canlıların verdikleri bu mücadele tamamen doğaldır. Bütün bu mücadelelerden çıkarak hayatta kalmayı başaran türler ise doğanın ‘seçtikleri’ dir (natural selection). 


İnsanın da doğadaki diğer canlılar gibi biyolojik bir varlık olduğunu düşünen ve Darwin'in yanılmazlığını ve bunun üstün bilimsel bir başarı olduğunu kabul eden Sosyal Darwinistler aynı süreçlerin insan için de geçerli olduğunu savunmuşlardır. Madem insan da doğanın bir parçasıdır ve bir canlıdır, o da evrim geçirip doğal seleksiyona uğrar. Aslında bu anlamdaki en önemli nokta, türlerin kökeni ve evrimini açıklayan, bilimsel olduğu varsayılan bir kuramın insanı ve doğasını da açıklamaya yeter olarak kabul edilmesidir. Yani Sosyal Darwinistlerin evrim ve doğal seleksiyon teorilerinin toplumu açıklamak için de yeterli olduğunun kabulüdür. 


Herbert Spencer'a göre en uygun olanın hayatta kalması insan topluluklarının evrimini sağlayan yasadır. İnsan toplulukları bir ‘varolma savaşımı? içindedir ve bu savaşımda “en uygun olan hayatta kalacaktır.’ [8] Spencer, “biyolojik evrim gibi toplumsal evrimin de doğal ayıklanma ve en uygun olanın varlığını sürdürmesi, ötekilerin elenmesi düzeneğiyle işleyeceğini” öne sürmüştür. “Temel toplumsal ve kültürel değerlerin, aynı derecede temel biyolojik değişiklikleri gerektireceğini” söylemiştir.|9) Spencer, savaşı toplumların ilkel dönemlerinde “aşağı ırkların yok edilmesi?” olarak tanımlarken endüstri toplumunda zayıfaların ayıklanmasının askeri savaşlarla değil, endüstri savaşı yoluyla olacağını savunmuştur.|10) 


Yeni Darwinistler, Darwin'in evrim konusunda hata yaptığını ileri sürerek evrimin yalnızca değişim ve doğal seleksiyona dayandırılmasının bir hata olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre evrimin değişim süreci oldukça yavaştır; ne var ki toplumların gelişme süreçlerini de biyolojik evrim saptar ve bu sürece yapılan devrimci, reformcu müdahaleler ters sonuçlar doğurabilir ve bu nedenle değişim süreci evrimde ikinci plana atılmalıdır. Değişim ikinci plana atılacaksa o halde doğal seleksiyon evrimin motoru olacaktır. Yeni Darwinistler'e göre “kalıtsal olan”, dış etkilere ve dolayısıyla değişme kapalıdır. Dolayısıyla türler değişimle 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değil, daha çok doğal seleksiyon yoluyla evrim geçirirler. Zaten savaş da hayat mücadelesi vermenin uluslararası ilişkilerdeki görünümüdür ve üstün ulus ve ırklar ancak savaş yoluyla yaratılabilir.|11) 


Nazi faşizmine, ırkçılık ve öjeni konusunda en faydası dokunmuş Sosyal Darwinist, Alman tarihçi Heinrich von Treitschke'dir. Treitschke'ye göre uluslar ancak Darwin'in bahsettiği yaşam kavgasına benzer bir mücadele ve rakabetle güçlenebilir ve gelişirler. Bir ulus, gücünü arttırmayı ve gelişmeyi diliyorsa sürekli savaş vermesi gerekmektedir. Bu nedenle “kılıç ve fetih, uygarlığın barbarlığa, aklın bilgisizliğe üstünlük sağlamasının bir yoludur.” 


Treitschke, beyaz ırkın en üstün ırk olduğunu savunur. Sarı ırk sanatsal yeteneklerden ve siyasal özgürlük anlayışından yoksundur. Siyah ırk ise hayat boyu beyaz ırka hizmet etmekle yazgılıdır.|12) 


Özetle, Sosyal Darwinizm açısından insan yalnızca biyolojik bir varlıktır. Tıpkı diğer canlılar gibi insanlar da belirli ırklara mensuptur ve evrimin kurallarına tabidir. Sosyal hayatı belirleyen de bu kurallardır; yani toplumsal hayat insanların değişimi ve doğal seleksiyonuyla işlemektedir. İnsanın bu biyolojik olarak belirlenmiş durumu onu bütün ahlaki örüntüsünden sıyırmakta, akıl ve vicdandan yoksun bir varlık olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. 
Böylelikle zayıf olanın ortadan kalkması ya da yok edilmesi “normal? ve “doğal? olmaktadır. 
Hannah Arendt'in de belirttiği gibi, Naziler'in toplama kamplarında Yahudiler'e yaptığı da tam olarak budur. Naziler'in gözünde Yahudiler yalnızca biyolojik birer varlıktır ve zayıf olmaları onları ortadan kalkmaya mahkum etmiştir. Keza, istenmeyen bu tür, Ari ırk açısından tehlikelidir ve Ari ırk tarafından yok edilmesi doğanın kurallarına uymaktadır. Onlar biyolojik bir varlığa indirgendikleri ölçüde imhaları kolaylaşır.|13) 


2. Faşizmde İnsan Doğası 

Faşizm, Sosyal Darwinist fikirlerden oldukça etkilenmiş bir yapı olarak sistematik ve argümanlarıyla bütünleşen bir insan doğası anlayışı koymaz ortaya. Faşizmde insan doğası anlayışı, faşist rejimlerin plan ve projelerine göre şekil bulur. Faşist teorisyenlerin, insan doğasına dair, üzerinde anlaştığı bütüncül bir sistematik bulunmaz; ancak birkaç ortak nokta vardır ve bu noktalar bu yazının konusu olan ırkçılık ve öjeni düşüncesine oldukça hizmet ederler. 


Faşizmde insan doğası, irade ve aktivizmle karakterize edilir. Düşünce ve düşünme eylemi, faşizmin insan doğası açısından dışladığı kategorilerdir. Faşizmin insan doğası anlayışına göre, soyut düşünce insanı eylemden uzaklaştırır ve bu anlamda tahrip edici bir etkisi vardır. 
İnsan akla dayalı argümanlarla değil, içgüdü ve sezgi temelinde hareket etmelidir. Böylelikle, düşüncenin tahrip edici etkisi önlenebilir.|14) Öyle ki Primo de Rivera'ya göre faşist hareket “yalnızca bir düşünme tarzı olarak düşünülürse, anlaşılmayacaktır; (...) [bu hareket] bir düşünme tarzı değil, bir varolma tarzıdır.” [15] 


Şiddet, faşizm ve faşistler açısından estetik bir çekiciliğe sahiptir. Özellikle faşizmin kuramcıları ve uygulayıcılarının yaşadığı dönem düşünüldüğünde neden şiddete eğilim gösterdikleri de açıktır. 1918 kuşağı hem ölüme hem de aşırı şiddete alıştırılarak duyarsızlaştırılmış ve militarize edilmiştir. 


Sorel'e göre şiddet, “insan türünün tümünü gelişmenin daha yüksek düzeylerine kavuşturan, kendiliğinden ortaya çıkan bir yaratıcı hayat gücüdür.”(16J Diğer bazı faşist düşünürler göre ise şiddet, kutsal ırk saflığını gerçekleştirmenin bir yoludur. Onlara göre, şiddet bireyin bilinç 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dışı ruhsal derinliklerine bağlı içgüdüsel bir şeydir. Şiddet kahramanın ya da üstün insanın epik zihin durumunu harekete geçirir; arındırıcıdır ve karakter değiştirici bir tecrübedir.|17) 


Mussolini, her insanın aşırı bencil ve güvenilmez olduğunu düşünmüştür. Keza, Hitler de insanları korku, açgözlülük, iktidar hırsı, kıskançlık ve kötü ve bayağı güdülerin harekete geçirdiğini iddia etmiştir. İnsanın bu zayıflığı, onu kontrol etmek isteyen üstün insan açısından bir avantajdır. Politika da zaten bu zayıflığı kendi amaçların açısından nasıl kullanacağını bilme sanatıdır. Faşist diktatör ve teorisyenlere göre kitleler genelde içgüdüsel ve hayvanımsıdır. Kitlelerin bu içgüdüleri elit bir azınlık tarafından manüple edilebilir çünkü onlar kandırılmaları ve hükmedilmeleri kolay oluşumlardır. 


Faşizm, liberalizmin bireyciliğinden nefret eder. Çoğu faşist düşünüre göre insanlar yaratılış itibariyle sosyal ya da komünal yaratıklardır. Alfred Rocco'ya göre|18) “toplum dışı beşeri bir varlık, ki tasavvur edilemez bir şeydir, insan değildir. İnsanoğlu, insani özellikleriyle sosyal gruplar içinde yaşar.” Gentile ise “ben'in kökeninde “biz'in olduğunu iddia eder. Onun için, bir bireyin ait olduğu cemaat ruhsal varlığının temelidir.|19) 


Mutlak eşitsizlik anlayışı faşist kuramın kurucu düşüncesidir. İnsanlar, doğuştan, biyolojik olarak eşit değillerdir. Bu eşitsizlik hem ırklar arasında vardır ve bazı ırklar aşağı, bazıları ise üstündür; hem de ırkların içinde vardır ve örneğin Ari ırkın içinde yalnızca bazı insanlar yönetme yetisine sahiptir. 


Başta da belirtildiği gibi, faşizmin insan doğasına bakışı hiç de sistematik değildir. Belirli bir teoriyi açıklamak için ortaya konmaz ve yalnızca amaçlar dahilinde pragmatiktir. Pragmatik olduğu ölçüde de değişkendir. Ne var ki bu anlayış bazı noktalarda oldukça sabit ve ısrarcıdır. 
Bunlardan en önemlisi, Aydınlanma'nın insan doğasına ilişkin getirdiği bütün açıklama ve kabullerin tam karşısında olması ve insan doğasına atfettiği herşeyi tamamen reddetmesidir. 
Bu reddedişte Sosyal Darwinizmin ve bilim fetişizminin etkisi olduğu açıktır. Ancak, bu etki yalnızca bu anlayışlarla sınırlandırlamaz. 


Dumont'a göre modem toplum, koşullarda eşitlik ilan ettiği, statü farklarını bertaraf ettiği ve fiili eşitsizlikleri kabul etmediği, farkları eşitsizliğe dönüştürdüğü ölçüde modernliğin toplumsal hastalığı halini alan ırkçılığı kaçınılmaz olarak yaratmıştır: 


“Belli bir değeri benimsemek hiyerarşi oluşturmaktır ve değerlerle ilgili belli bir konsensüse varmak, düşünceleri, şeyleri ve insanları belli bir hiyerarşi içine sokmak toplumsal yaşam için bir zorunluluktur. Bütün toplumlar için temel derecede önemli olan bu ilke, Batı toplumlarının değerleriyle ortadan kaldırılmıştı ve toplumlar “ilkesel eşitliği kendi anayasalarına koyacak kadar ileri gitmişlerdir”. Modem toplum bireyi, “herşeyin ölçüsü” haline getirmişti ve bu toplumun yerleştirdiği akılcılık bireyi esas alan, insanın doğal özlemlerine yabancı kalmasına yol açan özerk bir insanlık düzeni ilan etmeyi kapsıyordu. Eşitçilik ilkesi de bu durumun meyvesiydi. Moderm toplum, bizim toplumsal düzenle ilgili yaklaşımımızda hala düşünemediğimiz hiyerarşi duygusunu bastırıyordu. Bireylerin biçimsel eşitliğini ilan eden modern demokrasi “toplumsal yaşamın az çok zorunlu gerekleri”nin inkar edilmesine yol açıyor, “toplumların genel eğilimlerine karşı çıkıyordu.” [20] 


Aslına bakarsak, faşizm insan doğasına ilişkin bir açıklama geliştirme telaşında olmadığını da düşünebiliriz. Yapmaya çalıştığı bir anlamda içinde bulunduğu kompleksten kurtulmaktır. 
Çünkü, Aydınlanma ve moderniteyle birlikte birey kavramı ve bireylerin eşit olduğu anlayışı zihinlerimizde yer etmeye başlamıştır. Bu kapsamda, üstün ve kutsal bireyler ya da ırklar 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olmadığı kavranmış ve Dumont'un bahsettiği toplumsal hiyerarşiler bozulmuştur. 20. yüzyılın faşist rejimleri, uluslarının içinde bulundukları felaketlerden —bu felaketler yine faşist rejimlerin olduğunu varsaydığı felaketlerdir- kurtuluşun ancak üstün saydıkları ırklarının yüceltilmesi, bu doğrultuda Darwinist ilkeler kapsamında aşağı saydıkları ırkların ortadan kalkması ya da kaldırılması üzerine kurmuşlardır. Böylelikle güçlü, yaratıcı, mücadeleci ve asil ırkları hayatta kalarak doğanın kurallarına uyum sağlamış ve mücadeleyi kazanmış olacaktır. Bu neredeyse yazgısal bir durumdur. Hitler'in kutsal Ari ırkının kurtuluşu ve yüceltilmesi, Ari ırkın saf kalmasına bağlıdır. Bu saflık ise bütün bu insan doğası anlayışı içinde, Sosyal Darwinizm'in kurallarına bağlı kalarak aşağı olanların ortadan kaldırılmasına... 
Sonuç olarak denilebilir ki faşizmdeki insan doğası anlayışı ırkçılığa ve dolayısıyla öjeni düşüncesine; öjeni düşüncesi ise faşizmin insan doğası anlayışının şekillenmesine hizmet etmiştir. 


3. “Islah Olmazlar”: Aşağı Irklar ve Öjenik Uygarlık 

“Öjenik” kavramı ilk olarak Darwin'in kuzeni, İngiliz bilimci Francis Galton tarafından kullanılmıştır. Kalıtımın matematiğini çıkarmaya çalışan Galton, bu kavramı Yunanca “iyi doğum” ya da “asil kalıtım” anlamına gelen “eugen” kelimesinden türetmiştir. Galton'un ırklar üzerindeki temel çalışma amacı “bilimi, daha uygun insan ırklarının uygun olmayan ırklar üzerinde çabucak hüküm sürmeleri için bir şans vermeye adamaktır.”/21) 


Galton'a göre bilim “ilerleme”dir. İnsanlık ilerleyecekse, bu bilim sayesinde olacaktır. O halde, bu ilerlemeye engel olan etkenler de yine bilim sayesinde ortadan kaldırılacaktır. 
Dönemin ırkçı anlayışının, bazı ırkların uygarlığın ilerleyişine hiç katkı sağlamadığı, hatta bazılarının bu ilerleyişe olumsuz etilerde bulunduğu iddiaları Galton'u da etkilemiş ve bu, öjenik|22J üzerine çalışmasında etkili olan şu soruları sormasına neden olmuştur: “İstenmeyenlerden kurtulunup istenenler çoğaltılamaz mı?”, “İnsan kendi evriminin kontrolünü eline alamaz mı?” Aklında bu sorularla yola çıkan Galton, en sonunda kalıtımın sadece fiziksel özellikleri değil; aynı zamanda yetenekler va karakteri de belirlediği sonucuna varmıştır. Öyleyse, uygarlığı yaratan oldukça yetenekli Batılı ırklar evliliklere müdahale edilmesi gibi oldukça pratik bir üretim yöntemiyle birkaç nesil içinde çoğaltılabilirlerdi.|23) 


Şenel'e göre Galton'un asıl amacı İngiltere'de düşünsel anlamda sivrilmiş kafaların, birbirlerine akrabalık bağlarıyla bağlı birkaç aileden çıktığını kanıtlamaktır.|24) Her ne kadar asıl amacı bu olsa da Galton, 19 yüzyılda öjenik düşüncesinin canlanışını temsil etmiş ve 20. 
yy.a damgasını vuracak olan faşist rejimlerin “ırk ıslahı” projelerine oldukça katkı sağlamıştır. 


Galton'un bu konuda yaptığı katkılar, ardından gelen bilimcileri bir soyağacı düşkünlüğüne sürüklemiş ve çoğunu “atalarını” bulma telaşı sarmıştır.(25J Galton'dan sonra, akademinin öjeniye olan ilgisi de gitgide artmış ve devletin akademi ile işbirliği yaparak “nüfusun kalitiseni arttırmak” için özel alana müdahale etmesi fikri oldukça yaygınlaşmıştır.|26) 


Öjeni düşüncesi esas popülerliğini 1. Dünya Savaşı sonrasında kazanmıştır. Aslında iki dünya savaşı arasındaki dönem ve 2. Dünya Savaşı süreci, öjenik fikirlerin pratiğe döküldüğü ve politika haline geldiği dönemdir. Irkçılık bu dönemde hakim söylem haline gelmiş ve öjenik politikalar bu söylemin pratiğe dökülmesine aracılık etmiştir.|27) 


Öztan’ın aktardığına göre 1. Dünya Savaşı sonrası öjenik politika ve uygulamaların artması ve yaygınlamsının birkaç nedeni vardır. Savaşta kaybedilen kaliteli nüfusun geri kazanılması 


amacı bu dönemde öjenik politikalarına meşruiyet zemini sağlar. “/. Dünya Savaşı 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sonrasında Asya ve Afrika kıtalarında “diğer renklere mensup ırklardaki ” nüfus artış oranı, beyaz ırklardaki çoğalma katsayısını geçmiştir. Müttefiklerin düşmana karşı cepheye sürdüğü bu “diğer renge mensup ırklar”, savaş esnasında modern silahları kullanmayı da öğrenmişlerdir. Dolayısıyla zaten sömürgecilere karşı “ihtilalci bir ruh” besleyen bu halklar söz konusu etkenlerin yardımıyla “beyaz Avrupa'nın başına yeni bir burhan açabilecektir” Öte yandan savaşta mağlup olmuş devletler açısından öjenik politikalar yitirilen ulusan onurun telafisi niteliğindedir.|28) Bunun en açık örneği ise Nazi Almanyası'dır. 


Wilhelm Reich'a göre Alman faşizminin teorik merkezi ırk teorisidir. Almanlar'ın bu uğurdaki argümanları Cermen ırkını güçlendirmeye ve onu ırk melezlenmesine karşı korumaya dayalıdır. Çünkü, Nasyonal Sosyalistler'e göre melezlenme üstün ırkın sürekli düşüşüne yol açmıştır. Bu nedenle, Alman ulusunun en asil görevi kanlarını ve ırklarını saf tutmaktır ve bu uğurda her Alman fedakarlık yapmaya razı olmalıdır. (29) 


Nazi ırkçılarına göre tarih, Ari kanının içteki diğer ırklara mensup olanlarla karışması sonucu uygarlığı kuranların dejenere olmasına tanıklık etmiştir. Üstün ırkın bulunduğu hiyerarşik düzey sürekli aşağılara düşmüş; bu da fiziksel ve akılsal yozlaşmaya yol açmıştır. Ari ırk, vatanını ilk feth ettiğinde varolan yerleşik halkları yenerek, onların faaliyetlerini Ari ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre düzenlemişlerdir. Ne var ki yenilen bu halklar efendilerinin dilini ve geleneklerini öğrenir öğrenmez efendi ile köle arasındaki belirgin ilişki bozulmaya başlamış ve Ari ırk kanının saflığından feragat etmiş ve cenneteki mekanını kaybetmiştir.(30J Öyleyse tekrar üstün ırk haline gelebilmek için kaybettiği saflığını ve dolayısıyla cennetteki mekanını geri kazanmalıdır. 


Hitler'e göre insanlık üç ırka bölünmüştür. Bunlar, uygarlığın kurucuları, destekleyicileri ve yok edicileridir. Sadece Ari ırk uygarlığın kurucusudur. Ari ırk insan yaratımının temellerini ve duvarlarını inşa etmiştir. Asyalılar, Ariler'in kurduğu uygarlığı alarak kendi tarzlarına büründürmüşlerdir. Yahudiler ise uygarlığı yok etmeye çalışanlardır.|3 1| Öyleyse Ariler'e düşen görev kurdukları medeniyeti kurtarmak için yok edicileri ortadan kaldırmak ve kendi ırklarını layık olduğu mertebeye çıkarmaktır. Çünkü, Ari ırk, ilahi bir takdirle, medeniyetin kurucusu olarak dünyaya egemen olmaya hakkı olan ırktır. 


Naziler bu kapsamda, California'da kabul edilen öjeni yasasını ve ırk sterilazyonu programlarını örnek alarak 1933'te Kalıtsal Olarak Hastalıklı Üremeyi Önleme Yasası'nı çıkarmış ve tıp doktorlarını kalıtsal hastalığı olan çocukları ihbar etmeye zorlamış ya da yönlendirmişlerdir. Bunu yapmayan doktorlar ise cezalandırılmıştır. 1934'te yaklaşık 4.000 
insan sterilazyon otoritelerinin uygulamalarına karşı direnmiş ancak bu direnişlerin 3.559'u başarısız olmuştur. Nazi iktidarı boyunca yaklaşık 200 tane Kalıtım Sağlığı Mahkemesi kurulmuş ve bu mahkemelerin kararlarıyla yaklaşık 400.000 insan öjenik sterilazyona maruz kalmıştır. [32] 


Hadamar'da bulunan Hadamar kliniği, Kaiser Wilhelm Antropoloji, İnsan Kalıtımı ve Öjeni Enstititüsü Nazilerin öjenik amaçlarına hizmet etmiş kurumlardır. Naziler, 7-4 Ötenazi Programı'nıHadamar Kliniğinde uygulamışlardır. 1927'de kurulan Kaiser Wilhelm Antropoloji, İnsan Kalıtımı ve Öjeni Enstitüsü ise Rhineland Bastards (Rhineland Piçleri) programını uygulamış ve Afro-Cermen çocuklar bu kapsamda sterilazyona uğramışlardır. 
Grafeneck Kalesi ise Almanlar'ın başka bir ötenazi merkezidir. 
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1934'te çıkan Sağlık Sistemini Sadeleştirme Yasası Gen ve Irk Hijyeni Merkezleri ve Sağlık Daireleri öngörmüş ve insanların, ihbar ya da değerlendirmeler sonucu sterilazyon kararı için Genetik Sağlık Mahkemeleri'ne gönderilmesi amacıyla prosedürler koymuştur. Bu dönemde, ‘genetik hasta” kararları insanların doktorlara ve refah departmanlarına sağladığı rutin bilgiler doğrultusunda alınmıştır. Naziler tarafından standart anketler hazırlanmış ve böylelikle mahkemelerin karar alma süreci, doktorlara ya da uzun uzadıya muayenelere gerek kalmadan, hızlandırılmıştır. Naziler, insanlar hakkındaki bilgileri yalnızca doktorlardan edinmemiş, mahkemeler, spor merkezleri, sigorta şirketleri, ordu, Hitler Gençliği, okullar ve işçi servisleri de bu hizmete katkı sağlamışlardır.|33) 


Naziler yalnızca bir sterilazyon programı yürütmemiş aynı zamanda evlilikleri de kontrol altına alarak Ari ırkı saf tutmaya çalışmışlardır. Evlenecek çiftler evlilik öncesi birçok teste tabi tutularak kalıtsal hastalıklarının olup olmadığı iyice kontrol edilmiştir. Görevliler bu kapsamda oldukça dikkatli olmak durumda olmuş ve tam yetkilendirilmiştir. İnsanların soyağaçları titizlikle incelenmiş ve hasbelkader soyunda aşağı ırktan, delilikten ya da herhangi bir başka hastalıktan kalıtım olan biriyle Ari ırktan birinin evlenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 


Nazi öjeni programı ve ardından yapılan soykırım, ırkçılığın en uç boyuttaki örneklerinden biridir. Bu program “biyolojik olarak 'aşağı' insanların evlenmesine engel olmaktan, bağımlıları, akıl hastalarını, bazı suçluları kısırlaştırmaya, anne adayı kadının bedensel liyakat tetkikinden” sosyal konumuna, biyolojik olarak “yukarı” sınıfa mahsus insanların çocuk sahibi olmalarına teşvikten, başka ırklardan olanlarla cinsel ilişki yasağına kadar bir çok farklı uygulamayı kapsamıştır. ”(34) Bu süreç sonunda soykırıma varmıştır. İşte bu Galton'un hayallerini süsleyen “öjenik uygarlıktır. Galton, zihnen ve bedenen sağlıklı bireylerin varolduğu bir toplumun inşa edilebileceğini hayal ederek çalışmıştır. Bu hayali 20. 
yy'da neredeyse gerçek olmuş ve Naziler tarafından bir öjenik uygarlık kurulmaya çalışılmıştır. Galton, yakalandığı bilim fetişizminden dolayı ileri sürdüğü argümanların sonuçlarını hesap edebilmiş midir; bilinmez ama öjenist bilimciler ve teorisyenlerin insanlığa bedeli ağır olmuştur. Aşağı olanların ıslah edilemeyeceği (ya da edilmemesi gerektiği) ancak 
21. yy.'da anlaşılmıştır. Bu, elbette, ırkçılığın iflas ettiği ve yeni öjenik fikirlerin ortaya atılmadığı anlamına gelmemektedir. Ne var ki öjeniyle hijyenik bir uygarlığın kurulamayacağı, bunun akıl ve insanlık dışı olduğu gerçeği geniş kesimlerce görülmüştür. 


Bilim fetişizmi yapan, pozitivizme eklemlenmiş sosyal bilimcilerin Sosyal Darwinist ya da ırk temelli açıklamalarının yanıltıcılığı bu fikirler 20. yüzyılda pratiğe döküldüğünde anlaşılmıştır. Bu pratiklerin devlet eliyle gerçekleştirilmesi ve devlet iktidarının her yere, herşeye ulaşmasının sonuçları ise bu yanılgıdan çok daha vahim olmuştur. Bu aşamada sorulması gereken soru belki de şudur: “Devlet nasıl bu hale gelmiştir?” Yani, nasıl olmuştur da ırkçılık, öjeni, faşizm, birey, devlet ve iktidar bir çerçeve içinde toplanmayı başarabilmiş ve tarihe böylesine ürkütücü bir tecrübe bırakmıştır? 


4. Bauman'a Dayalı Bir Yorum: Modernizm, Uygarlık ve Kültür 

Modemizm, bir paradigma olarak sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta bir dizi değişimin ürünüdür. Aydınlanma'yla başlayan bu süreç uygarlığın gidiş hattını belirlemiş ve kültürü dönüştürmüştür. Aklın, yüceltilmesi, ardından fetiş haline dönüştürülmesi ve sekülerleşmeyle birlikte toplumsal hayattaki ağırlığı ortadan kalkmaya başlayan dinin yerine kutsallaştırılması ve bunun sonucunda bilimin, dinin açıkladığı herşeye çözüm olabileceğine inanılması bir dizi olguyu da beraberinde getirmiş ve yeni süreçler başlatmıştır. 
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Uluslaşma, ulus-devlet, milliyetçilik, bürokrasi, merkezileşme, vs. gibi olgular uygarlık ve kültüre modernizm tarafından kazandırılmıştır. Ne modernite bu kavramlardan ayrı düşünülebilirken ne de bu kavramlar modernizm paradigamasından bağımsız değerlendirilebilir. Irkçılık da bu kapsama alınması gereken olgulardandır. Bauman'a göreırkçılık, anti-modernist duygu ve korkuları harekete geçiren bir araç olması bağlamında etkilidir. Faşizm ve ırkçılık her ne kadar Aydınlanma'nın kazanımlarına ve moderniteye karşıt olsa da modern bilim, modern teknoloji ve modern devlet şekli olmadan düşünülmesi imkansızdır. Aslında bu bağlamda, ırkçılık tam da modernite ürünüdür.|35) 


Bilimin, modemiteyle birlikte “yeni din? haline gelmesi ve insana dair herşeyi açıklayabileceği iddiası sosyal hayatın da bilimin kurallarıyla düzenlenebileceği fikrini güçlendirmiştir. Zaten Sosyal Darwinizm de bu anlayıştan türetilmiş ve ırk üzerindeki çalışmalar bu anlayış üzerinden hız kazanmıştır. Irk temelli açıklamaların 19. yy'ın tamamının etkili üst anlatısı haline gelmesi de tam da bu yüzdendir. Aslında, modemniteyle birlikte ortaya çıkan yeni uygarlık anlayışı ve oluşan kültür, ırkçılığın bu noktaya varmasında oldukça etkilidir. Bauman, soykırımın bir Yahudi sorunu ve yalnızca Yahudi tarihinin bir olayı olmadığını savunur. Ona göre, “holocaust bizim modem mantıklı toplumumuzda, uygarlığımızın yüksek sahnesinde ve insanoğlunun kültürel zaferinin zirvesinde doğmuş ve uygulanmıştır ve bu nedenle toplumun, uygarlığın ve kültürün bir sorunudur.|36) 


20. yüzyılın ırkçı ve öjenik politikalarının ancak “sosyal mühendislik yapma hevesindeki bir siyasal iktidar ve modern anlamda iyi bir bürokrasi ile gerçekleşebileceği”|37| gerçeği Nazi Almanyası örneğinde oldukça açıktır. Bauman'a göre “bürokasi içsel yönden, soykırım eylemini yapmaya yeteneklidir. Böyle bir eyleme girişmesi için ise, modernliğin diğer bir icadıyla rastlaşması gerekir: Daha iyi, daha akla yakın, daha mantıklı bir toplumsal düzenin — yani ırksal yönden bir örnek ya da sınıfsız bir toplumun — cesur bir tasarısı ve hepsinden önce de böyle bir planı yapabilirlik ve bunu uygulamaya kararlılık. Modern zamanların bu iki yaygın ve bol rastlanan icadı bir araya gelirse ardından soykırım gelir. Bugüne dek alışılmadık ve ender olan ise bunların bir araya gelmesidir yalnızca. ” [38] 


Bauman'ın bu açıklamalarına bir unsuru daha dahil etmek gerekir. Modern devletin iktidar alanı ve bürokrasinin işleyen mekanizmasının yanında kitlelerin kayıtsızlığı da Nazilerin yolunu açan önemli faktörlerden biridir. Faşist rejimlerin propaganda aygıtlarını ve kitle iletişim araçlarını iyi kullandığı bilinen bir gerçektir. Özellikle Naziler, bu dönemde radyo, afiş, gazete, kitlesel gösteri gibi araçları oldukça etkili kullanmışlardır. Bu durum kitleleri harekete geçirme ve liderin peşinden sürükleme bakımından kayda değer bir gelişme olmuştur.|39) Ne var ki, Bauman'a dönecek olursak, Nazilerin kullandığı birçok aygıt yine modern zamanların teknolojisiyle üretilmiş, modern zaman icatlarıdır. 


Faşizmin proje ve politikiları yalnızca modernite bağlamında, elbette, değerlendirilemez. Ne var ki bu plan ve projelerin yalnızca Mussolini ya da Hitler gibi liderlerin hırsından kaynaklandığı da iddia edilemez. Kabul edilebilecek en açık nokta şudur ki faşizm, modemitenin nimetlerinden oldukça faydalanmış ve modemite bu ideolojinin plan ve projelerine hizmet etmiştir. Modern bilim, teknoloji, devlet aygıtının güçlenmesi ve bürokratikleşmesi, bireylerin kitlelere dönüşmesi faşizmin amaç ve hedeflerine ulaşmasına aracılık etmişlerdir. Öte yandan, faşizm temel argümanlarını modernitenin getirileri üzerine kurmuş ve bu sayade etkili olmayı başarabilmiştir. Yani aslında modernite ve faşizm arasında simbiyotik bir ilişki vardır. Jonathan Glover'in belittiği gibi[40] “Nazilerin kurbanlarını öldüren sadece gaz değildir; aynı zamanda onun kadar zehirli olabilecek inançlarıdır.” 
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Sonuç 

Faşizm, 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir ideoloji olarak insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. 
Bunun nedeni faşizmin, ırkçılığa, öjeni politikalarına, savaşa oldukça eklemlenmiş bir düşünce yapısı olmasıdır. Bütün bu eklemlenmenin altında yatan temel unsur Sosyal Darwinizm'den etkilenerek insan doğasına ve kitlelere bakış açısıdır. Dönemin sosyal ve siyasal yapısı, uluslararası konjöntürü düşünüldüğünde, faşizme adeta ortam hazırlanmıştır. 
Bu kapsamda ulusal gururlarını ve çıkarlarını kurtarmayı ya da yeniden kazanmayı hedefleyen faşist rejimler milliyetçiliğe ve ırkçılığa eklemlenerek büyük ve sınırsız iktidarlar kurmuşlardır. Bu iktidarlar aracılığıyla öjeni teorisyenlerinin hayalini kurduğu “öjenik uygarlık” gerçekleştirilmeye çalışılmış ve çok ürkütücü tecrübeler yaşanmıştır. 


Sosyal Darwinizm'in toplumsal hayata bakış açısıyla faşizmin, insan doğasının mutlak eşitsizliği anlayışı bir araya gelince ve bu görüşler, faşist rejimlerin iktidarları aracılığıyla pratiğe dökülme imkanı bulunca ırk siyaseti ve öjenik politikalar kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Ne var ki bütün bunlar, bu rejimlerin vadettiği kurtuluşları sağlamamış ve uygarlık tahmin edildiği gibi ilerlememiştir. Ne uygarlık ne de Ari ırk aşağı olanların tehlikesinden kurtarılmıştır. 


Modem devlet aygıtı olmadan faşizmin ırkçı-öjenik politikaları ne kadar gerçekleştirilebilirdi sorunsalı bir yana bu aygıt siyasal iktidar ve bürokrasi aracılığıyla ırkçı-öjenik politikalara oldukça hizmet etmiş, adeta bu anlamda ırk teorisyenleri ve öjeni bilimcileriyle işbirliğine gitmiştir.Faşizmin modemiteyle ilişkisi açık bir şekilde simbiyotiktir. Modernizmin nimetleri faşist fikir ve projeleri desteklerken, faşizm de modernitenin 20. yüzyıldaki ilerleyişini etkileyerek modernite konusundaki algıyı dönüştürmüştür. Böylelikle ilerleme düşüncesi ve sürekli iyiye gidildiği noktasındaki saflık eleştirilmeye başlanmıştır. Adorno'nun da belittiği gibi “Auschwitz'den sonra şiir yazman barbalık” olmuştur. 


Tarihte bir daha faşist rejimlere tanıklık edilebilir mi; bilinmez ama öjeni düşüncesiyle doğan insanın doğasıyla oynanabileceği ve böylelikle sağlıklı, hastalıksız bireylerin üretilebileceğine olan inanç hala devam etmektedir. Günümüzde yapılan gen çalışmaları anne karnında hastalıkların tesbit edilip genetik değişikliklerle onarılabileceği, böylece sağlıklı, hastalığı ya da sakatlığı olmayan bireylerin doğurtulabileceğini ortaya koymaktadır. Anne karnındaki bebeğin hasarı onarılamaz ise annenin tercihiyle bebekten kurtulunabilmektedir. Bugün, konu üzerinde çalışanlar, geçmişte öjeninin faşist rejimler tarafından saptırıldığını ve sapkın amaçlar uğruna kullanıldığını, oysa öjeninin insanlık açısından iyi amaçlarla da kullanılabileceğini iddia etseler de neyin sağlıklı, neyin hastalıklı, neyin normal, neyin anormal olduğu belirleme ve toplumun bu belirlenim içindeki sağlıklı bireylerle daha iyi olacağına olan inanç konusundaki iktidar bu konunun siyasal hassasiyetini üst düzeyde tutmaktadır. Nitekim, 20. yüzyıldan büyük dersler alınmış olsa da uygulamaların o noktaya gelemeyeceğinden kimse emin olamaz. 


İnsanın yalnızca biyolojik bir varlık olarak görülmesi Arendt'in de belittiği gibi onu, hukuki, ahlaki ve bireysel varlığından sıyırmaktır. Dolayısıyla bugün delileri içeri kapatmak, engellilere diğer insanlar gibi toplumda var olma şansı tanımamak, eşcinselleri anormal kabul edip dışlamak, nüfus politikaları, kamu sağlığı uygulamaları gibi uygulamaların insanı ne ölçüde biyolojik bir varlığa indirgediği tartışılması gereken hassas bir konudur. 
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ÖJENİ, DARWİN VE HİTLER 
Haziran 4, 2020- https://sirazduvari.com/ojeni-darwin-ve-hitler/ 


Hitler ideolojisinin Darwin'in bulgu ve görüşlerinden ilham aldığını ve bir sosyal darwinizm uygulamasına giriştiğini düşünmemiz için sebepler var. Öjeni bu düşünceye dayandırılsa da yazı Hitler'e felsefi bir altyapı veren Darwin'e bir eleştiri olarak algılanmamalı. 


Darwin'in yazdığı kitapların insanlığın bilimsel gelişimine büyük katkılar yaptığını hatta bugünkü yazılan kitapların bile bu bulguların çok da ötesine geçemediği söylenir. Yine de bu bulguların Hitler'e ve diğer öjeni savunucularına ilham vermiş olabileceğini düşünmekte bir sakınca yok. Öjeni kastedilmemiş olsa bile. Klasik bıçak örneğini hatırlayalım. Bıçak onu kullananın yaptıklarından sorumlu değildir. Ekmek de kesilebilir, insan da. 


Konu hassas olduğundan sosyal darwinizm içerikli aşağıda yazılanların tamamını okumadan eleştirmeyiniz ve bir cevap yazacaksanız aynı hassasiyete uygun davranınız. İnternet sitelerindeki içeriğin herkese açık olduğunu unutmayalım. 


Sosyal darwinizm Darwin öncesine de dayanır ve sadece faşizmin kendini meşrulaştırma aracı olarak görülmemiştir. Başka ideolojiler de Darwin'in bulgularını dayanak yapmışlardır. 
Birçok devlet de ırklarını sözde iyileştirme çabalarına girmiştir. Kanada, İskandinav ülkeleri ve Almanya gibi ülkeler zeka özürlüleri istekleri dışında kısırlaştırmışlardır. Almanya olayı çok daha farklı bir boyuta taşıyacaktır. Özgürlükler ülkesi ABD bile (Otuz eyalet) bu işlere girmiştir. Burada daha çok üstünde durulan ideolojiler değil bulguların kendisidir. Öjeni bu bulguların bir sonucu olamaz bunun anlaşılması uzun sürmüştür. İnsanlık karanlık bir dönem yaşamıştır. 


Darwin'in kuzeni Galton, doğru bir seçilimle insanoğlunun daha ileri düzeyde geliştirilebileceğini ve bunun yapılması gerektiğini ileri süren ilk kişiydi. Galton “öjenik”” (eugenics) terimini ortaya attığında, önce aşırı sağdan aşırı sola kadar pek çok kişi öjeniğin insan türünü daha mükemmele doğru yükseltecek bir yol olduğunu düşünerek bu ideali hemen benimsedi. Oldukça hazin ve bir o kadar da ironik biçimde, başlangıçtaki bu yüksek amaç insanoğlunun gördüğü en iğrenç suçların bir kısmını doğurmuştur. Bu görüş, tipolojik olarak yorumlandığında ırkçılığa dönüşmüş ve nihai olarak Hitler'in saçtığı dehşete yol açmıştır. 


Biyoloji Budur / Ernst Mayr 


Darwin doğal seçilim ilkesini ortaya atarak uyum sağlayan canlıların doğada yaşamaya devam ettiğini uyum sağlayamayanların ise çiftleşip genlerini aktaramama ya da düşmanları tarafından yok edilme gibi sebeplerle günümüze gelemediğini söyledi. İnsanın Türeyişi isimli büyük kitabında kimlerin ayakta kalacağına dair pasajlar vardır. Birlikte avlanan hayvanlar arasında arada bir bağ oluşur. İşbirliği geliştirebilen topluluklar organize olur ve bencil ve 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geçimsiz kimseler birleşemez ve birleşebilen toplumlar diğerlerini yok eder. O da daha organize bir boy tarafından alt edilir. Böylece toplumsal ve ahlaki açıdann en organize gruplar ayakta kalarak bütün dünyaya yayılır. 


Hangi toplumlar ayakta kalır? 


Yabanıl insanların vücutça ve kafaca zayıf olanları eleniverir; ve sağ kalanlar, çoğunlukla, gerçekten sağlıklı kimselerdir. Öte yandan biz uygar insanlar, elenme sürecini engellemek için elimizden geleni yaparız; geri zekâlılar, sakatlar ve hastalar için bakımevleri kurarız; yoksulları koruma yasaları çıkarırız; tıp uzmanlarımız, her hastayı yaşatmak için en son ana dek bütün ustalıklarını gösterir. Vücutça zayıf oldukları için eskiden çiçek hastalığından ölebilecek olan binlerce kişinin aşılanarak sağ kaldıklarına inanmak için gerekçe vardır. 
Böylece uygarlaşmış toplumların zayıf bireyleri kendi soylarını sürdürmektedir. 


Evcil hayvan yetiştiriciliği yapmış hiç kimse, bunun insan ırkına büyük zararı dokunması gerektiğinden kuşkulanmaz. Bakımsızlığın ya da yanlış bakımın, evcil bir ırkın yozlaşmasına pek çabuk yol açması şaşırtıcıdır; oysa insanın kendi durumu ayrı tutulursa, hiç kimse en kötü hayvanlarını damızlıkta kullanacak kadar bilgisiz değildir. 

Burada Darwin'in bir tehlikeye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Eski toplumlar için daha önemli olan bazı şeyler günümüzde bu kadar önemli değildir. Spartalılar gibi düşünmemiz gerekmiyor modem bilim sayesinde. Bunun yanında bir bireyim değeri elbette fiziki ölçütlere göre belirlenemez. Aksine bazı otizm biçimine sahip bilimcilerin insanlığa büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Biraz hassas bir konu olduğu için şu ek açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Elbette hiçbir fert feda edilemez. Bir insanın diğerinden daha fazla yaşamaya hakkının olduğunu da kimse iddia edemez. Zaten Darwin de böyle bir şey dememektedir. 


Doğal seçilimin toplumsal boyutu 


Ahlaksal niteliklere gelince, en kötü eğilimlerin elenmesi, en uygar uluslarda bile hep yürürlüktedir. Suçlular idam edilir, ya da uzun süre hapsedilir, böylece kötü niteliklerini kolayca iletemezler. Karasevdalılar ve deliler kapatılırlar ya da kendilerini öldürürler. Zorba ve kavgacı insanların çoğu zaman kanlı bir sonları olur. 


Son iki paragrafta belirtilen çeşitli engeller ve belki daha bilinmeyen başkaları, toplumun tasasız, bozuk ve başka bakımlardan aşağı üyelerinin iyi insanlardan daha hızlı çoğalmasını önlemezse, dünya tarihinde pek sık görüldüğü gibi, ulus geriler. İlerlemenin değişmez bir yasa olmadığını unutmamalıyız. Uygar bir ulusun, başka bir ulusa göre neden daha çok yükseldiğini, neden daha güçlü olup daha çok yayıldığını; ya da aynı ulusun neden bir süre öbür ulustan daha çabuk ilerlediğini söylemek güçtür. Ama, bunun, nüfusta, zihinsel ve ahlaksal yetileri yüksek insan sayısında olduğu gibi onların yetkinlik düzeyinde de bir yükselmeye bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Burada insanın doğuştan masum olduğu kabulünü tekrar hatırlamalıyız. Hapse girmenin birçok nedeni olabilir ve insanın başına iş gelebilir. Yine de saldırganlık eğilimi olanların bir şekilde yasaya toslayarak elendiğinden bahsediyor Darwin. Öjeni bir yana, yapay bir evrimleşme fikrini bile savunmuyor. Sosyal Darwinizm yerine sosyal Spencerizm demek daha doğru. 

Bu alıntılardan çıkarılacak anlamı düşünmek gerekir. Hitler de sosyal darwinizm düşüncesini savunanlar da elbette aptal değildi. Hitler gibi sosyopatların bazı bilimsel 


bulguları kendi çıkarları uğruna siyaseten kullanması bulguları ortaya koyanın suçu değildir. 
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Bu veriler insancıl politikalar üretmek amaçlı da kullanılabilir. Darwin bu kişileri ortadan kaldıralım dememiştir. Hele hele söylediklerinden Yahudileri, Slavları ya da diğer ırkların yok edilmesi gerektiği asla çıkarılamaz. Herhalde Darwin'in söylediklerini sosyal darwinizm anlayışına sahip olanlar daha geniş anlamda yorumlamış Hitler ise düşünceyi tamamen kendi siyasi emelleri için bahane olarak kullanmıştır. 


“Öjeni, Darwin ve Hitler” ile ilgili 1 görüş 


“Radikal bilimcilerin yaydığı inancın aksine, XX. yüzyılın büyük kısmında öjenizm, sağın değil solun gözde davasıydı.28 Öjenizm Theodore Roosevelt, H. G. Wells, Emma Goldman, George Bernard Shaw, Harold Laski, John Maynard Keynes, Sidney ve Beatrice Webb, Margaret Sanger ve Marksist biyologlar J. B. S. Haldane ile Hermann Muller gibi birçok ilerici, liberal ve sosyalist tarafından savunuldu.” 


(Boş Sayfa: İnsan Doğasının Modern İnkârı /Steven Pinker syf:256) GEÇMİŞTEN GELEN NEFRET: SİYAHİLER https://entdergi.com/gecmisten-gelen-nefret-siyahiler/ (Erişim Tarihi: 08.06.2022) “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.” 


“Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildiri'de açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.” 


“Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.” 


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nde bulunan bu maddeler; 10 Aralık 1948'te kabul edildi. 
Kabul edildiği günden beri de tüm dünyada 10 Aralık'ta kutlandı. Ortadan kaybolmayan nefret ve ırkçılık, gündeme gelmeye devam etse de gerekli önlemler alınmadı yada görmezden gelindi. Sonuçta teni beyaz olmayan, yıllar boyu köle olarak kullanılan ve “aşağılık” kabul edilen insanlar ses çıkarıyordu. Kendilerinden olmayan her şeye nefret kusanlar tabii ki yaşanılan onca acıyı ve zulmü görmezden geldi. Ancak son zamanlarda Black Lives Matter hareketinin dünya çapında duyulması ve saklı arşivlerin açılmasıyla geçmişte siyahiler için uygulanan insanlık dışı öjenik* programın detayları ortaya çıktı. 


Öjenik Programının Detayları 

1929-1974 yıllarında, ABD'de uygulanan sterilizasyon (kısırlaştırma) programının özellikle siyahiler üzerinde uygulandığı, 7.600 siyahi kadın ve erkeğin üreme yetilerinin ellerinden alındığı öğrenildi. Bu program Kuzey Karolina eyaletinde uygulandı. 20. yüzyıla kadar nüfusun çoğunluğunu oluşturan siyahiler; 45 yıl süren bu programa, az sayıda gönüllü katılırken çok sayıda kişi zorlanmıştı. Zihinsel engelli olanlar, ebeveynliğe uygun olmayanlar gibi sebepler öne sürülerek çocuk sahibi olmaları engellendi. Programa dahil edilen en küçük birey ise 10 yaşındaydı. 
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1958-1968 yılları arasında; Kuzey Carolina'ya bağlı 100 kentte 2.100”den fazla yapılan operasyonda, siyahilerin nasıl hedef alındığı da gözler önüne serilmiş oldu. İncelemelere göre; işsiz siyahi vatandaşlar arasında kısırlaştırma yaygınken beyaz ve diğer ırklara mensup vatandaşlarda bu oran düşük kaldı. 


Soykırım kelimesinden her bahsedildiğinde aklımıza Hitler ve Yahudi Soykırımı gelse de, uygulanan kısırlaştırma programı da aynı şekilde soykırım. Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre “ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir öbeğin tümünü ya da bir bölümünü yok etme niyeti” suç. 


Siyahilerin büyük bir çoğunluğunun hatta çocukların kısırlaştırılması, zorla dayatılan önlemlerle doğumun engellenmesi soykırımdır. Bu insanların ellerinden alınan haklar soykırımdır. Ve soykırımın büyük bir yaptırımı olması gerekir. Ancak ABD Hükümeti'nin, bu büyük suça karşılık sadece hayattaki mağdurlara tazminat ödenmesi için bir vakfı var. Ödeme yapılıp yapılmadığına dair ise net bir bilgi bulunmuyor. 


Günümüzde yaşanan Black Lives Matter hareketinin sadece bir kişinin ölümüyle ortaya çıkmadığı; geçmişten bu güne bakılırsa sistematik olarak yaşanan baskı, kölelik, aşağılanma ve zulüm sonucu başladığı rahatça görülebilir. 


Bizler, en azından insanlığa önem verenler olarak, dünyanın neresinde olursak olalım sessiz kalmamalı; sırf bizim ülkemizde veya kendi kökenimizde bulunmuyor diye üç maymunu oynamamalıyız. Çünkü “Özgürlük verilmez, alınır” 

*Francis Galton tarafından ortaya atılmış bir kavram olarak öjenizm/öjenik kelimesi, iyi tür anlamına geliyor. Bu yaklaşım sağlıklı bir nesil ve toplum için “sağlıksız” ceninlerin 


öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Kavram, zihinsel veya bedensel engelli bireyleri içine aldığı gibi ırkçılığı da barındırıyor. 


Kaynakça 

tr.wikipedia.org 

tr.ecuronews.com 

tr.wikipedia-on-ipfs.org/ 

www.neoldu.com/ 

Görsel: www.engagio.com 

CHARLES DARWİN, İFADE VE ÖJENİK'İN ZARARLI MİRASI 


Yazar: Jessica Helfand-Çevirmen: Engin Can Şenkardeşler-Kaynak: time.com- entdergi.com/ 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Avusturya doğumlu Bernard Hollander, frenolojik (kafatasının ölçümüyle ilgili) tanıya yönelik nicel bir yaklaşım gösterdi ve burada 1902'de metodik olarak kendi kafatasını ölçmekte olduğunu görmektesiniz. Kafatası ölçümünün kritik rölüne yönelik titiz görüşü, Galton'ın statistik ortalamalara yönelik takıntılı değerlendirmesine ayna tuttu. 


1872'de “İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi”nin yayınlanmasıyla birlikte, Charles Darwin kendisini araştırmaya verdi. Anatomist Duchenne de Boulogne, fotoğraflarla örneklenen ilk nöroloji metnini ürettikten yalnızca 10 yıl sonra Darwin; fotoğrafları, yüzün ifadesel spektrumunu gerçek manada belgelemek için yazacağı bir bilimsel yayında kullanacak ilk kişi olmak istedi. Öjenik 


Zihinsel hastalık söz konusu olduğunda gösterilen kötü tepkiler ve söylenenleri umursamadan; somurtkan şempanzelerin çizimleri ve ağlayan bebeklerin fotoğraflarıyla birlikte yüzdeki kas sistemini; tür, mizaç, yaş ve cinsiyeti kapsayan bir çalışma ortaya koymak için defterine geçirdi. Ama onun asıl ilgisini çeken, bireyin özgünlüğündense kabilenin evrenselliğiydi. De Boulogne'un öne sürdüğüne göre; Eğer ifadeler fiziksel olarak sınırlandırılabilseydi, kültürel olarak da genellenebilirler miydi? 


Bir bilim insanı olarak, tiplerin yani ırkların arasındaki görsel farklılığı incelemek için yola koyuldu. Darwin'in bilime katkıları her zamanki önemini korusa da; konu özellikle insanların bakışlarını somutlaştırmaya geldiğinde incelediği kadar genelleyen ayrıcalıklı, beyaz, varlıklı ve saygın bir adam olduğunu unutmamakta fayda var. Evrimsel biyolojideki etkisine ve duygunun bilimsel araştırmasındaki rolüne rağmen, Darwin'in tahminleri günümüzde büyük ölçüde önyargılı olarak nitelendirilmekte. İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesinde, “muhtemelen hiçbir kararlı insanın, alışkanlık gereği yaptığı bir ağzı sonuna kadar açma ifadesi yoktu.” der. Bu, hayli anlam yüklenmiş ve talihsiz bir terim olan “tiplere” etiket koyma arzusu aslında varsayımların kendilerine dogmatik ve hatta aksiyomatik “gerçekler” olarak yer bulmasıyla birlikte gelecek yüzyılın ilk yıllarında oldukça fazla ilgi görecekti. 


Bu makale, Jessica Helfand'ın “Yüz” adlı kitabından uyarlanmış ve yüzün A'sından Z'sine, vesikalık fotoğraflardan Instagram paylaşımlarına kadar titizlikle resmedilmiştir. 
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Yüz buruşturmanın grafik göstergesinin üzerinde varsayımlarda bulunan ilk kişi olmasa da Darwin, yüz ifadelerinin doğru bir şekilde değerlendirilebileceği bir sistem ortaya koymayı umdu. Birçok çağdaşıyla tarihe karşı bir eğilimi paylaştı: yani, belli yüz hatlarının evrimde bir temeli olabileceği fikrini. Deneysel anlamda, fikrin kendisi pek de mantıksız sayılmaz. Bizler neticede aynı soydan geldiğimiz insanlarla bazı özellikleri paylaşma eğilimindeyiz, zaman zaman da coğrafi çevreden dolayı. Aynı zamanda, görsel türe göre sınıflandırıldığında bazı tipler, ayrımcılığın kolay hedefleri oluyorlar. Bu bağlamda; kıyaslamalar, özellikle imgeler söz konusu olduğunda kolaylıkla hipotezden mübalağaya geçiş yapabiliyor. 


Darwin'in kitabının çıkmasından yüz yıl kadar sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde bir psikolog olan Paul Ekman, tüm kültürlerde evrensel olan 7 temel yüz ifadesini belirttiği bir çalışma yayınladı. Bu 7 yüz ifadesi: öfke, küçümseme, korku, mutluluk, ilgi, üzüntü ve şaşkınlıktı. Onun Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS), Darwin'in birçok eski bulgusunu desteklemekle birlikte günümüzde hala yüzün yapabileceği her türlü hareketi belirlemekte kullanılan bir altın standart. Yüz ifadesini ayrıştırmak için bir metodoloji olarak Ekman'ın çalışması; mantıklı, kodlanmış ve açık olduğundan bu ayrımları anlamada pratik bir yönerge sağlıyor. Ama varsayım, öneriye galip geldiğinde; araştırma bilimi daha büyük, daha düzensiz bir küresel çıkarım tarafından gölgelendiğinde ne olur? 


Evrensel için olan arayış ne zaman geri teper ve ayrımcı bir pratiğe dönüşür?öjenik Darwin'in zamanında ve günümüzde asıl ilgimizi çeken şey, özellikle yüzlerimizin resimlerinin ikna konusunda oldukça güçlü araçlar olup birçok durumda kelimelerden daha etkili olması düşüncesinde yatıyor. 


Fotoğrafın, objektif görsel kanıtın gösterimi ve dağıtımını mümkün kılmış olduğu fikri; klinisyenler için çarpıcı bir gelişmeydi. Bir çizimin yorumsal aktarımı ya da bir diyagramın soyut verisinin aksine; kanıt için bir araç olan kamera, açık ve direktti. Sürecin kendisi bir tür devasa depolamaya olanak tanıdı. Birbiriyle kıyaslanan fotoğraflar, tezatlık oluşturan ufak ayrıntılar ve yanlışlıkla doğrulanan hipotezler; bilimsel araştırmalara dayansa da gerçek adı altında şaşırtıcı derecede genellemeye sebep oldular. 


Eğer evrime; biyolojik, nesilsel, zamansal ve elle tutulmaz bir tanıma göre gözle görülmeyen gelişimin araştırması olarak bakarsak; kameranın, teorik fikirlerin savunucuları için ölçülebilir kriterlerin ilüzyonunu sağlayarak karşı konulmaz bir teklif sunduğunu görebiliriz. 


Bell Lane?'deki Yahudi Devlet Okulu'ndan erkek çocuklara yaptığı çalışmasında Galton, kendi Yahudi tipinin temelini attı. Galton; Stepney, Doğu Londra'da bir muhitten geçtikten sonra “Benim asıl dikkatimi, onların soğuk ve etrafı gözlemleyen bakışları çekti” şeklinde yazdı. Görüntü: Wellcome Collection. Sir Francis Galton — The Jewish Type (Yahudi Tipi) 
(1885) 
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Darwin'in kuzeni olan meşhur istatistikçi Francis Galton, bu tarz genellemelerin tam anlamıyla durumu yansıttığını düşündü. Bilgisayar yazılımı bu kadar yaygınlaşmadan önce, yüz kıyaslaması için yanal değil de sentetik olan bir sistem getirdi. Bu sisteme, resimsel ortalama için ortaya attığı “kompozit portrecilik” dedi. Galton'ın hedefi, sapmayı tespit etmek ve bunu yaparken ideal bir “tipi” tersine döndürmekti. Bunu, tek bir fotoğrafik levha üzerine ve birbirleriyle aynı bölgede tekrar tekrar basarak yaptı; böylece, birçok suratın birbirine girmiş portresini oluşturan bir güç yarattı. Kendisini mekanik katiyete kaptıran ve önündeki görsel harikanın kapsamından büyülenen Galton; fotoğrafik levha üzerindeki kalıp ve ikiterimli eğri gibi matematiksel kesinlik kavramları için heyecan duydu. Bununla birlikte; onun ortalamaları, tipleri ve hatta fotomekanik işlemin kendisi hakkındaki varsayımlarını yeniden doğrulamaya hizmet etmedikleri sürece asıl detaylar pek ilgisini çekmedi. 


Galton'ın, kamerayı insanlara benimsetmek için istatistiksel gerçeğin dilini kullanıp kendi yüksek sosyal pozisyonunun gücünden yararlanmış olması kendi içinde sorgulanabilir. Ancak, kompozit fotoğraflarını değişmez sosyokültürel mantık için makul birer kanıt olarak görmesi, bilginlik mirasını çok daha tehlikeli bir bölgeye taşımakta. 


İlk başta biyolojik determinizmin iddialarından etkilenen ve İngiliz ampirizminin otoriter ağırlığından destek alan Francis Galton, daha sonra öjenik olarak bilinecek olan bir tür sinsi insan tahkikine öncülük etti. Galton'ın kendi tasviri biraz daha kötü olsa da kelimenin kendisi Yunanca bir kelime olan “eugenes”ten gelmekte (asil, soylu ve “genetiği sağlam”) . Ona 

göre öjenik, “bir ırkın tüm kalıtsal özelliklerini iyileştirip bunları en yüksek avantaj durumuna eriştirecek tüm etkiler” anlamına gelen bir bilimdi. Daha iyi üreme aracılığıyla sosyal iyileştirme fikri (aslında, üreme yoluyla herhangi bir şeyi iyileştirme kavramı), “sapma”nın sonrasında geniş bir ırk, din, sağlık, refah ve her türlü akla gelebilecek insan zaafı spektrumunu sınıflandırmada kullanılacağı korkunç bir sosyal üstünlük dönemine sebep oldu. 
Genel ve özel şekilde tanımlandığında, mobilyacılığa ya da terziliğe karşı ufacık bir “eğilim” bile ırsi bir özellik olarak görülüyordu. Galton'ın büyük derecede hatalı (ve son derece ırkçı) ideolojisi çok zaman geçmeden, toplumun kendi çirkin iddialarını desteklemeye olan hevesinden dolayı büyük ilgi gördü. 


Dr. L. Sherman, 1931'de Washington D.C civarlarında düzenlenen Better Babies (Daha İyi Bebekler) yarışmasına sokulan 2 aylık ve 5 yaş arasındaki 983 çocuğu muayene ediyor. George Rinhart — Getty Images aracılığıyla Corbis'ten alınmıştır. 


Öjenik doktrinin kendisine yer edindiği sosyal iklim, tam da bu fanteziye hitap ediyordu. 

“Better Baby (Daha İyi Bebek)” ve “Fitter Family (Daha Uygun Aile)” yarışmalarıyla başlayıp 20.yy'ın ilk yıllarında Amerika'nın hemen her yerinde talihsiz birer eğlence haline geldiler. Büyük ölçüde faydalı bir toplum sağlığı inisiyatifi olarak reklamı yapılan, ödüller için iyi görünümlü çocukları gösteriye sokma düşüncesi (aslında çocukları çiftlik 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hayvanlarına benzeten bir pratik), daha iyi üremenin sonuçlarının herkesin hoşuna gittiği düşüncesinde yatan birçok uygulamadan biriydi. Kazanan yarışmacıların fotoğraflarının açıklanması övünme haklarına sahip olmak demekti ama asıl verilmek istenen mesaj şuydu: 


Güzelliği, ama özellikle yüz güzelliğini, bilimsel olarak onaylanmış bir topluluk beğenisi olarak göstermek; dolaylı yoldan, tersinin de doğru olduğunu öne sürüyor: “Uygunsuz” bulunmanın sosyal sürgüne mahkum edilmek ve diğer şeylerin yanında katı üreme protokolleri tarafından sınırlandırılmak olduğunu. 

1907'de başlayıp yasalar 1940'larda feshedilene kadar 29 eyalette, sosyal anlamda aşağı görülenler (daha sonrasında fiziksel anlamda “yetersiz” olarak nitelendirilecek olan çirkin bir adlandırma) aslında “zorunlu sterilizasyon”a tabi tutuluyorlardı. Astımdan skolyoza, zihinsel engelden ahlaki kabahate öjenistler, varsaydıkları bir kültürel üstünlüğe (en çirkin yüzünü Nazi Almanya'sında gösteren çarpık bir emperyalizm) dayanarak aralarındaki farkı görmezden geldiler. Farkı ölçmek onu yok etmekti, evrimsel gerçek olmaktan çıkartmaktı. 
Nazi saltanatı yıllarında katlanılan vahşetten sonra en sonunda itibarını yitirse de, öjenik teori bu genetik yönetimin temelinde yatıyordu ve sonunda kader tecelli etmişti. 


Galton'ın konuya olan garip yaklaşımından bağını kopardıktan sonra kompozit portre, birçok insana birbiri üzerine işlenmiş resmin görselleriyle oynamak için ilham verdi. İlk hava fotoğrafçılığı yapan insanlardan biri olarak bilinen (bir uçurtma ile fotoğraf çekmişti) 19.yy Fransız fotoğrafçısı Arthur Balut'nun ilgisini, bir portrenin hareketli uçları tarafından oluşturulan görüntüler çekmişti. Amerikalı fotoğrafçı Nancy Burson siyahi, asyalı ve beyaz insan yüzlerini nüfus istatistikleriyle eşleştirerek birleştirdi. 2000'de ortaya attığı “Human Race Machine” (İnsan Irkı Makinası), başka bir ırkta nasıl gözükeceğinizi görmenize olanak tanıyor. Ressam Richard Prince, Jerry Seinfeld'in 57 TV aşkının her birini 2013'te “Jerry'nin Kız Arkadaşları” dediği bir kompozite geçirdi. 2017'de veri bilimci Giuseppe Sollazzo, BBC için ABD Senatosundaki tüm yüzleri birleştirmek için kullandığı dikkatlice tasarlanmış bir algoritmayla “karışık bir yüz” yarattı. 


Galton, yazılımın hızını ve algoritmanın getirdiği avantajları takdir ederdi ama görüntü yakalama ve kıyaslamanın kendisinin ve resimsel tahsisatın etiksel yönü ne olacak? Bu tarz görüntü üretiminde dolaylı yoldan bir genelleme olduğunu ve zamanla görüldüğü üzere, kompozit portreciliğin bütün bir kültürü hatta dönemi birbiri üzerine işlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir yöntem haline geldiğini söyleyebiliriz. 193 1'deki bir radyo röportajında Alman portreci August Sander, kompoziti bir tür toplu sayım ya da nüfus araştırması olarak tanımlayan bir gözlem olarak gören “bütün bir neslin fizyonomik (yüz ifadesel) pozunun fotoğrafını çekmek ve iletişimini kurmak” istediğini iddia etmişti. 


Her şeye karşın kamera; zamana şahitlik eden, çıktısı fotoğrafçının gözü, zihni ve ruhunun bir uzantısı olan bir şeydi. Sander haklıydı (“İnsanlık tek değil” şeklinde yazan Susan Sontag de haklıydı.). Yüzlerimizin fotoğrafını çekmek için daha iyi, daha ucuz, daha hızlı ve daha kolay taşınabilir teknolojilerin gelişiyle birlikte, tüm bir neslin zaman içindeki pozunu kayda almak çok daha ulaşılabilir bir hale gelmek üzereydi. 


OSMANLVDA EŞCİNSELLİK “SAPKINLIĞI” https://entdergi.com/osmanlida-escinsellik-sapkinligi/ 


“Osmanlı döneminde eşcinsellik, 600 küsur yıllık imparatorluğun neredeyse dört yüz yılında etkili bir alanı kapsıyordu.” 
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Anlatılan yazılı devlet tarihçiliği, sahip olduğumuz bilginin yalnızca sansürlenmiş ve layık görülen kısımlarını okumanın yolunu oluşturmaktadır. Toplumsal dinamiklerin oluşumunu aktaran kaynaklar toplumsal cinsiyet, soykırım vb. konularında resmi tarih anlatıcılığının ötesine geçmeye bizleri zorluyor. 


Günümüzde resmi tarih anlatılarının alternatifi olarak görsel ve sözlü, resmi (makamlarca) onayı almayan kaynakları da elde etmek oldukça kolay. Özellikle LGBTİO-* bireylerinin maruz kaldığı nefret söylemleri toplumun muhafazakâr/dindar kesimi tarafından ana akım düşünce olarak empoze edilse de, bu nefret söylemlerini kuvvetlendiren argümanları yakından incelediğimizde kısa bir araştırma ile tarihin alternatif bir aktarımını yapmak mümkündür. 
LGBTİO- bireylere yönelik sözlü saldırılarda kullanılan argümanlar büyük ölçüde “gelenekçilik” olurken, aslında atayersel-ümmet-ulus üçlüsüne sıkışan bir argümansızlık kendi kendini ele veriyor. Bu nedenle Osmanlı ümmetini ele aldığımız bu yazıda, Osmanlı döneminin farklı dönemlerinde eşcinselliğin tarihine biraz daha yakından bakalım: 


Eşcinseller Sarayda, Saray Dışında, Her Yerde! 

Osmanlı döneminde eşcinsellik, 600 küsur yıllık imparatorluğun neredeyse dört yüz yılında etkili bir alanı kapsıyordu. Yaygın olarak ortaya çıktığı düşünülen en eski dönem, imparatorluğun yükselme dönemi olarak biliniyor. Savaşlar bir toplum için yükselme, gelişme ve refah olurken; bir başka toplum için kölelik, sömürgeleşme, istismara uğrama ve göç anlamına geliyor. Cinsel şiddete uğrayanlar, köleleştirilenler, evlerini ve her şeylerini - ailelerini dâhi- kaybeden insanlar savaşın kaybedenlerini oluşturuyor. 


Günümüzün tersine Osmanlı'da eşcinsellik daha yerleşik ve kabul gören bir kimlik olarak kendisini var ediyordu. Özellikle savaşların ardından pay-i tahta (başkent) yani günümüzün İstanbul”una dönen askerlerin ve tüccarların, işgal edilen topraklardan kaynaklarla birlikte köleleştirilen insanları da getirmesiyle yaygınlaştığı tahmin ediliyor. Dönemin köle tüccarlarının en büyük müşterisi elbette saray. Sarayın şahsi hizmetleri ve bürokrasisi için getirilen bu devşirme köleler erkekse devlet bürokrasisinde ve kışlada, kadın ise padişah ve şehzadelerin hareminde, sarayın hizmetlerinde görev almasıyla belirlendiği her ne kadar anlatılsa da, saraya getiren oğlan köleler de paşa, şehzade ve padişahların birer seks kölesi olarak kullanılabiliyordu. Esirciler tarafından ele geçirilen topraklardan getirilen bu oğlanlar, esir pazarlarında çıplak olarak satılıyordu. Bunun kentteki en önemli merkezi de günümüzün Kapalıçarşı’ sıydı. 


Eşcinsellik yalnızca sarayda değil, aynı zamanda tebaa ve reaya olarak ikiye ayrılan yönetilenlerin arasında da oldukça yaygın olduğu ve kabul gördüğü biliniyor. Yasalarca reddedilmiş bu toplumsal kabulün cezası ise uyarı, ancak uyulmazsa ölüm ile sonuçlanabiliyor. Verilen ölüm cezasının bir kişinin eşcinsel olduğundan mı yoksa padişah ve devlet erkanına karşı gelmekten mi kaynaklandığını sorgulamadan geçemeyiz. 


Sanat ve Edebiyatta Eşcinsellik 
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Eşcinsellik yalnızca dönemin sosyal yaşamı ile kalmamış, sanatta da oldukça büyük bir yer edinmiş durumdaydı. Dönemin en gelişmiş resim/görsel sanatı olan minyatürlerde eşcinselliğin resmedildiği yüzlerce minyatür çizimi bulunmaktadır. 


Edebiyatta ise Şehrengiz adı verilen bir tür mevcut. Şehrengiz, Osmanlı'da erkek güzelleri yani oğlanları anlatan edebiyat türüne verilen isim. Kimi kaynaklara göre erkek esnaf güzellerini anlatan tür olarak da geçiyor. Aşağıdaki iki farklı dize iki farklı Şehrengiz'den alınmış örneklerdir: 


“Gümüşüm ve altınım yok ki o güzel oğlanları avlamak için harcayaydım. Şimdi onlar parası bol olanlara av olmaktadırlar.” 


“Bu oğlanlara canını versen bile onu bir pula saymazlar. Bunlar parasızla pazarlık yapmazlar.” 


Osmanlı edebiyatında Hammamiye diye bir türün olması da hamamlardaki oğlancılığa denk düşüyor. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bu ilişkilere dair birçok örnek bulunmaktadır. Evliya Çelebi, Seyahattaname'de bu selamlamalardan birkaç örnek verir. 
Örneklerden bir tanesi şu şekilde: 


“Sazcı aptal pezevenklerin esnafı. 300 nefer haşa pirleri yoktur! ” 


Evliya Çelebi bu grubun İstanbul'un çeşitli yerlerinde olduğu ve hayatını geçindirmek için esnafa av olduğunu söylemektedir. 


“Sapkın” Değil “Mahbup” 


Osmanlı'da eşcinsellik daha çok erkekler arası yapılan seks olarak aktarılırken söz konusu kadınlar olduğunda, o dönemde kadınlarının bulunduğu statü, kapanma ve baskı göz önüne alındığında kesin verilere ulaşmak pek de mümkün görünmüyor. Ancak haremde kadınlar arasında da gizli yöntemlerle geliştirilen ilişkiler mevcuttu. Kadının yok sayıldığı ve neredeyse toplumun hiçbir yerinde gözükmediği bir ortamda, erkekler arası ilişkiler çeşitli boyutlarda yaşanıyordu. İslam'ın toplumdaki tüm yaptırımları kadını yok saydığı için haremlik selamlık gibi kimi uygulamalar, kadınların da kendileri içinde farklı cinsel yöntemler geliştirmelerini sağladı. Öyle ki haremdeki kadınlar ve hizmetçi kalfalar “zıbık” adı verilen yapay penisler kullanmışlar. Bu durumun ortaya çıkması ise ölümle cezalandırılmıştır. 
Çok eşli olan Osmanlı toplumunun kentli tabakası içerisinde, eve kapalı kadınlarda da bunun gibi çeşitli cinsel haz yöntemleri ortaya çıkmıştır. 


Günümüze kadar gelen “Oğlan” ve “Oğlancılık” terimleri de yine Osmanlı'da erkek eşcinsel ilişkilerden adını alıyor. Dönemin erkek eşcinsellerinde aktif olanlara “oğlancı” denirken, pasif olanlara ise “oğlan” adı veriliyordu. Eşcinsellerin genel adı ise o dönemde “Mahbup” olarak geçiyordu. Eşcinseller arası kimlik ayrımları da mahbuplar arasında oldukça yaygındı. 
Yine heteroseksüellere “Zenpare” adı verilirken, Mahbuplara ise “Kulanpare” ismi de veriliyordu. 


Eşcinsellik Osmanlı yasalarında her ne kadar yasak olsa da, eşcinsellerin kendi kurdukları 


mahrem alanlarında oluşturdukları seks işçiliği de mevcuttu. Bunun en önemli merkezleri ise dönemin hamamları olarak bilinmektedir. “Arz-ı endam ettikleri” yer olarak tanımlanan 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eşcinsel hamamlarında “oğlanlar” servis edilirken ücretleri de en az 300 akçeden başlıyordu. 
Hamamlardaki eşcinselliği anlatan en önemli kaynak, Derviş İsmail tarafından yazılan Dellakname-i Dilkuşa (Gönül Açan Tellaklar) isimli eserdir. Eserde 17. Yüzyılın sonlarında İstanbul’ da bulunan 408 hamamda 2300 tellağın çalıştığı ve bunların yarıdan fazlasının eşcinsel olduğu anlatılıyor. Günümüz TV dizileri ve filmlerde de tellak sahnelerine yansımış olan tellak ile müşteri arası homofobik senaryo ilişkilerini de göz önünde bulundurduğumuzda hiç de önemsiz bir rakam olarak görmemeliyiz... Ayrıca “hamama giren terler” sözü ile “baltayı taşa vurmak” deyimleri de o dönemlerde ortaya çıkmış, eşcinseller arasında üretilmiş deyimlerdir. 


Yeniçeri Ocağı'nda Kurumsallaşmış Bir Eşcinsellik 

Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı, kurumsallaşmış eşcinselliğin kabul görüldüğü bir mekân olarak oldukça büyük bir devlet makamıydı. O dönemde askerlik çağı gelerek ocağa kaydolan oğlanların eşcinselliklerini ispatlarlarsa askerlikten muaf tutulacakları belirtilmiyor ve eşcinseller askerlikten uzak tutulmuyorlardı. Ocağa kabul edilen eşcinsellere “civelekler” adı veriliyordu ve ocakta askerlere hizmet ediyorlardı. Bu hizmetleri yalnızca ayak işleri ile kalmıyordu. Savaşta askerlerle cinsel ilişki kurmaları için “Civelekler Taburu” kurulmuştu. 


Yapısı şu şekilde oluşuyordu: Her bir yeniçeri askeri bir civelek “sahipleniyor” ve askerler savaşın sonuna dek onunla ilişki kurmak zorunda kalıyordu. Bunu belirleyen bir defterdar ve ek personel bile savaş alanına atanmıştı. Tarihçi Ergun Hiçyılmaz Osmanlı'nın hamamlarını incelediği kitabında şöyle aktarıyor: “...1810 yılında, bir civelek oğlanı paylaşamadıkları için Galata'dan sorumlu 25. Orta ile 75. Orta adlı Yeniçeri birlikleri iki gün boyunca çatışır. 
Civeleklere sahip olmak başlı başına bir meseledir...” 


Meyhaneler ve “Saki”ler 

Günümüz muhafazakarlarının argümanlarının aksine Osmanlı'da alkol tüketimi çok yüksek safhada bulunuyordu. Meyhane ve saki kültürü de günümüze yüzlerce yıl öncesinden kalmıştır. Hem evlerde hem de meyhanelerde kabadayıların çeşitli mezelerle süslenmiş sofraları kuruluyordu. Özenle hazırlanmış bu sofralara hizmet eden sakiler erkeklerden oluşuyordu. Parlak, makyajla süslenmiş “oğlanlar” bu sofralarda hem kabadayılara sakilik hem de onlara sofrada eşlik ediyorlardı. Edebiyata ise bu mesele şu dizelerle yansımış: 


“Ey saki çoktan beri gelip de kucağımda konuk olmadın 


Derdime de elindeki kadehle derman olmadın.” 


Sarayda Seks ve Eşcinsellik 

Yavuz Sultan Selim, dönemin şeyhülislamı Kemal Paşazade'ye bir seks kitabı yazdırmış. 
Osmanlı Dönemi'nde padişahların yazdırdığı ve ayrıca çevirtip okuttuğu bu kitaplara Bahname ismi verilmiş. Bahnamelerde küçük penislerin nasıl büyüyeceğinden, gebelik pozisyonlarına ve prezervatifin (doğru) kullanımına kadar farklı konular işlenmiş. 
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Yavuz Sultan Selim'in yazdırdığı Bahname, bu konuların dışında oğlancılığa dair birçok minyatür barındırıyor. Minyatürlerin en sonuncusu ise Diyanet Vakfı tarafından sansürlenmiş ve çevrimiçi tüm kaynaklardan kaldırtılmış. O dönemde üretilen son seks kitabı ise en son İngiltere'de bir açık artırmada satılmış. 


Osmanlıda Eşcinsellik Yasağının Kalkması 

Veri doğrulama platformu Teyit'in analizine göre, Osmanlı'da eşcinsel ilişkiler 1858'de suç olmaktan çıktı. İlk olarak bu kanun, 1791'de Fransa'da çıkıyor, 1793'te Monaco, ondan iki yıl sonra Lüksemburg, 1811 yılına gelindiğinde Hollanda da düzenlemeleri gerçekleştiriyor. 
Aradan yaklaşık 20 yıl geçtiğinde Belçika ve sonrasında da Osmanlı Devleti bu kararı alıyor. 
Bu dönem Tanzimat reformlarına tekabül ediyor. Bu gelişme 19. yüzyılda resmiyet kazanmış olsa da neredeyse üç yüz yıl öncesinden kayıtlar, ciddi cezalardan bahsetmektedir. 1520'lerde yayınlanan bir kanunnamede, zina suçları arasında yer alan eşcinsellikle ilgili olanlara verilecek cezalar hayli ağırdı ve es geçilmeleri durumunda çok büyük yaptırımları vardı. Peki neden 1800 ya da 1900 değil de 1858'de oldu bu düzenleme? Bunun yanıtı, yasayı ilk olarak çıkaran ülke Fransa'da. 


Tanzimat reformlarının kaynağı Fransa'daki düzenlemelerdi. Hukuka eklemlenen bu yeni kurallar arasında eşcinsellik de vardı. Böylece Ceza Kanunname-i Hümayun'da yasak olmaktan çıkan eşcinsellik, Osmanlı'da saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922'ye dek statüsünü korudu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da bu konuda herhangi bir yasak getirilmedi. 


Günümüzde hâlâ büyük bir toplumsal linçin hedefinde olan eşcinsellik, Osmanlı'dan da öncesine elbette toplumlar tarihinin en derinlerine dayanıyor. Özellikle tarımla ve yerleşik hayatla tek eşlilik ve dini eğilimlerin güçlendiği tahmin edilirken kentsel yaşam alanlarında tüm medeniyetlerin tarihinde eşcinsellik, sosyal hayattan döneminin siyasetine hatta ekonomisine kadar büyük bir yer edinmiş durumda. Elbette eşcinselliği meşru kılan şey ekonomik ve siyasi kazanımları değildir. Bu yazının temel amacı da yukarıda belirtilen örneklerle ve Osmanlı spesifiği aracılığıyla gündelik yaşamın meşru, makul ve değiştirilemez bir parçasının eşcinsellikten oluştuğunu aktarmaktır. 


Günümüz toplumunda görmüş olduğumuz homofobik tutumlar, LGBTİO-* bireyleri ötekileştiren neftet söylemleri ve hedef göstermeler eşcinselliğin tarihi kadar eskiye dayanmıyor. Bu söylemler ve eylemler, cisheteronormatif toplumun uydurması ve özellikle devletin din istismarı sonucu ortaya çıkmıştır. Yakın geçmişte ve günümüzde LGBTİO-- bireyler gerek gündem değiştirmek için hedef göstermelere, gerek algı yönetimi için ayrımcılığa, gerekse cinsel, psikolojik, fiziksel vb. şiddete maruz kalmıştır. Görüldüğü üzere LGBTİÇ- bireylerin “sapkın” olarak nitelendirilmesinin altında yatan herhangi bir neden olmamakla birlikte tamamen kişisel çıkarların peşinde koşanların korkularının ve nefretlerinin bir göstergesidir. Bugün ve yoğun olarak LGBTİO- bireylerin yaşadığı bu olay, yalnızca LGBTİO- bireylerin değil ayrımcılığa, faşizme, ötekileştirmeye karşı olan herkesin sorunudur. 


Görseller: 
t24 gezginmimar-merze 


BİR KRİZİN KARİKATÜRÜ 
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Medyaya bir karikatür krizi olarak yansıyan gelişmeler gerçekte bir karikatür krizi değil, başka bir krizin karikatürüdür. Ne Hazreti Muhammed'in resmedilmesi, ne de Allah Resulüne hakaret ilk kez olan şeyler değil. Tarih boyunca bu tür hadiseler olmuştur. Son otuz yıl içerisinde yayınlanmış, Peygambere ve İslâmiyete saygısızlıkla dolu belki yüzlerce karikatür vardır. Danimarkalı gazetenin özel bir dert edinerek hakaret dolu bir düzine karikatürü yayınlaması daha büyük boyutta bir saygısızlık olsa da, mahiyet itibariyle yeni birşey değil. 
Peki bunca öfke ve tepki niye? Burada Danimarkalı gazetenin planlı bir hakaret kastıyla hareket ettiğini kabul etsek bile durum değişmiyor. Dışarıdan bakanlar için Müslümanların tepkisinde açıklanamayan bir gariplik var. 


Haklı olan bir düzine açıklama yok değil. Mesela, bir açıdan bakarsanız karikatürlerin bardağı taşıran son (?) damla olduğunu söyleyebilirsiniz. Zira asıl öfkenin muhatabı işgaller ve anti- terör söylemiyle sürekli olarak Müslümanları mahküm ve mağdur eden (toptan ifadeyle) Batı'dır. Avrupa'nın içinde ırkçılıkla, dışında ise Batılıların hâlâ değişik formlarda sürdürmeye çalıştığı sömürgecilikle mücadele eden Müslümanlar “artık yeter? demek istiyorlar. İkiyüzlü, sömürücü ve kibirli Batı karşısında tepki gösteren Müslümanların amaçları eğer sonuç almaksa, adı geçen karikatür krizinde ortaya konan tepkinin böyle bir sonuç doğurabildiğini söylemek mümkün değil. Yani ne durum yeni bir durum, ne de Müslümanların tepkisinin arzulanan neticeyi hasıl ettiği söylenebilir. 


Batı kamuoyu ve medyasından hadisenin nasıl göründüğü ve ne şekilde ele alındığına bir göz atalım. Genel olarak karikatürlerin hakaretamiz, en azından saygısız olduğu konusunda çoğunluk hemfikir. Anlayamadıkları şeyin başında bir iki karikatüre neden bu kadar tepki gösterildiğidir. İslâm'da Hz. Muhammed'e olan sevginin boyutlarından habersiz oldukları gibi onların dindarlarında dahi böylesi bir kudsiyetin karşılığı bulunmuyor. Ayrıca dini hürriyet kadar dinden hürriyet de kutsal sayılıyor. Müslümanların tepki şekline baktığımızda muhatabın Danimarkalı her birşey olarak (başta Danimarka devleti olmak üzere) seçilmesi haksız bir algılamaya kapı açmış bulunuyor. O da Müslümanların (ki bu kısmı yanlış da değil) Avrupalı hükümetlerden bağımsız medyaya müdahale etmelerini istedikleri yönünde oluşan intihadır. Bu talebi seslendiren Müslümanların yaşadığı ülkelerde medyanın devletin kontrolünde olduğu ve bu yüzden böyle bir talebi öfkeyle seslendirdikleri düşünülmektedir. 
Yani ortaya aşağı yukarı birbirini tamamlayan birkaç parçadan müteşekkil bir resim çıkıyor. 
Otoriter Müslümanlar, küçük bir hadiseyi büyüterek ifade özgürlüğüne karşı protesto yapıyorlar. Protestolarını bile barışçıl bir şekilde yapamıyorlar ki onlarca insan telef oluyor! 


Hadisenin en talihsiz tarafı dönüp dolaşıp “ifade hürriyeti” kavramına hapsedilmesidir. Bu muayyen algılamanın belli bir arkaplanı var. Ve o arkaplandan dolayı Avrupa ile Amerika bu krize çok farklı tepki verdiler. (Amerikalı gazeteler editoryal basiretlerini kullanarak bu karikatürlerin yayınının körü körüne bir ifade hürriyeti meselesi olamayacağına karar verdi. 
Kuşkusuz bunu Amerika'nın Müslümanların sempatisini kazanma kaygısıyla açıklayabiliriz. 
Lâkin Amerikan toplumunun Avrupa'ya oranla dine daha saygılı olduğu da bir gerçek.) 


Adı geçen arkaplan “Salman Rushdie olayıdır. Bu olay hatırlanacağı üzere 1989 yılında patlak vermişti. Şeytan Âyetleri isimli kitabı yazdığı ve İslâm'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ayetullah Humeyni'nin Rushdie hakkında fetva çıkarması ve müteakip gelişmeler büyük bir krize dönüşmüştü. O krizde başta İngilizler olmak üzere Avrupalılar şöyle bir fotoğrafı sevinerek izlediler ve sonrası için benimsediler. Fotoğraf “kızgın müslüman sürüsü” 

ile “medeni Avrupalı”yı karşı karşıya koyan bir fotoğraftı. Bugünkü karikatür krizi işte bu 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fotoğrafın ve modelin açtığı mecrada akmaktadır. Nitekim benzer refleksleri harekete geçirmiştir. Eğer Rushdie hadisesi Britanyalı milli kimliğinin tanımlanmasında ve Müslümanların öteki ve aşağı konumlarına hapsedilmelerinde rol oynadıysa, bugünkü karikatür krizi benzer şekilde gittikçe marjinalleşen ve ırkçı eğilimlerini bastıramayan Avrupa'yı genel olarak benzer bir kimlik tanımlama sürecine sokmuştur. Bu süreçte Avrupalılar kızgın ve şiddet dolu Müslümanları izledikçe kendi medeniliklerini ispata yeni bir vesile buldular. Rushdie ile başlayan bu yapısal tuzağa Müslümanların neredeyse gözü kapalı atlamaları işte daha geniş olan bir krizin karikatüründen başka birşey değildir. 


Yapılan protestolarda insanların ölmesini Batılılara açıklamanın imkânı yoktur. Fakat daha zor olan şudur: Asıl Müslümanların bu noktaya nasıl düştüklerine hayret etmeleri gerekirken bu olmuyor. Mesela, bir milletin bayrağının yakılıp o milletin tamamını temsil etmeyen bir gazetenin suçundan bütün o milleti sorumlu tutmanın Müslüman öfkesiyle ilgisi olabilir ancak Müslüman basireti ve terbiyesi ile bir ilgisi yoktur. 


Müslümanlar olarak sair dinlere ve özel olarak da sair dinlerin peygamberlerine saygı gösterdiğimizi haklı olarak söylüyoruz. Ancak şunu sormayı unutuyoruz: O saygı gösterdiğimiz peygamberler, bizim de peygamberlerimiz olduğu için saygı gösteriyor olmayalım? Bu anlamda İsa'ya veya Musa'ya saygı göstermek kolay da, mesela, Buda'ya aynı saygıyı gösterebiliyor muyuz? Taliban nam kızgın Müslümanlar Bamiyan?daki Buda heykellerini tahrip ettiklerinde İslâm dünyası olarak istikbali düşünüp neden protesto gösterisi yapmayı düşünmedik? 


Batı dünyası ile İslâm dünyası arasında tarihi kökleri olan ancak günümüzde tehlikeli bir şekilde derinleşen bir kriz var. Bu krizin mağdur ve zayıf tarafı olarak Müslümanların incinmeleri ve öfkelenmeleri haklı sebeplere dayanabilir. Ancak bu krizi aşmanın yolu kırık kolla savaşmak ve yenilgiyi hızlandırmak değil, öfkesine hakim olmak, yaralarını tedavi etmek ve en önemlisi daha geniş fotoğrafı görmektir. Maalesef karikatür krizi olarak tarihe geçen bu hadisede Müslümanlar genel itibariyle en fazla bir karikatür seviyesinde performans gösterdiler. Bu krizin de olduysa bir yan etkisi “ümmet? bilincinin Hazreti Muhammed sevgisi gibi bir asgari payda etrafında bir nebze gelişmesidir. Bu ümmet bilinci (boykot gibi) sivil ve demokratik tepki biçimlerini kullandıkça hem daha bir gelişecek hem de sokak gösterilerinin arzulayıp güçleştirdiği hedefleri gerçekleştirebilecektir. 


Not: Amerikan Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) binasının kabartmalarında tarihe yön vermiş büyük düşünür ve kanun koyucular temsil ediliyor. Bunlar arasında bir elinde kılıç bir elinde yasa kitabı (Kur'an) bulunan bir Hazret-i Muhammed kabartması da bulunuyor. Bu kabartma resim hakkında bundan beş yıl önce fetvasına müracaat edilen Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi Başkanı Taha Jabir Al-Alwani fıkhi yorumunda (fetva) dikkatleri temsil meselesinin dışındaki boyutlara da çekmiştir. Tarihsel arkaplanı anlattıktan sonra Yüksek Mahkemeyi inşa eden Amerikalıların Hz. Muhammed'in tarihe ve insanlığa yaptığı katkıyı tanımanın ve kendisine saygının ifadesi olarak böyle bir kabartmayı yapmış olduklarını hatırlatarak, olumlu yaklaştığını ifade etmiştir. Müslümanlar olarak şikayet değil belki bu nezaket için teşekkür hissi taşıdığını ifade etmiştir. 


KARİKATÜR KRİZİ 
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Karikatür krizi hakkında yazarından politikacısına kadar herkes, yaralanan kalbinin ızdırabını çeşitli şekillerde dile getirdi ve haklı tepkisini gösterdi. Yazılanların hepsi doğru, söylenenlerin hepsi güzeldi. Ama aynı şeyi sokak nümayişleri için söylemek mümkün değildi. 
Çünkü iş fikirden eyleme döküldüğünde söz sokağın eline geçiyor ve çoğu zaman, söven kişilerle dövülen kişiler farklı oluyordu. Her ne ise... Olan olmuştu. Hisler galeyana gelmiş, akıl için bir köşede büzülüp beklemekten başka yapılacak bir şey kalmamıştı. 


Ben konuya bir başka yönüyle bakmak istiyorum: O karikatüriste cevap vermek öncelikle papazlara ve garbın şarkiyatçı öğretim üyelerine düşerdi. Çünkü onlar Peygamber Efendimizi (asm) çok iyi tanıyorlardı. Onun nurlu meyvelerinden bir kısmını da olsa incelemişlerdi. 
Gazali'yi çok iyi biliyorlar, Geylani?ye hayranlık duyuyorlar, Mevlana'yı ciddi seviyorlardı. 
Bilim alanında bugün ulaştıkları seviyede İslâm medeniyetinin Avrupa uzantısı olan Endülüs Emevi Devletinin büyük payı olduğunu inkâr edemiyorlardı. 


Onlar şunu da hayretle görüyor ve çevrelerinden özenle saklıyorlardı: İslâm dininde Hz. 
İsa'nın (as) peygamberliğini kabul etmeyen kişi dinden çıkıyor, küfre düşüyordu. Öyleyse bu din semavi olmalıydı. Aksi düşünülemezdi. Kim kendi taraftarlarına rakibini kötüleme yasağı getirebilirdi. 


Bütün peygamberler aynı davanın davetçileriydiler ve Müslümanlar o hak elçilerinin hepsine imanla ve hürmetle mükelleftiler. İslâm dünyasında Hz. İsa'nın karikatürü çizilseydi buna en büyük tepkiyi İslâm alimleri gösterirlerdi. Aynı hassasiyeti batının din adamları da sergileselerdi İslâm âleminde her gün biraz daha tırmanışa geçen Hristiyan düşmanlığı yönünü değiştirecek, “ateizm düşmanlığına” dönüşecekti. 


Bu karikatür neyin nesiydi? Onu çizenin inanç âlemi nasıl bir görünüm arz ediyordu? Bunu başkaları namına ücretle mi yapmıştı? Yoksa kendi sapık ruhunun bir isteğini mi ortaya koymuştu? 


Bana göre olay ideolojik değil ekonomik ağırlıklı olmalıydı. Çünkü dünyanın bu günkü gündeminde ağırlık ekonomideydi. 


Bu olayla İslâm'ın Avrupa'da her gün biraz daha gelişmesine perde çekilmek de istenmiş olabilirdi. 


Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini engellemenin hedef alınmış olması da ihtimalden uzak değildi. 


Bu ve benzeri tüm art niyetler bizim için karanlık bir dehlizdi. 


İkinci ihtimale gelince, bu noktada şöyle bir soru hatıra geliyor: Bu adam mutaassıp bir Hristiyan mıydı, yoksa dine düşman bir ateist mi? Ben bu ikinciye daha fazla ihtimal veriyorum. Çünkü, Batı âleminde çoğu insanın artık teslise inanmadıklarını, papazların günah affetme hurafelerini gülünç bulduklarını ve bu yüzden ateizmi tercih ettiklerini biliyorum. 


Bu adam belki de Peygamber Efendimizin (asm) verdiği bir haberden çok rahatsız olmuştu. 
Ahirzamanda Müslümanlar, Hristiyanların dindar ruhanileriyle ittifak edip müşterek düşmanları olan dinsizliğe karşı mücadele edeceklerdi. Yoksa bu adam o haber verilen düşmanların safında mıydı? 
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Bu adam bir uyuşturucu müptelası da olabilirdi. Çünkü yaptığının akılla uyuşur yanı yoktu. 
İhtimaller çoğaltılabilir. 


Şu var ki ben bunları sıralarken bir şeyi unutuyordum. Bu çirkin fiilin, şöyle veya böyle, bir fikir mahsulü olduğunu düşünüyor, ona izah getirmeye çalışıyordum. Halbuki ortada bir fikir yoktu. Bu “peygamber düşmanlığı” bir makale içinde sergilenseydi, o yanlış düşüncelere karşı cevap verilir, iddiaların delillerle çürütülmesi yoluna gidilirdi. Ama ortada fikir değil kin, haset, ahlâksızlık ve inanca hürmetsizlik vardı. Bunlara ise ilmen cevap vermenin anlamı olmazdı. O halde ne yapmak lazımdı? İşte ben bu “lâzımı” düşünürken birden içimde garip bir his hakim oldu. Hiç düşünmediğim ve heveslenmediğim halde “keşke” dedim kendi 

kendime “iyi bir karikatürist olsaydım ve bu adama bir karikatürle cevap verseydim”. Bu isteğimi şu hayali karikatür takip etti: 


“Yan yana dört tane dikdörtgen. 


* Birincisinde: İnsan bedeni giymiş bir canavar, güneşe öfkelenmiş, ona karşı var gücüyle bağırıyor, hakaretler yağdırıyor. 


* İkincisinde: Öğle vakti başlayan bu bağırtı akşama kadar aralıksız sürüyor. 


e Üçüncüsünde: Güneş batmak üzere, o ise öfke ile karışık bir sevinçle iğrenç görevini yine sürdürüyor. 


e Dördüncüsünde: Güneş batmış, o ise aksi istikamete doğru neşeyle yürüyor ve kendi kendine şöyle söyleniyor: 


“Batırdım onu!” 


Gerçekte güneş batmış değildi. Kendisine sırt çevirenleri karanlıkla baş başa bırakmış, başka beldeleri aydınlatmaya başlamıştı. 


HRİSTİYAN-İSLÂM İLİŞKİLERİNDE “KARİKATÜR KRİZİ’ İPLERİN KOPTUĞU 
AN ML, YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI? 


Ömer Baldık-Mart 2006 351. Sayı-zaferdergisi 


Son yaşadığımız “karikatür krizi” herhalde ağızlara pelesenk olan “küreselleşme? kavramının ne olduğunu hepimize çok daha iyi gösterdi. Dünyanın bir ülkesinde, o ülkenin bir şehrinde, o şehrin bir mahallesinde faaliyet gösteren bir gazetede basılan birkaç karikatür ile ilgili haber, medya nakil vasıtalarıyla, yol açtığı dev zincirleme olaylar eşliğinde, yeryüzünün tamamına yayıldı. 


Ve ardından, bir milyarı aşkın bir nüfusa sahip Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda bu karikatürlere karşı çok şiddetli tepkiler, gösteriler, karikatürlerin basıldığı ülkenin konsolosluklarının işgal edilmesi, yakılması, göstericilerin polislerle çatışması, bu çatışmalarda önemli sayıda insanın yaralanması, hatta ölmesiyle sonuçlanan pek çok trajik olay yaşandı. Müslümanların yoğunlukla yaşadığı birçok ülkede boykot kararı alındı. Sayısız düşünce adamı ve siyasetçi fikir beyan etti. Çoğunluk, olayları yatıştırma yönünde çaba 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gösterirken; Avrupa'yı mesken tutmuş küstah ve kibirli bir azınlık, yapılanı mazur göstermeye, hatta haklılaştırmaya çabalayıp durdu. 


Bu olay hiç kuşku yok ki, tarihe “karikatür krizi” olarak geçecek. Hakkında daha çok konuşulacak ve yorum yapılacak. Çünkü bu olay, asla bir iki karikatürle başlayıp biten bir olay olarak tanımlanamaz. Ardında, tek bir düzlemde açıklanamayacak tarihten gelen derin ve çok boyutlu bir çatışma yatıyor çünkü. Dini olduğu kadar siyasi, ekonomik olduğu kadar kültürel, toplumsal olduğu kadar askeri bir çatışma bu şahit olduğumuz. Tarihin değişik dönemlerinde değişik görünümler almış, en başta iki büyük semavi dinin bağlılarını ilgilendiren, ve son zamanlarda bir kısım Batılı akademisyen ve siyasetçi 

tarafından “medeniyetler çatışması” olarak da tanımlanan bir çatışmayla karşı karşıyayız. 


Acaba aralarında var olan onca itikadi yakınlığa rağmen dün ve bugün iki semavi dini ve onun bağlılarını karşı karşıya getiren nedir? Aynı Allah'a inanmak, bir vahye sahip dine inanmak, o vahyi insanlara getiren bir peygambere inanmak ve iman sahibi bir topluluk olmak gibi benzerlikler ortada iken, nasıl böylesi bir düşmanlık doğar aralarında? 


Kritik bir bakış açısıyla bu sorulara şunları da eklemek mümkün: Acaba karikatür kriziyle görünür olan düşmanlık, sadece Hristiyanlık ve İslâm arasında tanımlanması gereken bir düşmanlık mı; yoksa başka cepheler mi var? Örneğin—özellikle geçmişten günümüze doğru gelinen süreçte etkisi giderek artan—din dışı güçlerin bu düşmanlıkta payı yok mu? 


Konunun derinliğine anlaşılabilmesi için bir dergi yazısının izin verdiği ölçüde tarihte bir yolculuğa çıkmamız kaçınılmaz gibi görünüyor. 


İslâm tarih sahnesinde yok iken, Hristiyanlığın durumu neydi? 


Aslında Hristiyanlığın anlaşılması, ondan da önce gelmiş olan Yahudiliğin anlaşılmasına bağlı. Geçen ayki sayımızda “Ve Allah İsrailoğulları'na dedi ki” başlıklı yazıda belirtildiği gibi, Yahudiler Allah onlara ikram etmezden evvel, “çobanı olmayan kaybolmuş bir davar gibi” idiler. Bu halde iken, Allah onları bir araya getirdi, güç ve kuvvet kazanmalarını sağladı. 
Onlara şeriat, kitap ve peygamber(ler) gönderdi. Fakat İsrailoğulları nefisperest tutumları ve işledikleri kötü ameller neticesinde tüm bunları boşa çıkardı. Bu, Allah'ın istediği bir hüküm değildi, onların kendi aleyhlerine verdikleri bir hükümdü. 


İsrailoğulları'nı bu duruma düşüren etken, kibir ve kendini beğenme hastalığı idi; bir türlü nefislerini aşamamalarıydı. O kadar ki, namaz kılmalarına rağmen kalblerinde Allah'la rekabete girişenlere karşı bir sevgi vardı. Bu Allah düşmanlarından bazıları, gayb hakkında bilgi almak veya vahyin benzerini yazmak gibi hususlarda âdeta Allah ile rekabet 

ediyordu. “Nefisperestlikle? boyalı bu tablo içinde, Yahudiler insanın yeryüzünde varkılınma maksadını (halis bir ubudiyet) yerine getiremediler. Nefis düşkünlüklerini, millet boyutuna taşıyıp milliyetlerini dinleri haline getirerek daha da azdılar. Allah da, azgınlıklarına karşılık, onları Fatiha Süresinde buyurulduğu üzere, “gazaba uğramışlar”dan kıldı. 


Sonra Allah, onların yerine, Hz. İsa'nın elçiliğinde Hristiyanlığı getirdi. Yahudilikle kıyaslandığında Hristiyanlar nefislerini aşmayı bildiler. Hristiyanlık ile, insanlık genel anlamı itibariyle bir adım ileriye gitti. Fakat Hristiyanlığın, daha doğrusu Hristiyanların, gelip takıldıkları nokta ise, “esbabperestlik” oldu. Yani kendi nefislerini aşabildikleri halde, sebepleri aşamadılar. “Hiçbir sonuç kendisini oluşturan sebepten daha büyük olamaz” şeklindeki Ortaçağ Hristiyan akidesi de, bir yönüyle bu gerçeğin bir ifadesiydi. 
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Hristiyanların kavrayamadıkları hakikat, Allah'ın herhangi bir şeyi yaratmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, hiçbir sebebin de kendi üzerinde gösterdiği tesirin hakiki sahibi olmadığı idi. Onlara göre, her sebebin kendisine göre bir tesir gücü vardı; dolayısıyla Allah yeryüzündeki işlerini muhakkak belli aracılarla görmek ‘zorundaydı’. Bu bakış, Hristiyanlığı iki büyük yanlışa götürdü. 


Birincisi, Allah'ın Samed gibi (hiçbir şeye ihtiyacı olmamak) mutlak sıfatlarını tanıyamayarak O'nu layık olduğu şekilde sena edemediler. 


İkincisi, Allah'ın ulühiyetine Hz. İsa'yı ortak ettiler; hatta bununla yetinmeyip bir kurum olarak Kiliseyi de Hz. İsa'nın altına yerleştirdiler. Böylece, Hz. İsa ve Kilise, dolayısıyla Kilise'nin Hristiyan din adamları, mertebelerine göre, Allah'a ait olan hükmün “yeryüzündeki temsilcileri” konumuna yükseldiler. Tüm bu yapının kurulmasına neden olan faktör de, yine bir esbabperestlik örneği olarak, Hristiyanların babasız (yani sebepsiz) bir çocuğun dünyaya gelemeyeceğini düşünmeleriydi. Onlara göre, Hz. İsa babasız dünyaya gelemeyeceğine göre, onun babası (haşa!) Allah”tı. 


Dolayısıyla, İslâm inancına göre Allah'ın kulu ve elçisi olan Hz. İsa, Hristiyanlıkta Allah'ın oğlu olarak görüldü. Yine İslâm inancına göre her ne şekilde olursa olsun din kurumu ve din adamı Allah'ı (ve dini) temsil etmezken, Hristiyanlıkta bunlar Allah'ın semadan yeryüzüne doğru kurduğu ve Tanrı Krallığı'nın parçası kıldığı “kutsal aracıları” olarak kabul gördü. 
Kilisenin Hristiyan bir mü'mini aforoz etme yahut günahlarını affetme gibi devasa yetkileri, işte bu kabulden kaynaklandı. 


İslâm gelmeden önce onun hakkında ne biliyorlardı? 


Gerek Yahudiler, gerekse Hristiyanlar, Hz. Muhammed henüz bu dünyaya teşrif etmeden önce, o ve gelecek “yeni din? hakkında çok şey biliyorlardı. Hem Yahudilere, hem de Hristiyanlara, Allah, peygamberleri aracılığıyla İslâmiyet ve onun peygamberinden haber vermişti çünkü. 


Hz. Musa'dan çok daha önceki bir devirde İşaya aleyhisselâmın lisanını kullanarak Allah Yahudilere hitap ederken bile bundan söz etmişti meselâ: “Ben okuma, yazma bilmeyen bir peygamber göndereceğim. Sert değil, kaba değil, sokaklarda bağırmaz, edebe ve terbiyeye uymayan davranışta bulunmaz, edebe aykırı söz söylemez. Ben, ona her güzellik için doğru bir davranış vereceğim, her güzel ahlâkı ona bağışlayacağım. Süküneti elbisesi, iyiliği prensibi, takvayı gönlü, hikmeti düşüncesi, doğruluk ve vefakârlığı tabiatı, affı ve şeriatın hoş gördüğü şeyleri ahlâkı, adalet ve iyiliği yaşantısı, hakkı şeriatı, hidayeti imamı, İslâm'ı milleti, Ahmed'i ismi kılacağım. Sapıklıktan sonra onunla hidayet edeceğim. Cahillikten sonra onunla öğretim yapacağım, düşkünlükten sonra onunla yükselteceğim, tanınmazken onunla şan vereceğim, azlıktan sonra onunla çoğaltacağım, darlıktan sonra onunla zenginleştireceğim, ayrılıktan sonra onunla toplayacağım. İhtilâfa düşen kalbleri, dağınık arzuları, bölünmüş ümmetleri onunki birleştireceğim. Ümmetini, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yapacağım.” 


Yine Hristiyanlar da, Hz. İsa'nın müjdelemesiyle, Hz. Muhammed ve İslâm hakkında bilgi sahibi olmuşlardı: “Ben Allah'ıma ve Allah'ınıza gidiyorum, size benden sonra Paraklit (Ahmed) adında bir peygamber geleceğini müjdelerim. Paraklit o zattır ki, Allah onu ahir zamanda yollayacak ve o size her şeyi öğretecektir.”? Davud aleyhisselâma inen Zebur'da ise şu ifadeler yer alıyordu: “Denizlerden denizlere, nehirlerden yerlerin parçalanması ve 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nihayetlenmesine kadar malik olacak, kendisine Yemen ve Cezair melikleri hediyeler getirecek. Padişahlar onun önünde eğilecekler. Ve her vakit de ona rahmet okunacak. Her gün kendisine bereketle dua okunacak. Nuru Medine'den parlayacak, mübarek adı ebediyete kadar dillerden kalkmayacak ve O'nun adı, güneşin mevcudiyetinden önce vardı. Güneş durdukça da etrafa yayılacak.” 


Verdiğimiz bu kitabi delillerden başka, Hz. Muhammed doğduktan sonra daha çocuk yaşta iken sırf sırtındaki peygamberlik mührüne bakarak, onun peygamber olduğunu birçok Yahudi ve Hristiyan âlimi anlamıştı. Bunların en meşhuru, kuşkusuz, aslen Yahudi ama sonradan Hristiyanlığı kabul etmiş olan Rahip Bahira?'ydı. Bilindiği gibi Rahip Bahira, bir kervana eşlik eden buluttan, dibine oturduğunda ağacın Hz. Muhammed'in üzerine doğru eğilip gölgelik yapmasından, onun yetim olmasından ve sırtındaki mühürden peygamber olduğunu anlamış; ve Yahudiler onun canına kıymasınlar diye Ebu Talib'i bir kenara çekerek yeğenini Şam'a götürmesine engel olmuştu. 


Özetle, Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden sonra yeni bir din geleceğini, o dinin mümtaz bir peygamberi olacağını ve Allah'ın o din ile birlikte, kendilerine inenleri tashih ve ikmal edeceğini; hatta bu konuda Allah'ın kendilerinden misak ve and aldığını biliyorlardı.” 


İslâm gelince Hristiyanlık bu “yeni din’i nasıl karşıladı? 


Miladi 610 yılında Hz. Muhammed az sayıdaki bir Müslüman topluluk ile Medine'ye hicret ettiği andan itibaren, İslâm, deyiş yerindeyse, rüştünü ispat etmeye başladı. Sadece Arap kabileler tarafından değil, Hristiyan ve Yahudiler tarafından da duyulur ve bilinir hale geldi. 


İslâm'ın ortaya çıkışı ve sonrasında hızlı bir büyüme seyri izlemesi, Hristiyanlık içinde siyasi bir krize sebep olduğu gibi, buna bağlı olarak gelişen bir dizi teolojik probleme de yol açtı. 


Hristiyanlar Yahudilikten daha sonra geldiği için kendilerinin ‘son din? olduğunu iddia ediyor ve hakiki kurtuluşun ancak kendileriyle mümkün olduğunu söylüyorlardı. Hatta “Kilise dışında kurtuluş yolu yoktur” şeklinde bir inançları vardı. Bunda hiyerarşik bir sırayla kurdukları Allah, İsa ve Kilise'den oluşan “semavi yapı'nın rolü büyüktü. Kendilerinden sonra İslâm'ın gelişi, Hristiyanlığın ‘son din” ve ‘tek kurtuluş yolu” iddiası için çok büyük bir tehdit oluşturdu. 


Fakat Hristiyanlık ile İslâmiyet arasındaki asıl teolojik çatışma, iki dinin peygamberlerinin sunduğu “model ile ilgiliydi. Hristiyanların bakış açısına göre Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında derin ayrımlar söz konusuydu. Zira Hz. İsa, hem hayatı boyunca evlenmemiş, hem de hiç savaşmamıştı. Buna karşılık, Hz. Muhammed, hem evlenmiş, hem de savaşmıştı. Hatta Hristiyanların ifadesiyle, ‘kan dökmüştü”. 


Bu farklılık, Hristiyanlara göre Hz. Muhammed'in (haşa!) bir peygamberde bulunması gereken fazilete sahip olmadığının deliliydi. E&er Hz. Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı, onlara göre, tıpkı Hz. İsa gibi sadece maneviyatı ve sevgi felsefesini ön planda tutardı. 


Doğrusu, onları bu şekilde düşünmeye iten faktör, Hristiyanlığı kabul ediş biçimleriyle 


ilgiliydi. Çünkü Hristiyanlık, Yahudiliğin tersine, manevi yönü ağır basan, dünya hayatı yerine ruhi hayatı ön planda tutan bir tabiata sahipti. Manastırlarda Hristiyan din adamlarının 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(ruhban sınıfı) evlenmeden ve sosyal hayatın (“dünya hayatı”nın) içine karışmadan yaşamalarının nedeni de buydu. Hristiyanlık din ile dünya hayatı arasında keskin bir ayrım öngörmekteydi. 


Dolayısıyla, Hristiyanlar, savaşmış ve evlenmiş (güya “dünya hayatı”na dalmış) Hz. 
Muhammed'i bir peygamber olarak kabul etmeye karşı büyük bir direnç gösterdiler. Onun doğru bir “peygamber modeli?” sunmadığını düşündüler. Hakikat-i halde ise, Hz. 
Muhammed'in evlenmesi ve savaşması, her Müslümanın çok iyi bildiği gibi, mü'minlere hayatın her boyutunu kapsayan şumüllü bir örnek olması için gerekliydi.” Ayrıca İslâm'ın kutsal ile dünyevi, din ile toplum ve birey ile toplum arasında keskin bir bölünme öngörmemesi, Hristiyanların zannettiği gibi İslâm'ın eksikliğini değil, bilakis ona göre kemâline işaret eden bir delildi. 


Yahudiler için ise, kısaca değinmek gerekirse, sorun çok daha başkaydı. Yahudiler, nefisperestliğe dayalı milliyetlerini dinleri haline getirdikleri için, Hz. Muhammed'i sırf İsrailoğulları yerine Arapların içinden çıktığı için kabul etmediler. Halbuki, gelecek son peygamberi büyük bir özlemle bekliyorlardı. Hatta Medine'deki Yahudiler, Evs ve Hazrec kabileleriyle çatıştıklarında “Son peygamber gelince biz ona tâbi olacağız, ve İrem ve Âd kavimleri gibi, sizi öldürüp kökünüzü kazıyacağız!” diyorlardı. 


Kuşkusuz, tüm bunlarda, Yahudi ve Hristiyanların kendilerine inen sahih dinleri tahrif etmeleri ve kendi niyetleri ve kavrayış düzeylerine göre kurulu bir din meydana getirmeleri; daha sonra da ondan vazgeçememeleri büyük bir rol oynadı. 


İslâm'ın hızlı yayılışı Hristiyan âleminde nasıl bir etkiye yol açtı? 


İslâm'ın sebep olduğu teolojik tehdit yanında, Hristiyanların onu çok daha sıcak bir tehdit olarak algılamalarına neden olan faktör, Müslümanların çok kısa sürede çok büyük fetihler gerçekleştirmiş olmalarıydı. 


Halife Hz. Ebubekir zamanında (634) Bizans'a karşı bir zafer kazanılarak, Filistin topraklarına İslâm sancağı dikilmişti örneğin. Halife Ömer zamanında ise (634-644), Irak ve Suriye'nin yanısıra, Hristiyanların yaşadığı Kudüs ele geçirilmişti. Müslümanların adaletli tavrını duyan Kudüs Patriği, bir antlaşmayla şehrin anahtarlarını halifeye teslim etmişti. 


Hz. Osman zamanında. Peygamberin Medine'ye hicretinden tam 34 yıl sonra gelinen nokta ise şöyleydi: Batı'da Kuzey Afrika'nın tamamı aşılarak İspanya'ya ulaşılmış, Akdeniz'de Kıbrıs, Rodos ve Girit gibi önemli adalar alınmış, İstanbul kuşatılmış, Doğu'da Çin içlerine kadar uzanılmış, Kuzey'de Ermenistan'dan Güney'de Hindistan'a kadar sınırlar genişletilmişti. 


34 yıl içinde kazanılan bu muazzam başarı, ister istemez, Hristiyan âleminde çok büyük 

bir “travmaya yol açtı. Hakikati tasdik edilmeyen bir dinin mensupları, akıl almaz zaferler kazanmıştı. Dahası, 30-40 yıl öncesine kadar kendi içlerinde kabile savaşları yapan ve cehalet içinde yüzen Araplar tarafından! 


Dünyanın yeni tablosu, İslâm”ı kesinlikle dikkate alınması gereken bir güç konumuna getirdi. 


Zahiren istilâ edilemez görünen Bizans İmparatorluğu bile, yedinci ve sekizinci yüzyılda haritadan silinme riskiyle yüz yüze gelmişti. 
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Yalnız bu noktada, Avrupa'da yaşayan Hristiyanlar ile Müslümanların fethettikleri topraklarda, özellikle Yakındoğu?da yaşayan Hristiyanların İslâm'a bakışlarında çok ciddi bir fark vardı. 


Yakındoğu Hristiyanları, meselâ Anadolu?da Bizans İmparatorluğu içinde veya Şam'da yaşayan Hristiyanlar, özellikle de yerel halk için İslâm hiç de büyük bir tehdit değildi. Tam tersine, kötü yönetilmelerine bir isyan duygusu içinde, İslâm'ın adaletine ilişkin işittikleri, onların bu yeni dine sempatiyle bakmaları için önemli bir sebepti. Nitekim, Müslümanlar fethettikleri toprakların çoğunda bu tip yerel Hristiyanların toptan din değiştirerek Müslüman olmaları sonucunda çoğunluk oldular. 


Fakat aynı durum, Avrupa Hıristiyanları için geçerli değildi. Kilise ve devletiyle Avrupalı Hristiyan dünyası, tam bir savunma psikolojisi içine girdi ve kavgacı bir üslup takındı. İslâm'ı ve Müslümanları teolojik farklılıklardan da istifade ederek, tam 

bir “ötekileştirme? ameliyesine tâbi tuttular. Hissettikleri tehdit algısı nedeniyle, anlamaktansa onları barbarlar ya da kafirler diyerek kötü göstermeyi ve es geçmeyi daha kolay buldular. 
Müslümanların şiddetli saldırılarıyla yüz yüze geldikleri için ortak tarih ve teolojik yakınlıklar ise fark edilmeden kaldı. 


Daha sonraki süreçte Hristiyan-İslâm ilişkileri hangi safhalardan geçti? 


İslâm'ın Hindistan'dan İspanya”ya kadar büyük bir güç olarak ortaya çıkışından sonra, o dönemde Karanlık Çağı'nı yaşayan ve sefalet içinde bulunan Avrupa, gerek sınır komşusu olan Müslümanlarda, gerekse geliştirilen ticari münasebetler sonucunda İslâm coğrafyasında büyük bir refah ve zenginlik olduğunu gördüler. Bu, onların İslâm coğrafyasına iştahla bakmalarına yol açtı. 


Buna ilâve olarak, o dönemde Avrupa kendi içinde ciddi karışıklıklar yaşıyordu. Kilise'nin krallar karşısındaki konumu sarsılmaktaydı. Bu yüzden, Papa kendi topraklarını ellerinden almış olan Müslümanlara karşı “kutsal bir savaş” başlatarak, hem Müslümanları İspanya ve Akdeniz'den söküp atmak, hem de kendi iktidarını yeniden tesis etmeyi amaçladı. “Allah bu savaşı yapmamızı istiyor.” diyerek, Avrupalı Hristiyanları tarihte Haçlı Seferleri olarak bilinen bir dizi savaşa zorladı. 


Savaşın görünüşteki nedeni, genelde Doğu Hristiyan âlemini, özelde kutsal şehir Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmaktı. Fakat Francis E. Peters'in de belirttiği gibi, tarihin o döneminde Kudüs'teki Hristiyanların herhangi bir savaş gerekçesi yoktu ya da tarihin o devresinde savaşmayı haklı kılacak Haçlılarla ilgili sıradışı bir olay meydana geliyor değildi. 


Bu savaşı tanımlayan en iyi tabir, “kutsala boyanmış bir talan”dı. Hristiyan idareci, şövalye ve tüccarlar, Ortadoğu'da bir Latin Krallığı kurarak bölgenin siyasi ve ekonomik fırsatlarından yararlanmak istiyorlardı. 


Haçlı Seferlerinin teolojik meşruiyetini sağlamak için o dönemde Avrupa'da çizilen hiçbir ciddi araştırma ve incelemeye dayanmayan İslâm imajı şuydu: İslâm sahte ve hakikatten bir sapmadır. Hz. Muhammed (haşa!) Hristiyanlık içinde sapkın bir mezhep kurucusudur. Hile ve büyü ile kiliseyi tahrip etmiştir. İslâm zorla ve kılıçla yayılan bir dindir. Ayrıca şehvani arzuları kıran Hristiyanlığa nispetle, şehvet düşkünlerinin dinidir. 
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R. W. Southern’in ifadesine bakılırsa, Haçlı Seferlerinden önce, Ortaçağ edebiyatında Muhammed ismi neredeyse hiç yer almıyordu. Ama Haçlı Seferlerinden itibaren Batı'daki herkes İslâm'ın ne anlama geldiğine ve Muhammed'in kim olduğuna dair belli görüşlere sahipti. Bu görüşler gayet netti, ama kesinlikle bir bilgi değildi.” Haçlı Seferleri dışında Hristiyan-İslâm ilişkilerinde diğer önemli safhaları, Reformasyon, Sömürgecilik dönemi ve Şarkiyatçılık çalışmaları oluşturdu. Bu dönemler boyunca, Avrupa Hristiyanlığına üstün bir konum atfedebilmek için İslâmiyet'e iftira edildi. Hz. Muhammed ve İslâm sürekli çarpıtılarak tasvir ve karikatürize edildi; daha doğrusu doğruluğuyla çok az ilgilenilerek bunlar üretildi. 


Sık sık İslâm'a ve peygamberine çoktanrıcılık, domuz eti yeme, şarap içme ve gayri meşru cinsi münasebet gibi inanç ve eylemler yakıştırıldı. Hz. Muhammed'e Kilise'yi yok etmek amacıyla sihir yapan ve karışıklık çıkaran İsa aleyhtarı bir hilekar olduğu iftirası yapıldı. 
Batıda üretilen bir Peygamber biyografisinin gayrimüslim yazarı bu iftiraları, bakın nasıl bir saçma ve kör bir meşruiyete dayandırıyordu: “Kökleşmiş bedbahtlığı, kötülük hakkında konuşulabilecek her şeyi aşan birinin kötülüğünden bahsetmekte beis yoktur.” 


Sonraki yüzyıllarda İslâm, Aydınlanmanın erdemlerinden bahseden yazarlar tarafından sürekli aşağılanmaya çalışıldı. Söz gelimi, Voltaire, Peygamberimizi teokratik bir tiran olarak resmetti. Ernest Renan ise, üzerinde çokça durulan konferansında, İslâm'ı bilimle bağdaşmaz ve Müslümanları da “yeni bir fikri öğrenme ve kendilerini böyle bir fikre açık tutmada yeteneksiz” addedip azlederek, bilim, akıl ve ilerlemeyi ön sıraya koydu.” 


Daha yakın tarihte ise, özellikle sömürgecilik hareketlerinin etkisiyle, Hristiyan-Müslüman ilişkisi, bir eksen kaymasına uğramış ve tarihsel altyapı içinde çok daha tümel bir şekle kavuşturularak Batı'nın (medeniyetinin); Doğu'yu (medeniyetini) tanıması biçimini almıştır. 


Sonuç olarak, İslâm'ın doğuşundan sonraki ilk on yüzyıl, Hristiyan âleminin çok daha fazla kuşatma altında olduğu orantısız bir yarışma iken, Coğrafi Keşifler ve Avrupa Sömürgeciliğinin yükselişi ile güç dengelerinde büyük bir kayma yaşanmış oldu. 
Sömürgecilik, özellikle on dokuzuncu yüzyıl ve sonrasında Müslümanların tarih ve psikolojisine hâkim oldu. Günümüze doğru İslâm ve Batı arasındaki ilişkileri çok belirgin bir şekilde etkileyegeldi. Bugün birçok Müslümanın hafızasında Avrupa merkezli devletlerin hâkimiyeti acı bir hatıra olarak süregelmektedir. 


Hristiyanlığın günümüzdeki konumu nasıldır? 


Her şeyin din ile açıklandığı ve dinin belirleyici olduğu Ortaçağ dönemine göre, aslında Hristiyan dünyası da Avrupa'nın on altıncı ve on yedinci yüzyıldan itibaren yükselmekte olduğu görüntüsü altında çok ciddi gerilemeler yaşadı. 


İslâmiyet'e kıyasla Hristiyanlığın gelişmiş bir şeriata yaslanmaması, onu Reformasyon süreciyle karşı karşıya bırakırken, Bediüzzaman'ın ifadesiyle tarihi gelişmeler karşısında sürekli “yırtılmasına” neden olmuştur.'9 Dolayısıyla özellikle Sömürgecilik Döneminde Avrupalı devletler meşruiyetlerini kendi dinlerinin üstünlüğüne dayandırmaya çalışmış olsalar da, iç yapıda Hristiyanlık gerilemekteydi. Ortaçağ'da Avrupalı kralları Haçlı Seferlerine yönlendirerek Papa kendi otoritesini korumuş olmasına karşılık, on sekizinci yüzyıl ve devamında Avrupalı devlet liderleri, Papa'nın kendi üzerlerindeki otoritesini reddetmişler ve Kilise'yi işlerinden uzakta tutmuşlardır. 
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Dolayısıyla bugün karşımızda duran Avrupa medeniyeti, Bediüzzaman'ın yıllar öncesinde çok isabetle tespit ettiği gibi, Hristiyanlığın yön verdiği bir Avrupa değildir artık: “Avrupa ikidir: Birincisi, “İsevilik din-i hakikisinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden”, diğeri ise “felsefe-i tabiiyyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefahate ve dalâlete sevkeden” Avrupa'dır.'! Bugün karikatür kriziyle de karşı karşıya kaldığımız Avrupa, birincisinden çok, ikincisi gibi gözükmektedir. 


Bediüzzaman'a göre Avrupa medeniyeti içinde Hristiyanlığın geleceği de, belki çoğu Hristiyan için sürpriz sayılabilecek bir sona doğru ilerlemektedir ki, onun bu konudaki görüşü şöyledir: “Nasraniyet ya intifa veya 1stıfâ edip İslâmiyet'e karşı terk-i silah edecektir. 
Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. 
Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifâ bulup sönecek veya hakiki Nasraniyet'in esasını cami olan hakâik-ı İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.”!? 


Bu tespitler günümüz gerçekleriyle de uyum halindedir. 1962-65 yılları arasında, dünyanın hemen her ülkesinden gelmiş bulunan Katolik Kilisesi'nin en yetkili şahsiyetlerinden iki bine yakın delege piskoposun iştirakiyle toplanan Vatikan Konsili'nin esas meselesi, 20. asrın sonlarında Hristiyanlıktan oldukça uzaklaşmış bulunan Hristiyan âlemini, yeniden Hristiyanlaştırma çarelerini arama olmuştur. Bunun için Hristiyanlık kendi kendisini yeniden gözden geçirmiş ve belki de tarihindeki en mühim birkaç değişiklikten birini gerçekleştirmiştir. “Kilise dışında kurtuluş yolu yoktur” ilkesini esneterek, kilise dışında da kurtuluş yolu olabileceği ihtimalini içeren önemli değişiklikler yapmıştır. '* 


Aslında Vatikan Konsili”nde alınan bu karar dünyanın biçimlenmeye başlayan yeni görüntüsüyle birlikte düşünüldüğünde, materyalizm, nefisperestlik gibi dinsiz akımlara karşı Hristiyanlığın zaten yeterince güçlü olmayan bir teolojiye sahip olmadığı için mü'minlerini muhafaza edemez hale geldiği ve er ya da geç İslâmiyetin kapısını çalmaya ve Müslümanlarla işbirliği yapmaya mecbur olduğunu akla getirmektedir. 


Karikatür krizi iplerin koptuğu an mı, yeni bir başlangıç mı? 


Doğrusu, bu sorunun cevabı nereden bakıldığı ve kimlerin karşılıklı konumlandırıldığıyla ilgili. Medeniyetler açısından bakıldığında, yaşadığımız bu kriz, sanki Samuel Hungtington'ın “medeniyetler çatışması? tezini doğrulayacak şekilde iplerin kopmak üzere olduğu izlenimi verdiğini kabul etmek zorundayız. Zira, birkaç karikatür nedeniyle, çok geniş bir coğrafyada büyük bir insan kitlesi sonu ölüme varan birtakım gösteri ve tepkilerde bulunmuştur. Avrupa medeniyetinin bugünkü hâkim temsilcilerinin, teskin edici yönde gayret gösterenleri bir yana, önemli bir kısmı da “fikir ve ifade özgürlüğü'nün ardında ait oldukları medeniyeti savunma psikolojisiyle hareket etmişlerdir. Dolayısıyla iki taraf arasında ciddi bir gerginlik yaşandığı ve yüksek dozda bir heyecanla bunu çatışma boyutuna taşıdıkları söylenebilir. 


Fakat sözünü ettiğimiz bu “iki tarafı çok iyi analiz etmek zorundayız. Çatışma deyince zihnimize otomatik olarak düşen bu iki taraf, tüm enerjilerini ilk anda akla gelebileceği ve 


medyanın bize o şekilde sunmak için çabaladığı gibi, gerçekten dinden mi alıyor? 


Doğrusunu söylemek gerekirse, bu soruya evet demek çok zor gözüküyor. Her türlü haksızlığı ve aşırılığı haram saymış bir dinin peygamberine yapılan hakarete tepki göstermek için, suçu 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suçluya has kılmadan, bir ülkenin konsolosluklarına saldırmanın o dinin hakiki mü?minlerince tutulacak bir yol olmadığı apaçık. Öyleyse bu tepki enerjisini nereden alıyor? 


Aslında bu sorunun basit bir cevabı var: Yüzyıllar süren sömürgecilik döneminin sömürülen ülkelerin tarih bilinçlerinde yol açtığı travma ve ardından son 10-15 yılda sömürgecilik dönemini komünizmin çöküşünden sonra yeniden iştahla canlandıran ABD'nin Afganistan'da ve en son Irak'ta yaptıkları, geçen ay boyunca her gün televizyon ekranına yansıtılan tepkilerin ana eksenini oluşturuyor. Yani insanlar kendi ülkelerine, hürriyetlerine, mallarına ve canlarına kasteden birilerine ve onların ait olduklarını düşündükleri medeniyet anlayışına tepki gösterdiler. Dolayısıyla, meydanda görülen tablo, Hristiyan-Müslüman çatışmasından ziyade, “ezen-ezilen” arasında yaşanan bir çatışmaya daha yakın duruyor. 


Bu çatışmalar içinde din, dini anlayış ve semboller ise tarafların kullandığı bir “çatışma 

dili” olmaktan çok da öte bir anlam ifade etmiyor. Söz gelimi, Danimarka'da karikatür krizinin ortaya çıkmasına neden olan gazetenin de destek verdiği, çoğunluğu gençlerden oluşan, Avrupa'nın diğer yerlerinde de son yıllarda yükselişe geçen aşırı milliyetçiler, gerçekten kendilerini samimi Hristiyan olarak kabul ettikleri için mi Müslümanlara ve onların kutsallarına saldırıyorlar; yoksa günden güne kötüye giden Avrupa ekonomisi ve kendilerinin işsiz kalmalarının nedenini yanıbaşlarında yaşayan Müslüman göçmenlere yıkmak onlara daha kolay geldiği için mi? 


Aynı şekilde, hayatında inandığı dini kâmilen yaşayan, onun ilke ve prensiplerine uyan bir Müslüman için, zaten peygamberine iman etmeyen birilerinin “sembol” üzerinden yaptığı bir hakarete, sanki kendi dünyasında onun sadece bir “sembol? kadar değeri varmış gibi ve o sembolün üzeri çizilirse Hz. Muhammed'den geriye (haşa!) hiçbir şey kalmayacakmış gibi dellenme boyutunda bir tepki göstermenin ne gibi bir anlamı ve haklı gerekçesi olabilir? Hem bunun akıllıca olduğunu kim söyleyebilir? Böyle bir tepki, Müslümanların kendisini karikatürleştirmez mi? 


Böylesi bir olay karşısında bir mü'mine yakışan, vakar ve izzetini bozmadan, en uygun tepkiyi göstermektir. Meselâ bu son karikatür krizi karşısında gösterilebilecek en uygun tepkilerden birisi, aleniyet kazanmaması için görmezden gelmek olabilirdi. Aleniyet kazandıktan sonra ise, kısa vadede etkili bir boykot kampanyası yeterli olurdu. Uzun vadede ise, Suudi Arabistan'ın başlattığını duyduğumuz girişimi gibi, Hz. Muhammed'in örnek hayatını konu alan bir siyer kitabını, Avrupa ülkelerinde dağıtmak ve yüzyıllardır bu konuda özellikle cahil bırakılmış Avrupalı halkların sahih bir bilgiye erişmesine vesile olmak, hayata geçirilebilirdi. 


Müslümanlar olarak şunu unutmamalıyız ki, karşımızda dinin toplum ve devlet yönetimine hâkim olduğu dönemlerdeki gibi saf Hristiyanlığa bağlı ve onun hükümlerine göre iş gören bir Avrupa yok. Şeriatı olmayan Hristiyanlık, kendisini Hz. İsa ve Kilise duvarları arasına sıkıştırdığından beri, Batı dünyasında toplum hayatını Adam Smith'lerin, Karl Marx'ların, Charles Darwin'lerin.. “şeriatı” yönlendiriyor. Ve onların şeriatı, Batı toplumlarını bugün tamamen dinden uzak, dünya hayatı içinde rehbersiz, bunalımlı ve çaresiz bir noktaya getirdi. 


Vatikan Konsili'ne 1962 yılında “Kilise dışında kurtuluş yolu yoktur” ilkesini esneten en büyük gerekçe de, işte budur. Hristiyan din adamları kendi toplumlarının gün geçtikçe dini duygu ve yaşantıdan uzaklaşmalarını çaresizce takip ederken, yaşadığı onca karmaşaya rağmen İslâm coğrafyalarında Müslümanların hâlâ dinlerini yaşamakta oluşlarına gıpta ile bakmaktadırlar. 
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Bu noktadan bakıldığında, karikatür krizi “iplerin koptuğu an? olarak tanımlanamayacağı gibi, bilakis özellikle Bediüzzaman?m samimi İseviler dediği ihlâslı Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında “yeni bir başlangıç? için daha da çabuk hareket edilmesi gereğini ortaya koymuştur. 


Biz Müslümanlara düşen, dinimizin ve kutsallarımızın bir medya maymunluğuyla alt edilemeyeceğini, Din Sahibi'nin o kutsal değerleri kâinatın köküne dercettiğini bilerek, vakur hareket etmektir. En az peygamberimizi karalayan karikatürlere gösterilen tepkilerdeki heyecan düzeyinde, onun sünnetini hayata geçirmeye çalışmaktır. Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi, “Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, diğer din müntesipleri mutlaka feve feve İslâm dairesine katılacaklardır.”!* 


Ehl-i Kitaba gelince, onlara söyleyeceğimiz son sözümüz ise şudur: “Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım. O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer yine yüz çevirirseniz, işte o zaman, şahit olun ki biz Müslümanlarız!”!” 
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14 ŞUBAT SEVGİLİMİN GÜNÜYDÜ 
Selim Gündüzalp-Mart 2006 351. Sayı-zaferdergisi 
Onu her şeyden çok seven tüm kalplerden Ona bir armağandır bu yazı. 


Her yıl şubat ayında bir gün kutlanır. Herkesin bildiği bir gün. Ama bir şey eksiktir bu kutlamalarda farkındaysanız eğer. Bu gün, doğru yerden bakıldığında kalbimde hep hüzün bırakıyor. Çünkü bu gün bana en büyük Sevgiliyi hatırlatıyor. 


O ki, adı en başta anılması gereken sevgililerin Sevgilisi, kâinatın baş tacı, Allah'ın Habibidir, Odur işte... Kalbim inciniyor, ruhuma dokunuyor, Onun adı anılmıyor bu günde. Kâinat Onun için yaratıldığı halde, sevdiğimiz her şey Onun için var edildiği halde, Ondan bahis yok. 
Kalbimizdeki sevginin kaynağı, sevmeye değer bulduğumuz ne varsa her şey Onun için yaratıldı. Sahte sevgilerin peşinde koşa koşa bugünün de gerçek değerini unutmuşuz. Ey Sevgili! Sevgili, Peygamberim! Senin bizim için göze aldığın fedakârlıkları bilebilseydi insanlar, bu kadar ilgisiz kalabilirler miydi Sana? Baş tacı ederlerdi adını, sonra da, Senin adına severlerdi sevmesi gerekenleri. Ama Sen hep önce, hep en başta olmak kaydıyla. 


Bir gün şöyle demişti çok ama çok sevdiğim biri; “Beş vakit ezanlarda, dualarda unutmayalım birbirimizi.” Ben de, “Ezanlarda adı geçen sevgili Resul, ne kadar da az hatırlanıyor.” 
demiştim. 


Meleklerin indirdiği o bembeyaz her bir kar tanesi için, nazlı nazlı savrulan o beyaz kelebekler için, kış gecelerinin beyaz gök çiçeklerinin her bir tanesi için Sana salâtu selam olsun ya Resulallah. Ey bulutlardan yağmur, kar, dolu yağdıran Rabbim, gökyüzünden yeryüzüne indirdiğin her rahmet damlacığı için Sevgilimize salâtu selam olsun. Şimdi dalların uçlarındaki tomurcuklarla selamlıyorum Seni ya Resulallah. Çiçeğe durmuş ağaçlar adedince Sana salâtu selam olsun. Gün Senin, güneş Senin. Zaman Seni eskitemedi. Sen bizim için hep yenisin. 


Varsın diller Seni anmasın, konuşmasın. Ben gibi günahkâr bir dile, bu günahkâr kalbe mi, kalplere mi kaldı Seni anmak ya Resulallah? Ben kimim ki? Bir hiçim. Sen gibi bir hepi nasıl anlatabilir. Ama Rabbim dilerse, bu dile adını anmayı nasip ederse, bülbül olup şakırım, aşkını sevgini kâinata haykırırım ya Resulallah. Seni anmayan tüm diller ve kâinatın tüm zerreleri adına da Sana salâtu selam olsun diyorum. 


Hani insanlar, bir şey kutlamak için ant içer gibi ellerini uzatırlar üstü üste koyarlar ya, elimi uzatıyorum, elimin üzerindeki bu yazıyı okuyanların elleri ve ardındaki kalpleri ile beraber. 


Bu can dostlarla Sana biatımızı tazeliyoruz, bağlılık yemini ediyoruz. Ya Resulallah, dünyamıza kattığın unutulmaz güzellikler için, yaratılmış ne varsa değerini bildirdiğin her varlık için Sana sonsuz teşekkürler borçluyuz. Karanlık dünyamız getirdiğin o yüce kitabın, sönmeyen mucizenin nuru ile aydınlandı. Onun içindeki her ayete, her söze iman ediyoruz. 
Emirlerini tutacağımıza söz veriyoruz. Ayağımız, dilimiz sürçse de bizden emin ol, sözümüzden dönmeyeceğiz. Seni kabrinde rahatsız edecek her davranışımız için Rabbimizden özür dileyeceğiz. Pişmanlıklarımız tövbelerimiz olacak. Allah'ım tövbelerimizi kabul et. 
Ahdimizi, vefamızı en coşkulu bir dille bizden kabul et. 
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Getirdiğin o yüce mesajı, o nurun aydınlığını bütün karanlıklara taşıyacağız. Apaydınlık olsun istiyoruz yeryüzü. Canlı güneşimiz, biricik sevgilimiz doğ. Şu karanlık dünyamızın üzerine ilk günkü gibi bir daha doğ ne olur. Ne olur üşütme ruhumuzu. 


Allah'ım bugün ömrümün en yüce bir dileğini kabul et, bu duamı lütfen kabul buyur. Sevgilin adına yüreğime bir ferahlık nasip et. Dudaklarım onun adını anacak kadar temiz değil biliyorum ama Senden bir fırsat dileniyorum nasip et. Ne olur. Rahmetinden ne eksik olur. 


Allah'ım, Senden ve habibinden uzak sevgilerden kalbim yorgun, aklım durgun. Ey benim hayat güneşim, ümidim, şevkim, tek Sevgilim. Doğ bugün de gönlüme ne olur. Doğ benim 


ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele. Sensiz elem bana yar, aşkımı tazele gel ne olur. 


Dün bir kar tanesi ile, bugün daldaki bir tomurcuk ile Sana salâtu selam gönderdim ulaştı mı ya Resulallah? Adını andığım anda dahi yüreğimin rahatlamasından anlıyorum ki, Sana ulaşıyor selamım. Gündüz güneşlerle kuşlarla, geceleri aylarla yıldızlarla, şimdi bereketli yağmur taneleri ile gönderiyorum selamlarımı, kabul eder misin ya Resulallah? 


Bir Senin kapın açık, hep senin... Ey Sevgili. Tek tesellimiz Sensin. 


“Başınıza bir acı, bir musibet geldiği zaman benim sizin aranızda olmayışımı hatırlayınız. Bu o musibet ve acınızdan daha büyüktür.” demiştin sahabelerine. Şimdi tam o durumdayım işte. 


Zaman Seni unutturamadı, zaman Seni eskitemedi. Sen benim için o kadar yenisin. Adını andığımda yeniden doğuyorum. Her şeyin eskidiği bu dünyada bir tek Senin sevgin yeni. Ey ölümsüz yeni. Sana döndüğümde kapını hep açık buluyorum. Nefsim ve şeytanım bu kapıyı kim bilir her gün kaç defa kapalı gösteriyor bana. Oysaki rahmeti gazabını geçmiş olan Rabbim, rahmetinin yeryüzündeki tek temsilcisi olan Sen, hiçbir engel koyar mıydın önümüze, rahmetinden uzak tutar mıydın bizi. 


İnsanız işte, öyle zannediyoruz, aldanıyoruz. Başım dönüyor, günahların ağırlığından sersemleşiyorum. Rahmetinden uzaklaştım mı diye her yanım titriyor. Ne olur tut bu çaresizin elinden, ne olur bırakma şeytanın tuzaklarına. Ben gibi çaresizleri çek çıkar bu kuyulardan. 
Uzun müddet yanlışlarda yürümemize bile tahammülün yoktu Senin. Bizim için atardı kalbin miraçta bile. Kâinat Senin için yaratılmıştı ama, Sen zaten bir kâinattın ya Resulallah. 
Yaşarken bile üzülürdün bizim için, ümmetin için. Ne büyük bir şefkattir bu bizim için. 


“Sizin her hâliniz bana arz edilir. Üzüntülü iseniz üzülürüm, seviniyorsanız sevinirim.” 
demiştin. İnan ki ya Resulallah, bu sözü duyduğum günden beri hayatımın rengi değişti, Seni yeni baştan tanıdım bu sözünle. Şefkat ve rahmetinin kolları ne kadar da genişmiş. 


Bir bebeğinki kadar çelimsiz ayaklarımız tazecik, hemencecik kırılıyor düşüyoruz. Düşe kalka gidiyoruz işte. Ama sürüne sürüne, düşe kalka bir gün yürümeyi öğreneceğiz. Ve annesinin kucağına atılan yavru bir bebecik gibi koşacağız rahmetinin kucağına Senin. Tut bizi ya Resulallah! Sen bırakırsan kimse tutamaz çünkü... 


Ferzandane şefkatinin hürmetine, Hz Fatıma'ya, Hz Hüseyin'e, Hz Hasan'a açtığın gibi aç o 


baba kucağını, bizleri de bağrına bas ya Resullallah. Ümmetinden olma şerefine eren tüm insanları mahşerde kucaklayacağın gibi dünya yollarında da sar sarmala bizi ne olur. 
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Bugünün tarihine sanki bir kayıt düştü göklerden: 


“Benim Resulüm için kim bugün bir salâtu selam getirmişse geçmiş tüm günahlarını affediyorum onun.” 


Sana salâtu selam getirirken ya Resulallah, kalbimiz kâinat kadar büyüyor. Bu küçücük kalbim bir aynanın güneşi içine alması gibi Sana ait olan sevgimi içinde tutuyor. 


Sevgin güneş olsun, içimizde dursun. Hayatım ve ömrüm adını andıkça bereketleniyor. 
Ruhlarımız adını anmakla diriliyor. Kışın ortasında bahar, adını anmakla geliyor ya Resulallah. Kışımı bahara çevirdin. Sonsuz salâtu selam olsun Sana. 


Bir gün: 

“Bana salavat getiren hiç bir Müslüman yoktur ki salâtu selam getirdiği müddetçe melekler de ona dua etmesin” demiştin. Sadece bir günde değil tüm dünya günlerinde Seni böyle anmak istiyoruz. Ve Rabbimize yalvarıyoruz: 

Allah'ım, Habibin hürmetine bizleri bağışla, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, 


emaneti alma zamanına kadar bizi emanetine emin akıl, bize ihsan ettiğin maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. 
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